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LİSE SOSYOLOJİ DERS KİTAPLARINDA İKTİDARLARA GÖRE 
İDEOLOJİK KURGULAR (1950-2012 Arası Karşılaştırmalı Bir Çözümleme) 


Emin NERGÜZ 


Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 
Danışman: Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ 
Haziran 2017, 298 sayfa 


Bu araştırmada 1950-2012 arası yedi dönem halinde (1950-1960, 1960-1971, 1971-1980 1980-1989, 1989-1997, 1997-2002, 2012-2013) MGK kararları-bildirileri, iktidar partilerinin tüzükleri ve hükümet programlarındaki önceliklerinin (ideolojik duruşlarının) neler olduğu ve bunların sosyoloji ders kitaplarına yansıma düzeyleri incelenmiş; böylece iktidarlara göre ders kitaplarındaki içeriğin/söylemin farklılaşıp farklılaşmadığı ve dönemler arası nasıl bir ortaklık veya farklılaşma olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda dünyadaki gelişmelerin (İki Kutuplu Dünya, Yeşil Kuşak Projesi, AB vs.) Türkiye'deki iktidarları, iktidarların söylemlerini etkilediği; iktidarların da kendi ideolojik yönelimlerini ders kitaplarına yansıttığı görülmüştür. Ders kitaplarının, Atatürkçülük, milliyetçilik, muhafazakârlık, laiklik, ötekileştirici (etnik/dinsel/ideolojik/mezhepsel) ve militarist söylemleri büyük oranda benzeşirken özellikle din, İslam, kadın ve Osmanlı konularının farklı dönemlerde farklı tarzda aktarıldığı görülmektedir. En çok benzerlik darbe dönemlerinde (1960-1971-1980-1997 arasında) iken en çok farklılaşma 1950-60 ve 2002 sonrası dönemlerde (ilgili ders kitaplarında) görülmektedir. Daha genel bir çıkarım ise siyasi iktidarların makro gelişmelere ve kendi ideolojilerine uygun şekilde toplumu yeniden üretmek için ders 


kitaplarını araçsallaştırdığıdır. 


Anahtar Kelimeler: İdeoloji, eğitim, iktidar 


ABSTRACT 


IDEOLOGICAL EDITING OF HIGH SCHOOL SOCIOLOGY 
COURSEBOOKS BY GOVERNMENTS (A Comparative Analysis between 1950- 
2012) 


Emin NERGÜZ 


Postgraduate Thesis, Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ 
June 2017, 298 pages 


This study aims to find out whether the content/discourse of corsebooks change according to the governments within the frame of Education-Ideology relationship. In this context, a total of 7 different periods -1950 to 2012, 1950 to 1960, 1960 to 1971, 1971to 1980, 1980 to 1989, 1980 to 1997, 1997 to 2002, and 2002 and later- have been studied primarily on the basis of whether factors such as global changes/ideological tendencies, the governments of our country and their Regulations, Government Programs, changes made in Education, discourse of political actors of those periods, declarations in the Bulletin of Communiqué and by National Security Council had impact on the Sociology coursebooks of the related period, and if they did, to what extent that impact was. 

The study concluded that the developments throughout the world (Bi-polar World, Green Belt Project, tendency to EU, etc.) have affected the governments in Turkey and their discourse; and accordingly, the governments reflected both global developments and their own ideological tendencies on coursebooks. This reflection has been observed as the teaching of a specific subject in a different manner in different periods. In 


conclusion, Political Power rebuilds Education through their own coursebooks. 


Keywords: Ideology, education, government 


vi 
ÖNSÖZ 


Eğitimin kendisi bir yandan toplumun ve yeni kuşakların biçimlendirilmesi süreci olup diğer yandan siyasi iktidarlar da amaç ve ideolojilerini gerçekleştirmek ve çıkarlarını korumak adına kendilerine uygun grup ve bireylerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyarlar. Bu süreçte biçimler de önemli olmakla birlikte resmi düzeydeki içeriksel karşılığını, en çok da ders kitaplarının oluşturduğu kestirilebilir. Bir öğretmen olarak, felsefe grubu öğretmeni olarak bunun bilimsel olarak tespit ve tartışılması için yüksek lisans süreci bana bir olanak sağlamış oldu. Bu konuda yapılmış pek çok araştırma, ideoloji konusunda sosyal bilimcilere ve filozoflara ait çok derinlikli ve çeşitli görüş ve kuramlar var. Bu çalışma, somut bir örnek esasında Türkiye’nin çalkantılı 60 yıllık sürecinde resmi ideolojinin oluşum ve dönüşümünün kıyaslamalı görülebilmesi için bir katkı sunması, bu merakın sınırlı da olsa bir karşılık bulabilmesi için yapıldı. 

Bu tezi hazırlamamda beni destekleyen ve araştırmamın gerçekleşmesinde büyük katkıları bulunan danışmanım Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ’e; kaynaklara ulaşmamda yardımcı olan arkadaşlarım Hamza ÇOLAK, Enis KANMAZ ve Mehmet PEHLİVAN’a tezin yazılma sürecinde katkısı olan Fatma ZEYFEOĞLU ve Enver ВАКІМ Шуа, bu süreçte Бапа anlayış gösteren “geniş аПе”те ve çalışma arkadaşlarıma yardımlarından 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BÖLÜM I 


GİRİŞ 


Eğitimin düzene uygun olarak politik, ideolojik ve ekonomik girdiler sağlayarak egemen sistemin devamını sağlamada önemli bir rol oynadığına; egemen sistemin varlığını ve meşruluğunu ikna/rıza yoluyla sağladığına; bunun en somut araçlarından birinin de ders kitapları olduğuna, ders kitapları içerisinde yer alan bilgiler, konular, fotoğraflar ve hatta soruların iktidarın ekonomik, politik, ideolojik söylemine uygun olarak dizayn edildiğine dair pek çok tartışma bulunmaktadır. Bu tezde 1950-2012 arası 
7 dönem halinde (1950-60, 1960-71, 1971-80, 1980-89, 1989-1997, 1997-2002 ve 2002 
sonrası dönem) iktidarlara göre Lise Sosyoloji Ders Kitaplarındaki ortaklaşma ve farklılaşmalar üzerinden eğitim-ideoloji ilişkisinin gösterilmesi amaçlanmaktadır. 

İdeoloji kavramı sosyal bilimler açısından en tartışmalı kavramların başında gelmektedir. Başlangıç tartışmalarında ideoloji fikir ve bilim, yani idea ve logos birleşiminden oluşturulmuştur. Bu yönüyle objektif, akılcı ve bilimsel bir niteliğe sahiptir. İdeoloji bu anlamda, fikirlerin ortaya çıkışının nesnel olarak incelenmesinin olanaklı kılınması ifade etmekte ve doğru düşünme bilimi olarak kullanılmıştır. Terim ilk kez Fransız Devrimi sonrasında yazılan olan Fransızca metinlerde karşımıza çıkmaktadır. D.Mclelnan’a göre ideoloji kelimesini ilk kez dolaşıma sokan kişilerin daha doğrudan ataları Bacon ve T.Hobbes’tir. İdeoloji kavramını ilk kullanan Destutt de Tracy ideolojiyi pozitif temelde anlamlandırmış ve yeni toplumun açıklanmasına dayanak oluşturacak bir düşünce bilimi olarak görmüştür. Eagleton’a göre (2005, s.100), ideolojiye zamanla siyasal gelişmelerin doğrultusunda negatif bir içerik kazandırılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda ideoloji, fikirlerin çözümleme bilimi olmaktan çıkıp fikir sistemi haline gelmeye başlamış ve bizzat eleştiri nesnesi olmuştur. Marx ve Friedrich 


Engels’in birlikte yazdığı Alman İdeolojisi adlı kitabında ise ideoloji için, 


“Bilinç hiçbir zaman bilinçli varlıktan (das bewusste Sein) başka bir şey olamaz ve insanların varlığı, onların gerçek yaşam süreçleridir. İnsanlar ve sahip oldukları ilişkiler tüm ideolojilerinde sanki camera obscura'daymış gibi baş aşağı çevrilmiş bir biçimde görülüyorsa, nesnelerin gözün, ağtabakası üzerinde ters durmalarının onların dolaysız fiziksel yaşam süreçlerinin yansıması olması gibi, bu olgu da, insanların tarihsel yaşam süreçlerine aynı şeyin olmasından ileri gelmektedir” (Marx ve Engels, 2004, s.45). 


Bu anlamda Marx уе Engels’de ideoloji yanlış bilinç olarak ifade edilmişir. 
Gramsci; egemenlerin baskı ve şiddet olmaksızın kitleleri nasıl etkilediği; kendi doğrularına/düşüncelerine nasıl razı ettiğini inceler. Bunun için hegemonya kavramını 


ce 


ortaya koyar. Althuser için ideoloji “ toplumsal bütünlüğü yeniden üreten temel bir işleve sahiptir. Sistemin yeniden üretilmesinin temeli ise siyasal ve ekonomik iktidarın ideolojik bir ikna sürecine dayanarak var olabilmesinde yatar.” (Sancar, 2008, s. 47) Althusser, devletin sürekli baskı yoluyla tahakküm kurmadığını belirtir. İki kavram ortaya koyar. Devletin Baskı Aygıtları ve Devletin İdeolojik Aygıtları. (DİA). Yönetici sınıfın devlet iktidarını elinde tuttuğu, dolayısıyla devletin baskı aygıtını denetlediği düşünülürse bununla aynı yönetici sınıfın РТА Лап da belirlediği söylenebilir. DİA larda gerçekleşen, bütün çelişkilerine rağmen egemen sınıfın ideolojisidir. “Hiçbir sınıfın DİA'lar üstünde egemenlik oluşturmadan, devlet iktidarını sürekli olarak elinde tutamayacağını” belirtir. (Özbek: 2003, s. 172) “DİA”ların asıl işlevi tıpkı devletin baskı aygıtında olduğu gibi var olan toplumsal ilişkilerin yeniden üretimini sağlamaktır. Yani üretim ilişkilerinin yeniden üretimini sağlamak. DİA”ların her biri bu amaç için kendilerine özgü yollardan katkıda bulunurlar” (Özbek, 2003, s. 173). 

İdeoloji konusu ve ideoloji üzerine paradigmalar, “kuramsal tartışmalar ve ilgili araştırmalar” başlığında daha geniş olarak ele alınmaktadır. 

İdeoloji ve eğitim ilişkisi bakımından konu irdelenirse, Gutek'e göre (2006, s. 
181), egemen grubun ideolojisi veya resmi ideoloji eğitim öğretimi doğrudan şu 


boyutlarda etkilemektedir; 


1) Eğitim politikaları, hedefleri, amaçları ve sonuçlarını belirler. 

2) Okul çevresindeki davranış ve değerleri belirleyip kuvvetlendirir. 

3) Okulun resmi müfredatını oluşturan bilgi ve yetenekler üzerinde etkili olur (Gutek, 2006, s. 181). 


Öğretim sürecinin en önemli bölümünde sosyal, ekonomik, siyasal, görüşleri biçimlendirilen birey, onun sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlerde görev alabilmesini sağlayacak bilgi ve yetenekle donatılır. Bu aynı zamanda kişinin kendi kimliğini ve değerini veya var oluşunun anlamını da belirler. 
Kişinin bu sistemlerle arasındaki ilişkinin niteliği onun rolü, işlevi, istekleri ve alınyazısına ilişkin davranışlarını ilişkilendirir. Hem eğitim çevresindeki “gizli müfredatı” hem de öğretimin resmi müfredatının unsurlarını içeren ideoloji; okulda ve gelecekte toplumsal, siyasal ve ekonomik olguları yaşayacak olan kişilerin çeşitli rollerini ve bu rollerin işlevini düzenler (Gutek, 2006, s. 179). 


Bu anlamda “Resmi okul bilgisi külliyatı ve gizli müfredat genellikle ideolojik bağlılıklar içerir” (Apple, 2004, s. 84). 

Dolayısıyla eğitim bir bütün olarak (bina, kılık kıyafet, bilgi vs.) ideolojik denetimden geçirilerek nesillerin ve toplumun yeniden üretimini sağlayacak bir biçimde hazırlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında siyasi iktidar ihtiyaç duyduğu insan tipine uygun bir eğitim içeriği düzenler. Ders kitapları bu süreçten bağımsız değildir. 

Kuramsal kısımda daha geniş görüleceğe üzere farklı paradigmalar olsa da, ister sınıfsal ister işlevsel isterse daha mikro paradigmalar açısından bakılsın, ortak noktalarının özetle iktidarın eğitimi okul ortamından ders kitaplarına binanın yapısından kılık kıyafete kadar pek çok noktada düzenlediği; ders kitaplarında hangi bilginin yer alıp almayacağının, hangi bilgilerin elenip hangilerinin kalacağının siyasi iktidarların ideolojileriyle de yakından bağlantılı olduğu iddia edilmektedir. Tersi olarak iktidar değişimlerinin de aynı zamanda okul ve ders kitaplarının değişmesi, aynı zamanda ideolojik taşıyıcıların değişmesi anlamına geldiği söylenebilir. 

Ders kitaplarının iktidarın kendi değer ve ideolojisini meşrulaştırması ve yerleşikleştirmesi dışında önceki iktidarlara dair değerleri, mevcut resmi politikaları değiştirmede de bir rolü ve işlevi var mı, o daha zorlu bir soruyu oluşturmaktadır ki, bu konuda ayrıca araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu tezin ana problemi, 1950'den günümüze darbecilerin ve hükümet kurmuş partilerin tüzük, program ve görüşleri ile müfredat ve lise sosyoloji ders kitapları 


arasındaki ilişkinin irdelenmesidir. 


1.1. Problem 


Sosyal bilimlerin ana problemlerinden biri yeni kuşakların yetiştirilmesinin, toplumsal sürdürümün ve yenilenmesinin nasıl sağlandığı olup bu farklı bir şekilde mevcut düzen ve iktidarların varlığını nasıl sürdürdüğü ile de ilişkilidir. İktidarların varlıklarını idame etmek için sadece şiddete başvurmadığı, şiddet ve baskı yollarından daha önce rıza mekanizmalarını işletmeye çalıştığı, kendi beklediği değer ve normları her şeyden önce aile, medya, hukuk ve eğitim gibi kurumlar üzerinden aktarmaya ve sürdürmeye çalıştığı ileri sürülebilir. 

İktidarların ideolojik eğilimleri okullara farklı şekillerde yansımakta; okul tür ve kademeleri, karma eğitim, akademik takvim, okulların iç dizaynı, hangi fotoğrafların 


yer alacağı, kutlanacak/anılacak gün ve haftaları ile bunların içeriği, sınıflarda ne 


olacağı уа da olmayacağı, öğrenciye hangi konuların anlatılacağı ya da göz ardı edileceği iktidarın anlayışına uygun olarak düzenlenmektedir. Müfredat ve ders kitapları ise eğitimin niteliksel-içeriksel en önemli parçasını oluşturmaktadır. Bu anlamda ders kitaplarının (dış kapaktan, kitapta yer alacak fotoğraflardan tek tek yararlanılacak sözcüklere kadar hem şekil hem de içeriğinin incelenmesinin) iktidarla/iktidarın niteliğiyle ilgili ipucu vereceği düşünülmektedir. 

Bu tezde; darbe ve hükümet değişim-dönüşümlerinin lise sosyoloji ders kitaplarını ne düzeyde etkilediği, ideolojik etkilerin ders kitaplarında nasıl somutlaştığı, bu etkilerin dönemlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı (iktidar-ideoloji-ders kitapları 


sarmalı) konu edilmektedir. 


1.2. Araştırmanın Amaçları 


Araştırmanın ana amacı; eğitim ve ideoloji arasındaki ilişkiyi irdelemek olup 1950'den bugüne darbe bildirileri, iktidar partilerinin parti tüzükleri ve hükümet programlarında ifade edilen değer ve önceliklerin sosyoloji dersi müfredatı ve ders kitaplarındaki metinlere yansımasının (ders kitaplarında cisimleşmesinin) dönemler itibariyle karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. 

Bu апа amaç çerçevesinde, dönemin siyasal ve ideolojik egemen akımlarının, darbe yönetimlerinin, Milli Güvenlik Kurulu'nun, hükümette bulunan parti veya partilerin siyasal düşünce ve ideolojilerinin neler olduğu ile müfredat ve ders kitaplarında öne çıkarılan değer ve kavramların neler olduğu betimlenecek; darbe ve hükümetlerin siyasal ideolojik önceliklerinin ders kitaplarına yansıyıp yansımadığı; yansıyor ise, egemen olan dil ve anlayışın ders kitaplarına hangi kavramlarla yansıtıldığı, bu kavramların hangi yoğunlukta, nerelerde ve nasıl tekrarlandığı; özellikle de sosyoloji ders kitaplarında “kültür” ve “toplumsal kurumlar”ın, “Din” ve “Aile”nin nasıl kurgulandığı, kaçınılan veya özellikle vurgulanan konu veya terimlerin olup olmadığı, bunların dönemler itibariyle farklılaşıp farklılaşmadıklarının saptanması çalışmanın ana amaçları arasındadır. 


Sorular halinde ifade edilirse; 


- Dönemin siyasal ve ideolojik egemen akımları, nelerdir ve bunlar ders 


kitaplarına yansımakta mıdır? 


- o Hükümette bulunan partinin/partilerin siyasal düşünce ve ideolojisi nelerdir ve bunlar ders kitaplarına yansımakta mıdır? 

- Darbelerin temsil ettiği düşünce ve ideolojiler nelerdir ve bunlar ders kitaplarına yansımakta mıdır? 

- MGK'da belirlenen öncelikler nelerdir ve bunlar ders kitaplarına yansımakta mıdır? 

- Eğer yansıyorsa, egemen anlayış ve dil ders kitaplarına hangi kavramlarla yansımaktadır? 

- Ви kavramlar/terimler hangi yoğunlukta, nerelerde, nasıl tekrarlanmaktadır? 

- Özellikle kaçınılan ve özellikle vurgulanan konular/terimler bulunuyor mu? 
Neler? 

- Bu terimler eşliğinde “kültür” ve “toplumsal kurumlar”, “din” ve “aile” nasıl kurgulanmaktadır? 

-  Клуачатаћ olarak dönemler arasındaki ortaklaşma ve farklılaşmalar 


nelerdir? 


1.3.Araştırmanın Önemi 


Araştırmanın sosyolojik olduğu kadar tarih ve eğitim politikaları açısından da önem ve anlamı bulunmaktadır. Yakın tarihte yaşadıklarımızın anlaşılması, bunlardan dersler çıkarılması konusunda darbeler, parti tüzükleri, eğitim reformları ve ders kitapları önemli kaynakları oluşturmaktadır. 

Bulgu ve sonuçları itibarıyla her şeyden önce de müfredat, okul ve ders kitaplarının daha bilimsel ve pedagojik ilkelere bağlı olarak oluşturulmasında bu tür çalışmaların katkı sunması beklenmektedir. Araştırma sonuçlarının, hazırlanacak yeni sosyoloji ders kitaplarının daha bilimsel ve daha özgürlükçü olmaları ve evrensel değerleri içermeleri konuları hususunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Daha geniş anlamda eğitim-ideoloji-iktidar ilişkileri ile bu ilişkiler arasındaki bağlantıların anlaşmasında, sosyal politikaların oluşturulmasında katkı sağlayacağı beklenmektedir. 

Eğitim, okul, ideoloji konuları salt okulları ve öğrencileri değil tüm toplumsal süreçleri doğrudan ilgilendirdiğinden eğitim materyalleri üretiminden eğitim politikalarına ve iktisadi sosyal politikalara kadar her alan için bu tür araştırma ve 


uygulamalar önemli ve anlamlı bulunmaktadır. 


1.4. Sayıltılar 


Partilerin ideolojik anlayışlarının, anayasa, yasa, parti tüzüğü ve hükümet programlarında somutlaştığı, bunların dönemin ideolojik anlayışını yeterince yansıttığı 


kabul edilmiştir. 


1.5. Sınırlılıklar 


Konunun ideolojik öğelerle sınırlandırılması ve incelenen dönemin ideolojik duruşunu gösterebilecek daha pek çok bilgi, haber, anı, kitap, yazışma, arşiv kaynağı gibi birincil ve ikincil belgeler olmasına rağmen, bu çalışmada parti tüzüğü, hükümet programı, anayasa ve ilgili yasaların kullanılmış olması; ayrıca sosyal bilimler alanında çeşitli dersler olmakla birlikte sadece sosyoloji ders kitaplarının ele alınması çalışmanın 


sınırlılıklarını oluşturmaktadır. 


BÖLÜM II 


KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 


2.1. İdeoloji ve Eğitim İle İlgili Kuramsal Tartışmalar 


İdeoloji kavramı sosyal bilimler açısından anlam itibariyle en problemli ve en tartışmalı kavramdır. Kavrama yüklenen anlamlar, yapılan tanımlar vs. birbirinden farklı nitelikte olmuştur. Kimi düşünürler ideoloji ile bilimi bir tutarken kimi düşünürler de ideolojiyi yanlış bilinç, bilimin dışında kalan alan olarak tanımlamaktadır. Ancak genel olarak bakıldığında ideoloji kavramı kötü bir üne sahiptir. Ya da daha doğru bir deyişle olumsuz çağrışım yapan bir kavramdır. Bizden farkı düşünen herkesi ve her şeyi neredeyse ideolojik düşünmekle (yanlış düşünme ile) itham ederiz. Bu karşıdakinin gerçekliği algılamakta sorunlu olduğu ya da kendi çıkarları için çarpıttığı anlamına gelmektedir. Belki de ideoloji kavramı ile ilgili en güzel belirlemeyi Nur Betül Çelik yapmıştır. Çelik’e göre ideoloji kavramı “kararsız ve belirsiz bir kavram”dır. Kararsızlık ideoloji kavramı tarihinin en kararlı öğesi, belirsizlikse kavramın doğasının en belirgin niteleyeni” (Çelik, 2005, s. 10). 

İdeoloji kavramını her şeyden önce kavramın uzun tarihi, ideolojinin anlamı hakkında çatışmalara ve karışıklıklara işaret eder. Çok anlamlı bir söz olarak ideoloji aslında birden çok kavramı kendinde toplar. Felsefeden iletişim bilimlerine, antropoloji ve sosyolojiden siyaset bilimine pek çok farklı disiplinin kavramla ilgileri farklı noktalarda olmuştur. Bu disiplinlerin ayrı ayrı katkıları kavramın çok yüzlülüğünü 


belirginleştirmiştir (Çelik, 2005, s. 4). 


İdeoloji sözünün çok anlamlılığına, olumlu ve olumsuz arasındaki salınışına kullanımındaki kararsızlığa karşın etimolojisi (köken bilimi) dikkate alındığında belirli bir tarihi vardır. Terim ilk kez Fransız Devrimi sonrasında yazılan olan Fransızca metinlerde karşımıza çıkıyor. D. Mclelnan'a göre ideoloji kelimesini ilk kez dolaşıma sokan kişilerin daha doğrudan ataları Bacon ve T.Hobbes'tir. Eğitsel ve toplumsal reformların niteliğine ve yaygınlaştırılmasına yönelik tartışmaların egemen olduğu bu dönemde Fransız materyalistleri kendi felsefelerini ve ideallerini tanımlamak üzere ideoloji terimini kullanmaya başladılar. Bu filozoflar, düşünce (idea) biliminin (logos) tam tercümesi olarak “ideologoes”mizin kelimelerini kullanırlar. İdeoloji sözüyle karşılanması önerilen düşünce biliminin amacı, düşünceleri doğal kökenlerini araştırmak, 


yanılsamaları ve yanılgıları açığa çıkartarak toplum hakkındaki doğruları toplumsal reformların hizmeti sunmaktı (Çelik, 2005, s. 27). 


“İdeoloji sözcüğü insan zihninde fikirlerin belirleme sürecinin nesnel olarak incelenmesinin mümkün olduğunu ve bundan dolayı istenirse “doğru” düşünceleri düşündürmenin bir yolu bulunduğunu iddia eden bir grup ideolog tarafından ortaya atılmıştı” (Mardin, 1992, s. 20). 

Fransızcadaki bu olumlu anlama karşın Almancada ideoloji kavramı olumsuz bir anlam taşır. Bunun nedeni, sözcüğün Fransızcadaki ilk kullanımından Almancaya girinceye kadar geçen sürede ideoloji kavramının anlamında olumsuzluğa doğru kayış olması yatar. İdeoloji Napolyon'un ideologlara yönelttiği eleştirilerle birlikte ideologların dilindeki olumlu çağrışımlarını yitirerek olumsuz bir vurguyla kullanılmaya başlanmıştır. “Demokrasi, söz hakkı veya özgürlük gibi başka tartışmalı terimlerin aksine ideolojinin geçmişi 200 yılı bulmaz. Bu terim demokrasinin yayılması, kitle hareketlerinin siyasete girmesi, dünyayı yarattığımıza göre onu istersek baştan yaratabileceğimiz fikri gibi Sanayi Devrimi'ne eşlik eden toplumsal, siyasal ve düşünsel altüst oluşların ürünüdür” (McLelnan, 2005). 

Şimdiye kadar hiç kimse tek ve yeterli bir tanımı yapılamamıştır. Çünkü ideoloji terimi kullanışlı, ama birbirleriyle bağdaşmaz nitelikte olan, birçok anlamı olmasından kaynaklanır. İdeoloji kelimesi farklı kavramsal liflerle bir doku halinde örülmüş bir metindir. Farklı tarihlerle yoğrulmuştur ve belki de bu her tarihsel kolda neyin değerli, neyin işe yaramaz olduğuna karar vermek bütün bunları zorla Büyük Global Kuram altında birleştirmeye çalışmaktan daha önemlidir. Fagleton'a göre (2005, s. 17—18) 


günümüzde kullanılan bazı ideolojinin tanımları şöyledir: 


a) Toplumsal yaşamda anlam, gösterge ve değerlerin üretim süreci, 

b) Belirli bir toplumsal grup veya sınıfa ait fikirler kümesi, 

c) Bir egemen iktidar siyasi iktidarı meşrulaştırmaya yarayan fikirler, 

d) Bir egemen siyasi iktidarı meşrulaştırmaya hizmet eden yanlış fikirler, e) Sistematik şekilde çarpıtılan iletişim, 

f) Özneye belirli bir konum sunan şey, 

g) Toplumsal çıkarlar tarafından güdülenen düşünce biçimleri, 

h) Özdeşlik düşüncesi, 


i) Toplumsal olarak zorunlu yanılsama, 


jJ) Söylem ve iktidar Копјек а, 

k) Bilinçli toplumsal aktörlerin kendi dünyalarına anlam verdikleri ortam, 

1) Eylem amaçlı inançlar kümesi, 

m) Dilsel ve olgusal gerçekliğin birbirine karıştırılması, 

n) Anlamsal(Semiotic) kapanım, 

o) İçinde, bireylerin toplumsal yapıyla olan ilişkileri yaşadıkları vazgeçilmez ortam, 


p) Toplumsal yaşamın doğal gerçekliğe dönüştürüldüğü süreç. 


Toplumsal bir varlık olan insan, toplumsal yaşamın içinde kimi zaman bilinçli bir şekilde, çoğu zaman ise bilinçsiz bir şekilde ideolojilerin içinde yer alır. İdeoloji terimini tarihte bize 18. yüzyılda Destutt de Tracy tarafından sunulurken, onun kökenleri tarihin daha eski dönemlerinde kendini duyurur. İdeoloji kavramının 


anlaşılması için onun zeminin hazırlayan önemli isimlerden biri Francis Bacon” dur. 


2.1.1. Е. Bacon 


Bacon'a göre Aristoteles mantığı nedenleri ortaya koyarak bilimde ilerleyişi sağlayabilecek bir mantık değildir. Ayrıca Bacon, Aristoteles felsefesinde yer alan ve bilginin kaynağı olarak ele alınan tümdengelim yöntemini kabul etmez. Bacon felsefesinde buradan sonra atılan adım, Aristoteles'in “Organon”u yerine “Novum Organum”u ve tümdengelim yönteminin yerine de tümevarım yöntemini koymak olur. 
Novum Organum bilgiye ulaşmamızı bize olanaklı kılacak yeni bir anlayış getirir. 
Bacon burada bu yöntemin uygulanabilmesi için öncelikli olarak gereksinimi olarak insan zihninin bir çözümlemesinin yapılması gerektiğinin altını çizer. İnsanı doğanın çözümleyicisi ve hâkimi olarak gören Bacon, bunun için insanın doğayı tanıması gerektiğini belirtir. Ancak Bacon, insanın doğayı tanıması için önce kendi zihnini incelemesi gerektiği üzerinde durur. Doğaya ilişkin bilgilerimiz algılarımızla elde ettiğimizi belirten Bacon, diğer yandan bu algıların bize gelirken bozulmaya uğradığını söyler. Bu bozulmanın nedeni de zihnimizde yer alan önyargılardır. Bacon için, bilimde ilerlemek ve gerçeğin bilgisine ulaşabilmek için kurtulmamız gereken şey, zihindeki bu önyargılardır. 


İnsan anlığı şimdiye kadar kuşatan ve orada derinlemesine kök salmış olan idoller ve yanlış fikirler yalnızca insan zihnini şöylece kuşatıp girişi 


güçleştirmekle kalmamıştır; giriş sağlandığında bile insanlık kendini bunlara 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karşı çok iyi korumazsa, bilimlerin yenilenmesi sırasında yeniden karşılaşacağımız idoller ve yanlış fikirler bizi rahatsız edecektir. İnsan zihninde ayırt etmek için belirlediğimiz dört idol bulunmaktadır (Bacon, 1999, s. 15). 


Bunlar: 

1. İdola tribus ( soy putu уа da cins putu), 
2. İdola specus ( mağara putu), 

3. İdeolafori ( Pazar putu), 

4. İdola theatri (tiyatro putu). 


Bacon'a (1999, s. 15-16) göre, soy idolleri (İdola tribus); insanın doğasında ve bizzat insanın soy veya ırkının doğasında vardır. Çünkü insan, anlamsız bir biçimde “şey”lerin ölçüsü olduğunu iddia eder. Üstelik bununla da kalmaz, hem duyguların hem de zihnin bütün algılarının kaynağı olarak evreni değil, insanı gösterir. İnsan zihni, ışınları yayması çarpıtması ve şeklini bozması bakımından kendi özelliklerini farklı nesnelere veren içbükey ve dışbükey aylara benzer. Bacon (1999, s. 22) soy idolleri ya insanın ruh yapısının birliğinden ya onun önyargılarından ya sınırlı yetilerinden ve rahatsızlık veren çalkanışından ya tutkuların müdahalesinden ya duyuların yetersizliğinden ya da izlenimlerin biçiminden dolayı ortaya çıkarıldığını belirtir. 

Mağara idolleri (İdola specus), her biri bireysel olan idollerdir. Çünkü herkes (insan ırkında ortak olan hatalara ek olarak) ya kendine özgü ve tek olan yaratılışından dolayı, ya eğitimi ve diğer ilişkilerinden dolayı ya okuduklarından dolayı ve bireyin hayranlık ve saygı duyduğu kişilerin otoritelerinden dolayı ya zihninde meydana getirilen farklı etkilerden dolayı önceden işgal edilmiş ve önceden yerleştirilmiş ya da düzenli ve sakin bir şekilde vb. olduğu için, tabiatın ışığını durduran ve bozan kendi bireysel mağarasına sahiptir. Öyle ki insan ruhu (genel yaratılışına göre) değişebilen bir özelliğe sahiptir, karışıktır ve sanki şans eseri harekete geçirilmiştir (Bacon, 1999, s. 
16). 

Mağara idolleri; her bireyin zihni ve bedeninin kendine özgü yapısından kaynaklandığı gibi eğitimden, alışkanlıktan vb. özelliklerinden de kaynaklanır (Bacon, 1999, s. 22). Bacon, düşünme sürecinde alacağımız önlemlerle mağara idollerinin anlığımıza girmelerini önlememiz gerektiğini belirtir. Bunun içinde, genel olarak doğayı 


gözlemlerken düşündüğümüzde, anlığa giren ve anlıkta duran her şeyden şüphe 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etmemiz gerektiğini belirtir. Anlığı tarafsız kılmak için de çok fazla uyarıda bulunmamız gerekmektedir. 

Çarşı-Pazar İdolleri (İdeola fori), Bacon'a (1999, s. 16—17) göre insanların birbirleriyle olan ticari ve toplumsal ilişkilerinden dolayı, bizim çarşı-pazar idolleri olarak adlandırdığımız, karşılıklı ilişkilerden ve insanın, insan topluluğu ile olan ilişkilerinden ortaya çıkan idoller de vardır. Çünkü insanlar dil vasıtasıyla anlaşırlar. 
Ama kelimeler, çoğunluğun istediği gibi biçimlenmiştir ve zihin için şaşırtıcı bir engel olan kelimelerin kötü ve uygunsuz yapılanması da zihinde ortaya çıkar. Bilgili insanlar kendilerini korumak için bazı örneklerde tam bir çare olan tanımlamalar ve açıklamalar yapmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Kelimeler her şeyi karışıklığa iterek insanlığı boş ve sayısız tartışmaya ve yanlışa sürüklediği için anlığı durmadan ve açıkça zorlar. 

Bacon (1999, s. 24) çarşı-pazar idollerini en kaygı verici olanlar olarak niteler. 
Çünkü “bunlar kelimeler ve adların birliğinden dolayı anlığın etrafını kuşatmış olan idollerdir. Çünkü sözcükler gerçekte anlık üzerine etki ettiği halde insanlar kendi akıllarının sözcükleri yönlendirdiğini hayal ederler. İnsanların böyle düşünmeleri felsefi ve bilimleri sofistike kıldığı gibi işlemez bir duruma getirmiştir.” Bacon'a (1999, s. 24) göre sözcükler genellikle popüler bir egemenlik oluştururlar ve şeyleri sıradan zihinler için çok açık olan bu kaba hatlarla tanımlarlar. Fakat diğer taraftan keskin görüşlü bir anlık ya da daha gayretli bir gözlem bu hatları değiştirmekte ve onları daha doğru bir şekilde tabiata uydurmakta endişe eder. Sözcükler tabiata zıttır. Bunlardan dolayı bilgili insanların büyük ve ciddi tartışmaları sık sık sözcükler ve isimler hakkında yapılan anlaşmazlıklarla sona erer. 

Tiyatro İdolleri (İdola theatri); Bacon'a (1999, s. 17) göre insan zihnini kendine özgü felsefe sistemlerinin çeşitli doğmalarından sarmış olan idoller olduğu gibi kusurlu ispat kurallarından kaynaklanarak sarmış olan idoller de vardır. İşte bizim tiyatro idolleri olarak adlandırdıklarımız bunlardır. Çünkü biz kurgusal ve tiyatrovari bir dünya yaratarak göz önüne serilen ve canlandırılan birçok oyunda olduğu gibi şimdiye kadar kabul edilen ve tasarımlanan felsefe sistemlerinin de tümüne önem veririz. Biz benzer tabiatın sayısız diğer oyunları hala birbirleriyle birleştirebildiği ve bağdaştırılabildiği ve zıt hataların sebepleri genellikle birbirleriyle aynı olduğu için ne yalnızca var olan sistemler hakkında ne de eskilerin felsefesi ve sektleri hakkında konuşuruz. Ayrıca biz yalnızca genel sistemlere işaret etmekle kalmayıp aynı zamanda gelenek, gizlilik, otoritelere güven duyma ve ihmal aracılığıyla kökleşmiş olan bilimlerin aksiyomlarına 


ve birçok öğesine de işaret ederiz. Bununla birlikte biz idollere karşı insan anlığı uyanık 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tutmak için her bir idol türünü açıkça ve tamamen tartışmayız. Tiyatro idolleri; пе doğuştan gelir ne de anlığa gizlice sokulurlar, fakat açıkça kuramların kurgularıyla ve bozuk ispat kurallarıyla anlığa yavaş yavaş yerleştirilir ve orada beslenir. 

Bacon bu idolleri şöyle dile getirir, “İnsan zihni kendine özgü felsefe sistemlerinin çeşitli dogmalarından sarmış olan idoller olduğu gibi, kusurlu ispat kurallarından kaynaklanarak sarmış olan idoller de vardır. İşte, bizim tiyatro idolleri olarak adlandırdıklarımız bunlardır.” Bunun nedeni Bacon? a göre kendine kurgusal bir dünya oluşturan insanın, bu dünya sadece kendi yaşadığı dönemle sınırlı değildir. Bu kurgu aynı zamanda o döneme kadar gelen ya da var olan felsefe sistemleri, gelenekleri, otoriteleri de içine alır. Bacon'a göre bu idollere karşı zihni açık tutmak için, her bir idol türünü açıkça tartışmamız gerekmektedir. 

Özbek'e (2003, s. 11-12) göre Bacon; insanla doğa arasındaki ilişkiyi insanın doğa üzerinde egemenlik kurması doğrultusunda açıklamakta ve insanın doğa bilgisini, bu bağlantı içerisinde anlamlandırmaktadır. Ona göre insan; bilgi dolayımıyla doğa üzerinde bir güç olabilir, doğayı denetim altına alabilir. Öyleyse insan usu doğayı yine doğanın nesnel yasallığıyla kavramak zorundadır. İnsan yalnızca bunu başarabildiği oranda doğayı denetim altına alma yeteneğine sahiptir. İnsan usu doğayı hala denetim altına alamadıysa bu evreye varamadıysa bunun bir nedeni olmalıdır. Bu, insan usundaki bir tutukluktan kaynaklanmaktadır. İnsan usu yetişememe ve elden kaçırma tutukluğuna düşmüştür. Bacon bu tutukluğu iki nedene dayandırır. Birincisi, düşüncenin tarihsel bağlar taşıması, ikinci nedeni dört ayrı idol tarafından güdülenmekte oluşudur. 
İnsanın bu tutukluğu çözümlemeli çünkü ancak bu sayede insan usunun gerçek bilgiye varması ve idolleri parçalaması mümkündür. 


Kısacası, 


Kabile idolleri; geleneğin kutsadığı fikirleri kabul etme ya da rasyonel bilgiye ulaşma sürecine tutkuları karıştırma eğilimini içerir. Mağara idolleriyse bireyin özgül bakış açısını temel alan ve daha genel bir perspektifi dışlayan idollerdir. Pazaryeri idolleriyse dilseldir. Burada pazarla temsil edilen toplumsal etkileşim genelde gerçekliğe uzak düşer ve dolayısıyla rasyonel bir kavrayışın önünde engel teşkil eder. Tiyatro idolleriyse eskinin dogmatik görüşleridir. 
Ampirik bir temelleri olmadığı için kurmaca bir dramdan pek farklı sayılmazlar (Mclelnan, 2009, s. 5). 


13 


2.1.2. Adrien Helvetius 


“Çıkar bütün yargılarımızı yönlendiriyor. Bununla birlikte bireysel çıkarların neliğini belirleyen şey; yine aynı bireylerin içinde yaşadıkları toplumun hangi katmanına, hangi mesleğe özetle hangi toplumsal konuma sahip olduklarıdır. ... 
Dolayısıyla fikirlerimiz içinde yaşadığımız toplumun zorunlu sonuçlarıdır” (Özbek, 2003, s. 25). 

“İktidarı elinde tutanlar üstyapıda yasalarla kendi iktidarlarını onaylatmaktadırlar. Bu doğrultuda egemenler kendi çıkarlarını koruyacağına inandıkları önyargıları sağlamlaştırmaktadırlar... Toplumsal biçimlenmede azınlıkta olanlar azınlık olmalarına karşın gücü ellerinde tutmaktadırlar. Bunlar büyükler olarak adlandırılmaktadır. Büyükler güçten yoksun küçükleri -toplumun çoğunluğunu oluşturmalarına karşın- egemenlikleri altına almaktadır. “büyüklerin önyargıları küçükler için yasadır” (Özbek, 2003, s. 27). Bu belirleme önemlidir. Çünkü “egemenler iktidarlarını geniş yığınlara onaylatmak ve korumak isterler. Bu amaçtan dolayı egemenler önyargılarını yaygınlaştırırlar. Böylece önyargılar, egemenler iktidarlarını sürdürmelerinin bir aracı olur. Ve yine egemenler önyargının aslında ne olduğunun bilicine sahiptir. Dolayısıyla önyargı egemenlerin başvurdukları, iktidarlarını sağlamlaştırmanın bir yalanıdır (Özbek, 2003, s. 27). Buna karşın bu önyargılar aşılmaz değildir. Bu ilişkilerin aşılması için “kendisi aydınlanmış us'a ihtiyaç vardır. “Kendisi aydınlanmış us” önyargıların işleyiş mekanizmalarını gün ışığına çıkarıp onları netlikle adlandırarak egemenlik ilişkilerinin maskesini indirebilir (Özbek, 2003, s. 28). Kendisi aydınlanmış us ise ancak aklın ve eğitimin eninde sonunda önyargılarla baş edip aklın değersiz kıldığı her şeyin eğitimle ortadan kaldırılması ile mümkün olabilmektedir. 

“Helvetius'a göre insanların yetileri (melekeleri) tecrübeyle ve dış etkenlerle oluşur. Örneğin bir insandaki ahlaki seviyeyi ve düşünce kudretini oluşturan eğitim sistemidir ve bu sistemi de saptayan devletin politikasıdır” (Mardin, 1992, s. 22). Bu nedenle istenmeyen eylemde bulunduğu için birine kızmak yanlıştır. İstenmeyen eylem 


sistemin ürettiği bir üründür. Bunun değişmesi ancak sistemin değişmesiyle ilgilidir. 


2.1.3. Holbach 


Holbach'a göre insanlar doğumdan sonra yanılgı hastalığına yakalanmaktadır. 
Bu anlamda tüm insanlar hastadır. Bu hastalığı yaratan üreten ise “Kamusal 


Düşünce”dir. Kamusal düşünce; ürettiği argümanlarla bizi yanıltır; önyargılara 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hapseder. Kamusal düşüncenin dışında kalan şeyler tuhaf ve komik olarak algılanır. Ви düşünceyi kim üretir? Önyargıyı insan bilince kim yerleştirir? sorularına “Din Adamları ve Yöneticiler” der. Çünkü bu iki grubun çıkarları söz konusudur. Çünkü Yöneticiler açısından böyle kitleselleşmiş gramscigil ifadeyle hegemonik bir söylemin yaygınlaşması iktidar sahiplerinin işine gelir. Çünkü bu sayede iktidarlarını perçinleştirmektedirler. “ Yönetimde olanlar halka gerçeğin tehlikeli olduğunu yığınlar içinde tuttukları yanılgıların yığınlar için en iyisi olduğunu düşündürmektedirler. Halkın düşündüğü başka bir nokta ise “başka bir dünya” idesidir (Özbek, 2003, 5. 31). 

Holbach göre; her zaman temeli sadece bilinçsizlik ve yönelimi hayal gücü olan din; ahlaksal isteklerini, insanların doğasına, insanlar arasındaki ilişkilere ya da bu ilişkilerden doğan zorunlulukla doğan yükümlülüklere dayanarak kurmuyor. “Din hiçbir şekilde görülemeyen tanrıları insanlara hükümdar, yargıç ve örnek olarak sunmaktadır. 
Dinin insanların tutkularına karşı olduğu savunusu da boştur. Çünkü dinin bu konuda sağaltıcı hiçbir öğesi yoktur. Ama halk yığınları gerçeklikten, doğanın bilgisinden ustan yoksundurlar” (Özbek, 2003, s. 31). Dolayısıyla da din iktidarın pekiştirilmesini sağlar. 

Holbach'a (Özbek, 2003, s. 32) göre, iktidarın gerçek temelleri bütünüyle halkın bilgisi dışındadır. Halk tanrısal konuma sahip olan efendilerin doğumlarıyla birlikte getirdikleri diğer ölümlüleri yönetmek, istedikleri oranda halkın mutluluğuna müdahale etmek gibi haklara sahip olduğu inancı var. Bu nedenle efendilerini acılardan sorumlu tutmuyorlar. Bunun nedeni, dinin yöneticileri tanrısal bir yetkeyle donanmış olarak sunmasındadır. 

Holbach; din ile iktidar ilişkisini çözümlemiş; dinin iktidarı güçlendirici bir niteliğe sahip olduğunu belirtmiştir. Bunun nedenini insanın cehaleti olarak belirtir. 
İnsanı yanlışa, yanılgılara götüren önyargıları ortadan kaldıracak araçlar üretilmesi gerektiğini belirtir. Bu araçların doğada olduğunu söyler. “Sapkın ve baskıcı bir hırsın başımıza açtığı dertlerin panzehirini bulmayı rasyonel olarak umut edebileceğimiz tek yer doğanın zengin kaynaklarıdır. İşte bunun için akıl hak ettiği yere kavuşmalıdır. Akıl 


artık önyargının zincirinden kurtulmalıdır” (Mclennan, 2009, s. 6). 


2.1.4. Destutt de Tracy 


İdeoloji kelimesi ilk kullanan De Tracy; 


Bütün diğer bilimlere zemin teşkil edecek yeni bir düşünceler bilimi bir ideology önerir. Doğuştan gelen düşünceler kavramını reddeden De Tracy, 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bütün fikirlerimizin fiziksel duyulara dayadığını belirtir. Dinsel ya da metafiziksel önyargılardan bağımsız bir biçimde fikirlerin kökeninin rasyonel olarak araştırılması adil ve mutlu bir topluma giden yolu açacaktır. Çünkü bireysel düşüncelerin araştırılması sonucunda bunların tümünün kökenindeki evrensel insan ihtiyaçları ve arzuları ortaya çıkacaktır. Bu ihtiyaçlardan hareketle çizilecek bir yasal çerçevede toplumu doğayla uyumlu olarak düzenleyecek ve arzuların ahenkli biçimde tatminini sağlayacaktır. Çünkü doğa ve toplum örtüşüyor bu örtüşmeyi ortaya çıkaracak olan da düşüncelerin rasyonel bir yöntemle araştırılması yani İDEOLOJİ idi (Mclelnan, 2009, s. 8). 


De Tracy İdeolojiyi “Science des idees” (idelerin bilimi) olarak düşünmektedir. 


Bunun nedenini şöyle açıklamaktadır: 


Düşüncelerin bilimi ya da ideoloji adının kullanılması tercih etmekteyim. 
Bu ad bilinmeyen ya da kuşku uyandıran hiçbir şey ima etmediğinden, herhangi bir neden/sonuç fikrini akla getirmediğinden uygundur. Yalnızca Fransızca ”idea” sözü dikkate alındığında bile anlamı herkes için açıktır. Çünkü herkes “idea” ile neyi kastettiğini bilir, aslında onun gerçekten ne olduğunu az kimse bilse bile... ideoloji uygun kelimedir. Zira düşüce biliminin tam tercümesidir (Çelik, 2005, s. 35). 


De Tracy'e (Özbek, 2003, s. 38) göre İdeolojinin görevi olarak insanın tinsel yeteneklerini araştırmayı görür. İdeoloji, bunu yaparken hiçbir şekilde dinsel görüşleri dikkate ve ciddiye almamalı, tam bir doğa araştırması gibi davranmalıdır. İdeoloji insanın bilgi ve anlayışına gerçek doğrultusunu kazandırır. Ne insan doğa üzerinde yapılan metafizik ne de dini ifadeler bilimsel araştırmanın bilimin nesnesi olabilirler. 

Tracy'ye göre bilginin oluşabilmesi için idelerin yardımıyla mümkündür. 
Böylece ideoloji diğer tüm bilimlerin üstünde yükseldiği bilim haline gelir. De Tracy 


şöyle devam eder: 


İdeler sarsılmaz bir tarzda duyulara geri götürülme koşuluyla sınanabilir, doğruluğundan emin olunabilir. Duyulara geri götürülebilmiş ideler bir insan ve doğa biliminin temeli olabilirler. Çünkü yanlış düşüncelerden ayıklanmak, bilimler için ileri bir anın bir basamağın oluşmasını sağlar. İdeoloji bütün bilinç içeriklerinin gelişmesinin yayılmasının en temelde duran öğretisidir. İdeolojiyi insan bilincinin yapılanışının ve içeriğinin çözümlemesi olarak tanımak ile onu bütün bilimlerin temeli olan bir bilim olarak görmek aynı şeydir. Sonuçlarına bakıldığında İdeoloji matematik ve matematiğe dayalı bilimler kadar geçerliliğe sahiptir. İdeolojinin matematiğe ve doğa araştırmalarına olan benzerliği ideoloji 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araştırmacılarını her türlü metafizik yönelimden uzak tutar. Metafizik insanı, doğayı ve dünyayı araştırıp onları ilkeler düzeyinde açıklamayı denemektedir. 
Metafiziğin bu ilkeleri duyulardan bağımsız olarak verilmiş kesin ilkeler olarak görülmüştür. Böyle olunca metafizik bilimsellikten uzak peşin yargılarla düşüncenin tutsaklığının yanlış bir düşünme biçimindeki varsayımıdır. İnsan öncelikle böylesine önyargılardan sıyrılarak toplumsal yaşamın nesnenin ve içeriğin bilgisini elde edebilir. İdeoloji önyargıların kuruluşunun, işleyişinin genişleyip yaygınlaşmasının çözümlendiği bir bilim olmaktadır (Özbek, 2003, s. 
38-39). 


De Tracy; idenin tümel indirgemesinde yapıla gelen toplumsal alana uygulandığında “ekonomik idenin “ çözümlemesi olarak; işbölümü, zenginlik, değer, endüstri, mal değişimi, toplumun büyümesini ele almaktadır. Bu kavramların çözümlenmesi bir nesnenin başka bir nesneyle olan bağının gösterilmesini güçlendirir. 
Toplumsal var oluş insanın doğal varoluşudur. Bu duyusallık yeteneğine sahip olan “ben'le aynı yeteneğe sahip bir başka *ben'in bağlantılı olma zorunluluğudur. Toplum dağılmaz bir alışveriş ilişkisidir. Değişebilir olanın bir değiştirilişi. Bu alışverişte herkes kendi çıkarıyla buluşur. Ve bu değişim güçlerin birlikte devinimini yaratır. Sonuç olarak De Tracy'ye göre ideoloji; fizik, matematik oranında kesinliğe sahip olan felsefi bir 


bilimdir (Özbek, 2003, s. 42-43). 


2.1.5. Napolyon Bonaparte 


De Tracy'nin ideolojiyi bir bilim olarak görmesi ve olumlamasına karşın N.Bonaparte bu kavramı olumsuz anlamda kullanmaktadır. Önceleri Isttitut de France'nin fahri üyesi olan Napolyon iktidarı yerleşik dini kurumlarınca da desteklenen bir imparatorluğa evrildikçe liberal ve cumhuriyetçi ideologlar olarak anılmaya başlayanlar eleştiri oklarına hedef olmaya başladı. Özgürlük ve eşitlik bağlamında yapılan eleştirileri kendisi açısından tehlikeli gören Bonaparte; ideologları “metafizikçi? 
olmakla suçlar. Kendisini “metafizikle değil aksine yüzyılların tecrübesinin sonuçlarıyla hükmedilir? sözleriyle savunurken ideologların ve entelektüellerin çabalarını hiçleştirir. 
Giderek ideoloji kavramı olumsuz anlama sahip bir kavrama dönüşmeye başlar (Özbek, 


2003, s. 48). 


“Napolyon'un ideoloji Kavramı tüm gerçekliği bilinçle kavramak, yakalamak istemesine karşın gerçekliği çaresizlik içinde ıskalayan, kaçıran düşünürü işaret etmektedir. İdeoloji kavramı artık yanlış bilinç, yanlış kuram 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anlamında kullanılmaya başlanmıştır. İdeologlar bir yandan din ve devlet düşmanı olarak anılmaya başlanmışlardır. Bununla yetinilmemiş devletin emperyalist politikalarının yarattığı her tehlikeli sonuç, her yanlış onlara mal edilmiştir” (Özbek, 2003, 5. 53). 


Hatta o kadar ileri gitmiştir ki Moskava yenilgisinden sonra “yasaların kaynağını insan kalbinin bilgisinde ve tarihin derinliklerinde aramak yerine halkların hukukunu ısrarla araştırdığı ilksel nedenlere dayanarak yazmaya çalışan ideoloji yani karanlık metafizik güzel Fransa'mızın bütün talihsizliklerinin sorumlusudur” der (Mclelnan, 


2009, 5. 8). 


“Napolyon'un ideologlara yönelttiği eleştirinin özü aşırı rasyonalizmde irrasyonel bir şeyler bulunduğudur. Onun gözünde bu düşünürler aklın yasalarını araştırmak için çıktıkları yolculukta hızla kendi kapalı sistemleri içinde 1ssız bir adaya düşmüş gibi yalnız kaldıkları ve pratik gerçeklikten psikozlu bir kimse kadar uzak düştükleri bir noktaya sürüklenmektedirler. 
Böylece ideoloji terimi yavaş yavaş kuşkucu bilimsel materyalizme karşılık gelme durumundan çıkarak, soyut, bağlantısız fikirlerden oluşan bir âlemi anlamlandırır olmaya başlar (Eagleton, 2005, s. 109). 

Artık ideoloji yanlış bilinç olarak tanımlanmaktadır. 


2.1.6. Karl Marx 


K.Marx'a göre tarihte görülen bütün çatışmanın temelinde üretim ilişkileri ve bu ilişkiler arasındaki çelişkiler olup bunun ikincil görünümü ideolojik politik mücadeledir. 

İdeler; sanat, hukuk din vb. bir başka kuşatıcı anlatımıyla ideoloji, sürekli biçimde bu kategorilerle birlikte ele alınmalıdır. Marx öncesi ideologlar düşüncelerin kaynağına başka düşünceler koymaktaydılar. Marx'la birlikte bu durum değişir. Marx'a göre düşüncelerin kaynağı somut üretim ilişkileridir. Marx'ın ideoloji kavramına yaklaşımı açısından “yabancılaşma” kavramı önemli bir yer tutar. Marx'a göre iki tür yabancılaşma söz konusudur. İlki gerçek yaşamdaki yabancılaşma diye adlandırılan yabancılaşmanın ekonomik boyutu, ikincisi ise düşünsel alanda yani devlette, dinde, hukukta, ahlakta vb. alandaki yabancılaşmadır. Marx insanın dindeki devletteki hukuktaki ahlaktaki varoluşunu yabancılaşmış bir varoluş olarak görür. İnsan 


yabancılaşmış bilinçlilikten ya da bilinç alanındaki yabancılaşmadan kurtulmalıdır. 
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Ama düşünsel alandaki yabancılaşma insanın iç yaşamında olagelen bir yabancılaşmadır. Oysa ekonomik alandaki yabancılaşma gerçek yaşama damgasını vurmaktadır ve yabancılaşmanın bu görünümünün aşılması yine yabancılaşmanın ilk görünümünü birden aşmayı gerektirir. Din, devlet, hukuk, bilim, sanat yalnızca tikel üretim biçimleridir ve genel yasaya uyarlar. Özel mülkiyetin aşılması insanın dinden aileden, devletten vb. kendi insansal yani toplumsal varoluş biçimine dönmesidir 


(Özbek, 2003, s. 63). 


İnsanlar kendi gereksinimlerini karşılamak için çalışırken doğayla ve diğer insanlarla girdikleri özgür ilişki sonunda bir toplumsal işbölümü ortaya çıkar ve bu insanların üzerinde yabancılaştırıcı bir güç olarak hüküm sürer. 
Diğer bir değişle hayatını iyileştirmek için çalışan bir işçi kendi emeğinin ürünlerinin bir kısmını artı değer olarak elinden alındığı kapitalist iş bölümüne dayalı sömürü sistemi içinde bulur kendini. İnsan emeğini kendi ürettiklerine bu anlamda yabancılaşması toplumsal pratiğin kendisinde bir çarpılma, tersine dönme yaratır. İşte bilincin bir yanılsama olarak ortaya çıkışı aslında özgür bir seçim gibi oluşan emek sürecinin bir sömürü ve tahakküm ilişkisine dönüşerek insana hükmetmesidir. Gerçeklikteki çarpıklık (sömürü ilişkisine dönüşme) bilinçte ikinci bir tersine dönme ilişkisiyle eşit ve özgür insanın emeğinin ürünlerini satması olarak ortaya çıkar. Kısacası üretim sürecinde insan ile insan arasında ortaya çıkan sömürü ilişkisi üretilen malların değişim sürecinde metalar arasında bir değiş tokuş gibi bir dolayımın devreye girmesiyle eşit ve özgürce yapılan bir sözleşme gibi algılanır (Sancar, 2008, s. 22-23). 


İnsanlar belirli bir üretici etkinlikte bulunurken eşzamanlı olarak toplumsal- siyasal ilişkilere de girmektedir. Toplumsal yapı ve devlet aralıksız olarak belirli bireylerin öznel tasavvurdan değil maddi olarak üretim içinde bulunan belirli maddi temeller koşullar, sınırlılıklar içinde devinen bireylerin yaşam süreçleri sonucunda gündeme gelir. Bireylerin tasavvurları ya aynı bireylerin doğayla olan ilişkilerinin ya da bireyler arasındaki ilişkilerin ya da bireyin kendisine ilişkin tasarımıdır. Bütün durumların hepsinde bu tasavvurlar onların ilişkilerinin gerçek eylemlerinin üretimlerinin alışverişlerinin siyasal ve toplumsal organizasyonların -gerçek ya da düşsel- bilinci anlatımıdır” (Özbek, 2003, 5. 65). Fikirlerin, tasavvurların ve bilincin üretimi ilkin doğrudan ve dolaylı bir şekilde insanların maddi etkinliğine ve maddi alışverişine bağlıdır. Ve gerçek yaşamın dilidir. İnsanların tasavvurları, düşüncesi ve zihinsel ilişkisi, burada onların maddi davranışlarının dolaysız anlatımı olarak kendini 


gösterir. Yani “kendi tasavvurlarının kendi fikirlerinin üreticileri insanlarıdır. Bilinç 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hiçbir zaman bilinçli bir varlıktan başka bir şey olamaz ve insanların varlığı onların gerçek yaşam süreçleridir. İdeolojilerin tarihi yoktur, gelişmeleri yoktur, tersine maddi üretimlerini ve maddi ilişkilerini eleştirerek, kendilerine özgü olan bu gerçek ile birlikte hem düşüncelerini hem de düşüncelerinin değişikliğe uğratan insanların kendileridir. 
YAŞAMI BELİRLEYEN BİLİNÇ DEĞİLDİR AMA BİLİNCİ BELİRLEYEN 
YAŞAMDIR (Özbek, 2003, s. 69). 


“Yaşamlarının sosyal üretiminde insanların istençlerine bağlı olmayan belirli zorunlu ilişkilere girerler ve maddi üretim güçlerinin belirli bir gelişme derecesine denk düşen üretim ilişkilerini kurarlar. Bu üretim ilişkilerinin tümü toplumun ekonomik yapısının üzerinde hukuki ve siyasi üstyapının yükseldiği ve kendisine belirli sosyal bilinç biçimlerinin denk geldiği somut temeli oluştururlar. Maddi yaşamın üretim tarzı genellikle sosyal, siyasal düşünsel yaşam sürecini belirler, koşullandırır. Dolayısıyla ekonomik temelde (altyapıda meydana gelen değişme az ya da çok hızlı bir şekilde muazzam üst yapıyı sarsıntıya uğratır” (Özbek, 2003, s. 70). 


Eğer bütün ideolojilerde insanlar ve onların ilişkileri tıpkı bir “camera obscura” imişçesine baş aşağı görünüyorsa bu olgu da tıpkı nesnelerin gözün ağ tabakası üzerindeki tersliğinin onun doğrudan fiziksel yaşam sürecinde ileri gelmesi gibi, onların tarihsel yaşam süreçlerinden ileri gelir yani ideoloji gerçekliğin çarpıtılması olarak düşünülebilir. Yine Marx, egemen ideolojileri ile ilgili toplumsal üretim ilişkilerine ve özel mülkiyete vurgu yapar. Egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda egemen düşüncelerdir. Bu demektir ki toplumun egemen maddi gücüdür olan sınıf, egemen manevi gücüdür ya da hâkim düşünce tarzına sahiptir. Bir toplumsal biçimlenmede maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf aynı zamanda düşünsel ifadesinden başka bir şey değildir. Egemen düşünceler ideler biçiminde kavranan maddi egemen ilişkileridir. Şu halde bir sınıfı egemen sınıf yapan ilişkilerin ifadesidirler, başka deyişle bu düşünceler onun egemenliğinin düşünceleridir. Egemen sınıfı oluşturan bireyler, diğer zenginliklerin yanı sıra bir de bilince sahiptirler. Bu bireyler bir sınıf olarak egemen oldukça ve tarihsel çağı bütün genişliğince belirdikçe elbette ki sınıfların bütün genişliğine egemendirler ve ötekiler arasında düşünen varlıklar olduğu gibi fikir üreticileri olarak da egemen bir durumları vardır ve kendi çağlarının düşüncelerinin üretimini ve dağıtımını düzenlerler; o halde onların fikirleri çağların egemen fikirleridir. 
“Gerçekten kendinden önce hükmetmekte olan sınıfın yerini alan her yeni sınıf, kendi 


amaçlarına ulaşmak için de olsa kendi çıkarını toplumun bütün üyelerinin çıkarı olarak 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göstermek zorundadır. Ya да şeyleri düşünsel planda açıklamak istersek; bu sınıf kendi düşüncelerine evrensellik biçimini vermek ve onları tek mantıklı, evrensel tek geçerli 


düşünce olarak göstermek zorundadır. 


“Bilincin oluşumunun temellerini insanın toplumsal pratiklerinde arama tezi Marx'ındır ve bu tez ile yanlış bilginin doğru bilgiye dönüştürülmesi sorunu, düşüncenin kendi içinde tartışmayla elde edilebilecek bir dönüşüm olarak yorumlamaktan kurtulmuştur. Toplumsal düşüncedeki yanılsamanın nedeni idealist felsefeni iddia ettiği eksik ya da yanlış bilgilenmede değil insanın toplumsal pratiği ile insanın bilinci arasındaki ilişkinin niteliğinde yatmaktadır” (Sancar, 2008, s. 11). 


Kendi tasarımlarının kendi düşüncelerinin üreticisi insanlardır. Ama gerçek, faal, kendi üretici güçlerin ve bunlara tekabül eden ilişkilerin alabilecekleri en geniş biçimleri de dâhil olmak üzere belirli bir gelişmesiyle koşullandıran insanlardır. 
Marx'ın bu tanımlanmasında insanın toplumsal bilincinin hem onun üretken güçleri ve buna denk düşen üretim ilişkilerinin koşulladığı oluşumundan hem de bu bilincin doğrudan insanın kendisi tarafından üretilmesinden bahsetmektedir (Sancar, 2008, s. 
12). 

Camera Obscura metaforu insanın maddi/nesnel gerçeklik içindeki konumunun, onun zihninde kamerada tersine dönmüş görüntüye benzer şekilde oluşumu olarak tanımlamak, doğru bilinç ve yanlış bilinç arasında ayırım yapmak anlamına gelmektedir. Öyleyse ideoloji maddi koşuların yansıması değil farklı olarak bu koşulların yanlış bilgisidir. Bu tanımın sonucu yanlış bilginin kaynağı olan ideoloji ile doğru bilginin kaynağı olan bilimin birbirini dışlayıcı kavramlar olarak tanımlanmasıdır. 
Yöneten sınıfın düşünceleri her dönemde yöneten düşüncelerdir. Yani toplumun maddi güçlerini yöneten sınıf aynı zamanda entelektüel güçlerini de yönetir. Maddi üretim güçlerini kendi elinde tutan sınıf aynı zamanda zihinsel üretimi de denetler. Yani bu sayede genel olarak söylemek gerekirse zihinsel üretim araçlarından yoksun olanların düşünceleri de tabi hale gelir (Sancar, 2008, s. 17). Ekonomik temeli değişimiyle geniş, sınırsız üstyapı da az ya da çok hızla dönüşür. Böyle bir dönüşümü değerlendirirken doğa biliminin kesinliği derecesinde belirlenebilen üretimin ekonomik koşullarının maddi dönüşümüyle insanların çatışmaların bilincine vardıkları ve bunun savaşımını verdikleri hukuki, siyasal, dinsel, estetik ya da felsefi, kısacası bütün ideolojik biçimler 


arasında daima ayrım yapılmalıdır. Bireyin kendi kendine düşündüklerine bağlı ortaya 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çıkmadığını bildiğimize göre böyle dönüşüm sürecini de kendi bilincine dayanarak yargılayamayız; tersine bu bilinç maddi yaşamın çelişkilerinden çıkılarak açıklanmalıdır. İdeoloji bireylerin kişisel kanaatleri olarak değil maddi yaşamın çelişkilerinin oluşturduğu toplumsal bilinç olarak kavranması söz konusudur. “Marx'ın ideoloji kavramlaştırılmasının kısa bir değerlendirilmesini yaparsak birkaç temel noktada bu kurumsal mirasın özelliklerini ortaya koyabiliriz. İlk olarak Marx'ın toplumsal pratiğin gelişimi sürecinde kendi içinde tersine dönmesi ve bunun insan iradesinin dışında özneler tarafından denetlenemeyen bir nesnel devinimi olduğu teleolojik bir tarih yorumlamasının kapılarını açık tutmaktadır. Marx'ta ideoloji bireylerin toplumsal pratikleri içinde oluşan ve bu pratik içindeki çelişkileri öznelerin bilincinden saklayan düşünceler olarak tanımlanmakla birlikte aynı zamanda belli bir tarihsel konum açısından birey iradelerinden bağımsız nesnel zorunlu düşüncelerdir de. 
İdeolojinin kendisi bir sonuçtur. Maddi pratik içindeki özneler tarafından ideolojik 


düşüncenin somut bir oluşumu olarak nasıl kurulduğu açıklanmaz. 


Marx'ın ideoloji kavramlaştırılmasının önemli kurumsal mirası ideolojik düşünceyi diğer düşüncelerden ayırarak sadece egemen maddi ilişkilerin devamını olanaklı kılan düşünceye ideolojik nitelemesini yakıştırmasıdır. Yani ideoloji ancak iktidar ilişkilerinin asimetrik kıldığı toplumsal ilişkiler içinde oluşan toplumsal bilinçtir ve bize sürekli iktidar ilişkilerini çarpıttığı, bozduğu bilinç biçimlerini dikkate almamızı hatırlatır. İdeolojinin eleştirel tanımı olarak adlandırılan bu özellik ideoloji çözümlemelerine aynı zamanda toplumda var olan ve çoğu zaman normal ve doğal kabul edile gelen iktidar ilişkilerini açığa çıkarma olanağı verir. Marx'ın en önemli kurumsal mirası ideoloji çözümlemeleriyle iktidar çözümlemelerinin ayı anda yapılması gereğine dikkat çeker (Sancar, 2008, s. 25—26). 


2.1.7. A. Gramsci 


Gramsci, “Avrupa'nın iki dünya savaşı arasında ve İtalyan faşizmin en ağır koşulları altında yaşamış olmasına rağmen kuramsal çözümlemeleriyle gelişmiş bir kapitalist toplumsal sistemde doğrudan açık zora dayanmayan iktidar biçimlerinin anlaşılabilmesini olanaklı kılan düşünürlerin ilkidir” (Sancar, 2008, s. 31). Gramsci için temel problem; şiddet ve baskıya dayalı olmasına rağmen kapitalizm nasıl oluyor da bu baskı ve şiddet kısmını perdeliyor? Kapitalizm nasıl oluyor da ezilenlerin, bu sistemden çıkarı olmayanların rızasını alabilmektedir? Gramsci; bunu “hegemonya” kavramıyla 


açıklamaktadır. Bu anlamda 
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Gramsci'nin kuramsal katkısının önemi kapitalist devletin zora dayalı iktidarını vurgulamak yerine, bu zoru görünmez, hatta giderek gereksiz kılacak iktidar biçimlerine dikkat çekmesidir. Bu tür bir iktidar ideolojinin dolayımıyla olanaklıdır ve hegemonya kavramında somutlaşır. Gramsci'nin hegemonya çözümlemesi, iktidarın öznelere dışsal, zora dayalı, merkezi devletin kurumsal özelliklerinden türetilen tanımları yerine, ideolojik süreçler boyunca, zihinlerde kurulan ve onaya dayanan niteliklerini vurgulayan çözümlemeleri önünü açmıştır. (o Gramsci'nin kuramsal modelinin temeli, sivil toplum ve devlet arasında kurduğu ilişkiyi tarihsel blok kavramı aracılığıyla hegemonya kavramına bağlamasına dayanır. Gramsci'nin sivil toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi formüle etmesinde temel değişmeler, tutarsızlıklar ve çelişkiler üzerindeki tartışmalar olsa bile modelin temel tezi, devlet ile sivil toplum alanının esas olarak iki farklı tür iktidar ilişkisine karşılık gelen özelliğidir. 
Devletin zora ve siyasal egemenliğe, yani diktatörlüğe dayalı iktidar alanına karşılık sivil toplum onaya dayalı hegemonya alanıdır (Sancar, 2008, s. 31-32). 


Burada geçen devlet (politik toplum) ve sivil toplum kavramını Gramsci (Özbek, 2003, s. 151-152) şöyle açıklar: 

Politik toplum, (devlet) kendisini devlet ya da hukuksal hükümet biçiminde dışlaştıran “doğrudan egemenlik” ya da buyurma erkidir. Politik toplum, egemen sınıfın diğer toplumsal katmanlara, yürürlükte olan üretim modeline uygun davranması için uyguladığı zorlama, baskı aygıtıdır. Politik toplum, üstyapının zorlama işlevine bağlı uygulamalarının dile gelişidir. Toplumsal onaşmanın yok olduğu, eksik olduğu ya yönetim krizi diye adlandırılan aşamalarda egemen sınıf, toplumun bütününe karşı zor kullanır. Bu anlamda politik toplum var olan düzeni, sistemi zor dolayımıyla sürdürme işlevine sahiptir. Politik toplum uğrağındaki zor, yalnızca militer değil, aynı zamanda yasal zordur. Gramsci tarihsel bloğun üstyapı uğraklarından biri olan politik toplumun, baskın bir karaktere sahip olduğu dönemlerde diktatoral bir yönetimden söz eder. 

Sivil Toplum; toplumsal bir grubun toplumun tümü üzerindeki siyasal ve kültürel hegemonyası devletin etik bir içeriği olarak tanımlanabilir. Sivil toplum tarihsel blokun 


düşünsel ve etik boyutunu adlandırmaktadır. 


Gramsci, sivil toplum kavramını Marx'tan farklı olarak, üretim etkinliğinin dışında kalan ve “özel? olarak adlandırılan kurumların hepsini kapsayan bir alan olarak tanımlar. Felsefi, edebi, sanatsal, kültürel vb. toplumsal pratiklerin alanı olan sivil toplum, esas olarak entelektüel ve moral düzeyinde ideolojinin işleme alanıdır ve ideolojik mücadele pratikleri bağlamında doğrudan hegemonyanın alanını oluşturur. Gramsci'ye göre ideoloji sadece üstyapısal alana işleyen toplumsal bir pratik olmaktan çok üretim süreçlerinin 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şekillenmesinde işlevsel olan уе bu sayede altyapı ile üstyapının uyumunu sağlayan temel toplumsal pratiklerinden biridir. Hegemonya kavramı bize egemen bir ideolojinin oluşumu sayesinde olanaklı hale gelen iktidarın alanının sivil toplum olduğunu gösterir (Sancar, 2008, s. 32-33). 


Hegemonya kabaca, bir egemen iktidarın kendi yönetimi için, hâkimiyeti altındaki insanların rızalarını kazanmada başvurduğu bütün bir pratik stratejiler alanı olarak tanımlayabiliriz (Eagleton, 2005, s.168). Hegemonya kavramı, Lenin tarafından sınıflar arası bir siyasal ittifak stratejisi olarak kavramsallaştırırken Gramsci bu kavramın içeriğinde bir dönüşüm yaratmıştır. Hegemonya kavramı, ilk kez Gramsci tarafından egemen bir sınıfın bir egemen olma pratiği olarak tanımlanmıştır. “Bir sınıf iki yoldan tahakküm kurar, yani tahakküm kurar ve yönetir. Müttefik sınıfları yönetir muhalif sınıflar üzerinde tahakküm kurar” (Sancar, 2008, s.33). 

Gramsci (Sancar, 2008, s.34) toplumsal sınıflar, bu sınıfların ekonomik düzeyde tanımlanabilen maddi çıkarları ve bu çıkarların siyasal iktidar pratikleri aracılığıyla ideolojik düzeyde temsili arasında belli bir ilişki varsaymaktadır. Gramsci'ye göre toplumsal sınıfların maddi üretim süreci içindeki konumları ile politik ve ideolojik düzeyde bu konumu temsil edebilecek görüşler arasında tekabüliyet söz konusudur. 
Diğer deyişle toplumsal sınıfların ideolojik düzeyde çıkarlarının temsili mümkündür ve bu ilişkinin temelinde maddi çıkarlarından hareketle tanımlanabilecek bir dünya 


görüşünün varlığı yatar. 


Toplumsal yaşamın dokusuna baştan sona yayılmış ve böylece bir alışkanlık, görenek veya kendiliğinden gelişen etkinlik gibi “doğallaşmış ve görünmez bir halde kalmak genel olarak iktidar adına tercih edilir bir durumdur. 
İktidar bir kez kendini çırılçıplak açığa vurduğunda rahatlıkla bir siyasi çekişme nesnesine dönüşebilir. Baskıdan rızaya geçiş, orta sınıf toplumunun kendi maddi koşullarında saklıdır. Bu toplum her biri kendi kişisel çıkarları peşinde koşan özgür görünüşte özerk bireylerden meydana geldiğinden bu atomize olmuş özneler üzerinde herhangi bir merkezi siyasal denetim kurmak hatırı sayılır ölçüde güçleşir. Sonuç olarak bu bireylerin her birinin kendi öz yönetim koltuğuna oturması iktidarı içselleştirmesi onu kendi kılması ve kendi kimliğinden ayrıştırılamaz bir ilke olarak gittiği her yere taşıması gerekir. 
Gramsci içinde bireyin kendi kendini yönetebileceği ve bu edimi sırasında özerkliğinin siyasal toplum ile çatışmayacağı —tam tersine onun normal devamı ve organik tamamlayıcısı olacağı- bir toplumsal düzenin kurulması gerekir. 
Devlet yaşamı kendiliğinden oluşan bir şey olmalı; birey öznenin özgür kimliği ile bir olmalıdır (Eagleton, 2005, s. 169). 
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Gramsci ideolojileri organik ve keyfi olarak ikiye ayırmaktadır. Gramsci bunu 


şöyle açıklamaktadır: 


Belli bir yapı için zorunlu, tarihsel olarak organik ideolojilerle keyfe bağlı, usçu, “ısmarlama” ideolojiler arasında bir ayrım yapmak gerekir. Tarihsel bakımdan zorunlu ideolojiler olarak “psikolojik? bir geçerlilik olan bir geçerlilikleri vardır ideolojilerin, insan yığınlarını “örgütlerler?, insanların devindikleri, durumların bilincine vardıkları, savaşım verdikleri vb. alanı oluşturur onlar. “Keyfe bağlı” ideolojiler olarak da bireysel “devinim'lerden, polemiklerden başka bir şeye yol açmazlar. (Gramsci, 2008, s. 210) 


Tarihsel blok, belli bir toplumsal momentte maddi toplumsal pratikler (altyapı) ile çok sayıda olası ideolojik formlar arasından siyasal/ideolojik mücadelenin (sınıf mücadelesi) belirlediği bilinçliliğin oluşturduğu somut ve sadece bu belli tarihsel momente özgü bütünlüktür” (Sancar, 2008, s. 37). 

Yani “belirli bir tarihsel bloğun kuruluşu yapısal bir zorunluluk değil, yapının orta çıkardığı bir eğilim, ama esas olarak sınıf mücadelesinin biçimlenişine bağlı dinamik bir süreçtir” (Sancar, 2008, s. 140). 

Hegemonya kavramıyla Gramsci “ideoloji kavramını sistematik düşünce olarak tanımlamaktan kurtarmış ve bu kavramı toplumsal mücadele ve uyum pratikleri içindeki kolektif öznelerin kendilerini sürekli yeniden temsil etmeye çalıştıkları dinamik alanının 


çözümlenmesiyle ilişkilendirilmiştir” (Sancar, 2008, s. 43). 


2.1.8. Louis Althusser 


Althuser de Gramsci gibi “açık bir zora dayanmayan yönetme süreçlerinin bilgisini açığa çıkarmaya çalışması egemen ideoloji yaklaşımının temelini teşkil etmektedir. Bu bağlamda ideoloji Althusser için toplumsal bütünlüğü yeniden üreten temel bir işleve sahiptir. Sistemin yeniden üretilmesinin temeli ise siyasal ve ekonomik iktidarın ideolojik bir ikna sürecine dayanarak var olabilmesinde yatar” (Sancar, 2008, s. 47). Althusser'e (Özbek, 2003, s. 170) göre, kapitalizmde ve kapitalizm öncesi toplumsal biçimlenişlerde egemen sınıf kendi iktidarını yalnız doğrudan baskıyla değil, ideolojik aygıtların yine ideolojiye dayanan baskısıyla birlikte sürdürmüştür. Devlet aygıtı olarak ideoloji ve ideolojik praksis yine devlet kurumları olarak maddi form 


kazanırlar. İdeolojilerin tarihi yoktur. İdeoloji bireyleri özneler olarak çağırır, adlandırır. 
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Althusser'e göre (2003, s. 92) “ideolojide tasarımlanan, bireylerin varoluşunu yöneten gerçek ilişkiler sistemi değil, bu bireylerin boyun eğerek yaşadıkları gerçek ilişkilerle kurdukları imgesel ilişkidir.” 

“Devletin ideolojik aygıtları (DİA), devletin baskı aygıtıyla aynı şey değildir. 
Marxist anlayışta devlet aygıtının kapsamına, hükümet, yönetim, ordu, polis, mahkemeler, hapishaneler vb. girmektedir. İşte bütün bunlar Althusser'e göre devletin baskı aygıtıdır. Devletin baskı aygıtı zor kullanarak işler. Althusser'e göre ideolojik aygıtlar dini, öğretimsel, aile, hukuksal, siyasal, sendikal, iletişim ve kültürel DİA”lardır” (Özbek, 2003, s. 171). “Aygıtlar arasındaki ayırımı belirleyen şey bir aygıtın baskıya mı yoksa onaya mı öncelik verdiğinin saptanmasıdır. Bu ayrım işlevsel bir ayrımdır. Devletin ideolojik aygıtları bile birçok durumda bile gizli ya da sembolik olarak şiddete ve baskıya yer verirler” (Sancar, 2008, s. 51). 

Altusser”e göre (2003, s. 117) DİA”lar üst yapıya aittir. Bunun için de “devletin baskı aygıtının koruması ve yardımı sayesinde üretim ilişkilerinin yeniden üretimini sağlarlar.” 

Yönetici sınıfın devlet iktidarını elinde tuttuğu, dolayısıyla devletin baskı aygıtını denetlediği düşünülürse bununla aynı yönetici sınıfın DİA”ları da belirlediği olumlamak durumundadır. DİA”larda gerçekleşen, bütün çelişkilerine rağmen egemen sınıfın ideolojisidir. Hiçbir sınıfın DİA'lar üstünde egemenlik oluşturmadan, devlet iktidarını sürekli olarak elinde tutamayacağını belirtir (Özbek, 2003, s. 172). 

ріА Лаг asıl işlevi tıpkı devletin baskı aygıtında olduğu gibi var olan toplumsal ilişkilerin yeniden üretimini sağlamaktır. Yani üretim ilişkilerinin yeniden üretimini sağlamak. РіА Лапп her biri bu amaç için kendilerine özgü yollardan katkıda bulunurlar. Örneğin Siyasal DİA bireyleri devletin siyasal ideolojisine uyumlu kılar, 


iletişim DİA'sı egemen ideolojiyi yurttaşlara yayar (Özbek, 2003, s. 173). 


Althusser'in çözümlemesi ideolojinin aygıtlar içinde var olan maddi pratikler bağlamındaki tanımlamasına dönüşür. İdeoloji, aygıtlar içindeki ritüellere gömülmüş olarak yaşanan ve esasında çağırma/adlandırma mekanizması olarak çalışan bir oluşum içinde ortaya çıkar. Bu süreç ideolojik öznenin oluşum sürecidir. İdeoloji özneleri adlandırır ve çağırır, Türk, Müslüman, öğrenci, asker, genç, anne vb. Özneler bu ritüeller içindeki pratikler aracılığıyla adlandırma, karşılama, ibadet etme, oy verme vatanı savunma gibi eylemler ile kendi özne konumlarının farkına varır (Sancar, 2008, s. 52). 
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Althusser'e (Sancar, 2008, 5. 53) göre bir öznenin fikirleri bu öznenin fikirlerinin kaynaklandığı ideolojik aygıtı tanımlayan maddi ritüelin kuralıyla düzenlenmiş maddi pratiklerde yer alan maddi eylemleridir. Yani ideolojinin işlevi ideolojik aygıtlar içindeki özneleri bu aygıtların pratikleri içindeki maddi eylemleriyle belirleyerek tanımlamaktadır. Bir toplumsal pratik ancak ideoloji aracılığıyla, bir ideoloji içinde vardır. Aynı zamanda ideoloji özne aracılığıyla ve özneler için oluşur. 
İdeolojinin temelinin maddi pratikler olması demek aslında ideolojilerin iktidar olanaklarını biriktiren ve barındıran aygıtlar ve yapılar içinde oluştuğunu söylemek diğer bir deyişle ideolojinin nesnel ve objektif olanın bir açılımı olduğunu söylemektir. 
Yani ideoloji yapının bir etkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Daha kesin bir ifadeyle ideoloji, ekonomik, politik/hukuki ve ideolojik toplumsal düzeyler arasındaki ilişki ve çelişkilerin ortaya çıkardığı bir oluşumdur. Bu düzeyler arasındaki ilişkilerin temel mantığı kapitalizmi bir toplumsal sistem olarak yeniden-üretme biçiminde tanımlanabilir. İdeoloji de, bu bağlamda, sistemin yeniden-üretiminin gerektirdiği bilgilerin ritüeller aracılığıyla öznelerin zihinsel formasyonları olarak biçimlendirilmesidir. 

İdeoloji toplumsal bütünlüğün talebi olarak ortaya çıkar; manevi ve düşünsel değil, nesnel ve özneye dışsaldır. Kendisi hiçbir özne tarafından üretilmeyen, fakat özneleri üretendir. İdeolojik süreç aslında eylemsiz öznelerin söylemle yüz yüze gelmesidir. Althusser'e göre ideoloji bir temsil sistemidir. Bireylerin gerçek dünyayla kurdukları ilişkiyi yaşama biçimlerini belirleyen bir temsiller bütünüdür (Sancar, 2008, s. 52-54). 

İdeoloji insan ile onun dünyası arasındaki yaşanan ilişki sorunudur. Bu ilişki sadece bilinç olarak görülse bile aslında bilinçdışıdır. İdeoloji sayesinde insanlar kendileri ile kendi var oluş koşulları arasındaki ilişkiyi değil, fakat bu ilişkiyi yaşama tarzını açıklar. Bu hem gerçek ilişkileri hem de tahayyüli, yaşanan ilişkileri ön gerektirir. İdeoloji böylece insanla onun dünyası arasındaki ilişkinin açıklanmasıdır, yani onlarla, onların gerçek var oluş koşulları arasındaki gerçek ve tahayyüli ilişkinin birliği (üst belirlenmesi) dir (Sancar, 2008, s. 55). Buna göre Althusser'in ideoloji 


tanımını temel özellikleri şunlardır: 


1) İdeoloji, toplumsal yaşamın organik bir parçasıdır; toplumsalın kaçınılmaz 


var oluş tarzlarından biridir. 


21 


2) İdeoloji insanların gerçek ilişkilerle kendi var oluşları arasında yaşadıkları bir ilişkidir. İdeolojinin yaşanan bir ilişki olması onun sürekli bir akış ve oluşu süreci içindeki bir pratik olmasına işaret eder. 

3) İdeoloji gerçekliğin kendi kendine yansıması değil, bireyin bu ilişkiyi tahayyül tarzıdır. 

4) İdeolojinin gerçeklik ile bunun tahayyülünün karmaşık bir temsil olması, onun sadece bilinç düzeyindeki tasarımları değil, aynı zamanda imgeleri, mitleri, fikirleri kavramları, bilinç dışı tasarımları ve öznenin alımlayışına 


bağlı olarak kurması anlamına gelir. 


2.2. Eğitim-İdeoloji İlişkisi 
2.2.1. Eğitim 


Eğitimin birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımların bazılarında eğitimin genel ve kapsamlı anlamı, bazılarında ise daha çok belli bir plan ya da program uygulanarak gerçekleşen anlamı öne çıkarılmıştır. Eğitimin genel ve kapsamlı tanımlarından 


başlıcaları şunlardır: 


- Eğitim; genel anlamda bireyin davranış değiştirme sürecidir. 

- Eğitim, geniş anlamda bireyin toplum standartlarını, inançlarını ve yaşam yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçledir. 

- Eğitim, kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. 

- Eğitim, bireyin yaşadığı toplumda uygulama değeri olan yetenek yöneliş ve diğer davranış örüntülerini kazandığı süreçler toplamıdır. 

- Eğitim, seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin, özellikle de okulun etkisi altında sosyal yeterlik ve en iyi şekilde bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. 

- Eğitim, önceden saptanmış ilkelere göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinlikler dizgesidir. 

- Eğitim, bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik 


değişme oluşturma sürecidir (Demirel ve Kaya, 2006, s. 6). 
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Kaplan'a (2009, s.15) göre eğitim insanlığın temel bir etkinliğidir. Eğitimin toplumsallaşma ile eşanlamlı ve uygunluk içinde olması, eğitimi ideolojilerin önemli bir bileşeni haline getirmiş ve yapılandırılmış amaçlı ve planlı eğitim sistemlerinin kurulmasına yol açmıştır. Eğitim çok eski çağlardan bu yana toplumsal işbölümünde ayrı bir etkinlik olagelmiştir. Eğitim için kontrollü bir mekân oluşturulmuş ve buraya okul adı verilmiş; öğretme ve öğrenme için resmi roller belirlenmiş ve bu rollerin üstlenicilerine sırasıyla öğretmen ve öğrenci denilmiş; öğretme ve öğrenme için resmi programlar hazırlanmış ve bunlar müfredat olarak adlandırılmıştır. Toplumsal, siyasal ve kültürel değerlerin ve kodların iletilmesi görevi resmen bu eğitim kurumlarına verilmiştir. 

Eğitim; toplumsal yaşam içinde varlığını geliştirici bilgi ve değerler kazanma süreci ve bu sürecin gerçekleştiği kurum olarak tanımlanabilir. Latince “educare” (beslemek, yetiştirmek) fiilinden türetilen eğitim kavramı, bir bilgi ve değer aktarma süreci olarak yazılı tarihin ilk dönemlerinden itibaren daha çok pedagoji (çocuk eğitimi) şeklinde değerlendirilmiştir (Başkaya, 2005, s. 152). 

Eğitimde gizli müfredat, kültürel değerlerle tutumların (otoriteye itaat etme, titizlik ve doyumun geciktirilmesi gibi) öğretim yapısı ve okul örgütlenmesi aracılığıyla aktarılma biçimi için kullanılan bir terimdir. Gizli müfredat konuya dayalı açık ya da resmi müfredattan farklı bir olgudur (Marshall, 1999, s. 271). Örtük/Gizli müfredat; resmi müfredatta yer almayan ama ritüel (öğretmen sınıfa girdiğinde ayağa kalkma); görsel (Türk Büyükleri Köşesi), mekânın düzenlenmesiyle (İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe, Atatürk ile öğretmen masalarının yüksekte olması vb.) istenen insan tipinin 


yetiştirilmesini sağlayan bir özelliğe sahiptir. 


2.2.2. Okul 


“Bir devlet aygıtı olarak okullar, sermaye birikimi (hiyerarşik olarak örgütlenmiş bir öğrenci grubunu ayıklar, seçer ve onaylar) ve meşruiyet (eksik bir liyakat ideolojisi sağlar ve böylece eşitsizliğin yeniden yaratılması için gerekli ideolojik biçimlere meşruiyet sağlar) için gerekli koşulların yaratılmasında önemli roller üstlenir” (Aplle, 2004, s.57). 

“Okullar güç yapısının en temel parçasıdır ve ideolojik ve yapısal olarak ekonomik güçlere destek verip onları besleyebilmektedir. Bu nedenle okullar güç elde 


etmede en güvenilir kurumlarıdır. Bu anlamda okula yönelik en önemli etkiler; gizli 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program, yönetim gibi alanlarda ortaya çıkmaktadır. Gizli programdan kasıt, akademik olmayan, programda doğrudan yer almayan şeylerin öğretilmesidir” (Güven, 2000, s. 
52). 

Nicholas C.Burbules, (Güven, 2000, s. 39) okulun belli konuları öğrettiğini; vatanseverlik, kadercilik gibi ideolojileri vermesinin yanı sıra fırsatçılık, rekabet vb. 
çatışan değerleri de çocuklarına benimsettiğini belirtir. İdeolojilerin doğrudan öğrencilerin algılarına değil, aynı zamanda o andaki yaşam durumlarını ussallaştırdığı ileri sürer. İdeolojiler açık düşünce ve değerleri içermekle kalmıyor aynı zamanda belli ritüellerde görülen değerler, alışkanlıklar, hatta eğitimsel söylemin yapısında bulunan anlayışları da içerir. İdeoloji burada öğrencileri mevcut toplumsal yapıya uyum sağlamalarında yardım eden bir araçtır. 

Boudelot ve Establet (Güven, 2000, s. 42) okulu ele alırlarken okulun rolünün işgücünün eğitimi, kapitalin dağıtımı ve meşrulaştırılan ideolojileri yeniden üretmek olduğunu söylerler. Egemenlik ise okullarda ideolojinin dayatılmasıyla sağlanır, fakat karşı çıkmalar ve direnmeler de söz konusu olacaktır. Bu anlamda okullar ideolojik çatışmaların oluştuğu kurumlar olma niteliğini korurlar. Bu çatışmaların kökeni okul içi süreçler olduğu kadar okul dışı süreçlere de gitmesi de söz konusudur 

Miliband'a göre okullar var olan toplumsal ve ekonomik düzeni sürdürmeleri üç 


biçimde gerçekleşir. 


a) Okullar, işçi sınıfı kökenli çocukların çoğunluğuna yönelik sınıfsal konumları onaylayıcı bir rolü yerine getirirler. Alt sınıflardan gelen çoğu çocuk, başarısızlıklarının nedenini kendi yetersizliklerinde bulur. 

b) Eğitim, öğrencilere orta sınıf değerlerini aktarır. Okullar işçi sınıfı kökenli çocuklara yabancı bir kültür, değerler ve dil yükler. 

c) Eğitim, toplumdaki egemen güçlerin onayladığı temel değerleri aktarır (İnal, 


2004, s. 113—114). 
Althusser'e (2003, s. 159) göre; 
1) Okul devletin hâkim ideolojik aygıtıdır. 


2) Her toplumsal sınıftan çocukları ilkokul çağından alır, sonra on yıl boyunca 


kafalarına egemen ideolojiyle sarılmış bir miktar “*knom-how? (doğal tarih, 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edebiyat) уа da basitçe saf haliyle egemen ideoloji (etik, yurttaşlık bilgisi, felsefe) doldurur. 

3) Yaklaşık 16 yaşlarında çocukların büyük bir kitlesi dışarı atılır (işçiler ve köylüler)... Okula uyum gösteren gençliğin bir kısmı... biraz daha ileri gider (teknisyenler, sekreterler, alt düzey yöneticiler). Bir kısmı zirveye ulaşır (entelektüeller, yöneticiler, polis, politikacılar). 

4) Yolda dışlanan her kitleye sınıflı toplumda yerine getirmek zorunda oldukları role uygun ideoloji pratik olarak verilir (Sömürülen işçilerin “ulusal” ve apolitik olan bir bilinci vardır; yöneticilerin insan ilişkileri vardır. Baskı aracıları itaati güçlendirebilir; ideologlar bilinci manipüle edebilirler). 

5) Bu yaşamsal sonucu (sömürenler-sömürülenler arasındaki ilişkilerin yeniden üretimi) üreten mekanizmalar... Doğal olarak... okulu ideolojiden arınmış tarafsız bir ortam gibi gösteren evrensel olarak egemen bir ideolojiye kaplanır ve gizlenir. (Barrett, 2004, s. 36) Okul bir sürü beceri öğretiyor, ama bunu egemen ideolojiye tabi olmayı ya da bu ideolojinin pratiğinin egemenliğini sağlayan biçimlerde yapıyor. Tüm üretim, sömürü, baskı görevlileri de “ideoloji profesyonellerinin” görevlilerini “bilinçli olarak” yerine getirmeleri için şu ya da bu oranda, bu ideolojiyi “benimsemiş” olmaları gerekir. Yani ya sömürülenler (proletarya) ya sömürenler (burjuvazi) ya sömürünün yardımcıları (yönetici kadrolar) ya da egemen 


ideolojinin büyük papazları (devlet memurları) vb. olmaları gerekir. 


“Bugün İnsan emeği sermayeleştirilmiş ve metalaştırılmıştır ki eğitim bu durumun sürdürülmesinde trajik bir rol oynamaktadır. Rikowski'ye göre eğitim ruhlarımızı sermayeye bağlayan zincirdir. Ona işgücü ile sermaye arasındaki savaşın aynası olarak da bakmak mümkündür. Dolayısıyla okullar kapitalist toplumun ve gelişimin tam kalbinde olan bir sınıf ilişkisini besleyen ve geliştiren bir rol üstlenirler” (Giroux, 2007, s. 115). 

“Okullar sınıf, toplumsal cinsiyet ve ırk temelinde katmanların olduğu bir toplumsal düzeni yeniden üretmek bakımından önemli” bir role sahiptir. Eğitim ve kültür sisteminin bütün... toplumlardaki mevcut tahakküm ve sömürü ilişkilerinin 


sürdürülmesinde önemli bir role sahiptir” (Apple, 2004, s. 52). 
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Okullar girdiyi (öğrenciyi) alan, onları (gizli bir müfredatla) etkin bir şekilde oldukça katmanlı bir işgücünün özneleri (çıktı) haline getiren yerler olarak görülüyor. 
Dolaysıyla okulun temel rolü toplumdaki işbölümünün yeniden üretimine yardımcı olan ideolojik bilincin öğretilmesi”dir (Apple, 2004, s. 63). 

Okullar 


işgücünün seçilip sertifikalandırılmasına katkıda bulunması bakımından yeniden üretim işlevini gören kuruluşlarıdır. Ayrıca İktidar sahibi grupların kültür ve bilgisinin biçim ve içeriğini alıp koruyarak ve iletilmesi gereken meşru bilgi olarak tanımlayarak imtiyazların kültürel yönden devamını sağlarlar. 
Eğitim, hemen her siyasal iktidarın egemen ideolojisini ya da ideolojilerini yeniden üretmede kullandığı temel araçlardan biridir. Siyasal iktidarlar kendi çıkarlarına uygun olan bilgi ve değerleri eğitim kurumu içinde tanımlayarak egemenliklerini sürekli kılmaya çalışırlar.. Ancak eğitim kurumu ile hangi bilgi ve değerlerin aktarılacağı, tüm toplumsal yapıda sınıflar arasında gerçekleşen çatışma ve mücadelelerin sonucunda belirlenir. Okul, müfredat ve ders kitaplarında aktarılacak olan meşru bilgi belli sınıf, ırk, cinsiyet ve dinsel gruplar arasındaki karmaşık iktidar ilişkileri ve mücadelelerinin sonucudur (İnal, 2004, 8.105). 


Eğitim var olan hâkim otorite ve ekonomik sistemi meşrulaştırmakta; bunlara ait değerleri; ritüelleri aktarıp sistemin devamını sağlayabilmektedir. Bu açıdan okullar da iktidarlara uygun insan tipleri yaratır. Okullardaki eğitimin amaçlarından değişen/değiştirebilen öznelerin, etkilenen edilgen bireylere dönüştürülmesidir. 

“Devletin okullara müdahalesi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Bu programın geliştirilmesi, sınıftaki sosyal ilişkileri etkilediği gibi öğretimin planlanması ve denetimine ilişkin siyaset aracılığı ile mümkün olur” (Güven, 2000, s. 44). 

“Devletin en önemli görevlerinden biri de eğitim ve bireyleri bir forma sokmaktır... Kitlerin eğitilmesi oluşmakta olan yeni düzenin ve sivil toplum için yeni vatandaşların oluşturulmasına yönelik bir anlayışın ürünüdür” (Güven, 2000, s. 46). 

“Devletin eğitime müdahalesi, müfredatın, ders kitaplarının, eğitsel yöntem ve etkinliklerin oldukça katı biçimde düzenlenmesine yol açar. O halde eğitim, birey ve grupların (geniş ölçekte toplumsal sınıfların) siyasal iktidarlarca idealleştirilen değerlere, yaşam tarzlarına, tutum ve alışkanlıklarına toplumsallaştırılması sürecidir” (İnal; 2004, s.107). Bu anlamda eğitim, sistemin doğrularını yeniden üretilmesini sağlar. 

Okullar etkin egemen bir kültürün yaratılması ve yeniden yaratılması sürecinde 


de özne durumundadır. Aynı zamanda “okullar egemen grupların ideolojik 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hegemonyasına katkıda bulunan normları, değerleri, eğilimleri ve kültürü öğretme işlevi üstleniyor ve yeni bilginin yeni sınıflar ve toplumsal katmanların meşrulaştırılmasına katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak okullar insanları seçip yerleştirir ve bilgiyi meşrulaştırır. İnsanları meşrulaştırır ve bilgiyi dağıtır (Apple, 2004, s. 85). 

“Eğitim, devletin kendisini sürdürmek için kurmuş olduğu kurumların başında gelir. Okullar ve resmi kurumları doğrudan ya da dolaylı yoldan devlete bağlıdır. Devlet amacına ulaşmak için yapıyı istediği yönde geliştirmek durumundadır. Bu kurumlar içinde bireyler belli derecelere kadar önemli eğitimsel tarzlarına ulaşmaya olanak veren ya da sınırlayan ideolojik ve yapısal ilişkiler içinde kendilerini bulur” (Güven, 2000, s. 
38—39). 

“Eğitim temel olarak öğrencileri içinde bulundukları kurumsal ilişkiler boyunca işler. Böylece okullarda belli olumsuzlukları cezalandırıp ortadan kaldırırken, belli gereksinimlerin ifade edilmesine ve belli özelliklerin geliştirilmesine olanak verir. 
Kurumsal ilişkiler yoluyla eğitim sistemi bireylerin sosyal iş bölümü vb. gibi olguları kabullenmelerini sağlayabilir” (Güven, 2000, s. 39). 

“Okul gibi devlet aygırlarını belirleyen üretim ilişkileridir. Aygıtlar kumanda eden de sınıf savaşımıdır. Sınıf savaşı ve üretim süreci okulun işlevini belirler. Devletin ideolojik aygıtlarının (dolayısıyla okulun) görevlilerinin yeniden üretiminde, onların biçimlendirilmesinde ve dağıtımlarında kesin ve özel bir yeri varsa da bu işlerin yeniden üretimin asıl belirleyici yönüyle (yerlerin, mevkilerin yeniden üretimi) sınırlandırmıştır” 


(İnal, 2004, s. 113). 


2.2.3. Ders Kitapları 


“Ders kitabı öğrenme ve öğretme araçlarının en eskisi, en çok bilineni ve en çok kullanılanıdır. En eski kitaplar Sümer tabletleriydi ve M.Ö. 3000 yılına dayanır. Asur kralları ise bu tabletleri bir araya toplayarak kitaplık ve arşiv oluşturdular. Kitap anlamına gelen, Yunanca Biblos ve Latince Liber sözcüklerinin ilk anlamı sözcüklerinin ilk anlamı ağaç kabuğuydu” Çinlilerin ipek, Mısırlıların papirüs, Romalıların parşömenleri modern kitaba ulaşmada tarihsel birer basamak oluşturdular” (Aydın, 1997, 8.17). 

“Eğitsel açıdan siyasal iktidarların etkisinin en somut biçimde göründüğü alanlardan biri de ders kitaplarıdır. Ders kitapları her siyasal iktidarın meşru ve 


savunulur gördüğü resmi bir ideoloji ve ona uygun resmi tarihin çerçevesine uygun olan 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bilgi ve değerlerin aktarıldığı уе yeniden üretildiği eğitsel araçlardır. Her milli devlet benimsediği dünya görüşünü ya da ideolojisini ders kitaplarında açıkça tanımlamaya çalışır. Dolayısıyla ders kitaplar belli ölçülerde eğitim için yüklenilen yeniden üretim işlevini yerine getirmeye yönelir” (İnal, 2004, s. 106). 

“Ders kitapları, politik iktidarlar açısından önemli bir toplumsallaştırıcı araçtır. 
Her yıl milyonlarca öğrenciye zorunlu olarak okutulan ders kitapları hem temel bir meşrulaştırıcı hem de toplumsal ilişkileri yeniden üretici bir özelliğe sahiptir. Politik iktidarlar sistemi benimseyen taşıyıcı bireyler yetiştirmek için ders kitaplarını sürekli denetim altında tutmaya çalışırlar” (İnal, 1996, s. 13). Ders kitaplarında “ güçlü siyasal grupları rahatsız edecek, kültürel/siyasal anlamda eleştirel bir içerikten kaçınılmaktadır” (Giroux, 2009, s. 68). “Çünkü devlet, ders kitapları aracılığıyla ideolojisini geleceğin büyüklerine aktarırken, yaratmak istediği yurttaşının veya kulunun niteliklerini de yine buralarda oluşturur” (Helvacıoğlu, 1996, s. 15). 

Ders kitaplarını belirleyen öğeler “ekonomi politikası” ile “resmi ideoloji”dir. 


Ekonomi politikası ile resmi ideoloji etkileşim içindedir. 


“Bu iki etmen arasındaki uyum ders kitaplarına doğrudan bir uyum olarak yansımayabilir. Çünkü muhafazakâr bir niteliğe sahip olan resmi ideolojinin sürekli bir gelişim içinde bulunan üretici güçlerin isterlerine her zaman olumlu yanıt vermesi mümkün olmayabilir. Devlet egemen toplumsal sınıfların kendi çıkarlarını destekleyici ve bu çıkarlarını pekiştirici ekonomik (sanayileşme politikaları, kalkınmalı kuruluşlarla ilişkileri vs.) ideolojik, politik (devleti yönetme tarzı, resmi ideolojiyi algılayış biçimi ve içeriği vs.) ve kültürel öğeleri(dili kullanma biçimleri, dine bakış tarzı, bazı değerleri öne çıkarma vs.) 
ders kitapları aracılığıyla yeniden üretir ve öğrencilere güdümlü olarak aktarır. 
Tüm bunlar öğrencilerin içinde yer almalarının istendiği belli bir kimlik çerçevesinde yapılmaya çalışılır. Ulus devletin ders kitaplarında ve ders kitapları aracılığıyla yeniden ürettiği bu kimlik, üniter bir niteliğe sahiptir. Bu üniter kimlik, resmi ideolojinin kimlik tercihiyle örtüşür” (İnal, 1996, s. 15—16). 


Ders kitapları üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki ders kitapları ırkçı, etnik, sınıfsal ve cinsiyetçi yanlılıklar, önyargılar taşımaktadır. Ders kitaplarında ayrımcılığa maruz kalan gruplara (sınıf, kültür, milliyet, cinsiyet vs.) ilişkin bilgi ve değerlere ya çok az yer verilmekte ya da hiç yer verilmemektedir. Yer verildiğinde de bu gruplara ilişkin bilgi ve değerlerin çarpıtıldığı görülmektedir. 


Genel olarak ders kitaplarında 6 tür yanlılık görülür. 
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1) Ötekileri Görünmez Kılma: Bu kavram bazı alt kültürlerin ders kitaplarında düşük düzeyde temsil edilmesini ifade eder. Ders kitaplarında kadınlar, azınlıklar, özürlü bireyler, yaşlı insanlar gibi öteki olarak değerlendirilen gruplara, diğer konulara göre daha az yer verilerek bu tür grupların değer ve öneminin düşük olduğu imgesi ortaya konulmaya çalışılır. 

2) Kalıp Yargılama: Bu kavram bir gruba gelenek ve katı roller atfedilmesini ifade eder. Bu yanlılık türü bireylerin çeşitliliğini, karmaşıklığını ve farklılığını yadsır. Özellikle mesleki alanda kalıp yargılar kullanma eğilimi yaygındır. Kadınlara ve erkeklere uygun meslekler olduğunu öne sürme bir çeşit kalıp yargıdır. 

3) Seçmecilik ve Dengesizlik: Bu yanlılık türü, ders kitaplarında konuların belli bir (çoğunluğun) görüş açısından incelendiğini işaret eder. Ders kitabı yazarları, belli bir grubu ya da grupları ders kitabından tümüyle ya da kısmen atmaktadırlar. 

4) Gerçekçi olmayış: Ders kitaplarında tarihsel ve çağdaş birçok olay, gerçekçi olmayanla bir biçimde anlatılır. 

5) Parçalama ve Yalıtma: Bazı konuların ders kitabının sonuna atılması, ana konular dışında ayrı bölüm olarak alınması, bazı konuların/olguların da tarihsel ve çağdaş gelişmelerin bütünsel bir parçası olarak görülmemesi parçalama ve yalıtma örnekleridir. 

6) Dil: Erkeksi dilin kullanılması ve farklı ırktan, renkten, insan adlarına yer verilmemesi dil açısından yapılan bir ayrımcılıktır. Ders kitaplarında en yaygın ve yoğun yanlılık türünün millet temelinde gerçekleştirildiği görülmektedir (İnal, 2004, s. 119—120). 


2.2.4. Eğitim İdeolojisi ve Eğitim -İdeoloji Etkileşimi 


“Eğitim İdeolojisi; bir ülke, devlet, millet, siyasal bir parti ya da siyasal grup tarafından benimsenen; amacı, belirli siyasi hedefleri olan ve siyasal, sosyal, ekonomik olayları, kurumları, bu amaçlara göre yorumlayan düşünceler bütünü” olarak tanımlanabilir (Güven, 2000, s. 33). Eğitim ideolojisi “içeriğin oluşturulması, denetim ve eğitime kabul” üç önemli boyutudur (Güven, 2000, s. 55). Eğitim yeni nesilleri 


yetiştirmektedir, “bu nedenle eğitsel ideolojiler toplum ve eğitim arasında köprü görevi 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görür. Dahası eğitim bu toplumsal ölçüte göre düzenlenir ve oluşturulur, bu nedenle eğitimin toplumsal değer normlarını aktarması da beklenir” (Güven, 2000, s. 47). 

P.Bourdicu'ye (2006, s. 36-37) göre aileler sahip oldukları ekonomik ve kültürel sermayeyi sürdürmek eğilimindedirler. Bu eğilim, yeniden üretim stratejilerinin, yani doğurganlık stratejileri, evlilik stratejileri, veraset stratejileri, ekonomik stratejiler ve son olarak da eğitim stratejilerinin kökenini oluşturmuştur. Ailelerin kültürel sermayesi ne kadar önemliyse ve kültür sermayelerinin hacmi, ekonomik sermayelerine oranla ne kadar büyükse, okul eğitimine o kadar çok yatırım yaparlar. Burada Bourdieu Maxwell'in Cini metaforunu kullanır. “Maxwell, az ya да çok sıcak, yani az уа da сок hareketli tanecikler arasında bir cin olduğunu hayal eder. Bu iblis tanecikleri ayırır; en hızlılarını ısısı artan kaba, en yavaşlarını da ısısı azalan kaba atar. Bunu yaparken de işlem başka türlü yapıldığında ortadan kalkacak olan farklılığı, düzeni kurmuş olur. 
Okul da tam da Maxwell'in cini gibi çalışır: Ayıklama işlemi için gereken enerji pahasına, eskiden mevcut düzeni, yani birbirine eşit olmayan kültürel sermayeyle donanmış öğrenciler arasındaki farkı korur. Yani bir dizi ayıklama işlemi aracılığıyla, miras yoluyla kültürel sermayeye sahip olanları, bu sermayeden yoksun olanlardan ayırır. Yetenek farklılıkları ise miras edinilen kültürel sermayeye göre oluşan toplumsal farklılıklardan ayrılamayacağından, eskiden var olan toplumsal farklılıkları böylece ayakta tutar. 

Bourdieu bunun dışında okulun iki etkisi olduğunu belirtir. Bunların ilki; “toplumsal sınırlar kurması”dır. Okul kurumu üst düzey yüksekokulların öğrencileri ile sıradan fakültelerinkiler arasında bir kopma oluşturarak, üst düzey soylu sınıf ile alt düzey soylu sınıf ve alt düzey soylu sınıf ile soylu olmayanlar arasında benzer toplumsal sınırları kurar (Воџгаіеш, 2006, s. 37). 

Bourdicui, kültürel sermayenin sadece aile ile ilgili olmadığını aynı zamanda okulların da kültürel sermayeye sahip kurum olduğunu belirtir. Gidilen okulun yapısına göre bazı okullar uysal/ iş dünyasına benzer rekabet ortamına hazırlarken bazı okullar daha bohem ve disiplin ve zorunlulukları olmayan bir yapıya sahiptir. “Bu ayrımın kendini gösterdiği sonuncu ortam ise girişi sınavı ve sınavın oluşturduğu-kazananların sonuncusu ile kazanamayanların birincisi arasında bir ad bir sıfat taşıma hakkıyla büsbütün belirginleşen- o ayinsel kopma, o gerçek büyülü sınırdır” (Bourdicui, 2006, s. 


38). 
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İkincisi; okullarda bir sıralama, düzene koyma, düzenleme vardır. Bir toplumsal sıra farklılığı, kalıcı bir düzen bağıntısı kurar: Seçilenler yaşamları boyunca bir aidiyetin (... mezunu) damgasını taşırlar. Bir birlik, bir lonca üyesidirler; soylular birliğine, yani öze dayalı bir farklılıkla sıradan fanilerden ayrılan ve böylece tahakküm etme yetkisi kazanan insanların sınırları net biçimde çizilmiş kümesine âittir. İşte okulun geliştirdiği ayrım, bu bağlamda da bir kutsama yani kutsal bir kategoriye bir soylular sınıfına dâhil etme düzenlemesidir. Okula aşina olmamız tüm sakladıklarını görmemizi engeller. 
Yoklama -ya da rekabetçi giriş sınavları ille de rasyonel olması gerekmeyen biçimlerde, farklılıkları akla dayanarak meşrulaştırırlar ve bunların sonucunda verilen belgeler (ve sıfatlar), tıpkı teknik yetkinlik güvenceleri gibi toplumsal yetkinlik sertifikaları da sunarlar; bu bağlamda bu sertifikalar soyluluk sıfatlarına benzerler. Önceden var olan bir toplumsal farklılığı okul bağlamında kutsayan adlandırma edimiyle sıkı sıkıya bağlıdır (Bourdieui, 2006, s. 38). 


“Eğitim sistemlerinin bir bütün olarak toplumdaki egemen sınıfların kabul ettiği ulusal çıkarlara hizmet ettiği kabul edilmektedir. Böylece eğitim devletin elinde olmak, temel olarak devletin kurumu olmak zorunluluğunu beraberinde getirmiştir” (Güven, 2000, s. 35). 

Gutek'e (2006, 5.1 65) göre, milliyetçiliğin ve modern devletlerin ortaya çıkışıyla birlikte okullara ulusal sistemi oluşturma işlevi yüklenmiştir. Dahası endüstrileşmenin yol açtığı sosyal sınıf bilincinin ortaya çıkması ulusal devletler ve onların yönetimsel ve eğitimsel sistemlerini kontrol eden sosyo-ekonomik ve siyasal gruplar arasında bir rekabete neden olmuştur. Sonuç olarak da kurumlaşmış eğitim veya öğretimin büyük bir kısmı ideolojik görüşler ve programlar tarafından biçimlendirilmiştir. 

İktidarda bulunanlar, ister bir ulus, bir sınıf ya da grup adına, isterlerse doğrudan kendilerini temsilen iktidara oturmuş olsunlar, toplumsal ve ekonomik yapıyı kendi ideolojilerine uygun olarak biçimlendirmeye başlarlar. Bu, aslında son derece önemli bir süreçtir. Başka bir deyişle üst yapı uzun dönemde altyapıya boyun eğer, fakat boyun eğdiği, bu alt yapı büyük ölçüde kendisi tarafından yaratılmış ya da yönlendirilmiş bir alt yapıdır. İdeolojinin etkilediği alanlardan biri olan eğitim de maddi temele dayanmaktadır. Eğitim derken toplumsal değer ve kuralların bireye aktarması biçimindeki teknolojiye yönelik eğitim kastedilmektedir. Çünkü eğitim bir yandan ideoloji ile toplumun, diğer yandan da ideolojinin tamamlayıcı parçasıdır (Güven, 2000, 


5. 4). 
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“Eğitim ideolojisini oluşturmada etkili olan iç etmenler; çevresel etmenler (ekonomik, fiziksel, sosyal ve demografik) ve siyasal etmenler (siyasal gruplar, rejimler, otoriteler). Dış etmenler ise; uluslararası gelişmiş güçler-askeri ve siyasal güçler, uluslararası işbirliği yardım ve baskı grupları”dır (Güven, 2000, s. 51). 

İdeolojinin işlevini ve onun eğitime etkisini belirtmek için “ideolojik süreklilik” kavramını kullanabiliriz. İdeolojinin işlevselliği süreklidir. İdeolojideki olgular 


şunlardır: 


1) İnanç sistemlerinin temelleri genellikle mitik veya tarihsel ya da her ikisini birden içeren geçmiş düşüncesine dayanır. 

2) Geçmişe ilişkin yorumlardan şu anda (şimdi) yararlanılır. Bu ise ideolojiyi işlevsel hale getirme girişimi olup, bir politikaya dönüşür. Şimdi ortaya çıkan eyleme ilişkin yapılan bir tasarı da gelecekteki bir eyleme yönelik olacak. 

3) Belirli bir politikaya dayanan eylem de istenen sonuçların alınmasını 


sağlayacaktır (Gutek, 2006, s. 176). 


Gutek; ideolojinin eğitim üzerinde üç alanda etkili olduğu belirtir. 


1) Eğitim politikaları, hedefleri, amaçları ve sonuçlarını belirler. 
2) Okul çevresindeki davranış ve değerleri belirleyip kuvvetlendirir. 
3) Okulun resmi müfredatını oluşturan bilgi ve yetenekler üzerinde etkili olur 


(Gutek, 2006, s. 182). 


Eğitim programın içerik ve yapısı, Sınıftaki sosyal ilişkilerde yer alan ideolojik kararlar, sözler, hükümler, Sınıfta örtük olarak verilen mesajlar, Öğrencilerin yaşamında yer alan ortak beklentiler ve anlayışlar ideolojik öğelerin, okullarda yoğun olarak etkili oldukları alanlardır. Eğitim kurumları da “Sınıftaki maddeselin içerik ve şekli? eğitim kurumlarının düzenlenmesi ve organizasyonunda, sınıftaki günlük sosyal ilişkilerde, programın düzenlenmesi ve seçimini belirleyen ilkelerde, okulda çalışanların tutumunda ve son olarak söylem analizi”nde ortaya çıkar (Güven, 2000, s. 49). 


“Hegemonya gündelik pratiklerimizle oluşur. Eğitim kurumlarının müfredata 


ilişkin, öğretim ve değerlendirmeye yönelik özelliklerinin yer aldığı toplumsal dünyayı 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bildiğimiz haline sokan ortak kanılara dair anlamlar ve eylemlerinin bir toplamıdır (Apple, 2004, s. 83). 

Gutek (2006, s. 179) öğretim sürecinin en önemli bölümünde sosyal, ekonomik, siyasal, görüşleri biçimlendirilen birey, onun sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlerde görev alabilmesini sağlayacak bilgi ve yetenekle donatılır. Bu aynı zamanda kişinin kendi kimliğini ve değerini veya var oluşunun anlamını da belirler. Kişinin bu sistemlerle arasındaki ilişkinin niteliği onun rolü, işlevi, istekleri ve alınyazısına ilişkin davranışlarını ilişkilendirir. Hem eğitim çevresindeki “gizli müfredatı” hem de öğretimin resmi müfredatının unsurlarını içeren ideoloji; okulda ve gelecekte toplumsal, siyasal ve ekonomik olguları yaşayacak olan kişilerin çeşitli rollerini ve bu rollerin işlevini düzenler. 

Gutek’e (2006, s. 163) göre 1776 Amerikan Devrimi, 1789 Fransız Devrimi, 
1917 Bolşevik Devrimi ve 1949 Çin Komünist Devrimi gibi bütün devrimler geniş 
anlamda ideolojiyi ortaya çıkaran olgular olmuşlar; ideolojiler de hem resmi hem de resmi olmayan eğitim üzerinde çok büyük bir etki yaratmışlardır. Sözgelimi birer ideoloji olan liberalizm, konservatizm, sosyalizm ve faşizm bir vatandaşlık modeli; ideolojik açıdan belirli bir insan modeli çizerler. Bir ideolog, ideoloji fırçasıyla bu portreyi boyarken tarihsel, sosyolojik ve ekonomik olguları kullanır. İdeal insan tipini yaratırken ideoloji, ağırlıklı olarak eğitime dayanır. Resmi olmayan eğitim kurumları, özellikle basın, radyo, televizyon ve video gibi medya araçları resmi eğitim kurumu olan okullar kadar; müfredatın, resmi programların, okul çevresinin prototipi yaratılırken kullanılan unsurlardır. Modem ulusal devletin ortaya çıkışından beri ideolojiler; ekonomi, bilim, teknoloji ve eğitim gibi birçok akandaki politikaların oluşumunda ve uygulanışında etkili olmuştur. 


Korkmaz ve Doğan'a (2010, s. 24-25) göre; 


Eğitsel aygıtlarda öğretilen ideoloji, öğrencilere kapitalist sömürünün doğal olduğuna ikna etmeye çalıştığı gibi yönetilenler üzerinde devletin varlığını sürdürmeye de yaramaktadır. Devlet de kapitalist sömürünün devam etmesini sağlamaktadır. Devletlerin tebaaları üzerinde kurdukları iktidar ilişkilerinin sadece zora değil aynı zamanda rızaya yönetilenlerin mevcut iktidar ilişkilerinin içselleştirilmesine dayandığı için ideolojiye de ihtiyaç vardır. İşte bu ideoloji günümüzün ulus devletlerin de ekonomik alanda neoliberalizm siyasi alanda ise milliyetçi ideoloji yönetilenlere homojen, eşitlikçi bir toplum içerisinde yaşadıkları yanılsamasını bir gerçeklik olarak sunmayı başardığından sınıflı kapitalist toplumsal yapının meşruiyet kazanmasının ve yeniden üretilmesine 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katkıda bulunur. İşte bu minvalde ulus devletler de eğitim aygıtı gizli ve açık mütfredatıyla, pratikleriyle sadece kapitalist üretim ilişkilerini değil bunun yanında ulus devleti egemenlerin arzuladıkları şekilde ayakta tutan milliyetçi ideolojiyi de üretir ve yayar. 


Eğitim, kitleleri değiştiren ve yeni bilinç oluşturan kamusal egemenliği oluşturmada oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim programlarının içeriği bilginin üretilip yeniden biçimlendirildiği sosyal koşullarla ve bu koşulları yaratan pratik ideolojilerle bağlantılı olarak programın içeriğin aktarımını oluşturan ritüeller ve uygulamalar bağlamında daha yüksek düzeyde kuramsal ideoloji, tutarlı bir düşünce 


sistemi olarak ortaya çıkar. Okulda öğretilen bilgi göründüğü gibi tarafsız değildir. 


Okul müfredatındaki bilgi ve otorite, farklılıkları yok etmek için olmasa da, onları emeğin kültürel ve sosyal ayrımları içinde eritecek biçimde şekillendirilmiştir. Sınıfsal, ırksal ve cinsel ayrımlar okul müfredatında ya görmezden gelinmektedir ya da tarih ve kültürün doğrusal ve tektip egemenleri tarafından eritilmiştir. Devlet okullarını şekillendiren düzenleme, izin verme ve yola getirme uygulaması farklılık ve belirsizlik korkusu üzerine inşa edilir. Bu durumun sonuçları devlet okullarının yapısına derinlemesine işler ve şu öğeleri içerir: Epistemik bir kibir ve sadakat kültürel farkların tehdit unsuru olarak görüldüğü pedagojik pratikler ve kamusal alanlar yaratır. Bilgi müfredat dâhilinde hükmetme ve denetim aracı haline getirilir. Kitap teknolojisi ve kültürü modemist öğrenmenin tek meşru nesnesi olarak belirir. Devlet okullarının baskın öğeleri araçsal akla ve müfredatın standardizasyonuna bağlı modernist bir proje tarafından şekillendirilir. Bir açıdan, bu durumu sınıfsal, ırksal ve cinsel ayrımların deneme, tasnif ve izleme yollarıyla hizaya sokulduğu aşamada gözlemlenebilir (Giroux, 2007, s. 44-45). 


nala (2004, s. 107) göre hemen her devlet eğitim aracılığıyla bilgi ve değerlerin öğretilmesini kendi çıkarları adına değil, tüm toplum için tarafsız biçimde gerçekleştirdiğini öne sürer. Oysa devletin denetimindeki eğitimin örneğin müfredatın tarafsız bilgiler ilettiğini düşünmek yanlıştır. Devletin aile, din, tarih, kültür, toplumsal yaşam gibi hemen her konudaki resmi görüşleri doğrudan müfredat içinde yer alır. 
Sistemin ideolojik yönelimi ne olursa olsun her devlet okulları, kendi çıkarlarını 


sürdürmek için denetim altında bulundurur. 
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2.3. İlgili Araştırmalar 


Ders kitapları ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Şeyda Özil ve Nilüfer Tapan'ın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yayınlarından çıkan “Türkiye'nin Ders Kitapları: Ortaöğretim Ders Kitaplarına Eleştirel Bir Yaklaşım” (1991), Firdevs Helvacıoğlu'nun Kaynak Yayınlarından çıkan “ Ders kitaplarında Cinsiyetçilik, 1928- 
1995 (1996), Melike Türkan Bağlı ve Yasemin Esen'in editörlüğünde Tarih Vakfı 
Yayınlarından çıkan “Ders Kitaplarında İnsan Hakları: İnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları İçin” (2003), Betül Çotuksöken, Ayşe Erzan ve Orhan Silier'in editörlüğünde Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları'ndan çıkan “Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları” (2003), Kemal İnal'in Ütopya Yayınlarından çıkan Eğitim ve İktidar: Türkiye'de Ders Kitaplarında Demokratik ve Milliyetçi Eğilimler (2004), Mustafa Çapar'ın “Türkiye'de Eğitim ve Öteki Türkler” (2006), Kenan Çayır'ın hazırladığı Tarih Vakfı Yayınları'ndan çıkan Ders Kitaplarında İnsan Hakları Ш Projesi: Tarama Sonuçları, “BİZ” Kimiz? Ders Kitaplarında Kimlik, Yurttaşlık, Haklar (2014) önemli çalışmalardandır. 

Özin ve Tapan, “Ortaöğretim kurumlarında kullanılan ders kitaplarını incelemek, çağdaş eğitim yöntemleri doğrultusunda kitapların olumlu ve olumsuz yönlerini tartışmak, öneriler getirmek” (Özin ve Tapan, 1991, s. 9) amacıyla yaptıkları çalışmada incelenen kitaplardan biri de sosyoloji ders kitabıdır. Kitap birçok açıdan değerlendirilmiş (müfredat, konuların sunuluşu, görsel düzen, yöntem, dil kullanımı vb.); sonuç kısmında ders kitabının çok seslilikten uzak, itaatkâr bireylerin yetiştirildiği, yetiştirilen insan modeline “Atatürkçü” bir kılıf verildiği belirtilmekte, içerik görsellik ve dil konusunda yetersiz olduğu bulgularına ulaşılmıştır. 

Helvacıoğlu, 1928-1995 dönemi arasında ilk ve ortaokullarda okutulan bin ders kitabında yaptığı inceleme sonucunda ders kitaplarındaki kadın imgesinin 1945'e kadar önemli toplumsal işlevler yüklenip aile içi geleneksel rolleri yoğun olarak vurgulanmazken 1945'ten sonra kadınların asıl görevinin evi ve ailesi olduğu vurgusu yapıldığını ortaya koymuştur. Yine aynı dönemler açısından bakıldığında 1945'ten sonra halkçı/laik ve milli ekonomiye dair olumlu söylemler yerini dinsel temalara bırakmıştır. 

İnal, çalışmasında 1960 ve 1980 darbelerinin eğitime ve ders kitaplarına yansımasını incelemiştir. Her iki dönemde de demokratik değerlere oranla 


gelenekçi/muhafazakâr/ milliyetçi değerlere daha çok yer verildiği ortaya koymuştur. 
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Her iki dönemde de resmi ideoloji milliyetçilikle yeniden üretilmiştir. Her iki dönemde milliyetçilik vurgusu olmasına karşın 1980 darbesinde buna ek olarak dinsel vurgunun arttığı belirtilmektedir. 

Çotuksöken, Erzan ve Silier'in çalışmasında ilköğretim ve liselerde okutulan 
190 ders kitabı incelenmiştir. Araştırma sonucunda; kitaplarda “özensiz ve savruk dil 
kullanımı” olduğu, “birbiriyle çelişen bilgiler ve bilimdiışı, bilime aykırı sunuşların yer” aldığı, “otoritenin yüceltilmesi hatta kutsallaştırılmasına dair bir itaat kültürü” ürettiği “ırk, toplumsal cinsiyet, toplumsal sınıf, dil, din bağlamında ayrımcı ve dışlayıcı bir söylem”in egemen olduğu, iç ve dış düşmanlar kavramının sürekli vurgulandığı, milliyetçilik zorunlu ve buyurgan ideoloji olarak sunulduğu, insan haklarının amaç değil devletin saygınlığı uluslararası arenada saygı görmenin aracı olduğu (Bağlı ve Esen, 2003, s. 5) görülmüştür. 

Çayır'ın araştırmasında 2012-2013 eğitim-öğretim yılına ait hem MEB hem de özel okullarda okutulan 245 kitap incelendi. Araştırma sonucunda “Biz” vurgusunun çok dar kapsamlı ve dışlayıcı niteliğe sahip olduğu, Türklük kavramının özcü ve anakronik bir biçimde kurgulandığı, toplumsal cinsiyetle ilgili kimi iyi örneklere rağmen kadının geleneksel rolünün devam ettiği, kitaplarda farklı düşünceler yerine tek yönlü düşüncelerin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Mustafa Çapar'ın çalışması 1920-1950 dönemi arsında Tarih, Din ve Türkçe-Edebiyat ders kitaplarında “öteki”nin (Rum, Yahudi, Ermeni ile Kürt ve Alevi) nasıl algılandığı, nasıl ele alındığına ilişkindir. Çalışma bulgularına bakıldığında ötekilerin ya tamamen görünmez kılındığı hiç değinilmediği ya da değinilmişse de bunun olumsuz ifadelerle değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. 

Bu araştırmalar dışında bazı küçük çaplı araştırmalar ve makalelerden bahsedilebilir. Prof. Dr. Adnan Gümüş'ün Felsefe Grubu öğrencileriyle yaptığı Fenomonolojik Okuma: Felsefe, Psikoloji ve Sosyoloji Ders Kitaplarından Örnekler” (2007) adlı çalışmasıdır. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında okutulan ve 2007-2008 eğitim-öğretim yılı için de tavsiye edilen Felsefe-Psikoloji-Sosyoloji ders kitaplarındaki insan anlayışı araştırılmış, araştırma sonucunda üç kitabın da neredeyse aynı insan modelini yansıttığı, “doğa ve insanın eksik olduğunu, hem insan hem de doğanın uzmanlıkların nesnesi olmasının bir gelişme olduğunu, belirlenme/etki altında kalmanın da (güçlünün zayıfı ezmesinin de) normal olduğunu” kabul ettiği bulgularına 


ulaşılmıştır. 
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2010 yılında değişen Felsefe Grubu dersleri müfredatını ve buna bağlı Sosyoloji 
Ders Kitabını inceleyen önemli makalelerden biri de Prof. Dr. Adnan Gümüş'ün “Ortaöğretim Sosyoloji Ders Kitabı: Biçimde Ciddiyetsizlik, İçerikte Ilımlı Dindarlık, Toplamda Bilim Dışılık” (2012) adlı makalesidir. Makalede “müfredattaki değişikliklerin ve yeni ders kitaplarının felsefe ve bilimden uzaklaşılmasıyla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda Türk-İslam sentezinin liberal/piyasacı (değerlerle harmanlanması ile milliyetçiliğin de dinin de yozlaştırılmasına örnek teşkil ettiği”, ayrıca “kitabın hem kaynak seçiminde hem de tutarsız anlatımlarla özensiz/ciddiyetsiz hazırlandığını” ortaya konmuştur. 

Felsefe Derneği adına 14.12.2009 tarih ve 235 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Felsefe Dersi öğretim programına göre hazırlanan Felsefe kitabını inceleyen Sonay Alpay; “kullanılan dil, içerik, seçilen metinler, mantıksal tutarlılık, nesnellik vb. açılardan felsefenin ve eğitim biliminin tüm birikimlerini hiçe sayan, özensiz, sistemsiz, muğlâk ve ideolojik bir yapıda” olduğunu belirlemiştir (http://www.felsefecilerdernegi.org.tr/arsiv/sizin-gorusleriniz/item/138- felsefe-kitabi-degerlendirmesi-sonay-alpay.html, Erişim: 12.05.2013). 
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BÖLÜM HI 


YÖNTEM 


Araştırmanın modeli, olgu merkezli yaklaşıma dayalı nitel belge incelemesi şeklindedir. Burada en kritik üç evre incelenecek belgelerin seçimi (evren, örneklem), 


kayıt (veri kaydı, protokolleme) ve analiz tekniğidir. 


3.1. Evren ve Örneklem 


1950'den bu yana hükümeti veya darbe yönetimlerini oluşturanların temel siyasalarını gösteren belge ve uygulamalar ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunca okullarda okutulması uygun görülen ders kitapları araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. 

Dönemin egemen söylemi (ideolojik eğilimleri) görebilmek için her şeyden önce 


dönemleştirmeler esas alınmış olup, bu dönemler 


- 1950-60 (DP), 

- 1960-71 (27 Mayıs), 

- 1971-80 (12 Mart), 

- 1980-1989 (12 Eylül, ANAP), 

- 1989-1997 (DYP-SHP), 

- 1997-2002 (28 Şubat), 

- Ме 2002'den (AKP) bu yana 7 dönem olarak belirlenmiştir. (Bu dönemlerin özellikleri ile ilgili geniş bilgiler ve gerekçeler bulgu ve analizlerde ilgili alt başlıklarda tartışılmaktadır). 


Örneklem oluşturulurken 


1) Hükümeti veya darbe yönetimlerini oluşturanların temel siyasalarını gösteren belge ve uygulamalar ki belli bir dönemin, ideolojik 


söylemlerinin göstergesi olarak her biri için 


- Parti tüzüğü, 


- Darbe bildirgeleri, hükümet programları, 
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- Eğitim yasaları ve müfredat değişiklikleri seçim birimini (gösterge havuzunu) 


oluşturmuştur. 


Bu çerçevede 

- İktidar olan Demokrat Parti ve AK Parti tüzükleri, 

- 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 darbe bildirgeleri, 

- 1950-2012 dönemindeki hükümet programları, 

- 1961 ve 1982 Anayasaları ile MEB Temel Kanunu ve ilgili yasal değişiklikler, 
Bunlar incelenirken dönemin ders kitabının basıldığı tarihe kadar süreç incelenmiş, ondan sonraki süreç dikkate alınmamıştır. 

2) Ders kitaplarının seçiminde ise 
- Dönemi ve 


- Okutulma yoğunluğu 


olmak üzere iki ölçüt esas alınmıştır. Bu ölçütler dikkate alınarak bir örneklem oluşturma yoluna gidilmiş ve sosyoloji ders kitapları arasından en yaygın okutulan birer ders kitabı seçilmiştir. 1954 yılında (Arslanoğlu, 2001) Kazım Baykal, Hatemi Senih Sarp ve Nurettin Topçu, 1960 yılında yine Hatemi Senih Sarp, Osman Pazarlı ve Nurettin Topçu'nun Sosyoloji adlı kitapları Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından ders kitapları olarak kabul edilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğünün 611/2 -5191 sayılı 1973-1974 Öğretim Yılı ilk ve orta dereceli okullarda okutulacak ders, yardımcı ders, müracaat kitapları ve ders malzemeleri hakkında konulu 


yazıda okutulması planlanan sosyoloji ders kitapları şunlardır. 


1) Osman Pazarlı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Remzi Kitapevi, 1970, 

2) Nurettin Topçu, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Remzi Kitapevi, 1971, 

3) Selman Erdem, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Yüksel Yayın, İstanbul ve Fil Yayınevi, İstanbul, 

4) Ekrem Altay, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İnkilap ve Aka Yayınları 1970. 

(14 Mayıs 1973, Tebliğler Dergisi, sayı: 1745, s. 176) 
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Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığının 3995 sayı 

09.04.1984 tarihli 1984-1985 Öğretim Yılı ilkokullar ve ortaokullar ile lise ve dengi 

dereceli okullarda okutulacak ders kitapları genelgesinde yer alan sosyoloji ders 

kitapları şunlardır: 

1) Osman Pazarlı, Remzi Kitapevi, 

2) Nurettin Topçu, İnkilap ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 

3) Selman Erdem, Fil Yayınevi, İstanbul, 

4) Ekrem Altay Milli İnkilap ve Aka Yayınları. 

(23 Nisan 1984, Tebliğler Dergisi, sayı 63, s. 138) 

1993/31 Nolu genelgeye göre 1993-1994 yılı için Selman Erdem ve Komisyon'un yazdıkları sosyoloji ders kitaplarının okutulması uygun görülmüştür. (1993, Tebliğler Dergisi, sayı 2383, s. 341) 

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu İmzalı 1999/59 nolu 611 sayılı genelgede 1999-2000 Öğretim yılı için önerilen sosyoloji ders kitapları şunlardır: 

1) Sosyoloji, Selman Erdem, Fil Yayınevi, İstanbul, 

2) Sosyoloji, Özer Ozankaya, Doğan Yayıncılık, Ankara, 

3) Sosyoloji, Emine Yamanlar, Bem Koza Yayıncılık, Ankara, 

4) Sosyoloji- Mustafa Coşkun Kemal-Metin Öztürk, Milli Eğitim Yayınları, 

5) Sosyoloji-A. Erol- U. Eke, Pasifik Ders Kitapları, Ankara, 

(Ağustos 1999, Tebliğler Dergisi, sayı 2503, 5. 467) 

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer imzalı 2012/3 nolu 455 sayılı genelgede 2012- 

2013 Öğretim yılında okutulacak sosyoloji ders kitapları şunlardır: 

1) Ortaöğretim Sosyoloji, Komisyon, Milli Eğitim Yayınları 

2) Ortaöğretim Sosyoloji, Emine Aşan, Ekoyay Yayınları, Ankara, 

(Ocak 2012, Tebliğler Dergisi, sayı 2652, s. 67) 


Bu kitaplardan çalışmaya dâhil edilen ders kitapları ve yansıttıkları dönemler 


aşağıdaki gibidir: 


- 1950-1960 dönemi için Hatemi Senih Sarp'ın yazdığı 1954 tarihli Sosyoloji ders kitabı, 

- 1960-1971 dönemi için Osman Pazarlı'nın yazdığı 1961 tarihli Sosyoloji ders kitabı, 
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- 1971-1980 dönemi için Ekrem Altay'ın yazdığı 1973 tarihli Sosyoloji ders kitabı, 

- 1980-1989 dönemi için Selman Erdem'in yazdığı 1985 tarihli Sosyoloji ders kitabı, 

- 1989-1997 dönemi için Nihat Nirun, Alev Öner, Nurten Baykurt'un yazdıkları 1991 tarihli Sosyoloji ders kitabı, 

- 1997-2002 dönemi İçin Mustafa Kemal Coşkun ve Metin Öztürk'ün yazdıkları 1999 tarihli Sosyoloji ders kitabı, 

- 2002-2012 dönemi için Emine Aşan'ın yazdığı 2012 tarihli Sosyoloji ders kitabı. 


Bu kitapların “Kültür ve Toplumsal Kurumlar” ünitesinde yer alan “din” ve 


“aile” alt başlıkları incelenecektir. 


3.2. Kayıt (Protokolleme) ve Analiz 


Araştırmanın temel analiz yöntemi belge incelemesidir. Seçilen ders kitaplarında din ve aile ünitesinin geçtiği bölümlerde; ünitenin ilk sayfasının ilk paragrafı, orta sayfasının orta paragrafı son sayfanın son paragrafı “olduğu gibi” kaydedilip cümle bazında “olgu odaklı” (metinden hareketle kategori-kavram çıkarılması) (Мауппг, 2000) yaklaşımla analiz edilmektedir. 

Örneklem yoluyla olduğu gibi kayıt dışında, kitapların diğer bölümlerinde öne çıkan terim-kavramlar da “seçici” protokolleme yoluyla dikkate alınmaktadır. 

Hükümet programları, tüzük ve yasal mevzuatta geçen terim ve kavramlar ise “seçici” kayıt tekniği ile kaydedilmekte, anlam analizi yoluyla dönemin dünya görüşleri (fikirleri) ortaya konulmaktadır. 

Gerek ders kitabı, gerekse dönemin hâkim söylemleri ile ilgili olan seçici kayıtlarda din, devlet, milliyetçilik, toplum, aile, kadın, lider, dost, düşman, siyasetrejim tipleri (liberalizm, sosyalizm, demokrasi vb.) gibi ana kavramların altı çizilmekte ve bunlara hangi anlamlar yüklendiği esas alınmaktadır. 

Betimleyici düzeydeki bu iki evreden sonra dönemin egemen söylemi ile ders kitapları arasındaki koşutluklar kategori oluşturma tekniklerinden (Mayring, 2000) yararlanılarak kurgulanmaktadır. 
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BÖLÜM ТУ 


BULGU VE YORUMLAR 


Dönemin iktisadi, siyasi, ideolojik egemen söylemini belirlemek üzere iktidar partisi tüzüğü, parti kongre kararları ve hükümet programları seçici kayıt yoluyla protokollenmekte ve olgu merkezli okuma yaklaşımıyla öne çıkan noktaların altı çizilmekte, sonra da bunların üst kategorileri (ortak noktaları) toparlanmaktadır. 

Seçici protokol tekniklerinden yararlanılarak ve olgu merkezli okuma 


yaklaşımıyla; 


a) Önce döneme hâkim olan iktidarların İdeolojik söylemleri tüzük, bildirge, şura, müfredat ve eğitim yasalarındaki yansımaları (bu belgelerdeki geçtikleri halleriyle) üzerinden tespit edilmekte, 

b) İlgili dönemin sosyoloji ders kitabının bütünlüğü de dikkate alınarak “kültür ve toplumsal kurumlar” ünitesinin “din” ve “aile” kurumlarında öne çıkan kavramlar belirlenmekte, 

c) Bunların anlamları ve aralarındaki koşutlukları analiz edilmekte, 

d) Son olarak da dönemler itibariyle benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılmalı 


olarak çıkarılmaktadır. 


4.1. 1950-1960 Dönemi 


Bu dönem 1950 seçimleriyle DP'nin hükümete gelişinden 27 Mayıs 1960 
dönemine kadar olan süreci içermektedir. Bu dönemde yer alan hükümet programları 


eğitime dair değişiklikler ve dönemin sosyoloji ders kitabı değerlendirmeye alınmıştır. 


4.1.1. Uluslararası Ortam, Dinamikler ve Türkiye 


“İkinci Dünya Savaşı sonu dünyası; hem Avrupa açısından, hem de uluslararası sistem açısından çok büyük değişikliklere tanık oldu. Batı dünyasında Birinci Savaş sonunda kendi içinde Demokrasiler ve Faşistler diye bölünen ve SSCB ile ABD gibi rakipleri ortaya çıkmaya başlayan Avrupa, bu savaş sonunda başatlığını tamamen yitirdi ve bir dünya sistemi olmaktan çıkarak bir dünya alt-sistemine indirgendi” (Oran, 2011, 


s. 480-482). 
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“Avrupa'nın bir güç merkezi olarak dünya politika sahnesinden çekilmesinden sonra, dünya en az 20 yıl kesin çizgileriyle ABD ve Sovyetler Birliği çevresinde “iki kutuplu? bir nitelik kazandı... Savaştan her bakımdan yenik çıkan Avrupa devletleri bu iki “süper” devletin çevresinde kümelenecektir” (Sander, 2007, s. 201-202). 

İkinci paylaşım savaşından sonra sistemi etkileyen 3 önemli değişiklik gerçekleşir. “Siyasal açıdan; Birleşmiş Milletler'in (BM) 1945'te kurulması, “Askeri açıdan ABD ile SSCB liderliği”, “ekonomik alanda ise IMF ve Dünya Bankası uluslararası ekonomiyi büyük kapitalist ülkelerin denetiminde yürütme işlevini yükümlemesi” (Oran, 2011, s. 482). 

İki kutup arasındaki sertlik “1954 еп itibaren Molotovw'un yaptığı yumuşama çağrısından itibaren bir yandan iki blok arasında Barış içinde Bir arada Yaşam ilkesinin doğmaya başlamasının olanağını yarattı. Ayrıca “ikisinden de bağımsız olduğu belirtilen bir Bağlantısızlık hareketinin çıkması uluslararası politikada önemli değişiklikler başlattı ve blok içi ülkeler ile bloklar dışındaki küçük devletler için yeni olanaklar yarattı” (Oran, 2011, s. 483). 

“Doğu Avrupa ülkelerinde komünist yönetimlerin kuruluşunu, savaşın sonuna doğru buraları işgal altına alan Sovyet ordusunun ürünü olarak görmek yaygın bir görüştür. Bu en önemli sebep olmakla birlikte İç Hazırlayıcı Öğeler ve Dış Hazırlayıcı 
Öğeler mevcuttur” (Sander, 2007, s. 234). “SSCB açısından daha önce Almanya'nın 30 
yıl içerisinde 2 defa Doğu Avrupa'dan saldırması, saldırıları kendisinden uzak tutmak için güvenlik endişesiyle Batı Avrupa ile arasına tampon koymak istiyordu. Bu tampon da Doğu Avrupa olacaktı”(Oran, 2011, s. 482). 

ABD'nin savaş sonrası ana amacı, SSCB'nin yayılmasını önlemek adına askeri alanda NATO'yu kumuş, ekonomik alanda Marshall yardımları yapmıştır. “Sonuç olarak ABD bu yöntemlerle savaş sonunda yeni bir “Dünya Düzeni? kurdu. ‘Pax Americana’ olarak adlandırılan bu düzen... sonunda ABD dünya hegemonu oldu” (Oran, 2011, s. 486). 

“İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası politikada beliren yeni güç dengesi, Türkiye'nin sadece dış politikasını değil, aynı zamanda iç politikasını da etkiledi. 
Müttefiklerin zaferi Liberal demokrasinin zaferi anlamına gelmekte; artık Avrupa'da Müttefik ordularının da yardımı ile çok partili ve serbest seçim esasına dayalı Liberal-Demokrasiler kurulmaya başlanıyordu” (Akşin, 1989, s. 134). Bunun Türkiye'ye yansıması özellikle “1945 yılından itibaren... gözle görülür oranda hızlandı: San 


Francisco konferansı öncesinde, 1944 yılı sonbaharında kapatılmış olan ve yönetime 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karşı muhalefetleri ile tanınmış Tan, Vatan ve Tasviri Efkâr gazetelerine 22 Marttan itibaren yayınlanmaları için tekrar izin verildi. 1945 yılının ocak ayında Şirketi Hayriye'nin devletçe satın alınması hakkında Mecliste 7 ret oyunun çıkması, ayrıca gerek basında gerekse parti meclis içinde gelişen ve aralarında belli bir ilişki bulunan bir muhalefet akımının belirginleşti. “19 Mayıs 1945'te İsmet İnönü'nün “Memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensiplerine daha geniş ölçüde hüküm sürecektir” (Akşin, 1989, s. 135), şeklinde konuşması çok partili hayata geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktasıydı. 

“Batı, Türkiye'yi kendi içinde kabul etmek için, düzenini demokratikleştirmeye zorluyordu. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı sonunda baskı rejimlerinin (Nazizm ve Faşizm) yenilmiş ve yıkılmış olması da aynı yönde önemli bir etki yapmıştı” (Kongar, 2008,5. 
144). İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya iki kutba bölünmüştü. Biri Emperyalizmin baş temsilcisi olan ABD, öbürü, Sosyalist blokun temsilcisi SSCB. “Savaş Sonrası SSCB Mart 1945'te Ankara'ya verdikleri bir notayla; 17 Aralık 1925 antlaşmasını, yeni şartlara uymadığı gerekçesiyle uzatmayacaklarını bildirir. Yeni koşulların Boğazlar'da Montreux rejiminin değiştirilmesi ve doğu sınırlarımızın kendi lehlerine yeniden gözden geçirilmesini istemiştir. Bu talep bütün Türkiye'de kızgınlığa yol açmıştır” (Eroğul, 2003, s. 19). 

Türkiye'nin Batıya yüzünü dönme nedenlerinden biri budur. İkinci öğe, halkın tek parti düzenine karşı gösterdiği olumsuz tepkiydi. Üçüncü öğe de gerek o zamana dek izlenmiş olan devletçi uygulamaların, gerekse savaş ekonomisinin (Harp zenginleri, tüccarlar) sonucu olarak bir kapitalist sınıfın belirginleşmesiydi. “Bu üç öğe hep birlikte, Demokrat Parti'yi oluşturdu. Partinin çekirdeği Büyük Millet Meclisi'nde “Toprak Reformu? tartışılırken ortaya çıktı. 1940'lı yılların sonuna doğru büyük toprak sahipleri de artık kapitalistleşme sürecinin içine girmişlerdi. Bu nedenle, bunlarla, yeni gelişmekte olan burjuvazi arasında toplumsal-ekonomik ve siyasal bir birlik oluştu (Kongar, 2008, s. 144-145). 

Yerasimos'a (2005, s. 163) göre, 1945'ten sonra “burjuvazinin doğrudan doğruya iktidara gelmesi ve Türkiye'nin Amerikan yeni emperyalizminin egemenliği altına giren ülkeler arasında yerini alması” ülkenin bugünkü tarihine egemen olur. Bu iki olay birbiriyle ilişkilidir. Türk Burjuva sınıfının milli burjuvazi yaratma girişimlerinin başarısız olmuştur. “Türk burjuva sınıfının, bürokratik bir cihaz aracılığıyla sırf kendi halkını sömürerek ve hatta bu sömürüyü, İkinci Dünya Savaşı 


yıllarında görüldüğü gibi en üst sınırına vardırsa bile verimli bir kapitalist üretim 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aşamasına geçmeyeceği anlaşılır. Tam tersine, üreticiler üzerinde artırılan baskı üretimde verimliliği, giderek artık değerin azalmasına yol açar. Durum böyle olunca, kapitalizm yoluyla kalkınmak için başvurulacak tek bir çare kalır: Yabancı Sermaye ve 


Krediler.” 


Girilen soğuk savaş döneminin zoruyla Amerika bir yanan Türkiye'ye yardımını başlatırken, bir yandan da ülkede liberal bir ekonomik politika üzerine oturan yani kapıları emperyalizmin cömertliğine sonuna kadar açık olan yeni bir rejimin kurulması yollarını arar. Yerli burjuvazide bu yolda ona değerli bir müttefik olacak ve bundan sonra ikisi de el ele verip Türkiye'de demokratik ülkülerin gerçekleşmesi için çalışacaklardı (Yerasimos, 2005, s. 164). 


14 Mayıs 1945 yılında Büyük Millet Meclisi'nde toprak reformu yasası 
görüşülürken DP'nin gelecekteki önderleri etkili bir karşıt görüş savunmasında bulundular. Bu kişiler aynı ay içinde tartışılan bütçe sırasında da sert eleştiriler yaptılar. 
12 Haziran 1945 tarihinde CHP'nin dört milletvekili (Celal Bayar, Adnan Menderes, 
Fuat Köprülü ve Refik Koraltan) sonraları “Dörtlü Takrir’ adıyla bilinen ünlü olan önergeyi partinin meclis grubuna verdiler (Kongar, 2008, s. 145). 

S. Yerasimos'a göre; (2005, s. 169) DP'nin kurulması, büyük burjuvazi ile büyük arazi sahipleri (toprak ağalarıyla) arasında ittifakın fiili hale gelmesidir. 
Kurucuları, İş Bankası'nın kurucusu yıllardan beri büyük burjuvazinin CHP ve devlet yönetimi içindeki en önde gelen temsilcisi Celal Bayar'dı. İkincisi, Toprak Kanununa karşı meclis içinde yürütülen muhalefete baş çekmiş olan, Ege Bölgesinin en ileri gelen büyük arazi sahiplerinden biri Adnan Menderes'ti. Diğer iki kurucu Refik Koraltan'ın asıl mesleği avukatlık, Fuat Köprülü'nün ise tarih profesörlüğüydü. Böylece şemalaştırılmış olarak, Türkiye'deki burjuva sınıf hareketinin dört yüzü, yani Mali Sermaye, Tarımsal Sermaye, Serbest Meslekler ve burjuva aydını bu kuruluşta temsil edilmekteydi ve partiye iktidara giden yolda gene bu aynı unsurlar yardımcı olacaktır. 

Demokrat Parti 7 Ocak 1946?” da Celal Bayar'ın başkanlığında kurulur. Partinin genel ilkeleri liberalizm ve demokrasi idi. Liberalizm hem hürriyetler açısından hem de iktisadi düzen olarak kabul edilmişti. Bir kere belli başlı insan hak ve hürriyetleri öngörülmüş, bu arada özellikle dernek kurma hürriyeti üzerinde ısrar edilmişti. İktisadi açıdan, anayasada yer almış olan devletçiliğin baş görevleri arasında özel kuruluşların desteklenmesi gereği işaret edilmişti (Eroğul, 2003, s. 31). “Parti laikliği dinsizlik 


biçiminde anlamıyordu ve din özgürlüğünün diğer özgürlükler kadar önemli olduğunu 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savunuyordu” (Akşin, 1989, 5. 141). “Demokrat Partinin programı gerek ekonomik görüş, gerekse kişisel hak ve özgürlükler yönünden Halk Partisi'nin programından daha liberaldi. Aslında bu program tek parti yönetimine karşı bir tepki niteliği taşıyordu” (Kongar, 2008, s. 146). 

İnönü, demokratlar örgütlenmeye ve gerçek bir seçim tehdidi olmaya başlamadan önce 1947 yerine 1946'da erken seçime gitme kararı aldı. Bu duruma DP tepki gösterir. 463 sandalyeli meclise ancak 273 aday gösterir. 21 Temmuz 1946 yılında 
açık oy-gizli sayım yöntemine ve çoğunluk sistemine göre yapılan seçimde CHP 465 


Meclis sandalyesinden 395'ini alırken DP 66 sandalye kazandı. 


Fakat bu sonuç Demokrat Parti'nin sahip olduğu desteğin göstergesi olmaktan çok uzaktı. Seçimlerin dürüst yapılmadığı hakkındaki yakınmalar Meclis içinde ve dışında yaygınlık kazandı. Hükümetin bu yakınmalara yanıtı karşıt partiyi destekleyen iki gazeteyi kapatmak oldu. Hükümet ile Demokrat Parti arasındaki ilişkiler son derece tedirgin edici bir noktaya erişmiş ve 


Türkiye'de çok partili düzenin geleceği tehlikeye düşmüştü. Fakat Demokrat Parti boyun eğmedi. Başbakan Recep Peker'in oldukça kışkırtıcı bir konuşmasından sonra, milletvekilleri topluca Meclis'ten ayrıldı. Demokrat Parti Milletvekilleri, İsmet İnönü bir kez daha böyle bir olay olmayacağına ilişkin güvence verdikten sonra 27 Aralık 1946'da Meclis'e döndüler. 12 Temmuz 1947”de tarihe “12 Temmuz Beyannamesi” adı ile geçen bildiri, karşıt partiye gerekli güvenceleri sağlamayı amaçlıyordu (Kongar, 2008, s. 147-148). 


Bu bildiri aynı zamanda ülkedeki çok partili hayatın devamını sağlayan bir bildiriydi. Bu bildiri, İsmet İnönü ile Başbakan Recep Peker arasında anlaşmazlık sonunda Recep Peker 9 Eylül 1947'de görevinden ayrıldı. 

Recep Peker'den sonra Hasan Saka Hükümeti aradan bir süre geçtikten sonra, DP tarafından liberal olmadığı ve CHP tarafından da gereğinden fazla tavizkar olduğu gerekçesiyle eleştirilir. 8 Haziran 1948'de istifa etti ve 9 Haziran'da İkinci Hasan Saka Hükümeti kuruldu. İkinci Saka Hükümeti döneminde seçim yasasında değişiklik yapılarak, gizli oy- açık sayım ilkesi kabul edildi. İkinci Saka Hükümeti 14 Ocak 1949'da istifa etmesi üzerine Şemsettin Günaltay yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Günaltay Hükümeti'nin en önemli girişimi, hükümetin kurulmasından hemen sonra hazırlanmaya başlanan yeni seçim yasası oldu. 16 Şubat 1950'de TBMM'de kabul edilen seçim yasasına göre; tek dereceli, genel, eşit ve gizli oyla 


serbest seçim yapılması, sandık kurullarında siyasal parti temsilcilerinin bulunabilmesi, 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gizli oy-açık sayım ilkesinin uygulanması ve seçimlerin adli denetim altında yapılması sağlandı (Akşin, 1989, s. 153). 

DP'de iktidara yaklaştıkça, partiyi denetleme çabalarının yoğunlaştığı görülür. 
Ayrıca parti içindeki kimi kesimler hükümet ile Demokrat Parti arasındaki yakınlaşmadan ve geçici uzlaşmadan tedirgindi. Bu parti içi çekişmelerden Celal Bayar ve Adnan Menderes başarıyla çıktılar. Partiden atılan ve ayrılan siyaset adamları, yeni siyasal örgütler kurdular. Bir kesim “Müstakil Demokratlar? adı ile grup oluşturdu. 
Başka bir kesim de Mareşal Fevzi Çakmak'ın önderliği altında Millet Partisi'ni kurdu (Kongar, 2008, s. 148). 


4.1.2. Demokrat Partinin İktidar Dönemi (1950-1960) 


14 Mayıs 1950 seçimleri CHP döneminin kapanması ve 10 yıllık Demokrat Parti 
iktidarının sürmesi Türkiye tarihi bakımından önemli bir dönemeçtir. 14 Mayıs 1950 
tarihinde yapılan genel seçimlerde elde edilen sonuçlar sonrasında DP'nin seçimi kazanmasıyla İsmet İnönü cumhurbaşkanlığından ayrılmış ve yerine Celal Bayar, Türkiye Cumhuriyetinin 3. cumhurbaşkanı olarak göreve gelmiştir. Adnan Menderes başbakan olarak atanırken, DP'nin kurucularından Fuat Köprülü Dışişleri Bakanı, Refik Koraltan ise Meclis başkanı olmuşlardır. 

Büyük umutlar ve beklentilerle iktidara gelen DP'nin ilk yıllarında dıştan, özellikle de ABD'den gelen yardımlar sayesinde görülmemiş bir bolluk yaşanmıştır. 
1952 yılında NATO'ya girilmesiyle, П. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan yalnızlık 
tümüyle sona ermiş ve Türkiye, ABD'nin yardımlarını daha yoğun bir biçimde almaya başlamıştır. Dış politikadaki bu gelişmenin doğal olarak iç politikaya da yansıdığı bu 


dönemde, DP'nin gücü ve toplumdan aldığı desteği artmıştır. 


Oran (2011, s. 462), On yıllık Demokrat Parti döneminin sosyal, siyasal, kültürel 


ve ekonomik alandaki görüntüsü genel hatlarıyla şöyle özetlemiştir: 


Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle 1923'ten beri devam eden denk bütçe ilkesinden vazgeçilmiş, para ve maliye politikası tümüyle değişmiştir. Ekonomik canlanmayı gerçekleştirmeye çalışan yeni hükümet harcamalarını artırmıştır. Bu da ilk yıllarda ekonomik büyümenin önceki yıllara göre hızla artmasına yol açmıştır. 


Demokrat Parti'nin ekonomideki temel amacı tüm yurt çapında ekonomik 


53 


kurumsallaşmayı gerçekleştirmek ve özel sektörün gelişmesine öncelik tanımak olmuştur. Bunun sonunda ilk yıllarda milli gelirde % 15'lik bir artış gerçekleşmiş ve ekonomide ciddi bir hareketlenme ortaya çıkmıştır. Fakat 1954 yılından sonra ekonomide, özellikle de dış ticarette denge bozulmaya yüz tutmuş ve sonuçta hükümet 
kaçınılmaz bir biçimde dış borçlanmaya yönelmiştir. Ancak bu borçlanma siyaseti de 4 
Ağustos 1958'de devalüasyon sonucu Türk parasının değerinin düşürülmesine yol açmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında ihmal edilen kırsal kesim ve tarım alanları, DP'nin iktidar olmasıyla canlanmaya başlamıştır. Özellikle Marshall yardımı sayesinde ilk yıllarda başta traktör olmak üzere, tarım aletlerinin yaygınlaştırılması gerçekleşmiştir. 1948 yılında 1800 civarında olan traktör sayısı, 1957 yılına 
gelindiğinde 44.000'i aşmıştır. Benzer artış biçerdöver sayısında da görülmüştür. 1950 
yılında yaklaşık 1000 olan biçerdöver sayısı, 1957 yılında 6000'e ulaşmıştır. 

DP dönemin eğitim politikası CHP’ den farklı olmuştur. İnönü döneminin ürünü olan Köy Enstitülerinin kapatılarak öğretmen okullarına dönüştürülmesi bu farklı politikanın en çarpıcı örneğidir. Bütün bunlarla birlikte ilk ve orta öğretimde okul, 
öğrenci ve öğretmen sayısında önemli artışlar gerçekleşmiştir. Yükseköğretim 1957 
yılında Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1958 yılında ise Erzurum'da Atatürk Üniversitesi açılmıştır 

Olumlu ve olumsuz çeşitli gelişmeler karşısında DP yöneticilerinin iktidara yeterince hazırlıklı olmamaları ve CHP'nin muhalefet deneyimsizliği, iki siyasal parti arasındaki ilişkileri gün geçtikçe gerginleştirmiş ve ülke kısa zamanda kısır siyasal çekişmelere doğru sürüklenmeye başlamıştır. 1951 yılının Ağustos ayında Halkevleri ve Halkodalarının devletleştirilmesi ve kamu hizmeti yapan bu örgütlerin mal varlıklarının hazineye aktarılması; 1953 yılında CHP'nin tüm mal varlığının “haksız iktisap” olduğu iddia edilerek Hazineye geçirilmesi; yine 1953 yılında Millet Partisi'nin kapatılması; Şubat 1954'te Köy Enstitülerinin öğretmen okullarına dönüştürülmesi ve nihayet basın üzerinde baskıların arttırılması iktidar- muhalefet ilişkilerini kopma noktasına getirmiştir. DP'nin “devr-i sabık” yaratma politikası CHP'nin iyice hırçınlaşmasına yol açmıştır. 

Bu arada 1954 yılında yapılan seçimleri de DP kazanmıştır. CHP'nin meclisteki milletvekili sayısının 31'е düştüğü bu seçimlerde DP oylarını artırmış ve oy oranını % 57'ye yükseltmiştir. CHP ise oyların ancak % 35'ini alabilmiştir. DP'nin gücünü 


artırması, izlenen iç ve dış politikanın toplum tarafından onaylanması anlamı 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taşımaktaydı. Ви nedenle DP, muhalefet üzerindeki baskılarını 1954 yılından sonra daha da artırmıştır. Gazetecilere hapis ve para cezalarının verilmesiyle CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek'in bir gün gözaltında tutulması ve daha sonraki günlerde 6 ay hapse mahküm olması iktidar-muhalefet ilişkilerini büyük bir çıkmaza doğru sürüklemiştir. 

1954-1957 yılları arasındaki DP iktidarının belki de en önemli olayı 6/7 Eylül olaylarıdır. 6 Eylül 1955'te Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı yönünde çıkan haberler üzerine galeyana gelen bir grup, İstanbul'daki Rumların ev ve işyerlerini tahrip etmiş, mezarlık ve kiliseleri yağmalamıştır. Ordu birliklerinin müdahalesiyle bastırılan olaylar sonucunda sıkıyönetim ilan edilmişse de, Türkiye'nin dış politikada aldığı yara kapatılamamıştır. 

DP-CHP gerginliğinin had safhaya ulaşması ve iktidarın güç kaybetmeye 
başlaması nedeniyle seçimler bir yıl önceye alınarak 1957 yılında yapılmıştır. 1957 
seçimlerini de DP kazanmışsa da, oylarında büyük bir düşüş gözlenmiştir. Öyle ki, bu seçimler sonucunda DP % 48 oy oranı ile 424 milletvekili çıkarırken, CHP oy oranını % 41е yükseltmiş ve 178 milletvekilini Meclis'e sokmuştur. Aynı seçimlerde Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürriyet Partisi de 4'er milletvekili çıkarmışlardır. 

Bu yeni dönemde DP iktidarı ortaya çıkan ekonomik bunalımlar karşısında çaresiz kalmış ve IMF ile Dünya Bankasının dayatmalarına direnememiştir. Yaşanan döviz darboğazı dengeleri alt üst etmiştir. Komşu ülke Irak'ta 14 Temmuz 1958'de darbe yapılması ve ordunun yönetime el koyması, Adnan Menderes hükümetinin kuşkuya kapılmasına yol açmış ve bu nedenle potansiyel bir tehlike olarak görülen CHP ve basın üzerindeki baskılar artmıştır. Bu kuşku DP'nin 12 Ekim 1958'de Vatan Cephesi'ni kurmasıyla yeni bir boyut kazanmış, ülkedeki siyasal kamplaşma ve dolayısıyla da gerginlik geri dönülmez bir duruma gelmiştir. DP iktidarının sonunu hazırlayan gelişmelerin еп önemlisi kuşkusuz 18 Nisan 1960'ta Tahkikat Komisyonunun kurulması olmuştur. Başta CHP olmak üzere Meclis içi ve dışı tüm muhalefeti hemen her türlü siyasi faaliyetten men etmeyi hedefleyen Tahkikat Komisyonu, sorunları çözemediği gibi üniversite öğrencilerinin sokağa dökülmesine de neden olmuştur. 28 Nisanda İstanbul Üniversitesinde bir öğrencinin öldüğü ve çok sayıda öğrencinin yaralandığı olaylar sonunda sıkıyönetim ilan edilmişse de, olaylar Ankara'ya sıçramıştır. 21 Mayısta Ankara'da Harp Okulu öğrencilerinin yapmış olduğu yürüyüşle de verilen mesajın iktidar tarafından anlaşılamamasından kısa bir süre sonra 


27 Mayıs 1960'ta gerçekleştirilen bir askeri darbe sonucu DP iktidarına son verilmiştir. 
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DP döneminde toplumun 2/3? ü tarımla uğraştığı için ve milli gelirin yarıdan fazlası tarımdan geldiği için ekonomik gelişmenin stratejisi tarım üzerine kurulmuştur. 
Tarım makineleri (traktör, biçerdöver vb.) tarıma girmeye başlayınca ekili alanlar iki katına çıkmıştır. Karayolu yapımına ağırlık verilmiş tarımsal ürünler pazarla buluşturulmuştur. 

Din dersinin ilkokul programlarına girmesi; İmam-hatip okulları ve ilahiyat fakültelerinin açılması; ezanın tekrar Arapça okunması; devlet radyosunda Kur'an ve dini programlarına yer verilmesi; Atatürk heykel ve büstlerine yönelik saldılar artınca Atatürk'ü Koruma Kanunu'nun çıkarılması gibi gelişmeler DP döneminde yaşanmıştır. 

1945-1960 dönemindeki durumu özetlersek; Türkiye, bir yandan Sovyet notalarına 22 Ağustos ve 18 Ekim'de kesin ret cevabı verirken, diğer yandan Batı dünyasından destek arıyordu. Bu ortamda Birleşmiş Milletlere kurucu üye olabilmek için Almanya ve Japonya'ya 23 Şubat 1945'te savaş ilan etmenin arkasından siyasal ortam iki kanalda gelişti. 

1945-1960 dönemini etkileyen iki önemli olay vardır. Birincisi liberalleşme; 


ikincisi, McCarthycilik ve dinsel tolerans döneminin başlaması. 


Milli Kalkınma Partisi'nin sonrasında Demokrat Parti'nin kurulması, “Milli Şef unvanının CHP tüzüğünden kaldırılması siyaseten; oto ithaline izin verilmesi; IMF ve Dünya bankasına üyelik ekonomik anlamda liberalleşmenin ön adımları sayılabilir. 

İkincisi; dozu gittikçe artacak McCarthycilikle aynı anda, yine dozu gittikçe artacak bir “dinsel tolerans?” dönemi başladı. 4 Aralık 1945'te Tan gazetesi ile Solcu kitap satan yayınevleri tahrip edildi. 15 Aralık'ta Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesinde (DTCF) 4 öğretim görevlisi bakanlık emrine alındı. 11 
Aralık 1946'da TBMM'de üniversitelerdeki sol akımların önlenmesi istendi. 16 
Aralıkta 2 sol parti ile iki işçi derneği kapatıldı. 27 Ocak 1947'de okullar dışında din eğitimi kabul edildi... 18 Nisanda M. Ali Aybar'ın Zincirli Hürriyet matbaası İzmir'de öğrencilerce tahrip edildi. 2 Temmuzda din dershanelerine izin verildi. 2 Nisanda Sabahattin Ali öldürüldü. 4 Haziranda Ankara İlahiyat Fakültesi açıldı. 25 Kasımda ilkokullara isteğe bağlı din dersleri kondu. 15 Ocak 1949'da 10 ilde İmam-Hatip kursları açıldı. 28 Martta Köy Enstitülerinin uygulayıcısı İsmail Hakkı Tonguç ise resim öğretmenliğine nakledildi. 29 Mart 1950'de türbelerin açılacağını bildirdi. 2 Mayısta komünist tutuklamaları başladı. 14 Mayısta DP iktidara geldi. 16 Haziranda ezanın tekrar Arapça okunacağı açıklandı. 25 Ağustosta Diyanet işleri Başkanı, İslam'ın Komünizmi reddettiğini açıkladı. 28 Eylülde Kore Birliği yola çıktı. 21 Ekimde okullarda Din dersleri zorunlu kılındı... 26 Ekim 1951'de büyük Komünist tutuklaması yapıldı. 18 Şubat 1952'de Türkiye NATO'ya girdi (Oran, 2011, s. 464). 
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4.1.2.1. DP Hükümet Programlarında Eğitim 


1. Menderes Hükümeti Döneminde (22.05.1950-09.03.1951) eğitimle ilgili yer alan ifadelerde milliyetçi ve muhafazakâr anlayış dikkat çeker. Bir ülkenin bağımsızlığı için sadece ekonomik gelişmenin tek başına yetmeyeceği bununla birlikte milli ahlaka ve manevi değerlere önem verilmesi gerektiği ve eğitim siteminin de bunu gözeten bir yerden oluşturulmasının önemi vurgulanır. 

“Maddi bakımdan ne kadar ilerlemiş olursa olsun, milli ahlakı sarsılmaz esaslara dayanmayan, ruhunda manevi kıymetlere yer vermeyen bir cemiyetin, bugünkü karışık dünya şartları içinde kötü akıbetlere sürükleneceği” bu açıdan eğitimde “bu gayeyi göz önünde bulundurmayan, gençliğini milli karakterine ve ananelerine göre manevi ve insani kıymetlerle teçhiz edemeyen bir memlekette ilmin ve teknik bilginin yayılmış 


olması, hür ve müstakil bir millet olarak yaşamanın teminatı sayılamaz” 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP19.htm, Erişim: 20.03.2012). 


Eğitim açısından önceki döneminin eğitim anlayışını rasyonel olmamakla ve 


belirsiz olmakla eleştirilmektedir. 


Yıllardan beri sarih bir istikametten ve rasyonel bir plandan mahrum olduğu için mütemadi değişikliklere, sarsıntılara uğrayan maarifimizin, milletçe katlanılan büyük maddi fedakârlıklara mütenasip bir verimlilik arz etmediği açık bir hakikattir. Hükümetimiz, parti programımızda tespit edilmiş esaslar dairesinde, bu büyük milli davayı bir kül halinde ehemmiyetle ele almış bulunuyor. Tamamıyla demokratik bir ruh ile ve ilmin son neticelerine göre tespit edilecek geniş ve teferruatlı bir plan içinde maarif nimetini memleketin her tarafına müsavi şartlarla yaymayı temin edecek kanun tasarılarını hazırlıklarımız biter bitmez yüksek tasvibinize arz edeceğiz 


(http:/Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HAP19.htm, Erişim: 20.03.2012). 


П. Menderes Hükümeti döneminde milli karakter ve geleneklere uygun vatan 


ülküsü etrafında birleşen bir gençliğe vurgu yapılmıştır. 


“Gençliğini milli karakterine ve ananelerine göre manevi ve insani kıymetlere teçhiz edemiyen bir memlekette ilmin ve teknik bilginin yayılmış olması, hür ve müstakil bir millet olarak yaşamanın teminatı sayılamaz. 
Gençliğimizin “Vatan? ideali etrafında toplanmasını hareket noktası olarak alıyoruz... Umumi terbiyemizde milli ve insani hedefleri gözden kaçırmadan ilmi ve pedagojik esaslara göre karakter şahsiyet ve maneviyat gelişmesine 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ehemmiyet vereceğiz” (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP20.html, Erişim: 20.03.2012). 


3. Menderes Hükümeti döneminde (17.05.1954-09.12.1955) ilk iki programda vurguladığı maneviyat söylemi tekrarlanmıştır. Eğitime ayrılan bütçeye vurgu yapar. 
Daha çok eğitime önem verilmesi ve buna paralel olarak eğitime ayrılan mali kaynakların artırılmasından bahseder. 

“Hür ve müstakil bir millet olarak yaşamının teminatını yalnız memleketin maddi kudret ve takatinde değil, aynı zamanda halkın ve gençliğin manevi değerlerle teçhizinde bulan iktidarımızın mâarif sahasına hayati bir ehemmiyet atfetmesi elbette ki 


tabii idi” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP2 1.htm, Erişim: 20.03.2012). 


4 ve 5. Hükümet programlarında eğitim-öğretimle ilgili herhangi bir değinme 
yoktur. 

Bu dönemin hâkim ideolojisi DP'nin “milliyetçilik” ve “muhafazakâr liberal” anlayışına paralel olarak biçimlendirilmiştir. Milliyetçilik Türk siyasi hayatındaki “en temel” ideoloji olarak neredeyse bütün partilerin programlarında yer almıştır, sosyal ve siyasal yaşamda önemli çıktılara neden olmuştur... Türk-İslam sentezinin ilk adımları sayılabilecek bu gelişmeler aslında daha sonra da devam edecektir (Güven, 2000, s. 96- 
97). 

“Türk Eğitimi 1945 sonrası yıllarda yoğun bir şekilde merkezileşmiş ve sisteme katı bir bürokrasi hâkim olmaya başlamıştır. Kurumlar değişime ayak uydurmakta ve direnmektedirler” (Güven, 2000, s. 101). 

Haziran 1953'te MEB Talim ve Terbiye Dairesine bağlı olarak Test ve Araştırma Bürosu kurulmuştur... Kurumun amacı şöyle idi: Her basamaktaki okullar için pedagojik ve psikolojik testler hazırlamak, bunları uygulamak ve bu alanda personel yetiştirmek, yayın yapmak, başlangıçta Eğitim Enstitüleri ile Galatasaray Lisesi seçme sınavları için testler hazırlayan Büronun çalışmaları, tüm eğitim sisteminde “testle sınav”ların hızla yaygınlaşmasını sağladı (Akyüz, 2011, s. 354). 

Din dersleri ilkokul 4. Ve 5. sınıflara tekrar, Şubat 1949'da CHP hükümetinin son zamanlarında, “program dışı ve ihtiyari” ve haftada 2 saat olarak konulmuştur: ”Çocukların din derslerine devam etmesini arzu eden ebeveyn bu hususu okul idarecilerine bildireceklerdir.” Bu dersler, program dışı olarak, resmi ders saatleri 


dışında verilecektir. Din derslerinin sınıf geçme ile ilgisi olmayacaktır. 
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Kasım 1950 tarihinde DP Hükümeti Din dersleri konusunda önemli değişiklikler getirmiştir. Din dersleri yine ihtiyaridir, fakat program içi dersler haline dönüştürülmüştür. ”Çocuklarına din dersi aldırmak istemeyenlerin bu hususu sene başında yazılı olarak okul idaresine bildireceklerdir... Böyle bir beyanda bulunmayan kimselerin çocukları için imtihan ve dersler otomatik olarak mecburidir.” (Akyüz, 2011, s. 349) “1956-1957 öğretim yılında din dersleri yine seçmeli olarak, ortaokul ve dengi okulların birinci ve ikinci sınıflarına da kondu” (Kaplan, 2009, s. 224). 

Kaplan'a (2009, s. 225) göre; Demokrat Parti dönemi eğitim alanında Kemalist tek parti rejiminin doğrudan doğruya devamı oldu. Çocukların ve gençlerin milliyetçi öğretilmesine verilen büyük önem aynen korundu. 1920'lerin sonlarında yapılan laiklik reformuyla kamusal eğitim sisteminden çıkarılan din eğitimi 1940”ların sonlarında CHP tarafından yeniden kamusal okul sisteminin içine alındı ve bu uygulama DP tarafından yaygınlaştırıldı. Eğitimin araçsal niteliği de DP döneminde aynı şekilde devam ettirildi. 

1946-1960 yıllarını kapsayan güdümlü birçok partili sisteme geçiş dönemi, eğitim alanında, tek parti rejimi sırasında oluşturulan ve yetiştirilen Türk milli eğitim ideolojisinin yeniden üretilmesi ve süreklilik kazanması dönemi oldu (Kaplan, 2009, s. 
225-226). Güven'e (2000, s. 97) göre çok partili yaşama geçişle birlikte Türkiye'de laiklik konusunda en önemli gevşeme, DP döneminde gerçekleşiyordu. Çünkü DP'nin oy temeli muhafazakârlardan oluşuyordu... Bunun en temel sonucu olarak din derslerinin okullara girmesi vb. birçok yeni gelişme dikkate alındığında DP dönemini dinin en fazla sömürüldüğü dönemlerden haline gelmesi normal karşılanmalıydı. 

“Ortaöğretime bakış açısı DP döneminde oldukça değişmiştir. DP'nin iktidar olduğu dönemde eğitim programlarına bakıldığında klasik liselerin kıta Avrupası geleneğine uygun olarak aydın ve seçkin yetiştirme işlevini yüklendikleri ve ayrıcalıklı kişilere eğitim vermenin ön planda olduğu görülecektir” (Güven, 2000, s. 98). 

Bu yıllarda bir taraftan eğitimin kitlelere yayılmak istendiği, diğer taraftan da ayrıcalıklı sınıfı eğitime hazırladığı görülüyordu. Liberal bir yaklaşımla Anadolu Liseleri ve özel okullar açma konusunda mevcut yapıda geniş ölçekli değişikliklere yönelerek mevcut eğitim sisteminin işleyişine yeni bir yorum getiriyordu. Yapılan reformlar belli bir kitleye hitap etmekteydi. Bu, seçkincilik anlayışının başka bir görünümü olarak karşımıza çıkmaktaydı. Kuşkusuz Anadolu liselerinin ve yabancı dille eğitim veren kurumların, o yıllarda diğer ülkelerle olan ilişkilerin artması, Rockefeller ve Ford Vakfı gibi kurumların Türkiye'ye yardım etmesi, yabancı sermaye ve 


yatırımcıların Türkiye'ye girmesi nedeniyle gereksinim duyulan yabancı dil bilen ara 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insan gücü yetiştirmeye yönelik kuruldukları da söylene bilir. Burada özellikle ABD'nin etkisi oldukça büyüktür (Güven, 2000, s. 122-123). 

Dönemin ruhuyla ilgili yetkililerin söyledikleri de önemlidir. Bu bağlamda DP iktidarından hemen sonra Milli Eğitim Bakanı olan Avni Başman; göreve gelmesiyle ilgili yaptığı açıklamada milliyetçilik, muhafazakâr yapıyla birlikte militarist bir dil 


kullanmaktadır. 


Tarih boyunca büyük mücadelelerin mesut neticesi olarak teessüs etmiş bulunan Milli birliğimizin daima ileriye doğru inkişaf eden müterekki bir nizam içinde büyük manevi kıymetleri koruması okul ve okul dışı terbiyesinin ilk ve son hedefidir. Bu milli birlik hakikatını tam şuurla kavraması ve onu bozmaya çalışacak her türlü tesir ve cereyanlara karşı fikren ve manen mücehhez bulunması için gençlerimizin sağlam bir karakter ve iyi bir muhakeme itiyadı ile birlikte özünü vatan ve millet sevgisinden alan manevi kıymet ölçülerine sahip olması lazımdır (5 Haziran 1950, Tebliğler Dergisi, sayı 593). 


1950-1951 Eğitim öğretim yılının açılışında dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin Radyoda yaptığı konuşmada “milliyetçilik” vurguları kadar muasır 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medeniyetler seviyesine yükselme hedefi de dikkat çeker. “... Bu vatanın müreffeh, mamur ve her zaman için çok kuvvetli bir hale gelebilmesi, ancak bağrında yaşıyan insanların kıymetli ve kemale erişmiş olmalarıyla mümkündür. O halde ana ve en büyük dava, çocuklarımızı bu vasıfta yetiştirebilmek davasıdır” (2 Ekim 1950, Tebliğler Dergisi, sayı 610). Bakan başarının ölçütünü de bu hedeflere varmak olarak koymuştur. 

Aynı konuşmada öğretmenlerden hem milliyetçi hem manevi değerlere sahip bireyler yetiştirilmesini ister. Yine Tevfik İleri konuşmasında Atatürkçü vurgular dikkat çeker: “... Aziz Atatürk bu vatanı, bu milleti ve bütün inkılaplariyle bu Cumhuriyeti siz gençlere emanet etmiştir... emanet edilen bu aziz Cumhuriyeti muhafaza etmek ve yükseltmek için bütün milletlerin çocuklarından daha çok çalışmak ve vatan anaya daha çok hizmet etmek mecburiyetindesiniz” (2 Ekim 1950 tarih, 610 sy Tebliğler Dergisi). 

Yine 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili gençliğe “...Bu milleti, muasır medeni milletler seviyesine yükseltebilmek için ilk şart hür ve müstakil bir millet olarak varlığımızı muhafaza etmek zaruridir. Bu millet varlığına, bu milletin hürriyet ve istiklaline yapılacak her türlü taarruz nerden gelirse gelsin; karşısında bütün bir milleti ve bilhassa imanlı ve Vatanperver Türk gençliğini bulacaktır.” derken 

“Bu itibarla; Türk gençliği, millet bütünlüğünü ve mevcudiyetini parçalamağa, 


zaafa uğratmağa müteveccih her fikir ve bizatihi hürriyetin amansız düşmanı ve hangi 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milletin bünyesinde yer bulursa bulsun fikir olmak haysiyetini çoktan kaybedip sadece milletin hıyanet yolunda bir ajan olarak çalışan komünistlerle mücadele etmeğe ve Atatürk'ün dediği gibi komünizmi bulduğu yerde yok etmeğe ve onu yurdunda, yüreğinde ve kafasında yer vermemeye mecburdur demektedir” (18 Haziran 1951, Tebliğler Dergisi, sayı 647). Milliyetçilik, Atatürkçülük ve militarizme değinen Bakan; bu sefer de “komünizmi” hedef gösterir. Bu aynı zamanda Truman ve Marshall yardımlarının ideolojik bir boyutunun da olduğunu kanıtlaması açısından önemli bir konuşmadır. 

Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar da benzer vurgular yapar. Hem ahlaklı olma vurgusu hem de “canı pahasına” da olsa mücadeleden bahseder: “Milli ahlakımız daima yükselmektedir. Bununla iftihar duyarız. Bu hususta hiçbir milletten geri değiliz. 
Fakat yapacağımız daha birçok şeyler vardır. Bu işlerin başında birçok Türkün hayatı pahasına mal olan inkılaplarımızın saf ruhunu muhafaza etmek gelir” (17 Aralık 1951, Tebliğler Dergisi sayı 673). Milliyetçilik ve vatan için ölme öldürme yüceltilir. 

Milli Eğitim Bakanı'nın 1957-1958 öğretim yılının başlaması nedeniyle yaptığı 
konuşmada öncelikle eğitimin genel durumu ile ilgili bilgi verir. 1950 ile 1957 
döneminde eğitime ayrılan bütçelerin bir karşılaştırmasını yapar. Özellikle ilköğretime büyük bir önem verildiği ve bu öneme paralel olarak da eğitime ayrılan payın büyük kısmının ilköğretime tahsis edildiğinden bahseder. Daha sonra ortaöğretim, teknik eğitim ve imam hatipler konusuna değinir. Son bölümde çocuklara şöyle seslenir: 


Siz asil, büyük, kahraman ve çok vatanperver bir milletin aynı vasıflara sahip çocuklarısınız. Bu vasıflarınız size büyük vazifeler tahmil etmektedir. Bugün için bunların başında... Bu vatan için iyi birer vatandaş olarak yetişmek geliyor... Size kahraman ve vatanperver bir milletin çocuklarısınız dedim. Yani siz de kahraman ve vatanperver birer Türk'sünüz. Hangi Türk çocuğuna kahramanlığı ve vatanperverliğini ne ile ispat edersin desek, alacağımız cevap aynıdır: - Vatanım için ölürüm. Dünyada hiçbir millet vatanı için Türk milleti kadar seve seve ölmemiştir. Fakat vatanperverliğimizin ölçüsü sadece bu mu olmalıdır? Uğrunda canımızı verecek kadar sevdiğimiz bu vatana karşı başka borçlarımız yok mudur? Hiç şüphesiz vardır: Ölünceye kadar vatanımız için faydalı insan olarak yetişmek, bunun için çok çalışmak ve vatanımıza hangi sahada olursa olsun hizmet etmek... Allah hepinizi vatanın kendisinden memnun olacağı evlatlardan yapsın (30 Eylül 1957, Tebliğler Dergisi, sayı 
975 sy Tebliğler Dergisi). 


4.1.3. 1950-1960 Döneminin İdeolojik Unsurları 
4.1.3.1. DP Parti Tüzüğündeki İdeolojik Unsurlar 


Parti tüzük ve programı 15.10. 1951 yılında 3. büyük kongrede kabul edilmiştir. 


Tablo 1 


DP Parti Tüzüğünün Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 
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Tüzükte Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Sözcükler- Öne Çıkan 
Madde No, Kavramlar Noktaların Anlamı 
Cümle No (Ana Eğilimleri) 
Tüzük: 3/2 (Üye olma E.N) Türk milletinin Türk milleti, birlik, istikbal, Milliyetçilik birlik ve istikbalini parçalamayı parçalama (parçalanmama), (milliyetçilik dışı hedef tutan veya demokratik demokrasi, ideoloji (karşı ideolojilerin esaslara aykırı bulunan ideolojilere ideoloji), saplanma. düşmanlaştırılması) 


saplanmamış. 


Program:12/1 


Memleketimizin istiklâlini veya toprak bütünlüğünü bozmayı, yurddaş ana haklarını kayıtlamayı gaye edinen veya memleket dışındaki siyasi teşekküllere bağlı olan siyasi cemiyet ve partilerin kantin dışı sayılmasını isteriz. 


Memleketin istikbali, toprak bütünlüğü, yurddaş, memleket dışı siyasi teşekküllere bağlı cemiyet ve partiler, kantin dışı. 


Ulusalcı hareketlere karşı oluş, antikomünizm 
(komünistler kantin dışı) 


13madde Yurddaşlar; arasında müşterek; bir Oo Yurddaşlar, kültür ve ülkü Milliyetçilik 

1.Cümle tarihin yarattığı kültür ve ülkü birliği, milliyetçilik, (tarih, kültür, ülkü birliğine ve her türlü ayırıcı müşterek,bir tarih. birliği) temayülleri reddeden bir milliyetçilik telakkisine bağlıyız. 

13/2 Partimiz bütün yurddaşları, din ve Yurddaş, din, ırk, Türk, Türk (o Milliyetçilik ırk farkı gözetmeksizin Türk sayar o olma, haklar. (Türk, Türk olma) ve Türk olmanın bütün haklarına sahip tanır. 

13.madde Eğitim ve öğretim Eğitim, öğretim müessese, Milliyetçilik 

4.cümle müesseselerimizi böyle bir milliyetçilik ideal. 
milliyetçilik idealinin tahakkukunda vazifeli saymaktayız. 

17/1 Devletçiliği, iktisadi alanda uzun Devletçilik, iktisadi alan, iş Liberalizm zamandan beri devam eden boşluğu hacmi, yurddaş, geçim ve (yurddaşlar, hususi biran evvel doldurmak, iş hacmini Oo refah seviyesi, hususi teşebbüs, sermayenin genişleterek yurddaşların geçim ve Oo teşebbüs, sermayenin menfaati) refah seviyesini yükseltmek için, menfaati. 
devletin, gerek doğrudan doğruya iktisadi faaliyetlere girişmesi, gerekse nizamlama, teşvik ve yardım yollar ile hususi teşebbüs ve sermayenin umumi menfaate en uygun şekilde ve sür'atle gelişmesinde vazife alması, manasında anlıyoruz. 

Demokrat Parti'nin tüzüğüne bakıldığında milliyetçilik, liberalizm ve 


antikomünist söylemler ön plandadır. 


Türkiye'de halen ulus —devlet algısının 


yerleştirildiği bir dönem olması itibariyle milliyetçilik birleştirici bir ideoloji olarak 


görülmektedir. Ulusun tek bir etnik kökendenmiş gibi algılanıyor olması (Türk olma) 


dikkat çekicidir. Türkiye'de devletçilik daha çok özel teşebbüsün önünü açmaya 


yöneliktir. Bu uygulamanın Demokrat parti döneminde de sürdürüldüğü görülmektedir. 


DP dönemine bakıldığında ABD'nin başı çektiği kapitalist blok ile SSCB'nin başı 


çektiği sosyalist blokun olduğu görülmektedir. Demokrat Parti yönünü ABD'ye 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dönmüştür. Demokrat Parti emperyalizm ile ilişkileri Џеп seviyeye taşıdı. NATO'ya girebilmek için TBMM'nin kararı olmadan Kore'ye asker göndermesi bu anlayışın ne kadar sorunlu olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte Irak'taki olaylara karışma girişimi de bu minvalde değerlendirilebilir. Bu iki yön Demokrat partinin militarist bir 


özelliğe sahip olduğunu göstermesi bakımından da önemlidir 


4.1.3.2. 1951 Yılı Hükümet Programında İdeolojik Unsurlar 


TBMM'de 2. Menderes Hükümeti (09.03.1951-17.05.1954 ) tarafından tarihinde 


okunmuş ve kabul edilmiştir. 


Tablo 2 


1951 Yılı Hükümet Programının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Program У Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Sözcükler- Öne Çıkan Noktalar S Kavramlar (Anlamlar) 
Cümle No 
9.Paragraf Din ve Dünya işlerini Din işleri, Laiklik 
2.cüme birbirinden ayrı tutmayı ve dünya işleri, vicdan hürriyetini baskı vicdan hürriyeti, altında bulundurmamayı demokrasi, demokrasinin ana prensip. 
prensiplerinden addetmekteyiz 
Eğitim bölümü Gençliğini milli karakterine Gençlik Muhafazakârlık 5.paragraf ve ananelerine göre manevi milli karakter (ananaler, milli 1.Cümle ve insani kıymetlere teçhiz ananeler karakter, manevi ve edemiyen bir memlekette manevi ve insani insani kıymetler) 
ilmin ve teknik bilginin kıymetler öncelik insani yayılmış olması, hür ve hür değerlere değil manevi müstakil bir millet olarak müstakil millet yaşama değerlere veriliyor. 
yaşamanın teminatı teminat. 
sayılamaz 
Eğitim bölümü Gençliğimizin "Vatan" ideali Gençlik,vatan, ideal, Milliyetçilik 5.paragraf etrafında toplanmasını hedef noktası. (Vatan, ideal, 2.Cümle hareket noktası olarak toplanma, hareket alıyoruz. noktası) 
I.Hükümet сагі İstihsâl hayatını devletin Devlet, zararlı Liberalizm, Bütçe Bölümü zararlı müdahalelerinden ve Oo müdahaleler bürokratik devlet zararlı 3.paragraf her çeşit bürokratik engeller. müdahaleler 
9.cümle engellerden kurtarmak. 
1.Hükümet Cari Şimdiye kadar verdiğimiz Devlet müdahalesi, Liberalizm, 


Bütçe izahattan anlaşılmış olacaktır asgari, hususi teşebbüs, devlet 7.Parafra ki, iktisâdi ve mali devlet sektörü, müdahalesinin reddi 1.Cümle görüşlerimizin esası bir daraltmak, 


taraftan devlet müdahalelerini asgariye indirmek diğer taraftan iktisâdi sahada devlet sektörünü mümkün olduğu kadar daraltmak ve buna 


emniyet vermek, hususi teşebbüs. 
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emniyet vermek suretiyle hususi teşebbüs sahasını 


mümkün olduğu kadar genişletmek diye ifade olunabilir. 
1.Hükümet Maddi bakımdan ne kadar Maddi, ilerlemiş, milli Milliyetçi, Eğitim, ilerlemiş olursa olsun, milli ahlak, ruh, manevi muhafazakâr 1.Paragraf ahlakı sarsılmaz esaslara kıymetler, karışık (milli ahlak, ruh, 1.Cümle dayanmayan, ruhunda dünya şartları, manevi kıymetler, manevi kıymetlere yer cemiyet, karışık dünya şartları) 
vermeyen bir cemiyetin, kötü akıbetler. 
bugünkü karışık dünya şartları içinde kötü akıbetlere sürükleneceği tabiidir. 
1.Hükümet Bu konuda bilhassa üzerinde Memleket, Antikomünist yaklaşım inkılapların duracağımız mesele yıkıcı, aşırı sol, korunmasıl.parag memleketi içinden yıkıcı temizleme, kanuni raf 2.cümle aşırı sol cereyanları tedbir. 
kökünden temizlemek için icabeden kanuni tedbirleri almaktır. 
1.Hükümet Fikir ve vicdan hürriyeti Fikir, vicdan hürriyeti Ötekileştirme/düşmanl inkılapların perdesi altında bütün kan, ateş, yok etme, aştırma (sol korunmasıl.parag hürriyetleri kan ve ateşle yok ajan, adalet, pençe, düşmanlığı/karşıtlığı) raf 7.cümle etmekten başka bir maksat zaruret. (kan, ateş, ajan, pençe) gütmeyen bu ajanları adalet pençesine çarptırmak için icabeden kıstasları vuzuh ve katiyetle tespit etmek zaruretine inanıyoruz. 
1.Hükümet İrticai tahrike asla müsâade İrticai, tahrik, din, Laiklik inkılapların etmemekle beraber din ve vicdan hürriyeti. (Vicdan hürriyeti) korunmasıl.parag vicdan hürriyetlerinin raf 9.cümle icaplarına riayet edeceğiz. 
Dış politika Ananevi İngiliz ve Fransız İngiliz, Fransız, ABD, Batılı/demokrasi/kapita l.paragraf ittifakına ve Birleşik dostluk, işbirliği, sadık list blok 2.Cümle Amerika ile en sıkı dostluk kalma, istiklal, toprak, (dostluk, işbirliği, sadık ve işbirliğine dayanan, milletler, dış siyaset. kalma) dostluklarına daima sadık kalan, uzak yakın ve büyük küçük bütün milletlerin istiklâl ve toprak bütünlüklerine her zaman hürmetkâr olan dış siyasetimizin sulhçu mahiyeti bütün dünyaca malumdur. 
Dış politika Truman doktrini ve Marshall Truman doktrini, Batılı/Demokrasi/kapit 1.Paragraf yardımıyla bu sulhçu Marshall yardımı, alist Blok 4.cümle siyasetimizi sulhçü, siyaset, (Truman doktrini, 


desteklediğinden dolayı kendisine milletçe samimi şükran hisleri beslediğimiz büyük dostumuz Birleşik 
Amerika ile ve büyük müttefiklerimiz İngiltere ve 
Fransa ile siyasi, iktisâdi kültürel münasebetlerimizi, samimiyet ve anlayış havası 


milletçe, samimi, şükran, büyük dost, 
Birleşik Amerika, 
Fransa, İngiltere, siyasi, iktisadi, kültürel, münasebet, samimiyet, anlayış, kuvvetlendirme, emel. 


Marshall yardımı, 
Sulhçu, samimi, şükran, büyük dost, 
Birleşik Amerika) 
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içinde her gün daha kuvvetlendirmek en büyük emelimizdir. 


Son Paragraf 
2.Cümle 


Çok şerefli tarihi ananelerin sahibi ve milli varlığımızın koruyucusu olan askeri kuvvetlerimizi, son tecrübelerin ve teknik terakkileri neticelerine göre en yeni silahlar veren modern usullerle teçhiz ve takviyeye bütün kuvvetimizle çalışacağız. 


Şerefli, tarihi, ananeler, milli varlık, koruyucu, askeri kuvvetler, tecrübe, teknik, yeni silahlar, modern usuller. 


Militarizm 
(askeri kuvvetler, silahlar) 


On paragraf son cümle 


Büyük dostumuz Birleşik 
Amerika'nın askeri sahadaki maddi ve teknik yardımlarından, aynı 


Büyük dost, 
Birleşik Amerika 
Askeri saha, maddi, teknik, yardım. 


Batılı/demokrasi/kapita list blok 

(büyük dost, Birleşik 
Amerika, yardım) 


zihniyet ve anlayış daha geniş mikyasta ve daha süratle istifadeler temini tahakkuk ettirmeye çalışacağız. 


Demokrat Parti tüzüğünde yer alan özelliklerin hükümet programlarına da yansıdığı görülmektedir. (Liberalizm, milliyetçilik, anti-komünist söylemler, Batı'ya yakınlaşma vb.) Bununla birlikte laiklik ve muhafazakârlık vurguları dikkat çekmektedir. Hükümet programında ABD ile ilgili söylemler aradaki bağımlılık ilişkisinin bir yansıması olarak tezahür etmektedir. ABD için “kendisine milletçe samimi şükran hisleri beslediğimiz büyük dostumuz Birleşik Amerika” İngiltere ve Fransa için “büyük müttefiklerimiz” olarak bahsedilmektedir. Bu anlayışında yani Kapitalist blokta yer almanın ülke politikasına yansıması “antikomünizm ile mücadele olarak görülmekte; komünistler “ajanlar” olarak bahsedilmektedir. Komünizm ile birlikte irticai tehlikeye de karşı olduğu ancak bunun din ve vicdan özgürlüğüne göre hareket edeceklerini belirtmiştir. Demokrat Parti'nin uygulamalarına baktığımızda din konusunu araçsallaştırdığı görülmektedir. Manevi değerler, gelenek görenekler ile ilgili vurgular muhafazakârlaşma özelliğini gözler önüne sermektedir. Liberalizm, devletin sermayeye olumsuz müdahalelerine karşı olduğu savından hareketle savunulmaktadır. 
Bu anlamda parti tüzüğü ile hükümet programı arasında bir paralellik olduğu 


söylenebilir. 


4.1.3.3. 1950 Yılı Müfredat Değişikliğinde İdeolojik Unsurlar 


7 Kasım 1950 tarih ve 2949 sayılı Bakanlar Kurulu genelge kabul edilmiştir. 
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tanıtarak vatanın; çalışkan, bilgili, ahlaki ve karakter sahibi, hür düşünceli ve birbirini seven gençlerin omuzlarında yükselebileceğini telkin etmeleri ve çocuklarımızı; küçüklere, düşkün ve acizlere her zaman yardımcı, büyüklere hürmetkâr olarak yetiştirmelerini ısrarla 


aciz, büyükler, küçükler, hürmetkâr. 


Tablo 3 
1950 Yılı Müfredat Değişikliğinin Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 

Müfredat Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Sözcükler- Öne Çıkan Noktalar 

Programındak Kavramlar (Anlamlar) 

1 Madde No- 

Cümle No 

A Türk çocuklarının diğer Türk, cocuk, ihtiyaç, din Milliyetçilik, ihtiyaçlarına olduğu gibi din ilkokul, din öğretimi, muhafazakârlık, ihtiyaçlarına da cevap vermek ders. (Türk, din, din öğretimi) üzere ilkokullarda din öğretimi yapılması ve bu derslerin diğer dersler arasına alınması uygun bulunmuştur. 

E Çocuklarına din dersi okutmak Çocuk, din, ebeveyn, Muhafazakarlık istemeyen ebeveyn, bu hususu okul, din bilgisi, imtihan. din, din dersleri. 
sene başında okul idaresine yazı ile bildirdiği takdirde bu çocukların Din Bilgisi dersleri ve imtihanlarından muaf tutulması kabul edilmiştir. 

Hükümet Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Noktalar 

Yetkililerinin (Anlamlar) 

Açıklamaları 

Kaynak Kişi: 

Milli Eğitim Tarih boyunca büyük Tarih, mücadele, milli Milliyetçilik 

Bakanı Avni mücadelelerin mesut neticesi birlik, nizam, manevi muhafazakârlık 

BAŞMAN olarak tecessüs etmiş bulunan Milli kıymeti, koruma, okul, (milli mirlik, nizam, 

5 Haziran birliğimizin daima ileriye doğru okul dışı, terbiye.. terbiye) 

1950 tr 593 inkişaf eden müterakki bir nizam 

sayılı içinde büyük manevi kıymetleri 

Tebliğler koruması okul ve okul dışı 

Dergisi terbiyesinin ilk ve son hedefidir. 

MEB Tevfik Bu vatanda doğan bahtiyar Türk Vatan, Türk çocukları, Milliyetçilik 

İleri çocuklarını ne kadar titiz bir Türk milleti, mükemmel, (vatan, Türk çocukları, 

2 Ekim 1950 şekilde ve iyi evsafta hayata hazırlama. Türk milleti) 

tarih, 610 yetiştirebilirsek; yani teker teker 

sayılı Türk milletinin bütün fertlerini 

Tebliğler her hususta ne kadar mükemmel 

Dergisi bir şekilde hayata hazırlayabilsek vazifemizi o kadar tam yapmış olacağız 

MEB Tevfik Yeni ders yılına başlarken, Öğretmen, Türk Milliyetçilik 

İleri öğretmen arkadaşlarımızın... çocukları Muhafazakârlık 

2 Ekim 1950 Oo Türk çocuklarını yapıcı bir vatanperverlik, şuur, (Türk Çocukları, 

tarih, 610 vatanperverlik şuuru ile onlara şerefli mazi, tarih, ecdat, Oo vatanperverlik, şuur, 

sayılı şerefli mazimizi, tarihimizi, sanat feragat, fedakârlık, vatan, şerefli mazi, ecdat, vatan, 

Tebliğler ve edebiyatımızı, ecdadımızın çalışkan, ahlak, karakter, ahlak, karakter, 

Dergisi feragat ve fedakârlıklarını hür düşünce, düşkün, hürmetkâr) 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isteyeceğiz 
MEB Tevfik Türk gençliği, millet bütünlüğünü Türk Gençliği, milli Ötekileştirme/ideolojik( İleri 18 ve mevcudiyetini parçalamağa, bütünlük, mevcudiyet, ajan, komünistler, 


Haziran 1951 zaafa uğratmağa müteveccih her tr 647 sayılı fikir ve bizatihi hürriyetin 


parçalama, zaafa uğratma, düşman millet, 


komünizm yok etme) 
anti-komünist(demokrasi 


Tebliğler amansız düşmanı ve hangi haysiyet, hıyanet, ajan, bloku/batı) 

Dergisi milletin bünyesinde yer bulursa komünist, Atatürk, yok milliyetçilik bulsun fikir olmak haysiyetini etme, kafasında- Türk gençliği, milli çoktan kaybedip sadece milletin yüreğinde yer vermeme. O bütünlük, mevcudiyet, 


hıyanet yolunda bir ajan olarak çalışan komünistlerle mücadele etmeğe ve Atatürk'ün dediği gibi komünizmi bulduğu yerde yok etmeğe ve onu yurdunda, yüreğinde ve kafasında yer vermemeye mecburdur. 


Demokrat Parti döneminde eğitime dair yapılan değişiklikler ve dönemin Milli Eğitim Bakanlarının söylemlerini incelediğimizde; milliyetçi muhafazakâr öğelerin bariz bir görünürlüğü ortaya çıkmaktadır. Din derslerinin müfredata dâhil edilmesi; din derslerini almak istemeyenlerden dilekçe alınması uygulamasına geçildi. Dönemin Milli Eğitim Bakanları söylemlerinde ideolojik ötekileştirme öğelerine özellikle komünizm karşıtlığı üzerinden sık sık rastlanılmaktadır. Burada ikili bir durum söz konusudur. İlki; Demokrat Parti'nin kendi ideolojisi ikincisi yukarıda da bahsettiğimiz kapitalist blokta yer almasının etkili olduğu düşünülmektedir. Eğitimin yeniden üretim araçlarından biri olduğu düşünüldüğünde yeni nesillerin bilincine dair hükümetin söylemleri ile eğitim 


uygulamalarının örtüştüğü görülmektedir. 


4.1.3.4. 1950-1960 Döneminin Sosyoloji Ders Kitabındaki İdeolojik Unsurlar 


Bu dönemde incelediğimiz; Hatemi Senih Sarp'ın 1954 yılı İstanbul Tan Matbaası/İnkılap kitabevi basımı olan ders kitabı, Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi'nin kararıyla liselerin son sınıflarına ikinci 3 senelik ders kitabı olarak kabul 


edilmiştir. Kitap 146 sayfa ve 12 üniteden oluşmaktadır. Bunlar; 


1) Cemiyet Olayları(3-23), 

2) Sosyolojinin Bölümleri(24-34), 

3) İlkel cemiyetler(35-48), 

4) Toprağa yerleşmiş Cemiyetlerin Evrimi(49-66), 
5) İlerlemiş cemiyetler(67-72), 

6) Devlet(73-87), 
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7) Din hayatı(88-90),, 

8) Ailenin Yapısı(91-98), 

9) Ahlak ve Hukuk(99-112), 

10) Teknik ve Ekonomi(113-136), 
11) Medeniyet ve Kültür(137-144), 
12) Değer Hükmü(145-146). 


İncelediğimiz ünitelere geçmeden ders kitabında yer alan bazı örneklere yer vermek bütünü görme bakımından önemli ve gereklidir. 

Ders kitabında milliyetçilik öğelerinin sık sık yer aldığını gözlenmektedir. 
(Sosyolojiye dair kavramlarla Türklerin yaşantısı arasında bağ kurup konuyu aktarması, Türklerin kadın-erkek ilişkisi açısından geçmişten bu yana eşitçiliğinden bahsetmesi, millet ve dil olgusuna yaklaşımı vs.) Milliyetçilik öğelere Demokrat Parti'nin Hükümet programlarında da parti tüzüğünde de rastlanmaktadır. Ayrıca tebliğler dergisinde döneme ait Milli Eğitim Bakanlarının söylemlerinde de bu yaklaşım görülmektedir. 

“Eski Türklerin(boy) ve sosyoloji bilgilerinin:(fratri)dedikleri topluluklar da ilkel cemiyetlerin bir örneğidir” (Sarp, 194, s. 36). 

“Eski Türkler, totemin kesilerek yenildiği bu törene(şölen) derlerdi” (Sarp, 1954, s. 39). 

“Toprağa yerleşmiş cemiyetlerin ilk örneği Oğuz Türklerinin "027 adı verdikleri aşiret(Tribu)lerdir” (Sarp, 1954, s. 49). 

“Siteler meydana gelmeden önce Romalılar ve Atinalılar aşiret halinde idiler. 
Cesar(Sezar)ın yaşadığı devirlerde Galya'lılar aşiret halinde idiler. Türk Hakanı Mete?'den önce Türkler böyle aşiret halinde idiler” (Sarp, 1954, s. 49). 

Osmanlı dönemini reddeder yerine Türklüğü yerleştirir. “Edebiyatımıza Osmanlı edebiyatı demek doğru değildir; nasıl ki lisansımıza “Osmanlı lisanı” milletimize “Osmanlı milleti” demek yanlıştır; çünkü “Osmanlı” tabiri, yalnız Devletin adıdır. 
Milletimizin adı Türktür; lisanımız da Türk lisanıdır” (Sarp, 1954, s. 70). 

Başka bir bölümde kendini nasıl tanımladığına “Medeniyette Batı medeniyeti; kültürde Türk kültürü” cevabını verir. Cumhuriyet devriminin, Türklerin kendi tarihsel sürecini bilmeyi, dili Arapça ve Farsçadan arındırıp Türkçeleştirmeyi sağladığını belirtmektedir. Sadece dil ve milliyetin yetmeyeceğini bunun yanında illi birliğin önemli olduğunu ifade eder. “Milliyeti ve Milliyet duygularını yayan en önemli eleman 


kültür birliği, milli kültür olduğuna göre, tarih ve dil milliyetçiliği ile beraber ahlakta ve 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güzel sanatlarda milli birliğe kıymet vermek, bu prensibin icabı olmuştur” (Sarp, 1954, s. 70-71). 

Türklüğün geçmişine dair, Batılı tarihçilerin yazdıklarının Türk tarihinin, eski Türklerden beri geldiği ve şanlı mazisi olduğunu vurgusu yapılır. “Bazı Batı tarihçilerin eski Türkler hakkında yazdıkları eserler, Türkün çok eski ve şanlı bir mazisi olduğunu öğretti” (Sarp, 1954, s. 69). 

Bugünkü devletin yeni görevi eğitim görevi ile ilgili olarak “Müşterek değerleri teşkil eden memleket ülküsünün çocuğa ve gence aşılanması, ulusal menfaat ve ülküye aykırı olan ideolojilere karşı uyanık bulunan bir eğitimin sağlanması, devletin kontrolündedir” (Sarp, 1954, s. 77). 

“Bu ailede (Karı-Koca Ailesinde) tek nikâh vardır... Tek nikâh medeni milletlerin esaslı karakterleridir. Nasıl ki eski Türklerde; soy ailesi devrinde birden fazla kadınla evlenilmezdi”(Sarp, 1954, s. 93). 

“Bayrak kutsaldır” (Sarp, 1954, s. 145). 

Sosyal gerçekliğin “cebir ve baskı” karakterinden bahseden yazar bu konuda şu noktalara değinmektedir. 

“Sosyal kurumlar bizim üzerimizde “cazip? bir tesir yapar: Onlara uymak için, içimizden bir arzu duyarız. Misal, Yurttaşlık vazifesini yapmak; analık; babalık, evlatlık ödevlerini yerine getirmek, bir borcu ödemek için insan kendisinde bir şevk duyar. 
Bunları severek yapar” (Sarp, 1954, s. 6-7). 

Kurumların kutsanması; verilen görevlerin eksiksiz yapılacağı vurgulanır. 
Cemiyet konusunda; cemiyetin otoritesiz olmayacağı; şimdiye kadar nizamsız adetsiz bir cemiyet görülmediğini vurgular; “topluluk halinde yaşamanın ilk şartının cemiyette yerleşmiş olan adetlere, hukuka, kanunlara uymak ve onlara göre hareket etmek” (Sarp, 1954, s. 12) olduğunu belirtir. Bu anlamda Durkheimci görüşlerin etkili olduğunu söylenebilir. 

Kitapta cinsiyetçi noktalar da görülmektedir. “Bu ailenin özelliklerinden biri de “Babanın kadına ve çocuklara ceza vermek hakkı Devlete geçmiştir” (Sarp, 1954, s. 93). 
Burada bahsedilen aile “karı-koca ailesi”dir. 

“Hukuksal anlamda kadın-erkek eşitliğinin sağlandıktan sonra aile içindeki esaslı vazifeleri de daha iyi belirlemiştir. Kadın, evinin bütçesini ayarlar. Aile giderlerini gelirine göre düzenler. Ev idaresi, aile hayatı ve aile fertlerinin sağlık durumları için gerekli olan bilgilere göre hareket eder. Aileyi bir şefkat ve saygı yuvası 


haline koyar” (Sarp, 1954, s. 96). 
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Demokrat Parti iktidarının antikomünist söylemleri ders kitaplarına da yansımıştır. Tarihsel maddecilik konusunu aktardıktan sonra; bu konunun altında “Tarih Maddeciliğinin Tenkidi” ile bu yaklaşımı şöyle eleştirmektedir: 

“Birincisi... İlkel toplumları incelerken, bunlardaki sosyal fonksiyonların din inançlarına bağlı”dır. (Sarp, 1954, s. 116) “İkincisi Marx'ın iddiası doğru olsaydı, ekonomi teşekkülleri bir olan çağdaş cemiyetlerin, bütün öteki kurumlarında da tam aynılık olması gerekirdi” (Sarp, 1954, s. 116). 

İçinde bulunduğu kapitalist bloku ve rejimi çağdaş milletlerin nişanesi sayar. 

“Çağdaş cemiyetlerde istihsal şekli (Kapitalist Rejim) denilen büyük endüstridir” (Sarp, 1954, $. 119). 

Sosyoloji değer bildirmez. Olanı İnceler. Bu anlamda normatif cümlelerden uzak durması beklenir. Ancak Bu dönemde de olaylar verilirken belli bir değer yargısı çerçevesinde verilmektedir. “Kubilay'ı şehit eden cani kalabalık da işte bunun örneğidir 


(Sarp, 1954, s. 17). 


Tablo 4 
1950-1960 Döneminin Sosyoloji Ders Kitabı (Hatemi Senih Sarp) Alıntı ve Çıkarımlar 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Ders 
Al Kitabındaki Öne Çıkan Çıkarım 
No. Bölüm Adı, Alıntı (Cümle) Noktalar Kitaptaki 
” Bölümdeki (Anlamlar) kabuller 
Cümle No 

1 1.syfa 1. Din sosyal bir kurumdur. Din için toplum 1-2. alıntılar: Din 
Paragraf şarttır. toplumsaldır. 
1.Cümle 

2 2.Cümle Cemiyetle beraber tekâmül eder. 

3 3.Cümle Cemiyetlerde din hayatının ilkel 3-8 alıntılar: Din 
cemiyetlerden başlayıp nasıl çeşitli toplumdaki siyasi şekiller aldığını; bundan önceki değişmeler ve bahislerde görmüştük. morfolojik 

değişmelerle birlikte farklılaşır. 

4 4.Cümle Hâkimiyetin dağınık bir halde olduğu 
ilk sop(klan) cemiyetlerinde totemizm itikadı olduğunu açıklamıştık. 

5 5.Cümle Cemiyetler toprağa yerleştikten sonra 
atalara tapmak dinleri meydana gelmişti. 

6 6.Cümle Aşiretlerin birleşmesiyle teşekkül eden 
sitelerde çok tanrıcılık dini olduğunu gördük 

7 7.Cümle Siteler bir merkez etrafında birleştikçe 
bir memleketin sınırlarını aşan büyük dinler, tek tanrılı dinler meydana geldi. 

8 8.Cümle Din hayatı cemiyetteki siyasi ve Din toplumdaki 
morfolojik gelişmeyle beraber siyasi ve nüfus evrimleşiyor: gelişmesiyle 

beraber evrimleşir. 

9 9.Cümle Nasıl ki modern demokrasilerde din Modern 3-9. alıntılar. 
hayatı ve siyasi hayat birbirinden demokrasiler Modernleşmenin ayrılmış layıklik meydana gelmiştir. zorunlu olarak sonucu layikliktir. 

Layıktır. 

10  Ortasayfa (o Layikliğin esaslı bir prensibi tanrıya ait Layiklik İnsana ve (o 10-14.alıntılar 
orta bilgilerle insana ve dünyaya ait tanrıya ait Layiklik ile bilim paragraf bilgilerin birbirinden ayırt edilmesidir. bilgilerin felsefe gelişir. 
1.Cümle ayrılmasıdır. -Dinsel olan 

geridir. 

11 2.Cümle Yani bilim ve felsefenin teoloji Bilim ve felsefe 
tesirlerinden kurtulmasıdır. teolojiden 

kurtulması layikliktir. 

12 3.Cümle Layikliğin doğmasına en önemli tesiri Pozitif bilimler 
müspet ilimler yapmıştır. layikliğin 

nedenidir. 

13 4.Cümle Yeniçağlarda yetişen Bacon Descartes Dini etkiler altında 
gibi bilginler ilim düşünüşünün din olan ilmi kurtaran etkilerinden kurtardılar. bilginlerdir. 

14 S.cümle Bunlar skolastikle savaşarak yeni bir Bilginler dini 
devir açılmasına sebep oldular. etkilerle savaşmış 

yeni bir dönem açmışlardır. 
15 Son sayfa Layiklik prensibinin ahlak ve eğitim Layiklik 15-17.Alıntılar 
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son üzerinde meydana getirdiği en önemli hoşgörüyü Layiklik medeni 

paragraf değişiklik insanlarda hoş beraberinde toplumlara 

1.Cümle görmek(Tesammuh)duygusunu getirmiştir. özgüdür. 
uyandırmış olmaktır. 

16 2.Cümle Bu duygu ile dir ki çağdaş Layiklikle birlikte 
sosyetelerimizde yaşayan bir insan farklı inançta başka bir insanın din itikatlarına olanlara saygılı karışmaz, onlara karşı saygılı davranır. _ davranıldı. 

17 3.Cümle Hoş görmek duygusu eski devirlerde Hoş görmek ve 
birçok anlaşmazlıkların sebebi olan layiklik medeni taassup? un yerine geçen ve medeni milletlere özgüdür. 
milletlere has bir duygudur 

18 1.syfa 1. İlerlemiş cemiyetlerde aile, öteki sosyal | İlerlemiş 18-19. alıntılar 
Paragraf. kurumlar gibi evrimlenmiştir. cemiyetlerde tüm Çağdaş ve laik aile 1.cümle kurumlar gibi tipi Karı koca 

ailede evrim ailesidir. 
geçirmiştir. 

19 2.Cümle .Siyasi bakımdan ve hukuk bakımından o Layiklik olan 
eşitlik, din bakımından layiklik toplumlarda meydana gelen cemiyetlerde aile çağdaş aile vardır. 
kurumu da esaslı surette değişmiş Çağdaş aile olması çağdaş aile denildiği gibi karı-koca için o toplumun ailesi şekli meydana gelmiştir. laik olması gerekir. 

20 Ortasayfa Ailenin tarifi; hakiki veya farazi Aile kardeşlik Aile sorumluluk ve 
orta kardaşlık temeline dayanan ve fertleri temelime dayalı hak içerir. 
paragraf. arasında karşılıklı haklar ve hak ve 
1.Cümle mükellefiyetler olan sosyal bir gruptur. o sorumlulukları 

olan gruptur. 

21 Son sayfa Cumhuriyet rejimi Türk kadının siyasi (o Cumhuriyet öncesi (o Cumhuriyetle 
son haklarını tanımış; önce şehir kadınları hakları birlikte kadınların paragraf.I meclisinde üye olan Türk kadını sonra yoktu. toplumsal Cümle mebus seçmek ve seçilmek hakkını Cumhuriyet saygınlığı artmıştır 

kazanmıştır. kadınlara haklar tanıdı. 

22 1-Cemiyet Cemiyet insan topluluğu demektir. İnsan -Toplum insanın Toplum insanların 
başına yaşayamaz İnsanlık tarihinde ne k: tek başına oluşturduğu ama uzağa gidilirse gidilsin insanın toplu hald yaşayamamasından onları aşkın bir yaşadığı görülür. Cemiyet, birey,(fert)leri oluşur. şeydir. 
bir araya gelmesinden meydana gelen bir -Toplum fertlerin sentezdir. Her sentez gibi, cemiyet de ker sentezidir. 
meydana getiren elemanlarda(yani fertler -toplum bireylerin bulunmayan özelliklere maliktir; Cemiye toplamından başka otoritesi, kanunlar, adetler idealler... bir şeydir. 
cemiyetteki taratıcı karakteri gösteren misallerdir. 

23 2- Devlet İdare edenlerle edilenler arasında bir Devlet toplumsal Devlet toplumsal 

Özet farklılaşmanın meydana geldiği siyasi farklılaşmanın farklılaşma olduğu bir otoritedir. İlkel cemiyetlerde böyle (o ürünüdür. yerde siyasi otorite bir farklılaşma olmadığı için böyle -Toplumsal olarak var olur. 
cemiyetlerde devletten bahsedilemez. farklılaşma varsa 
Devlet İlkel bir realite değildir. devlet vardır yoksa 

yoktur. 

24 3- Değişme 

ile ilgili 


tanım yoktur 
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Öne çıkan anlamlara baktığımızda; 


Din toplumsaldır. 

Din toplumdaki siyasi değişmeler ve morfolojik değişmelerle birlikte farklılaşır. 
Modernleşmenin sonucu laikliktir. Laiklik ile bilim felsefe gelişir. 

Dinsel olan geridir. 

Laiklik medeni toplumlara özgüdür. 

Çağdaş ve laik aile tipi karı koca ailesidir. 

Aile sorumluluk ve hak içerir. 

Cumhuriyetle birlikte kadınların toplumsal saygınlığı artmıştır. 
yargılarına ulaşabiliriz. Din ve aile konusunu kurgularken daha çok yeni kurulmuş Cumhuriyetin perspektifiyle baktığını görülmektedir. “Medeni olan laikliği; laiklik karı koca ailesini gerektirir.” gibi bir mantık ortaya çıkmaktadır. 
Cumhuriyet öncesi dönem eleştirilmektedir. Geçmişe dair olumsuz bir bakış 


açısı vardır. 


4.1.3.5. 1950-1960 Döneminin İdeolojik Söylemlerinin Karşılaştırılması 


Bu dönemde incelenen DP parti tüzüğü, Menderes Hükümeti, yetkililerinin 


açıklamaları, müfredat değişikliği ile ders kitabının söylemleri karşılaştırılmıştır. 


Tablo 5 
Dönemin İdeolojik Söylemlerinin Karşılaştırılması 
Demokrat Parti Hükümet Programı Hükümet Müfredat Ders Kitabı Tüzüğü 1 Yetkililerinin Değişikliği I Öne Çıkan Noktalar 
Öne Çıkan Öne Çıkan Noktalar Açıklamaları Öne Çıkan 
Noktalar Öne Çıkan Noktalar 
Noktalar 
Milliyetçilik Milliyetçilik Milliyetçilik Milliyetçilik Milliyetçilik Liberalizm Liberalizm Muhafazakârlık Muhafazakârlık Muhafazakârlık Laiklik Muhafazakârlık Ötekileştirme Batı bloku 
Anti Komünizm Anti Komünist Batı Bloku Laiklik 
Batı Bloku Batı Bloku Cinsiyetçi yaklaşım 
Ötekileştirme Ötekileştirme 
Militarizm Antikomünist söylem 
Laiklik 


Dönemi bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Demokrat Parti tüzüğü; hükümet 


programı, dönemin Milli Eğitim Bakanlarının söylemi ile dönemin sosyoloji ders kitabı 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arasında birçok noktada ortak yanlar bulunduğunu söylenebilir. Kapitalist blokta yer alan DP döneminde bu söylemin ders kitabına da yansıdığını görülmektedir. Bununla birlikte milliyetçi/muhafazakâr, antikomünist söylemin de yer alındığı gözlenmektedir. 
Ayrıca militarizmi savunan, bu anlamda Kore'ye asker yollayan Demokrat Parti'nin bu anlayışının ders kitaplarına yansımadığı görülmektedir. Atatürkçülük açısından baktığımızda 1951 yılında Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkartmasına karşın Atatürk'e dair vurguların az olduğu dikkat çekmektedir. Ders kitabında Atatürk'ün adı 2 defa geçmektedir. 


4.2. 27 Mayıs 1960- 12 Mart 1971 Dönemi 


Bu dönem 27 Mayıs 1960 darbesinden 12 Mart 1971 darbesine kadar geçen süreci içermektedir. 27 Mayıs Darbesi bildirisi, dönemin hükümetleri, 7. MEB Şurası ve 


dönemin ders kitabı incelenmektedir. 


4.2.1. Dünyadaki Durum: (60-80 Dönemi) 


Bu dönemde İki kutuplu dünya devam etti. ABD güç kaybederken; SSCB güçlendi. Oran'a (2011, s. 658-659) göre ABD 4 noktada güç kaybetti. 

ABD, Vietnam İşgalinde Vietnam halkının gösterdiği direniş ve bu direniş sonucunda ABD kayıpları gerek ABD'de gerekse uluslararası toplumda ABD'nin önderlik algısına ciddi bir darbe vurmuştur. Bunun sonucunda Уіеіпат’ ап çekilmek zorunda kalan Nixon, Komünizmle mücadelede artık her ülkenin kendi başının çaresine bakması gerektiğini, yani dünya jandarmalığından çekildiğini 1969'da ilan etti. 

İkincisi; bir yandan Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin biriktirdikleri dolarlar, diğer yandan Vietnam savaşının körüklediği para sürümü en sonunda doların 1971'de devalüe edilmesine ve Bretton Woods Sisteminin yıkılmasına yol açarak ABD'ye uluslararası güveni sarstı. 

Üçüncüsü, savaştan beri güçlerini toplamakta olan Almanya ve Japonya, ABD'nin ekonomik başatlığına karşı sarsıcı bir rekabet geliştirmeye başladılar. 

Dördüncüsü, ABD'nin kendi kamuoyunda devlete karşı oluşan tepkiler (Rakiplerini gizlice dinletme olayı Watergate skandalında, Nixon'ın yalan söylediğinin anlaşılması üzerine istifaya zorlanması, Vietnam'a gitmek istemeyen gençlerin celp 
emirlerini meydanlarda yakmalar vb.) ABD'yi içten zayıflattı. Nihayet ABD, 1979 


yılında Afganistan'ı Sovyetlere kaptırdı ve daha önemlisi; ülkesine büyük silah yatırımı, 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Şahına da büyük siyasal yatırım yaptığı İran'ı aynı уп yitirdi. Her iki ülke de bundan sonraki dönemde ABD için elden çıkmış olacaktır. 

Bu dönem SSCB'nin güçlenerek çıktığı bir dönem olmuştur. Bunda etkili olan 

etkenleri Oran (2011, s. 659) şöyle açıklamaktadır. 
O zamana kadar ABD'nin tekelinde olan dış yardımı, onunki kadar etkili olmamakla birlikte azgelişmiş ülkeleri etkileme yöntemi olarak devreye soktu. Ortadoğu bağlamında askeri üsler elde etti. Uçak gemileri yaparak Akdeniz'e açıldı. Davet üzerine Afganistan'a asker sokarak Hint Okyanusuna çok yaklaştı. 

İkincisi; 1973 Arap-İsrail savaşının ardından petrol sahibi Arap ülkeleri, savaşta İsrail'i destekleyen Batılılara karşı siyasal bir silah olarak petrol fiyatlarını üst üste astronomik düzeyde artırdılar... Batı, alacağı ve sonunda azgelişmiş dünyayı vuracak olan önlemlerle “petrol şoku'nu 1980lerde atlatacak... 79'da yinelenen petrol şoku batı ekonomik ve siyasal egemenliğini 1973 sonundan itibaren en az 7 yıl boyunca çok sarstı. 

Üçüncüsü; Blokların karşılıklı durumundan da yararlanan bir bağlantısızlık hareketi eski sömürge ülkelerin üçüncü bir güç gibi uluslararası politika arenasına girmeleri sonucunu doğurdu. Bu yeni öğe, hiçbir ideolojik sempati duymadığı Doğu blokunu güçlendirirken, batı blokunu zayıflattı. Bundan da öte, uluslararası politikada yalnızcılık ile askeri ittifaklar gibi iki temel stratejinin yanında üçüncü bir strateji oluşturarak bir alt-sistem haline gelen Bağlantısızlık, uluslararası ilişkiler ortamına o güne kadar görülmemiş bir eşitlik ve demokrasi atmosferi getirdi. 

Dünyadaki Ekonomik ve toplumsal gelişmelere baktığımızda “1960 ve 1970'ler, 1974'e kadar dünyada ekonomik gelişmenin yükseldiği yıllar oldu. Dünya, İkinci Dünya savaşından beri kendini ancak toparlıyordu. Avrupa'da özellikle B. 
Almanya yüksek bir büyüme hızı tutturmuş, işsizliği tasfiye etmenin yanı sıra kalifiye olmayan işler için yurt dışından işçi ihtiyacı duyacak kadar yoğun bir büyüme içine girmişti” (Oran, 2011, s. 659). 


4.2.2. 1960-1971 Dönemi Türkiye 


“27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile Türkiye Cumhuriyet Tarihi açısından dönüm noktalarından birini yaşamıştır. 1960 sonrası Türk siyasal, toplumsal ve 


ekonomik hayatında yeni bir dönem başlamıştı.” (Ahmad, 2006, s. 147) “Çeşitli 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nedenlerle bastırılan ideolojilere kendini ifade etme fırsatı tanımıştır. Neredeyse her ideolojinin kendini ifade etme fırsatı tanımıştır” (Tekin ve Okutan, 2011, s. 155). 

1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti'nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine 
ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçelerini ileri sürerek Türk Silahlı Kuvvetleri 
içerisinde bir grup subay, 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine bütünüyle el koydu. 37 
subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi (MBK) bu harekât ile anayasa ve TBMM'yi feshetti, siyasi faaliyetleri askıya aldı, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere birçok DP'liyi tutuklattı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun, İstiklal Savaşı kahramanlarından Ali Fuat Paşa, Kore gazisi Tahsin Yazıcı ve emekli olduktan sonra DP'den milletvekili seçilen eski Genelkurmay başkanı Mehmet Nuri Yamut da tutuklananlar arasındaydı. 

3. Ordu Komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala'nın, eğer darbenin lideri kendisinden daha kıdemli değilse ordusuyla Ankara'ya yürüyüp isyancıları yakalayacağını söylemesi üzerine darbeden haberi olmayan Emekli Orgeneral Cemal Gürsel Milli Birlik Komitesi'nin başına getirildi. Bu darbenin daha sonraki yıllarda meydana gelen askeri darbelerden farkı, Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri içinde yapılmamış olmasıydı; nitekim dönemin genelkurmay başkanı da yönetime el 


koyan askeri güçler tarafından tutuklanmıştı o (http://tr.wikipedia.org/wiki/27 


Мау%С4%В 15 Darbesi, Erişim: 09.03.2012). 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir grup albay ve daha alt rütbeli subayların gerçekleştirdiği 27 Mayıs 1960 darbesinde Alparslan Türkeş tarafından okunan bildiri şöyle: 


Sevgili Vatandaşlar, Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler dolayısıyla kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, memleketin idaresini ele almıştır. Bu harekâta Silahlı Kuvvetlerimiz; partileri içine düştükleri uzlaşmaz durumdan kurtarmak ve partiler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği altında, en kısa zamanda adil ve serbest seçimler yaptırarak idareyi, hangi tarafa mensup olursa olsun, seçimi kazananlara devir ve teslim etmek üzere girişmiş bulunmaktadır. 

Girişilmiş olan bu teşebbüs, hiçbir şahsa veya zümreye karşı değildir. 
İdaremiz, hiç kimse hakkında şahsiyata müteallik tecavüzkâr bir fiile müsaade etmeyeceği gibi, edilmesine de asla müsamaha etmeyecektir. Kim olursa olsun ve hangi partiye mensup bulunursa bulunsun, her vatandaş; kanunlar ve hukuk prensipleri esaslarına göre muamele görecektir. Bütün vatandaşların, partilerin üstünde aynı milletin, aynı soydan gelmiş evlatları olduklarını hatırlayarak ve kin gütmeden birbirlerine karşı hürmetle ve anlayışla muamele etmeleri, ıstıraplarımızın dinmesi ve milli varlığımızın selameti için zaruri görülmektedir. 
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Kabineye mensup şahsiyetlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sığınmalarını rica ederiz. Şahsi emniyetleri kanunun teminatı altındadır. 

Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hitap ediyoruz. Gayemiz, Birleşmiş Milletler Anayasası'na ve insan hakları prensiplerine tamamen riayettir. Büyük Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' prensibi bayrağımızdır. 


Bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadığız. NATO ve CENTO'ya inanıyoruz ve bağlıyız. Düşüncemiz "У шта sulh, cihanda sulh? tur. 
Milletimizin bir zarara uğramayacığı delaletinde sabır ve ihkamla tebessür 


etmeleri beklentilerimiz arasındadır (T.S.K.Albay Alparslan Türkeş) (http://tr.wikisource.org/wiki/27 May%C4%B1s_ Darbe Bildirisi, Erişim 09.03.2012). 


Bildiride Türk Silahlı Kuvvetlerin bir grubun lehine veya aleyhine yapılmadığı ve kimseyi hedef almadığı, seçimlerin en kısa zamanda yapılacağı, kim kazanırsa kazansın iktidarın onlara teslim edileceği yönünde iç politika algısı, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinin devamı ve bütün ittifaklar ve taahhütlere sadık kalındığı, NATO ve CENTO'ya inanç ve bağlılığı yönünde dış politika algısı olduğu dikkatleri çekmektedir. 

İlk bildiride kullanılan TSK imzası yerini daha sonraları “Milli Birlik Komitesi ”ne bırakır. Milli Birlik Komitesi ilk olarak geçici anayasayı hazırlamak amacıyla bir profesörler grubu Ankara'ya çağrılır (Çavdar, 2008, s. 86). 

Feroz Ahmad'a (2006,s. 148-149) göre iktidarı askerler ele geçirmişti ama 27 
Mayıs hareketini bir devrime, bir “aydınlar devrimi'ne dönüştürenler entelektüellerdi. 
Onar Komisyonun ortaya koyduğu fikirler orijinal değildi, bunlar tek parti döneminden miras kalmış kurumlarla demokrasinin sağlanamayacağının ortaya çıktığı 1950”lerin ortalarından beri gezinen fikirlerdi. Demokratik Parti'nin otokratik yönetimine karşılık muhalefet iktidara geldiklerinde hangi reformları yapacaklarını tasarlamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi anayasayı değiştirmeye ve üst meclisin çıkarılan kanunları gözden geçirebileceği iki meclisli bir parlamento kurma sözü veriyordu. CHP'liler bir dizi söz vermişti; bunlar, yasaların yasallığını denetleyecek bir Anayasa Mahkemesi, Parlamentonun tek parti sultasında olmaması için nispi temsil, sendikalar için grev hakkı, devlet memurları için sendikalaşma hakkı, antidemokratik yasaların yürürlükten kaldırılması, tarafsız bir bürokrasinin kurulmasına dair sözlerdi (Ahmad, 2006, s. 148- 


149). 
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Milli Birlik Komitesi (MBK) geniş yetkileriyle donatılmış, ayrıca bakanların denetlenmesi ve görevden alınması gibi yetkilere de sahipti. Bu geniş yetkilerin halkta olumsuz etki yaratabileceği göz önünde bulundurularak Kurucu Meclis oluşturulmuştur. 
“Kurucu Meclis, Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi'nden oluşmuştur. 296 
üyeli temsilciler Meclisi ve Milli Birlik Komitesi'nden müteşekkil Kurucu Meclis hazırladığı yeni anayasayı 9 Temmuz 1961 yılında halkoylamasına sunulmuş ve yeni anayasa % 61,7 oy oranıyla kabul edilmiştir” (Tekin ve Okutan, 2011, 5. 157-158). 

27 Mayıs 1960 Türkiye'de ilk askeri müdahale olması bakımından önemlidir. 
Askeri müdahale, ordunun belkemiğini oluşturan orta rütbedeki subaylar tarafından gerçekleştirilmişti. Fakat hareketin önderleri, ordunun komuta kademesi ve disiplin 


geleneklerini dikkate alarak sonradan orgenerali (Gürsel) kendilerine lider yapmıştı. 


38 kişilik Milli Birlik Komitesinin kurulduğu ve kurulun başkanının, 
Devlet ve Hükümet başkanı ve TSK başkumandanı sıfatıyla Orgeneral Cemal Gürsel olduğu açıklanıyordu. Bildiride Uluslararası anlaşmalara uyulacağı garantisi ile birlikte Milli Birlik Komitesi sabahın erken saatlerinde ABD büyükelçisi F.Warren'la görüşerek askeri müdahalenin kesinlikle Türkiye'nin müttefiklerine yönelmiş bir hareket olmadığı konusunda garanti veriyordu. Yeni rejimin Dışişleri Bakanı Selim Sarper ise 1 Haziran'da Demokrat Parti tarafından ABD ve diğer devletlerle yapılan bütün uluslararası antlaşmalara bağlı kalınacağını açıklıyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı 30 Mayıs'ta yayınladığı bildiride “eskiden olduğu gibi Türkiye ile ABD arasında yakın ve dostça ilişkilerin süreceği ümidi? belirtilmişti. Başkan Eisenhower da 16 Haziran 1960'ta C. Gürsel'e yolladığı mektupta yeni hükümetin ABD ile kurulan 
ittifaklarına duydukları memnuniyeti belirtmiş ve С. Gürsel de buna verdiği 29 
Haziran tarihli yanıtta Türkiye'nin batılı ittifaklarına bağlılığını bir kez daha teyit etmişti (İba, 1998, s. 182-183). 


27 Mayıs darbesinin meşruiyetini 28 Mayıs'ta İstanbul Üniversitesi anayasa 
profesörleri askeri müdahalenin hukuki dayanağı olabilecek bir bildiri yayınlıyorlardı. 
Bildiride “Milli Birlik Komitesi hareketini, yani devlet müessese ve kuvvetlerinin idareyi ele almasını, bu mecburiyetin, yani devlet nizamını bozan, halkı birbirine düşürerek anarşiye yol açan sosyal müesseselerin dayandığı ahlak temellerini yok etmeye çalışan fiili durumu önleyerek meşru ve sosyal nizamı tekrar kurmak ihtiyacının bir neticesi sayıyoruz...” (İba, 1998, s. 184) deniliyordu. Anayasa Profesörlerinin bildirisi askeri müdahalenin 1935 tarihli ve 2771 sayılı Ordu Dâhili Hizmet Kanunu'nun 


34. Maddesine dayanılarak yapıldığı ve bunun anayasal bir hak olduğu noktasında 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toplanıyordu. Ви madde “ Silahlı kuvvetlerin vazifesi, Türk Yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır” şeklinde 


tanımlıyordu (İba, 1998, s. 184). 


4.2.2.1. 1961 Anayasası 


1961 Anayasasının giriş kısmı şöyle başlar: 


Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan; 

Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti; 
Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, milli şuur ve ülküler etrafında toplayan ve milletimizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesinin, Milli Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahip olarak; 

İnsan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak için; Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân ve onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile hürriyete, adalete ve fazilete âşık evlatlarının uyanık 


bekçiliğine emanet eder (http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasalar.html, Erişim: 09.03.2012). 


Anayasanın eğitimle ilgili olarak; devletin en başta gelen ödevin eğitim olduğu; ilköğrenimin bütün vatandaşlara için zorunlu ve parasız nitelikte, yoksul başarılı öğrencilerin için yükseköğrenim derecelerine çıkmaları için burslar ve gerekli yardımları yapılacağı belirtilmiştir. Din eğitim ve öğretimle ilgili 19. maddede kişilerin 


kendi istekleri ve küçüklerin kanuni temsilcilerine bağlı olduğu belirtilmiştir. 


4.2.2.2. 1960-1971 Dönemi Hükümetler ve Eğitim Politikaları 


“1960 yılından sonra klasik seçkin yetiştiren ve aynı zamanda muhafazakâr milliyetçilik çizgisinde sürdürülmüştür. 1960 sonrasında eğitim sistemine koalisyon hükümetlerinin de etkisi olmuştur. Bu yıllarda asıl ideolojik anlayışlar askeri yönetimin 


de etkisiyle örtük olarak sistemde yer almıştır” (Güven, 2000, s. 129). 
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Gürsel Hükümetleri, 30.05.1960-20.11.1961 döneminde iktidarda kalmışlardır. 

Milli eğitim davasının en temel dava olduğu; eğitimde yaşanan istikrarsızlığı gidermenin en temel işleri olduğu vurgusu yapılır. Bunun için gerekli inceleme, araştırma уе çalışmaların yapılacağı belirtilir. Ош eğitimle ilgili olarak “Vatandaşlarımızın Anayasamızla sahip oldukları din ve vicdan hürriyetlerini hiç bir engelle karşılaşmadan kullanmalarını; yani ibadetlerini tam bir hürriyet içinde yapabilmelerini sağlamak hedefimizdir. Ancak dinin ulühiyetini gölgelendirecek 


istismardan korunması önemle göz önünde tutulacaktır” denilmektedir (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP24.htm, Erişim: 09.03.2012). 


2.Gürsel hükümeti eğitimle ilgili bir program sunmamıştır. “Ancak İkinci Gürsel Hükümeti döneminde Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında yeni bir düzenlemeye gidilmiş, din okullarının eğitim sistemi içerisinde artan rolü nedeniyle “Din Eğitimi Müdürlüğü” kurulmuştur (Kaplan, 2009, s. 229-230). 

İnönü Hükümetleri, 20.11.1961-20.02.1965 tarihleri arasında iktidarda kalmışlardır. СНР ve AP 20 Kasım 1961'de oluşturduğu koalisyon hükümeti 1937'den sonra ilk kez yeniden başbakan olan İsmet İnönü başkanlığında kurulur. 

İnönü'nün başbakanlığındaki ikinci ortak Hükümet Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Partisi ve bağımsızlar arasında 25 Haziran 
1962 tarihinde kuruldu. 

Cumhuriyet Halk Partisi bağımsızlarla birlikte kabine oluşturdu ve Yeni Türkiye Partisi hükümeti dışarıdan destekledi. Yerel Seçim sonuçları, CHP ile ortak hükümete katılan “Gelenekçi-Liberal” partilerin oy yitirdiğini göstermişti. Fakat İkinci İnönü Hükümeti görevden ayrıldıktan sonra, Kıbrıs sorunu yeniden önem kazanmıştı. Bir an önce bir hükümetin kurulması gerekiyordu. Bu durumda, hükümetin kurulması gerekiyordu. Bu durumda hükümetin kurulmasına yardım etmenin seçmen gözünde bir vatan görevi olacağını hesaplayan YIP yeni İNÖNÜ hükümetine güvenoyu vermeyi kararlaştırdı. Yine bu karardan dolayı zarara uğradı. Hükümetin desteklenme kararı üzerine sağ kanadı oluşturan üyeler partiden ayrıldılar. 3. İnönü karma hükümeti zamanında, Kıbrıs sorunu önemini korudu. 

7 Haziran 1964'te Senato üçte bir yenileme seçimleri yapıldı ve bu seçimlerde 
Adalet Partisi (AP) önemli bir başarı sağladı. Bu arada hüküm giymiş eski Demokratların geri kalanları bağışlandılar. 16 Kasım 1964'te Genelkurmay Başkanı tarafından Başbakana ve Meclis Başkanına Adalet Partili Meclis üyelerinin Silahlı 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Kuvvetlere ve 27 Mayıs'a karşı yaptıkları saldırılar hakkında bir uyarı mektubu yollandı. Mektup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütünüyle siyaset dışına çıkmadıklarının belirtisiydi. Seçim sisteminin “Ulusal Artık” yöntemi eklenerek değiştirilmesi de üçüncü ortaklık hükümeti zamanında gerçekleştirilen işler arasındaydı. Ulusal artık sistemi kullanılan her oyu değerlendirerek ülke çapında bir partinin aldığı artık oyların sayısı belli bir düzeye eriştiği zaman o partiye bir milletvekili sağlayarak küçük partilerin güçlendirilmesine yönelikti (Kongar, 2008, s. 163-164). 

İlk hükümet döneminde; milli eğitimin sadece genç nesiller yetiştirme aracı olarak değil aynı zaman da milli kalkınmayı hızlandıracak bir niteliğe sahip verimli bir yatırım olduğu belirtilmiştir. Programda “ilkokulu bitirip orta öğrenime devam etmeyenler ilgili kısa süreli yetiştirme programı” ile tarım ve el sanatları alanında mesleki ve teknik öğretim kursları ve okuma yazma öğretimi çalışmaları” yapılacağı ifade edilmiştir. 1. İnönü hükümetine göre eğitimle ilgili en önemli sorun “her konuda ehliyetli ve yeter sayıda öğretmen bulunmamasıdır” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP26.htm, Erişim: 09.03.2012). 

İkinci hükümet, milli eğitimdeki amacını herkese eşiti eğitim imkanı; millete/insanlığa faydalı bireyler yetiştirme olarak belirtir. İlk dönemdeki gibi milli eğitim gelişmesinin uzun süreli bir plana bağlanması, ilkokulu bitirip devam etmeyenlerle ilgili çalışmalar yılına kadar okuma çağında olanlarla ilgili çalışmaların yapılacağı dile getirilmiştir. Öğretmen açığının kapatılmasına dair “her kademe ve tipteki öğretim kurumlarımızın öğretmen ihtiyaçlarının karşılanması konusuna öncelik verilecektir.” Büyük yatırımlar ve harcanan emeğin sonuca ulaşması için “öğretmenlik mesleğini cazip kılacak tedbirlerin alınması zaruretine inan”dıkları belirtilir. Bunun dışında yüksek seviyede Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun faaliyete geçmesi için uğraşılacağı, özel eğitim kurumlarının resmi öğretim kurumları seviyesine uygun şekilde gelişmesi ve yayılması için teşvik edici ve destekleyici tedbirler alacağı 


vurgulanır (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP27.htm, Erişim: 09.03.2012). 


Ш. İnönü Hükümeti döneminde; eğitimin; Atatürkçü, Batıcı ve milli ve kültürel değerler yaratacak bir kimliğe sahip olacağını belirtir. 
“Milli eğitime, Anayasamızda en güzel ifadesini bulan Atatürk ilkelerine ve Batı uygarlıklarının temel ilkelerine dayalı bir sosyal düzeni ve milli kültürel değerleri 


yaratacak ve geliştirecek ve hüviyet verilecektir ” 


(http:/Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/AP28.htm, Erişim: 09.03.2012). 
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Diğer programdaki hedeflere benzer hedeflerin yer aldığı bu dönemde ayrıca “Yurtta yüksek ve üniversiteler eğitiminin gelişmesi için her gayreti göstereceğiz. 
Eğitim davamızın başarısında temel unsur olan fedakâr ve ülkücü öğretmen topluluğunu maddi ve manevi huzur imkânlarına” kavuşturmak amacında oldukları ifade edilmiştir (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/AP28.htım, Erişim: 09.03.2012). 

Ürgüplü Hükümeti (20.02.1965-27.10.1965) döneminde İnönü hükümetlerine benzer 


yurttaşların eşit eğitim imkânı, yetenekleri doğrultusunda yetişmeleri vurgusuyla birlikte; gençlik için de “şahsiyet sahibi ve milliyetçi bir ruh” vurgusu da yapılır. 
“Memleketin ümit ve istikbali olan gençliği, şahsiyet sahibi ve milliyetçi bir ruh içinde yetiştirmek, onların gerek tahsil çağlarında gerekse hayata atılış devresindeki ihtiyaçlarını karşılamak baş hedefimizdir. Memleket çocuklarının milletimize ve insanlığa yararlı olması, yurt kalkınması için gerekli bütün vasıfları kazanması hususunda büyük gayret gösterilecektir” (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP29.htm, Erişim: 09.03.2012). 


Bunun dışında, öğretmenin en iyi şekilde yetiştirileceği, meslek ve teknik eğitime destek verileceği de belirtilmiştir 

Demirel hükümetleri 27.10.1965 ile 26.03.1971 tarihleri arasında görev yapmıştır. 3. İnönü Hükümetinin bütçesi TBMM'de reddedilmesi sonucu İsmet İnönü 1965'te başbakanlıktan istifa etti. Hükümeti kurma görevi AP listesinden Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi olarak seçilen Suat Hayri Ürgüplü 'ye verilmiştir. Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Millet Partisi koalisyon ortakları olmuşlardır. Bu hükümet de 1965 milletvekili seçimleriyle sona ermiştir. Milletvekili genel seçimi 10 Ekim 1965 yılında yapılmıştır. Demokrat Partinin mirasçısı olarak öne çıkan Adalet Partisi'nin ciddi bir zafer elde edeceğinin ilk işareti, askeri müdahale sonrası yapılan ilk seçimde verilmişti. Nitekim Adalet Partisi büyük bir başarı elde etmiş ve tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağlamıştır. Süleyman Demirel'in başbakanlığında tek başına siyasal iktidar şansı yakalayan AP'nin kurduğu hükümetle birlikte ülkede koalisyon döneminde yaşanan siyasal sorunların tekrar etmeyeceği umulmuştur (Tekin ve Okutan, 2011, s. 160). 

Kongar'a (2008, s. 165) göre bu başarının ardında yatan öğelerden biri, 
seçmenlerin AP'yi eski DP'nin uzantısı saymalarıydı. Bir başka öğe, seçmenin, 27 
Mayıs eyleminden ve eylem sonrası yönetiminden CHP'yi sorumlu tutuşuydu. AP ve diğer Sağ Partiler MBK ve 1961 Anayasasına saldırırken, CHP, rejimi korumak 


amacıyla, askerlere sivil bir hükümetin de ülkeyi geçiş döneminde önemli bir sorun 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yaratmadan yönetebileceğini göstermeye çalışıyordu. Bütün bunlara ek olarak halk, güçsüz ortak hükümetlerden bıkmıştı. Bunu en iyi değerlendiren AP “güçlü hükümet” imgesini seçim uğraşı sırasında başarıyla kullandı. Öte yandan, CHP, genel eğilimini belirlemek üzere “ortanın solu” yaklaşımını ortaya atmıştı. Sözcükler yeniydi. Sağcı partiler “sol? sözcüğünü, CHP'nin komünist olduğunu kanıtlamak için kullandılar. 

1. Demirel Hükümet dönemi; (27.10.1965-03.11.1969) hükümet programında eğitimle ilgili detaylı bir içerik hazırlanmıştır. Demirel hükümeti; Menderes hükümetine benzer bir şekilde eğitimde maneviyat ve milli şuur vurgusu yapar: 

“Milli eğitim politikamızın temeli; vatandaşın bir kül halinde kalkınabilmesine, maddi ve manevi hayatını teçhiz ederek ve milli şuuru hâkim kılarak yetişmesine yardım etmektir”(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP30.htm, Erişim: 04.07.2012). 

Demirel hükümeti eğitimin özgürlük ve demokratik düzen kadar ülkenin kalkınması açısından önemli olduğunu; bu açıdan temel eğitimden yetişken eğitimine kadar önemli olduğu ve ihmal edilmeyeceğini şu ifadelerle programda belirtilmiştir. 

“Milli eğitim davası, Türkiye'de hürriyet rejiminin ve demokratik düzenin temelini besleyen bir kaynak olduğu kadar, memleket kalkınmasının en güçlü vasıtalarından biridir. Bunun için her şeyden önce temel eğitim meselesini halletmek, düşük olan okur - yazar oranını yükseltmek gerekmektedir. Temel eğitime paralel olarak orta öğretim, teknik öğretim ve yükseköğretim faaliyetlerini de geliştirmek zorundayız” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP30.htm, Erişim: 04.07.2012). 

Bunlar dışında köylerin okullara kavuşturulması, ortaöğretimde öğretmen ihtiyacının karşılanması, meslek lisesi mezunlarına yükseköğretim imkânlarının geliştirilmesi, akademisyenlere destek olma yükseköğrenim için yurtlara kavuşturmak gibi birçok öğe programda yer verilmiştir. 

П. Demirel Hükümeti döneminde (03.11.1969-06.03.1970) o gençlerin yeteneklerine göre eğitim imkânı tanınması gerektiği ve eğitimin bugünü ve geleceği gören bir yerden tekrar düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

“Genel olarak eğitimin memleketimizin ihtiyaçlarına uygun ve amaçlarına çevrik bir nitelik kazanması lüzumuna kaniiz. Eğitim sistemimizi, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek ve bütün kademeleri kapsayacak bir denge ve irtibat içinde düzenlemek programları ıslah eylemek kararındayız” (http:/Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP31.htm, Erişim: 04.07.2012). 

Yükseköğretimde özerkliği “devletin ve aynı temel ilkeleri dışına da çıkaracak 


bir kapsam taşıdığı manasına alınamayacağına” bu anlamda devlete/iktidara uygun 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çalışabildiği sürece kabul eden bir anlayış hâkimdir. “Üniversite muhtariyeti münhasıran müesseseye verilmiş bir haktır. Bu anlayışlardır ki, Hükümetimiz üniversitelerin muhtariyeti prensibini zedelemeden bir “Üniversiteler arası Yüksek Kurul? teşkilini lüzumlu görmektedir” 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP31.htm, Erişim: 04.07.2012). 


Burada üniversitenin özerkliği onu denetleyecek bir üst kurulun varlığı ile üniversiteler bir anlamda siyasetin uydusu haline getirilmeye çalışılmıştır. Programda akademisyenlerin üniversitede söz hakkı sahibi olması, herkes için eğitim, ilkokulda “0100 hedefine ulaşmak için çaba gösterileceği, yeteneğe göre üniversiteye yerleştirme, mektupla öğretim metodu ile seviye farklılıkları giderme eğitim kademeleri arasında bağ kurma gibi birçok konuya değinilmektedir (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/AP31.htm, Erişim: 04.07.2012). 

3.Demirel hükümeti (06.03.1970-26.03.1971) döneminde de fırsat eşitliği, milliyetçilik; milli şuur vurguları yapılmaktadır. “Milli ümitlerimizin mihrakı olan Türk gençliğinin, bu ümitlere lâyık olacak şekilde ve milli şuurumuzu yüksek seviyede tutarak eğitilmesi; Cumhuriyet hükümetlerinin önemle takip edecekleri milli bir dava 


teşkil etmektedir” (http://Www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP32.htm, Erişim: 04.07.2012). 


4.2.2.3. 1960-1971 Dönemi Eğitim 


“Eğitim ideolojisini belirleyen etmenlerden biri de milli eğitim şüralarıdır. Fakat Türkiye'deki iktidarların etkisinin belirleyici olduğu bu şüralarda eğitim ideolojisinin oluşturulmasında egemen ideolojinin payı da büyüktür. Şüra'ya katılanlar hükümetlerin belirlediği, kendi ideolojilerine yakın kişilerden oluşmaktadır. Buna paralel olarak şura kararları da egemen ideolojiyi yansıtacaktır” (Güven, 2000, s. 130). Mesela 5-15 Şubat 
1962 yılında gerçekleştirilen 7. Şüra'da konuşan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hilmi 
İncisuyu şunları söylemiştir. “Türk milletinin öğretmenlerine karşı minnettarlığı, ordusuna karşı olan minnettarlığı ile beraber yürür. Bugün çeşitli kademelerde öğretmen ihtiyacı ile karşı karşıyayız. Yüksek nicelikteki ve nitelikte öğretmen yetiştiren yeni müesseseler kurmaya ve kurulmuş olanları takviye etmeye muhtacız (http://ttkb.meb.gov.tr/meb iys dosyalar/2012 06/06021707 7 sura.pdf, Erişim: 04.07.2012). 

Aynı şürada “Milli Eğitimin Temel İlkeleri” olarak 
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“Milli eğitimimizin amacının, Koordinasyon Grubu'nun teklifi veçhile, УП. Milli Eğitim Şürası'nda, “her yaştaki yurttaşları eşit eğitim imkânları içinde, istidat ve kabiliyetlerine göre en üstün seviyede yetiştirmek; milletimize ve insanlığa yararlı iyi ve verimli yurttaşlar hâline getirmek; sosyal ve ekonomik kalkınma programlarının uygulanması için gereken çeşitli vasıftaki insan gücünü hazırlamak?” şeklinde tespit edilerek milli eğitimimizin temel ilkelerinin bu görüş ve anlayışa uygun olarak hazırlanmış olması ve öğretim sistemimizde yapılması, teklif edilen değişikliklerin bu esaslara istinat ettirilmiş bulunması memnunlukla karşılanmıştır. Böylelikle milli eğitim, gençleri yetiştirmenin sadece bir vasıta değil, aynı zamanda ve özellikle milli kalkınmayı hızlandıracak ve gerçekleştirecek verimli bir yatırım olmaktadır. Bundan böyle, her derece ve tipteki okullarımızın amaçlarının tespitinde ve müfredat programları ve yönetmeliklerinin hazırlanmasında, bu temel ilke daima esas olacaktır” (http://ttkb.meb.gov.tr/meb iys dosyalar/2012 06/06021707 7 sura.pdf, 


Erişim: 04.07.2012). 


28 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında dönemin Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Orhan 
Oğuz Başkanlığında “Ortaöğretim Sistemimizin Kuruluşu” ve “Yükseköğretime Geçişin Yeniden Düzenlenmesi” gündemiyle 8. Şura toplanır. 

Bakanın dikkat çektiği noktalar; “УШ. Milli Eğitim Şürası, Milli bünyemize uygun bir eğitim sisteminin kuruluşu ile her zaman anılacaktır. Bugün, toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına uygun, amaçlarına yönelmiş bir eğitim sistemini kurmak” bu anlamda öğrencilerin ezbere değil bilimsel düşünme ve araştırma yeteneğini kazandırmayı (o amaçladığını söylemiştir _ (http://ttkb.meb.gov.tr/meb 1уѕ dosyalar/ 
2012 06/06021707 7 sura.pdf, Erişim: 04.07.2012). 

Akçabol (1999, s.177-178) “75 Yılda Eğitim” kitabında yer alan “Cumhuriyetin 75. 


Yılında Ortaöğretim Sistemimiz” adlı makalesinde döneme dair şu bilgileri aktarır. 

“27 Mayıs 1960 sonrasında Ticaret ve Turizm, Kız Teknik Öğretimi ile Din Öğretimi Genel Müdürlükleri oluşturulmuş, 1964'te bilim adamı yetiştirmek amacıyla Fen Lisesi açılmış, 1965'te özel okul, kurs ve dershane açılmasını düzenleyen 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu; yine o yıllarda Deneme Liseleri ve modern fen programları uygulamasına başlanmış, liselere seçmeli din dersi konmuştur.” 

Dönemin ideolojisini yansıtması açısından dönemin Milli Eğitim Bakanları ve hükümet yetkililerinin söylediklerine göz atmak gerekir. 1962 yılındaki bütçe görüşmelerinde dönemin koalisyon hükümetinin Milli Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu'nun “Milli Eğitim davamızın felsefi bir sistemi var mıdır? Öğretim 


Sistemimizde milli olan nedir? ... gibi sorulara yanıtı; “milli eğitim davamızın bir 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felsefesi vardır... milli eğitim ülkümüz; Türk milletinin bütün fertlerini, kederde, kıvançta, tasada, milli şuur etrafında toplamak; milli, ahlaki, insani, üstün değerlerini geliştirmektir...” şeklinde olmuştur. (Güven, 2000, s. 139) Başka bir konuşmasında da herkesi Türk ilan eder ve gerekirse vatan için ölebileceklerini söyler: “Öğretim sistemimizin milli olan tarafı öğrencilerimizin Türk, öğretmenlerimizin Türk ve bütün milletimizin Türk oluşudur. Bütün bu insanlar ve müesseselerin milli hayatın icaplarına göre kendilerini vatan için her dakika feda edebilecek ruhta oluşlarıdır” (Güven, 2000, s. 139-140). 

1964 yılında iktidarın AP'li Milli Eğitim Bakanı İbrahim Öktem hükümetin 
eğitim politikasını açıklar. Açıklama yine milliyetçilik, Atatürkçülük, komünizm 


karşıtlığı ile doludur. 


Türkiye'de milliyetçiliğin aleyhinde imişiz gibi, eğitim sistemimizde, milliyet mefhumunu inkâr ediyormuşuz, yabancı ideolojileri teşvik ediyormuşuz, bu İslam topluluğunu sanki dininden ediyormuşuz gibi bir hava estirilmek isteniyor... 1960 senesine kadar 19 İmam-Hatip Okulu açılmışken, ondan sonra 26'ya çıkmış olan imam hatip okullarını ıslah etmek gayreti içinde bulunmaktayız. Din elden gidiyor vaveylası memlekette almış, yürümüş... 
Komünizmi yalnız ortanın solunda aramayın... Türk eğitiminin temel felsefesi Atatürk'ün tarif ettiği milliyetçilikten ilham alır... Bu toprakların üzerinde yaşayan insanlar hangi ırktan olursa olsun ben Türk'üm dediği zaman o Türk'tür. Şayet böyle bir anlayışı hâkim kılmazsak milliyet anlayışımızda, o zaman milli bütünlüğümüz diye bir şey kalmaz. Eğitim politikamızın milliyetçilik felsefesini böyle beraber tespit ettik. Yine eğitim politikamızın felsefesinden birisi de; çağdaş uygarlık seviyesine bu toplumun seviyesini oluşturmak olduğuna göre, çağdaş uygarlıkla bağdaşmayacak olan birtakım düşünceleri ve zihniyetleri bize açılmak istidadını taşıyan usullerden vazgeçmek mecburiyetindeyiz (Güven, 2000, s. 141-142). 


1968 yılında dönemin AP hükümeti Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem, Türk 
Eğitim Sisteminin politikasını açıklarken başta dil olmak üzere milliyetçiliği her alanda savunacaklarını belirten konuşmasına şöyle devam ediyordu. 

“Milli birliğin en önemli unsurlarından biri dildir... Ama son zamanlarda bazı sorumsuz cereyanlarla... herkesin konuştuğu kelimeler terk edilmekte ve böyle sorumsuzlukla nesillerin arası açılmakta ve güzelim Türkçeye kıyılmaktadır. .Bu husus hiç kimseye hiçbir teşekküle karşı değildir sadece Türk diline, Türk milliyetçiliğine saygının ifadesidir” (Güven, 2000, s. 147). 
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Eğitim sisteminin biri ötekine dayalı üç öğretim düzeyinden oluşması: İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim. Bu düzeyler arasında yatay ve dikeye geçiş esasların belirlenmesi 1970 yılında oldu (Akyüz, 2011, s. 403). 

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Dr. İbrahim Ökten, Karma Bütçe Komisyonunda 
Milli Eğitim Bakanlığının dayandığı felsefeyi Anayasanın ilk 4 maddesi ile 153 
maddeye dayandırır: 

“Bu beraberliğin muhafazasında, milli bütünlüğü sağlamakta eğitimi hedef bildiği, toplumun, ulaşmayı arzu ettiğimiz, batı uygarlığına sahip kılınmasında fertlerin yetiştirilmesinde tesiri olduğunu hepimiz kabul etmekteyiz (10 Şubat 1964, Tebliğler Dergisi). 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında “Görevleriniz en önemlisi muhakkak ki, 
Büyük Atatürk'ten devraldığınız kutsal emanetin bekçiliği”, “Atatürk ilkelerinin çevresinde tek bir kitle halinde toplanmak, Atatürk düşüncesine her zamankinden de kuvvetli bağlarla bağlanmak “tır. “Yer yer çevremizi sağdan ve soldan sarmak hevesine kapılan sapık düşünce akımları”, “Çeşitli gelen tahriklerle Türk toplumunu bölme ve parçalama amacı güden bu tehlikeli kıpırdanışlar karşısında başta Türk gençliği olmak üzere, bütün yurttaşlarımızın uyanık bulunması gerekir”. Bu düşüncelere karşı ise Atatürk ülküsünü panzehir olarak görür. Ona göre Atatürk ülküsü kurtarıcıdır. “Milli varlığımıza kasteden bu zararlı tek ve gerçek panzehri Atatürk ülküsüdür. İşten bundan dolayıdır ki, her türlü ayrılıkları bir yana bırakarak, tek bir vücut halinde bu ülküye bağlanmalı, milletçe Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmamalıyız” (22 Haziran 1964, Tebliğler Dergisi, sayı 1309). 

Aynı konuşmasında gençliğe Atatürk'ü “sadece bu milletin kurtarıcısı eşsiz bir kahraman değildir. O, aynı zamanda, bir ülkenin yeni baştan kurulmasını sağlıyan bir düşünce sisteminin yaratıcısı” olarak gördüğünü, Atatürkçülüğün ise “temeli Batı uygarlığına dayanan hür düşüncenin, müspet ilmin ve buna bağlı teknolojinin toplumlara sağladığı modern ve müreffeh bir yaşama düzenine ulaşmak ve bu seviyede 


29 


haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamak” anlamına geldiği belirtir. Atatürk’e dönük saldırı yapanlara karşı Türk gençliği kadar Atatürk olacağı dile getirir: “Atatürk'ün yolunda hamleler yaparken, onları bu yoldan alıkoymak için çelme takacaklar da çıkabilir. Ancak, Atatürk'e ve O'nun ilkelerine el ve dil uzatmağa cüret edenler şunu iyi bilmelidirler ki, bu sistemin kurucusu olan Atatürk'ün fani varlığının 


yerine, karşılarında bugün, aynı fikirlerle cihazlanmış Türk gençliği sayısınca Atatürk 


bulacaklardır” (22 Haziran 1964, Tebliğler Dergisi, sayı 1309). 
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1964-1965 Öğretim yılının açılışında öğrencilere “ Bu yurdun, yarın üzerlerine alacakları, sorumlulukların önemini daha şimdiden kavrıyan ve kendilerini ona göre yetiştiren iyi ahlaklı, çalışkan gençlere ihtiyacı vardır... Atatürk Türkiye'sinin gerçek kalkınması, genç kuşakların, Büyük Atatürk'ün ilkelerine ve devrimlerine bağlı, müspet ve hamleci bir anlayış içinde yetişmesi mümkündür (5 Ekim 1964, Tebliğler Dergisi, sayı 1324). 

Milli Eğitim Bakanı Orhan Dengiz “Esas hedefimiz, insanlık tarihi boyunca sayısız medeniyetlerin beşiği olan güzel yurdumuzda ekonomik, sosyal ve manevi kalkınmamızın temeli olan milli eğitimimizi, Anayasa düzeni ve Atatürk devrimleri içerisinde sağlamaya çalışmaktır” (29 Kasım 1965, Tebliğler Dergisi, sayı 1383). 

Dönemin Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in görevi devraldığı zaman yaptığı konuşma şöyleydi: “Hedefimiz, Cumhuriyete, demokratik nizama içten inanmış, hür düşünceli birbirini seven ve sayan, karakterli, ahlaklı, ilmi zihniyeti benimsemiş, müsamahalı, hızlı, sosyal ve ekonomik kalkınmamızı gerçekleştirecek bilgide ve ehliyette, manevi gücünü Türk milletinin büyüklüğünden, birliğinden ve bütünlüğünden alan milliyetçi, yapıcı ve yaratıcı gençler yetiştirmektir” (10 Nisan 1967, Tebliğler Dergisi, sayı 1447). 

Prof.Dr. Orhan Oğuz Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başlaması nedeniyle yayımladığı genelgede şunları belirtir. 

“... Önde gelen bir ihtiyaçla biz, istisnasız bütün eğitim kademelerinde Türk gençliğini yarına, milletimin örf ve an'anelerine vakıf ve saygılı, Cumhuriyet, demokrasi ve Atatürk ilkelerine candan bağlı, kafa, ruh ve beden gücü ile üstün, kaderde ortak oluşun şuuru içinde bölünmez bir bütün, milliyetçi ve memleketçi nesiller olarak hazırlamak mecburiyetindeyiz” (17 Kasım 1969 tarih ve 1581 sayılı Tebliğler Dergisi ). 

Eğitimi etkileyen kurumlardan biri de MGK'dır. Bunun iyi örneklerinden biri olarak Telim ve terbiye dairesinin 1 Nisan 1965 tarih ve 736/2 sayılı kararıdır. 12 Nisan Tarih ve 1350 sayılı Tebliğler Dergisinde “Psikolojik Savunma Yönünden Türk Tarihi” konulu ve Dönemin Milli Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan İmzalı karar gösterilebilir. 
Kararın içeriği şöyledir: 

Milli Güvenlik Kurulumuzun, psikolojik savunma alanındaki çeşitli tedbirlerinden biri olarak ele alınmasını gerekli bulduğu “Psikolojik Savunma Yönünden Türk Tarihi?” konusunda “ülkemizin idare ve iş hayatını ellerine alacak olan genç 


kuşağın, meslek, san” at ve iş bilgileri yanında, şuurlu bir heyecan ve milli gurur ile 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donatılmış olarak, yetiştirilmesi imkânlarının yaratılması” için, ön gördüğü hususlar aşağıya çıkarılmıştır. 
“Az nüfus ile geniş toprakları ve kendilerinden çok üstün sayıda yabancı 


unsurları idare eden Türklerin, kendi tarihlerinden; 


1) Yüksek idareciliğine 

2) Teşkilatçılığına 

3) Yüksek adaletine 

4) İnanç ve düşüncelere olan geniş saygılılığına 

5) Askeri cesaret, sevk ve idare ve lojistik bilgilerine 

6) Mertlik ve toplum için fedakârlıklarına, dürüstlüklerine ait misallerine; 

7) Toplumsal ekonomik ve idari sahalarla; Edebiyat, Tıp, Matematik, Astronomi, Mimarlık ve benzeri gibi bilim ve teknik alanlarındaki başarılarına ait kısa bilgileri ve 

8) Çöküntü ve gerileme devrinde cereyan etmiş ibret verici olaylardan kısa misalleri derleyerek okuma kitaplarına almak, bunların bazılarını Yurttaşlık Bilgisi halinde okutmak; 

9) Okul yaşında olanlara mahsus çıkarılmakta olan dergilere yazı, serüven ve kahramanlık hikâyeleri için malzeme olarak yabancı kaynaklar yerine, geniş ve cihanşümul bir tarihi olan ulusumuzun, kendi yaşadığı uzak tarihi bir tarafa, yakın tarihimizi bile yeter zenginliklerle dolu olduğuna göre dergi 


mecmua sahiplerini bu yöne teşvik etme” 


Bu konuda, bakanlığımızca hazırlanan ilk, orta, lise ve dengi okullarımızda uygulanmakta bulunan Tarih müfredat programlarında ve bu dersin amaçlariyle açıklamalar kısmında Atatürk'ün açtığı milli şuurunun esas tutulduğu ve halen okutulmakta olan tarih ders kitaplarında da aynı ilkelere dayanıldığı bilinmektedir. 

Bunun gibi Türkçe, Yurttaşlık Bilgisi ve Coğrafya ile birlikte bütün derslerde ve her türlü eğitsel faaliyetlerde de Anayasa'mıza dayalı ve Milli Eğitimimizin ilkeleri 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olarak kabul ettiğimiz “ Türk Milletinin bütün fertlerini kederde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde milli şuur ve ülkeler etrafında toplamak; milli, ahlaki, insani üstün değerlerini geliştirmek; milletimizi hür düşünce ve zihniyetle demokratik 


düzenin hâkim olduğu, kişisel teşebbüse ve toplum sorumluluğuna değer veren bir 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anlayış içinde bilgi, teknik, güzel sanatlar ve ekonomi bakımından çağdaş uygarlığın 


yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı haline getirme” çabası içinde bulunulmaktadır. 


Ancak, konunun önemi dolayısiyle, durum bakanlığımızca yeniden incelenmiş 


ve aşağıda tespit edilen hususların bir genelge ile bütün eğitim kurumlarımıza ve 


ilgililere duyurulması uygun görülmüştür. 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


б) 


7) 


8) 


Milli Güvenlik Kurulunca, yukarıda 9 madde halinde açıklanan konuların tarihi okuma parçalarında, Yurttaşlık Bilgisi ve okuma kitaplarında, dergilerde, serüven ve kahramanlık hikâyelerinde önemle ele alınarak yazarlar tarafından işlenmesi ve tarihi şahsiyetlerin kişilikleri üzerinde titizlikle durulmasının öğretmenlerden istenilmesi, 

Bütün resmi ve özel okullarımızda anılması ve kutlanması gereken gün ve haftalarda, özellikle kahramanlık günlerinde ve tarihimize öğünç veren zaferlerin yıldönümlerinde, bu konular üzerinde durulması; 

Ders içi ve ders dışı eğitsel faaliyetler sırasında, bu konularla ilgili çalışmalara yer verilmesi, 

Okullarımızda milli konulara ait tiyatro eserlerinin temsiline çalışılması ve çevrede çalışan tiyatro trupları varsa onlardan yararlanılması, 

Yurt sevgisinin onu iyi bilmeğe bağlı olduğu gerçeğini gözden uzak tutmayarak, yurdumuzun tanınması, tarihi ve turistik yerlerimizin bilinmesi için, kısa ve uzun süreli gezilerle hafta sonu, yaz kampları tertiplenmesi ve bu kamplarda çevre ve toplum kalkınması yönlerinden Milli Savunma organlariyle işbirliği sağlanması gibi hususların yer alması, 

Eğitimle ilgili radyo programlarının tespitinde tarihimizi ve coğrafyamızı yansıtan, Türk ulusunun yüksek karakterini ve meziyetlerini gösteren yayınlara önem verilmesi için “Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme Bürosu” ile Türkiye Radyoları Eğitim Programları Müdürlüğü'nün ilgilerinin bu yöne çevrilmesi, 

Bu konularla yakından ilgilenmekte bulunan Bakanlığımız “Savunma Sekreterliği” ile işbirliğinin devamı, 

Milli tarihimiz ve coğrafyamızla ilgili göze ve kulağa hitap eden ders araç ve gereçleriyle broşürlerin ön plana alınarak sağlanması ve köy okullarımıza kadar yayılması için “Eğitim Araçları Teknik İşbirliği Genel Müdürlüğün” 


ce gerekenlerin yapılması, 
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9) Öğretmen kitapları serisi içinde veya Bakanlık yayınları arasında bir seri 


meydana getirilmesi yoluyla bu nitelikteki eserlerin yayınlanması için 


gerekli tedbirlerin Yayım Müdürlüğünce alınması, 


10) Bu konuların her türlü denetlemelerde göz önünde tutulması için Teftiş 


Kurulu Başkanlığınca gereğinin yapılması. (12 Nisan 1965, Tebliğler 


Dergisi, sayı 1350) 


4.2.3. 1960-1971 Döneminin İdeolojik Unsurları 
4.2.3.1. 27 Mayıs Bildirisinde İdeolojik Unsurlar 


Tablo 6 
27 Mayıs Bildirisinin Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


an А РИК Опе Çıkan 
Bildiride Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Sözcükler- Noktalar 
Cümle No Kavramlar 
(Anlamlar) 
6.Cümle Bütün vatandaşların, partilerin Aynı millet, aynı soy, kin Milliyetçilik üstünde aynı milletin, aynı soydan gütmeme, milli varlık, (aynı millet, aynı gelmiş evlatları olduklarını selamet. soy, milli varlık) 


hatırlayarak ve kin gütmeden birbirlerine karşı hürmetle ve anlayışla muamele etmeleri, ıstıraplarımızın dinmesi ve milli varlığımızın selameti için zaruri 


ruhsal şekillenme 


görülmektedir. 
11.Cümle Büyük Atatürk'ün 'Yurtta sulh, Büyük Atatürk, sulh, Atatürkçü cihanda sulh' prensibi bayrak. Büyük Atatürk, bayrağımızdır. (Yurtta sulh cihanda sulh) 
13.cümle NATO ме CENTO'ya inanıyoruz МАТО, CENTO. Batı (NATO, ve bağlıyız. CENTO) 


27 Mayıs darbe bildirisine baktığımızda darbe gerekçelerinin öncelediği 


görülmektedir. Burada temel harçlardan biri; milliyetçilik olmuştur. Milliyetçilik olgusu 


farklılığı aynılaştırması bakımından önemlidir. “Aynılaştırma” ile birlikte ortak bir 


vatanda yaşayanların ortak çıkarı olduğu söylemi darbeyi meşrulaştırma işlevi 


görmüştür. Bununla birlikte artık Atatürkçülük olgusu kullanılmaya başlandı. “Büyük 


Atatürk” kavramı bu açıdan önemlidir. 27 Mayıs darbesi batıya karşı olmadığını eski 


ilişkileri/ilişkilenmeleri sürdüreceğini belirtmiştir. Bu anlamda 27 Mayıs bildirisinde 3 


öğe öne çıkmaktadır. 
I)Milliyetçilik, 
2)Atatürkçülük, 
3) Batıcılık. 
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4.2.3.2. Gürsel Hükümeti Hükümet Programındaki İdeolojik Unsurlar 


Tablo 7 


Gürsel Hükümet Programının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Hükümet А Б Р 
Programındak Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Sözcükler- Öne Çıkan Noktalar кус Kavramlar (Anlamlar) 
i Cümle No 
4.cümle 27 Mayıs 1960 İnkılabının esas İnkılap, hedef, Militarist, 


hedefi, yurdumuzda demokratik nizamı bütün icapları, bütün müesseseleriyle, maddeten ve manen mümkün olan en kısa zamanda kurmaktır. 


yurdumuz, demokratik nizam, madden manen, kurma. 


(Darbeyi meşrulaştırma) 


Milli Savunma 
İşleri/1.Cümle 


İnkılap Hükümeti, tarih boyunca büyük harbler ve büyük olaylar içinde şan ve şerefle geçmiş olan Türk Silahlı Kuvvetlerini, 
Devletimizin büyüklüğü ve vatan topraklarının tecavüze karşı korunması bakımından, esas teminât olarak kabul etmektedir. 


İnkilap hükümeti, tarih, büyük harpler, şan ve şeref, Türk Silahlı 
Kuvvetleri, devletimizin büyüklüğü, 

vatan, tecavüz, korunma, teminat. 


Militarist/orducu, geçmişten günümüze ordunun şan şerefle vatanı tecavüzlerden koruması 

(şan şeref, tarih, büyük harpler, vatan) 


Mili Savunma 


Güven ve öğünçle belirtmek 


Milletin özü, ordular, 


Militarizm/ordu-millet 


İşleri/2.Cümle isteriz ki, milleti özü olan millete yönelecek milletin özü olan ordular ordularımız, içten ve dıştan düşmanca hareketler, düşmanlaştırma/ötekileşt millete yönelecek her çeşit ezme, kudret. irme (iç ve dış düşmanca hareketleri ezecek düşmanlar) 
kudrettedir. 

Dış Türkiye'nin bu gayelere erişmek Türkiye, gaye, Batı bloku/ 


ilişkiler/10.cüm le 


için sarf ettiği gayretlerde dayanağı, Birleşmiş Milletler ile 
NATO ve CENTO ittifaklarıdır. 


Birleşmiş Milletler, 
NATO, CENTO, ittifak. 


(BM, NATO, CENTO 
İttifak) 


Dış ilişkiler/13.Cüm le 


NATO müttefiklerimizden bahsederken Amerika Birleşik 
Devletleri ile olan samimi ve ileri dostluk bağlarımıza işaret etmemek mümkün değildir. 


NATO müttefik, АВР, samimi-ileri dostluk, bağ. 


Batı bloku 
NATO/ABD samimi ileri dostluk bağları. 


İktisat/12.Cüml e 


Dış ticaretimizi, mümkün olduğu nispetle, serbest mübadele rejimine intikâl ettirebilmek için her türlü gayret sarf edilecektir. 


Dış ticaret, serbest mübadele, rejim. 


Liberalizm 
(serbest mübadele) 


İktisat/21.Cüml ( İthalâtımızda hedef, serbestlik İthalat, liberasyon Liberalizm 

e sistemini mümkün olduğu kadar sistemi (Liberasyon) yükseltmektir. 

Din ve Vicdan Vatandaşlarımızın Vatandaş, anayasa, Laiklik 


Hürriyetleri/1C ümle 


Anayasamızla sahip oldukları din ve vicdan hürriyetlerini hiç bir engelle karşılaşmadan kullanmalarını; yani ibaretlerini tam bir hürriyet içinde yapabilmelerini sağlamak hedefimizdir. 


din ve vicdan hürriyeti. 


(din ve vicdan hürriyeti) 
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27 Mayıs darbesinden sonra kurulan hükümetin darbenin ordunun izlerini 
taşıdığını söylemek mümkün. Ordu-millet söylemi dile getirilmiştir. Bu anlamda 


orducu, militarist söylemler artmıştır. 


4.2.3.3. CHP-AP Hükümeti(8. İnönü Hükümeti) dönemi İdeolojik Unsurlar 


Bu hükümet döneminde tıpkı 27 Mayıs bildirisinde olduğu gibi 3 öğeye rastlanmaktadır. Atatürkçü, Batıcı ve orducu söylemlerin sürdürüldüğü görülmektedir. 

Burada önceki dönemden farklı olarak antikomünist söylem yerine Batı kavramı referans olmuştur. ABD'ye özel vurgu devam etmektedir. Liberalizm anlayışının yerleştirilmesi bu dönemde de mevcuttur. Laiklik ve milliyetçilik diğer ideolojik 


söylemlerin ötekileştirmesi söz konusudur. 


Tablo 8 


СНР-АР Hükümet Programının Seçici Kayıt Yoluyla Analiz 
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Hükümet т ЕСЕ 5 
Programındaki Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Sözcükler- Öne Çıkan Noktalar A Kavramlar (Anlamlar) 
Cümle No 
6.cümle Cumhuriyet Hükümeti, Cumhuriyet Hükümeti, Kemalist bütün üyeleriyle, Atatürk Atatürk Islahatı, ilke. (Atatürk Islahatları) 


ıslahatının ilkeleri üzerinde kararlıdır 


Dış politika/6.cümle 


Bu çalışmalarımızda 
NATO ve CENTO ittifaklarının hususi ve önemli bir yeri vardır. 


NATO, CENTO, ittifak. 


Batı, 
CENTO, NATO, ittifak 


Milli savunma/2.Cümle 


Ordumuz, varlığımızın 

başlıca teminatı olarak 

milletçe aziz bildiğimiz bir müessesedir. 


Ordumuz, varlığımız, teminat, millet, aziz, müessese. 


Militarist (Ordumuz varlığımızın başlıca teminatı) 


Hükümet Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Sözcükler- Öne Çıkan Noktalar Programındaki Kavramlar (Anlamlar) 
Cümle No 
6.cümle Cumhuriyet Hükümeti, Cumhuriyet Hükümeti, Kemalist bütün üyeleriyle, Atatürk Atatürk Islahatı, ilke. (Atatürk Islahatları) ıslahatının ilkeleri üzerinde kararlıdır. 
Dış politika/6.cümle Bu çalışmalarımızda NATO, СЕМТО, ittifak. Batı NATO ve CENTO CENTO NATO ittifak 


ittifaklarının hususi ve önemli bir yeri vardır. 


Milli savunma/2.Cümle 


Ordumuz, varlığımızın 

başlıca teminatı olarak 

milletçe aziz bildiğimiz bir müessesedir. 


Ordumuz, Varlığımız, 
Ordumuz, varlığımız, teminat, millet, aziz, müessese. 


Militarist ( Ordumuz varlığımızın başlıca teminatı) 
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4.2.3.4. 5-15 Şubat 1962 Tarihli 7. Milli Eğitim Şurasında İdeolojik Unsurlar 


Tablo 9 


Milli Eğitim Şurasının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


А ИУ Опе Çıkan 
Şura Madde No- Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Sözcükler- Noktalar 
Cümle No Kavramlar 
(Anlamlar) 
5/Milli Eğitim Türk milletinin öğretmenlerine Türk milleti, öğretmen, Ordu-Bakanının Açılış karşı minnettarlığı, ordusuna karşı ordu, minnettar. millet/militarizm Konuşması/12 olan minnettarlığı ile beraber (ordusuna karşı yürür. minnettar) 
6/6/Kız Kız enstitülerinin "ortaokula Genç kızlarımız, iyi ev o Cinsiyetçi 


Enstitüleri/1.cümle 


dayalı ve genç kızlarımıza iyi ev kadınlığı ve vatandaşlık nitelikleriyle birlikte verimli bir üretken olarak hayatlarını kazanabilmelerini mümkün kılacak bilgi ve becerileri kazandıran üç yıllık bir meslek okulu" hâline getirilmesi hususunda Koordinasyon 
Grubunca hazırlanan ve Milli 
Eğitim Şürasınca kabul edilen tarif ve teklifler uygun görülmüştür. 


kadınlığı, vatandaşlık verimli, üretkenlik. 


(genç kızlarımıza iyi ev kadınlığı) 


6/9/Akşam kız sanat okulları/1.Cümle 


Koordinasyon Grubunca teklif ve 
Milli Eğitim Şürasınca tasvip edildiği gibi akşam kız sanat okullarının "Türk kadınını besin, beslenme, çocuk bakımı ve eğitimi ile ilgili problemlerinin çözümünde ehil hâle getiren; 
evini beceriyle idare etmeye yeterli kılan ve ona icabında el sanatlarından birisiyle hayatını kazanma imkânı sağlayan kurs mahiyetinde okullar" olarak tarif edilmesi ve adının "kadın meslek okulları" olması uygun görülmüştür 


Türk kadını, beslenme, besin, çocuk bakımı ve eğitimi, evin beceriyle 

idare etme, el sanatları. 


Cinsiyetçi/kadının rolleri ( Türk kadının besin, beslenme çocuk bakımı evin idare edilmesi) 


6/14/Özel okullar/ 
1.Cümle 


Özel öğretim kurumlarının, resmi öğretim kurumları yanında aynı seviyeye uygun bir düzen içinde gelişip yayılması için teşvik edici ve destekleyici tedbirleri ihtiva etmek üzere kanun ve yönetmelikler hazırlanması gerekmektedir 


Özel öğretim kurumları, resmi öğretim, teşvik edici ve destekleyici tedbirler. 


Özelleştirme/liberal izm 

(özel eğitim kurumları destekleme) 


6/18/öğretmen yetiştirme ile ilgili 
İlkeler/4.Cümle 


Türkiye Cumhuriyeti'nin, devrimlerinin ve milliyetçiliğinin ilkelerine bağlı, şahsiyet ve ahlâki karakter sahibi, mesleğin değerine inanmış ve kendini meslekte hizmete vakfetmiş olması gereklidir 


Türkiye Cumhuriyeti, devrim, milliyetçilik, şahsiyet, ahlaki karakter sahibi, mesleki değer,. 


Milliyetçi- muhafazakâr 
(milliyetçiliğin ilkeleri, ahlaki karakter sahip olma) 
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Milli Eğitim Şurasına bakıldığında ordu-millet vurgusu dikkat çekmektedir. 
Milliyetçi Oo muhafazakâr söylemler devam etmektedir. Bununla birlikte özelleştirme/liberal politikalara dair kararlar alındığı gözlemlenmekte bu açıdan önceki dönemlerle paralellik içermektedir. Dikkat çeken öğelerden biri de cinsiyetçi yönelimdir. Kadının toplumdaki yerinin ikincilleştirildiği; ev, beslenme vs. 


sınırlandırıldığı ve bunun da eğitim ile kurgulandığı ortaya çıkmaktadır. 


4.2.3.5. 1960-1971 Döneminin Ders Kitabındaki Öne Çıkan İdeolojik Unsurlar 


Osman Pazarlı'nın 1961 yılı Remzi Kitabevi İstanbul'da basılan 204 sayfalı ders kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla liselerin son sınıflarında ders kitabı olarak okutulması kabul edilmiştir. Kitap 11 bölümden 


oluşmaktadır. 


1. Bölüm: Sosyoloji ve Sosyal Olaylar(5-33), 
2. Bölüm: Sosyal Morfoloji(34-47), 

3. Din Sosyolojisi(49-58), 

4. Hukuk Sosyolojisi(60-68), 

5. Aile ve Şekilleri (70-82), 

6. Siyasi sosyoloji ve Egemenlik (84-133), 
7. Ekonomik olaylar ve Devirler(134-171), 
8. Sosyolojik Ahlak(173-178), 

9. Bilgi Sosyolojisi(180-185), 

10. Sanatın Kaynağı(186-195), 

11. Medeniyet ve Kültür(196-201). 


Kitaba baktığımızda dikkat çeken nokta; 27 Mayıs 1960 darbesini meşrulaştıran bilgi ve okuma parçaları varlığı olmuştur. Dönemin iktidar anlayışının en iyi yansıdığı ders kitaplarındandır. Mesela; 

Tartışma konuları: İnkılabımız; ahlak, kültür ve ekonomi alanlarında yapılacak reformlarla tamamlanacaktır. C. Gürsel (Pazarlı, 1961, s. 67) 

Okunacak parçalar bölümünde; Türk Milletine Bildiri başlığı altında; Devlet ve Hükümet Başkanımızın Bildirisi; Milli Birlik Komitesinin Bildirisi, Türk Gençliğinin Andı olmak üzere 3 alt başlık bulunmaktadır. 
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27 Mayıs Darbesinin yıldönümü olan 27 Mayıs 1961 günü devlet ve hükümet 
başkanı ile Milli Birlik Komitesi birer bildiri yayınladılar. Bu bildiriler Sosyoloji ders kitabında da yerini aldı. Bu bölümde İdeoloji-Eğitim ilişkisini; siyasi rejimin meşrulaştırılması süreci daha net görülmektedir. 27 Mayıs 1960 yılında yapılan darbe; çok değil; bir yıl sonra; darbeyi yapan zihniyetin anlayışına uygun olarak ders kitaplarında yer alır. Konu Demokrasi ve Kaynakları başlığının 3. alt başlığı olarak işlenmektedir. 27 Mayıs İnkılabı ve İnkılap İdaresi Başlığı altında; İnkılabı gerekli kılan sebepler, İnkılap idaresi devri(Milli Birlik Komitesi —Kurucu meclis) ve Partiler ve Basın konuları yer alır. 


Kitapta yer alan 27 Mayıs darbesini meşrulaştıran bazı bölümler şöyledir: 


Türkler tarihlerinde daima büyük işler başarmış olan bir millettir. 
Atatürk inkılapları, Kurtuluş Savaşları bütün dünyanın hayranlığını kazanmış olan büyük olaylardır. 27 Mayıs İnkılabı da taşıdığı yüksek ruh ve mana itibariyle ordu ile milletin iş birliği sayesinde yaratılmış olan dünya çapında önem taşıyan tarihi ve milli bir harekettir. Hak ve hürriyeti elinden alınmak istenen, inandığı demokrasi ve inkılap prensipleri inkâr edilmek istenen bir milletin sosyal reaksiyonudur. İnsanlık ve ahlaki değerlerin yeniden kurulması için yapılan yaratıcı bir reform hareketidir (Pazarlı, 1961, s. 109). 


İnkılabı gerekli kılan sebepler bölümünde öncelikle Demokrat Parti'nin uygulamaları eleştirilir: “1950-1960 seneleri arasında iktidarı elinde bulunduran zümre büyük hatalar işlemiştir. Bu hatalar daha başlangıçta kötü niyet ve yanlış bir düşünüşten doğmuştur. Her şeyden önce eski iktidar Türk milletinin hürriyete ve demokrasiye olan bağlılığını, Atatürk İnkılaplarının yarattığı gençliğin kuvvetini kavrayamamıştır” 


(Pazarlı, 1961, s. 109). 


Muhalifleri ezmesi, TBMM'yi halkın iradesi olarak görmekten ziyade parti grubu olarak algılaması ve kendini anayasadan üstün gördüğü noktasında eleştiriler sunar. “Bu yanlış zihniyetin tesiriyle memlekette demokrasi yerine bir parti diktatörlüğü kurulma yoluna gidilmiştir... Milletin temel hak ve hürriyetlerini inkâr etti. Düşünce ve basın hürriyetleri yok edildi. Gazeteler kapatıldı, serbest tartışma ve tenkide müsaade edilmedi, üniversitelere ve yüksekokullara baskılar yapıldı, Atatürk inkılaplarını birer birer kaldırmaya başladılar. Taassubu ve irticaı teşvik ettiler. Halkın dini duygularını siyasete alet edilmek istenildi. Arap harfleriyle kitaplar basılmasına, okullar açılmasına göz yumuldu. Кага çarşaflıların çoğalması, heykellerin kırılması, resimlerin yırtılması, ezanın Araplaştırılması hoş görüldü (Pazarlı, 1961, s. 109-110). 
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1960 darbesinin yapılma gerekçesi olarak toplam 9 madde sıralar. Gençlik 


mücadelesini savunur. İktidarın zulmettiği ve şiddeti eleştirilir. 


“Bu hareketleriyle iktidarın artık gayrimeşru kaba bir kuvvet haline geldiği ve ihtilalle devrilmesinin gerekli olduğu kesin olarak anlaşıldı. Nihayet 
27 Mayıs 1960 günü, şanlı ordumuz harekete geçerek iktidarı devirdi ve idareyi 
eline aldı. Eski iktidar mensuplarını yakalıyarak” Yüksek Adalet Divanı” denilen yüksek bir mahkemeye verdi. Ordunun bu müdahalesi Ordu Dâhili Hizmet Talimatnamesinin 34 üncü maddesi gereğince “Anayasayı ve Cumhuriyeti kollamak ve korumak” için yapılmış kanuni ve yerinde bir harekettir” (Pazarlı, 1961, s. 110). 


Adnan Menderes ve arkadaşlarının adil yargılandığı; bu yargılamalar esnasında çirkin işler ortaya çıktığı, yolsuzlukların ve hırsızlıkların hesabının sorulduğu, suçluların cezalandırıldığı belirttikten sonra “Bu olaylar bir kere daha göstermiştir ki Türk milleti hak ve hürriyetlerinin elinden alınmasına hiçbir zaman müsaade edemez ve millete fenalık edenler er geç yaptıklarının hesabını verirler” (Pazarlı, 1961, s. 110-111). (Diğer bölümlerde МКВ ve KM'yi anlatır). 

Demokrasiye Zıt Cereyanlar bölümünde “Atina'da görülen tiranlar gibi halka dayandıkları ve hatta bir demokrasi rejimi kurduklarını iddia eden, gerçekte ise baskı ve zorlama ile yaşayan siyasi idarelerdir. Almanya'da Nasyonal Sosyalizm; İtalya'da Faşizm, Rusya'da Komünizm bu çeşit diktatörlüklerdir” (Pazarlı, 1961, s. 113), ifadelerine yer verilmektedir. Sonra bu sistemleri ve özelliklerini eleştirdikten sonra tekrar Demokrat Parti'yi eleştirmeye dolayısıyla yapılan darbeyi meşrulaştırmaya 


devam eder: 


Son senelerde yurdumuzda dahi diktatör bir idare kurmak teşebbüsü görülmüştür. İktidarı eline geçiren bir zümre, basını ve üniversiteleri baskı altına alarak, halkı türlü yalanlar ve propagandalarla aldatarak Türk demokrasisini ve inkılaplarını yok etmek teşebbüsüne bulundular. Başvurdukları yollar öteki diktatörlerin metotlarından farklı bir şey değildi. Yalnız Almanya ve İtalya'daki diktatörlerin kendilerine göre teorileri ve prensipleri olduğu halde bizdeki rejim hiçbir prensibe ve ilmi esasa dayanmıyordu. Parti menfaatleri ve küçük ihtiraslar ve kaprislerle buhrana ve felakete sürüklemeğe başladılar... Yukarıda söylediğimiz üzere kahraman ordumuzun müdahalesiyle diktatörlük idaresi yıkıldı ve bu suretle sevgili yurdumuz bir kere daha felaket uçurumuna sürüklenmekten kurtuldu ( Pazarlı, 1961, s. 114). 
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Milliyetçilik bu dönemde de önemli bir yer kaplar. Geleneğe örnek olarak; 


“Her çeşit dini bayramlar, askeri ve milli merasim, destanlar, atasözleri, Türk misafir severliği, güreş... birer gelenektir” (Pazarlı, 1961, s. 9). “Halk türküleri, zeybek oyunları, milli kıyafetler, Türk folklarına ait misallerdir” (Pazarlı, 1961, s. 10). 

“Mısır için Nil'in Hindistan ve Çin'in Mezapotamyanın eski medeniyetleri büyük nehirler, Yunan medeniyeti parlak bir Akdeniz ikliminin... Türklerin misafirperver, kuvvetli ve cesur askerler olmaları Orta Asya Steplerinde yaşamalarının tesirleridir” (Pazarlı, 1961, s. 35). 

Köylülerin genel özelliklerini verdikten sonra ek olarak Türk köylüsünün özelliklerine de değinir. “Umumi mahiyette olan bu karakterlere Türk köylüsü için 


şunları ekleyebiliriz: 


F) Türk köylüsü son derece misafirperver ve merhametlidir. Elindeki son ekmeğini misafire yedirir, altındaki yatağı, misafirine ikram eder. Kapısını çalan “tanrı konuğu”nu geri çevirmez. 

G) Türk köylüsü, dinini, yurdunu sever, cesur ve kahramandır. Ordumuzun desteğini ve ana kuvvetini “Mehmetçikler teşkil eder”(Pazarlı, 1961, s. 42). Özellikle son örnek asker-millet vurgusu açısından önemli bir veridir. 

Aile ve kadın konusunda Türk aile ve kadınının diğerlerinden daha ileride olduğu belirtilmektedir. “Cermen Ailesi; bu aile şekli eski Türklerde Soy Ailesi şeklinde görülmüştür. Eski Türklerde ve Cermenler kadın itibarlı yer işgal ederdi. Orta Asya'daki eski Türk Hakanlıklarında hatunların idari ve siyasi işlerde imparatorla beraber çalıştıkları anlaşılmaktadır” (Pazarlı, 1961, s. 74). 

“Orta Asya'da kurulan ilk Türk Beyliklerinde ve İmparatorluklarında kadınların sosyal hayata karıştıkları, hatta Hakan ile eşi Hatunun buyrultuları beraberce mühürledikleri, elçi kabulü merasiminde, şölen denilen dini ziyafetlerde yan yana oturdukları anlaşılmaktadır. Kadınlar harplerde, kurultaylarda, avda kocalarıyla beraber bulunurlardı Büyük Türk Hakanı Cengiz'in en büyük yardımcısı anasıydı” (Pazarlı, 1961, s. 80). 

Diğer dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de milliyetçilik vurgularına sık sık rastlanılmaktadır. “Büyük ideolojileri de kutsallaştırırız. Türk milliyetçiliği bütün Türk gençliğinin kutsal tanıdığı bir idealdir” (Pazarlı, 1961, s. 57). 

“Türk dili dilime, dini dinime uyandır” Z. Gökalp (Pazarlı, 1961, s. 96). 
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“Milli adet ve geleneklerimiz atasözlerimiz ata yadigârı anıtlarımız ve eserlerimiz bütün Türklerin ortaklaşa malı olan kıymetli varlıklardır” (Pazarlı, 1961, s. 98). 
“Bulunan medeniyet izleri Türklerin çok eski bir medeniyete sahip büyük bir millet olduklarını ortaya çıkardı. Bu araştırmalara evvela Türklerle bir soydan olan Macarlar başladılar” Pazarlı, 1961, s. 100). 

“Bir milletin nüfusunun çok olması onu büyük millet yapmaz, milliyet şuurunun fertlerde kuvvetle yaşaması lazımdır... Ben Türküm, Türk olmakla övünürüm” diyen ve buna bütün kalbiyle inanan Türk, milliyet şuurunu benimsemiş olur (Pazarlı, 1961, s. 


101-102). 


Türk medeniyetinin temellerini araştırmak, türkün mazisini bütün 

açıklığı ile gençliğe öğretmek maksadı ile “Türk Tarih Kurumu? kuruldu. Tük dilinin köklerini bulmak, Türk milletine layık zengin bir lisana ait kuralları araştırmak maksadiyle de “Dil Kurumu? teşkil edildi. “Tarih” ve ‘Dil’ in milli hayat açısından önemi düşünüldüğünde “Türk milliyetçiliğinin planlı ve şuurlu bir hareket olduğunu gösterir. Atatürk en büyük milliyetçimizdir. İleriyi ve gerçeği gören realist bir Türkçüdür. Şu kısa söz Atatürk'teki milliyet sevgisini pek güzel ifade eder: Ne mutlu Türküm diyene! 
Türk milliyetçiliği; bütün Türkleri milli şuur ve ülküler etrafında bir bütün halinde toplanmak ister; her ferdi kaderde, kıvançta ve tasada ortak bilir, milletimizin dünya milletleri ailesi içinde eşit haklara ve şerefli bir üye olarak yükselmesini amaç bilir. Türk milliyetçiliği, davranışlarında, çalışmalarında ve isteklerinde daima “her şeyin Türk milletinin yararına ve gelişmesine” olmasını ister. Her şeyi Türk milleti açısından görür ve ele alır (Pazarlı, 1961, s. 102). 


Kitapta militarist öğeler de bulunmaktadır. 

“Cemiyet, türlü kaideleri ve zorlamalarıyla bunlara ket vurur. Bazılarının köreltmeye bazılarını ıslah etmeye çalışır. Cemiyetin geleceğe ait ümitlerinden ibaret olan yüksek idealleri ferdin ruhuna aşılar. Onlara hayır ve vazife için çalışmayı, yurt ve 


millet için fedakârlık yapmayı öğretir ”(Pazarlı, 1961, s. 22). 


Netice olarak diyebiliriz ki harpler şüphesiz çok korkunç ve yıkıcıdır. 
Her çeşit saldırganlığa ve haksızlığa dayanan harpler meşru sayılmazlar. Fakat yurdu ve varlığı tecavüze uğrayan bir milletin kendini müdafaa etmesi de lazımdır. Her millet, varlığı tecavüze uğradığı zaman, istiklalini müdafaa etmelidir. Yurdumuz dünyanın en önemli bir kilit noktasında olup tabii zenginlikleriyle asırlardan beri birçok düşmanlarının hırs ve tamahlarını üzerine çekmiştir. Bu sebeple yaşamak için her an harbe hazır olmak lazımdır. Harp etmesini unutan yurdu için ölmesini bilmeyen milletlerin dünya üzerinde varlıkları her zaman tehlikededir (Pazarlı, 1961, s. 130). 
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İki kutuplu dünya konusunda batıdan tavır almaya ona sürekli gönderme yapmaya devam eder. BM, NATO ve UNESCO gibi örgütlere katılmayanları eleştirirken emperyalizmin reel sosyalist ülkelere dönük “Demirperde ülkeleri” kavramını kullanır. BM'nin amaçları “Yeryüzünde harbi önleyecek tedbirleri almak; küçük milletlerin haklarını korumak ve hepsini eşit tanımak, milletlerarası adaleti ve antlaşmalara riayeti sağlamak; tecavüzleri ve haksızlıkları önlemek. Hürriyeti ve insanlık ideallerini yaşatmaktır. 1948'de kabul ve ilan edilen insan hakları evrensel beyannamesi ile milletlerarası antlaşmanın ideal ve kültürel cephesi tamamlanmıştır. 
Demirperde arkasındaki bazı milletler bu antlaşmaya katılmamışlardır” (Pazarlı, 1961, s. 
198). 

Batı medeniyeti Latin ve Yunan medeniyetlerinin geleneklerini devam ettiren bir medeniyet zümresidir. İslami geleneklerle beslenen İran, Arap memleketleri, Mısır ve Afganistan'ın teşkil ettikleri topluluk da Doğu medeniyeti zümresidir. Türkler ise bir asırdan beri Doğu medeniyetinden Batı medeniyetine geçiş mücadelesi yapmışlardır. 
Atatürk inkılabıyla Türkler tam manasiyle Batı medeniyeti zümresine katılmışlardır (Pazarlı, 1961, s. 198). 

Bu döneme ait kitap; Ders kitapları ile hükümetler/darbeler vs. arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu göstermesi açısından önemlidir. 27 Mayıs 1960 darbesinden hemen sonraki eğitim-öğretim yılı için hazırlanan ders kitabında hem önceki dönem (Demokrat Parti) eleştirilir, hem de yeni dönem meşrulaştırılır (Darbe bildirisinden Anayasaya kadar birçok materyal okuma parçası yer almaktadır). Darbe metninde Atatürk'e dair ifadeler hemen karşılığını bulur. 1954 yılında yazılan ders kitabında sadece 2 noktada yapılan “Atatürk” vurgusu 1961 yılındaki ders kitabında sayısız atıf örnek, soru, okuma parçası olarak yansır. 

Aile konusunda Türklük ile Osmanlıcılık ve İslamcılık arasında mesafe koyar. 
Türklerin ilk dönemden bu yana eşitlikçi olduğu vurgulanırken İslam'la birlikte bu yapıyı kaybettiklerini söyler. Aynı iddia Osmanlı için de geçerlidir. Her iki durumun nedeni olarak “dini etkilenme”ye işaret ederler. Burada ek olarak başörtü/örtünmenin İran etkisiyle gerçekleştiği belirtilir. Buna karşın din sosyolojisi kısmında daha çok İslam'ı olumlar. Bazı yerlerde sosyoloji bilgisinden çok Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 


özelliği taşımaktadır. Tek dinler konusunda Yahudiliğin evrensel olmadığı vurgusu 


yapar. 
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Milliyetçilik konusunda Türklerin gücü, kahramanlıkları, tarihteki başarıları уз. 
ön plana çıkarılır. Milliyetçilik bazı yerlerde millet-ordu şekline dönüşmekte ve canını seve seve verebilecek vatandaşların varlığına göndermeler yapar. En kahraman, en kutsal olan şey Türklüktür, Türk milliyetçiliğidir. Ancak bu milliyetçilik Sarp'ın 1954”teki kitabında yazdığı gibi Turancılığa karşıdır. 

Militarist söylemler; ötekileştirme, düşmanlaştırma vb. bu kitapta da yer almaktadır. Bâtınilikten Türk olmayanlara, Demokrat Parti dönemine kadar sürekli bir olumsuz yaklaşım söz konusudur. Bu olumsuzluklara rağmen Alevi kelimesinin geçtiği tek kitap da budur. Başka kitaplarda yok sayılmaktadır. Aynı şey Kürtler için de geçerlidir. Kürtçe konuşan vatandaşların olduğu yerde Kürtlerle ilgili tek satır yer 


almamaktadır. 


Tablo 10 
1960-1971 Dönemi Sosyoloji Ders Kitabı (Osman Pazarlı ) Alıntı ve Çıkarımlar 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Al. Ders Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Çıkarım 

No. Kitabındaki Noktalar Kitaptaki kabuller 
Bölüm Adı, (Anlamlar) 

Bölümdeki 
Cümle No 

1 1.syfa 1. Din problemi her devirde önemli Din her zaman 1-5.Alıntı: Farklı dinler ve 
Paragraf sayılmıştır. önemlidir. bunlara inananların dine 
1.Cümle saygısı her devirde önemli 

görülmüştür. 

2 2.Cümle Bu da sebepsiz değildir. 

3 3.Cümle Yeryüzünde Müslümanlık Birden fazla din 

Hristiyanlık Musevilik Budizm vardır. 
Brahmanizm, Fetişizm gibi çeşitli dinler vardır. 

4 4.Cümle Bunlara inanan insanlar da Dinlere inanan 

milyonlarcadır. milyonlarca insan vardır. 

5 5.Cümle Her dinin cemaati kendi dinleri Herkes kendi 

hakkında derin saygı besler dinine saygı duyar 

6 Orta sayfa Toprağın bereketini arttırmak, Önemli her olay 6-9. alıntı. 
orta hayvanları sürüleri çoğaltmak, dini tören Din toplumsal hayatı; paragraf yağmur yağdırmak, yerden gökten nedenidir. toplumsal hayat dini 

gelen bir felaketi def? etmek ava etkilemektedir. 
ve harbe gitmek cenaze doğum olayları birer dini merasim ve ayin sebepleridir. 

7 2.Cümle Merasim süresince dualar okunur. 
Topluca dans edilir. Bunlardan sonra kutsal yemek merasimi başlar. Klanın her ferdi totemden bir parça yer. Bu suretle totemdeki kutsal ve mistik kuvvetin kendisine geçmesi sağlanmış olur. 

8 3.Cümle Eski Türklerde Şölen adı verilen Eski Türklerde de 

ziyafetler ile yağmur duasına benzer. 
çıkmak, yemeklerde dua etmek 

adetleri totem ayinlerinden 

kalmadır. 

9 Son sayfa Sosyoloji yaptığı incelemelerle Sosyoloji din 9-12. alıntı; Toplumsal 
son dinlere karşı cephe almış değildir. karşıtı değildir. yaşam tanrı fikrinin paragraf çıkmasını sağlamıştır. 
I.Cümle 

10 2.Cümle Tersine olarak şurayı ispat Sosyoloji dini 
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etmiştir ki fert yalnız başına kendini aşan azametli kudret fikrine erişemez. 


destekleyen veriler sunar. 


11 3.Cümle İnsan tabiatı ve hayatı ancak İnsan yaşamı 

cemiyet vasıtasıyla anlayabilir. toplum olarak algılayabilir. 

12 4.Cümle Cemiyet olmasaydı insanlar tanrı o Cemiyetler tanrı 

fikrine hiçbir zaman fikrini ortaya erişemezlerdi. çıkartmıştır. 

13 1.syfa 1. Aile Sözünden bugün karı — Aile anne baba ve 13-17. alıntılar. 
Paragraf kocadan ve çocuklardan ibaret çocuktan oluşur Çekirdek Aile ideal ailedir 

topluluk anlaşılır. -Çocuksuz aile ve önceki aile tiplerine olmaz benzemez. 

14 2.Cümle Tarihte ve ilkel kavimlerde Aile şekilleri 

görülen aile şekilleri ise modern dönemsel aileye benzemezler. farklılıklar içerir. 

15 3.Cümle Aileyi tanımak için göz önüne Aile Akrabalıkla 
alınacak ölçü akrabalık daha iyi anlaşılır. 
kavramıdır. 

16 4.Cümle Bugünkü ailede dayı, amca, hala, o Kandaş 
teyze gibi akrabamız bizim ailenin olduklarımız kanını taşıdıkları yani kandaş ailemiz oldukları için akrabamızdır. akrabamızdır. 

17 5.Cümle Fakat cemiyetlerdeki çeşitli aile Aile tipleri için 
tiplerine bakacak olursak kandaşlık yeterli kandaşlık fikrinin de yeter değildir. 
olmadığı görülür. 

18 Orta sayfa Modern ailenin üçüncü karakteri Modem ailenin 18.alıntı. Modern aile 
orta dini tesirlerden kurtularak laik bir önemli dinin etkilerinden kurtulan paragraf şekil almasıdır. karakterinden biri ailedir. 

dinsel etkilerden kurtulmasıdır. 
-Modernlik ile din çelişir. 

19 Son sayfa Memleketimizde kadınlığın (Önceki dönem 19-23 alıntı 
son yükselmesi ve erkeklerle eşit eleştirilere Cumhuriyet ve Atatürk ile paragraf haklara sahip olması cumhuriyet )Kadının haklarını birlikte kadın toplumsal 

devrinin ve bilhassa Atatürk kazanması yaşama katıldı inkılabının eseridir. Cumhuriyet ve -Cumhuriyetle birlikte Atatürk kadına haklar tanıyan sayesindedir. milletlerden kanun 
-Cumhuriyet ve alınmıştır 
Atatürk öncesi -Cumhuriyet dönemiyle olumsuzlanıyor. birlikte kadın daha görünür olmuştur. 
20 2.Cümle Bunu gerçekleştirmek için İsviçre -Kadının hakları 


kanunları esas tutularak Türk 


için en ileri 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medeni kanununu hazırlanmış, 


milletlerden kanun 


kadın en ileri milletlerde olduğu alınmıştır. 
gibi bütün medeni ve siyasi haklarına kavuşmuştur. 

21 3.Cümle Türk kadını evvela şehir Türk kadınının 
meclislerine üye olarak siyasi siyasi hayattaki hayata girmiş, bundan sonra hakları belli milletvekili seçmek ve seçilmek aşamalardan haklarını almıştır. geçmiştir. 

22 4.Cümle Bugünkü Türk kadını erkeklere Türk kadını 
eşit bir fikir ve zekâ sahibi erkeklerle eşit olduğunu göstermiştir. fikir ve zekâya 

sahiptir. 

-Türk olmayan kadınlar için böyle bir şey diyemeyiz. 
- Türk olmayan kadınlar erkeklerle eşit fikir ve zekâya sahip değildir. 

23 5.Cümle Devlet teşkilatında iş hayatında Kadın devlet 
türlü vazifeler ve işler almıştır. teşkilatında da 

çalışmıştır. 

24 1-Toplum Bu misalleri yakından inceleyecek İnsanların bir Toplum; kolektif duygu 
olursanız cemiyetin meydana arada ortak bir düşünce ve hareket tarzı gelmesi için evvela az çok sayıda duygu ve oluşturan bireylerden fertlerin bir araya gelmeleri, sonra o düşünceyle oluşur. 
da aralarında kolektif duygu yaşamaları düşünce ve hareket tarzlarının toplumu oluşturur. 
hâsıl olması geldiğini görürsünüz 

25 2-Devlet: Devlet bir milletin teşkilatlı bir Devlet hukuki Devlet milletten oluşan 

şekil almasıdır. Sınırları belirli bir olarak örgütlenen siyasi ve hukuki kişiliği yurt içinde bağımsız olarak ve farklılıkları olan bir yapıdır. 
yaşayan bir millet hukuk olan millettir. 
kurallarına uygun olarak belirli bir siyasi kişilik alır. İdare edenler ve idare edilenler ayrılır. Yasama yürütme ve yargı vazifelerini görecek organlar meydana gelir. 
O zaman Devlet, hukuki bir suretle teşkilatlanmış olan bir millettir. 

26 3.Değişme Değişme ile ilgili bir tanım 


yapılmamıştır. 
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Din ve Aile konusunda şu noktalar öne çıkmıştır: 


Farklı dinler ve bunlara inananların dine saygısı her devirde önemli görülmüştür. 
Din toplumsal hayatı; toplumsal hayat da dini etkilemektedir. 

Toplumsal yaşam tanrı fikrinin çıkmasını sağlamıştır. 

Çekirdek aile ideal ailedir ve önceki aile tiplerine benzemez. 

Modern aile dinin etkilerinden kurtulan ailedir. 

Cumhuriyet ve Atatürk ile birlikte kadın toplumsal yaşama katıldı. 
Cumhuriyetle birlikte kadına haklar tanıyan milletlerden kanun alınmıştır. 


Cumhuriyet dönemiyle birlikte kadın daha görünür olmuştur. 


Din ile belli bir mesafe koyulduğu görülmektedir. Modemleşme süreci sonunda ailenin çekirdek aile olması; laiklik zorunlu olarak çıkar. Cumhuriyet öncesi dönem eleştirilerek Cumhuriyet dönemi kazanımlar olumlanır. Kadının toplumsal yaşama katılmasını ve bu anlamda onu görünür kılmasını öne çıkarır. 

Bunun dışında aile ve din konusunda şu noktalara değinilmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan sonra Türkler dini sebeplerle Arapların ve İranlıların tesirleri altında kaldılar. Türk ailesi de Patriyarkal aile şekline benzeyen İslami aile karakterini aldı (Pazarlı, 1961, s. 80). Bu ailenin özelliklerini aktardığı bölümde 

“Erkekten kaçmak ve örtünmek başladı. Kadınların çarşaf giymeleri ve örtünmeleri âdeti bize Araplardan geçmiştir. Örtünme milattan 1400 sene evvel Suriye'de başlamış, oradan İbranilere, sonra Araplara ve onların vasıtasiyle de Türklere geçmiştir. Ancak örtünmeye yalnız şehirler ve kasabalarda riayet edilmiş, köylü kadınlarımızın büyük çoğunluğu bu adetlere uymamışlardır... Aristokrat ailelerde ve konaklarda cariye almak usulü baş gösterdi. Bu adet bize İranlılardan geçti” (Pazarlı, 


1961, s. 80) ifadelerine yer verilmektedir. 


4.2.3.6. 1960-1971 Döneminin İdeolojik Söylemlerinin Karşılaştırılması 


1960-1971 döneminin ideolojik yönü ile ders kitapları kıyaslandığında şu koşutluklar öne çıkmaktadır. 
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Tablo 11 
1960-1971 Dönemi İdeolojik Söylemlerinin Karşılaştırılması 


27 Mayıs Hükümet Hükümet Oo 7.Şura Ders Kitabı 

Bildirisi Programıl рговгаті 2 Öne Çıkan Noktalar Öne Çıkan Noktalar 

Öne Çıkan Öne Çıkan Öne Çıkan 

Noktalar Noktalar Noktalar 

Milliyetçilik o Militarist Atatürkçü Militarist Milliyetçi 

Atatürkçü Batı Bloku Batı Cinsiyetçi Atatürkçü 

Batıcı/ Liberalizm Oo Milliyetçi Liberalizm Militarizm 

Laiklik Milliyetçi-muhafazakâr Ötekileştirme 

Dönemin meşrulaştırılması 
Muhafazakârlık 
Laiklik 
Cinsiyetçi 
Mezhepçi 
Batı Bloku 
Antikomünist 
Liberalizm 


1960-1971 dönemi incelendiğinde darbenin hem hükümetlere hem de ders kitaplarına yansıdığı söylenebilir. Bu dönemde asker-millet söyleminin arttığı görülmektedir. Darbeden hemen sonra yayımlanan ders kitabında; darbe sürecinin meşrulaştırılmasına dönük yeni konular; okuma parçaları; tartışma konuları eklendiği görülmektedir. Bu bölümlerde Demokrat Parti'nin yaptığı uygulamalar eleştirilmiş; bu eleştiriler üzerinden darbe yapılması meşrulaştırılmıştır. Bu durum bir yandan sosyolojinin olması gerekeni değil olanı incelemesi ilkesine aykırı bir durum olarak yansımakta diğer yandan da egemen ideolojinin eğitime yansımasını göstermesi bakımından önem taşımaktadır. 

Atatürkçülük konusu bu dönemde daha yoğun işlenmiştir. Hem darbe bildirisinde hem hükümet programında daha fazla yer verilmiş; bu durum ders kitabına yansıdığı görülmüştür. Bununla birlikte dinlerin, ideolojilerin, etnik kökenlerin ötekileştirilip (o olumsuzlaştırılırken; (o İslam'ın, o kapitalizmin/batının, Türklüğün 


olumlandığı görülmektedir. Dine dair yaklaşımında çelişkiler bulunmaktadır. İslam'ı 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diğer dinlere yeğlerken; modernlik-Türklük söz konusu olduğunda dine bakışı 


olumsuzlamaktadır. 


4.3. 12 Mart 1971-12 Eylül 1980 Dönemi 


Bu dönem 12 Mart 1971 ile 12 Eylül 1980 arasını içermektedir. 12 Mart (1921) 
aynı zamanda İstiklal Marşı'nın kabul tarihine denk düşmekte olup 12 Mart 1971 
darbesi bu dönemin ana anlayışına uygun bir sembolik günü oluşturmaktadır. Bu dönemde 12 Mart darbe bildirisi, Erim Hükümeti, Melen Hükümeti, MEB Temel 


Kanunu ve dönemin Sosyoloji ders kitabı incelenmiştir. 


4.3.1. 12 Mart 1971 -12 Eylül 1980 Dönemi Türkiye 


Dönem 12 Mart muhtırasıyla başlamaktadır. 
Genelkurmay Başkanı Tağmaç ile üç kuvvet komutanının imzasını taşıyan 


muhtıra 3 maddeliydi: 


I-Parlamento ve hükümet, süregelen tutum, görüş ve icraatlarıyla yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür. 

2- Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetleri'nin bu vahim ortam 


hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliğini giderecek çarelerin, partiler üstü bir anlayışla meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir. 

3- Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek, idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır 


(http://trde-darbeler.blogspot.com.tr/2009/11/12-mart-1971-darbesi.html 


Erişim24.03.2012). 
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Özetle; 


1) Parlamento ve hükümet yurdu kardeş kavgasına sokmuşlardır. Anayasanın öngördüğü reformlar yapılamamıştır. 

2) Meclis bu durumu partiler üstü bir anlayışla düzeltmelidir. 

3) Yoksa ordu yönetimi bizzat ele alacaktır (Oran, 2011, s. 670). 

4) Atatürk'ün gösterdiği yoldan gidilmelidir. 


Ordunun kendini bir nevi ülkenin sahibi olarak gördüğü ve bu anlayışla darbe yapma geleneğini sürdürdüğü 12 Mart darbesi de tıpkı 27 Mayıs darbesi gibi Atatürk ilkeleri temelinde bir meşruiyet ve ideolojik hat belirlemiştir. 


Oran (2011, s. 670) süreci şöyle değerlendirmiştir. 


Birinci maddede sözü edilen “reformlar” muhtıranın ilk başta birçok kişi tarafından “ilerici ordu darbesi” sanılmasına yol açtı. Nitekim kurulan partiler üstü Erim hükümetinin bir amacı anarşiyi durdurmak, diğeri de reformları yapmaktı; bu amaçla kabineye 10'ün üzerinde teknokrat alınmıştı... Yasadışı örgütlerin banka soygunu ve adam kaçırmalarının devam ettiği bir sırada sıkıyönetim ilan edilerek; ordu, işçiler ve öğrenciler içinde geniş çapta tutuklamalar başladı. Sağ militanların ortadan kaybolduğu ortamda bu tutuklamalar demokrat ve/veya solcu olarak bilinen aydınlara, gazetecilere ve öğretim üyelerine yöneldi... Ara rejim reformlara girişmedi. 3 Aralık 1971'de kabinenin reformcu bakanları ‘11’ler’ bu nedenle istifalarını verdiler. Bu sırada öğrenci liderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın “anayasayı ihlal? den idam edilmeleri, 27 Mayıs'ta aynı gerekçeyle asılan Adnan Menderes, F.R.Zorlu ve Hasan Polatkan'ın intikamının alınması biçiminde yorumlandı. 

Sonuçta, 12 Mart Muhtırası, özgürlükleri 27 Mayıs öncesine döndürmeye çalışan ve 12 Eylül'ün provasını yapan bir hareket oldu. Ara rejim, Erim?'den sonra Ferit Melen hükümetiyle devam edecek, Fahri Korutürk'ün cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Ocak 74'te Ecevit'in başbakanlığında CHP-MSP koalisyonun kurulmasıyla sona erecektir. 


12 Mart Muhtırası Süleyman Demirel'in istifasına yol açmıştı. Ancak Türkiye, 
hükümetsiz kalmamış, genel seçimlere kadar dört ayrı hükümet kurulmuştur. 

12 Mart'tan sonra Demirel istifa etmiş, seçime kadar 4 ayrı hükümet 
kurulmuştur. İlki Nihat Erim Hükümetidir. “Hükümetin 11 bakanı istifa edince Aralık 1971'de son bulmuştur. Hemen akabinde Nihat Erim'i tekrar görevlendirilmiştir. Bu kez de yaklaşık 5 ay sonra, Nihat Erim sağlık sorunları nedeniyle istifa etmek zorunda 


kalmıştır. Görevi Ferit Melen devralmış, AP, CHP ve CGP'den müteşekkil bir 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koalisyon hükümeti kurmuştur. Nisan 1973 yılında Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ferit Melen görevi bırakmıştır (Tekin ve Okutan, 2011, s. 182). 

Süleyman Demirel'in Mart 1975-Haziran 77 arasında sağ partilerle kurduğu “LMC”, sonra hemen arkasından Kasım 1977-Ocak 78 arasındaki “TI. MC? hükümetleri sırasında hızlandı. Başbakan yardımcılarından Türkeş “Komandolar? diye anılmaya başlayan ülkücülerin solculara saldırmalarını, “güvenlik kuvvetlerine yardımcı? 
oldukları biçiminde açıkladı (Oran, 2011, s. 672). 

73'ten sonra gelen petrol şokunun etkisiyle çökme sürecine gelen ekonomik 
ortamda cinayetler başlamıştı. Üç tane devalüasyonun yapıldığı, 1977 yılının 1 
Mayısında Taksim'deki kutlayıcıların üzerine, meydandaki lüks otellerin çatısından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı ve 34 kişinin öldürüldüğü olayda hiçbir fail yakalanamadı. Bunu, seri cinayet biçiminde faili meçhul öldürmeler izledi. Öldürülenler arasında Gün Sazak ve Hamit Fendoğlu “Hamido? gibi sağcılar da bulunmakla birlikte, öldürülenlerin büyük çoğunluğu demokrat ve/veya solcu olarak bilinen gazeteciler ve 


öğretim üyeleriydi (Oran, 2011, s. 672). 


4.3.2. 1971-1980 Döneminin Hükümetleri ve Eğitim Programları 


Erim Hükümetleri (26.03.1971-22.05.1972) döneminde iktidar olmuşlardır. Bu dönemde de 1960 darbesinin yansımaları vardır. Hükümet programının girişine şöyle başlar: 

“1960 Devriminin Türkiye'ye kazandırdığı 1961 Anayasa'sı Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak dengeli bir gelişmenin çerçevesi olarak ortaya çıkmıştır. Anayasa'nın getirdiği düzen içinde dinamik bir yapıya sahip olan toplumumuz hızlı bir toplumsal ve siyasal değişme sürecine girmiştir” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/AP33.htm, Erişim: 24.03.2012). 

Programda 71 Muhtırası nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri över: 

“...Devlet ve toplumda gelişen çeşitli güçler arasında kuralları belli ilişkiler kurulamamış ve karşılıklı bir güvensizlik ortamı doğmuştur. Bu ortam son ayların karışıklıklarına ve 12 Mart muhtırasının 2 nci maddesi ile çözümlenmesi istenen siyasal bunalıma yol açmıştır. Bu muhtıra ile tutulan yol Yurt sorunları karşısında çok hassas olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin demokratik rejime ve Anayasa düzenine bağlılığının en 


açık delilidir” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP33.htm, Erişim: 24.03.2012). 
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Bu söylemle bir anlamda 12 Mart darbesinin meşruiyetini ve gerekliliğini vurgular. 
Kendilerini “Reform Hükümeti” olarak tanımlar. Yapmayı düşündükleri 


reformlardan bazıları şunlardır: 


- Atatürk ilkelerinin ve devrimlerinin tüm olarak uygulanması, 

- Laiklik ilkesinin tam olarak uygulanması, 

- Öğretim birliğinin sağlanması, 

- Özel kesimin toplum yararına uygun bir çalışma düzeni, güvenlik ve kararlılık içinde kalkınmaya katkıda bulunması, 

- Gelir dağılımını düzeltecek vergi, bütçe, kredi ve başkaca tedbirlerin alınması, 

- Eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi, 

- Sağlık sosyal yardım ve başkaca kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bunlardan yararlanmada eşitlik sağlanması, 

-Gençliğin temel sorunlarının ele alınması yapacağımız reformların hedefleri 


olacaktır. 


Ön planda yapabileceğimize inandığımız ve yapmaya kararlı olduğumuz 


reformlar: 


- Toprak ve tarım reformu, 

- Milli Eğitim reformu, 

- Mali Reformlar, 

- Hukuk ve Adalet Reformu, 

- Devlet kesiminin yeniden düzenlenmesi, 
-Enerji ve tabii kaynaklarla ilgili reformlardır 


(http://Www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP33.htm, Erişim: 24.03.2012). 


Eğitime dair ise; nasıl ki genel siyasi noktalarda diğer rejimler eleştirilip Atatürk vurgusu yapıldıysa eğitim kurgulanırken de aynı yolun izlendiği görülmektedir. 

“Atatürk'ün eğitimde birlik (Tevhid-i Tedrisat) ilkesine aykırı, bütün uygulamalara son verilecektir. Din işlerinin yönetimi siyasal ve kişisel çıkar 


hesaplarının üstünde tutulacak ve laiklik esaslarına göre ele alınacaktır. Din 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görevlilerinin meslek içi ve meslek dışı eğitimi bu ilkeler ışığında düzenlenecektir. 
İmam - Hatip Okulları orta öğretim sistemine uyacak biçimde ıslah olunacaktır” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP33.htm, Erişim: 24.03.2012). 

Daha sonra büyük tartışmalara yol açacak 8 yıllık eğitime dair ilk vurgu Erim Hükümeti tarafından dile getirilir: 

“Zorunlu öğretim süresinin ileride bütün yurda yayılmasına hazırlık olarak çok yönlü öğretim yapan ve öğrenciyi hem üst okullara hem de çalışma hayatına hazırlayacak sekiz yıllık okulların deneme olarak kurulmaları için gerekli hazırlıklara hemen başlanacaktır. İlk ve orta öğretimde tek kitap düzeni uygulanacaktır” 


(http://Www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP33.htm, Erişim: 24.03.2012). 


Programda yine “Atatürk ülküsü” vurgusu dikkat çeker: 

“Öğrenci artışını karşılayacak sayıda ve nitelikte Atatürk ülküsüne bağlı öğretim üyesi ve öğretmen yetiştirilmesi sağlanacak, öğretim üyesi ve öğretmenlik mesleğinin daha çekici kılınması için çözüm bekleyen sorunlar ele alınacaktır” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP33.htm, Erişim: 24.03.2012). 

П. Erim Hükümeti (11.12.1971-22.05.1972) dönemindeyse ülkede Atatürk ilke ve inkılapları dışındaki farklı görüş ve ideolojilere karşı olduğunu vurgular. 

“Ülkemizde aşırı sol cereyanların komünizmin aşırı sağ cereyanların hilafetçiliğin şeriat esaslarına dayanan teokratik devlet kurma arzularının ve her çeşit bölücü faaliyetlerin” karşı olduğunu kesin bir dille belirttikten sonra “Milletimizin ekonomik sosyal ve kültürel gelişmesinin Atatürk ilkelerine uygun reformcu bir görüşte sağlanmasını zorunlu görüyor ve görüş etrafında Cumhuriyetimizin bütün kuruluşlarının birleşmesi gereğine inan”dığını belirtir (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP34.htm, Erişim: 24.03.3012). 

“Herkesin Cumhuriyet ilkelerine, demokratik parlamenter rejime onun geleceğine inanması geleceğe ümit ve güvenle bakması” konusunda bir konsensüse varılmasının yararlı olacağı, yaşanan sorunların “demokratik rejim” içinde halledilmesi” gerektiği, bunu yapabilecek potansiyelin ise parlamentoda bulunduğu belirtilir. Hedef olarak da siyasi iktidarların seçimle değiştirilmesi için çalışacaklarını, “Partiler üstü hükümet olarak hiç bir partiye mal edilemeyecek olan icraatımızın yürütülebilmesi memleketimizi içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik bunalımdan kurtaracak reformların ogerçekleştirilebilmesi için, geçmişte yapılan hataların tenkit ve münakaşasının bir yana bırakılması” gerektiği dile getirir. Bu açıdan “Parlamento ile 


hükümet ilişkilerinde tam bir anlayış ve ahenkli bir çalışma havasının hâkim kılınması” 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ve “Anayasamızın hükümlerine göre demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerimizin birbirlerini yıpratma yerine memleket sorunlarının çözümlenmesi yönünde birleşeceklerini” düşündüklerini söyler (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP34.htm, Erişim: 24.03.3012). 

Erim Hükümetinin 2. Döneminde (11.12.1971-22.05.1972) ise Milli Eğitim Temel Kanunu ve üniversite ile ilgili yapılacak düzenlemelerden bahseder. 

“Eğitimle ilgili reformlar konusunda özel yüksekokulların üniversite ve akademilere bağlanması ve imam hatip okullarının orta öğretime dayandırılması ile ilgili kararlar korunaca”ğı, “İlköğretimden üniversiteye kadar her öğretim düzeyindeki kuruluşları ve eğitimi kapsayan diğer kanunlar en kısa zamanda hazırlanarak Yüce Meclislerin takdirine sunulacaktır. Üniversiteler Kanunu Anayasanın 120 ve 129 uncu maddeleri ışığı altında ve üniversitelerle yakın bir işbirliği içinde hazırlanarak Yüce Meclislere sunulaca”ğını belirtir. 

“Atatürk Ülküsü” vurgusu yapılarak öğrencilerin bunun dışında kalan sağ ya da sol ideolojilerle “zihinlerinin bulandırılması ve ön yargıya saptırılması” konusunda dikkatli davranılacağı vurgulanır. 

Her kademedeki öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerimizin Atatürk ilkelerine uygun bir anlayış içinde yetişmeleri sağlanırken bu öğrencilerin sol ve sağ aşırı uçlar tarafından zihinlerinin bulandırılmaması ve ön yargılara saptırılmamasına üstün bir dikkat gösterilecektir”  (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP34.htm, Erişim: 24.03.3012). 

Melen Hükümeti 22.05.1972 ile 15.04.1973 tarihleri arasında iktidarda kalmıştır. 
Dönem itibariyle olağanüstü bir dönemde hükümet oldukları bu nedenle özellikle bazı işlere daha fazla önem atfedileceği belirtilmiştir. 

“Türkiye, demokratik rejimi seçmekle rejim tartışmalarını çoktan geride bırakmıştır. Bunun içindir ki milli lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini yüceltmek, insan haklarına dayanan hür demokratik rejimi her geçen gün biraz daha güçlendirmek şaşmaz amacımız olacaktır” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP35.htm, Erişim: 24.03.2012). 

Programda “yıkıcı faaliyetler” “komünizm” “aşırı sağ” ve “bölücülük”le mücadele edileceği belirtilmiştir. Ancak asıl vurgu komünizmle mücadeledir. 
“Hükümetimizin bu dönemde yıkıcı faaliyetlere ve özellikle komünizme aşırı sağ ve bölücülüğe karşı mücadeleyi tesirli hale getirecektir. Seçimlere selametle 


ulaşabilmemizin diğer önemli şartı da iktisadi sosyal ve kültürel gelişmemizi 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hızlandıracak reformların süratle gerçekleştirilmesidir” 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP35.htm, Erişim: 24.03.2012). 


“Komünizm ve her türlü bölücü ve aşırı faaliyetler öncelikle üzerinde duracağı”nı, Türkiye'yi içinden yıkmak parçalamak demokratik rejimi ortadan kaldırmak isteyenler ve bu amaçla silahlı saldırılara girişmiş olanlara karşı bir süreden beri kahraman ordumuzun sıkıyönetiminin ve güvenlik kuvvetlerimizin açtığı mücadele ”de başarılı bunun dışında “Komünizm afetinden milletimizi ve yurdumuzu korumak için güvenlik tedbirleri yanında başka tedbirlere de ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Yıkıcı ve bölücü unsurların yuvalanmayı başardıkları kurum ve kuruluşları bunların zararlı faaliyetlerinden kurtarmak” gerektiğini ifade etmektedir (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP35.htm, Erişim: 24.03.2012). 

Bunun için iki hedef belirler: Gençlerin tek taraflı propagandanın, yurt dışındaki işçilerin de yıkıcı akımların etkisinden kurtarmak. Bunun sağlanabilmesi için devletin ve hükümetin tüm gücünü kullanacağını söyler. “Hükümetimiz anarşinin kanunsuz eylemlerin komünizmin ve her türlü bölücü faaliyetlerin ortadan kaldırılması için iktidarı ve yetkisi içinde olan bütün idari ve kanuni tedbirleri almakla beraber yeni yetki ve müeyyidelere ihtiyaç gördüğü takdirde veya bunlar bir Anayasa değişikliklerini zorunlu kıldığı hallerde durumu Yüce Meclisin takdirine sunacaktır” (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP35.htm, Erişim: 24.03.2012). 

Yine “özellikle sözü geçen kanunsuz hallerin Sıkıyönetimin nihayete ermesinden sonra da süratle ve etkili bir şekilde kovuşturulmasını ve cezalandırılmasını mümkün 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kılacak yargı tedbirleri araştırılaca”ğını dile getirmektedir (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP35.htm, Erişim: 24.03.2012). 

Eğitim reformunun gerekliğinden ve tüm eğitim kademelerinin bir çatıda toplanmasını sağlayacak düzenlemeler yapmayı ve düzenlemeleri de Atatürk Milliyetçiliği ilkeleri üzerinde oturtmayı hedeflediğini belirttiği programda şu noktalara dikkat çekilir: 

Eğitim sisteminin toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için gereken insan gücü ihtiyacını sürekli olarak sağlayacak akılcı bir düzenleme ve çağa uygun bir anlayışa kavuşturulacağı; “hazırlanacak olan Milli Eğitim Kanunu tasarısında okul öncesinden başlayıp ilk, orta ve yükseköğretim kurumları ile yurdumuzun ekonomik kalkınmasına büyük ölçüde katkıda bulunan teknik okullar bir bütünlük içinde ve çağımızın modem eğitim sistemleri açısından ele alınaca” ğını belirtmiştir. “Bu tasarı ile 


aynı zamanda Cumhuriyet Hükümetlerinin bugüne kadar çıkarılmış eğitimle ilgili 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dağınık bütün kanunlar да bir araya getirilmiş ve Türk eğitim felsefesi Türk toplumunun yapısına çağımızın ileri bilim ve teknoloji gereklerine ve Atatürk milliyetçiliği ilkeleri üzerine oturtulmuş olacaktır” 

(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP35.htm, Erişim: 24.03.2012). 

Melen hükümeti; istediği insan/vatandaş tipini kurgularken yine Atatürk ilkelerine gönderme yapar. Atatürk ilkelerinin bilimsel açısından incelenmesi için bir kanun çıkaracaklarını belirtir: 

“Bütün öğretim kademelerinde uygulanacak programlar, Atatürk ilkelerine laik ve sosyal devlet esaslarına, hür, demokratik düzene yürekten inanmış milli bir ruh ve heyecan taşıyan vatandaşlar yetiştirilecek şekilde değiştirilecektir. Bu amaca varmak için işe her derecedeki okullara öğretmen yetiştiren kurumlardan başlamak zorunluluğuna inanıyoruz” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP35.htm, Erişim: 24.03.2012). 

“Atatürk ilkelerini bilimsel açıdan incelemek, bu alanda gerekli araştırma ve yayın yapmak üzere kurulması öngörülen Atatürk Akademisi Kanun Tasarısının süratle kanunlaşması” için çalışılacağı, milli varlığımızın temeli olan gençliğe, milli birlik ve beraberlik içinde kalkınma planları hedeflerine uygun yükseköğretim imkânları sağlanması için yükseköğretim sistemimizin geliştirilmesi gayretlerine önemle devam 


89% 


edilece”ği belirtilmiştir . (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP35.htm, Erişim: 24.03.2012). 


Talu Hükümeti 15.04.1973 ile 26.01.1974 tarihleri arasında hükümette kalmıştır. 
Koalisyon Protokolü'nde (AP -CGP- Bağımsızlar) anarşinin önlenmesi, reformların Atatürkçü çizgide olması noktasında fikir birliği söz konusudur: 

“Anarşinin önlenmesi, kanun hâkimiyetinin sağlanması ve Anayasada öngörülen reformların Atatürkçü çizgide gerçekleştirilmesi amaçlarına yönelmiş olan başlıca tasarıların seçimlerden önce kanunlaşması, önümüzdeki aylarda hükümet ve parlamento faaliyetlerinin mihverini teşkil edecektir” 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/KP36.htm, Erişim: 24.03.2012). 
Hükümet programında millli eğitim politikasının hedeflediği gençlik: 


“Bir yanda Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımızın öngördüğü hedeflere göre iktisadi ve sosyal kalkınmamızın dayandığı insan gücü ve teknoloji ihtiyaçlarımıza 


cevap verecek, diğer yandan Cumhuriyete, insan hak ve hürriyetlerine, Türk 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Milliyetçiliğine demokratik, lâik, sosyal hukuk devleti anlayışına sahip, Atatürk inkılaplarının koruyucusu bir gençlik yetiştirmek amacına yöneltilecektir” (https://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP36.htm, Erişim: 24.03.2012). 

Ecevit Hükümeti, 26.01.1974 ile 17.11.1974 tarihleri arasında görevde kalmıştır. Hükümet programına temel olan koalisyon protokolünde de belirtildiği gibi 

“Milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” ilkesine yürekten inanan; hukukun üstünlüğüne demokratik hak ve hürriyetlere saygılı, Cumhuriyet Halk Partisinin ve Milli Selamet Partisinin ortak gayesi kanunları herkese eşit olarak uygulayan, Atatürk ilkelerine bağlı bir Devlet idaresiyle anlayış kardeşlik ve sosyal adalete dayanan bir toplum düzeninin kurulmasıdır” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP37.htm, Erişim: 27.03.2012). 

Hükümet programında yer alan eğitim politikası önceki hükümetlerin bir toplamı şeklidedir. Atatürk ilke ve milliyetçiliği, milli birlik, milli kültür vs. geliştirilmesi, eğitimde imkân eşitliği gibi vurgular bu hükümet döneminde de yer almıştır. 

İktidarda kaldıkları süre içinde “Özgürlükçü demokrasiyi güçlendirici; İnsanlıkçı ve barışçı; Atatürk ilkelerini ve milliyetçiliğini, Devletimizin güvencesi olarak ve çağdaş uygarlığın göstergesi olarak yeni kuşakların bilincinde yaşatıcı; Milli birliği ve bağımsızlığı güçlendirici; milli kültürü, çağdaş insanlık kültürüyle uyumlu olarak geliştirici” niteliğe sahip, “Eğitimde olanak eşitliği, yaygınlık, süreklilik ve birlik sağlanacaktır. Özellikle dar gelirli aile çocuklarının yatılı, kredili ve burslu öğrenim olanakları genişletilece”ği vurgulanmıştır 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP40.htm, Erişim:24.03.2012). 


Ecevit ile Erbakan koalisyonunun oluşturduğu hükümet zorunlu ahlak dersi konması gerektiğini “Çocuklarımıza töre ve geleneklerimizle milli hasletlerimize uygun ahlak kaidelerinin öğretilmesi gayesi ile ilk ve orta öğretime mecburi ahlak dersleri konulacaktır. Bu dersleri okutacak öğretmenlerin gerekli vasıfları taşımasına özel bir önem” verileceğini belirtir. 

(http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP40.htm, Erişim:24.03.2012) 

Üniversitelerin parasız olması ve üniversitelere sınavsız geçiş de programda yer almaktadır. 

Bütün meslek ve sanat dallarında eğitim ilköğretime dayalı olacak, ortaokullarda meslek ve sanat eğitimi veren çeşitli bölümler bulunacaktır. Ortaokuldan sonra öğretim dalını değiştirmek isteyenlere hazırlayıcı imkânlar temin edilecektir. Liselerde de, 


şartlara göre değişen çeşitli bölümler bulunacaktır. Ortaokulda mesleki öğretim 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görenler, gerekli şartları yerine getirmek kaydı ile liselerin yükseköğrenime hazırlayan bölümüne geçebileceklerdir. Böylelikle öğrenimde kimsenin önünün tıkanmama ilkesi gerçekleştirilmiş olacaktır. Üniversite ve yüksekokullara giriş, liselerde yükseköğrenime yönelen öğrenciler için imtihansız olacaktır... 

Yüksek İslam Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve benzeri diğer yüksekokullara geniş bilimsel araştırma yapma imkânları sağlanacaktır. Yükseköğrenim parasız olacak, yükseköğrenime alınacak öğrenci sayısı ve bunların fakülte ve bölümler arasındaki dağılımı kalkınma planlarında öngörülen yetişmiş insan gücü hedeflerine göre tespit olunacaktır (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP37.htm, Erişim: 24.03.2012). 

IV. Demirel Hükümeti Programı (31.03,1975-21.06.1977) klasik söylemleri 


aşmayan söylemler yer almaktadır. “Türk Milletinin bütün ferdlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün halinde milli şuur ve ülküler etrafında toplayan; aziz ve büyük milletimizin, dünya milletler camiasının şerefli bir üyesi olarak, milli birlik ruhu içinde daima yüceltilmesini amaç bilen Türk Milliyetçiliği” çerçevesinde hareket edeceği “Milletimizi tarih boyunca ayakta tutan milli ve manevi değerlere bağlı ve saygılı olarak ve bunlardan kuvvet alarak, Türk Milletini çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne (o çıkarma”ya Oo çalışacaklarını ifade eder (http://www.tbmm.gov.tr/ 


hukumetler/HP39.htm, Erişim 24.03.2012). 


Önceki hükümetler gibi bu hükümet de “komünizme, her çeşit anarşiye Anayasa ve kanun dışı eylemlere, milli bütünlüğü zedeleyici ve Cumhuriyeti tahrip edici her türlü faaliyete karşı, devletin, Anayasa düzeni içinde kendisini savunmasını ve bu çeşit tehlike ve faaliyetlerle etkili şekilde mücadele edilmesi” gerektiğini, “İç güvenliği, asayişi ve kanun hâkimiyetini sağlamakla görevli devlet kuruluşlarının ve güvenlik kuvvetlerinin, görevlerini tarafsızlıklar, azim ve kararlılıkla yerine getirebilmeleri için” tüm tedbirlerin alacağını belirtir. 

İç ve dış tehditlere karşı mücadele edileceği vurgusunu yineler: “Ülkemizi her türlü dış ve iç tehlikeye karşı koruyacak tedbirleri almayı, başlıca görev saymaktayız. 
Hükümetimiz, hür ve demokratik rejimin vazgeçilmez gereği olan düşünce ve inanç hürriyetine ve Anayasamızın teminatı altındaki bütün temel hürriyetlere saygılı olacaktır.” Ülkeyi bölmeye, yıkmaya girişilecek eylemlere karşı kanunları uygulayacaklarını söyler. “Hürriyetlere saygılı olduğumuz ölçüde, meşru nizamın korunmasında ve kanun hâkimiyetinin sağlanmasında da kararlı olacağız. Kanunların 


suç saydığı fiillere hiç bir şekilde müsamaha etmeyecek ve kanun dışı eylemlere 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girişenlere karşı kanunların tam olarak uygulanması için gerekli dikkati 


göstereceğiz ”(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP39.htm, Erişim 24.03.2012). 


Temel hak ve özgürlükleri savundukları ancak bu hak ve hürriyetlerinin “Temel hak ve hürriyetler” in “hiçbirinin, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılmaması da önem taşı”dığı söyleyerek aslında bir anlamda devletin varlığını hak ve özgürlüklere yeğ tutmuştur (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP39.htm, Erişim 24.03.2012). 


Eğitim programı şu hedefleri içermektedir. 


Milli eğitimde amacımız; milletimizin bütün fertlerini, Türk milletinin milli, ahlakı, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; Atatürk inkılaplarına ve Türk milliyetçiliğine bağlı; insan haklarına ve milli, demokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş; büyük ve şanlı tarihimizle iftihar eden, milletimizin geleceğine güvenle bakan, her türlü taklitçilikten uzak, milli şahsiyetini müdrik, ilim, teknik ve medeniyet yarışında insanlığa örnek olmayı hedef alan vatandaşlar olarak yetiştirmektir. 

Öğretimin her kademesinde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanmasına özel bir önem verilecek, vatandaşların kabiliyetleri ve arzularına göre ve kendi maddi imkânlarına bağlı olmaksızın yetişme ve bir meslek edinme imkânları artırılacaktır. Öğrenci bursları miktar ve sayı itibarıyla artırılacak, parasız yatılı öğrenci sayısı çoğaltılacaktır. Yurtlar, öğrenci kredileri, ders araçları ve gereçleri, artan ihtiyacı karşılayacak seviyeye çıkarılacaktır. 

Eğitimde metot ve araçtan daha önemli olan öğretmenlik mesleğine gereken önem verilecek; feragatle görev yapan öğretmenlerimizin maddi ve manevi sorunlarının çözümlenmesine, meslek içi eğitimlerini ve ilerlemelerini sağlayacak şartların hazırlanmasına gayret sarfedilecektir. 

İlk ve ortaöğretimde okutulmakta olan ahlak dersleri, gayesine uygun ve milli ahlak esaslarına göre düzenlenecek ve bu dersleri, öncelikle, İlahiyat Fakültesi, İslami Bilimler Fakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü ve İmam-Hatip okulları mezunları okutacaklardır. Din derslerinin normal ders saatleri içinde ve gerekli vasıfları taşıyan öğretmenlerce verilmesi sağlanacaktır. 

Müfredat programlarının milli kültürümüze uymayan kısımları değiştirilecek, milletimizin ilme ve insanlığa yaptığı hizmetlerin öğretilmesine önem verilecektir. Milli eğitimde, gençliğin bedeni gelişmesi için okul için spor teşvik edilecektir 
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(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/AP39.htm, Erişim:24.03.2012). 


V. Demirel Hükümeti (21.07.1977-05.01.1978) dönemi hükümet programında 


da Atatürk; milliyetçilik ve antikomünizm söylemleri yer almaktadır. 


Asırlar boyunca hür ve bağımsız yaşayan Türk Milleti, kendisine hayat tarzı olarak seçtiği hür demokratik rejimle idare edilecektir. Hür demokratik rejimi, insan haysiyetine en uygun bir idare şekli sayıyoruz. 

Büyük Atatürkün önderliğinde Aziz milletimizin kurduğu Türkiye Cumhuriyetini, Anayasamızdaki temel nitelikleri ile savunmaya ve her şartta korumaya kararlıyız. 

Komünizmin, faşizm ve diğer materyalizme dayalı zihniyetlerle, insanca yaşama hak, hürriyet ve haysiyetiyle bağdaşmayan ve bütün maddi, manevi değerleri yok eden her türlü zulüm ve tahakküm idarelerine ve dikta heveslerine karşıyız. Milli, manevi ve tarihi değerlere sahip ve bunlara sadakatle bağlı olmayı mukaddes bir görevin gereği sayıyor, bunlarla övünüyoruz 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/AP4 1 .htm, Erişim:24.03.2012). 


İktidar-eğitim-ders kitapları arasındaki ilişkiyi yansıtan net bir örnek de programda yer almaktadır. Bazı ders kitaplarının yeniden yazılımında milli inançlar, manevi değerler ve bunlara bağlılığı sağlayacak bir içeriğe yer verileceği belirtilmiştir 

“Müspet ilimlere ait ders kitaplarında, milletimizin bu ilimlere yaptığı hizmetleri tanıtan bölümlerin konulmasına önem verilecektir. Yeni nesillere dünya görüşü aşılamakta önemli rol oynayan, bilhassa ahlak, sosyoloji, felsefe ve psikoloji gibi derslerin kitapları evlatlarımızın milli inançlarını, manevi değerlerini tahrip edici, değil, bilakis milli ve manevi değerlere bağlılığı temin edici şekilde yeniden yazılacaktır” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP4 1 .htm, Erişim:24.03.2012). 

Gençlerin yetiştirilmesinde neyin önemseneceği kadar neyin dışlanacağı da programda yer almaktadır. 

“Devletimizi ve milletimizi büyük yapmada, milli kalkınma hamlelerimizin kaynağı ve cevheri olan gençliğimizin en yararlı şekilde yetişmesi için her türlü gayreti, dikkati esirgemeyeceğiz. Gençliğimizin yetişmesinde, yabancı ideolojik akımların ve taklitçiliğin yayılışına müsaade etmeyeceğiz” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP4 1 .htm, Erişim:24.03.2012). 

Eğitimde özellikle dinselleşmeye dair önemli hedefler konulmuştur. Bunlar 


arasında İslam Enstitüsü mezunlarının felsefe grubu öğretmeni olarak atanması, Manevi 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İlimler Üniversitesi kurulması, İmam Hatip Liselerinin ilkokullara dayalı olması ve sayılarının artırılması konularında adımlar atılacağı programda yer almaktadır 

İslam enstitüleri akademi haline getirilecek, ilmi araştırma güçleri artırılacak, adet ve öğrenci sayıları çoğaltılacaktır. Akademi mezunlarının, liselerde, felsefe, ahlak, sosyoloji ve psikoloji öğretmeni olarak görev yapmaları sağlanacaktır. En yüksek seviyede âlim yetiştirmek üzere bir “Manevi İlimler Üniversitesinin? kurulmasına önem verilecektir. 

“İmam-hatip lisesi ve diğer meslek lisesi mezunlarını, üniversite ve yüksekokullara giriş imtihanlarında, diğer lise mezunları ile aynı şarta tabi tut”ulacağı, İmam-Hatip lisesi mezunlarını, ilkokullarda din ve ahlak dersleri hocası olarak görev yapmalarını sağla”nacağı, İmam-Hatip liselerinin ilkokullara dayalı olmasını ve sayılarının ve kontenjanlarının artırılmasını” sağlayacağı programda yer alan diğer öğelerdir (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP41.htm, Erişim: 24.03.2012). 

05.01.1978 tarihinde başlayıp 12.11.1979 tarihinde biten Ш. Ecevit Hükümeti 


ülkede süregelen çatışma ortamında kurulmuş, bu ortamın ruhu programa da yansımıştır. Dönemin hükümet programına benzer bir çerçeve söz konusudur. Bu Çerçevenin ortak özelliği, Atatürk, Cumhuriyet vurgusu ile Cumhuriyeti yok etmeyi amaçlayan “totaliter bir baskı ve terör rejimini kurmaya yönelen ve yurttaşların özgürlük ve huzur içerisinde korkusuz yaşama haklarını, can güvenliğini, kanun hâkimiyetini ortadan kaldırmaya çalışan, her çeşit Anayasa dışı faaliyetlere karşı demokrasiyi ve Cumhuriyeti korumak ve savunma”yı temel hedef olarak ortaya 


koymuştur (http://Wwww.tbmm.gov.ti/hukumetler/HP42.htm, Erişim 30.03.2012). 


Farklı düşüncelerin demokrasi için önemli ve gerekli olduğu, bu farklıların aynı potada eritip “milli birliği sağlamak ve sağlamlaştırma”k gerektiğini bunu yapmak için “düşünce tartışmasının düşmanlığa veya silahlı çatışmaya (dönüşmeden yapılabilmesi”nin önemli olduğunu çünkü ”düşünce ayrılıkları yüzünden insanların çatışması bir milleti böler, zayıflatır, geri bırakır; ama iç düşmanlığa ve çatışmaya meydan verilmeden demokrasi kuralları içinde her konunun özgürce tartışabilmesi bir milletin güçlenip ilerlemesini kolaylaştır”dığının altını çizer. 

Birilerinin özgürlüğünün başkalarının veya herkesin özgürlüğünü ve güvenliği için tehdit olmaması, tehlikeye sokmaması “benimsediğimiz özgürlükçü demokratik rejimde düşüncelere baskı yoluyla huzur ve birlik sağlanamaz. Düşünce ve inanç özgürlüğünü demokrasinin kesin gereği sayan Hükümetimiz, özgürlüklerle şiddet 


eylemlerini veya devletin birliğine, ülkenin bütünlüğüne yönelen saldırıları ve 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davranışları birbirine karıştırmamak gerektiği” belirterek, Hükümetin “düşünce ve inanç özgürlüğünü her türlü baskıdan kurtarmak için çalışmayı olduğu kadar, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak boyutlara ulaşan, kamu düzenini ve güvenini temelinden sarsan, hür demokratik rejimi, devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü tehdit eden olaylarla demokratik hukuk devleti kuralları içinde etkin biçimde mücadele etmeyi de öncelik taşıyan ödevlerinden say”dığını söyler (http://Www.tbmm.gov.tr/hukumetler/AP42 htm, Erişim 30.03.2012). 

Türkiye'de politik olayların en üst düzeyde olduğu bir dönem rastlar. Gerek dil gerekse söylem açısından bakıldığında birlik ve beraber mesajları ile can güvenliği ve gençler arasında ayrım gözetilmemesi okulların siyasi tartışma ortamları olmalarına izin vermeyeceği vurguları ön plana çıkmaktadır. Eğitimde önceliğin can güvenliği ve öğrenim özgürlüğüne verilmesi dönemin ruhunu anlamak açısından çarpıcıdır. 

Milli eğitimin temel hedeflerini anayasada yer alan “birleştirici, çağdaş milliyetçilik bilincine erişmiş, Atatürk ilkelerini ve demokratik anlayışı benimsemiş, ailesine, vatanına, Türk ulusuna ve insanlığa karşı görevlerini ve sorumluluklarını bilen, milli ve manevi değerlere bağlı, düşünce ayrılıklarına rağmen barış ve özgürlük içinde yaşayabilen kuşaklar yetiştirmek, insan haklarına dayalı hür demokratik rejimi, milli birliğimizi ve bağımsızlığımızı güçlendirmek; köklü ve zengin kültürümüzü çağdaş insanlık kültürüyle birlikte geliştirmek” olarak belirlenir. “Türk Ulusunu çağın uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak, Eğitimde Hükümetimiz, öncelikle can güvenliğini ve öğrenim özgürlüğünü sağlayacaktır. Geride bıraktığımız dönemlerde, yasal hakları çiğnenerek okula alınmayan veya can güvenliği nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere, yitirdikleri ders yılı, hızlandırılmış programlarla geri kazandırılaca” ğını dile getirilir (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP42 htm, Erişim tarihi: 24.03.2012). 

Öğrenciler arasında farklılıkları engellenip yurtlardaki kamplaşmanın önüne geçileceği de program da yer almaktadır. “Öğrenciler arasında siyasal düşüncelerine göre ayırım yapılması ve okulların, uygarca tartışma ölçüleri ötesinde, siyasal çatışma yerlerine dönüştürülmesi kesinlikle önlenecektir. Öğrenci yurtları birbirine düşman ve kapalı kaleler veya ideolojik savaş alanları durumundan çıkarılacaktır” 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP42.htm, Erişim tarihi: 24.03.2012). 


Ders kitaplarının “çağdışı” ve “ulusal birliği” sarsıcı niteliğe sahip ders kitaplarının kaldırılması da programda yer almaktadır. Programda yer alan diğer konular; son yıllarda yaygınlaşan çağdışı ve ulusal birliği sarsıcı ders kitapları 


kaldırılacaktır. İmam-Hatip Liselerinin müfredat, eğitim eksiklikleri giderilecektir. 
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İmam-Hatip Liselerini bitirenlerin yükseköğrenim olanakları sağlanacaktır. Yüksek İslam Enstitüleri akademiye dönüştürülerek bilimsel nitelikleri güçlendiril”mesi gibi konulardır. Ayrıca “Bütün yükseköğrenim kurumlarında demokratik yönetimle birlikte öğrenim ve öğretim özgürlüğü sağlam güvencelere kavuşturulacaktır. Üniversiteler yurdun her bölgesinde yaygınlaştırılıp geliştirilmesi de programda işlenmiştir (http://Www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP42.htm, Erişim tarihi: 24.03.2012). 

Dönemin son hükümeti VI. Demirel Hükümetidir. 12.11.1979-12.09.1980 


dönemleri arasında görevde kalmıştır. Programda milliyetçilik, Atatürkçü perspektif ve bölünemez bütünlük kavramları sıkça işlenmektedir. 

“Aziz milletimizin bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, milli şuur ve ilkeler etrafında toplayan ve milletimizi, dünya milletler camiasının şerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyetçiliği” nin hükümetin ilham kaynağı olduğunu belirtir. 

Hükümetin temel amacının “milli ve manevi değerlerimize bağlılık ve sahiplik şuuru içerisinde, Türk milletini büyük Atatürk'ün işaret ettiği şekilde çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Hükümetimiz, demokratik rejimin vazgeçilmez gereği olan düşünce, inanç ve ibadet hürriyetine, anayasanın teminatı altında bulunan bütün temel hak ve hürriyetlere saygılı olmak olduğunu söyler. “Anayasa ve kanun dışı eylemlerle Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü zedeleyen, dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri anayasada yer alan Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmayı hedef alan faaliyetlerle müessir şekilde mücadele edilmesi” gerektiğini belirtirken yasaklanan tüm ideolojilere ama özellikle komünizm 


ce 


tehlikesine dikkatli olunması gerektiğini işler “ kanunlarımızın yasakladığı her türlü ideolojinin, her türlü totaliter rejim arzusunun ve özellikle komünizmin ülkemiz için büyük bir tehlike teşkil ettiğinin hiçbir zaman gözden kaçırılmaması gerektiğine inanıyoruz.” Anayasanın öngördüğü Cumhuriyeti “insan haklarına dayalı, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün” olduğunu savunur (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP43.htm, Erişim: 30.03.2012). 

Programın eğitimle ilgili bölümünde de marxizm düşman/zararlı ve kurtulması gereken düşüncelerden sayılmaktadır. Milliyetçilik ön plandadır. Millilik, milliyetçi ruh, milli ve manevi değer gibi kavramlar sıkça geçmektedir. “Devletimizin tüm unsurlarının başında gelen eğitimin yeniden millilik vasfına kavuşturulması zaruretine inanıyoruz. 


Eğitimimiz, beynelmilelci ve marxist tesislerden kurtarılacak, idarede, mevzuatta, ders 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programları ve kitaplarında, kültürel faaliyet ve neşriyatta, eğitimin milliği temel ilke olarak korunacak ve itibar görecektir” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP43.htm, 


Erişim: 30.03.2012). 


Benzer söylemler öğretmenler için de geçerlidir. “Öğretmenlerimiz, Cumhuriyet okullarında, Türk çocuklarını milliyetçi bir ruh ve düşünce ile yetiştiricekler, onların gönüllerine ve zihinlerine, Devlete, millete, aileye, milli ve manevi değerlerimize, milletimizin geleceğine sadakat ve sahiplik şuurunu yerleştireceklerdir.” “Milli ve manevi değerlerimize gönülden bağlı Türk gençlerinin, Devletimize ve onun bütünlüğüne, milletimize, onun birlik ve beraberliğine sahiplik şuuru şüphe götürmez” 


(http://Www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP43.htm, Erişim: 30.03.2012). 


Üniversite öğrencilerin resmi ideolojiye uygun onlara sadık bireyler olarak yetiştirilmesini savunur. “Özerk yükseköğretim kurumu ve kuruluşları, öğrencilerini Devletimize, insan haklarına dayalı demokratik rejime, milli hayat felsefemize sadık bir şekilde yetiştirmekle mükellef olacaklar, bunun için bütün tedbirleri alacaklardır.” 

Türk-İslam medeniyet mücadelesini temele koyar. “Yabancı medeniyetlerin hasreti içinde olmayan Türk milleti kendi tarihine, medeniyetine, kültürüne, kendi adet ve geleneklerine sahiptir. Hükümetimiz, asırlar boyu Türk milletini ayakta tutan Türk-İslam medeniyet mücadelesindeki şuuru ve azmi olduğu kadar, yurt içindeki ve yurt dışındaki Türk varlığının meselelerine olan ilgiyi canlı tutmaya kararlıdır” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP43.htm, Erişim: 30.03.2012). 

Bunalım dönemlerinde kullanılan ideolojilerden biri milliyetçilikse diğeri dindir. 
Din, iktidarların araçsallaştırdığı temel kavramlardandır. Programda bir yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çatışma ortamında topluma moral desteği vermesini diğer yandan da Kur'an kursularına kaynak, camilere kadro atamaları diğer yandan eğitimde din ve Ahlak derslerinin yeniden düzenlenmesine yer verilmektedir. 


Anayasanın 154 üncü maddesi ile Genel İdare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, görevini ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sosyal bunalımlar ve anarşik ortam içerisinde, geçmişten daha hızlı ve müessir bir tarzda yürütecektir. Değer hükümlerimizin sarsıldığı bir ortamda insanımızın ve toplumumuzun yeniden derlenip toparlanması, bütün güçlükleri yenerek bir moral güce kavuşturulmasında din görevlileri önemli hizmetler ifa edeceklerdir. 
Din öğretiminin kaynağını teşkil eden Kur'an-ı Kerim öğrenimi üzerinde titizlikle durulacaktır. Kur'an kurslarının bina, araç, gereç ve kadro yönünden noksanlıkları giderilecektir. Din görevlilerinin kadro tıkanıklıkları öncelikle giderilecek, kadrosuz camiler bir an önce kadroya kavuşturulacaktır. Din ve ahlak dersleri müfredatı yeniden düzenlenecektir. Yurt dışındaki çocuklarımızın din ve ahlak dersleri görmesi sağlanacaktır (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP43.htm, Erişim: 24.03.2012). 
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Ви dönemin hükümet programlarını kısaca değerlendirdiğimizde iki nokta dikkat çekicidir. 

Birincisi, özellikle 27 Mayıs 1960 ile başlayan dönemin görece özgürlük yarattığı ve bu özgürlüğün ülkenin temel yönetim şekline zarar verdiği (komünizm tehlikesi özellikle vurgular, bunun yanında şeriat anlayışına da karşı çıkar.) bu tür ideolojilerin demokrasi dışı totaliter rejimlere yol açacağı vurgusudur. 

İkincisi; rejimlerin “milli birlik ve bereberlik” duygularına zarar verdiği; milli birlik ve beraberliği sağlamak için Atatürk'ün belirlediği hedef ilke ve inkılaplara sarılmamız gerektiği belirtilir. Bu iki nokta 1971-1980 döneminin sahip olduğu ruhu yansıtması açısından önemlidir. 

1971-1980 dönemi hükümetlerin eğitim ile ilgili görüşlerine bakıldığında 


ağırlıklı olarak 3 öğenin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar; 


a) Milliyetçilik olgusu, b) Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlılık, 


c) Din ve manevi değerlerdir. 


Milliyetçilik; özellikle milli şuur ve değerler üzerinde yoğunlaşırken, kendini yabancı ideolojilerin de reddi üzerinden kurar. Yabancı ideolojilerden kasıt genelde komünizm ve marxizm'dir. Bazı programlarda Atatürk Milliyetçiliği vurgusu var. 
Atatürk ve ilkelerine bağlılık bir yol gösterici olarak düşünülmekte, yapılan her kanun, genelge ve değişikliklerde bu vurgu yapılmaktadır. Örneğin bu dönemde çıkarılan Milli Eğitim Temel Kanunu'nda bu vurgular önemli yer tutmaktadır. Din ve manevi değerler bölümünde dini eğitim ve bu eğitimi veren İmam-Hatipli öğrencilerin diğer öğrencilerle eşitlenmesi ve verilen eğitiminde manevi değerlerin ve ahlaki öğelere daha fazla değinilmesi, din ve ahlak dersleri müfredatının yeniden düzenlenmesi 


vurgulanmaktadır. 


4.3.3. 12 Mart 1971- 12 Eylül 1980 Dönemi Eğitimde Değişiklikler/Söylemler 


Bu dönemde yapılan en önemli değişikliklerden biri “Milli Eğitim Temel Kanunu ”dur. Bu kanunla birlikte dağınık olan düzenlemeler birleştirilmiştir. Kanunun kapsamına baktığımızda “Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve 


ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, 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eğitim агас ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü”nü içermektedir 


(http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx ?homezhttp://Wwww.resmigazete.gov.tr/arsiv/1 


4574.pdf&main—http://www.resmigazete.gov.tı/arsiv/14574.pdf, Erişim: 09.07.2012). 


Kanun; Türk milli eğitim sistemini düzenleyen genel esaslar, Türk milli eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul binaları ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri, eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluk ve son hükümler olmak üzere 7 kısımdan oluşmaktadır. 

Kanunun 1. Bölümü “Türk Milli Eğitimin Amaçları”ndan oluşmaktadır. Buna göre Milli Eğitimin Genel Amaçları şöyle belirlenmiştir. 


Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 


1. Atatürk inkılâplarına ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlâki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendileri mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak te nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx ?home—http://Wwww.resmigazete.gov.tr 


/arsiv/14574.pdf&main—http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14574.pdf, Erişim: 09.07.2012). 


Bu kanunda Türk milli Eğitimin temel ilkeleri belirlenir. Bu ilkelerden biri de Atatürk inkılâpları ve Türk milliyetçiliği” ilkesidir. Bu maddeye göre; “Eğitim 


sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında 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ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâpları ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulmuş olan Türk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlâk ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine önem verilir. Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır 


ve bu maksatla Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır” 


http://Www.resmigazete.gov.tr/main.aspx ?homezhttp://www.resmisazete.sov.tr/arsiv/1 


4574.pdf&main—http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14574.pdf, Erişim: 09.07.2012). 


Diğer bir ilke de Demokrasi Eğitimi ilkesidir. Bu ilkenin özü, Türk Milliyetçiliğe aykırı bir düşünce öğretilmemesidir. Bu açıdan demokrasi eğitimi Türk 


Milliyetçiliğine uygunluğuna indirgenmiş durumdadır. 


“Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahibolmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez” (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx ?homehttp://Wwww.resmigazete.gov.tr /arsiv/14574.pdf&main—http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14574.pdf, Erişim 09.07.2012). 


Laiklik de ele alınan ilkelerdendir. Buna göre “Türk eğitiminde lâiklik esastır. 
Din eğitimi ve öğrenimi ancak kişilerin kendi isteği ve küçüklerin de kanuni temsilcilerinin isteğine bağlı olarak verilir. Bu istek kayıt esnasında veliler tarafından 


okul idaresine yazılı olarak bildirilir” (http://www.resmigazete.gov.tr/ 


main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14574.pdf&main=http://www.res 


migazete.gov.tr/arsiv/14574.pdf, Erişim 09.07.2012). 


Diğer ilkeler de şöyle: Genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkân eşitliği, süreklilik, bilimsellik, planlılık, karma eğitim, okul ile ailenin işbirliği, her yerde eğitim. 

1971-1980 dönemi ile ilgili değinilmesi gereken noktalardan biri de 


Üniversiteler Kanunu ve Taner Timur'un deyimiyle birinci YÖK ’tür. 
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Timur'a (2000, s. 292-293) göre, 12 Mart Darbesini yapanlar, hukuki planda, 
1961 Anayasasını lüks olarak görüyor ve anarşinin de buradan kaynaklandığını 
düşünüyorlardı... Önce 1961 Anayasası değiştirildi ve özerklikle ilgili maddeler budandı. Sonra da çeşitli alanlarda özgürlükleri kısan kanunlar çıkarıldı. Bunlar arasında 
1750 sayılı Üniversiteler Kanunu yükseköğretimle ilgili yepyeni bir düzenleme 
getiriyordu. 

1961 Anayasası'ndaki değişiklik, üniversite özerkliğini tanzim eden 120. 
Maddeden idari özerkliği ve üniversite öğretim üyelerinin siyasal partilere girmesini serbest kılan hükmü çıkarıyor ve “ öğrenim ve öğretim hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi ve bu tehlikenin üniversite organlarınca giderilmemesi halinde” Bakanlar Kurulu'nun üniversite yönetimine el koymasını öngörüyordu. 

Kanun aynı zamanda üniversitenin görevlerini de belirliyordu. Timur'a (2000) göre bu aynı zamanda kanunun ideolojik yönünü oluşturuyordu. Buna göre üniversitenin görevleri arasında “öğrencilerini, bilim anlayışı kuvvetli, milli tarih şuuruna sahip, vatanına, örf ve âdetlerine bağlı, milliyetçi ve sağlam düşünceli aydınlar ve yükseköğrenime dayanan mesleklerde türlü bilim ve uzmanlık kolları için iyi hazırlanmış bilgi ve tecrübe sahibi, sağlam karakterli vatandaşlar olarak yetiştirmek” 


gibi o maddeler yer Oo almaktaydı (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx? 


homezhttp://Wwww.resmisgazete.cov.tı/arsiv/14587.pdf&mainhttp://Wwww.resmigsazete. 


ov.tı/arsiv/14587.pdf, Erişim: 09.07.2012). 
“1976-1977 ders yılında tek ders kitabına dönüşün ilk uygulaması olarak 


ısmarlama yöntemi ile Türk dili, edebiyat, tarih vb. mantık, sosyoloji vb. ders 
kitapları”(Güven, 2000, s. 166) yazdırılmıştır. Alkan'a (Güven, 2000, s. 167) göre 1977 
yılında Türkiye'de hazırlanmış olan tarih kitaplarının dönemin ideolojisinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Çünkü 1977'de oldukça milliyetçi bir yönetim anlayışına sahip iküdar hükümette bulunmaktadır. Türkiye'nin Kıbrıs savaşından sonra dış politik arenada yalnız başına kalması, özelikle ders kitapları ve materyallerinde milliyetçilik eğiliminin daha fazla yansımasına yol açmıştır. Bu anlayış temelde batı Avrupa ülkelerine karşı alınan tavırla ilgilidir. Batılı ülkelere karşı olan tavırlar hep olumsuz yönde geliştirilmeye yönelikti. 1950 sonrasında, SSCB, Yunanistan ve Fransa'ya karşı olan düşmanca ifadeler daha yüksekken, 1977'de Yunanistan'a karşı olan tavrın en yüksek düzeye çıktığı görülmektedir. Bulgular, Türkiye'nin dış dünyayla anlaşmazlığının olduğu dönemlerde milliyetçilik duygularının ve eğilimlerinin yoğun 


olarak vurgulanmış olduğunu ortaya koymuştu. 
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12 Mart muhtırasından sonra Milli Eğitim Bakanı olan Şinasi Orel 21 Haziran 
1971 günü İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının toplantısında 


yaptığı konuşma muhtıranın izlerini taşır niteliktedir. Öğretmenlere şöyle seslenir: 


Bütün öğretim hayatınızda; Türkiye'nin temeli olan milli, demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti ilkelerini genç dimağlara aşılarken çektiğiniz sıkıntıların idraki içindeyiz. Bu ilkeleri, Atatürk'ün bize gösterdiği yol üzerinde yürürken mesele; önümüzdeki engelleri aşmanın dinamizmini asil ruhlarınızda bulmaktır. Bu arada çok mühim olan bir olan bir husus da çeşitli düşünce ve sebeplerle ayrılıklar değil; bir araya gelip karşılıklı sevgi ve saygı ile bir noktada birleştirmektir. Bu noktada bildiğiniz gibi Atatürk ilkeleridir. 

Görevimiz ayrı fikirde olanları ifna etmek değil; ikna ederek onları 

Atatürk potası içerisinde eritmek ve Atatürk şuuru etrafında birleştirmektir. Bu düşünceleri benimsediğimiz zaman işleyeceğimiz unsurun daha mükemmel olmasını sağlıyacağız... 
Bilim adamlarından teşekkül eden Atatürk ilkeleri komisyonu kurmuş bulunuyoruz... bu komisyonu neden kurduk: 12 Mart'ın anlamı; Atatürk çizgisine dönüştür. Bütün bunalımlarımızın sebebi bu çizgiden ayrılmış olmamızdır. Eğer meselelerimizi süratle halletmek istiyorsak, eğer içinde bulunduğumuz bunalımlardan kısa zamanda kurtulmak istiyorsak; meseleleri fanetik ve dogmalar yerine özgür bilim yoluyla tetkik ve tahlil etmek olan Atatürkçülüğe sarılmalıyız. Atatürkçülüğe sarıldığımız nisbette bunalımların içerisinden çok çabuk çıkacağımıza inanıyoruz. 

Geçmişte aşırı uçlar kendi doğmaları istikametinde hareket etmişlerdir. 
Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü kendi doğmaları istikametinde değerlendirmeye çalışmışlardır. Ve bunlar güya bir ideoloji boşluğunu doldurmaya yeltenmişler ve bu yolda eylemlere girişmişlerdir. Aslında Atatürk ve Atatürkçülük felsefesi donmuş bir ideoloji değildir. Onların faydalanmaları Atatürkçülük öğretimin yetersizliğinden doğan boşluktan meydana gelmiştir. Eğer biz bu boşluğu layıkı veçhile doldurabilirsek ve öğretmenlerimize, gençlerimize bu konuda herhangi bir boşluk bırakmayacak şekilde Atatürk ilkelerini öğretebilirsek; böylece Türkiye'nin geleceğini emniyete almış oluruz. İşte bunun için Atatürk ilkeleri komisyonu kurduk. Bu komisyon genç kuşaklara, gelecek nesillere Atatürkçülüğü öğretme metodunu ve yollarını tesbit edecektir. Eğer Atatürk felsefesi üzerinde anlaşılabilir ve müşterek bir zemin kurabilirsek Türk toplumu için yeni liderler, yeni ideolojiler aramıya luzüm yoktur. Atatürk ve Atatürkçülük bizim müşterek bayrağımız olacaktır ve bu bayrak sonsuza kadar bizi götürmeye yeterlidir (28 Haziran 1971, Tebliğler Dergisi, sayı 1663). 


İsmail Arar 1971-1972 öğretim yılının ikinci dönemine başlanması nedeniyle yaptığı konuşmada öğrenci ve öğretmenlere seslenir. Onlardan beklentilerini açıklar. 


Konuşmada milliyetçilik ve Atatürkçülük söylemleri hâkimdir. 
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Sevgili öğrenciler, Büyük Ata'nın hedefi olan ileri ve mamur Türkiye'nin mutlu vatandaşları olan sizlere inancımız tamdır. Çok çalışmakla, her alanda iyi yetişmekle, güçlükleri yenerek memleketimizi çağdaş uygarlık seviyesine sizler çıkaracaksınız. 
Atatürk'ü sevmenin, onun ideallerini yaşatmanın ancak iyi yetişmekle ispatlanacağını unutmayın. Sizi yıpratan, ümitlerinizi yok eden aşırı akımlardan uzak kalınız. Türk olmanın mutluluğunu başarılı hayatın zevkini içinizde daima yaşatınız, duyunuz. 

...toplumumuzu ve aileyi yıkıcı ve bölücü anarşist cereyanlara karşı uyanık tutmada sizin rolünüz önemli ve ciddidir. Büyük Atatürk: “ Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” diyerek sizi Türk milletinin mimarı, yapıcısı ve yaratıcısı olarak kabul etmiştir... Bir kısım öğretmenlerin şu veya bu isim etrafında toplanmalarını; yurt sevgisini, millet sevgisini tekelleri altında bulundurma gayreti göstermelerini doğru bulmuyoruz. Öğretmen hiçbir grubun, hiçbir partinin adamı olamaz. Tek ideal yolunda, Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlememizi arzu ediyoruz... Öğrencilerinizin büyüklerine karşı saygı, Hükümete karşı güven Türk devletine candan bağlılık hislerini besleyiniz, kuvvetlendiriniz. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Türk öğretmeni büyük Atatürk'ün ilkelerini, devrimlerini en iyi şekilde benimsemiş, uğruna başını koymuş, bütün çalışma ve davranışlarıyla bu ilkelere bağlılıklarını ispatlamış ve bu yönde en küçük bir aksaklık göstermemiştir. Şimdiye kadar olduğu gibi, büyük Ata'nın yolunda ve onun devrimlerini gerçekleştirmede bütün güçlükleri yenerek ilerleyeceğinize olan inancımız tamdır (28 Şubat 1972, Tebliğler Dergisi, sayı 1688). 

Milli Eğitim Bakanı İsmail Arar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada “Üzerinde yaşadığımız topraklar, dünyanın en müstesna ve en güzel topraklarıdır. Onun bedeli, yüzyıllarca akıtılan milyonlarca Türkün kanıdır” vatan toprağı için kan döküldüğünü belirterek “gençlerimizi Atatürk'ün çizdiği yolda, yurtsever, sorumluluğunu kavramış; çağın bilim, sanat ve tekniğine katkıda 


с 


bulunabilecek kapasitede ve milli benliğimizi koruyacak güçte yetiştirmekle “ çağı yakabileceğini, amacının “Devlet olarak okuma çağındaki tüm çocuklarımızı, Anayasamızın ve kalkınma planlarımızın öngördüğü esaslar dâhilinde okula kavuşturmak ve eğitimden geçirmek” olduğunu, Mustafa Kemal'in “Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviye çıkaracağız”, “milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklara sahip kılacağız”, “Milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür” direktiflerinin yalnız ve ancak eğitim ve öğretimle gerçekleşeceğine inanıyoruz.” diye 


bitirmektedir (8 Mayıs 1972, Tebliğler Dergisi, sayı 1697) 
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12 Mart bildirisinin eğitimdeki yansımasına örnek olarak Sabahattin Özbek'in 
Öğretmen Okullarının 125. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmayı da verilebilir. Özbek, öncelikle öğretmen okulları ile ilgili bilgi verdikten sonra Cumhuriyetin 50 yıldaki gelişimi ile ilgili bilgi verir. Konuşmasına şöyle devam eder: “Milletimiz...1961 Anayasa'sının getirdiği geniş hürriyet havasından da ustaca faydalanan beynelmilel komünizmin kundaklamasına maruz kalmış ve Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 50.yıldönümü eşiğinde yok olma tehlikesiyle adeta burun buruna gelmiştir.” Ülkeyi bu tehlikeden kurtaran şeyin ordunun müdahalesi olduğunu söyler. “Bugün, Ordumuzun müdahalesi ve gayretleri sonucunda bu tehlikeden kurtulmuş bulunuyoruz.” Öğretmenlerin yeni nesilleri yetiştirirken rehber olarak Atatürk'ü/Atatürkçülük'ü alması gerektiğini dile getirir: “yeni nesiller yarının gelişmiş Türkiyesi sizin eseriniz olacaktır. Bu eseri yaratırken önünüzdeki tek rehber Atatürk'tür, Atatürkçülüktür... Atatürk'ün Türkiye'yi yıkılmaktan ve mahvolmaktan kurtarırken büyük ve edebi Türkiye Cumhuriyetini yaratırken takip ettiği yol inkılaplarla medeni milletler seviyesine ulaşma prensibidir.” Daha sonra Atatürk'ün halkçı, cumhuriyetçi, devletçi, laik ve milliyetçi yönleri ve özelliklerini vurgular (19 Mart 1973, Tebliğler Dergisi, sayı 1738). 

Orhan Dengiz; Öğretmelerin eğitimde temel unsurlar olduğunu belirttiği önceki bakanlar gibi Atatürk İnkılapları, Türk Milliyetçiliğine uygun bireyler yetiştirmelerinin en önemli görevleri olduğunu söyler: “Vatandaşlarımızı Atatürk İnkılapları ve Türk milliyetçiliği doğrultusunda eğitmek, milli kültür değerlerimizi benimsetmek ve yaymak, milli birlik ve bütünlüğümüzü sağlamak, ...yarınımızın ümidi olan yavrularımızı Atatürk inkılapları ve Türk milliyetçiliği doğrultusunda milli ülkü, yurt gerçekleri ve hayatın gerektirdiği ihtiyaçlara göre yetiştirmek öğretmenin yüklendiği en büyük görevdir” (13 Ağustos 1973, Tebliğler Dergisi, sayı 1756). 

Öğretmenlere rol biçme, öğrencilere verecekleri eğitimin nasıl olması gerektiği ile ilgili Öğretmen Okullarının kuruluş yıldönümünde konuşma yapan Milli Eğitim 


Bakanı Mustafa Üstündağ şunlara değinmiştir: 


Milli eğitimimizin gelişmesinde Atatürk devrimlerinin yerleşip kökleşmesinde toplumumuzu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma çabalarında öğretmenlerimizin ve bunları yetiştiren Öğretmen okullarımızın çok müstesna bir yeri vardır... Gelecek kuşakları yetiştirecek öğretmenlerimizin yetiştikleri bu kurumlarımızda, daima gelişmeye ve değişmeye yatkın demokratik ve huzur verici bir ortamın yaratılmasına büyük önem vermekteyiz. Bunun için tüm 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sorumluların, öğretmeninden Bakanına kadar hoşgörü içinde, birleştirici ve yapıcı görev yapmaları bölücü ve dogmatik davranışlardan önemle titizlikle sakınmaları gerekmektedir... Atatürk'ün “Muallimler, yeni nesli siz yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” direktifi daima kulaklarımızda ve zihnimizdedir. Eğitimde içinde bulunulan koşullar ne olursa olsun eğitim sisteminin vazgeçilmez öğesi olan öğretmenlere düşen görev büyüktür. Burada açık bir gerçeği tekrarlamak isterim. Türk öğretmeni milletini sever, yurdunu sever, onun yurduna, yurt çocuklarına, Türk halkına hizmet ettiği yüksektir. Türk öğretmeni, Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda yarının sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk devrimlerinin demokratik rejimin bekçisi olan kuşakları yetiştirmek için bütün gücüyle çalışmakta, bilgisiyle davranışıyla hizmet anlayışı ile öğrencilerine örnek olmaktadır (25 Mart 1974, Tebliğler Dergisi, sayı 1784). 


Üstündağ, başka bir konuşmasında “Amacımız, Türk toplumunun, Atatürk'ün öngördüğü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasını, bu uygarlığa katkıda bulunmasını, bu uygarlık içinde ulusal özelliğini devam ettirmesini sağlayacak şekilde Atatürk ilkelerine uygun olarak eğitim sistemimizi geliştirmek” olduğunu belirtir. 

(13 Mayıs 1974, Tebliğler Dergisi, sayı 1789) 

1975-1976 öğretim yılından itibaren bütün orta dereceli okullarda yapılacak 

”Öğretim yılı açılış törenleri” hakkında gönderilen 15/9/1975 tarih ve 3585 sayılı 


genelgede şu ifadeler yer alır. 


Okullarımız Anayasamızda ifade edilen “Bütün fertlerini, kederde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün halinde, milli şuur ve ülkü etrafında toplayan ve milletimizi dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliği” doğrultusunda Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarını gerçekleştirmek görev ve sorumluluğu yüklenmiş, milli kurumlarımızdır. 
Milletimizin güven kaynağı olan okullarımızın eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bu esaslara göre düzenlenmesi: ve bu faaliyetlerin Türk Vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, milli birlik ve bütünlük içinde, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak, Türk milletini çağdaş medeniyetin yapıcı, yaratıcı seçkin ortağı yapmak ülküsü ve heyecanı içinde yürütülmesi zaruridir. 

. Bunların gerçekleştirilmesi ancak Atatürk ilkeleri, Türk Milliyetçiliği ve Türk Milli Eğitiminin amaçları ışığında birlik ve beraberlik içinde yapılacak ilmi ve sürekli çalışmalarla mümkündür. 

Okullarımızda, öğretim yılının başladığı ilk günün, kendine mahsus ayrı bir özelliği ve heyecanı vardır. Bu itibarla orta dereceli okullarımızda 1975-1976 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öğretim yılından itibaren her öğretim yılının başladığı ilk gün öğretim yılı açılış törenleri düzenlenecektir (22 Eylül 1975, Tebliğler Dergisi, sayı 1855). 


Başka bir konuşmasında ise 


“Okul öncesinden başlıyarak verilen milli terbiye, ilkokulda gelişerek genç kuşakları büyük Türkiye ideali ile besliyecektir. Öğretmenlere seslenirken; Bayrağın altında birleşmeyi sağlamada fikir ve davranışlarınızın ağırlığı vardır. 
Türk'ün yüksek şeref ve şanını devam ettirmek, sizlerin yapıcı fikirler ile mümkündür. Eğitimi, kültürü, dili ve ahlakı milli olan bir yaşayışı yozlaştırmadan çağdaşlaştırmakta takip edilecek tek yol Atatürkçülüktür. Atatürksüz bir Türkiye düşünülemez. Bu inancı her şeyin üstünde tutmak, önce... öğretmenlerin görevidir. 

. Yalnız diploma vermekle eğitim gayesine ulaşamayız. Rejimin ve Devletin güvenliği eğitimle başlar. Milli gelişmemizi çağdaş medeniyet seviyesine ulaştıracak yol eğitim ve kültür kalkınmasından geçer... Atatürk'ün lanetlediği ideolojilerin karşısında bir ve beraber olmak mecburiyeti vardır. 

Öğrencilere seslenirken “Sevgili Türk Çocukları” şeklinde hitap kullanır. 
Sonrasında şöyle devam eder: 

“Gelecek sizindir. Atatürk'ümüzün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini sizler yaşatacak ve güçlendireceksiniz. Vatanın bölünmezliği, milletin bütünlüğü sizlerle devam edecektir.” (22 Eylül 1975, Tebliğler Dergisi Eki, sayı 1855) 


1977-1978 Eğitim-Öğretim İlköğretim haftası ve orta dereceli okulların açılışı ile ilgili konuşma yapan dönemin Milli Eğitim Bakanı Nahit Menteşe konuşmasında 


şunları söyler: 


Milletimiz; tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış, üstün zekâ ve kabiliyeti ile dünyaya ün salmıştır. Şerefli bir tarihe; güçlü bir nesle ihtiyacımız vardır... Büyük Atamızın işaret buyurduğu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmanın yolu okuldan geçmektedir... milletin ümidi ve geleceğin teminatı olan genç kuşakların yetiştirilmesinde, milli kalkınma hamlelerimizin başarıya ulaşmasında ülke ve millet bütünlüğünün korunmasında, çok önemli görevler ve sorumluluklar omuzlarımızdadır. Öğretim ve öğrenimin ortak amacı, mücerret eğitim değil, milli eğitimdir. Eğitimin milliliği; devletin milliliği inancından ayrılmaz... Milli eğitimde temel hedefimiz milletimizin bütün fertlerini, Türk milletinin, milli, manevi, ahlaki, insani, sosyal ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını ve milletini seven ve bunları daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş büyük ve şanlı tarihimizle iftihar eden, milletimizin geleceğine güvenle bakan, milli şahsiyetini 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müdrik, ilim, teknik ve medeniyet yarışında insanlığa örnek olmayı hedef alan vatandaşlar olarak yetiştirmektir. 

Öğretmenlerimizin Anayasa ve 1739 sayılı Milli eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan Türk Milliyetçiliği ve Atatürk ilkeleri dışında nereden gelirse gelsin başka hiçbir düşünceye iltifat etmeyecekleri tabiidir (24 Ekim 1977, Tebliğler Dergisi, sayı 1957). 


Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem imzasıyla valiliklere gönderilen “Atatürk Köşeleri” hakkındaki genelgede şu hususlar belirtilmiştir: 

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'e karşı duyduğumuz derin sevgi ve bağlılığı ifade etmek, ilkelerini benimsetmek ve yaşatmak, eserlerini korumak, O'nun çizdiği yolda ve düşünceleri etrafında milli birlik ve beraberlik ruhunu canlı, milli şuuru uyanık tutmak ve her türlü eğitim çalışmalarımızın başta gelen amacıdır. 

Çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesinde; ders içi ve ders dışı bütün eğitim çalışmalarının, okulun maddi ve manevi hayatının, Atatürk'e olan minnet ve bağlılığımızı bu amaç istikametinde yansıtacak ve gerçekleştirecek şekilde düzenleyip yürütülmesi esas olmaktadır. 

Bu maksatla okullarımızdaki “Atatürk Köşeleri”nin Atatürk'le ilgili yayınların yer alacağı bir “Atatürk Kitaplığı”nı kapsayacak şekilde; düşündürücü, duygulandırıcı, heyecan verici, Atatürk ve ilkeleriyle içten bir bağ kurulmasını sağlayıcı nitelikte düzenlenmesi gerekmektedir. ... iliniz dâhilindeki bütün okul ve eğitim kurumlarında Atatürk Köşelerinin önemine uygun şekilde kurulmasının ve hassasiyetle düzenlenmesi” 
(4 Nisan 1977, Tebliğler Dergisi, sayı 1928) şeklinde ifadeleri bir yandan örtük eğitimin nasıl olduğuna dair bir veri oluşturmaktadır. 

Ali Naili Erdem veda mesajında dönemi ve çalışma ilkeleri ile ilgili olarak göreve geldiğinden beri “aziz milletimizin yücelmesi için, Atatürk İlkelerine ve Devrimlerine yürekten bağlı milli birlik ve beraberlik şuuru içinde hizmet etmeyi ön planda tuttuğunu belirtir. Öğretmenlerin “ Milli kültürümüzün çağdaş uygarlığın üstüne büyük katkısı olduğu”nu, “AZİZ ATAMIZIN İŞARET ETTİKLERİ GİBİ: yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri eğitimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce her şeyden evvel Türkiye'nin geleceğine, kendi benliğine ve milli san'atına düşman olan, bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir” belirtmiştir (4 Temmuz 1977, Tebliğler Dergisi, sayı 1941). 

1971-1980 Dönemi özellikle 12 Mart darbesinin dizayn ettiği bir dönemdir. 


Ağırlıklı olarak Atatürkçülüğe yeniden dönüş olarak anlatılan 12 Mart gerek hükümet 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programı gerekse de eğitimdeki değişiklikler açısından bu özelliğe sıkça rastladığımız bir dönemdir. Atatürkçülükle birlikte orduya yönelik söylemler daha önce de olduğu gibi olumludur. Ordunun vatanı kurtarma gerektiğinde sorumluluk alıp olaylara müdahale etmesi genelde alkışlanır. Değişik ve farklı koalisyonların yapıldığı bu dönemde milliyetçilik ve muhafazakârlık yine ön plandadır. Zorunlu ahlak dersleri bu 


açıdan önemlidir. 


4.3.4. 1971-1980 Döneminin İdeolojik Unsurları 
4.3.4.1. 12 Mart 1971 Darbe Bildirisinde İdeolojik Unsurlar 


Tablo 12 
12 Mart 1971 Darbe Bildirisinin Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Bildiride у Öne Çıkan Noktalar 
Cümle No шта (Саая (Anlamlar) 


1 Meclis ve hükümet, süregelen tutum, görüş ve Batıcı 
icraatlarıyla yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, Kemalist sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, 

Atatürk'ün bize hedef verdiği uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür. 


2 Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Atatürkçü 
Kuvvetleri'nin bu vahim ortam hakkında duyduğu militarist üzüntü ve ümitsizliğini giderecek çarelerin, partiler üstü bir anlayışla meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir. 


3 Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde, Militarizm 
Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek, idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. 


71 Mart bildirisinde dikkat çeken noktalardan biri tıpkı 27 Mayıs'ta da olduğu gibi 
Atatürk/çülük ile asker millet vurgusudur. Atatürk'ün hedeflediği uygarlık seviyesi ile 


reformları Atatürkçü anlayış ön planda vurgulanmaktadır. 


4.3.4.2. 1. Erim Hükümeti 


İdeolojik Unsurlar 


Tablo 13 


1. Erim Hükümet Programının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 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(26.03.1971-11.12.1971) Hükümet Programındaki 


Hükümet 
Programındaki 
Cümle No 


Alıntı (Cümle) 


Öne Çıkan Noktalar 
(Anlamlar) 


8.cümle 


Bu muhtıra(1971 ) ile tutulan yol Yurt sorunları karşısında çok hassas olan Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin demokratik rejime ve Anayasa düzenine bağlılığının en açık delilidir. 


Militarist 


26.Cümle 


Bu sınavdan yüz akıyla çıkabilmek için Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bütün devlet kuruluşunun kamuoyunun ve Atatürk devrimlerine bağlı Türk gençliğinin bize destek olacağına güvenerek bu görevi almış bulunuyoruz 


Atatürkçü 


Milli Eğitim reformu/1 


Atatürk'ün eğitimde birlik (Tevhid-i Tedrisat) 
ilkesine aykırı, bütün uygulamalara son verilecektir. 


Atatürkçü 
Laiklik 


Milli Eğitim reformu/2 


Din işlerinin yönetimi siyasal ve kişisel çıkar hesaplarının üstünde tutulacak ve laiklik esaslarına göre ele alınacaktır. 


Laiklik 


Dış ропикал 


Hükümetinizin dış politikası büyük Atatürk'ün çizdiği temel ilkeler gereğince yürütülecektir. 


Atatürkçü 


Milli Savunma/1 


Bağımsız Cumhuriyetimizin, ulusal varlık ve bütünlüğümüzün başlıca teminatı ve Milli 
Savunma gücümüzün temel unsuru olan Türk 
Silahlı Kuvvetlerine huzursuzluk veren bünye dışı etkenleri hızla ortadan kaldırmak kararındayız. 


Militarist 


Milli Savunma/13 


Türk gençliğinin Atatürk ilkelerine bağlılığına yapıcı ve yaratıcı gücüne güvenimiz tamdır. 


Atatürkçü 


Erim hükümetine baktığımızda 3 öğe öne çıkmaktadır: Atatürkçülük, militarizm 


ve laiklik vurgusu. Türk gençliğinin yetiştirilmesi ve dış politikada Atatürk vurgusu 


yapılırken 71 darbesi meşrulaştırılan askeri demokratik bir eylem yapmışçasına öven bir 


anlayış dikkat çekmektedir. 


değinilmiştir. 


Eğitimde uygulamaların laikliğe uygun olmasına 


135 


4.3.4.3. Melen Hükümeti programında ideolojik unsurlar (22.05.1972-15.04.1973) 


Tablo 14 
Melen Hükümeti Programının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Hükümet 
Programındaki Cümle Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Noktalar (Anlamlar) No 


20 Hükümetimizin bu dönemde yıkıcı Antikomünizm, 
faaliyetlere ve özellikle komünizme aşırı (o ötekileştirme(ideolojiler) sağ ve bölücülüğe karşı mücadeleyi tesirli hale getirecektir. 


30-31 Komünizm ve her türlü bölücü ve aşırı Antikomünist, faaliyetler öncelikle üzerinde militarist duracağımız konular olacaktır. 

Türkiye'yi içinden yıkmak parçalamak demokratik rejimi ortadan kaldırmak isteyenler ve bu amaçla silahlı saldırılara girişmiş olanlara karşı bir süreden beri kahraman ordumuzun sıkıyönetiminin ve güvenlik kuvvetlerimizin açtığı mücadele çok başarılı olmuş ve suçluların büyük bir kısmı yakalanarak adalete teslim edilmiştir. 


34 Komünizm afetinden milletimizi ve Antikomünizm 
yurdumuzu korumak için güvenlik tedbirleri yanında başka tedbirlere de ihtiyaç olduğu muhakkaktır. 


Dış politika/1 Bütün Cumhuriyet Hükümetlerinin Atatürkçü olduğu gibi Hükümetimizin dış politikası da Büyük Atatürk ilkelerinden mülhem olmaya devam edecektir. Atatürk'ün 
“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” vecizesi, bizim için her zaman değerini muhafaza eden temel bir ilkedir. 


3. beş yıllık kalkınma Komünizm, faşizm ve teokratik esaslara (o İdeolojilerin ötekileştirilmesi 

planı/11-12 dayalı devlet düzeni kurmak isteyen yıkıcı akımlar ve bölücülük hareketleri ile etkili bir mücadele şaşmaz amacımız olacaktır. Yurtta huzur ve sükunun tesisi ve aşırı akımların mücadelede 13 aydır insanüstü bir gayretle çalışan bağımsızlığımızın tek teminatı tüm 
Silahlı Kuvvetlerimize ve güvenlik teşkilatı mensuplarına huzurunuzda şükranlarımızı ifade etmeyi yerine getirilmesi gereken bir borç bilirim. 


3. beş yıllık kalkınma Türkiye için yüz yıllar boyu geçerli Atatürkçü, planı/17 olduğuna inandığımız Atatürk Batıcı ilkelerinden sapmadan elbirliği ile çalıştığımız takdirde Türkiye 
Cumhuriyetinin her geçen gün daha güçleneceğine ve uygar milletler arasındaki şerefli yerini her zamanki gibi koruyabileceğine olan sarsılmaz inancımızı da belirtmek isterim. 
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Melen hükümeti döneminde Komünizm karşıtlığı dikkat çekmektedir. Programın birçok yerinde bu vurguyla karşılaşılmaktadır. 71 darbesi anlatılırken askeriye yine savunulmaktadır. Atatürkçülük dış politika ve muasır medeniyetler seviyesi esprisinde 


anılmaktadır. Muasır medeniyetler seviyesiyle kastedilen batıdır. 


4.3.4.4. MEB Temel Kanununda İdeolojik Unsurlar 


MEB Temel Kanun 14.06 1973 yılında kabul edildi. 


Tablo 15 
MEB Temel Kanunu'nun Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Kanun Madde No- Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Noktalar 
Cümle No (Anlamlar) 
Madde 2/1 Atatürk inkılâplarına ve Anayasanın Atatürkçü 


başlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçi laik milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, muhafazakâr ahlâki, insani, manevi ve kültürel değerlerini 

benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, 

vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye 

çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, 

demokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti olan 

Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış 

haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 


Madde 2/4 Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Milliyetçi Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk 
Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır 


2.Bölüm 5. Madde 1. Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek Milliyetçi cümle ve (kabiliyetleri ile Türk o toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 


2.Bölüm 7. Madde 1. Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili Atatürkçü Cümle ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında Milliyetçi ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâpları ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulmuş olan Türk milliyetçiliği temel olarak alınır 


MEB Temel kanuna bakıldığında; Atatürkçü, milliyetçi, laik, muhafazakâr söylemler öne çıkmaktadır. Eğitime dair yapılacak programlarda Atatürk inkılaplarına vurgu yapılacağından bahsedilmektedir. Milliyetçilik yine bu dönemde önemli 


öğelerden biridir. 
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4.3.4.5. 1971-1980 Dönemi Ders Kitabında İdeolojik Söyleme İlişkin Unsurlar 


Bu dönem için Ekrem Altay'ın Remzi Kitabevinden çıkan 1973 basımlı Sosyoloji ders kitabı incelenmiştir. Kitap 12 bölüm ve 190 sayfadan oluşmaktadır. 


Kitapta yer alan bölümler şunlardır: 


1) Sosyal Gerçeklik (5-31), 

2) Sosyolojinin Bölümleri (32-38), 

3) İlkel Toplumlar (39-49), 

4) Toprağa Yerleşmiş Toplumlar ve Evrimi (50-65), 
5) İlerlemiş Toplumlar: Millet (66-79), 
6) Devlet(80-98), 

7) Layiklik (99-104), 

8) Aile (105-115), 

9) Ahlak ve Hukuk(116-130), 

10) Ekonomi (131-166), 

11) Kültür ve Uygarlık (167-175), 

12) Bilim-Felsefe ve Sanat (1176-186). 


Bu dönemin ders kitabında da 27 Mayıs darbesi işlenmeye ve meşrulaştırılmamaya devam edilmektedir. 

“Mesela Sosyoloji, dünyada bugüne kadar yapılmış ihtilalleri(1848 ihtilali, 1789 
İhtilali, 1960 İhtilali) tek tek alıp inceler” (Altay, 1973, 5. 7). 


27 Mayıs devrimine kadar memleketimizde uygulanan demokrasi, 
kuvvetlerin çoğunu elinde bulunduran bir cumhuriyet hükümet şeklindeydi. 
Yasama ve yürütme yetkileri mecliste toplanmıştı... Anayasa mahkememiz yoktu. İktidar partisi çoğunlukta olduğundan kendisini uzun müddet iktidarda 
tutabilecek anti demokratik ve anayasaya aykırı kanunlar çıkarabilmekte idi. 27 
Mayıs Devriminden sonra kabul ettiğimiz yeni anayasa ile demokrasimizi sağlam temellere dayadık ve kuvvetli teminat altına aldık Yeni anayasamızda, bakanların meclis dışından da seçilebilmesi esası ve çift meclis(parlamento) sistemi kabul edilmiş... Yasama ve yürütme görevleri ayrılmıştır... Ayrıca “Yüksek Hâkimler Kurulu”...ve... Anayasa Mahkemesi'nin kurulması ile de yargılama görevi kuvvetli teminat altına alınmış oldu. Bu suretle iktidar hükümetinin diktatörlüğe kayması önlenmiştir (Altay, 1973, s. 89). 
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Milliyetçilik ve milliyetçilikle ilgili simge semboller vazgeçilmez öğelerden biri olmuştur. Bu dönemin ders kitabında da sıkça bu öğelere değinilmiştir. 

“Mesela bayrağımız bizim için kutsaldır” (Altay, 1973, s. 20). 

“Mesela çatal, bıçak kullanarak yemek yemek, büyüklerin elini öpmek, dini bayramlarda tebrik ziyaretleri yapmak ve tebrik kartlarını göndermek vb. önemli Türk adetleridir. Mesela bizim konukseverliğimiz, güreş sporcumuz eski milli kıyafetlerimiz önemli geleneklerimizdir” (Altay, 1973, s. 21). 

Mesela bizim milliyetimiz Türktür ve yeni anayasamızda Türklük şöyle deyimlenmiştir: “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” (Altay,1973, s. 73). 

“Edebiyatımıza Osmanlı edebiyatı demek doğru değildir. Nasıl ki dilimize Osmanlı dili, milletimize Osmanlı milleti demek yanlıştır. Çünkü Osmanlı deyimi yalnız devletin adıdır... Milletimizin adı Türktür, dilimizde Türk dilidir” (Altay, 1973, s. 75). 

“Vatan ne Türkiyedir Türklere ne Türkistan 

Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan” (Altay, 1973, s. 76). 

Yazar Türk olmayan bölgelerden birçok vatandaşın Türkiye'de yaşadığını kabul etmektedir. “Osmanlı İmparatorluğunun yıkıntıları üzerinde kurulan Türk Devleti ve Milleti içinde İmparatorluğun soy bakımından Türk olmayan bölgelerinden göç etmiş ve Anadolu'ya yerleşmiş birçok vatandaşlar bulunmaktadır. ” Ancak Türklüğü kabul etmiş Türkçe de konuşuyor ve gelenekleri de benimsiyorsa Türk olduğunu belirtir. Yazara göre önemli olanın milliyet değil aynı eğitimi alıp Türlüğü benimsemiş olmasıdır. “Eğer bu vatandaşlar Türklüğü kabul etmişle ve Türkçe konuşup Türk adet ve geleneklerini benimsemişlerse, bunlar tam anlamı ile Türk'tür. Çünkü milliyet bağı, soydan çok eğitimle ilgilidir. Türk toplumu içinde büyüyüp aynı eğitimi alan ve Türklüğü benimsemiş olan her vatandaş, bugünkü milliyet anlayışımıza göre Türktür” (Altay, 1973, s. 76). 

Ayrıca kitapta toplumun kimliği “Türk-İslam” şeklinde indirgenmiş; diğer halklar/dinler ya yok sayılmıştır; ya da yazarın perspektifine göre eleştirilmiştir. Bu açıdan hem bir yok sayma hem normatif ve özcü yaklaşım söz konusudur. 

“Türkiye'de doğan çocuk; Türk dilini öğrenecek, İslam dinin benimseyecek, Türk adet ve geleneklerini yaşayacak ve Türk vatandaşı olacaktır. Fransa'da doğan çocuk Fransızca öğrenecek; Hristiyan ve Fransız olacaktır. Türk kültürünü alan çocuk 


da bir Türk gibi düşünecek, Türk gibi hareket edecektir” (Altay, 1973, s. 25). 
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“Hıristiyanlık tam monoteist bir din sayılamaz. Çünkü Hristiyanlıkta Tanrı, birleşmiş üç ayrı varlık halinde düşünülmüştür: Tanrı (baba), İsa (Tanrının Oğlu) ve Ruh-ül Kudüs (Kutsal Ruh)” (Altay, 1973, s. 63). 

Kitapta militarist söylemler yer almakta, “toprağın vatan olması için, uğrunda ölünmesi” gerektiği belirtilmektedir. 

“Taş, toprak deniz kendiliğinden bir değer taşımaz. Toprağı vatan haline getiren, o toprak üzerinde yaşayan millettir. Millet Topraktan daha önemli bir sosyal değerler sistemlidir; M.V Kuntay'ın dediği gibi Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır”( Altay, 1973, s. 70). 

Atatürk'ün yaptıklarını örnek gösteren; yaptıklarını öven ifadeler de kitapta yer almaktadır. “Ahlak kahramanı, ahlak davranışları ve fikirleri üzerinde öğüt vermez. 
Onlar kendisi yapar ve yaşar. Bunun en güzel örneği, Atatürk vermiştir. Türk milletinin sosyal hayatında yaptığı bütün yenilikleri, Atatürk herkesten önce bizzat yaşamış ve böylece topluma önderlik etmiştir”(Altay, 1973, s. 120). 

“Mesela Atatürk devrimleri ile Türk toplumunda meydana gelen değişmeleri, Türk toplumunun gelişmesine yardım ettiği için kültürel ilerleme olarak kabul edebiliriz. Atatürk, birbiri arkasından yaptığı devrimlerle kısa zamanda Türk milletini, Batı milletlerinin uygarlık düzeyine çıkarmak istemişti” (Altay, 1973, s. 172). 

Kitapta batılılaşma övülmekte, Atatürk devrimleriyle birlikte değerlendirilmektedir. “Mesela, ülkemizde Tanzimat'tan beri devam eden Batılılaşma hareketleri ve yine Batılılaşmayı esas alan Atatürk devrimleri ile başta teknik olmak üzere Batının birçok kültür değerlerini alınmıştır. Örneğin, bilim ve teknikten başka Batıdan şapka, kıyafet, takvim, alfabe, medeni hukuk vb. birçok kültür değerlerini aldık” (Altay, 1973, s. 172). 


Tablo 16 


Dönemin Sosyoloji Ders Kitabı(Ekrem Altay) Alıntı ve Çıkarımlar 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Ders 
Al. карша Е Öne Çıkan Noktalar Çıkarım 
No Polim Adi Amt peime) (Anlamlar) Kitaptaki kabuller а Bölümdeki 
Cümle No 
1 1.syfa 1. Paragraf Sosyal evrimde milletlerin kuruluşu ile Aile tiplerinin 1-16.alıntılar (tüm 
1.Cümle birlikte babalık aileden karı-koca değişmesinde evrimsel bir metin): Evrimci ailesine geçildi. süreç vardır. yaklaşım 
2 1.sayfa Bugünkü Aile tipi kabul edilen karı- -Aile karı-koca ve 2. alıntı: Çekirdek 
.1.Paragraf. koca ailesi(conjugal aile) karı, koca ve çocuklardan oluşur. aile ideal aile tipi 2.Cümle evlenmemiş çocuklardan meydana -Çocuksuz karı-koca aile sayılıyor. 
gelir. sayılmaz. 
3 Orta sayfa orta Bazen kadının ekonomik bir güç olarak -Kadının ekonomik 3-6.alıntılar: 
paragraf 1.Cümle kullanıldığı toplumlarda da polijini faaliyette bulunup Ekonomik görülür. bulunmaması aile yapısını _ belirleyicilik etkiler 
-Ekonomi aile tipini belirler 
4 2.Cümle Mesela; bizim köylerimizde çok Birden fazla evliliğin 3.6.alıntılar: 
kadınla evlenmenin bir sebebi de nedeni ekonomiktir. Eşitsizlik budur. eleştiriliyor. 
5 3.Cümle Erkek, karılarını ırgat gibi kullanır. -Tİlgili (eski) dönemde] 
Erkekler kadınlardan üstün görülmüştür. 
-Tİlgili (eski) dönemde] 
Kadınlar kullanılabilir bir meta sayılmıştır. 
6 4.Cümle Mal mülk sahibi olan erkek, karılarını -Tİlgili (eski) dönemde] 
tarlada ev işlerinde işçi gibi çalıştırır. Erkek patron kadın işçidir. 
7 Son sayfa son Bu suretle Osmanlı İmparatorluğundan Osmanlı İmparatorluğu 7.alıntı: Cumhuriyet 


paragraf 


arta kalan, kadını erkekten küçük gören inanç ve adetler kalkmış ve her alanda kadın ve erkeğe eşit haklar tanınmıştır. 


dönemindeki kadın-erkek eşitsizliği cumhuriyet döneminde sona erdi. 


olumlanıyor. 


8 İlk sayfa İlk 


Bundan önceki derslerimizde kentlerin 


Din dönemsel olarak 


1-16.alıntılar (tüm 


paragraf son zamanlarda tek tanrılı dinlerin değişim göstermektedir. metin): Evrimci (LAYİKLİK) doğduğunu ve imparatorluklarla yaklaşım, din de 1.Cümle yayıldığını görmüştük. evrim geçiriyor 
9 2.Cümle Sonradan, imparatorluklar parçalanıp Din dönemsel olarak 9.-12. alıntılar: Din 
milletler kurulunca, din de bu evrime değişiklik göstermektedir. milletlere ve çağlara uyarak milletlere göre az çok değişik göre farklılıklar bir şekil aldı. gösterir (tek bir din evrensel değildir) 
10  3.Cümle Bugün aynı Müslüman dinini Aynı din farklı 
benimsemiş bulunan Türkiye, Mısır, ülkelerde/coğrafyalarda 
Fas, Irak, Pakistan gibi milletlerin din farklı yaşanabilmektedir. 
hayatı birbirinden oldukça farklıdır. 
11 Oo 4.Cümle Aynı şekilde Hristiyan olan Avrupa Aynı din farklı 


milletlerinin dinleri de birbirinden farklıdır. 


ülkelerde/coğrafyalarda farklı yaşanabilmektedir. 


12 5.cümle 


Yani Milletlerin sosyal yapılarına uygun olarak dinlerinde de bazı farklılaşmalar oldu. 


Sosyal yapılar Dinde farklılaşmaya yol açmaktadır. 
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13 Orta sayfa Orta Daha geniş anlamıyla layiklik, Layiklik; toplumdaki 13-16. alıntılar: 
Paragraf toplumdaki bütün sosyal kurumların kurumların dinsel etkiden | Layiklik dinin etkisinden kurtulup bağımsız hale | kurtulması; dinin kendi kurumların dinin gelmesi ve dinin sosyal bir kurum alanına çekilmesidir. etkisinden olarak kendi sınırları içine özerkleşmesidir. 
çekilmesidir. 
14 Son sayfa son Layıklık, sosyal evrimin zorunlu bir Layiklik demokratik 13.16.alıntılar: Din 
paragraf 1.Cümle | sonucu olarak demokrat toplumlarda toplumlarda görülür. kamusal alandan görülen sosyal bir oluşumdur. özele çekilmelidir. 

15 2.Cümle Sosyal evrimin zorunlu bir sonucu -Zorunlu olarak tüm 
olarak, bütün sosyal kurumların dinden | kurumlar dinin etkisinden ayrılıp bağımsız bir hale gelmesi ve bağımsızlaşacak ve din de dinin de toplumdaki esas yeri olan fert | fert vicdanına dönüşecek. 
vicdanına dönüşü olayına, en geniş -Tüm toplumlar layik anlamda layiklik diyoruz. olacak 

16 3.cümle Bu itibarla, bugünün demokrat Günümüzde tüm kurumlar | 13-16.alıntılar; 
toplumunda yaşıyan bütün sosyal layıktır; dinsel etkilerden | Cumhuriyet, kurumlar layiktir; okul layıktır; arınmıştır. demokrasi en ileri mahkeme layıktır; ekonomi layıktır; modeldir. 
evlenme layıktır sözün kısası bütün İmparatorluk ve sosyal kuruluş layıktır. daha öncekiler 

geridir. 

17 1-Toplum Sosyolojik anlamda toplumu şöyle Bir arada sürekli olarak 
tanımlayabiliriz. Toplum belirli bir yaşayan insanların bölgede devamlı olarak birlikte oluşturduğu ortak ilişki ve yaşayan insanlardan meydana gelen ve | kendine özgü ortak sosyal ilişkileri ile kendilerine organizasyon siyasal mahsus bir organizasyon meydana sosyal ve kültürel bir getiren siyasal sosyal ve kültürel bir bütünlük. 
bütündür. Mesela; millet imparatorluk kent aşiret boy ve klanlar gibi(göçebe olan klan ve boyların da aynı bölgede yaşadıkları kabul edilebilir) 

18 2-Devlet Bir toplumdaki sosyal otoriterinin Egemenliği örgütleyen ve | Güç ve 
(egemenliğin) örgütlenmesi ve toplumu | toplumu yöneten bir güç. Egemenlik/otorite yöneten bir kuvvet olarak belirlemesi ile toplumu ile ortaya çıkar. yönetme 

19 3-değişme tanımı 


yapılmıştır 
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Öne Çıkan Noktalar; 

Aile ile evrimci yaklaşım söz konusudur. 

Çekirdek aile ideal ailedir. 

Ekonomik belirleyicilik ön plandadır. 

Cumhuriyet olumlanıyor. 

Dinin gelişimde evrimsel bir süreç vardır. 

Layiklik kurumların dinin etkisinden özerkleşmesidir. 

Din kamusal alandan özele çekilmelidir. 

Cumhuriyet, demokrasi en ileri modeldir. İmparatorluk ve daha öncekiler 


geridir. 


Sosyoloji bilimi açısından sıkıntılı içeriklere de kitapta yer verilmektedir. 
Örneğin “hırsız/iffetsiz/cahil aile” gibi ifadeler kullanılmakta, bunlara sebep olan etkenler incelenmeden ya da ahlaki olanın dönemsel farklılık gösterebileceği dikkate alınmadan değerlendirmeler yapılmaktadır. Daha da kötüsü sadece bu suçları(!) işleyeni değil, bir bütün olarak ailesi de o kapsamda değerlendirilmektedir. “Hırsız bir babanın çocuğu da hırsız olur.” gibi normatif bir yaklaşım söz konusudur. 

“Gruplar ferdin kişiliğinin oluşumunda önemli rol oynar. Mesela çocuk, dürüst, aydın, varlıklı bir aile içinde yetişirse çoğu kez bu şartlara uygun bir şekilde oluşur. 
Hırsız, iffetsiz, cahil bir aile içinde yetişirse çocuğun kişiliği bu özelliklere uygun olarak gelişir” (Altay, 1973, s. 19). 

“Ailenin aydın veya cahil oluşu zengin veya fakir oluşu dürüst veya soysuz oluşu çocuğun kişiliğini etkiler. İyi bir aileye mensup olan çocuk; Ailesiyle övünür ve hayata daha güvenle bağlanır. Kötü ün yapmış bir ailenin çocuğu ise bundan dolayı daima utanç ve eziklik duyar. Topluma iyi intibak edemez. Bunun gibi sonradan ferdin katıldığı meslek grupları, dernekler siyasi partiler de ferdin kişiliğini etkiler” (Altay, 1973, s. 25). 

Kadının toplumdaki yeri konusunda Atatürk Devrimlerinin ilericiliğinden, 


kadını taşıdığı toplumsal prestij ve haklara değinilmektedir: 


“Türk Kadını; toplum içindeki gerçek değerini büyük Atatürk Devrimleri ile kazanabilmiştir. Layiklik, kıyafet, kadın hakları, eğitim vb. konularda yapılan devrimlerle Türk kadını, dinin baskısından kurtarılmış, uygar kıyafetle erkeğin yanında yer almış, kız çocukları erkek çocuklarla birlikte okullara devam ettiler. 
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Hatta bazı Avrupa milletlerinden де ileri gidilerek Cumhuriyet devrinde Türk kadınının siyasal hakları da tanınmıştır” (Altay, 1973, s. 125). 


Türk kadının toplumdaki yerinin kötü olmasında Arap/Acem kültürünün 


etkisinden bahseder. 


Arap memleketleri ve İran'daki İslam ailelerinin ve göreneklerinin etkisiyle Osmanlı İmparatorluğunda babalık aile kurulmuştur... Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan babalık ailede, kadınlara ve çocuklara da hak tanımakla beraber, bu hak bütün aile fertlerine eşit olarak verilmemiştir. 
Şeriata(dinsel emirlere) göre velilik sadece erkek akrabaya tanınır Mirasta da erkek akrabalar ve erkek çocuklar, kızlardan ve analardan daha çok pay alırlardı. 
Bugün bile Doğu illerimizde biraz daha küçülmüş bir şekilde görmek mümkündür (Altay, 1973, s. 63-64). 


Osmanlı devrinde Türk kadını İslamiyet'in etkisi altında Arap ve Acem adetlerinin yayılması ile çok kötü bir duruma düşmüştür. Bu devrede kadının her türlü sosyal ve siyasal hakları elinden alındı ve sadece işlerini görmek üzere eve kapatıldı... Evde kapalı ve örtülü kalan toplum hayatına hiç katılamayan kadın, yüzyıllarca kafes ve duvar arkasında yaşadı... Evlerde bile kadınlar kadın misafirleri ile” harem”de erkekler de kendi alanlarında “selamlık”ta otururlardı. 
Toplumda kafes ve peçe arkasına hapsedilip, kendisine hiçbir hak tanınmayan kadından, sosyal alanda bir varlık beklenemezdi (Altay, 1973, s. 114). 


Kitapta ayrıca laiklik vurgusu yapılmakta, devletin ne herhangi bir dinin altını ya da üstünü çizmemesi gerektiği belirtilmektedir. 

“Yeni devletin en önemli bir özelliği de layik olmasıdır. Demokrat devlet; eski devlet gibi dine dayalı değildir, yani otoritesini dinden almaz... Ferdi istediği dini seçmekte ve istediği şekilde ibadet etmekte serbest bırakır” (Altay, 1973, s. 82). 

“Devletin layik olması hiçbir zaman dinsizlik veya din düşmanlığı anlamına gelmez. Bir devletin layik olması demek; her şeyden evvel devletin vatandaşı istediği dine girmekte ve istediği şekilde ibadet etmekte serbest bırakılması anlamına gelir ki devletin bu tutumu dine karşı değil, tersine dinden yana bir tutumdur” (Altay, 1973, s. 
100). 

“Mesela oruç tutmayan Müslümanı, Osmanlı ceza kanunu cezalandırırdı” (Altay, 1973, s. 102). 

“Saltanatın, Halifeliğin kaldırılması, laiyklik ilkesinin anayasaya sokulması vs. 


bunlar kalkmadan memlekette demokrat bir devlet kurulamazdı. Bu bakımdan layiklik, 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Türk devriminin ve Türk demokrasisinin en önemli ilkelerinden biridir denilebilir” 


(Altay, 1973, s. 103). 
4.3.4.6. 1971-1980 Döneminin Hâkim Söylemi ile Ders Kitapları Arasındaki Koşutluklar 

1971-1980 döneminin ideolojik yönü ile ders kitapları kıyaslandığında şu, 


koşutluklar öne çıkmaktadır. 


Tablo 17 


Dönemin İdeolojik Söylemlerinin Karşılaştırılması 


12 MART ERİM Melen Hükümet MEB Temel Ders Kitabı 
Bildirisi Hükümet programı 2 Kanunu Öne Çıkan Noktalar 
Öne Çıkan Programı Öne Çıkan Noktalar Öne Çıkan 
Noktalar Öne Çıkan Noktalar 
Noktalar 
Militarizm Militarist Anti Komünist Milliyetçi Militarizm Atatürkçü Atatürkçü Atatürkçü Atatürkçü Atatürkçü 
Batıcı Laik Batıcı Laik Batıcı 
Ötekileştirme Muhafazakâr Laik 
(İdeolojiler) 
Türk İslam 
Ötekileştirme 
(din) 
Milliyetçi 


12 Mart bildirisinin hükümetlere, MEB'teki değişimlere ve ders kitaplarına 
etkisi olduğu görülmektedir. Bununla birlikte milliyetçilik söylemleri devam etmektedir. 
Darbe dönemlerinde askeriyeye bakış olumludur. Bu olumluluk hem zor durumdan “kurtaran” hem de halkın bağrından kopmuş olan “asker-millet” üzerinden işlenmektedir. İdeolojilerin -özellikle komünist ideoloji- ve dinlerin ötekileştirilmesi olumsuzlanmasına devam edildiği görülmektedir. Laiklik olumlanan öğelerden birisidir. 


Atatürk vurgusu devam etmektedir. 
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4.4. 12 Eylül 1980-1989 Piyasacı Darbe Dönemi 


Bu dönem 12 Eylül 1980 Darbesi ile 20 Ekim 1991 seçimlerine kadar olan 
Darbe ve ANAP'ın tek başına iktidar olma dönemini oluşturmaktadır. Bu dönemde 12 
Eylül Darbe bildirisi, 12 Eylül Anayasası; Ulusu ve Özal Hükümetleri ile dönemin 


Sosyoloji ders kitabı incelenmiştir. 


4.4.1. 1980-1989 Dönemi Dünya 


“Kapitalist üretim biçiminin yayılması 15. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın ortasından itibaren iki dalga halinde yaşandı. Birinci savaştan sonra gerek yıpranma gerek Demokrasiler-Faşistler bu biçimdeki bölünme, gerekse ikinci savaştan sonra SSCB'nin rakip çıkması nedenleriyle yaklaşık yarım yüzyıllık bir duraklama yaşayan küreselleşme, 1980'lerden sonra ikincisinin devamı niteliğindeki üçüncü bir dalga halinde yine harekete geçti” (Oran, 2011, s. 10). 

“Bu harekete geçişin “iktisadi ayağı” 1970'lerin başından itibaren oluşan Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) oldu... Bunun sonucunda üretim ve ticaretin daha rahat yapılabilmesi için gümrük ve benzeri kısıtlamalar “ticaretin serbestleştirilmesi” adı altında sertliğini yitirdi. Uluslararası mal ve sermaye büyük bir akışkanlık kazandı. 
Arkasından, bu alışkanlık kaçınılmaz biçimde siyasal alana yansıdı. Yeni durumu denetlemeye yetişemeyen ulus-devlet eski gücünü önce fiilen, sonra da hukuken yitirmeye başladı” (Oran, 2011, s. 10). 

Bu gelişmenin “teknolojik ayağı?” 1980'lerde mikro çipin, optik kablonun ve bilgisayarın gelişmesi üzerine ortaya çıkan iletişim devrimi isi. Birinci sanayi devrimi 18.yy'de İngiltere'de ortaya çıkmış ve buharı kullanmıştı. İkinci sanayi devrimi 19. 
Yy'de ABD'de ortaya çıkmış ve “Taylorizm? denilen yürüyen bandı/seri üretimi kullanmıştı. Her iki devrim de “sermayenin yanı sıra “emek” öğesini güçlendirmişti. 


(Oran, 2011, 5. 10). 


“Üçüncü sanayi devrimi ise Elektroniği kullanarak bilgi toplumuna yöneldi. 
Yeni devrimin toplumsal ve siyasal alanda büyük etkileri oldu. Bir defa, sermayenin hareketliliği ve verimliliği arttı. Üretim ve dağıtımın tüm dünyaya yayılması ve ulusal sınırları aşması hızlandı. Bu da, artık pazarı genişleyen sermayeyi tüketici karşısında güçlendirdi. İkincisi, Üretim kavramı değiştiği için emeğe ve özellikle de kol emeğine 


olan ihtiyaç azaldı. Pazarlık gücü düşen emeğin hareketliliği vize koyma gibi 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yöntemlerle engellendi, robot kullanımı başladı. Artık üretim yalnızca fabrika gibi klasik mekânlarda toplanarak yapılmadığı için de sınıf bilinci zayıfladı.” (Oran, 2011, s. 
10). 

“Bu durumda ekonominin talep yönüne önem veren politikalar terk edildi. Arz yönünü vurgulayan politikalar öne çıktı. Yani tam istihdam amaçlı sosyal refah devletini kuran Keynezyen politikalar terk edildi. Firmaları uluslararası rekabete hazırlamak amacıyla daha az ücret artışı ve daha geç emeklilikle tüketiciyi zayıflatan monetarist politikalar devreye sokuldu. Bu gelişmelerin büyük kapitalist ülkeleri daha da güçlendirmesi üzerine, Üçüncü küreselleşmenin siyasal ayağını da, 1990'ların hemen başında SSCB'nin dağılması oluşturacak, bu gelişme Batı'yı tamamen rakipsiz bırakarak uluslararası sistemi derinden etkileyecektir” (Oran, 2011, s. 10-11). 

“ABD, petrol şokundan Avrupa kadar etkilenmedi. Avrupa ise tasarruf önlemleri getirerek, yeni teknolojileri devreye sokarak ve maliyeti mallarına yansıtarak, 1980'e gelindiğinde kendini toparladı” (Огап, 2011, s. 11). 

“Bunun yanı sıra ellerinde dolar biriken petrol üreticileri çılgınca harcamanın ve otel, mağaza zinciri vb. satın almanın dışında bunları ne yapacaklarını bilmediklerinden, götürüp ya Batı'nın bankalarına ya da şirketlerine (Mercedes vb.) yatırdılar. Sonuçta bu şirketlerin sermaye yapısı daha da güçlendi ve bankalar bu petro-dolarları, petrol şoku yüzünden iflasa giden az gelişmiş ülkelere kredi olarak vermeye başladıklarından daha da güçlendiler” (Oran, 2011, s. 11). 

“1977-81 arası ABD başkanlığını Jimmy Carter, ABD etkisindeki kimi azgelişmiş ülkelerde görülen işkenceleri dikkate almadan, SSCB’yi yumuşak karnından vurmak için uluslararası çapta bir insan hakları kampanyası açtı. Arkasından danışmanı Brzezinski aracılığıyla SSCB etrafında Ilımlı İslam'dan bir “Yeşil Kuşak? oluşumunu ilan etti... Amacı SSCB'ye karşı bir İslam kalkanı oluşturmaktı. Bunun yanı sıra, geliştirilecek “ılımlı İslam'la Hizbullah gibi radikal akımlar ve İran da çevrelenmiş olacaktı. Bu strateji tam da 12 Eylül rejimine rastlayacaktır” (Oran b, 2011, s. 10-12). 

Oran'a (2011, s. 12) göre; Carter'dan sonra 1981-1989 yılları arasında Ronald Reagan ABD başkanı olur. 1969'da Nixon 'un doktrinin savunduğu görüşlerin tersine ABD anti-komünist hareketlere tüm dünyada tam destek verecekti. 1979'daki İran ve Afganistan olaylarının rüzgârıyla güçlenen doktrin kâğıt üzerinde kalmadı; Asya'dan Afganistan), Latin Amerika'ya (Nikaragua) Afrika'dan (Angola) Uzak Doğu'ya (Kamboçya) kadar fiilen uygulandı. Buradaki Amerikancı rejimler silahla desteklendi, 


anti- Amerikan olan rejimlerin karşıtlarına da yardım ve silah sağladı... İran ve 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Afganistan'ın ABD'nin etkisinden çıktığı, Suriye'ye Sovyet füzelerinin yerleştirildiği, Yunanistan'da A. Papandreou'nun anti-Amerikan tutum sergilediği bir dönemde Reagan'ın SSCB”ye açtığı “İkinci Soğuk Savaş'ın en önemli eylemi “Yıldız Savaşları” diye anılan çok büyük bütçeli projeyi başlatmak oldu. 


4.4.2. 1980-1989 Dönemi Türkiye 


12 Eylül 1980 sabahı saat 04.30'da cunta adına okunan ilk bildiri, Silahlı 
Kuvvetlerin devletin organları işlemediği söylemiyle yönetime el koydu. 
“Parlamentonun dağıtıldığı, bakanlar kurulunun görevine son verildiğini ve Milet Meclisi üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldığı ardından Bütün siyasi partilerin ve 
sendikaların (DİSK ve MİSK) faaliyetleri durduruldu. Siyasi Parti liderleri tutuklandı. 1 
Mayıs ve 27 Mayıs resmi tatil olmaktan çıkarıldı” (Zürcher, 2010, s. 401). 

Yayımlanan 1.Bildiri Şöyle: 


Yüce Türk Milleti; 

Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bu bütün olan, 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahriki ile varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir. 
Devlet, başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, anayasal kuruluşlar tezat veya suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğine arttırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür. 

Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek, sistemli bir şekilde ve haince, ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idare sistemi, yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca devlet güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür. 

Aziz Türk Milleti: 

İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanununun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. 

Girişilen harekâtın amacı, ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, 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devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır. 

Parlamento уе Hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. 
Bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir. 
Yurt dışına çıkışlar yasaklanmıştır. 
Vatandaşların can ve mal güvenliğini süratle sağlamak bakımından saat 05'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur 

(http://Wwww.belgenet.com/12eylul/12091980 011, Erişim: 06.04.2012). 


Feroz Ahmad'a (2006, s. 185-186) göre; generaller, devlet ile onun vatandaşlarını sosyal bölünme ve ekonomik çöküşten korumak, politikacılar ile siyasi partilerin sorumlu oldukları anarşi ve şiddetten kurtarmak için müdahale ettiklerini belirtmişlerdi. Ayrıca devlet otoritesinin de tarafsız bir şekilde tekrar inşa edileceği sözünü vermişlerdi. Bunun için başkanlığını dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in üstlendiği ve kuvvet komutanlarının da katıldığı Milli Güvenlik Konseyi (MGK) kurdular. Generallerin hepsi Kemalizm'i desteklemeye kararlıydılar. MGK yeni bir anayasa, eskilerin yerine yeni siyasetçiler, hatta seçimlerde yarışacak, ordunun kendi siyasi partisinin de yer alacağı yeni bir siyasal sistem kurmaya karar verdi. Asıl amaçları 
1961 Anayasasının getirmiş olduğu liberal rejimi parçalamaktı. MGK işe anayasayı 
askıya alıp, parlamentoyu feshederek; partileri kapatıp liderlerini de gözaltına alarak başladı. İşçi sendikalarının faaliyetlerini de tıpkı barolar ve tabip odaları benzeri meslek odalarının faaliyetleri gibi askıya alındı; grevler yasadışı ilan edildi ve grevlerdeki işçilere işlerine dönmeleri emredildi. İşverenler, yapılanları yeni bir ekonomik yapı oluşturulma yolunda atılan adımlar kabul ederek alkışladılar. 

Mustafa Sönmez; “Bugüne kadar işçiler güldü, şimdi gülme sırası bizde, diyordu TİSK Başkanı Halit Narin, 12 Eylül'ün ertesinde ve çok özlü biçimde 12 Eylül darbesinin esbabı mucibesini özetliyordu. 12 Eylül'ün işkencehaneleri, zindanları neden dolduruldu, idam sehpaları neden kuruldu? YÖK düzeni neden oluşturuldu? Hepsi ama hepsi, tıkanmış sermaye birikiminin önünü açmak, sermayenin emek üstünde yeni bir 
hegemonya tesisi içindi. 1982 Anayasası'na konulan ve bugüne kadar korunan yüzde 10 
seçim barajı ne içindi acaba? Elbette emeğe yakın partilerin parlamentoda çıkıntılık yapmamaları için. 1982 Anayasasına girmiş ve yetmez ama evetçilerin arkasında durdukları 12 Eylül 2010 referandumunda da kılına dokunulmayan sendika barajlarına sebep nedir acaba? Elbette emeğin örgütlenmesinin toplu pazarlık yapmasının ve greve 


çıkmasının önünü tıkamak için.” diyerek 12 Eylül darbesinin emek-sermaye çelişkisinin 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bir ürünü olduğunu belirtir (http://muhalefet.org/yazi-grev-hakki-ustunden-12-eylul-ve- akp-rejimi-mustafasonmez -29-2009.aspx#.T3 hg7D2 Hk.twitter, Erişim: 8 Nisan 
2012). 

12 Eylül siyasi, sosyal, kültürel hayatın üzerinden bir silindir gibi geçmişti. 6 
Kasım 1983 seçimlerine katılmalarına izin verilmiş olan 3 parti şunlardı: 

İlki, Emekli Orgeneral Turgut Sunalpin liderliğindeki, ogenerallerle özdeşleştirilen ve onlar tarafından desteklenen Milliyetçi Demokrat Partisi (MDP) İkincisi, Necdet Calp'in liderliğindeki, CHP'nin geleneksel Kemalist kanadına yakın olan Halkçı Parti, Üçüncü parti ise 1979-1980'de başlatılan ekonomik reform programının arkasındaki adam olan, askeri yönetim zamanında mali skandalların sonucunda görevden atılana kadar, ekonomiden sorumlu olarak hizmet veren Turgut Özal'ın liderliğindeki Anavatan Partisi (ANAP)Y'dir. 

Zürcher'e (2010, s. 406-407) göre, askeri liderler açıkça MDP'yi ve daha az ölçüde de НР”уі desteklediklerini gösteriyorlardı. Turgut Özal bu durumu iyi kullandı. 
Kendisini tek demokrat olarak lanse etti. Böylece ordunun üç yıldan sonra siyasetten çekilmesini isteyenlerin oyunu kazanmasını sağlamıştı. Seçimlerde ANAP % 45'in üstünde oy alarak ezici bir zafer kazandı. HP oyların % 30'unu MDP ise % 23'ü aldı. 
Yeni seçim sistemi büyük partilerin lehine düzenlenmiş bulunuyordu, çünkü yasayı yapanlar, küçük partilerin 1980 öncesindeki ölçüsüz ağırlığını sistemin yıkılışının nedenlerinden biri olarak görmekteydiler. Bunun sonucu olarak % 45, ANAP'a yeni mecliste salt çoğunluk sağladı... ANAP, ideolojik akımların ve çıkar gruplarının garip bir koalisyonuydu. Parti kendisi de modern sanayi burjuvazisinin ve Anadolu'nun küçük iş adamlarının bir koalisyonu olan eski AP'nin Dinci MSP'nin ve Faşist MHP'nin desteğini almıştı. 

Kongar'a (2008, s. 219) göre, askerlerin güvenilir adamı olarak 12 Eylül döneminde kendisine ekonomi emanet edilmiş bulunan Özal bir parti kurarak politikaya girmek ister ve bunun için önceden Evren'den izin alır. Özal, “Liberal Sağ”, “Mukaddesatçı Sağ” “Milliyetçi Sağ” ve “Demokratik Sol?” gibi dört farklı eğilimi bir araya getirir. Kongar'a göre Özal döneminin 12 Eylül'ün askerlerin arzu ettiği biçimde darbenin sivil bir uzantısıdır. 

Çavdar'a (2008, s. 280) göre ANAP'ın tek parti olarak iktidarda bulunduğu 1983-1991 yılları 24 Ocak kararlarıyla temeli atılan liberal ekonomi politikalarını aldığı kararlar ve uygulamalarla daha da ileriye götürmüştür. ANAP'ın ekonomideki liberal 


tavrına karşı politik yaklaşımları olarak tutucu ve baskıcı bir yapıya sahiptir. İktidarı 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döneminde Güneydoğu'daki silahlı mücadele daha da genişlemiş, hatta Kuzey Irak'a yönelik birkaç sınır ötesi askeri harekât düzenlemişti. Gene yanı dönemde terörle mücadele maskesi altında yasa çıkarılmış ve bu yasanın 8.maddesi uyarınca yüzlerce düşün adamı ağır hapis cezalarına çarptırılmışlardır. Gene aynı paralelde ‘SS kararnameleri’ diye adlandırılan baskıcı tedbirlere başvurulmuştur. ANAP iktidarına yönelik ilk somut tepki, 26 Mart 1989'da yapılan yerel seçimler olmuştur. 

24 Ocak kararlarını bu dönemin başlangıcı sayabilir. Dış politikada denge 
politikası gütmesine karşın yönünü hep Batı'ya dönmüş olan Türkiye, “12 Eylül yönetiminin ekonomiyi 1977 seçimlerinde İslamcı MSP'den milletvekili adayı olduğunu bildiği halde Turgut Özal'a teslim etmesi, 12 Eylül'ün tercihinin açık biçimde uluslararası ekonomiye eklemlenmek olduğunu göstermiştir. Çünkü bunun programı 


olan 24 Ocak kararlarının mimarı Оха’ аг” (Oran, 2011, s. 16-17). 


1987'деп itibaren, 24 Ocak kararlarının nefesi tükenmişti... Ayrıca 87 
seçimlerinde ANAP rekabet nedeniyle “seçim ekonomisi” uygulanmış, tarım sübvansiyonlarını artırmış, kamu ücret zamları yapmış, işsizliği giderecek altyapı yatırımlarına başlamıştı. Sonuç, bir yandan ANAP'ın oyunun % 41'den 36'ya düşmesi, diğer yandan da bütçe açıklarının büyümesi oldu. Bunu kapatmak için ANAP, hazine bonoları ve devlet tahvilleri biçiminde vatandaştan borç almaya başladı... Diğer yandan, yoksullaşma artarken, İslamcı oylar o zamana kadar ulaşmadığı bir noktaya gelerek iktidarının ortağı olacaktır. 
Yani 24 Ocak kararlarının nihai başarısızlığı, esas olarak 1990'ların sorunu biçiminde ortaya çıkacaktır (Oran, 2011, s. 18-19). 

Darbe sonrası rejimin ekonomik yaşamda getirdiği liberalleştirme ve 
özelleştirme siyasal yaşama bir üniforma giydirme şeklinde yansıdı. 12 Eylül'ü yapan 5 
kişilik Milli Güvenlik Konseyi(MGK) hemen bütün yurtta sıkıyönetim ilan etti. Yasama ve yürütme yetkilerini kendinde topladı. Arkasından yoğun tutuklamalar başladı. 
Genelkurmay Başkanlığına göre 17.374 kişi hakkında değişik örgüt davası açıldı. İnsan Hakları Derneği kayıtlarına göre ise; 650 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin kişi hakkında dava açıldı. 230 bin kişi yargılandı. 1.683.000 kişi fişlendi. 

MGK, Atatürk'ün adının çok sık telaffuz edildiği bu dönemde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu(AKDTYK) kurdu ve böylece Türk Dil Kurumunu ve Türk Tarih Kurumunun özerkliğine son vermesinin yanı sıra Atatürk'ün vasiyetnamesini de değiştirmiş oldu. Bu kuruma verilen görev, toplumdaki boşluğun 


Türk-İslam Senteziyle doldurulmasıydı. Bir yandan sürdürülen iktisadi politikanın hızla 


yoksullaştırdığı kitlelerin bugünden ve özellikle yarından umutsuz olması bu insanları 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kaçınılmaz olarak din faktörüne sığınmaya götürüyor, diğer yandan da içteki 


meşruiyetini güçlendirmek için bu din faktörüne özel vurgu yapmayı çok pratik 


buluyordu. Üstelik komünizme karşı bir toplumsal tutkal olarak algılanan bu sentez, 


tam da o dönemde ABD başkanı Carter'ın 55СВ'уе karşı sürdürdüğü “Yeşil Kuşak” 


stratejisiyle de uyum halindeydi. 


28 Ağustos 1982'de MEB Talim ve Terbiye Kurulunun ilk ve 


ortaokullarda din derslerini zorunlu kılmasının ve yatılı okullarda yemekten önce “Tanrımıza Hamdolsun, Milletimiz Var Olsun” denmesi kabul edildi. 


Türkiye İşverenler Sendikaları (OKonfederasyonu(TİSK) ile Ziraat Mühendisleri Odaları Birliğinin ortak öneriş üzerine, 1982 Anayasasının 24.Maddesiyle din dersleri liselerde ilk kez zorunlu kılındı. 

Devlet Başkanı Kenan Evren ülke çapında yaptığı gezilerdeki konuşmalarında hadislerden ve surelerden örnekler okudu ve kızların okula gönderilmesini dahi bu yöntemle savundu 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi büyük oranda arttırılmıştır. 

Yurtdışına resmi görevle gönderilen din hocalarına Suudi Arabistan Kuruluşu(Rabıta-tül İslam) tarafından maaş ödenmesine izin verildi. 
1980-1982 döneminde üniversitelerde 23 yeni ilahiyat fakültesi açıldı. 

Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler Mart 1985'te okullara genelge göndererek Darwin'in Evrim Kuramına “bir kanun gibi yer verilmemesini? 
istedi. Ayrıca gayrimüslimlerin de zorunlu din eğitiminden geçeceklerini açıkladı (Oran, 2011, s. 21-23). 


4.4.3. 1980-1989 Dönemi Hükümetler ve Eğitim Programları 


Ulusu Hükümeti (20.09.1980-13.12.1983) hükümet programına mevcut durumu 


meşrulaştırmakla başlar. Bu nedenle darbe öncesinde ülkenin durumuna dair bilgiler 


verir. 


12 Eylül öncesi dönemde, Türk devletinin otoritesi zedelenmiş ve varlığı 
ciddi tehlikelere maruz kalmıştır. 

Devlet, hemen bütün organları ve anayasal kuruluşları ile işlemez hale gelmiştir. 

Demokratik düzen tüm kurumları ile birlikte felce uğramaya ve yerini fiili bir anarşi ortamına itmeye başlamıştır. 

Milli bütünlüğümüzü sağlayan bütün unsurlar yozlaşmaya uğramış, mezhep, dil ve siyasi görüş farklılıkları ideolojik açıdan ve kasıtlı olarak istismar edilerek vatandaşlar düşman kamplara itilmişlerdir. 

Anarşi, terör ve bölücülük hareketleri Türkiye'yi bir iç savaşın eşiğine 


getirecek boyutlara ulaşmıştır. 
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- Atatürk ilkeleri bir tarafa bırakılmış, yeni nesiller Atatürk milliyetçiliğinden, milli şuur ve ülkülerden habersiz kalarak, yabancı ideolojilerin etkisine terkedilmiştir. 

- o Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden olan laiklik prensibi ihlal edilerek şeriat düzenini getirmeye yönelik tertiplere yeltenilmiştir. 

- Devlet ve millet hayatındaki bu çöküşü, ekonomik ve sosyal alandaki sorunlar ve darboğazlar daha da hızlandırmıştır. Süratle artan nüfus, sıhhatsiz ve hızlı şehirleşme hareketi, gittikçe artan oranda işsizlik, eğitim sisteminin yapısındaki çarpıklık, milli kültür değerlerinin yozlaşması, sosyal yapıdaki dengesizlikleri büyütmüştür (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP44.htm, Erişim: 06.04.2012). 


Daha sonra 24 Ocak kararlarının uygulanması için gerekli ortamın sağlanacağının ifade edildiği programda İki meseleyi ön plana alır. Bunlar “asayiş ve huzurun sağlanması ile ekonomik durumun düzeltilmesidir. Vatandaşların can güvenliğinin ve huzurunun en kısa zamanda sağlanması”dır. 

Atatürkçülükten milliyetçiliğe, milliyetçilikten militarizme söylemler devam eder. “Vatandaşlarımızı kaderde, kıvançta ve tasada ortak bir bütün halinde milli şuur ve ülküler etrafında birleştirmenin iç barış ve huzurun sağlanmasında vazgeçilmez faktör olduğu düşüncesi ile Atatürk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak, milli mücadele ruhunu yeniden canlandırmak, millet egemenliğine, Atatürk ilke ve devrimlerine olan bağlılığın tam şuurunu yerleştirmek ve geliştirmekle ülkemize 


b 729. 


yönelik tehditlerin ulusça göğüsleneceği”ni düşündüğünü söyler (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP44.htm, Erişim: 06/04/2012). 

Programda eğitimle ilgili kısma bakıldığında öğrencileri Atatürk devrimlerine bağlı ve milliyetçi bir bilinçle yetiştirileceği anarşist olmalarına izin verilmeyeceği belirtilmektedir. “Bütün öğretim kurumlarındaki öğrencilerin amacı, Atatürk Milliyetçiliği ve ilkeleri ile pekişmiş milli unsur, bilgi ve becerileri kazanmak olmalıdır. 
Yarının teminatı olan evlatlarımızın Atatürk ilkeleri yerine yabancı ideolojilerle yetişerek sonunda birer anarşist olmasına izin ver”ilmeyeceği yer alır. “Millet olarak, Bayrağımız ve İstiklal Marşımızı Türkiye'mizin vazgeçilmez bağımsızlık, egemenlik, birlik ve bütünlüğümüzün en yüce ve ayrılmaz sembolleri olarak layık oldukları değerde, her zaman ayrı bir özen ve duyarlılıkla korumayı yurtseverliğin” gereği 


olduğunu “Birlik ve bütünlüğümüzün temelini teşkil eden milli eğitimin düzenlenmesi 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gereğini ülkemizin ve ulusumuzun еп önde gelen ihtiyacı ve ana hedefi olarak” gördüğünü, bu açıdan eğitim kurumlarının “Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına saygılı olan; milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaşlar yetiştirme”sinin temel hedef olarak konduğu belirtilir (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP44.htm, Erişim: 06/04/2012). 

Bu hedefler doğrultusunda öğretmenler ve yöneticilere “Ülkemizi ve ulusumuzu, Atatürk'ün hedeflerine ulaştırmada, çağdaş gelişmelere uyumda, milli ve tarihi sorumlulukları yüklenmede, gençlerimizi ve çocuklarımızı nitelik ve yetenekler yönünden üst düzeye çıkarma” görevi olduğunu ifade eder. Öğretmen ve yöneticileri apolitize edileceğini de programda yer alan unsurlar arasındadır. “Öğretmenler ve yöneticiler politikadan tümü ile arındırılacak ve derneklerin amaç ve faaliyetleri ne olursa olsun kesinlikle politika dışında tutulmaları için her türlü yasal ve idari düzenlemeler yapılacaktır” 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP44.htm, Erişim: 06/04/2012). 


Programda gençlerin “vatan sevgisi ve milli hislerle dolu olarak, Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişmelerine ve eğitimlerine katkıda bulunmak, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek imkânını sağlamak” olduğunu belirtir. Öğrenci yurtlarının “her türlü aşırı cereyanlardan arınmış olarak, vatanın bütünlüğüne inanmış, memleketini ve milletini seven gençlerimizin hizmetine” ayrılacağını belirtir. Bu söylem gençler arasında ayrışmanın en üst düzeydeki ifadelerden biridir 

(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP44.htm, Erişim: 06/04/2012). 

Turgut Özal ilk hükümet programına (13.12.1983-21.12.1987) “Büyük Önder Atatürk'ün, "hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" düsturu, değerinden bir nebze kaybetmeksizin gönüllerimizde yaşamaya devam etmektedir. Bu vesile ile Başkomutan Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmayarak millet iradesinin gerçekleşmesini sağlayan ve demokrasiye bağlılığını bütün dünyaya bir daha ispat eden Türk Silahlı Kuvvetlerine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.” diyerek hem Atatürk hem de darbe sonrası orduyu selamlayarak başlamıştır  (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP46.htm, Erişim22.04.2012). 


Daha sonra darbeyi yapan MGK'nin ülkeyi kurtardığını belirterek yapılan 


darbeyi meşrulaştıran söylemlerde bulunur. “12 Eylül 1980 öncesi dönemde, Türk 


154 


Devletinin otoritesi zedelenmiş ve varlığı ciddi tehlikelere maruz kalmıştır. Anarşi, terör ve bölücülük hareketleri, memleketi bir iç savaşın eşiğine getirmiştir. Milli birlik ve bütünlüğümüzü sağlamak üzere geçici olarak devlet yönetimini üstlenen Milli Güvenlik Konseyi, kısa zamanda huzur, güven ve asayişi temin etmiş, gösterdiği iyi niyetli ve başarılı çalışmalarla milletimizi ve Devletimizi tehlikelerden kurtarmıştır” 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP46.htm, Erişim:22.04.2012). 


Özal, hükümetini “Hükümetimiz milliyetçi ve muhafazakâr, sosyal adaletçi, rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisini esas alan и hükümettir.” şeklinde tanımladıktan sonra milliyetçilik ve muhafazakârlık anlayışını açıklar: 

Milliyetçilik anlayışını “Anayasamızda ifadesini bulan, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan bir muhtevaya sahiptir. Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk İnsanını sevmeden, benimsemeden, Türk Devletinin iyi idare edilebileceğine inanmıyoruz. 
Atatürk'ün milliyetçilik konusundaki görüşlerine bağlı” olarak ortaya koyar. 

Muhafazakâr anlayışını ise “milli, manevi ve ahlaki değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, örf adet ve geleneklerimize bağlılığımızın bir ifadesidir. İyi olanın, güzel olanın, kıymetli olanın muhafazası “olarak görürken “ Asla tutucu, mutaasır ve yeniliklere kapalı değiliz. Aksine, ilerlemeye açık, medeni, müreffeh, büyük ve kudretli bir Türkiye, en büyük emelimizdir. Türkiye'yi, yepyeni, kavgasız, ileri ve modern bir ülke haline getirmeye azmetmiş olarak işe başlıyoruz.” diye bitirir 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP46.htm, Erişim 22.04.2012). 


Programda eğitime dair modern Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına, milli ve ahlaki değerlere vurgu yapar. 

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modem ve ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen medeni birer insan olarak yetişmelerini milli öğretimin esası sayarız” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/AP46.htım, Erişim 22.04.2012). 

“Eğitim ve öğretim ferdin ve toplumun maddi ve manevi kalkınmasında, milli ve ahlaki değerlerin korunmasında ve gelişmesinde, kültür, sanat ve medeniyetin gelişmesinde ve geleceğe aktarılmasında, ilmin ve ilmi düşüncenin kazanılmasında temel rolü oynar. Genel olarak fertlerin ve milletlerin sosyal ve iktisadi seviyeleri eğitim ile doğrudan ilgili” olduğu ifade edilir (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP46.htm Erişim: 22.04.2012). 
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П. Özal Hükümeti (21.12.1987-09.11.1989) geçen dönem ile ilgili verileri aktardıktan sonra açıkladığı program, ilk programla neredeyse aynıdır. “Devlet, başta vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması olmak üzere, adaletin temini, yurt savunması, emniyet ve asayişin sağlanması, sosyal ve iktisadi faaliyetlerin ve hizmetlerin en verimli bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla gene millet tarafından kurulu müesseselerinden meydana gelir.” Sağ görüşün önemli söylemlerinden biri olan “Devlet millet el ele, Devlet millet için vardır. Devletin millet ile bütünleşmesi esas” 


olduğunu söyler (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/AP47.htm, Erişim 22.04.2012). 


4.4.2. 1980-1989 Dönemi Değişimler 


Bu dönem açısından en önemli değişiklik 12 Eylül Anayasasıdır. Bu anayasayla birlikte “1961 Anayasası'nda yarı-resmi bir ideoloji konumunda olan Atatürkçülük ve Türk milliyetçiliğiyle ilgili hükümler çok daha güçlü bir ifadeye kavuşturularak genişletildi ve pekiştirildi. 1982 Anayasası'nda bütünüyle şovenist bir içerikle verilen Türk milliyetçiliği ile kutsal devlet anlayışı Atatürk milliyetçiliği ve Atatürk ilkeleri olarak adlandırıldı” (Kaplan, 2009, s. 306). 

Anayasanın başlangıç kısmındaki ifadelere bakıldığında ordu-millet vurgusu göze çarpmaktadır. 

“Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 harekâtı sonucunda, Türk Milletinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisince hazırlanıp, Milli Güvenlik Konseyince son şekli verilerek Türk milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya O'nun eliyle vazolunan bu anayasa” ifadeleriyle Türk milleti ile Türk Silahlı Kuvvetler “ayrılmaz bir bütün” şeklinde bir değerlendirme yapılmıştır. 


Daha sonra şu ifadelere yer verilmiştir: 


- Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O'nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda; 

- Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak; Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet varlığı, refahı, maddi ve manevi mutluluğu ile 


çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde; 
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- Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu mühlet adına kullanmağa yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; 

- Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı; 

- Нег Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığım bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; 

- Topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve kederlerde, milli varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve «Yurtta sulh, cihanda sulh» arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu; FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan 


ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. 


Devletin Şekli, Cumhuriyetin Nitelikleri, devletin bütünlüğü resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti ile ilgili hükümlerin değiştirilemeyeceği vurgulanmaktadır. 
Ayrıca temel hak ve hürriyetlerinin hangi durumda sınırlanabileceği durdurulabileceği ile ilgili maddeler; “temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz. Bu maddede yer alan genel sınırlama 


sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. 
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Din ve Vicdan Hürriyetini düzenleyen 24. Maddede ПК ve ortaöğretim kurumlarında din derslerini zorunlu dersler arasında saymaktadır. “ Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi 


ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır” 


(http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx ?home—http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/ 1 


7263.pdf&main—http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17263.pdf, Erişim. 26.07.2012). 


Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi düzenleyen 42. maddede rota yine Atatürk ilke ve İnkilapları olarak çizilmektedir. Türkiye farklı dillerin konuşulduğu kozmopolit 


bir ülke olmasına karşın eğitim sadece Türkçe ile sınırlandırılmıştır. 


Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. 

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır 


(http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx ?homezhttp://WwwWww.resmigazete.gov.tr 


farsiv/17263.pdf&main—http://Wwww.resmigazete.gov.tr/arsiv/17263.pdf, Erişim. 
26.07.2012). 


Gençliğin korunması ile ilgili 58. madde gençliğin Atatürk ve devletin ülkesi ve 


milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edeceklere karşı yetiştirilmesi öngörülmektedir. 
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“Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini 


sağlayıcı tedbirleri alır” 


(http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx ?home—http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/ 1 


7263.pdf&main—http://Wwww.resmigazete.gov.tr/arsiv/17263.pdf, Erişim. 26.07.2012). 


Anayasada yer alan maddelerden biri de (134. madde) “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun kurulmasını içermektedir. Madde şöyledir: 

Atatürkçü düşünceyi, Atatürk İlke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sahip “Atatürk Kültür, Dil 


ve Tarih Yüksek Kurumu’ kurulur (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx? 


homezhttp://Wwww.resmigazete.gov.tr/arsiv/17263.pdf&main—http://Www.resmigsazete. 


ov.tr/arsiv/17263.pdf, Erişim: 26.07.2012). 

Bu dönemde Milli Eğitim Temel Kanununda değişiklikler yapılmıştır. 
Değişiklikler “Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlâki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve dalma yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek” olduğu kanunda yer almıştır 


(http://Www.resmigazete.gov.tr/main.aspx ?homezhttp://Wwww.resmigazete.gov.tr/arsiv/l 


7263.pdf&main—http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17263.pdf, Erişim: 26.07.2012). 


“Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği” bölümdeki 10. maddede ise “Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alın”acağı vurgulanır. “Milli ahlâk ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem veri”leceği, “Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her 


kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem 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verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksutla Atatürk Kültür. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılması gerektiği kanunda 


yer alır (http/www.resmigazete.gov.t/main.aspx?home—http://Www.resmi gazete. 


gov.tr/arsiv/17263.pdf&main—http://Wwww.resmigazete.gov.tr/arsiv/17263.pdf, Erişim: 26.07.2012). 


Dönemin aktörlerinin söylemleri dönemin ruhunu yansıtması açısından önemlidir. 

1980-1981 Öğretim yılı İlköğretim Haftası ile ilgili açılış konuşması yapan Bakanlık Müsteşarı Abdullah Nişancı “İlköğretim, çocuklarımıza okuma-yazma ve konuşmayı yani anadilini öğretmeyi, fert için lüzumlu davranışları vermeyi, iyi bir vatandaş yetiştirme açısından Milli ve manevi değerlere sahip olmayı, ileride hangi mesleğe girerse girsinler temel bilgi, davranış ve beceriyi kazandırmayı amaç ve görev sayan; eğitim sistemimizin ilk kademesidir” “Vatan, millet, bayrak sevgisi gibi yüce duygular, çocuğa bu dönemde aşılan”dığı söyleyerek eğitimin sosyalleştirici ve ideolojik boyutuna dikkat çeker. 

Öğrencilere seslenirken “Bugünün küçüğü yarının büyükleri olacaksınız. 

Atalarımızın bizlere emanet ettiği bu güzel yurdu gelecekte sizler idare edecek, sizler koruyup yükselteceksiniz... Vatan, millet ve bayrak gibi bizi yaşatan ve güçlü kılan yüce değerlere saygılı olunuz ve sahip çıkınız.” 
Öğretmenlik görevini kutsar. Öğretmenlerin görevlerinin yaparken “Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen eğitimimizin temel amaç ve ilkelerinden sapmayacağınıza; çocuklarımızı, Atatürk inkılaplarına ve anayasanın başlangıcında ifade bulan Türk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin Milli ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar” olarak yetiştirmeye azami dikkat göstermelerini ister. 

Ülkenin saldırı altında olduğunu, “Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkesi ve milleti ile bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti devleti, dış ve iç düşmanların tahriki ile varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik saldırılar içindedir” Sapık ve ideolojik fikirler peşinde koşarak Atatürkçülük prensiplerinden ayrılan ve ülkede bunalım yaratan kimseler ve ülkede bunalım yaratan kimseler arasında sayılanı azda olsa bir kısım öğretmenlerin bulun”duğunu iddia ederek öğretmenleri hedef tahtasına koyar 


(29 Eylül 1980, Tebliğler Dergisi, sayı 2071). 
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26.02.1981 tarih ve 17263 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Öğretmenler Günü Kutlama yönetmeliği yer almaktadır. Yönetmeliğin amacı; “Öğretmenler arasında sevgi ve saygı bağlarım kuvvetlendirmek, ATATÜRK ilkelerine ve inkılâplarına bağlı, kaderde, kıvançta ve tasada ortak olup mesleğe ömür vererek emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerinin unutulmayacağı duygusunu vermek, ölümsüz Başöğretmen Büyük Atatürk'ü ve ebediyete göçmüş bulunan öğretmenleri anmak, mesleğe yeni giren genç öğretmenlerde mesleklerinin yüceliği bilincini uyandırmak, böylece meslek dayanışmasını ve öğretmenliğin saygınlığını güçlendirmek” olarak belirlenir. 

Kutlamanın nasıl yapılacağına dair ise “...En büyük öğretmen ATATÜRK'ün, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul buyurdukları tarih olan 24 Kasım günü, her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanır... Kutlama günü okul binaları, Türk Bayrağı, okul filaması ve Atatürk'ün eğitim veya öğretmenlik mesleğiyle ilgili sözlerinden oluşan dövizlerle donatılır.” şeklinde açıklar. 

“Her yıl 24 Kasım günü, öğretmenler Günü olmanın yanında öğretmenlik mesleğine Giriş Günü” olarak kabul edilmiş mesleğe yeni başlayan öğretmenler için 


And metni hazırlanmıştır. 


TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA, ATATÜRK İNKILAP 
VE İLKELERİNE, ANAYASADA İFADESİNİ BULAN TÜRK 
MİLLİYETÇİLİĞİNE SADAKATLA BAĞLI KALACAĞIMA; TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ КАМОМІАВІМ TARAFSIZLIK VE EŞİTLİK 
İLKELERİNE BAĞLI OLARAK UYGULAYACAĞIMA; TÜRK 
MİLLETİNİN MİLLİ, AHLAKİ, İNSANI, MANEVİ VE KÜLTÜREL 
DEĞERLERİNİ BENİMSEYİP, KORUYUP BUNLARI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIMA; İNSAN HAKLARINA VE ANAYASANIN TEMEL 
İLKELERİNE DAYANAN MİLLİ, DEMOKRATİK, LAİK SOSYAL BİR 
HUKUK DEVLETİ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE KARŞI GÖREV 
VE SORUMLULUKLARIMI BİLEREK, BUNLARI DAVRANIŞ HALİNDE GÖSTERECEĞİME; BÜTÜN GÖREVLERİMİ TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN 
AMAÇ VE TEMEL İLKELERİNE UYGUN OLARAK YAPACAĞIMA, 
ÖĞRENCİLERİMİ BU DOĞRULTUDA YETİŞTİRECEĞİME NAMUSUM 
VE ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM 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(http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx ?home—http://www.resmigazete.gov.tr 


/arsiv/17263.pdf&main—http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17263.pdf, Erişim. 
26.07.2012). 


14 Ağustos 1981 tarih ve 2224-81 sayılı Genelge “Milli Eğitim Bakanlığı 1981 - 
1982 Öğretim Yılı Direktifi” konusunu içermektedir. Genelgenin genel kısmı; a 
bendinde; 

Ülkesi ve milleti ile devletin geleceğini hazırlama görevini üstlenen eğitim kurum ve kuruluşlarında Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaşlar yetiştirmek eğitimin temeli ve tüm kurum ve kuruluşları ile milli eğitimimize düşen başlıca görevler vardır (17 Ağustos 1981, Tebliğler Dergisi, sayı 
2093). 

Genelgede okullarda yapılacak işler kısmında; “Okul ve kurumlarımızda; ATATÜRK KÖŞELERİ, Atatürk'ün yüce kişiliğine uygun nitelikte olacaktır.” “Okul kitaplıkları bölümünde her okulda ATATÜRK ile ilgili eserlerden oluşan ayrı bir ATATÜRK KİTAPLIĞI kurulacaktır.” ifadesi yer almaktadır (17 Ağustos 1981, Tebliğler Dergisi, sayı 2093). 

Genelgenin sonuç bölümünde; “Genelge, yönetmelik, Kanun vs. uyulması, tarafsız davranılması, öğrencilerin her türlü ideolojik etkilerin dışında tutulması ve ulusal eğitim sistemimizin, amaçlarının gerçekleştirilmesinde o sistemli çaba harcanması...” gerektiği vurgulanır (17 Ağustos 1981, Tebliğler Dergisi, sayı 2093). 

Ayrıca öğretmenlere darbenin başarıya ulaşabilmesi için görevler yüklemektedir. 
“Türk aydınına ve aydınların büyük bir bölümünü oluşturan Türk öğretmenine, 12 
EYLÜL НАВЕКАТГпп amacına ulaşabilmesi için, çok ciddi, anlamlı ve önemli görevler düşmektedir... 1981-1982 öğretim yılının birlik ve bütünlük içinde sürdürülmesi ve yukarıdaki tüm esasların ATATÜRK İnkılap ve İlkeleri doğrultusunda üstün gayret ve çalışmalarla geliştirilmesi, bütün yönetici ve öğretmenlerin başlıca hedefi ve durmayan temel amacı olacaktır” (17 Ağustos 1981, Tebliğler Dergisi, sayı 
2093). 

1981-1982 Öğretim yılının açılışında Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, “ulu 


önder Atatürk'ün 100ncü doğum yılında, onun ilke ve inkılapları doğrultusunda milletçe 


162 


tam bir birlik, bütünlük, güven ve huzur içinde” geçmesi dilekleriyle başladığı 


konuşmasında öğrencilere şöyle seslenir: 


Atatürk'ü sevmenin onun ideallerini yaşatmanın ancak onun ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, çok çalışarak ve iyi yetişerek ispatlanacağını unutmayınız. Sizi Atatürk'çü hedef ve çizgiden saptıracak, milli ve manevi benliğinizi yıpratacak, kendinize, ailenize, devletinize karşı umut ve güveninizi yok edecek aşırı ve sapkın akımlardan uzak kalınız. Ailenizi, öğretmeninizi ve güzel yurdunuzu, toplumumuzu yürekten seviniz. Türk olmanın gurur ve heyecanını daima içinizde yaşatınız. Türklüğünüzle övününüz, daha çok çalışınız ve geleceğe güvenle bakınız (28 Eylül 1981, Tebliğler Dergisi, sayı 
2096). 


Öğretmenlere “Türk Öğretmeni, cumhuriyetin en büyük dayanağı olmuştur. 
Öğretmenler her zaman Atatürk ilkelerini ve inkılaplarını canı gibi titizlikle korumuşlardır. Atatürk'çü görüş ve düşünceyi yeni nesillere aktarmış ve yaşatmışlardır. 
Türk öğretmeni olarak geçmişte olduğu gibi bugün de Atatürk ideallerini yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak sizin değişmiyen şerefli görevinizdir. Okullarımızda Başöğretmen Atatürk'ü her yönü ile canınız pahasına da olsa yaşatacaksınız. Devletin varlığını bütün gücünüzle sürdüreceksiniz” diye seslenmektedir (28 Eylül 1981, Tebliğler Dergisi, sayı 2096). 

Atatürkçülük ile ilgili konuların öğretim programlarına ve ders kitaplarına aktarılması ile ilgili Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığının aldığı kararda şu ifadeler yer alır: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının teklifi üzerine 

“Atatürkçü nesiller yetiştirmek amacı ile Atatürk İlke ve İnkılaplarının sistemli ve düzenli bir şekilde her tür ve derecedeki okulların öğretim programlarına ve ders kitaplarına yansıtılmasını sağlamak üzere hazırlanan ekteki konuların öğretim programlarında yer almış sayılması ve belirlenen esaslar doğrultusunda ders kitaplarında işlenmesi kararlaştırıldı” (30 Haziran 1986, Tebliğler Dergisi, sayı 2212). 

Milli Eğitim Bakanlığı 1982-1983 Öğretim Yılı Direktifi şöyleydi: 


Ülkemizin geleceğinin hazırlanması ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması; gençlerin Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda onlara bağlı kalarak en iyi biçimde yetiştirilmesi, okullarımızın yönetim, eğitim- öğretim ve denetim hizmetlerinin arzu edilenin üstünde yürütülmesi”...konusunda “yönetici ve öğretmenlerimize Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda çok önemli ve şerefli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Ulu Önder Atatürk'ün “Muallimler yeni nesil sizlerin eseri 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olacaktır.” sözü öğretmenin üstleneceği bu görev ve sorumluluklara ayrı bir anlam ve değer kazandırmıştır. 

Eğitime verilecek yön, izlenecek strateji Atatürk çizgisinden asla ayrılmayacak öncelikle Atatürk öğrencilerimize çok iyi bir şekilde tanıtılacaktır... Özellikle O'nun ilke ve inkılapları, görüş ve düşünceleri, her seviyedeki öğrenciye, her ders konusu içinde ve her fırsatta işlenecek, ders konularından yararlanarak bilinçli anlatılacak, O'nun gerçek kişiliği ve yurt hizmetleri üzerinde dikkat ve titizlikle durulacaktır (17 Ocak 1983, Tebliğler Dergisi, sayı 2130). 


Direktifin “Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacak işler” bölümünde ise; gençlere Atatürkçülük aşılanması ve Atatürk etrafında bir araya gelmesi vurgulanıyor. 
“Genç kuşakların Atatürkçülük çizgisinde bütünleşmesi için ana sınıflardan başlayarak her eğitim kademesinde giderek artan bir ölçüde, Atatürk İlke ve İnkılaplarının önemi, anlamı ve bunlara bağlılığı gereği üzerinde durulacaktır.” 

“Bütün öğretmen ve öğrenciler tarafından İstiklal Marşımız ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabı ezbere bilinecek ve Bayrak törenlerine herkesin katılması sağlanacaktır. 
Türk dilinin öğretilmesine önem verilecek, öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullanmaları sağlanacaktır.” denilmektedir (17 Ocak 1983, Tebliğler Dergisi, sayı 2130). 
Okullarda yapılacak işler bölümünde; 


Okullara girişte Atatürk büstü ile büstün sağında İstiklal Marşı, solunda da Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi bulunacaktır. Her ikisinin de öğrenciler tarafından ezberlenmesi için gereken önlem alınacaktır... Yüce Atatürk'ün en büyük emaneti olan Cumhuriyetimizin sembolü, Milletimizin, her zaman ve her yerde, güven ve inançla, birlik ve bütünlük içinde gölgesine sığındığı, altında ulusal gücü ve kuruluşunu bulduğu, uğruna kanını ve canını seve seve verdiği, asla leke sürmediği, Türk ulusunun bağımsızlık timsali bayrağımızı, bütün okullarımızda, eğitim kurumlarımızda ve Vatanımızın her köşesinde şan ve şerefle dalgalandırmak en kutsal ve asla değişmeyecek görevimizdir (17 Ocak 


1983, Tebliğler Dergisi, sayı 2130). 
ifadelerine yer verilmektedir. 


Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgilendiği alanlardan biri de öğrencilerin 


“Öğretmenlere hitap şekli”dir. 28.01.1983 tr 83/185 sayılı genelgede bazı okullarda 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öğretmenlere “hocam” şeklinde hitap edildiği; bu hitabı kullananların uyarılması yerine öğretmen denmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

“Birçok okulda ve özellikle ortaöğretim kurumlarında “öğretmen?” deyimi yerine “hocam? deyimi kullanıldığı, ancak ‘hoca? deyimi yerine “öğretmen? deyiminin öğretmenlik mesleğine saygı ve değer açısından bir gösterge olduğu, bu nedenle de “öğretmen” şeklinde hitabın yerleşmesine büyük önem verilmesini, öğrencilerin bu hitap biçimin özendirilmesini, “hocam? diye hitap eden öğrencilerin dikkatlerinin çekilmesini ve bunun yanlış bir hitap olduğunun eğitsel yollarla kavratılması” gerektiği ifade edilir ( 


28 Şubat 1983, Tebliğler Dergisi, sayı 2133). 


4.4.3. 1980-1989 Döneminin İdeolojik Unsurları 
4.4.3.1. 12 Eylül 1980 Darbe bildirisinde İdeolojik Unsurlar 


Tablo 18 
12 Eylül Bildirisinin Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Bildiride Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Noktalar 
Cümle No (Anlamlar) 
1 Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkesi ve Atatürkçü 

milletiyle bu bütün olan, Türkiye Cumhuriyeti Ötekileştirme(düşman) 


Devleti, son yıllarda, izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahriki ile varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir. 


3 Yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini Ötekileştirme(ideoloji) 
alabildiğine arttırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür 


4 Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik (o Ötekileştirme, Atatürkçülük 
fikirler üretilerek, sistemli bir şekilde ve haince, olumlanıyor. 
ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim İrticai ve sapık ideolojiler kuruluşları, idare sistemi, yargı organları, iç denilerek ötekileştirme. 


güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir 


5 İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Darbenin meşrulaştırılması 
Hizmet Kanununun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. 


12 Eylül darbesinin ilk bildirisinde iç ve dış düşman ile irticai ve sapık 
ideolojilerden bahsedilmiş; bunların karşısına diğer darbelerde olduğu gibi Atatürkçülük yerleştirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerin müdahalesini meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. 


Meşruluk, vatan elden gidiyor, iç savaş, kardeş kavgası üzerinden sağlanmaktadır. 


4.4.3.2. 12 Eylül Anayasasında İdeolojik Unsurlar 


Tablo 19 


12 Eylül Anayasasının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 
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Hükümet 
Programındaki 
Cümle No 


Alıntı (Cümle) 


Öne Çıkan Noktalar 


(Anlamlar) 


Başlangıç-1-2 cümle 


Ebedi Türk vatan ve milletinin bütünlüğüne ve kutsal 
Türk Devletinin varlığına karsı, Cumhuriyet devrinde benzeri görülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada 
Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 
Eylül 1980 harekâtı sonucunda, Türk Milletinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisince hazırlanıp, Milli Güvenlik Konseyince son şekli verilerek Türk milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya O'nun eliyle vazolunan bu 
ANAYASA 


Milliyetçi 
Militarist 
Ötekileştirme 


Başlangıç/3 


Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O'nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda 


Atatürkçü 


Başlangıç/7 


Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı; 


Milliyetçi 
Kemalist 
Laiklik 


Genel 
Esaslar/3.madde/1. 
Cümle 


Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir 


Milliyetçi 


Genel Esaslar 
24.madde/4-5 


Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu 

dersler arasında yer alır 


Laiklik karşıtı/Dinsel 


Genel Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları Atatürkçü Esaslar/42.madde/3 o doğrultusunda, çağdaş bilim 
.cümle ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve 

denetimi altında yapılır 
Genel Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim Milliyetçi Esaslar/42.madde/1 kurumlarında Türk vatandaşlarına 
I.cümle ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. 


Özellikle Anayasanın başlangıç kısmında milliyetçi, militarist, Atatürkçü öğeler 


vardır. “şanlı bir geçmiş”, “ebedi, kutsal devlet” üzerinden milliyetçilik işlenirken 


bunun dışında 


kalanlar 


ötekileştirilmekte/düşmanlaştırılmaktadır. 


Diğer 


darbe 


bildirilerinde olduğu gibi “millet-asker” miti kullanılmaktadır. Burada askerin milletin 


çıkarlarını savunduğu algısını üzerinden meşruluk sağlanmaktadır. Diğer bir deyişle 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askerin yaptığı milletin yaptığıdır. Laiklik ilkesi bir yandan savunulurken diğer yandan 


zorunlu din dersleri anayasada yer almaktadır. 


4.4.3.3. Ulusu Hükümeti 


İdeolojik Unsurlar 


Tablo 20 


(20.09.1980-13.12.1983) Hükümet Programındaki 


Ulusu Hükümeti Hükümet Programının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Hükümet 
Programındaki 
Cümle No 


Alıntı (Cümle) 


Öne Çıkan Noktalar 
(Anlamlar) 


Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, dış ve iç düşmanlarının tertip ve tahrikleriyle haince saldırılara uğramış, milli birlik ve bütünlüğümüz tehlikeye düşürülmüştür. 


Atatürkçü 
Otekileştirici 


Temel düzenleme 
Alanları/3 


Cumhuriyetimizin dayandığı ilkeleri vaz eden büyük Atatürk aynı zamanda bu ilkeleri koruyacak ve uygulanmasını sağlayacak yol ve yöntemler de getirmiş; gerçekçi, akıl ve mantığa dayanan, dogmalardan uzak bir ufuk açmıştır. 


Atatürkçü 


Temel Düzenleme 
Alanları/9 


ısrarla belirtmek isteriz ki, Hükümetimizin ana görevi, Devletin temelindeki düzenlemeleri 
Atatürk ilkeleri ışığında yapmak ve 
Cumhuriyetimizi bir daha zor durumlara düşürmeyecek tedbirleri almaktır. 


Atatürkçü 


Asayiş ve Huzurun 
Sağlanması/3 


Vatandaşlarımızı kaderde, kıvançta ve tasada ortak bir bütün halinde milli şuur ve ülküler etrafında birleştirmenin iç barış ve huzurun sağlanmasında vazgeçilmez faktör olduğu düşüncesi ile Atatürk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak, milli mücadele ruhunu yeniden canlandırmak, millet egemenliğine, Atatürk ilke ve devrimlerine olan bağlılığın tam şuurunu yerleştirmek ve geliştirmekle ülkemize yönelik tehditlerin ulusça göğüsleneceğine inanıyoruz. 


Atatürkçü milliyetçi 


Ekonomi ve mali istikrar/5 


Piyasa ekonomisi kurallarının işlediği bir ortam içinde ekonomik sorunlarımızın halledilmesine çalışılacaktır 


Liberalizm 


Eğitim/1-3 


Milli Eğitim ve öğretimde, Atatürk 
Milliyetçiliğinin yeniden yurdun en ücra köşelerine kadar yaygınlaştıracak tedbirler en kısa zamanda alınacaktır. Bütün öğretim kurumlarındaki öğrencilerin amacı, Atatürk 
Milliyetçiliği ve ilkeleri ile pekişmiş milli unsur, bilgi ve becerileri kazanmak olmalıdır. Yarının teminatı olan evlatlarımızın Atatürk ilkeleri yerine yabancı ideolojilerle yetişerek sonunda birer anarşist olmasına izin vermeyeceğiz. 


Atatürkçü 
Milliyetçi 


Eğitim/4 


Millet olarak, Bayrağımız ve İstiklal Marşımızı 
Türkiye'mizin vazgeçilmez bağımsızlık, 


Milliyetçi 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egemenlik, birlik ve bütünlüğümüzün en yüce ve ayrılmaz sembolleri olarak layık oldukları değerde, her zaman ayrı bir özen ve duyarlılıkla korumayı yurtseverliğin kaçınılmaz gereği olarak görüyoruz. 


Eğitim/7 Ülkesi ve milletiyle devletin geleceğini Milliyetçi hazırlama görevini üstlenen eğitim Muhafazakar kurumlarında ve kuruluşlarında Atatürk ilke ve Oo Atatürkçü devrimlerine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına saygılı olan; milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaşlar yetiştirmek başlıca hedeflerimizden biri olacaktır. 


Milli Savunma/1 Sayın Başkan ve Milli Güvenlik Konseyinin Militarizm sayın üyeleri, milli savunmada ana hedeflerimiz, dünyanın en hassas bölgelerinde bulunan memleketimizin iç ve dış tehlikelere karşı sarsılmaz teminatı ve milletimizin özü olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü, bütün imkânlar kullanılarak en üstün seviyede tutmak olacaktır. 


Dış ilişkiler/2 Özellikle NATO ittifakıyla ve başta Amerika Abdci Birleşik Devletleri olmak üzere bu ittifakın Batıcı bütün üyeleriyle olan ilişkilerimiz geliştirilerek sürdürülecektir. Hükümetimiz, NATO'nun uluslararası barışın temeli olarak güvenlik dengesi açısından hayati önemini korumaya devam ettiği inancındadır. 


Ana hedeflerimiz/1 Atatürk ilkeleri rehberimiz olacaktır. Atatürkçü 


Hükümet programına bakıldığında Atatürk vurgusu dikkat çeker. Toplumsal ortaklaşma Atatürk üzerinden yapılmaktadır. Hükümetin darbeyi askeri meşru olarak kabul ettiği görülmektedir. Eğitim konusunda milliyetçi ve Atatürkçülük ideolojileri üzerinden bir yönelime sahip olduğunu ifade etmektedir. NATO ve ABD ile ittifakın sürdürülmesi düşünülmektedir. Ekonomik anlamda ise piyasa ekonomisinin işlerliği 


öncelemektedir. Bu anlamda liberal ekonomi savunulmaktadır. 
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4.4.3.4. I. Özal Hükümeti (13.12.1983-21.12.1987) Programında İdeolojik Unsurlar 


Tablo 21 


Özal Hükümeti Hükümet Programının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Hükümet Programındaki 


Alıntı (Cümle) 


Öne Çıkan Noktalar 


Cümle No (Anlamlar) 

Temel Görüşler/ 1 Hükümetimiz milliyetçi ve Milliyetçi muhafazakâr, sosyal adaletçi, Muhafazakâr rekabete dayalı serbest piyasa Liberal ekonomisini esas alan “bir hükümettir. 

Eğitim/1 Geleceğimizin teminatı olan Atatürkçü çocuklarımızın ve gençlerimizin Milliyetçi modem ve ileri Türkiye idealine, Muhafazakâr 


Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve 


müsamaha besleyen medeni birer 


insan olarak yetişmelerini milli öğretimin esası sayarız. 


Anavatan Partisi (ANAP), farklı 4 eğilimi içinde barındıran eklektik bir parti 


niteliğindedir. Partinin milliyetçi muhafazakâr, sosyal adalet ve liberalizm görüşlerinin 


bir sentezi olduğu söylenebilir. Bunun hükümet programına yansıdığı görülmektedir. 


4.4.3.5. 1980-1989 Döneminin Sosyoloji Ders Kitabındaki İdeolojik Unsurlar 


Selman Erdem'in 1985 yılı basımı olan ders kitabı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor 


Bakanlığı Liselerin üçüncü sınıfına ders kitabı olarak okutulması kabul edilmiştir. 


Kitapta şu üniteler yer almaktadır. Sosyolojinin Alanı 


1) Sosyolojinin Bölümleri, 


2) İlkel ve Toprağa Yerleşmiş Toplumlar, 


3) Millet, 
4) Devlet, 


5) Din ve Laiklik, 


6) Aile, 


7) Ahlak ve Hukuk, 


8) Ekonomi, 


9) Kültür ve Uygarlık. 
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Kitabın tüm bölümlerinde Anayasa'nın ilgili maddeleri açıklanmaktadır. Bu haliyle kitap 1982 anayasasını kitaba eklemlemiş bir devri de meşrulaştırılmaktadır. 
Meşruluk 82 anayasasının nasıl da bilimsel bir yöne sahip olduğunu, onunla çelişmediği bir altyapı kurmaya çalışır. Nerdeyse işlenen tüm kavramların sosyolojik içeriğinin 
1982 anayasasında somutlaştığı algısını üretir. Dolayısıyla bir anlamda anayasanın 
ideolojik değil bilimsel bir içeriğe sahip olduğu algısı yaratılır. Örneğin; milliyetçilik konusunu işlerken “1982 Anayasasının başlangıç bölümünde de milliyetçilik anlayışı şu cümlelerle ifadesini buldu. “Bu milliyetçilik Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O'nun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda “ve milletimizi “dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak” yüceltmeyi amaç bilen TÜRK Milliyetçiliğidir.” (Erdem, 1985, s. 69) 

“Anayasamızın 2.Maddesinde de Türkiye cumhuriyetinin “Atatürk Milliyetçiliği? ne bağlı bir devlet olduğu açıklandı.” (Erdem, 1985, s. 69) 

“Anayasamızın 66.Maddesinde ise şu hüküm yer alır. “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” Bu hükümden Anayasamızın dil, din veya ırka dayalı bir milliyetçilik anlayışını benimsemediği anlaşılır” (Erdem, 1985, s. 
69). 

“7 Kasım 1982 tarihinde Halkoyu ile kabul edilen Anayasamızın genel esaslar bölümünün 3. Maddesinde “Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 
Cümlesi yer almıştır. Türk milletinin “bölünmez bir bütün” haline gelişinde ortak bir geçmişin rolü şüphesiz çok büyüktür” (Erdem, 1985, s. 65). 

“...Bu düşünürler demokrasiyi 'siyasi partiler devleti? diye tanımlarlar. Bu görüş, anayasamıza da uygun düşer. Anayasanın 68. Maddesinin ikinci fıkrası şöyledir “Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır” (Erdem, 1985, s. 79). 

Türklük algısı Türk dili konuşan Türk geleneklerini bilen Türk çocuğundan oluşmakta, diğer diller, halklar görmezden gelinmektedir. 

“Söz gelimi yeni doğan bir Türk çocuğu, Türk dilini öğrenerek, Türk gelenek ve göreneklerini ve ideallerini benimseyerek sosyalleşir” (Erdem, 1985, s. 18). 

“Türkiye'de güçlü ve gerçekçi milliyetçilik hareketleri MUSTAFA KEMAL”'in önderliğindeki Kurtuluş Savaşı ile başladı” (Erdem, 1985, s. 68). 

Bazı rollerin kalıcı olduğunu değişemeyeciğini bu anlamda hem toplumların değişimini görmezden gelmekte hem de cinsiyetçi bir tavırla kadının görevinin 


değişmeyeceğini söylemektedir 
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“Ne Кап пе de çırak çeşitli ihtiyaçların sonunda beliren rollerinde köklü bir değişiklik yapamazlar” (Erdem, 1985, s. 20). 

Kitapta militarist öğeler de bulunmaktadır. “Savaştan kaçmak, görevini savsaklamak, bağlı olduğu gruba ihanet etmek ana —baba olmanın yükümlülüğünü yerine getirmemek törelere aykırı hareketlerdir” (Erdem, 1985, s. 27). 

Millet ünitesinin sonunda okuma parçası olarak Millet (Ziya Gökalp-Türkçülüğün Esasları) verilirken sorular kısmında ise “Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” sözünün anlamını belirtiniz.” sorusu sorulmaktadır. 
(Erdem, 1985, s. 69). 

“Bizce mukaddesatın başında Türk millet ve devleti gelir. Onları yok olmaktan kurtarıp dipdiri tutan inkılaplarımız da mukaddesattandır. Her ulussever ve Yurtsever Türk onlara candan bağlı kalmalıdır” (Erdem, 1985, s. 97). 

Kültür ve Uygarlık Ünitesinin sporular bölümünde 3.soru “Atatürk 28 Eylül 1925'te Samsun'da yaptığı bir konuşma”ya atıfta bulunarak bunun toplum açısından 


önemi sorulmaktadır. “Bu fikirler özellikle kendi toplumumuz için son derece 


önemlidir. Bunun sebeplerini belirtiniz” (Erdem, 1985, s. 169). 


Tablo 22 
1980-1989 Dönemi Sosyoloji Ders Kitabı (Selman Erdem) Alıntı ve Çıkarımlar 


Ders aj, Kitabındaki Öne Çıkan Çıkarım 
No. Bölüm Adı, Alıntı (Cümle) Noktalar Kitaptaki 
” Bölümdeki (Anlamlar) kabuller 
Cümle No 
1 1.syfa 1. Tarih bize şu veya bu biçimde bir din olduğunu Din geçmişten beri (o 1-5.Alıntılar 
Paragraf gösteriyor. . vardır. -Din insan acizliği 
1.Cümle nedeniyle geçmişten günümüze kadar hep var olmuştur 
2 2.Cümle Acaba neden her toplumda dini inanç ve 
davranışlar görülmektedir? 
3 3.Cümle Bu soruya değişik karşılıklar verilebilir. 
4 4.Cümle Bir Sosyolog şu karşılığı veriyor “Din insanın Hayattaki 
günlük hayatın anlaşılmaz ve tehlikelerle dolu karmaşıklığa ortamı içinde gönül huzuruna götürecek yolu huzursuzluğa çare bulmak üzere giriştiği bitip tükenmeyen bir dindir. 
çabadır. 
5 5.Cümle Din tam olarak kavranması mümkün olmayan Dünyadaki 
bir dünyada, karşılaşılan güçsüzlüğün sürekli tehlikeye olarak fark edilmesini ve sorgu, sualsiz ve bilinemezciliğe tamamiyle akıl dışı olarak insanın kendisini karşı güven hiçbir zaman bilinemeyecek olan bir şeyle duyulması özdeşleştirecek mistik bir güvenlik elde nedeniyle din etmesinin mümkün olduğuna inanılmasını ortaya çıkmıştır. 
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paragraf 


boşanma hakkı tanımıştır. 


lazım. 


anlatır. -İnsanlar her şeyi bilse dine inanmazlardı 

6 Orta sayfa Fransız hukukçusu Duguit'nin laik devlet Laik devlet 6-10 alıntı. 
orta hakkındaki görüşü konuya açıklık getirecek konusunda Laik devlet paragraf niteliktedir. açıklayıcı herhangi bir inancı 
1.Cümle görüşlerden biri de (o reddetmeyen ama 

Duguittir. herhangi bir inancın altını çizmeyen devlettir. 

7 2.Cümle Ona göre Laik devlet; din hususunda tamamen Laik devlette 

tarafsız olup başkanı ve memurları istedikleri bireylerin 

dini taşımakla beraber, kendisi devlet olarak aidiyetleri olur ama hiçbir din taşımayan ve hiçbir dini tören devlet hiçbir dine yapmayan ve kendi adına yaptırtmayan ait olamaz. Yakın devlettir. olmaz. 

8 3.Cümle Görülüyor ki laik devlette bir dine inanma veya Laik devlette din 

inanmama tamamiyle vatandaşın kendisine ait bireye dairdir. 
bir meselesidir. 

9 4.Cümle Başka bir deyişle din, kişi vicdanını ilgilendiren Din kişi vicdanına 

bir husustur. ilişkindir. 

10 5.Cümle Laik devletin resmi bir dini yoktur. Laik devletin dini 

yoktur. 

11 Son sayfa Oysa laik devlette kanun koyucusu kanunları -laik olmayan 11-14. alıntı 
son hayatın icaplarına göre hazırlar ve yürürlüğe devleti eleştirerek- o Modern devlette paragraf koyar. Laik devlet hukuk laik olur. 
1.Cümle kanunları hayatın Dinden değil 

gerekliliklerine insandan beslenir. 
göre yapar. 

12 o2.Cümle Modern devletlerin hepsi hukukun laikliği Modern devletin 

benimsemiştir. hukuku laiktir. 

13 3.Cümle Hukukun laik olması demek, devletin kanun Hukukun laik 
koyarken, dini esaslara değil, hayatın icaplarına olması dinden uyması demektir. değil hayattan 

beslenmesiyle mümkündür. 

14 4.Cümle Teokratik ve laik hukuk arasındaki önemli fark -Laik hukukta -Eski Hukuk 
şu örnekte açıkça belli olmaktadır: Eski İnsanlar özgürdür eleştiriliyor hukukumuzda reşit olan bir kimsenin İslam -Eski hukuk dininden çıkması suçtu ve cezası idamdı. zorlayıcı Laik 
Medeni kanunumuzun 266.maddesinin üçüncü hukuk özgürdür. 
fıkrasında ise şu hüküm yer alır : “Reşit dinini intihapta hürdür”. 

15 1.syfa 1. Aile en önemli sosyal kurumlardan biridir. Aile önemli sosyal 15.19 alıntı. 
Paragraf kurumlardandır. İşlevleri nedeniyle 
1.Cümle toplumun özü 

ailedir. 

16 2.Cümle Bütün toplumların çekirdeği özü durumundadır. Toplumların temeli 

ailedir. 

17 3.Cümle Ailenin sosyal kurumların en önemlilerinden 
biri oluşunun iki sebebi vardır. 

18 4.Cümle Birincisi aile insan türünü üretmek ve devam Aile insan türünün 
ettirmekle görevlidir. üremesi ve 

devamını sağlar. 

19 5.Cümle İkincisi aile, ekonomi, eğitim, ahlak gibi öbür Aile tüm 
kurumların da kaynağı olmuştur. kurumların 

kaynağıdır. 

20 Orta sayfa Türk Medeni kanunu ancak kabahatsiz olan yani Boşanmak için 20-21 alıntı. 
orta boşanma sebebinden sorumlu olmayan tarafa kabahatsiz olmak Boşanma için ciddi 


sebeplerin olması 
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1.Cümle gerekir. 

21 2.Cümle Kanunumuza göre boşanma sebepleri şunlardır: o Boşanmanın çeşitli 

1) Zina nedenleri vardır. 
2) Cana kast veya çok kötü davranışta bulunma 

3) Alçaltıcı bir suç işleme ve haysiyetsiz bir 

hayat sürme 

4) Terk 

5) Akıl hastalığı 

6) Şiddetli geçimsizlik 

22 o Son sayfa Yeni Anayasamız, kadın-erkek eşitliğine olduğu Yeni Anayasa 22-24. Alıntı 

son gibi aileye de büyük önem vermiştir kadın erkek eşitliği o Önceki paragraf ile birlikte Aileyi Anayasalardan önemsemiştir. 80 anayasasıyla birlikte aile ve kadın erkek eşitliği önemsenmiştir. 

23 2.Cümle Bu husus 41.maddede açıkça görülmektedir. 

Aile Türk toplumunun temelidir. Anayasa Aile ilgili maddeler bulunmaktadır. 

24 o3.Cümle Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın Devlet aileyi 
ve çocukların korunması ve aile planlamasının korumak için öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli önlem alır. 
tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 

25 1-Toplum Sosyolojide, toplum terimi, bazı özellikleriyle Aynı kültür çıkar Toplum geçmişten 
öteki insan topluluklarından ayrılan çok sayıda birlikteliği olup bu bugüne gelen ortak insanın meydana getirdiği bütünü belirtmek için yönüyle yaşantı geçmişi kullanılır... Daha kısa bir deyişle toplum adını diğerlerinden farklı olan bireylerden altında topladığımız insanlar, aynı kültürü olan insan oluşur. 
paylaşırlar. Bu insanlar aralarındaki çeşitli topluluğudur. 
ayrılık ve çatışmalara rağmen dışa karşı bir bütün, bir birlik halinde görünürler. Böylece her toplum kendine has özellikleriyle diğer toplumlardan ayrılmış olur. Demek oluyor ki toplum kuşaklar boyunca süregelen ve karşılıklı bağımlılık içinde ortaklaşa bir hayatı sürdüren kişilerden kurulu az çok kendine yeten bir birimdir. 

26 2-Devlet Bütün bu çelişen düşünceler karşısında, Devlet Otoritenin Otoriteye dayalı 
sosyologlar devletin gerçeklere uyan tanımını hukuki ve siyasi sürekliliği olan vermeğe çalışmışlardır. Bu tanımlardan biri cisimleşmesidir. siyasi ve hukuksal şudur “ Devlet belli bir ülke üzerinde yaşayan örgüttür. 
ve üstün bir otoriteye tabi olan insan topluluğunun meydana getirdiği sürekli, siyasi ve hukuki bir bütündür”. 

27 3-Değişme Sosyal değişme bir toplumun yapısında Toplumun Toplumu oluşturan 
kurumlarında veya kurumlarının birbirleriyle yapısındaki öğelerin olan ilişkilerinde meydana gelen değişmelerdir. — değişikliklerdir. değişmesiyle Başka bir değişle, sosyal değişme, yeni bir birlikte toplumun kültür unsurunun toplumdaki çok sayıda insan farklılaşması 


tarafından benimsenmesi ve bunun sonucunda bir kültür değişmesinin meydana gelmesidir. 
Sözgelimi, polijinin yaygın olduğu bir toplumda yetkili organın çıkardığı bir kanunla monogamiye geçilmesi ya da kurak bir bölgenin yapılan bir barajdan yararlanılarak sulanması önemli değişiklilere sebep olur. 
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Öne çıkan noktalar: 

Din insan acizliği nedeniyle geçmişten günümüze kadar hep var olmuştur. 

Laik devlet herhangi bir inancı reddetmeyen ama herhangi bir inancın altını çizmeyen devlettir. 

Modem devlette hukuk laik olur. Dinden değil insandan beslenir. 

İşlevleri nedeniyle toplumun özü ailedir. 

Boşanma için ciddi sebeplerin olması gerekir. 

Önceki anayasalardan farklı olarak 80 anayasasıyla birlikte aile ve kadın erkek 


eşitliği önemsenmiştir 


Kitapta cinsiyetçi öğeler de yer almaktadır. “Medeni kanunumuza göre koca, aile birliğinin başkanıdır. Evin seçimi karı ve çocuklarının beslenmesi ona düşer” (Erdem, 1985, s. 20). 

“Evlilik şekillerinde Polijini: Uzakdoğu ve İslam ülkelerinin çoğunda uygulanan bir tarzdır. ... Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türklerin evlenme rejimi Polijini idi” (Erdem, 1985, s. 103). 

“Gerçekten de aile dün olduğu gibi bugün de çocuğun topluma hazırlanmasında ilk ve en önemli kurumdur” (Erdem, 1985, s. 107). 

Türk kadının sosyal durumundaki gelişme kısmında İslamiyet Öncesi Türk Ailesi ve İslamiyet sonrası Türk Ailesi ve Medeni kanuna göre Türk ailesini işler. 
Önceki kitaplarda olduğu gibi “İslamiyet'ten önce Türk ailesinde kadının erkeğin yanında şerefli bir yeri vardı... Bu dönemde Türkler arasında evlenme tarzı monogami idi” (Erdem, 1985, s. 109). Kadının toplumdaki yerinin erkekle eşit oluğunu anlatırken İslamiyet'ten sonra durumu şöyle açıklar: 

“Türkler İslamiyet'i kabulünden sonra Araplarla İranlıların etkisi altında kaldılar. Nikâh denilen evlenme sözleşmesi alım satım ya da kira sözleşmesi niteliğindeydi... Boşanma hakkı yalnız kocaya aitti. . Bunun için de Boş ol demesi yeterdi. Erkeğin dört kadınla evlenmeye hakkı vardı” (Erdem, 1985, s. 110). 

12 Eylül Anayasasını meşrulaştırmaya devam eder: “1982 Anayasası da kadın 
erkek arasında hiçbir ayırım yapmamıştır... Herkes, kişi, Türk vatandaşı, her Türk” gibi deyimlerle hem erkek hem de kadınlar kastedilmiştir. Yeni anayasamız, kadın erkek eşitliğine olduğu kadar aileye de büyük önem vermiştir...” (Erdem, 1985, s. 111). 

Aileyi “Türk toplumunun temeli” olarak görmektedir. “Devlet ailenin huzur ve 


refahı ile özellikle ananın ve çocuklarının korunması ve aile planlamasının öğretimi ile 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uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” (Erdem, 1985, s. 
111). 
Laiklik ile ilgili şu noktalar vurgulanmaktadır. 

“Anayasamızın 24. Maddesinde ise laiklik şu sözlerle belirtilmiştir “Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14. Madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz” (Erdem, 1985, s. 93). 

Laikliğin önemsenmesi gerektiği; Atatürk dönemine kadar geri kalma nedenimizin de bu olduğunu belirtir. “Onun Atatürk dönemine kadar bizde olmaması geri kalmamızın başlıca sebebidir; hatta bütün öbür gerilik etmenlerini doğuran laikliğin eksikliği olmuştur... Atatürk'e ve onun inkılaplarına kadar Osmanlı devleti iki-üç yüz yıl boyunca durmadan göçtü; her 15-20 yılda bir iller ve ülkeler kaybetti ve yok olup gitti. Ata'dan beri son otuz yılda Genç Türkiye Devleti sapasağlam durmuştur” (Erdem, 1985, s. 97). 

“Şüphesiz laik bir toplumda dini emirlere uymayanların cezalandırılmaları düşünülemez. Ancak teokratik bir düzene bağlı Osmanlı İmparatorluğunda oruç 


tutmayanlar veya içki içenler dayakla cezalandırılırdı” (Erdem, 1985, s. 123). 


4.4.3.6. 1980-1989 Döneminin Hâkim Söylemi ile Ders Kitapları Arasındaki Koşutluklar 


1980-1989 döneminin ideolojik yönü ile ders kitapları kıyaslandığında şu koşutluklar öne çıkmaktadır. 
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Tablo 23 
1980-1989 Döneminin İdeolojik Söylemlerinin Karşılaştırılması 
12 EYLÜL 12 Eylül Ulusu Hükümet Özal Hükümeti Ders Kitabı 
Bildirisi Anayasası Programındaki Öne Çıkan Öne Çıkan Noktalar Öne Çıkan Öne Çıkan İktisadi, Siyasi, Noktalar 
Noktalar Noktalar Eğitimsel ve 
İdeolojik 
Unsurlar 
Öne Çıkan 
Noktalar 
Militarist Militarist Milliyetçi Milliyetçilik 
Militarist 
Atatürkçü Atatürkçü Atatürkçü Atatürkçü Cinsiyetçi 
Batıcı Ötekileştirici Muhafazakâr Muhafazakâr/Gelenekçi 
Laiklik 
Milliyetçi Liberal Militarizm 
Milliyetçi 
Laiklik Liberalizm Dönemin karşıtı/Dinsel meşrulaştırılması 
Abdci Atatürkçü/Kemalizm 
Batıcı Laiklik 


80 darbesi 24 Ocak kararlarının yaşama geçirilmesinin koşullarını sağlayan 
darbedir. Piyasa ekonomisinin liberalleşmenin özelleştirmenin altyapısı oluşturulmuştur. 
Bu anlamda 80 darbesi zihniyeti aynı zamanda piyasacıdır. 80 darbesinden sonra “Bizim çocuklar başardı” söyleminden de anlaşılacağı gibi bir yönü ABD ilişkilerine dayanmaktadır. Bu yönüyle de darbe ABD ile ilişkilerden bağımsız düşünülemez. 
Darbelerin ortak özelliği kendilerini meşrulaştıracak bir ideolojiye ihtiyaç duymasıdır. 
Bu ihtiyaç bir yandan Atatürkçülük üzerinden diğer yandan da asker-millet söylemi üzerinden karşılanmıştır. Milliyetçilik her dönemde olduğu gibi bu dönemde de sarılan ideolojilerden biri olmuştur. Bu dönemde laiklik vurgusu yapılmasına rağmen zorunlu din derslerinin anayasaya girmesi; bir çelişki gibi durmakla birlikte dönemin “Türk-İslam” sentezinin anlayışına göre düzenlendiği düşünüldüğünde anlaşılır olmaktadır. 
Dönemin ruhunu taşıyan bildirilerin ve anayasanın hükümet programlarına etkisi olduğu görülmektedir. Özellikle Selman Erdem'in yazdığı sosyoloji ders kitabına baktığımızda birçok konu ile anayasa arasında bağ kurmuştur. Sanki anayasa Sosyoloji bilimine uygun, değişmez, mutlak doğrularla hazırlanmış izlenimi verilmiştir. Bu anlamda ders 


kitabı dönemin ruhuna uygun bir özelliğe sahiptir denilebilir. 
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4.5 1989-28 Şubat 1997 Dönemi 
4.5.1. 1989-1997 Dönemi Hükümet ve Eğitim Programları 


Akbulut Hükümeti, (09.11.1989-23.06.1991) hükümet programı Özal hükümetleri programlarıyla benzer niteliklere sahiptir. Eğitime dair söylemler nerdeyse 


aynıdır. 


Önümüzdeki dönem eğitim ve öğretim en fazla önem verdiğimiz konuların başında gelecektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modem ve ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen birer insan olarak yetişmelerini milli eğitimin esası sayarız 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP47.htm, Erişim 19.04.2012). 


I. Yılmaz Hükümeti, (23.06.1991-20.11.1991) önceki üç programın birbirinin devamı ve tamamlayıcısı olduğu bu yeni programın farklı olması gerektiğini belirtir. 
Milliyetçilik, muhafazakârlık, sosyal adalet gibi konularda önceki programlardakilere benzer görüşler savunulmuştur. Programda hedeflenen insan/vatandaş/gençlik “geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye sahip herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen medeni birer insan” şeklinde tanımlanmıştır 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP48.htm, Erişim:19.04.2012). 


Programda “Devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ilkesinden asla taviz verileme”yeceği bunun gerekliliğini özellikle yakın dönemde yaşanan üzücü olaylarla daha iyi anlaşıldığı belirtilmektedir 

Eğitim programına baktığımızda ise; Milli Eğitim politikasını ve hizmetlerini en önemli ve öncelikli devlet politikası olduğunu vurgusu ön plandadır. Bununla birlikte bir değişiklik gerektiğini aktarılır. 

“Ancak, 2000'li yılların eşiğinde, bilgi toplumu çağında yaşadığımızın da bilincindeyiz. Milli Eğitim sistemimize yeni bir anlayış, yeni bir yapılanma, bunun gereği olan yeni bir uygulama, değerlendirme ve yönlendirme görev ve sorumlulukları 


yüklendiğinin de anlayışı içindeyiz.” 
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Eğitimde temel amaçlardan biri olarak “Milli kimlik, kişilik, ahlaki karakter ve yüksek irade gücü kazandıran milli kültürümüzü, her derece ve türdeki örgün, yaygın, sürekli ve hayat boyu eğitim kurumlarında ve uygulamalarında daha yoğun bir şekilde vermeye ve benimsetme”k olacağı programda yer almıştır. 

Programda Laiklik vurgusu da yapılmaktadır. Laiklik toplumsal çeşitliliği bir arada tutmanın harcı olarak görülmektedir. “Yine eğitimde, laiklik ilkesini, toplumumuzun çeşitliliğinin en büyük kaynaştırıcı, uzlaştırıcı ve birleştirici harcı, temeli ve teminatı olarak görüyor ve benimsiyoruz” 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP48.htm, Erişim: 19.04.2012). 


Bir yandan laiklik vurgusu yapılırken diğer yandan dinin birlik ve bütünlüğünün harcı olduğu vurgusu yapar. 

“Milli birlik ve bütünlüğümüzün harcı olan, yüce duygularla olgunlaşmamızın, yüksek ahlaklı toplum meydana getirmemizin kaynağı olan yüce dinimizin ehil öğretmenlerle öğretilmesi ana amacımızdır. Bu amaçla dini öğretime daha da önem verilecektir” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP48.htm, Erişim: 19.04.2012). 

VII. Demirel Hükümeti Programı (21.11.1991-25.06.1993) ilk önce hükümetin 


kuruluş amaçlarından bahseder. 


Hükümeti oluşturan iki siyasi partinin ortak amacı, ülkemizin bugün karşı karşıya bulunduğu ağır sorunları çözmek; ülkede siyasi, ekonomik ve sosyal huzuru ve esenliği kurmak; vatandaşlarımızı ezen hayat pahalılığına çare bulmak; milletimizi, yarının güvence altında gören dengeli bir toplum haline getirmek; toplumsal adaleti gerçekleştirebilecek tüm önlemleri almak; istikrar içinde kalkınmayı sağlamak; Türkiye'yi uygar dünya ile bütünleştirmek ve böylece, barış, hoşgörü, güvenlik ve refah Türkiye'sini yaratmaktır. Özgürlükçü, katılımcı ve her anlamda tam demokratik rejim, Türk milletinin vazgeçilmez, feda edilemez, ödün verilemez, yaşam tarzıdır. Millet iradesinin mutlak üstünlüğü ve egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ilkesi, ülkemiz için her şeyin hareket noktasıdır 


(https://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP49.htm, Erişim: 19.04.2012). 


Nerdeyse tüm hükümet programlarında yer alan “Türkiye, devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü tartışılamaz.” 
Türkiye'nin ünite devlet niteliği, toplumsal yapımızdan kaynaklanan tarihsel ve 


geleneksel beraberlik ve birlik fikrini”n yansımasıdır.” görüşüne yer verilmiştir. 


178 


“Türk devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü her şartta sonuna kadar savunmayı ve kesinlikle korumaya” kararlığı ifade edilmiş, ülkenin “günümüz siyasal, sosyal ve ekonomik koşullarını dikkate alan; çağdaş, katılımcı ve tam demokratik bir anayasaya gereksinimi” olduğu belirtilmiştir. Bu anayasanın niteliği için programda şu ifadeler yer alır: 

Türkiye'nin ihtiyacı olan anayasa, hukukun üstünlüğünü vazgeçilmez ilke sayan, 


tam demokratik ve çoğulcu sistemi öngören, çağdaş bir anayasadır. 


Böyle bir anayasa, Paris Şartı'nın da öngördüğü katılımcı demokrasinin tüm koşullarını, insan hakları, kişi hak ve hürriyetleri ile sendikal hakların en ileri ülkelerde görülen oranda yer almasını sağlayacak ve Türkiye'nin uygar dünya ile bütünleşmesine yönelik önemli bir adımı oluşturacaktır. 

Kişi ve kurumların hak ve özgürlükleri, bu anayasada çağımızın en gelişmiş anlayışı ile sergilenmelidir. 

Böyle bir anayasanın siyasi partiler başta olmak üzere, ülkedeki ilgili kuruluşlarının ve halkımızın uzlaşması sonucu oluşmasını önermekteyiz. Şuna kesinlikle inanıyoruz ki, katılımcı demokrasilerde “genel mutabakat” anayasaların kalıcılığının temel şartıdır” (https://Www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP49.htm, Erişim: 19.04.2012). 


Özetlemek gerekirse; ülkemiz, çağdaş ve tam demokratik bir sivil toplum anayasası ihtiyacı içindedir. Çağdaş, laik, etkin ve yaygın bir eğitim sistemi oluşturulacak ve yürürlüğe konacaktır. Çağdaş ve etkin eğitim, çağdaş toplumun, tartışılmaz gereksinimidir. 

Programda eğitimle ilgili olarak “Doğumundan başlayarak her Türk yurttaşının öğrenim ve eğitimi devletin yükümlülüğünde olacak ve parasız eğitim esas kılınaca”ğı “Zorunlu eğitim en az 8 yıl olaca”ğı belirtilerek “Laik, evrensel, cumhuriyetçi, milli kültürü geliştirici, yaratıcı, özgür düşünceye dayalı bir eğitim politikası” ve “ Kişilik sahibi, nitelikli insan yetiştirmek” esas alınacağı vurgulanmıştır. 

Programda “Öğretim programları ve ders kitapları evrensel ölçülere, demokratik özgürlükçü anlayışa uygun olarak yeniden düzenlenecek, gençlerimize araştırmacı yaratıcı ve bağımsız bir kişilik kazandırma amacı ön plana çıkarılması hedeflenmiştir. 


Programda Eğitime dair diğer hedefler şöyledir: 


Temel eğitimden yükseköğrenimin sonuna kadar her kademede kendi içinde bir bütünlük taşıyacaktır. Her kademeyi tamamlayan gencin o kademenin sonunda hayata katılması mümkün olacaktır. 
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Ortaöğretim sadeleştirilerek, birlik sağlanacaktır. Kaynakların verimli kullanılmasıyla çok amaçlı lise sistemine mutlaka geçilecektir. Bütün öğrenciler laik dünya görüşüne dayalı kültür derslerini mutlaka ortak olarak görecektir. 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve eğitimle ilgili diğer bütün birimlerin, çağdaş eğitim gereklerine göre yeniden yapılanması sağlanacak ve böylece çocuklarımızın ve gençlerimizin, geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için gereken ortam oluşturulacaktır. 

Öğretmenlerin sendika kurmaları için gerekli Anayasal değişiklikler yapılacak, eğitimin Oo önündeki Oo sorunların çözümünde, Oo uygulayıcılar (o olarak öğretmenlerimizin de katkısı sağlanacaktır. 

Hükümetimiz, köklü bir üniversite reformunu gerçekleştirecektir. 

Üniversitelere bilimsel ve yönetsel özerklik tanınacak; YÖK sistemi kaldırılarak yükseköğretim kurumlarının kendi içlerinden seçtikleri organlar eliyle yönetilmesi sağlanacaktır. Böylece hükümetimiz özgür, özerk, mali olanakları en iyi aşamaya getirilmiş üniversiteyi Türkiye'ye kazandıracaktır. 
- Üniversitelerarası eşgüdümü sağlamak, ülkenin insan gücü gereksinimini göz önünde tutarak araştırmalar ve planlar yapmak v önerilerde bulunmak, üniversitelere ayrılan kadro ve kaynakların dengeli dağılımı ve verimli kullanımı konusunda hükümet ve ilgili makamlara önerilerde bulunmak, yeni kurulacak üniversiteler için görüş bildirmek amacıyla, üniversitelerin kendi üst kurullarınca belirlenecek adaylar arasında seçilecek yükseköğretim ve eğitim kuruluşu oluşturulacaktır. 


- Üniversite özerk olacaktır. 

- Üniversite, tüm görüş ve düşüncelerin ifadesini bulduğu bir bilim mabedi olacaktır. - Üniversitelerin düşünce ve görüşlerini dışa açıklayabilmesi için, demokratik tüm olanaklar hazırlanacaktır. 

- Üniversite öğretim üyelerinin siyasi partilere üye olabilmelerini sağlayacak anayasal düzenleme yapılacaktır. 

Bir reform ve atılım Hükümeti olarak, ülkemizde araştırma ve geliştirme çalışmalarına ayrı bir özen göstereceğiz 


(https://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP49.htm, Erişim: 19.04.2012). 


Çiller'in (o başbakanlığında kurulan hükümetin açıkladığı programda “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesinden hareket” edildiği, “devletin resmi dili, bayrağı, simgeleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümranlık hakları her türlü tartışmanın dışında” olduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte diğer hükümet programlarında belirtilen ülkenin bölünmez bütünlüğü devletin üniter yapısı ve birlik 


beraberlik vurgusu bu programda da yapılmaktadır. 
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I.Çiller Hükümetinin açıkladığı programda eğitimin politikasının “Laik, evrensel, cumhuriyetçi, milli kültürü geliştirici, yaratıcı, özgür düşünceye dayalı” olacağı belirtilmekte, yetiştirilecek insanın “kişilik sahibi, nitelikli” olması amaçlandığı vurgulanmaktadır. 

(https://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP50.htm, Erişim: 19/04 /2012) П.С̧Шег Hükümet Programı, (05.10.1995-30.10.1995) ilk programla paralellik 


göstermektedir. “devletin üniter yapısı”, “dili, bayrağı, sınırları, bölünmez bütünlüğü” vurguları yapılmaktadır. Eğitimle ilgili bölümde ise izlenecek politikanın rotası “laik, çoğulcu demokrasiyi özümsemiş, milli kültürü geliştirici, düşünme ve algılama yeteneği gelişmiş, dış dünya ve yeni düşüncelere açık, bilim ve teknoloji üretimine yatkın insan gücünün yetiştirilmesi” olarak belirlenmiştir. 

“Eğitimde özel sektörün katkısını takdirle” karşıladığı belirtilen programda “8 yıllık zorunlu temel eğitimin gerçekleştirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler süratle tamamlanacaktır. Temel eğitimin teknolojik altyapısına büyük önem vermemiz gerekmektedir. Hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan en ileri teknolojiyi ve dünyadaki uygulamaların en iyisini Türkiye” ye getirmek kararında” olduğu ifadelerine yer verilmiştir (http://Www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP51.htm, Erişim: 19/04 /2012). 

3.Çiller Hükümeti (30.10.1995-06.03.1996) programında ise “52. Hükümet, 


Anayasa'nın değişmez hükümlerinde yer alan Cumhuriyet” in tüm nitelik ve temel unsurlarıyla Atatürk ilkelerine dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine büyük bir inançla” işe başlandığı “Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, halkın egemenliğine, milli ve manevi değerlerine, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne ve üniter devlet yapı “ya bağlı olduğu belirtilmiştir. 

Programda ayrıca “terörle mücadeleyi sürdürme, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik bütün tehditleri bertaraf etme ve terörden zarar gören Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizle bu yörelerde yer alan vatandaşlarımızın sorunlarını öncelikle kucaklama kararlılığı” vurgulanmıştır 


(http://Www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HAP52.htm, Erişim: 21.04.2012). 
П. Yılmaz Hükümeti (06.03.1996-28.06.1996) programı Atatürk, anayasa, milli, 


manevi ve tarihi değerlere atıfta bulunur. 

“Büyük Atatürk'ün önderliğinde milletimizin kurduğu Türkiye Cumhuriyetini, Anayasamızda ifadesini bulan temel ilkeleri ile korumaya ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmaya kararlıyız. Milli, manevi ve tarihi değerlere sahip ve bunlara sadakatle bağlı 


olmayı temel hedeflerimizden biri olarak kabul ediyoruz” 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(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP53.htm, Erişim: 21.04.2012). 


Eğitimle yetiştirmek istedikleri insan tipi programda “Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş; bilgili ilmi düşünceye sahip, herkese karşı saygılı ve hoşgörülü, sevgi dolu, laik ve çoğulcu demokrasiyi davranış haline getirmiş; kişisel sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı gelişmiş; bilgi ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek; kendi kendine yeterli ve güvenli; bilgi çağının gereklerini yerine getirebilecek bilgi ve becerilerle donanmış insanlar yetiştirmek” şeklinde yer almaktadır 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP53.htm, Erişim: 21.04.2012). 


Programda eğitimle ilgili dikkat çeken diğer bir nokta eğitimin piyasalaştırılmasına dair vurgulardır. “Özel Özel sektörün okul açması ve vakıfların özel üniversite kurmaları teşvik edilecek; eğitim, teknik yöntem ve teknolojilerinin geliştirilmesinde, eğitim araç ve gereçlerinin üretiminde bu kesimin daha fazla rol alması özendirilecek ve desteklenece”Si, “vakıf üniversitelerinin kurulması teşvik edilece”ği, “özel üniversitelerin kurulması için, gerekli yasal düzenlemelere gidilece”ği belirtilmekte, bu yönüyle aslında eğitimde piyasalaşmaya hız verileceği belirtilmektedir. 

Ayrıca programda “8 yıllık zorunlu eğitim”le, “öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine göre çeşitli meslek alanlarında eğitim görebilmeleri için, ilköğretimin ikinci kademesinde başlanmak ve ortaöğretimde yoğunlaştırılmak üzere, yönlendirme 


sistemine işlerlik kazandırılaca”ğına da yer verilmiştir 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/AP53.htım, Erişim: 21.04.2012). 


Erbakan Hükümetinin (28.06.1996-30.06.1997) açıkladığı programda muhafazakâr söylemler dikkat çekmektedir. Diğer hükümetler gibi anayasa ve Atatürk vurgusu yapılmakla birlikte; Milli ve manevi değerler, din ve vicdan hürriyeti ile 


teşebbüs ve düşünce hürriyeti ön planda tutulmaktadır. 


Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olması, Atatürk ilkeleri, Koalisyon Hükümetinin vazgeçilmez ortak uzlaşma zeminini teşkil edecektir. Bu zemin üzerinde, Milli ve manevi değerlere bağlı olmayı, Din ve vicdan hürriyeti, teşebbüs hürriyeti ve düşünce hürriyetinin demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olduğunu Hükümetimiz temel bir kabul olarak ortaya koymuştur 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP54.htm, Erişim: 21.04.2012). 
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Eğitimle amaçlanan “Milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye sahip, herkese karşı saygılı ve hoşgörülü, laik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bilgi çağının gereklerini yerine getirebilecek bilgi ve becerilerle donanmış insanlar yetiştirmek ” olarak belirtilmiştir 


(http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HPS4.htm, Erişim: 21.04.2012). 


Eğitimin özelleştirilmesi/piyasalaştırılması tıpkı önceki hükümette olduğu gibi yer almıştır. “Vakıf üniversitelerinin kurulması teşvik edilecek, özel üniversitelerin kurulması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Özel kesimin okul açması teşvik edilecek; eğitim, teknik yöntem ve teknolojilerinin geliştirilmesinde, eğitim araç ve gereçlerinin üretiminde bu kesimin daha fazla rol alması özendirilece”ği belirtilmektedir” (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP54.htm, Erişim: 21.04.2012). 


Eğitimin 8 yıla çıkarılması da programda yer almaktadır. 


4.5.2. 1989-1997 Dönemi Eğitime Dair Söylemler 


Dönemi bir bütün anlamak açısından aktörlerinin söylemleri de incelenmesi gerekir. Bu anlamda dönemin Tebliğler Dergisinde yer alan bazı söylemlere bakmakta fayda vardır. Akbulut Hükümetinde Milli Eğitim Bakanı olan Avni Akyol Göreve 


Başlama mesajında dikkat edecekleri hususlarla ilgili şunları belirtir. 


- Bütün vatandaşlarımızın Anayasamızda ifadesini bulan Atatürk Milletçiliğine bağlı, Türk Milletinin kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin hür düşünceli fertleri olarak yetiştirilmesi 

- İnsanlarımızın demokratik hayatın gereklerinden olan; sosyal anlaşma, uzlaşma, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik içinde mutlu ve sağlıklı yaşamalarının gereği olarak, ortak değerler, inançlar ve idealler çerçevesinde birleştirilmesi, 

- Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma” amacını gerçekleştirmek için Atatürk Milliyetçiliği, Atatürk İlke ve İnkılapları, demokratiklik, Laiklik, bilimsellik, çağdaşlık ve süreklilik ilkelerine dayalı bir eğitim politikası izlenmesi... 

- Güç ve ilham kaynağımız olan Yüce Milletimizin bütün fertlerinin ve geleceğimizin teminatı olan gençliğimizin; milletine, ülkesine ve kültürel değerlerine bağlı; Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmanın sorumluluğu ile onur ve gururunu taşıyan; aydın, laik düşünceli, demokrasi ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı olarak eğitilmesi ve yönlendirilmesi 

- Türk milletinin bütün fertlerin; Anayasamızın 42,58 ve 174.maddelerinin belirlediği, Türk toplumunu çağdaş uygarlık yolundan saptırmaya ve 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Cumhuriyetimizin laiklik niteliğini zedelemeye yönelen iç ve dış kaynaklı tehdit ve teşebbüslere karşı koyabilecek şekilde; bilinçli, güçlü ve uyanık vatandaşlar olarak yetiştirilmesi öngörülmüştür 
(25 Kasım 1991, Tebliğler Dergisi, sayı 2347). 


Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığının 09.07.1990 tarih ve 1 numaralı kararı “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Girmek Zorunda Olmayan Öğrenciler” konusuna ilişkindir. Bu karara göre; azınlık okulları dışında kalan ilk ve orta öğretim okullarımızda öğrenim gören T.C. uyruklu Hristiyanlık ve Musevilik dinlerine mensup öğrencilerin; bu dinlerden birine mensup olduklarını belgelemeleri kaydıyla, din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersine girmelerinin zorunlu olmadığı, ancak bu derse girmek istedikleri takdirde velilerinden yazılı dilekçe getirmeleri” gerektiği belirtilmiştir 
(23 Temmuz 1990, Tebliğler Dergisi, sayı 2317). 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığın 1.11.1990 tarih ve 5357 sayılı 


“Kahramanlık tabloları ve Türk Büyüklerine ait resimler” konulu genelgede; 


Okul müdürünün öğretmenlerle işbirliği halinde, uygun bulacağı ve öğrencilerin her zaman kolaylıkla görebileceği yerlere; Bakanlığımızca gönderilen veya tavsiye edilen, Türk kültürü ve medeniyeti, önemli tarihi olaylar, kahramanlıklar, edebiyat ve sanatımızla ilgili tablolarla Türk büyüklerine ait portreler ve güzel sözler asılacaktır. 

Atatürk'ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” sözlerinin gereği daha anlamlı ve etkili bir şekilde sergilenmiş olacaktır. 

Bu suretle çocuklarımıza milli tarih ve kültürümüz içinde milletimize ve insanlığa hizmet etmiş pek çok Türk büyüğünün bulunduğu şerefli bir geçmişimiz olduğu, insanlık tarihi ve medeniyeti içinde çok önemli katkılarımız ve eserlerimiz bulunduğu gösterilerek; onlarda milli benliğimize geçmişimize karşı ilgi uyandırmak ve sevgiyi geliştirmek suretiyle geleceğe daha iyi hazırlanmaları, kendilerini, ailelerini ve milletini yüceltmeleri sorumluluğu geliştirilmiş olacaktır. Aynı zamanda bu tarihi ve sanat değeri olan eserler, öğrencilere tarihi olayları, kültürel ve estetik değerleri çağrışım yaptıracak birer sembol niteliği taşıyacaktır. Preveze deniz Savaşı, Mohaç savaşı, İstanbul'un Fethi, istiklal Savaşı, İstiklal Savaşı'nda mermi taşıyan Türk kadınını ifade eden bu tablolar, sanat değeri taşımalarının yanı sıra; bütün bu tarihi olayların öğrencilerin hafızasında canlanmasını tarihi hatıraların ve milli duyguların canlı tutulmasını sağlayacaktır. Türk büyüklerine ait portre ve resimler, Milletimize ve insanlığa hizmet etmiş, Atilla, Alparslan, Osman Gazi, Fatih, Kanuni gibi tarihi büyükler, İbn-i Sina, Farabi, Yunus emre, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli gibi düşünürler, Arşimet, Edison gibi insanlığa hizmet etmiş ilim adamları ve diğer 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estetik değeri olan tablolar da öğrencilerimizde hem milli hem evrensel genel kültür birikimi sağlayacak, milli ve insani değerleri geliştirilecektir... 
(12 Kasım 1990, Tebliğler Dergisi, sayı 2325). 


21 Kasım 1991 tarihinde göreve başlayan Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan; 
göreve başlama mesajında “Çocuklarımızı ve gençlerimizi Türk Milletinin kültür bütünlüğü içerisinde çağdaş, laik, demokratik, hür ve bilimsel düşünce yapısına sahip, kişilikli ve bilinçli fertler olarak yetiştirme ve yüce milletimizi çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapma sorumluluğundan” bahseder 
(25 Kasım 1991, Tebliğler Dergisi, sayı 2347). 

Çağdaş uygarlığa ulaşmanın üç kriteri olduğunu belirtir. Bunlar; kültür, kültürlenmiş insan ve yeterli fiziki ortam ve imkânlara sahip olmaktır. Ülke olarak çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılmasını Milli eğitim sisteminin bunu gerçekleştirecek bir yapı ve işleyişe kavuşturmuş olmasıyla mümkün olabileceğini söyler. Milli kültüre dayalı bir eğitim anlayışını savunur. Temel ilkelerinden biri de “Eğitimde Millilik” ilkesidir. Bu ilkeye göre; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü esas alan, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, milli kültürümüzü evrensel kültür ile uzlaştırabilen, milli, manevi, ahlaki ve insani değerlerimizi koruyan ve geliştiren çağdaş ve laik bir milli eğitim anlayışının egemen olması sağlanacaktır (25 Kasım 1991, 


Tebliğler Dergisi, sayı 2347). 


4.5.3. 1989-1997 Döneminin İdeolojik Unsurları 


Bu dönemde Akbulut, Yılmaz ve Demirel Hükümetleri ile dönemin Sosyoloji 


ders kitabı incelenmiştir. 
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4.5.3.1. Akbulut Hükümeti Programında İdeolojik Unsurlar 


Tablo 24 


Akbulut Hükümeti Programının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Programdaki 
Bölüm/Cümle 


Alıntı (Cümle) 


Öne Çıkan Noktalar 
(Anlamlar) 


Başlangıç/15-16. 


cümleler 


İlk Anavatan Hükümeti kritik bir dönemde iktidar olmuştur. Buna rağmen 6 Kasım 1983 seçiminden bu yana Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak demokratik sistem tam anlamıyla rayına oturtulmuştur. 


Atatürkçü 


Ekonomi/3 


Hükümetimiz milliyetçi ve muhafazakâr, sosyal adaletçi, rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisini esas almaktadır. 


Milliyetçi, muhafazakâr, liberal 


Laiklik/3 


Yüksek ahlak sahibi dengeli bir nesil yetiştirilmesini teminen, devletin ilk ve orta öğretim kurumlarında din kültürü ve ahlak öğretimi yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu görürüz. 


Laiklik karşıtı, muhafazakâr 


Aile/2 


Toplum hayatının ahenkli ve sağlam bir şekilde devam ettirilmesinde, gençlerimizin yetiştirilmesinde, ahlakın, milli ve manevi değerlerin korunmasında; aile yapımızın tabii ve tarihi vasıfları olan, örf ve an'anelerimiz ile perçinleşmiş bulunan, sevgi, feragat ve fedakârlığın rolü her şeyin üzerindedir. 


Muhafazakâr 


Milli eğitim/2 


Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modem ve ileri Türkiye idealine, 
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen birer insan olarak yetişmelerini milli eğitimin esası sayarız. 


Kemalist, muhafazakâr 


Emniyet/Alınan tedbirler/3 


Çocuklarımızı ve gençlerimizi, milli ve ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bilgili, Türkiye? nin meselelerinin ancak milli birlik ve dayanışma ile milli ve akılcı yaklaşımlarla, gayret ve fedakârlıkla çözülebileceğine inanan; medeni, hoşgörülü birer insan olarak yetiştirmeliyiz. 


Atatürkçü, milliyetçi, muhafazakâr. 


Dış politika 2 


Tüm Cumhuriyet Hükümetleri gibi, 
Hükümetimizin de dış politikasının esasını büyük 
Atatürk” ün vazettiği “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh? 
ilkesi teşkil edecektir. 


Atatürkçü 


80 döneminin yansımaları devam ettiği görülmektedir. Atatürk ilke ve 


inkılaplarının öncelemesinin sürdüğü görülmektedir. Milliyetçi söylemler ile birlikte 


muhafazakâr öğeler de yer almaktadır. Yine 80 dönemindeki zorunlu din dersleri 


savunusu devam etmektedir. ANAP'ın genel ilkeleri savunulmaktadır. 
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4.5.3.2. 1. Yılmaz Hükümeti Programında İdeolojik Unsurlar 


Tablo 25 


1. Yılmaz Hükümeti Programının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Programdaki > Öne Çıkan Noktalar 
Bölüm/Cümle Аша (Cümle) (Anlamlar) 
ANAP Hükümetimiz de, aynı temeller üzerinde Milliyetçi, İktidarları/4 milliyetçilik, muhafazakârlık, sosyal adaletçilik, muhafazakâr, rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisi esaslarına liberal dayalı olarak, kalkınmaya açık, medeni, müreffeh, büyük ve güçlü bir Türkiye için çalışmak azmindeyiz. 
Devletin görevi/6- (o Devlet; sanayi ve ticarete ana prensip olarak Liberalizm 
7 girmemelidir. İstisnai olarak geri kalmış bölgelerde 
sınai tesisler kurulabilir. 
Gençlik/2 Bu nedenle, geleceğimizin teminatı olan Atatürkçü, çocuklarımızın ve gençlerimizin modern ve ileri milliyetçi, Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Muhafazakâr. 


milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye sahip herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen medeni birer insan olarak yetişmelerini sağlamak amacımızdır. 


ANAP'ın diğer programlarından çok farklı noktalar görülmemektedir. Dörtlü 


eğilimin yansıması söz konusudur. Liberalizm; Atatürkçülük; milliyetçilik ve 


muhafazakârlık öğeleri görülmektedir. 


4.5.3.3. УП. Demirel Hükümeti Programında İdeolojik Unsurlar 


Tablo 26 


VII. Demirel Hükümeti Programının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


А Опе Çıkan сораша Alıntı (Cümle) Noktalar 
Bölüm/Cümle 

(Anlamlar) 
21-23. cümle Türkiye, devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Milliyetçi Ülkemizin bölünmez bütünlüğü tartışılamaz. Türkiye'nin üniter devlet niteliği, toplumsal yapımızdan kaynaklanan tarihsel ve geleneksel beraberlik ve birlik fikrini yansıtmaktadır. 
37.Cümle Günümüzün yeni evrensel gelişmeleri ve ihtiyaçları Пе AGİK Batıcı süreci sonucu 20 Kasım 1990” da kabul edilen ve ülkemizin de katıldığı Paris Şartı ve Yeni Dünya Düzeni içinde Türkiye, Dünya ile bütünleşebilmek için hukuk sistemini gözden geçirerek onu, güncel ve evrensel hale getirecektir. 
57.cümle Laik ve Atatürk ilkelerine bağlı Türkiye? de inanç, düşünce, Laik anlatım özgürlükleri toplumun temelidir, kısıtlanamaz. Atatürkçü Eğitim/1.Cümle Çağdaş, laik, etkin ve yaygın bir eğitim sistemi oluşturulacak Laik 


ve yürürlüğe konacaktır. 
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Demirel Hükümetinde laiklik vurgusu önemli bir yer kaplamaktadır. Atatürk 


vurgusu devam etmekte; Batı algısı ABD ve NATO'dan AB'ye kaymış görünmektedir. 


4.5.3.4. 1989-1997 Döneminin Sosyoloji Ders Kitabındaki İdeolojik Unsurlar 


Bu dönemin ders kitabı müfredat bakımından öncekilerden farklıdır. 10 Mart 
1986 tarih ve 2206 sayılı Tebliğler Dergisi eğitim ve öğretim yüksek kurulu 
başkanlığının 1 karar sayılı, 16.01.1986 karar tarihli sosyoloji dersi öğretim programı değiştirilmiş; Tüm konularda Atatürkçü düşünce sistemi eklenmiştir. Atatürkçülük konusunun dışında Türk Kültürünün Genel Nitelikleri konusu da eklenmiştir. Hem Atatürkçülük hem de Türklük üzerinden bir ideolojik yaklaşım görülmektedir. Eklenen 


konu başlıkları şunlardır: 


Millet konusunda 

3.Atatürk'çü düşüncede millet anlayışı, 
4.Atatürk'çü düşüncede millet ve yurt sevgisi, 
Milliyetçilik konusunda 

b. Atatürk'çü düşünce sisteminde milliyetçilik, 

с. Atatürk'çü düşüncede sosyal ve kültürel milli güç, 

Aile konusunda 9.Atatürk'çü düşüncede kadının Türk toplumundaki yeri ve hakları: 

Laiklik konusunda b. Atatürk'çü düşüncede lâiklik kavramı, 

ATATÜRK'ÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ: 
I.Atatürk'çülüğün tanımı ve önemi, 
2.Atatürk'çülüğün nitelikleri: 

а. Atatürk'çülük bir bütündür, 

b. Atatürk'çülük yabancı siyasi akımlar ve ideolojilerle açıklanamaz. 
F.ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN DİĞER DÜŞÜCE SİSTEMLERİ 
İLE MUKAYESESİ: 

1. Sistemlerin bakış açısı, a. Atatürk'çü düşünce sisteminin bakış açısı, b. Diğer sistemlerin bakış açısı. 
2. Sistemlerin amaçları: 


a. Atatürk'çü düşüncede sistemlerin amacı, 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b. Diğer sistemlerin amacı, 
3. Hareket noktaları: 
a. Atatürk'çü düşünce sistemlerinin hareket noktaları, b. Diğer düşünce sistemlerinin hareket noktaları, 
4. Yaklaşım yöntemleri: 
a. Atatürk'çü düşünce sisteminin yaklaşım yöntemi, b. Diğer düşünce sistemlerinin yaklaşım yöntemleri, 
5. Diğer düşünce sistemlerinin çelişkili tarafları. 
VI. TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GENEL NİTELİKLERİ 
A.Devamlılık ve Yaygınlık, 
B.Demokrasiye Açık Olmak, 
C.Teşkilâtçılığa Elverişli Olmak, 
D.Adaleti Yerleştirmek ve Yaymak, 
E.Maddi ve Mânevi Fedakârlık. 


Dönemin ders kitabı; Prof. Dr. Nihat Nirun, Alev Öner ve Nurten Baykurt *un 
1991 yılında İstanbulda Milli eğitim basımevinde basılmış (5.Basım) ve Lise 3'Лег için 
ders kitabı olarak kabul edilmiştir. 163 sayfadan oluşan kitapta 3 bölüm yer almaktadır: 


1. Bölüm: Sosyolojinin Alanı ve Metotları (2-29), 
2. Bölüm: Sosyal Yapı (32-136), 
3. Bölüm: Sosyal Değişme (140-159). 


Bu ders kitabında müfredat değişikliği aynen yansımış, Atatürk ile ilgili konularda hem sayfa hem konu bakımından artış olmuştur. 

İlk bölümde; Sosyolojinin Konusu, Niçin Sosyoloji Okuyoruz? Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi, Sosyolojide Metot ve Araştırma Teknikleri, Sosyolojinin Tanımı gibi alt başlıkları işleniyor. 

İkinci Bölümde Sosyal Yapı ve ilişkiler, Sosyal Gruplar, Sosyal Tabakalaşma, Kültür ve Sosyal Kurumlar, Kültür Unsurları açısından Temel Sosyal Kurumlar ve Türk Kültürünün Genel Nitelikleri alt başlıkları var. 

Üçüncü Bölümde ise Sosyal Değişme ile İlgili Kavramlar, Sosyal Değişmeyi 


Etkileyen Faktörler, Sosyal Değişme Tipleri, Sosyal Gelişme konuları yer alıyor. 
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Devletin yaptığı faaliyetlere (siyaset, adalet, yönetim vb.) değinirken buna uygun davranılması gerektiğini belirtiyor. Düzenin devamının sağlanması gerektiği aksi halde anarşiye dönüşebileceği vurgulanmaktadır. “Bütün bu faaliyetlerin düzenli ve sürekli şekilde sürdürülmesi halinde, devlet yapısının düzeni (sosyal organizasyon) de gerçekleşmiş olur. Aksi halde anarşiye, çözülmeye gider” (Baykurt, Nirun, Öner, 1991, s. 5). 


Sosyal değerlere önem veren liderler, yönetimlerinde, daha kudretli, başkalarından daha üstün olacaklardır. Toplumun refahını, sağlığını isteyenler ilkin toplumda düzeni sağlamaya çalışırlar. Vatanseverlik, toplumda daha büyük daha geniş çapta “iyilik” içindir. Toplumun iyiliğini isteyen vatansever liderler, insanları yapıcı, yaratıcı yapan, insani değerleri yaratan, hürriyeti, açık fikirliliği toplumuna kazandırırlar. Mesela, demokratik bir lider, hürriyeti, açık fikirliliği toplumuna benimsetir. Bu konuda Atatürk'ün şu sözünü hatırlayalım. “Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz” (Nirun vd., 1991, s. 9-10). 


Sosyoloji-Tarih ilişkisinde; “Sosyal tabiatın akışına yeniden yön veren olaylar kader tayin edici olaylardır. Mesela Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Cumhuriyetin İlanı, İnkılaplarımız kader tayin edici olaylardır. Ayrıca tarihi bir şahsiyet, belli bir kültür ve onu yaratan ortam, Rönesans, Reform, Fransız İhtilali gibi olaylar kader tayin edici olaylar olarak Sosyolojinin dikkatini çeker” (Nirun vd., 1991, s. 11-12). 

Hem içerik, hem soru, hem de görsellerle Atatürk ilke ve inkılapları öğretilmeye/benimsetilmeye çalışılır. Örneğin 2. bölümde hazırlık sorusu; “Atatürk'ün milliyetçilik anlayışını açıklamaya çalışınız?” şeklindedir. 

Sosyal değerler konusunda aslında daha çok ülke insanına yönelik mesajlar içerir. Bu mesajlar ağırlıklı olarak dini ve millidir. “Şan, şeref, milli gurur, itimat, barış, sosyal ilerleme, devlet, cami, kanun Tanrı gibi bazı kelimeler anlamı bakımından sosyal değer ifade ederler” (Nirun vd., 1991, s. 38). 

Sosyal değerlerimiz nerden geliyor? sorusuna, milliyetçi ve Atatürkçü 


göndermeler yapar: 


Türk milleti engin tarihi olan genç bir Cumhuriyete sahiptir. Sosyal değerlerimiz şuradan buradan toplama değildir. Açık-seçik ve analizi kolay olan değerlerimiz tarihimizin öz malıdır. Türk sosyal hayatı ve onun alanı açıklık, berraklık içindedir. Türk milletinin belirli, hâkim, üstün değerleri vardır. 
Özgürlük, şerefli hayat, yardımseverlik, düşküne el uzatmak, acımak ve daha pek çokları Türk'ün faziletleridir. Atatürk, Türk milletinin Milli Mücadele, 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hürriyet, millet sevgisi ve cumhuriyet idaresinin üstün, yüksek ve hâkim değerlerinin sembolü olmuştur (Nirun vd., 1991, s. 38-39). 


Atatürkçü Düşünce? de Millet Anlayışı konusuna 6 sayfa ayrılmış. Bu bölümde milli ahlak, milli şuur, milli kültür, din, dil vurguları yapar. 


Atatürkçü düşünce sistemi içinde milli karakteri olan, maddi ve manevi değerleri bulunan sosyal bir şahsiyet kastedilir. Milletin karakteri milli dehamızın, milli yaratıcılığımızın temelini oluşturur. Atatürkçü düşüncede belirtilen milli hayatımız, milli ahlakımızın ve milli birlik şuurumuzun içinde yer alan şahısların duyup yaşadıkları büyük bir şahsiyet bütünlüğüdür. 
Yetişecek çocuklarımıza her şeyden evvel milletimizin varlığını oluşturan tarihimizi, dilimizi, dinimizi, milli kültür öğretmeliyiz (Nirun vd., 1991, s. 58). 


Atatürk milletine güvenir ve “Türk Milleti kahramanlıkta olduğu kadar istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür” derdi. Atatürkçü düşüncede Türk Milletini 


oluşturan unsurlar, 


a) Siyasi varlıkta birlik, 

b) Dil birliği, 

c) Yurt birliği , 

d) Soy birliği(menşe birliği), 

e) Tarih birliği, 

f) Ahlak birliğidir (Nirun vd., 1991, s. 59). 


Atatürk'ün milletine olan sevgisini “ Benim yaradılışımda fevkalade olan bir şey varsa, Türk olarak dünyaya gelmemedir” (Nirun vd., 1991, s. 59). 

Atatürkçü Düşüncede Millet ve Yurt Sevgisi bölümünde; “Millet ve yurt sevgisinin insan sevgisi olduğu; ama bireyin kendinden çok memleketi sevmelidir gibi vurgularının olduğu alıntılar yapılmış: “Bir adam ki memleketin ve milletin mutluluğunu düşünmekten ziyade kendini düşünür, o adamın kıymeti ikinci derecedir.” 
ifadelerine yer verilir (Nirun vd., 1991, s. 59). 

Atatürk'ün yurt sevgisi, “Yurt sulh, cihanda sulh?” düsturu ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır... Bu öğüt her türlü sınıfsal ayrılıkları yok eder, kardeşlik sevgisinin temelini teşkil eder. Atatürk, milletimizin toplum yapısını “İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kütleyiz” sözleriyle formüle etmiştir. “Eğer yurtta iç barış bozulur, milletin bir kısım 


insanları diğer insanlara karşı düşmanca duygularla bakarlarsa, Milletimizin başına 


191 


gelecek felaket, felaketlerin en büyüğü olacaktır. Bu felaket bir iç savaştır” (Nirun vd., 1991, s. 60). 
Milliyet tanımı yaptıktan sonra düşmanlaştırma ötekileştirme dönemi başlar. 


Bunları zararlı sinsi; panzehrinin ise millilik olduğunu belirtir: 


Her yerde her zaman, milletin bütünlüğünü yıkmak isteyenler olacaktır. 
Milletimizi milli duygulardan yoksun kılacak, bir kum yığınına dönüştürmek isteyenler görülecektir. Bunların sinsi emellerine engel olmak milliliktir. 
Millilik, milli ahlakı yaşatmakla mümkün olur. Millilik, Türk Milletinin sosyal düzenini, ahengini kurup yaşatmak, sükünu sağlamak, refah ve saadetini her türlü tehlikelerden korumak demektir. Millilik, milli heyecanı yaşamak ve yaşatmak duygusu, Türk Milletini her medeni millet gibi medeniyet âleminde temsil etmektir (Nirun vd., 1991, s. 60). 


Atatürk'ün 1922 yılında Öğretmenlere milliyet ilgili söylediği “Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğiniz tahsilin hududu ne olursa olsun, onlara esaslı olarak şunları öğreteceğiz. 1. Milliyetine 2. Türkiye Devletine, 3. Türkiye Büyük Millet Meclisine düşman olanlarla mücadele lüzumu! Efradı bu mücadele esbab ve vesaitiyle mücehhez(sebepleri ve araçları ile donatılmış) olmayan milletler için hakkı-beka (yaşama hakkı) yoktur” (Nirun vd.,1991, s. 60) ifadelerine yer verilmiştir. 

“Türk bir milliyetin adıdır. “Ne mutlu Türküm Diyene? sözlerinin milli duyguları açıklayan en büyük ifade olduğu bir kere daha burada belirtelim” (Nirun vd., 1991, s. 
60). 

Atatürk milliyetçiliğinin anlatıldığı kısımda sıklıkla milli birlik, milliyetçilik ve 


Atatürk vurgusu yapılmaktadır: 


Atatürk milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği demektir. Çünkü milliyetçilik Türk'ün tarihi, sosyal ve kültürel gerçeklerine dayanmaktadır. “ Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.” Atatürk milliyetçiliği milleti kaderde, kıvançta, tasada ortak olan milli şuur etrafında toplamaktadır. “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir? hükmü anayasamızda yer almıştır. Milli hâkimiyetin hedefi milli bağımsızlıktır. Atatürk milliyetçiliği, Atatürk İnkılaplarının temel ilkesidir. Türk milleti, milli mücadelesinin ilk adımını milliyetçilik ruhu ile atmıştır (Nirun vd., 1991, s. 61). 


“Atatürk, düşünce sisteminin temeline milli birlik fikrini yerleştirir. 


Milliyetçilik, Türk Milletinin birliğine dayalıdır. Milli birlik fikri ise bir milli şuur 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meselesidir. Milletin bilincini canlı ve uyanık tutmak için Atatürk her şeyden önce Öğretim ve eğitimi ele almıştır. Atatürk, eğitim ve öğretimin milli olmasını istemiştir” (Nirun vd,1991, s. 62). 

“Bize milliyetçi derler, biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği yapan bütün milletlere hürmet eder, saygı duyarız” Atatürk (Nirun vd., 1991, s. 62). 

“Türk'ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksektir. Bu vasıflar üstün ahlak sahibi milletlerde görülür. “Ya istiklal, Ya ölüm?” diyebilen bir millet üstün faziletlere sahiptir... Milli ahlak vatan ve millet sevgisini gençlere aşılar, milli duyguları sağlamlaştırır. Ahlak millidir derken milli vicdan kastedilir. Ahlak mukaddestir derken, milli birlik ve beraberliğin bozulmaması kastedilir” (Nirun vd., 1991, s. 63). 

“Türk'ün mimari eserleri, büyük camileri, medreseleri, kervansarayları, sarayları, çeşmelerinin her biri ayrı ayrı ustalık eserleridir... Folklor kültürün özünü oluşturur ve kültürü nesillerden nesile aktarır. Türk kültürü bu yönü ile de çok zengindir” (Nirun vd., 1991, s. 91). 

“Türk toplumlarında aile en önemli yeri alır. Dinin, manevi değerlerin, kültürün taşıyıcısı olan grup ailedir... Milli değerler ilkin ailede oluşturulur. Manevi bağlar çok kuvvetlidir” (Nirun vd., 1991, s. 91). 

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti; bütün yönleri ile milli bir devlettir. Milli devleti meydana getiren bütün insanlara “vatandaş? denir... Milli devlet, vatan denilen maddi ve manevi değerleri kapsayan milli sınırlar içerisinde vatandaşların milli şuurla yaşadıkları bir büyük kurum ve kuruluştur” (Nirun vd., 1991, s. 111). 

“Günümüzde demokratik, modern, milli devleti, milli birlik şuuruna dayanan ve onu temsil eden en iyi şekildir... Atatürk der ki “Hükümetin varlığının sebebi, memleketin asayişini, milletin huzur ve rahatını temin eylemektir” (Nirun vd., 1991, s. 
112). 

“Türklerde egemenlik tipleri sırasiyle Tudunluk, Yabguluk, Hakanlık ve İlhanlık şeklinde gelişmiştir. Mesela, Oğuz Türkleri hükümdarlarına “yabgu' unvanını verirlerdi” (Nirun vd., 1991, 5. 116). 

“Medeni insan, kendi telaş, asabiyet, korku, kıskançlık, haset ve karamsarlık gibi duygu ve düşüncelerden uzak tutmasını bilen kişidir. İşte Atatürk bu saydığımız 


meziyetlere sahiptir” (Nirun vd., 1991, s. 117). 


Anadolu'da milli vicdan işgalcilere karşı sesini yükseltirken, Atatürk bu gayretlerin içinde, milletin bir ferdi gibi gururla çalışmaya karar vermişti.” Bu 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emel-i mukaddes uğrunda milletle nihayete kadara çalışacağıma mukaddesatım namına söz veririm” diyordu. Yazar Atatürk'ün kan dökmemek adına Büyük Taarruzu ertelediğini belirtir? Taarruzumuzu tehir etmemize sebep, kan dökmemekti. Bu maksatla taarruzumuzu tehir etmemize sebep kan dökmemekti. 
Sulhu kanla değil, mürekkeple imza etmek istiyorduk” (Nirun vd., 1991, s. 117). 


“Hürriyetçi düşünce sistemi demek olan Atatürkçülük, insanlık sevgisi ile dolu bir fikri ifade eder. İnsan haysiyetine ve şahsiyet bütünlüğüne saygılıdır. Tam bağımsız bir milli bütünlük ve birlik içinde manevi değerlere yer verir. Akılcı ve bilimin gösterdiği yolda gelişen şerefli bir siyaset ile barışçı, çağdaş medeniyet düzeyine yönelen inkılapçı bir dünya görüşüdür.” (Nirun vd.,1991, s. 119) 

Atatürkçülüğün nitelikleri aktarılırken şunlar belirtilmiştir: 


Atatürkçülüğün nitelikleri; 


1) Atatürkçülük bir bütündür. 
2) Atatürkçülük yabancı siyasi akımlar ve ideolojiyle açıklanamaz. 
Atatürkçülükte hiçbir ilke ihmal edilemez ve sistemden çıkarılamaz. 
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Layiklik ve İnkılapçılık ilkeleri birbirini takip eden bir zincirin halkaları gibidir. Atatürk ilkeleri, Türk milletinin sosyal yapısında peşpeşe meydana gelen siyasi olayların zorunlu sonucu olarak ortaya çıkar. ... Atatürkçülük bir bütündür derken, Atatürk İlkelerini, İnkılaplarını ve Yenilik hareketlerini birlikte düşünmek gereği kastedilmektedir (Nirun vd., 1991, s. 119). 


Yazarlar; Atatürkçü Düşünce Sistemini her şeyden öte etkilenmeyen ve sosyal gerçeklerden doğan bir yaklaşım olarak açıklamaktadırlar. Diğer ideolojilerin ötekileştirilmesi ve Atatürkçü Düşüncenin tek/doğru/sosyal gerçekliğe en uygun olduğu 


fikri ön plandadır. 


Atatürkçü düşünce sitemi bir ideoloji değildir. Atatürkçülük bütün kültürel, sosyal ve siyasal gerekçelere yer veren, onların hepsini inceden inceye tetkik eden bir bütünlük gösteren dünya görüşüdür. Atatürkçülük bir ideoloji olmadığına göre onun yabancı siyasi akımlar ve ideolojilerle açıklanması mümkün olamaz. Atatürkçülük sosyal gerçeklerden doğmuştur. Atatürkçü düşünce sisteminin bakış açısı içinde Türk toplumunun tüm yönleri ile gerçekleri sebep-sonuç bağı içinde ele alınmış durumdadır. (Nirun vd., 1991, s. 120) 

Atatürkçü düşüncenin bakış açısının odak noktasında; milli birlik ve beraberlik bulunmaktadır. Milli birlik ve beraberlik iki sevgiye bağlıdır. Birincisi Atatürk'te ve Türk milletinde her zaman var olan insan sevgisi, ikincisi de 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vatanseverlik duygusudur. Atatürk milleti bir bütün varlık olarak görmüş, sınıf farkı gözetmemiştir. Sınıfsız ve İmtiyazsız kaynaşmış bir bütün olarak milleti değerlendiren Atatürk; Türk Milletinin bir ferdi olarak çalışmıştır. Onun içindir ki Atatürkçü düşüncenin olaylara bakış açısı ve değerlendirmeleri gerçekçidir (Nirun vd., 1991, s. 120). 


Diğer sistemleri ideolojileri anlattıktan sonra Atatürkçü düşüncede sınıf 


çatışmasının olmadığı belirtilmiştir. 


Atatürk'ün düşünce sisteminde ise sınıf çatışmasına yer yoktur. Bu konuda Atatürk “bizim halkımızın menfaatleri yekdiğerinden (birbirinden ayrılır) sınıf halinde değil bilakis mevcudiyetleri(varlıkları) ve ortak mesaisi, yekdiğerine lazım olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada dinleyicilerim, çiftçilerdir sanatkârlardır, tüccarlardır ve amelelerdir. Bunların hangisi birbirinin zıttı olabilir. Çiftçinin sanatkâra, sanatkârın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsinin birbirine ve ameleye muhtaç olduğunu kim inkâr 


edebilir”(Nirun vd., 1991, s. 122). 


Atatürkçü düşünceyle ilgili farklı ve üstün özelliklerden biri olarak “diğer sistemler gibi sınırlı ve tek yönlü değil, alternatifli, çok yönlü, akılcı, hür düşünceye dayalı ve bütünlük taşıyan bir sistem” olması gösterilir (Nirun vd., 1991, s. 124). En son aşamada “Atatürkçü düşünce sisteminin yaklaşım yöntemi, bilimsellik, akılcılık, gerçekçilik ve çok yönlülük özelliklerine” olduğunu belirtir (Nirun vd., 1991, s. 125). 

“Türk kültürünün Genel Nitelikleri” konusuna 7 sayfa ayrılmış. Nitelikler olarak; Devamlılık ve Yaygınlık, Demokrasiye Açık Olmak, Teşkilatçılığa Elverişli Olmak, Adaleti Yerleştirmek ve Yaymak, Maddi ve Manevi Fedakârlık gibi özellikler işlenmiştir. Bu bölümde Türklüğün yüceliğinden, güçlü oluşundan, benzersizliğinden 


asker-millet oluşundan bahsedilir. 


Güçlü kültürler “devamlılık? gösterirler... Türk milletinin “dünya görüşü”, sosyal kültürel değerleri, inançlar sistemi, kısacası sosyal hayat anlayışı “devamlılık ve yayılma” niteliğinin yerleşmesini kolaylaştırmaktadır... Türkler dünyanın en eski kültür hazinelerine sahiptir. Büyük Türk devletleri çağlar boyu süregelmiştir... Destanlarda Türk kültürünün zengin örflerini, adetlerini, görenek ve geleneklerini görüyoruz. ... Türk kültürü çok eskilere dayanan ve hala değerini koruyan yazılı kaynaklara sahiptir... Edebi zenginliklerimizle dolu 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‘divanlarımız, gazellerimiz’ kültürümüzün devamlılık ve yaygınlığını sağlayan örnekleridir (Nirun vd., 1991, s. 127-129). 


Türklükle ilgili özcü ifadeler sıkça tekrarlanmaktadır. Türklerin asla kast sistemi gibi bir sistemi olmadığı, her türlü gelişmeye açık olduğu, eğitimde, demokraside en üst secide olduğu ve kadın-erkek eşitsizliğin olmadığı, bağımsızlığın vazgeçilmez olduğu, 


sürekli devlet kurdukları vb. özellikler işlenir. 


Bir milletin kültür kalıbı içeriğinde “hoşgörü "уе yeterince yer ayrılmış isse, sosyal tabakalar arasındaki geçişlerde şahıslara hukuki anlamda eşit haklar tanınmış ise “demokrasiye açık olmak” mümkündür. Demokrasiye açık olmak, mesela kast sisteminde mümkün değildir. Türk toplumunda ve tarihinde hiçbir yerde “kast” veya benzeri bir sisteme rastlanamaz... Genellikle ve Türk toplumunun çoğunluğunda inançlar ve değerler karşısında insanlarımızın katı tavır ve davranışları yoktur. Türk toplumu bilimsel buluşlara ve yeni tekniklere açıktır. Türk kültürü endüstrileşmenin her unsurunu rahatlıkla benimser ve kullanır. Fikir hayatımız bakımından demokrasiye açık bir milletimiz vardır. 
Türk milleti varlığını sağlam kültür unsurları ile belirlemiştir. Türk kültürünün medeniyet âleminde önemli bir yeri vardır. Türk kültürü yenilikleri ve inkılapları benimsemekte zorluk çıkarmayan bir yapıya sahiptir. Kültürümüzde soyu, rengi, inancı ne olursa olsun insana ve insan hassasiyeti çok önemlidir... 
Eğitim ve öğretimde “demokratlaşma eğilimi” Türk milletinde ve kültüründe üstün seviyededir. Kültürümüzde kadın erkek ayrımı yapılamaz (Nirun vd., 1991, s. 129-130). 


İstiklal Türk'ün tarihinde hiç eksik olmayan bir unsurdur... Türk tabiat karşısında bile bağımsız yaşamayı sever. Türk, toplum hayatında da başka milletler karşısında bağımsız kalmak ister. Bunun bir başka sebebi de kolay teşkilatlanmasıdır. Türk kültürü “Karizmatik hâkimiyet” tipine uygun idari teşkilatlar kurmuştur. Karizmatik hâkimiyet tipi, bir liderin emirlerinin toplum tarafından kolayca benimsenme şansına bağlıdır... Atatürk, büyük bir karizmatik liderdir. Türk toplumu isteyerek onun emirlerine katılmıştır. Çünkü bu emirler toplumun kendi kamuoyunda oluşturduğu beklentilerden başka bir şey değildir... Türkler devlet kurma geleneğine sahiptirler... Türkler ticaret sanatını, idare sanatını, teşkilatçılık sanatını kültürlerinden kazandılar. Türkler asker millettir (Nirun vd., 1991, s. 130-131). 


Türklük övgüsü adalet; hukuka uygun yaşam güvenlik vb. konularda da devam eder. Osmanlı'nın adaletli oluşu nedeniyle başka halkların kendi zalim idarelerine karşı 


Osmanlı'yı memleketlerine davet ettiklerini iddia eder. Burada ecdadıyla övünme уе 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kazanılan toprakların хопа değil rızayla alındığı bu anlamda Osmanlı'nın iyi olduğu 


gösterilmeye çalışılır. 


Türk devletlerinin toplum yapısı, hukuk yapısına dayalıdır. İnsan ilişkilerinin güvenlik ve kararlılık içinde olmasını sağlayan hukuk yapısıdır... 
Türkler tarihte daima güçlü devletler kurmuşlardır. O yüzden vatandaşları adalet içinde huzurla yaşadılar... Türklerin yönetiminde herkes kanunlara uymak zorunda idi. Tarihçilerin belirttiklerine göre, Osmanlı Devletinin adil idaresi diğer ülkelerin zalim idaresi karşısında yerli halkı, Osmanlıları memleketlerine davet etmeye mecbur bıraktı. Osmanlılar, işgal ettikleri bölgelerin halkına adalet örnekleri götürmüşlerdir (Nirun vd., 1991, s. 131-132). 


Şehadet, şehitlik, fedakârlık gibi kavramlarla Türklük övülmeye devam edilmektedir. Militarist öğeler ölümü kutsama vb. özellikler sıkça vurgulanmakta ve bu 


kavramlar övülmektedir. 


Türk tarihinde vatan aşkı çok üstündür. Vatan sevgisi milli bir görevdir... 
Türk Milleti hürriyet ve istiklaline bağlıdır... Maddi ve manevi alanlarda Türkler vatanları için şahsi fedakârlıkta bulunmaktan kaçınmamışlardır. Vatani görevin yerine getirilmesi Türklerde fazilettir. Türk Tarihi, Türklerin fazilet örnekleri ile doludur. Fazilet birçok manevi değerlerin bileşkesidir... Milli Ahlak şahsi ahlakların üstünde meydana gelen tertemiz vatan sevgisine dayanır... Vatan uğruna yapılamayacak fedakârlık yoktur. Maddi ve manevi fedakârlık örneğinin en kutsal ifadesi “şehit?” olmaktır. “Şehadet mertebesine ulaşmak” sözü Türk kültürüne nasib olmuştur... Büyük Türk Hakanı Mete Han: “Vatan bizim malımız değildir, mezarda yatan atalarımızın da kıyamete kadar doğacak torunlarımızın da bu topraklar üzerinde hakları vardır. Vatandan bir karış dahi olsun yer vermeye hiç kimsenin selahiyeti yoktur” diyerek Türk'ün vatan anlayışını bir başka açıdan ifade etmiştir (Nirun vd., 1991, s. 132-133). 
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Tablo 27 
1989-1997 Döneminin Sosyoloji Ders Kitabındaki Ideolojik Unsurlar AL Ders Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Noktalar Çıkarım 
No. Kitabındaki (Anlamlar) Kitaptaki kabuller 
Bölüm Adı, 
Bölümdeki 
Cümle No 
1 1.syfa 1. Son zamanlarında sosyolojinin aile ile ilgili (o Sosyolojini aileye 1-7. Alıntı: 
Paragraf araştırmaları artmıştır. ilgilisi son Aile değişmeyen zamanlarda artış rolleriyle her zaman göstermiştir. toplumun temeli olmuştur. 
2 2.Cümle Bu ilgiyi ailenin toplumun temel birimi Toplumun temeli 
olmasına bağlayabiliriz. aile olduğu için sosyoloji özel bir önem vermektedir. 
3 3.Cümle Her dönemde aile toplumun temel kurumu Aile her zaman 
olmuş, toplumların yapısı değişse de onun ailenin temelidir ve sosyal rolleri değişmemiştir. rolleri hep aynı kalmıştır. 
4 4.cümle Aile kurumunun adetleri örfleri görenek ve Aile kurumu 
gelenekleri toplumun temelini oluşturur. toplumun gelenek görenek ve adetlerini oluşturur 
5 5.Cümle Yani toplumun sosyal değerlerinin kökleri Toplumun sosyal 
ailedir. değerleri Ailenin değerleridir. 
6 6.Cümle Aile İnsanların duygularını düşüncelerini -İnsanlar duygu 
inançlarını kazandıkları yerdir. düşünce ve inançlarını ailede kazanır. 
-Ailesi olmayanın inancı duygusu düşünceleri yoktur. 
7 7.Cümle Devamlılık ailenin en önemli Devamlılık ailenin 
özelliklerindendir. en önemli özelliğidir. 
8 Orta sayfa orta Boşanma toplumun temelini oluşturan Boşanma topluma 8-9. alıntılar. 
paragraf kurumun çözülmesi olduğuna göre bu zarar verir. Toplumu korumak durumdan toplum da zarar görür. için Aileyi koruyucu tedbirler alınmalıdır 
9 2.Cümle Bu bakımdan devlet aileyi korur, boşanmayı Toplum zarar 
güçleştirecek tedbirler alır. görmesin diye 
Devlet aileyi korur boşanmayı zorlaştırır 
10 Son sayfa son Birleşmiş Milletler sözleşmesiyle kadının Dünyada kadın -Türk 
paragraf siyasi hakları dünyada kabul ediliyor ve erkek eşitliği BM modernleşmesinin kadın ile erkeğin siyasal haklardan eşit sözleşmesiyle kabul kadına tanıdığı olarak yararlanması tanınıyordu. edilmiştir. haklar olumlanıyor. 
11 2.Cümle Oysa 1935 yılında Satı Kadını (Ankara Türkiye'de kadın -Atatürk ve 
Kazanköyü muhtarlığına seçilmiş olan ve tüm ülkelerdeki cumhuriyet Atatürk'ün bir gezisinde tanıyıp takdir ettiği) kadınlardan daha olumlanıyor. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilk kadın önce haklara sahip milletvekili olarak görüyorsunuz. olmuştur 
12 1.syfa 1. Din kavramı sosyolojik anlamda korku ile Din korku sevgi ve (o 12-I4.alıntılar 


Paragraf 


karışık kutsal sevgi ve saygıyı ifade eder. 


saygıyı içerir. 


-Din; geçmişten bu 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yana tüm toplumlarda vardır. 
-Din korku ve sırlar karşısında duyulan kutsal sevgi 


saygıdır 
13 2.Cümle Din duyguları hayatın sırları karşısında Din sırlar karşısında 
insanların duydukları heyecan ve insanın duyduğu davranışlardır. heyecandır, davranışlardır 
14 3.Cümle Bu duygu ve davranışlar değişik şekillerde Tüm toplumlarda 
de olsa her toplumda yaşanmıştır. farklı şekilde de olsa din vardır. 
15 4.Cümle İşte bu bakımdan din kurumunu araştırmak Toplumsal bir yönü 15.17 alıntılar. 
sosyolojinin görevidir. olan dini incelemek sosyolojinin işidir. 
16 5. Cümle Din Sosyolojisi insanların dini inançlarının Sosyoloji dini Sosyoloji dini 
içeriğini tartışmaz. inançları tartışmaz objektif olarak inceler. 
17 6.cümle Objektif olarak din toplum ilişkilerini ve din Sosyoloji objektif 
gruplarını inceler. incelemeler yapar. 
18 Orta sayfa Din aynı zamanda kuvvetli bir sosyal kontrol Din sosyal kontrol 18-20.Alıntı 
Orta paragraf o aracıdır. araçlarındandır. Din sosyal kontrol aracıdır. 
19 2.Cümle Bazı davranışlara kutsallık verir ve bu tür Din bazı eylemleri 
davranışların yapılması isteğini kutsayıp kuvvetlendirir. pekiştirerek daha çok yapılmasını sağlar. 
20 3.Cümle Mesela suç olan bazı davranışlara günah Din Suçtan 
fikrini de bağlayarak insanların bunlardan kaçınmayı sağlar. 
kaçınmalarını sağlar. 
21 Son sayfa son Din ve vicdan hürriyeti insanın özünde Din ve vicdan 21-28. alıntılar. 
paragraf bulunan hürriyetlerdendir. hürriyeti İnsanın İnsan özünde olan özünde vardır. din ve vicdan hürriyeti için mücadele etmiştir. 
22 2.Cümle Yüzyıllarca insanlar vicdan ve din hürriyeti o İnsan din ve vicdan 
için savaşlar vermiş. İşkencelere hürriyeti için katlanmışlardır. mücadele etmiştir. 
23 3.Cümle Şahsiyete sahip olan insan hürriyete de Özgürlük şahsiyetli 
layıktır. insanlara layıktır 
24 4.Cümle İnsan hayatının manevi varlık âlemi İnsanın manevi 
duygular düşünceler ve değerlerden oluşur. yönü duygu düşünceleridir. 
25 5. cümle İnsan duygusal etkileri duyacak ve üzerinde İnsan düşünen ve 
düşünebilecek tarzda yaratılmıştır. duyumsayan bir varlıktır. 
26 6.Cümle Vicdan sahibi olmak işte bu duygu ve Vicdan sahibi insan 
düşünceleri yaşamak demektir duygu ve düşüncelerini yaşar. 
27 7.Cümle Vicdan hürriyeti iç dünyamızın malıdır. Vicdan hürriyeti İç 
dünyamıza aittir. 
28 8.Cümle Bu sebepten vicdan hürriyeti din hürriyeti ile Vicdan ve din 
birlikte düşünülür. hürriyeti birlikte düşünülür. 
29 1-Toplum Sosyolojinin konusu toplumdur. Toplum 


insanların içinde yaşadığı sosyal ilişkiler kurduğu gruplaşarak yarattıkları sosyal olayların oluşturduğu sosyal sistemlerin 


Bir arada yaşayan ve sosyal ilişkilerin olduğu ağdır. 
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karışık bir bütünüdür. Toplum tıpkı bir örgü veya bir ağ gibidir. Toplum örgüsü içinde insanlar daima bir arada yaşarlar. Toplum içinde yaşarken de belirli yerlerde ve belirli zamanlarda “sosyal ilişki”ler kurarlar. 


30 


2-Devlet Sosyolojik yönden “devlet” sosyal tabii Devlet kuvvetli varlığı ile verimli ve devamlı olarak kendi otoritedir. 
bünyesinin kanunlarına dayanan sosyal bir bütün, otoritenin en kuvvetli olduğu sosyal bir merkezdir. Devlet ikincil bir sosyal gruptur. Devlette insanlar arası ilişkilerde hukuk ve mantık geçerlidir. “Halk” denilen varlığa “siyasi faktör ilavesiyle ”milli devletler” doğmuştur. Demek oluyor ki siyasal kurumlaşmanın en yüksek kademesini meydana getiren devlet egemenlik prensibi üzerine kurulmuştur. 
Devlet diğer devletlere karşı tam bağımsızlık, içerde ortak kabul etmeyen bir karar verme ve yürütme yetkisine sahiptir. 
Otoritenin sınırları resmen çizilmiş ve 
“vatan” adı verilen toprak parçası ile belirlenmiştir. 
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3-Sosyal Değişme bir süreçtir. Fiziki ve sosyal Değişme bir değişme: tabiatlar sürekli değişmektedir. Evrendeki yapıdaki farklılıktır. 

sürekli değişme hakkında eskiden beri 

görüşler ileri sürülmüştür. Daha ilk çağlarda 

Filozof Herakleitos “Her şey akar bir 

girdiğiniz nehre bir daha giremezsiniz 

”diyordu. Yine bazı sosyologlar sosyal 

olguyu tanımlarken “sosyal olgu bir 

değişmedir” diyorlar. O halde değişmeyi 

kısaca şöyle tanımlayabiliriz “Değişme her 

hangi bir olguda gözlenebilen herhangi bir 

farklı durumdur” değişme yönü ilerleme 

olduğu gibi gerileme de olabilir. 


Öne çıkan noktalar; 

Aile değişmeyen rolleriyle her zaman toplumun temeli olmuştur. 
Toplumu korumak için aileyi koruyucu tedbirler alınmalıdır. 
Türk modernleşmesinin kadına tanıdığı haklar olumlanmaktadır. 
Atatürk ve Cumhuriyet olumlanmaktadır. 

Din; geçmişten bu yana tüm toplumlarda vardır. 

Din korku ve sırlar karşısında duyulan kutsal sevgi saygıdır. 
Sosyoloji dini objektif olarak inceler. 

Din sosyal kontrol aracıdır. 


İnsan özünde olan din ve vicdan hürriyeti için mücadele etmiştir. 


Yazarlar; ailenin dağılmasının ancak anormal şartlar altında olabileceğini 


belirtmekle aileyi mutlaklaştırmaktadır. “Aile unsurları karı, koca ve çocuklar(anormal 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şartların dışında) parçalanamaz bir bütündür” (Nirun vd., 1991, s. 5). Ayrıca aileyi sağlamlaştıran bağ; dünyevi değil manevi ve kutsal bağ olduğu iddiasını “Karı-koca ilişkileri ve dayanışma, özellikle manevi bağların gücü ile devam etmektedir. Aileyi sağlamlaştıran manevi ve kutsal bağlardır.” şeklinde ifade etmektedirler (Nirun vd., 1991, s. 87). 

1980 döneminin ideolojisinin Türk-İslam sentezidir. Bunun görüldüğü yerlerden 
biri de ailedir. Hem yukarıdaki örnekte hem de aşağıdaki örnek bunun yansımasıdır “Dinin, manevi değerlerin, kültürün taşıyıcısı olan grup ailedir... Milli değerler ilkin ailede oluşturulur. Manevi bağlar çok kuvvetlidir” (Nirun vd., 1991, s. 91). Türklerde kadının yeri eskiden beri moderndir söylemi diğer kitaplarda olduğu gibi bu kitapta da 


yer almaktadır. 


Eski Türk ailesi hakkında elimizdeki geniş bilgilere göre “kadın” her yerde hayat arkadaşının yardımcısıdır... Rodloff göre; erkeğin kadına dayak atması eski Türklerde duyulmamış bir şeydir... Türklerde kadına şefkat gösterilir. Hele birkaç çocuğu olursa sevgisi, itibarı çok yüksek olur... 
Altay'lılarda kadın ve erkek arasındaki konuşma ve görüşme tamamiyle serbesttir. Genç erkekler kız ve kadınlarla konuşurken, kadın yüzünü örtmeyi düşünmez. Bu esnada terbiyesiz sayılabilecek hiçbir şaka veya takılmaya rastlanmaz (Nirun vd., 1991, s. 92). 


Kadının toplumdaki yerini yüceltirken; biçtiği statü, erkeğin yardımcısı statüsüdür. Bu anlamda cinsiyetçi vurgular söz konusudur. “Türk kadınını ilmi, sosyal, ekonomik ve ahlaki hayatlarda erkeklerin ortağı, yardımcısı, arkadaşı yapmak gerekir” (Nirun vd,1991, s. 93). “Vefakâr Türk köylü kadını tarlada, bahçede durmadan çalışır. 


Evinin, kocasının gerçek bir yardımcısıdır” (Nirun vd., 1991, s. 95). 


Çift süren, tarlayı eken, ormandan odun ve keresteyi getiren ürünü pazara götüren, aile çocuklarının dumanını, tüttüren, sırtıyla, kağnısıyla, kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak demeyip cephenin cephanesini taşıyan hep kadınlarımız, hep o ulvi o fedakâr, o ilahi Anadolu kadınları olmuştur” Türk kadını savaşta ve barışta erkeği ile omuz omuza savaşmış, el ele birlikte çalışmıştır (Nirun vd., 1991, s. 92-93). 


“Cennet anaların ayağı altındadır.” diyen İslam dininin yanlış uygulamalar sonucunda kadının toplumdaki yerinin olumsuz olduğunu; Osmanlı'nın son dönemlerinde kadın hakları konusunda geriye düştüğünü dile getirir. Bu yönüyle diğer 


ders kitaplarından ayrılır. Diğer kitaplarda Türk ailesinin İslamiyet”le birlikte bozulduğu 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ifade edilirken; burada İslam'ın kadını yücelttiğinden bahsetmektedir. Buna karşın kadının sosyal yaşamdaki yerinin alt seviyede olmasını İslam'a değil İslam'ın yanlış yorumlanmasında ve bu yanlışın uygulaması aşamasında görmektedir. Bununla birlikte diğer kitaplarda Osmanlı İmparatorluğu'na dönük eleştiriler burada kısmen olsa yumuşatılmış “Osmanlının son dönemlerinde kadın haklarında gerileme gözlemlenmektedir” denilmiş; bunun süreklilik arz etmediği çöküş döneminin bir 


sonucu olduğu belirtilir. 


“Orta Asya'da Türk ailelerinde kadın ve erkek eşit sosyal haklara sahipti... Selçuklu döneminde de kadınlar sosyal hayatta etkindi. Mesela Kayseri'de Gevher Nesibe Sultan'ın yaptırdığı mimari eserlerde olduğu gibi mimari kuruluşlarda Selçuklu kadınının isimleri vardır. Osmanlıların son dönemlerinde kadın haklarında gerileme gözlemlenmektedir. “Cennet Anaların ayağı altındadır? diyerek kadını yücelten İslam dininde yanlış uygulamalar yapılmış, o devirde kadınlara ayrı bir statü ve sosyal düzen getirmişti... 
Cumhuriyet döneminde 20.1.1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu(Anayasa) 
çıkarıldı ve insan temel hak ve özgürlükleri kabul edildi... 17 Şubat 1926 
yılında Türk Medeni Kanununun kabulü ile kadının sosyal hakları açıklığa kavuştu (Nirun vd., 1991, s. 95-96). 


Atatürkçü Düşüncede kadının Türk Toplumundaki yeri ve hakları konusunda kadının önemli bir yeri olduğu “Türk kadını savaşta ve barışta erkeği ile omuz omuza savaşmış, el ele birlikte çalıştı”Sı ifade edilir (Nirun vd., 1991, s. 92-93). Atatürk'ün “Türk kadınına karşı daima büyük saygı duy”duğu belirtilmiştir (Nirun vd., 1991, s. 94). 
“Medeniyetin esası, gelişmesi ve kudretli olmanın temeli aile hayatıdır. Aile hayatındaki fenalık, muhakkak sosyal, ekonomik, siyasi zayıflıklara sebep olur” diyen Atatürk medeniyetin gelişmesi için ailenin önemini vurgulamıştır (Nirun vd., 1991, s. 93). 
“Faziletli Türk kadınları her dalda milletimize hizmet etmektedir. Atatürk'ün emelleri doğrultusunda aydın Türk kadını gerçekleşmiştir” (Nirun vd., 1991, s. 95). 

Laiklik/din konusunda Türk-İslam sentezinin yansımaları daha da net görülmektedir. Tek tanrılı dinlere inanları yüceltirken; inanmayanları bir anlamda ötekileştirir. Kutsalı olan-olmayan, ibadet edenle etmeyen arasında farklılıklar/ayrımlar ortaya koyar. “Tek tanrı inancı insanın duygu ve düşüncelerini daha üstün duygularla güçlendirdi. Böylece insanda “kutsal” kavramının yanı sıra, diğer insanlara karşı davranışlarında iyilik, yardımseverlik ve dürüstlük prensiplerini yerleştirdi” (Nirun vd., 


1991, s. 98). İbadet edenin kötü hırslarından arındığı bencillikten uzaklaştığı söyleyerek, 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ateistleri, ibadet etmeyenleri ötekileştirir. “Sosyologların çoğunun birleştikleri görüşe göre; ibadet insanın içten ve dıştan gelen her şeye karşı temizlenmek, Tanrı'ya yaklaşabilmek isteğidir. İbadet ile insan kötü hırslarından, isteklerinden, bencilliklerinden uzaklaşmaya çalışır” (Nirun vd., 1991, s. 98). Burada söz konusu sosyologların kim olduğu da belli değildir. 

Laikliğin Reform ve Rönesans ile Amerika ve Fransız İhtilallerinin bir ürünü olduğunu; bu iki kaynağın siyaset ve devlet yönetiminde yaptığı değişikliklerle birlikte “kişinin din ve Tanrı'ya borçlu olduğu ödevleri, bunun yerine getirilmesi devlet kontrolüyle ve baskısıyla değil, akıl ve kanaatle gerçekleştirildi” ği aktarılır (Nirun vd., 1991, s. 100). Bu bakış açısı bireyin din ve Tanrı'ya borçlu olduğu ön kabulüyle hareket etmektedir. Bu ön kabul Sosyoloji gibi normatif olmayan bir bilim dalında olması başlı başına bir problemdir. 

Başka bir ön kabul dinin her zaman siyaset, menfaat ve baskı aracı olarak kullanıldığını ama buna karşın “Din gerekli bir kurum” olduğunu, çünkü “Dinsiz milletlerin yaşamasına imkân”ı olmadığını belirtir (Nirun vd., 1991, s. 100). Bu sözü Atatürk'e atfeder. Yine Atatürk üzerinden din daha doğrusu İslamiyet'in bilime uygun 


olduğu belirtilir. Laikliğin dinsizlik olmadığı açıklanmaya çalışılır. 


“Bizim dinimiz makul ve en tabii bir dindir ve ancak bundan dolayıdır ki, son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme, mantığa uygun olması gerekir. Bizim dinimiz bunlara tam olarak uyar” “Milletimizin din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz” Atatürk'ün bu sözlerinden anlaşıldığı gibi laiklik, kesinlikle dinsizlik demek değildir. Laiklik; din işleri ile devlet işleri millet işlerini birbirinden ayrı tutmak demektir (Nirun vd., 1991, s. 
100-101). 


Bizim dinimiz derken kastedilen İslam'dır. Bu anlamda diğer dinler yok sayılmakta; bütün bir toplum “Müslüman” olarak kabul edilmektedir. 

Din ve laiklik konusunda, laikliğin amacını “vatandaşların din duygularının politik amaçlarla sömürülmesini önlemek, Türk Milletine Atatürk ilkelerine bağlı olarak akla dayalı hür düşünen bir dünya görüşü kazandırmak” olduğu belirtilir (Nirun vd., 1991, s. 101). Laiklik sayesinde, “milletimizi çağımızın gerçekleri ile birleştirmiş, medeni milletler topluluğu içinde onurlu bir mevkiye yükselmiş oldu. Bu sayede çağdaş medeniyet yolunda milletimiz hızla ilerle”diğini ifade edilir ( Nirun vd., 1991, s. 101). 


Laikliğin neden gerekli olduğunu şu ifadelerle anlatır: 
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Atatürk, dini, siyasetin ve gündelik çekişmelerin dışına çıkartmanın gerekliliğine inanıyordu... Atatürk'ün düşüncesine göre, Türk Milleti çağdaş bir devlet kuracak, her yıl daha mesut daha müreffeh olacak, kendi öz benliğini bulacaktır. Fakat yobazların entrikaları buna engel olursa, Cumhuriyetimiz temelinden sarsılırdı. Ayrıca bazı çevrelerin dinin gölgesi altında vatandaşlar üzerinde egemenlik kurması, milletin hâkimiyet ilkesine de ters düşüyordu (Nirun vd., 1991, s. 100). 


4.5.3.5. 1989-1997 Döneminin Hâkim Söylemi ile Ders Kitapları Arasındaki Koşutluklar 


1989-1997 döneminin ideolojik yönü ile ders kitapları kıyaslandığında şu, koşutluklar öne çıkmaktadır. 


Tablo 28 

1989-1997 Dönemi İdeolojik Söylemlerinin Karşılaştırılması 

Akbulut 1. Yılmaz Hükümeti VII. Demirel Hükümeti Ders Kitabı Hükümeti Öne Çıkan Noktalar Programı 2 Öne Çıkan Noktalar Programı Öne Çıkan Noktalar 

Öne Çıkan 

Noktalar 

Atatürkçü Atatürkçü Atatürkçü Atatürkçü 
Milliyetçi Milliyetçi Milliyetçi Milliyetçi 
Liberal Liberal Batıcı Militarizm 
Muhafazakâr Muhafazakâr Laik Muhafazakâr 
Laiklik karşıtı Dinsel yaklaşım 


Dönemin meşrulaştırılması 


Ötekileştirme (din, millet) 


Cinsiyetçi 


89-97 dönemini 1980 darbesinin bir devamı olarak düşünülmelidir. 1980 
darbesinin kendini iyice hissettirdiği uygulamalara iyi bir örnek teşkil etmektedir. 1986 
da yapılan değişiklikle Sosyoloji ders kitaplarında Atatürkçü düşünce Sistemi ile Türk Kültürünün Genel Nitelikleri konuları eklenmiştir. Türk-İslam sentezinin etkisi dine bakışta ve eklenen konularda kendini hissettirmektedir. Örneğin; tek tanrılı dinlere inananlar ve ibadet edenler olumlanmaktadır. Bu anlamda ders kitabının tam anlamıyla 


dönemin ruhunu yansıttığını söyleyebiliriz. 
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4.6. 28 Şubat 1997-3 Kasım 2002 Dönemi 


Bu dönem 28 Şubat 1997'de MGK'nin toplantısı sonrasında çıkan bildiri ile AKP'nin iktidara gelişine kadar geçen süreci kapsamaktadır. 28 Şubat bildirisi, Yılmaz 


ve Ecevit hükümetleri ile dönemin sosyoloji ders kitaplarını incelemektedir. 


4.6.1. 28 Şubat Kararları 


Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 Sayılı Kararına göre 


alınan kararlar şunlardır: 


I-Anayasamızda cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın 4'üncü maddesi ile teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı, bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı, mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 

2-Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı'na devri sağlanmalıdır. 

3-Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından: 

a-8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı. b-Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam edebileceği Kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

4-Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır. 

5-Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir. 
6-Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir. 

7-İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şüra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK'yi dine karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır. 
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8- İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadışı örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK'dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna imkân verilmemelidir. 

9- TSK'ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır. 

10-Bu maddenin tam metnini Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini ilgilendirdiği için yayınlayamıyoruz. 

11-Aşırı dinci kesimin Türkiye'de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir. 

12-T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasası ve bilhassa Belediyeler Yasası'na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her kademede kesin önlemler alınmalıdır. 

13-Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi çağdışı bir görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanmalıdır. 

14-Çeşitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli, özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir. 

15-Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim aleyhtarı örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır. 

16-Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasadışı uygulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate alınarak, yasa ile öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır. 

17-Ülke sorunlarının çözümünü "Millet kavramı yerine ümmet kavramı" bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak ошап cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir. 

18-Büyük Kurtarıcı Atatürk'e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir 


(http://tr.wikisource.org/wiki/28 J6C59Jo9Eubat КагаПагоС49%6В1, Erişim 21.04.2012). 


206 


4.6.2. 1997-2002 Dönemi Hükümetler ve Eğitim Programları 


3. Yılmaz Hükümeti; Anavatan Partisi (ANAP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Demokratik Parti üçlü koalisyonundan oluşmuş bir hükümettir. Erbakan Hükümetinin “ülkeyi rejim ve devlet bunalımına” gerek iç kamuoyunda gerekse de dış kamuoyunda güvenin kaybolduğunu belirterek “içerde ve dışarda kaybolan güveni yeniden tesis ederek toplumdaki gerginliği ortadan kaldırmak ve uzlaşmayı güçlendirmek, ahlaki yozlaşmayı durdurmak, kamu yönetimindeki yıpranmaya son vermek, vatandaşın temiz toplum ve yönetim özlemini gerçekleştirmek, ülke ekonomisini yeniden üretken niteliğine kavuşturmak ve devletin saygınlığını sağlamak, laik Demokratik Cumhuriyeti güçlendirmek amaçlarıyla bir araya gelen 55 inci Koalisyon hükümetini kur”duklarını belirtmişlerdir. Eğitimle ilgili olarak Erbakan hükümetinden farklı olarak Atatürk ilke ve inkilaplarını öne alan bir anlayışı benimsemiştir 

“Eğitimin tüm kademelerinde, Atatürk İlke ve inkılaplarını özümsemiş, milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, bilimsel düşünceye yatkın bilgi çağının gereklerini yerine getirebilecek bilgi ve becerilerle donanmış insanlar yetiştirmek temel amaç olacaktır” (https://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP55.htm, Erişim: 21/04/2012). 
8 yıllık zorunlu eğitim daha önceki hükümetlerce de programda yer verilmiş ama bunu 
uygulayan Milli Güvenlik Kurulunun 28 Şubat kararlarından sonra gelen ilk hükümet olan 55. Hükümet olmuştur. Bu bir anlamda MGK'nin eğitime etkisini gösteren bir örnek olması bakımından önemlidir. 


Eğitimle ilgili şu ibareler de yer almaktadır 


Anayasanın 24. Maddesinde, din ve ahlak eğitimi ve öğretiminin Devletin gözetim ve denetimi altında yapılması öngörüldüğünden, ilköğretim (temel eğitim) ve orta öğretim kurumlarında zorunlu din kültürü ve ahlak öğretimine devam edilecektir. Bunun dışında din eğitimi ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. 
İsteğe bağlı Kur'an kurslarından ve hafızlık eğitiminden Diyanet İşleri Başkanlığı sorumludur. 

Sekiz yıllık ilköğretime (temel eğitim) geçilirken, gerek mesleki ve teknik liseler bünyesindeki ortaokullara devam etmekte olan çocuklarla çıraklık eğitimi gören çocukların kazanılmış hakları korunacaktır 

Orta öğretimde mesleki teknik ve beceri kazandıran öğretime önem verilecektir. 

Her kademedeki okullar, uygulanabilir bir plan çerçevesinde çağdaş eğitim araçları ile donatılacak, özellikle öğrenme ve öğretme sürecini geliştiren ve zenginleştiren bilgisayar destekli eğitim yaygınlaştırılacaktır 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YÖK üniversitelerarası eşgüdüm kurumu haline getirilecek, üniversiteler tam özerkliğe kavuşturulacak, öğrencilerin üniversite yönetimlerinde temsiline olanak sağlanacaktır. Üniversiteler ile sanayi işbirliğinin geliştirilmesine özendirilecektir. Üniversitelerin kendi yarattıkları mali kaynakları kullanmaları 


kolaylaştırılacaktır  (https://Www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HPSS.htm, Erişim: 21/04/2012). 


Ecevit o Hükümetlerinin o (11/01/1999-19/11/2002) programa bakıldığında programın özünü belirleyenin 28 Şubat kararları olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Gerek Atatürk ilke ve inkılapları, laiklik vurgusu, gerekse de mezhep ayrılıklarına karşı kardeşlik vurgusu ile Kur'an kurslarının MEB'in denetim ve 


gözetiminde olması gibi söylemler bunun kanıtı sayılabilir. 


Atatürk'ün önderliğinde kurulan laik, demokratik, hukuka bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devletini, dışarıdan ve içeriden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumakta, Atatürk ilke ve inkılaplarını her alanda pekiştirmekte, din ve vicdan hürriyetinin de teminatı olan laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlerine karıştırılmasını, siyasal amaçlarla ve çıkar hesapları ile istismarını önlemekte kesin kararlıdır. Hükümetimiz, bu çerçevede, Sünni-Alevi kardeşliğinin pekiştirilmesine de gereken önemi verecektir. 

Atatürk'ün, Türk kültürünü esas alan ve her türlü ırk, din ve mezhep ayırımcılığını ve yayılmacılığı reddeden insancıl ve barışçı milliyetçilik anlayışı, ulusal birliğimizin ve ülke bütünlüğümüzün başta gelen güvencesidir. 

Eğitim kurumlarında ideolojik kutuplaşma ve çatışmalara fırsat verilmeyecektir. İlköğretim beşinci sınıfını tamamlayan öğrencilerin, kanuni temsilcilerinin talep etmesi durumunda, Diyanet İşleri Başkanlığınca yaz tatilinde açılan ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimine tabi olan Kur'an kurslarına devam edebilmelerine imkân verici bir düzenleme yapılacaktır (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP57.htm, Erişim: 21/04/2012). 


4.6.3. 1989-1997 Dönemi Eğitimde Değişiklikler/Söylemler 


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06/10/1997 tarih ve 89 numaralı genelgesinde “1997-1998 Öğretim Yılında Yapılacak Eğitim ve Öğretim Uygulamaları” yer almaktadır. Genelge de yer alan bazı ifadeler şöyledir: 


(Yönetici ve Öğretmenlere)... Akla, bilime ve sevgiye dayalı ulusal, çağdaş, laik ve demokratik eğitimin uygulayıcılarısınız... Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaşlaşma ve demokratikleşmesinde en büyük рау öğretmenlerimize aittir. Ancak, ülkemizde çağdaşlaşma, demokratikleşme ve özellikle Laik cumhuriyeti geliştirme hareketlerine duyulan gereksinim bitmemiştir... Cumhuriyetimizi, laiklik ve demokratiklik ilkelerine dayalı olarak 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“çoğulcu demokrasi” anlayışı içinde yükselen yeni değerlere göre, geliştirmek ve güçlendirmek en önemli amacımızdır... Okullarımızda her yönetici ve öğretmenin temel görevlerinden biri de Türkçe'nin doğru ve güzel konuşulup ve yazılmasını sağlamaktır.” Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim Uygulamasının... başarıya ulaşması ülkemizin geleceği için “olmazsa olmaz” düzeyinde bir gerekliliktir. Büyük Atatürk'ün ulusal bir ülkü olarak gösterdiği, milli kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarabilmemizde ise eğitimde başarılı olmamız bir zorunluluktur (1997 Kasım, Tebliğler Dergisi, sayı 2482). 


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27/04/1998 tarih ve 64 numaralı karar sayısı Ortaöğretim kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması 


gereken Atatürkçülükle ilgili konuların kabulü ile ilgilidir. Buna göre 


1) Ortaöğretim kurumlarının öğretim programlarında ve ders kitaplarında yer almak üzere yeniden hazırlanan ve Kurulumuzda görüşülerek kabul edilen Atatürkçülükle ilgili konuların 

a) 1998-1999 Öğretim yılından itibaren öğretim programları kapsamında derslerde işlenmesi 

b) Bu kararın yayımı tarihinden itibaren de ders kitabı olmak üzere başvurusu yapılacak “ baskıya hazır nüsha” ya da “basılı eser”lerde yer alması. 

2) Talim ve Terbiye Kurulunun 24/04/1986 tarih ve 95 sayılı, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun 08/05/1986 tarih ve 16 sayılı kararları ile kabul edilen “Atatürkçülükle ilgili konular”daki ortaöğretim kurumlarının öğretim programları ile ders kitapları” ile ilgili yukarıda belirtilen uygulamalar paralelinde yürürlükten kaldırılması” kabul edilmiştir (Mayıs 1998, Tebliğler Dergisi, sayı 2488). 


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14/06/2002 tarih 272 sayılı kararda “Ermeni, Yunan-Pontus ve Süryaniler. İle İlgili Konuların Orta Öğretim Tarih 1, Tarih 
2 ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programlarında Yer Alması 
Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Ermeni, Yunan-Pontus ve Süryaniler ile ilgili konuların orta öğretim Tarih 1, Tarih 2 ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programlarında... yer alması,” istenmiştir. 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14/06/2002 tarih 273 sayılı kararda “Ermeni Sorunu. İle İlgili Konuların İlköğretim 5. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında yer alması kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Ermeni 


Sorunu ile ilgili konuların ilköğretim 5. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim 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programlarında... yer alması ve bunların karar tarihinden sonra ders kitaplarına yansıtılması kararlaştırıldı (Temmuz 2002, Tebliğler Dergisi, sayı 2538). 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18.09.2002 tarih ve 302 sayılı kararda “Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelikte Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 09/09/2002 tarihli ve 57347 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan “Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel 


Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik” ine 


... göre kabulü kararlaştırılmıştır (Ekim 2002, Tebliğler Dergisi, sayı 2545). 


4.6.4. 1997-2002 Döneminin İdeolojik Unsurları 


4.6.4.1. 28 Şubat Bildirisindeki ideolojik Unsurlar 


Tablo 29 


28 Şubat Bildirisinin Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Bildiride Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Noktalar 
Cümle No (Anlamlar) 
2. Kurulun bu toplantısında esasları ve nitelikleri Atatürkçü Anayasada belirlenmiş, Atatürk milliyetçiliğine Laik bağlı, demokratik laik ve sosyal hukuk devletimizi Мала МОК kararı) ve cumhuriyet rejimimizi yıkmak, onun yerine bir Ötekileştirme(Siyasal dini siyasal dini düzen kurmak amacıyla yürütülen yıkıcı düzen) faaliyetler ve yapılan beyanlar ile bunların oluşturduğu tehdit ve tehlikeler gözden geçirilerek değerlendirilmiştir. 
3-a Ülkemizde şeriat hukukuna dayalı bir İslam Laiklik Cumhuriyeti kurmayı hedefleyen grupların Şeriat karşıtı Anayasanın tanımladığı demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimize karşı çok yönlü bir tehdit oluşturduğu. 
3-b Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı aşırı dinci grupların Laiklik laik ve anti laik ayırımı ile demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendikleri. 
3-c Türkiye?de Laikliğin sadece rejimin değil, aynı Laiklik zamanda demokrasinin ve toplum huzurunun da teminatı ve bir yaşam tarzı olduğu. 
4-a Türkiye'de Şeriat hukukuna dayalı bir İslam Şeriat karşıtı Cumhuriyeti kurmayı amaçlayan aşırı dinci grupların demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimize karşı oluşturdukları çok yönlü tehdidin önlenmesi amacıyla EK-A daki tedbirlerin kısa orta ve uzun vade içerisinde alınmasının Bakanlar Kuruluna bildirilmesine. 
EK-A 3 Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle Atatürkçü cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk Milliyetçi 


milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından: 
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а-8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı. 

b-Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam edebileceği Kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 


ЕК-А 4 


Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu'nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır. 


Atatürkçü 


Ek-A 18 


Büyük Kurtarıcı Atatürk'e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir. 


Atatürkçü 


28 Şubat bildirisinin temel vurgusu laiklik üzerine olmuştur. Ötekileştirilen 


ideoloji Şeriat'e dayalı bir düzen kuranlar olarak ifade edilmiştir. Buna karşın öne 


çıkarılan ideoloji Atatürkçü ideoloji olmuştur. MGK'de alınan kararlar hükümet 


programlarını ve dönemin Sosyoloji ders kitabını da etkilemiştir. 


4.6.4.2. III. Yılmaz Hükümeti Programında İdeolojik Unsurlar 


Tablo 30 
II. Yılmaz Hükümeti Programının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi Hükümet Ж 
Programındaki Alıntı (Cümle) ME күр 
# (Anlamlar) 
Cümle No 

Demokrtikleşme/3 Hükümetimiz, Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal Laiklik hukuk devleti niteliklerini özenle koruyarak, düşünce ve anlatım, vicdan ve dini inanç özgürlüklerini ve girişimciliği geliştirmeyi toplumsal hayatın vazgeçilmez ilkeleri saymaktadır. 

Kamu yönetiminin Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında amaç, devleti o Liberalizm 

yeniden hizmet sunan, vatandaşlarına güvenen, onlara güven veren ve 

yapılandırılması/ 1 bireyi ön plana çıkaran bir yapının oluşturulmasıdır. 

Dış politika 1 Atatürk'ten bu yana Cumhuriyet Dönemi dış politikasının Atatürkçü temel çizgileri olan süreklilik istikrar ve akılcılık Hükümetimizin dış politikasına yön vermeye devam edecektir. 

Eğitim/3 Eğitimin tüm kademelerinde, Atatürk İlke ve inkılaplarını Atatürkçü özümsemiş, milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, Muhafazakâr bilimsel düşünceye yatkın bilgi çağının gereklerini yerine getirebilecek bilgi ve becerilerle donanmış insanlar yetiştirmek temel amaç olacaktır. 

Eğitim/5 Sekiz yıllık zorunlu ve kesintisiz ilköğretim (temel eğitim) Dönemin uygulamaya konulacaktır. meşrulaştırması//MGK 

Eğitim/ 6 Anayasanın 24. Maddesinde, din ve ahlak eğitimi ve 12 Eylül yansımaları 


öğretiminin Devletin gözetim ve denetimi altında yapılması öngörüldüğünden, ilköğretim (temel eğitim) ve orta öğretim kurumlarında zorunlu din kültürü ve ahlak öğretimine devam edilecektir. 
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55. Hükümet döneminde MGK'da alınan bazı kararların hayata geçirildiğini söyleyebiliriz. 8 yıllık kesintisiz eğitim ile Atatürkçülük konularının eklendiğini görülmektedir. Mayıs 1998 tarih ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde sosyoloji dersiyle 


ilgili eklenen Atatürkçülük konulu açıklamalar şunlardır: 


Öğretim programında yer alan hedef davranışlardan bazıları, aynı zamanda “Atatürkçülükle İlgili Konuları kapsamaktadır. Bu nedenle aşağıda belirtilen konularla ilgili hedef davranışlar, sosyoloji dersinin kapsamı içerisinde ele alınıp işlenmeye devam edilmeli, program değişikliklerinde de bu konuların devamlılığı sağlanmalıdır. 
- Toplumsal Yapı ünitesinde; 

Atatürk'ün millet anlayışı, 

Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, 

Atatürk'ün halkçılık anlayışı, 

Milli birliğin sağlanması, 
- Kültür ve Toplumsal Kurumlar ünitesinde; 

Atatürk'ün kültür konusundaki görüşleri, 

Atatürkçü düşüncede Türk kadınının yeri, 

Atatürkçü düşüncede lâiklik anlayışı, 

Din ve vicdan hürriyeti, 

Anayasadaki lâiklik kavramı, 

Atatürk'ün ekonomik sistemlerle ilgili görüşleri, 

Atatürkçü düşüncede insanlık, hak ve sorumluluk, 

Atatürkçülüğün önemi, 

Atatürkçülüğün bütünlük niteliği, 

Atatürkçülüğün, yabancı ideolojilerden farkı, 
-Toplumsal Değişme ünitesinde; 

Atatürk inkılâpları ile gelen köklü değişmeler. 
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4.6.4.3. ТУ. Ecevit Hükümeti Programında İdeolojik Unsurlar 


Tablo 31 
IV. Ecevit Hükümeti Programının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Hükümet Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Noktalar 
Programındaki (Anlamlar) 

Cümle No 

8.cümle Hükümetimiz, Atatürk'ün önderliğinde kurulan laik, Atatürkçü 


demokratik, hukuka bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Oo ötekileştirme(devlet dışarıdan ve içeriden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı karşıtlığı) korumakta, Atatürk ilke ve inkılaplarını her alanda laiklik pekiştirmekte, din ve vicdan hürriyetinin de teminatı olan 

laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının 

devlet işlerine karıştırılmasını, siyasal amaçlarla ve çıkar 

hesapları ile istismarını önlemekte kesin kararlıdır. 


9.Cümle Hükümetimiz, bu çerçevede, Sünni-Alevi kardeşliğinin Dönemin pekiştirilmesine de gereken önemi verecektir. meşrulaştırılması mezheple ilgili 
10. Cümle Atatürk'ün, Türk kültürünü esas alan ve her türlü ırk, din Atatürkçü 


ve mezhep ayırımcılığını ve yayılmacılığı reddeden insancıl ve barışçı milliyetçilik anlayışı, ulusal birliğimizin ve ülke bütünlüğümüzün başta gelen güvencesidir. 


14.cümle Hanımların özel yaşamlarında giyim kuşamlarına bir Dönemin karışma söz konusu değildir; ancak, kamu kurumlarında, meşrulaştırması türbanın, cumhuriyetin temel ilkelerini hedef alan bir (kılık kıyafetle ilgili siyasal simgeye dönüştürülmesine karşı yürürlükteki madde) kurallar uyarınca alınmış önlemler titizlikle sürdürülecektir. 

Özelleştirme/3 Hükümetimiz, özelleştirmenin kamuoyuna güven veren, Liberalizm 


şeffaf ve kamu yararını gözeten bir biçimde, hızla yapılmasını sağlayacaktır. Özelleştirme uygulamalarında iş güvencesi özenle gözetilecek, sermayenin tabana yayılması amacıyla halka arz yöntemine de önem verilecektir. 


Eğitim/3 Sekiz yıllık kesintisiz ve zorunlu ilköğretim uygulamasına Dönemin devam edilecektir. meşrulaştırılması 


Kısa süren 56. hükümet döneminde de 28 Şubat kararlarının ve önceki hükümet tarafından kabul edilen ilkelerin devam ettirildiği görülmektedir. Laiklik vurgusundan kılık kıyafete; mezhep vurgusundan 8 yıllık kesintisiz eğitime kadar birçok öğe aynen 


yer almaktadır. 


4.6.4.4. 1999-2002 Dönemi Sosyoloji Ders Kitabındaki İdeolojik Unsurlar 


Metin Öztürk ve Mustafa Kemal Coşkun'un MEB Talim ve terbiye Kurulu'nun 22.07.1999 gün ve 127 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Kitapta MGK'da alınan kararlar ile bu kararları uygulayan 55. Hükümetin kabul ettiği müfredata uygun olarak çıkmıştır. Ana temalardan biri Atatürk olmuştur. барта konusunda Atatürk “olumlu sapma” kavramına örnek verilmiştir. “yaşadığı toplumsal 


yapıya göre çok önemli siyasal, toplumsal ve ekonomik atılımları gerçekleştiren 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Atatürk, olumlu sapma gösteren bir birey olarak, Türk toplumunun ilerlemesi уе 


gelişmesini sağlayan bir liderdir” (Coşkun ve Öztürk, 1999, s. 72). 


Örneğin; milliyetçiliğe ırkçı yaklaşım, bir toplumsal, siyasal sapmadır. 
Milliyetçilik, üstün ırk fikirlerine karşıdır. Örneğin; Almanya'da ortaya çıkan Adolf Hitler'in milliyetçiliği, ırk temeline dayalı, diğer milletleri yok sayan ve sömürü altına almak isteyen siyasallaşmış bir milliyetçilikti. Atatürk milliyetçiliği ise, halk egemenliğine dayalı, milletlerin kardeşlik duygusu içinde yaşama ilkesi üzerinde kurulur(Coşkun ve Öztürk, 1999, s. 96-97) 


Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile ülkemizi milli bağımsızlığa kavuşturmuş, ümmet temeline dayalı bir devletten millet temeline dayalı yeni bir devletin kurulmasını sağlamıştır. Yeni devlet ümmetçiliğe değil, Atatürk milliyetçiliğine dayalı, bir kişinin ya da grupların egemenliğine değil, halk egemenliğine dayalı bir cumhuriyet rejimidir. Kurtuluş savaşı ile birlikte başlayan inkılapların en önemli dayanağı altı temel ilkedir (Coşkun ve Öztürk, 1999, $. 97). 
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“ırk birliğini abartmamak” gerektiğini “ Türk milletini saf bir ırka ve kökene bağlama”nın yanlış olduğu, “Bu bütüne katılmak için Türk olma duygusu yeterli” olacağı, Atatürk'ün Türklük tanımının “Ben Türk'üm” diyen herkes Türk'tür.” Şeklinde yaptığı belirtilmiştir (Coşkun ve Öztürk:1999, s. 98). 

“Atatürkçü düşüncede milliyetçili”ğin , “diğer milletleri düşman gör”mediği, “kendi ülkesinin birliğini ve kalkınmasını isteyen Türk milliyetçiliği”nin, diğer milletlerle iyi ilişkiler içinde olmayı da hedefle”diğini, bu anlamda da “Atatürk milliyetçiliği” nin “barışçı” olduğu belirtilmiştir. “Yurtta Barış, Dünyada barış” ilkesi evrensel bir değer bütün dünya milletlerine çağrıdır” (Coşkun ve Öztürk, 1999, s. 98). 

Kültürün milli karaktere uygun; dinsel mitlerden uzak olması gerektiği belirtilerek Atatürk'ün inkılaplarının bu nedenle yapıldığı dile getirilmiştir. “Kültür, dine karışmış masallardan, yaradılış ve varlığımızla ilgisi olmayan fikir ve inançlardan, doğudan ve batıdan gelen etkilerden uzak, milli karakter ve tarihimize uygun bir kültürdür. Atatürk inkılapları da işte bu gerekçelerle gerçekleştirilmiş ve toplumsal, ekonomik, siyasal gelişmelerle birlikte kültürel gelişmelere de önem vermiştir” ( Coşkun ve Öztürk, 1999, s. 136). 

Kitapta 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi “Kültürel öğelerin dünyada ve 


ülkemizde hızla artması ve karmaşıklaşması ilköğretim süresinin zorunlu olarak 


yükseltilmesine neden olmuştur. Ülkemizden de bu açıdan bakıldığı zaman ilköğretimin 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sekiz yıla çıkartılması toplumsal ve kültürel bir ihtiyaçtır” denilerek МСК?тп önerdiği eğitim sistemine geçiş meşrulaştırılmış olmaktadır (Coşkun ve Öztürk, 1999, s. 127). 
Yine hem liberal anlayış hem de dönemde laikliğe verilen önem açısından şu 


örnek verilebilir: “Laik eğitim, demokratik bir siyasal yönetim, Pazar ekonomisine 


dönük üretim kuruluşları oluşacaktır ” (Coşkun ve Öztürk, 1999, s. 139). 


Tablo 32 


1997-2002 Dönemi Sosyoloji Ders Kitabı (Coşkun ve Öztürk) Alıntı ve Çıkarımlar 


Al. Ders Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Çıkarım 

No. Kitabındaki Noktalar Kitaptaki 
Bölüm Adı, (Anlamlar) kabuller 
Bölümdeki 
Cümle No 

1 1.Sayfa 1. Toprağa yerleşme ve mülkiyetin Toprağa yerleşme 1.Alıntı: Aile eski 
Paragraf 1. gelişmesiyle ortaya çıkan aile ve mülkiyet Aileyi ve önemli bir Cümle insanın oluşturduğu en eski ve en oluşturmaktadır. kurumdur. 

önemli kurumlardan biridir. Aile en eski ve en önemli kurumlardan biridir. 

2 Orta Sayfa. Sanayı toplumlarının özelliği olan Oo Çekirdek aile neslin 2-4. alıntı: 

Orta paragraf. çekirdek ailenin temel işlevi neslin devamı ve Çekirdek aile tipi 
1. Cümle devamını ve psikolojik doyumu psikolojik doyum modem dönemin sağlamadır. işlevi görürü. ürünüdür ve birçok 
-Diğer aile türlerinin işlevini başka neslin devamı ve kurumlara psikolojik doyum devretmiştir. 
sağlama özelliği yoktur. 
3 2.Cümle Geniş ailenin sahip olduğu Aile türlerine göre 
görevler çekirdek ailede gittikçe Ailenin işlevleri azalmıştır. farklılık gösterdi. 
4 3.Cümle Örneğin günümüzde eğitim ve Aile kurumunun 
meslek edindirme işlevini geniş bazı işlevleri başka aile değil eğitim kurumları üzerine kurumlara geçti. 
almıştır. 

3 Son sayfa son Kadınların sorunları kadın ve Kadının sorunları 5-6. Alıntı: Kadın 
paragraf 1. erkek ayrımının olmadığı herkesin eşitliği temel alan erkek ayrımı için Cümle insan olarak değerlendirildiği laik demokratik cinsiyetçi değil 

temel insan haklarının ve toplumda insani bakılmalıdır. 
demokratik laik anlayışın kabul çözülebilir. 
edildiği bir toplumda çözülebilir. 
6 2.Cümle Bu durum Türk kadınının Laiklik Türk 
konumunu daha da ilerletecektir. kadınının konumunu güçlendirir. 


7 Din 1. Sayfa. 


Çağlar boyunca insanların 


İnsanlar her şeyi 


7-9 Tüm 


1. Paragraf. 1. açıklayamadıkları karşısında aciz anlayamaz ve toplumlarda olan Cümle kaldıkları birçok konu ve olay açıklayamazlar. din insanların olmuştur. açıklayamadıkları anlayamadıklarını inançla açıklamasıdır. 
8 2.cümle İnsanoğlu bunları belirli kalıplar ve İnsan anlamadığı 


inançların etkisiyle açıklamaya 


bazı şeyleri kalıplar 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eder. Tarihsel süreçte bütün toplumlar bir takım aşamalardan geçmiş ve dönüşümlere uğramıştır. 
Örneğin; 1930 lu yıllar ile 1990 
ları karşılaştırdığımızda toplumunun değiştiğini söyleyebiliriz. 


çalışmıştır. ve inançlarla açıklamaya çalıştı. 

9 3.cümle Bütün insan toplumlarında şu yada Tüm toplumlarda 
bu biçimde bir dinsel inanış din vardır. 
olmuştur. 

10 Orta sayfa Monoteizmde ise çok tanrıcılık Dinsel anlayış 10-11. Alıntı. Din 
orta paragraf (o yerini tek tanrıya bırakmıştır. değişiklik gösterir evrimleşmiştir. 
1.Cümle 

11 2.Cümle Musevilik, Hristiyanlık ve Bazı dinler tek 
Müslümanlık tek tanrılı dinlerdir. tanrılıdır. 

12 Son sayfa O halde laiklik ilkesinin devlet Devletlerin laik 12-13. alıntı: 
Son paragraf tarafından kabul edilmesi aynı olması ile Demokrasi için 1.Cümle zamanda demokratik ülke olmanın demokratik olmasını laiklik şarttır. 

koşullarından birisidir. gerektirir. 

13 2.Cümle Demokrasi zorunlu olarak laiklik Demokrasi laiklikle 
ilkesini beraberinde getirir. birlikte vardır. 

14 3.Cümle Çünkü demokrasilerde bir dine Demokrasilerde 
mensup olsun ya da olmasın bütün insanın dinine bireyler toplumdaki bütün bakmaksızın imkânlardan yararlanma hakkına herkese eşit sahiptir ve devlet bütün bireylere davranılır. 
eşit davranma yükümlülüğünü üzerine almış demektir. 

15 4.cümle Bu ise laiklik ilkesi benimsenip Eşit davranmanın 14-15.4.Cümle 
uygulanmadan gerçekleştirilemez. ön koşulu laikliktir. Alıntı: Laiklik 

eşitliği güvence altına alır. 

16 1-Toplum Buraya kadar anlatılanlardan yola Gereksinim için bir Ortak çıkar ortak 
çıkarak toplumu, doğada arada yaşayan ortak toprak ve ortak gereksinimlerini karşılanmak için kültüre sahip çok kültürü oluşturan etkileşim içine giren, ortak bir sayıdaki insan. insan topluluğudur. 
toprak parçası üzerinde birlikte yaşayıp ortak bir kültürü paylaşan çok sayıdaki insanın oluşturduğu bir birliktelik olarak tanımlayabiliriz. 

17 2-Devlet Devletin sözlük anlamı “elden ele Devlet; İnsan Devlet otoritedir. 
geçen güç, iktidar” anlamına üzerinde iktidar gelmektedir. Devlet Sınırları belli Oo kuran örgüttür. 
bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan toplulukları üzerinde yaşayan insan toplulukları üzerinde otoriteye sahip ve hukuki bir örgüttür. 

18 3-Değişme: Toplumsal değişme toplumsal Toplumsal hayattaki o Toplumların 
hayatın her alanında zaman içinde değişimler geçirdiği meydana gelen değişmeleri ifade farklılaşmalardır. 


Öne çıkan noktalar; 


Aile eski ve önemli bir kurumdur. 
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Çekirdek aile tipi modern dönemin ürünüdür ve birçok işlevini başka kurumlara devretmiştir. 

Kadın erkek ayrımı için cinsiyetçi değil insani bakılmalıdır. 

Tüm toplumlarda olan din insanların açıklayamadıkları, anlayamadıklarını inançla açıklamasıdır. 

Din evrimleşmiştir. 

Demokrasi için laiklik şarttır. 

Laiklik eşitliği güvence altına alır. 


Laiklikle ilgili diğer vurgular da dönemin dilini yansıtmaktadır. Mesela ; 


Tek bir dinsel sistemin egemenliği ve baskısı anlamına gelen “teokratik devlet “sisteminden bireylerin dinsel inançlarını özgürce yaşadıkları ve ifade ettikleri demokratik devlet sistemine geçişin vazgeçilmez ilkesi laikliktir... 
Laiklik toplumdaki bütün bireylerin din, vicdan ve ibadet hürriyetlerini güvence altına alan bir ilke olduğu için, toplumda hangi dinden olursa olsun bütün insanlar bu güvence altında istediklerine inanıp inanmamakta serbesttir. Çünkü dini inanç bireysel bir özelliktir ve kimse, devlet de dâhil olmak üzere, bir başkasının dini inancına karışamaz (Coşkun ve Öztürk, 1999, s. 160). 


Laikliğin demokratik ülke olmanın ön koşullarından biri olduğunu söyler. 


“Laiklik ilkesinin devlet tarafından kabul edilmesi, aynı zamanda demokratik 


ülke olmanın ön koşullarından birisidir. Demokrasi zorunlu olarak laiklik ilkesini beraberinde getirir” (Coşkun ve Öztürk, 1999, s. 161). 


yapar: 


Aile konusunda önceki dönemin aksine İslam'a ve Osmanlı'ya dair eleştiriler 


Orta Asya Türk toplumunda tek eşle evlilik yaygındır. Eski toplumların kız çocuklarına karşı gösterilen olumsuz tutum Türk toplumunda yoktu... İslam dininin benimsenmesiyle birlikte toplumun tümünde ortaya çıkan değişmelerle, kadının toplumdaki konumu da değişmiştir. Erkeğin birden fazla kadınla evliliği toplumda yaygınlaşırken aynı zamanda siyaset, eğitim, kültür gibi alanlarda erkekler daha etkili hale gelmiştir. Osmanlı toplumunda da benzer uygulamalara rastlanmıştır. Kadınların yaşamını kısıtlayan bazı fermanlar yayınlanmıştır...” 
(Coşkun ve Öztürk, 1999, s. 156). 
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4.6.4.5. 1997-2002 Döneminin Hâkim Söylemi Пе Ders Kitapları Arasındaki Koşutluklar 


11997-2002 döneminin ideolojik yönü ile ders kitapları kıyaslandığında şu, koşutluklar öne çıkmaktadır. 


Tablo 33 
1997-2002 Döneminin İdeolojik Söylemlerinin Karşılaştırılması MGK'nın 406 nolu Ш. YILMAZ IV ECEVİT Ders Kitabı bildirisi /28 Şubat Bildirisi HÜKÜMETİ НОКОМЕТ Öne Çıkan Noktalar Öne Çıkan Noktalar Öne Çıkan Noktalar Öne Çıkan 
Noktalar 
Atatürkçü Atatürkçü Atatürkçü Atatürkçü 
Laiklik Laik Laiklik Milliyetçilik 
Şeriat karşıtı Liberal Liberalizm Atatürkçü 
Milliyetçi Muhafazakâr Dönemin Dönemin meşrulaştırması o meşrulaştırılması 
(kılık kıyafetle ilgili madde) 
Militarist Dönemin Ötekileştirme Dinin olumsuzlanması meşrulaştırması//MGK 


Ötekileştirme(Siyasal dini düzen) 


Dönemin hâkim söylemi ile dönemin ders kitabının uyuştuğu söylenebilir. 
MGK de alınan kararlar, kararların işaret ettiği noktalar gerek hükümet programlarında gerekse de ders kitaplarında görülmektedir. Özellikle laiklik ve Atatürk vurgusu artmıştır. Hükümet programlarında ve ders kitabında MGK kararlarını meşrulaştıran bir 


dil kullanılmıştır. 


4.7.3 Kasım 2002"деп 2012'e Liberal Muhafazakâr AK Parti Dönemi 


Bu dönem 3 Kasım 2002'deki AKP tek başına hükümet kurma çoğunluğunu aldığı seçimlerle başlamaktadır. Kendi içinde 28 Ağustos 2007'de Abdullah Gül'ün 


Cumhurbaşkanlığına gelmesi öncesi ve sonrası olarak iki döneme ayrılabilir. 


4.7.1. 2002 Sonrası Türkiye 


3 Kasım 2002 genel seçimlerinde yeni kurulan AK Parti iktidara geldi. Ayrıca 
CHP %19 oy oranıyla bir dönem sonra parlamentoda yerini aldı. AK Parti ve CHP 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dışında %10 barajını aşan parti olmadı. Önceki koalisyon hükümetinde yer alan MHP-DSP parlamento dışında kaldı. Genç Parti % 7 DEHAP ise % 6 oy aldı. 

3 Kasım 2002 seçimlerinin çıkardığı tuhaf tablo % 10 ülke barajının 
uygulanmasının yarattığı temsil probleminde görülür. % 10 barajının altında kalan siyasi partilerin (ANAP, DYP SP, MHP, DEHAP, GP vd.) oy oranı hesaplandığında seçimlerde oy kullanan seçmenlerin yaklaşık % 50'si TBMM'de temsil edilememiştir. 
Katılım oranının % 79 olduğu bu seçimde temsil sorunu olduğu açıktır (Tekin ve Okutan, 2011, s. 229). 

AKP iktidarı, Türkiye'de egemen sınıf ile onun politik temsili arasında çözülen bağların onarılarak, toplumda uzun bir dönemdir yaşanmakta olan hegemonya krizinin aşılması yolunda ciddi bir denemedir. Denemenin kuramsal ve düşünsel temeli, Yeni Sağ düşünce modeli ve neoliberal politikalarıdır... Daha önceki “sezarist” (12 Eylül) ve “pasif devrim” (Özal Dönemi) çözüm denemelerinin başarısızlığından sonra 1990'lı yıllarda yaşananlar, bir toplumsal çözülmeye yol açmış, 2000'li yıllarda yeni bir çözüm oluşmazsa (kapitalist) devletin iç bütünlüğünü tehdit edebilecek konuma ulaşmıştır. 
Durum, Türkiye egemen sınıfının yeni ve acil çözüm arayışlarına yönlendirmiştir. Yirmi birinci yüzyıla girildiğinde Türkiye'de yeni oluşan iktidar blokunun iç çekişmelerinin gelebilecek, aynı zamanda, toplumun geniş kesimlerine seslenerek hegemonik sınıfın toplum üzerindeki hegemonyasını (rızaya dayalı, entelektüel ve moral önderliğini) sağlayabilecek koşulların aranması, AKP iktidarını olanaklı hale getirmiştir. Bu yönüyle AKP iktidarı Türkiye'de bir yayılmacı (ya da genişlemeci hegemonya”expansive hegemony) girişimidir. Yayılmacı hegemonya kurma çabasında strateji olarak ulusal ölçekteki sınıf bölünmeleri esas alınıp, mevcut çelişkilerin eritilip, buharlaştırılmasına çalışılır. Başarılı bir yayılmacı hegemonya stratejisi, toplum düzeyinde neredeyse bir oydaşma bile yaratabilir... Kısacası, egemen sınıf dışında kalan toplum kesimlerinin spesifik isteklerinin bastırılıp etkisizleşmesi için devletin baskıcı aygıtlarıyla özel bir çaba göstermesine (polisiye önlemlere) yönelinmez. Bunun yerine özgün taleplerin, yönelebilmesi istenen amaç doğrultusunda, toplumun organik bütünü içinde özümsetilerek birlikte yol alma koşulları aranılır. 

Bu kuramsal çerçeveye bağlı kalarak bakıldığında görülen manzara şöyledir: AKP iktidarının ilk yıllarında IMF ve Dünya Bankası patentli ekonomi politikalarından bir sapma olmamıştır. AB ilişkilerinde bir “müzakere tarihi? alınabilmesi için konulan koşullar yerine getirilmeye çalışılmıştır. Daha önceki hükümetin başlattığı Anayasa ve 


yasa değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Kıbrıs konusunda AB taleplerine uygun bir 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çizgiye ulaşılmıştır. O kadar ki, bu ve benzeri konularda AKP iktidarına yönelik muhalefetten, hatta silahlı kuvvetlerden gelen eleştirilerin, iktidar çevrelerinden önce sermaye sınıfının sözcüleri, özelikle de TÜSİAD tarafından yanıtlanması AKP'nin kendisine biçilen rol kalıpları doğrultusunda yürüdüğünü gösteriyordu” (Kaya, 2011, s. 
254-255). 

2002 seçimlerinde % 34,4 oyla parlamentoda % 66 temsil olanağı kazanan AKP, 
2007 seçimlerinde ise % 46,6 oyla parlamentodaki sandalyelerin % 62'sini sağladı. 
AKP'nin genel seçimde oyunu artırarak beş yıl daha iktidarda kalmayı garantilemesi kadar yankı uyandıran bir başka gelişme de, genel seçimden bir ay sonra Cumhurbaşkanlığına, AKP'nin iki numaralı lideri ve Eski Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün seçilmesi oldu. AKP, böylece, ordu, yargı, Devlet Denetleme Kurulu, YÖK ve üniversiteler gibi önemli makamlara atama yetkilerini de elde ederek iktidardaki gücünü iyice pekiştirdi... AKP'nin 2007 seçimlerinden oylarını artırarak çıkmasının ve seçim sisteminin de yardımıyla parlamentoda ezici bir üstünlük sağlamasının en önemli sonucu, 1980'lerin sonlarından beri krizde olan neoliberal hegemonyanın yeniden ve güçlü bir biçimde kurulması oldu. ...Ancak AKP iktidarının seçim sonrasında izlediği rota, AKP'nin 2007 genel seçimi ile başlayan ikinci döneminin birincisinden farklı olacağının işaretlerini vermeye başlamış durumda. İlk beş yılında daha temkinli olan, rejim tartışmalarından uzak duran, siyasal İslamcılığa karşıt olarak, dini bireysel inanç özgürlüğü çerçevesinde ele aldığını dile getiren, ABD ve AB'yle uyumlu bir dış politika izlemeye gayret gösteren, ekonomide IMF ve Dünya Bankası'nın programlarını sadakatle uygulayan AKP, Cumhurbaşkanlığı'nı da ele geçirdikten sonra biraz daha özgüvenli bir çizgi izlemeye başlamış “tır (Ataay ve Kalfa, 2009, s. 303-304). 

Bu yaklaşım farklılığı, AKP'yi liberallerle ittifak yapan liberal-İslamcı çizgiden uzaklaştırarak, geleneksel-milliyetçi-muhafazakâr ya da Türk-İslam sentezcisi çizgiye daha fazla yaklaştırır görünmektedir. (Ataay ve Kalfa:2009, s. 304) Kuruluşundan bu yana gizli ajandası olup olmadığı tartışılan AKP ile ilgili;14 Mart 2008 tarihinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı parti hakkında kapatma davası açıp, partinin en önemli isimlerinden 71'i hakkında siyasi yasak isteminde bulundu. Bu dava, AKP'nin kapatılması isteminin reddedilip, Anayasa Mahkemesi Başkanının deyimi ile “ciddi ihtar “la sonuçlanmıştır (Ataay ve Kalfa, 2009, s. 306) . 

“Siyasi partilerin kapatılması için gereken 7 oya ulaşılamamış, ama iddia makamının dosyada yer verdiği iddiaları ciddi bularak1/2 oranında hazine yardımından 


men cezası almıştır (Tekin ve Okutan, 2011, s. 235). 
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2007 Temmuz seçimlerinde iktidar partisi oy oranını önemli bir miktarda 
artırmıştır. Bunda özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarının önemli bir etkisi olduğu düşünülmektedir. (367 ve 27 Nisan E-Muhtıra) 2007 seçimlerinin diğer bir önemli noktasında ağırlıklı olarak Kürt seçmeni temsil eden DTP'nin TBMM çatısı altında grup kuracak milletvekili sayısına ulaşmasıdır. Yine bu dönemde “Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, görev süresinin 5 yıla indirilmesi, iki defa seçilebilmesine imkân sağlanması, TBMM seçimlerinin 4 yıla indirilmesi” vb. 
değişiklikler referanduma sunulmuş ve kabul edilmiştir (Tekin ve Okutan, 2011, s. 234- 
235). 

Yine bu dönemde AKP ve MHP'nin Anayasanın 10 ve 42. maddelerinde değişiklik yaparak üniversitelere başörtüyle girilmesinin önünü açan uygulamayla ilgili Anayasa Mahkemesine başvuran CHP'nin değişikliğinin iptali ile ilgili teklifi mahkeme tarafından reddedilmiştir. 

2009 yerel seçimlerinde AKP, ilk oy kaybını yaşamıştır. Oy oranı % 38-8'e 
gerilemiştir. AKP bu dönemde çeşitli açılımlar (Kürt, Alevi, Romen vs.) yapmıştır. Bu açılımlar daha demokratik bir yapıya kavuşmanın bir ön çalışması olarak değerlendirilmiş ve çeşitli adımlar atılmıştır (TRT Şeş, muhalefet ve çeşitli sivil örgütlerle görüşmeler, sanatçılarla kahvaltı vs.). 12 Eylül 2010'da referandum yapılmış. 
Torba halinde sunulan değişiklikler % 58 oyla kabul edilmiştir. CHP ve MHP “hayır” BDP ise “boykot” kararı almıştır. Özellikle Şırnak ve Hakkâri?de halkın çok büyük bir bölümü oy kullanmamıştır. 

12 Haziran 2011 seçimlerinde ise AKP oyunu % 49,9'a çıkartmış, neredeyse her 
iki oydan birini almıştır. Genel Başkan Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ise; 25,9 MHP ise 12,9 oy oranı ile meclise girmişlerdir. Bu seçim süreci siyasetin bel altı yapıldığı bir seçim olarak anılmaktadır. Referandum öncesi CHP'ye yönelen süreç seçimde MHP'yi hedef aldı. 3.dönemdir oyları artırarak gelen iktidar partisi AKP, 12 Hazirandan sonra biraz daha muhafazakârlaşmış, söylem ve eylemlerinde kendisinden olmayan ve kendisine muhalif olan tüm kesimleri yıldırmaya girişmiştir. Eğitim sistemindeki yapılan 44444, tinerci değil dindar nesil söylemleri, kadınlara yönelik kürtaj yasağı olarak bilinen çalışmalar, farklı olan kesimlere yönelik “ideolojik” suçlamaları ve 


giderek totaliterleşen bir sisteme doğru gidiş söz konusu olmuştur. 
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4.7.2. AKP İdeolojisi ve Hükümetleri 


Bölükbaşı, (2012) AKP'nin Serbest Fırka, Terakkiperver Fırka, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve Refah Partisi gibi sağ- muhafazakâr partiler ile hem kadro hem de ideolojik olarak benzerlikler taşıdığını belirtmiştir. Bu partilerin özelliği resmi ideolojiye karşı çıkmalarıdır. Bölükbaşı'na (2012, s. 180) göre; bu karşı çıkış ilk dönemlerde otoriter devlet aygıtına karşı ön plana çıkan “hilafetin kaldırılması” konusundaki muhalefettir. 
“1960”lardan sonra ise devletle bütünleşen bu sağ-muhafazakâr partiler AKP'nin aksine devletçi-millici bir kalkınma stratejisi benimsemiştir. Ancak ANAP ile birlikte serbest piyasacı ve ihracata dönük bir anlayışa geçilmiştir ki AKP de bu neo-liberal anlayışı benimsemiştir.” Özetle; “AKP iktidara bir “İslamcı parti” olarak gelmemiştir. Parti, Milli Görüş Hareketinden gelen fakat her fırsatta kendisini farklılaştırmak isteyen, “Ван standartlarında demokrasi talep eden bir grup yeni Müslüman entelektüel kesimin? ve neo-liberal ekonomik politikalardan yana “Müslüman işadamı sınıfının gelişmesinin sosyolojik bir sonucudur” (Bölükbaşı, 2012, s. 181). 

AK Parti'nin yayınladığı Muhafazakâr Demokrasi adlı kitapta, AK Parti'nin dünya genelinde test edilen bir siyasal çizgi olan muhafazakârlığın Türkiye'nin sosyo- kültürel yapısında yeniden üretilmeye çalışıldığı belirtildi. Genel Başkan Erdoğan, bu kitaba yazdığı önsözde, “AK Parti kendi düşünce geleneğimizden hareketle, yerli ve köklü değerler sistemimizi evrensel standarttaki muhafazakâr siyaset çizgisiyle yeniden 


üretmek amacındadır” demektedir. 


AKP'nin kuruluş aşamasından itibaren, ‘değiştik’, “geliştik” ve “yeniyiz? 
kavramlarını partinin sloganı haline getirmişlerdir. Böyle sloganları kullanmaları ise geçmişte Milli Görüş cephesinde saf tutmuş olmalarına rağmen, kurulan yeni parti ile birlikte yeni bir siyasi tablo çizdiklerini ve artık dini temel alan söylemler ve davranışlar sergilemeyeceklerini anlatmaya çalışmalarından ötürü olabilir. Erdoğan'ın, “Milli Görüş gömleğini çıkardık? demeci ile artık tamamen Milli Görüş cephesinde bulunmadıklarını ve bunun devamı niteliğinde olmadıklarını artık farklı olduklarını anlatmaya çalışmıştır (Kalçık, 2007, s. 125- 
126). 


Başbakan Erdoğan 59. hükümet programını açıkladığı meclis konuşmasında 


siyasi kimliğini “muhafazakâr demokrat” olarak tanımlamaktadır. 
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AK Parti, kendi düşünce geleneğimizden hareketle, yerli ve köklü değerler sistemimizi evrensel standarttaki muhafazakâr siyaset çizgisiyle yeniden üretmek amacındadır. Yeni “muhafazakâr demokrat” çizginin muhafazakârlığın genlerine ve tarihi kodlarına uygun şekilde, ama siyaset yaptığımız coğrafyanın toplumsal ve kültürel geleneklerine yaslanarak ortaya konması Türk siyasetine yeni bir soluk getirecektir. AK Parti geçmişten veya bir medeniyet havzasından siyaset çizgisi ödünç almak yerine, kendi düşünce geleneğiyle dünya genelinde de test edilen bir siyasal tutumu yeniden üretmeyi doğru bulmaktadır. (http://Wwww.tbmm.gov.tr/hukumetler/APS9.htm, Erişim: 30.04.2012). 


Erdoğan AK Parti'nin muhafazakâr anlayışını şu cümlelerle açıklamıştır 


AK Partinin muhafazakâr kimliği, siyasal gücün bir kişinin veya grubun elinde yoğunlaşmasını destekleyen, bireysel ve siyasal özgürlüklere karşı olan, siyasal katılımın hemen hemen tüm biçimlerini reddeden, baskı ve güç kullanımını öngörün dayatmacı siyasal anlayışları reddetmektir. Siyasal otoritenin sınırlandırılması düşüncesi, bizim muhafazakârlık temelli siyaset kavrayışımızın en ısrarlı olduğu Oargümanlardandır. Bize göre, sınırlandırılmayan, keyfiliğe ve hukuksuzluğa olanak sağlayan, katılımı ve temsili önemsemeyen, bireysel ve kolektif hak ve özgürlükleri hiçe sayan totaliter ve otoriter anlayışlar, sivil ve demokratik siyasetin en büyük düşmanlarıdır. AK Parti iktidarı, her türlü dayatmacı, buyurgan, tek tipçi, toplum mühendisliğine dayanan yaklaşımları sağlıklı bir demokratik sistem için engel olarak görür. 

Muhafazakâr demokrat siyasi kimliğimizin genel tutumu, kanun hâkimiyeti yoluyla sınırlı devleti savunmak, doktriner ve dogmatik olandan hoşlanmamak olarak özetlenebilir (http://www.tbmm.gov.tr/ hukumetler/HP59.htm, Erişim: 30.04.2012). 


Gül Hükümeti açıkladığı hükümet programında eğitimin yaşanan sorunların 


kaynağı ve çözümü olduğu belirterek, eğitimde temel hedeflerini “fikri hür, vicdanı hür, 


irfanı hür nesiller yetiştirmek” olarak açıklamıştır. Gül, eğitimde “çağdaş ve demokratik 


milli eğitim reformu” yapacaklarını, reformla yetiştirmek istedikleri bireyleri; “özgür 


düşünen ve bağımsız karar verebilen, yeniliklere açık, özgüven sahibi, hayata olumlu 


bakan, problem çözme, iletişim ve organizasyon yeteneği gelişmiş, bilim ve teknoloji 


üretebilen, içinde yaşadığı toplumun değerlerine duyarlı” olarak açıklar. 


(https://Www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP58.htm, Erişim: 30.04.2012) 


“Laiklik ve din ve vicdan hürriyeti” konusunda din eğitim ve öğrenimi açısından y 


vatandaşın beklentilerinin karşılanmasının dini suistamallerin önünü keseceğini belirtir. 
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Anayasamızda tanımlanan laiklik ilkesi ve din ve vicdan hürriyetine etkinlik ve işlerlik kazandırılarak, dinin, dini duyguların veya dince kutsal sayılan şeylerin siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlamak amacıyla istismar edilmesi veya kötüye kullanılmasını önleyebilecek bir din eğitimi ve öğretimi, Anayasamızda tanımlanan çerçevede etkinlik ve verimliliğe kavuşturulacaktır. 
Böylelikle, hem vatandaşlarımızın din eğitimi ve öğrenimi alanındaki beklentileri karşılanacak, hem de bu alanda yaşanan suiistimallere son verilmek mümkün olacaktır (https://Www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP58.htm, Erişim: 30.04.2012). 


Gül hükümeti “eğitimde özelleştirme” den yana bir tavır koyarak “Eğitimin her alanında özel teşebbüs desteklenecek ve özel teşebbüsün eğitimdeki payı artırılaca” ğını belirtmiştir (https://Www.tbmm.gov.tr/hukumetler/APS8.htm, Erişim: 30.04.2012). 

I.Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti programında eğitim “kalkınmanın en önemli unsuru” tespitiyle başlanmış, “Eğitim alanında yakalanacak üstün seviyeler”in diğer alanları etkileyeceğini bu nedenle de Eğitimde “artan zaafları gidermeyi öncelikli hedef olarak gördüğünü belirtmiştir. Ayrıca “Eğitim kalitesinin artırılması, eğitimde firsat eşitliğinin gerçek anlamda sağlanması ve eğitim sisteminin ideolojik kavgaların arenası olmaktan çıkarılması yetkin ve yetenekli bireylerin yetiştirilmesi açısından son derece önemli” olduğunu dile getirmiştir (http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/APS9.htm Erişim: 30.04.2012). 

П. Recep Tayyip Erdoğan hükümeti programında eğitimle ilgili önceki dönemde yapılan faaliyetlerle (ayrılan bütçe, alt yapı vb.) ilgili bilgiler verilmektedir. 


4.7.3. 2002 Sonrası Eğitimde Değişiklikler/Söylemler 


Bu döneme dair önemli genelgelerden biri “Kürtçe Kurs Programı” konulu yazıyla farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesinin önünün açılmasıdır. 19/01/2004 tarih ve Kürtçe Kurs Programı konulu yazıda “Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 22/10/2003 tarih ve 57527 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda, “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliği” ve “Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda görüşülerek gerekli düzeltmeleri yapılan 180 saat süreli “Kürtçe Kurs Programı'nın... kabulü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce 


söz konusu programın Kürtçe metninin oluşturulması ve programın uygulanmasında 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kullanılacak öğretim araç gereçlerinin en geç iki hafta içinde Başkanlığımıza gönderilmesi kararlaştırıldı” (Şubat 2004, Tebliğler Dergisi, sayı 2557). 

Yine bu dönemde Ortaöğretim yeniden yapılandırılıp; lise öğrenimi Ayıla çıkarılmıştır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 07/06/2005 tarih ve 184 sayılı 


kararı “Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” şu kararlar alınmıştır. 


1. Üç yıllık genel, mesleki ve teknik liselerin eğitim ve öğretim süresinin, 2005- 
2006 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere, kademeli olarak 4 
yıla çıkarılması, 

2. Hazırlık sınıfı bulunan liselerin öğrenim sürelerinin 4 yıla göre yeniden düzenlenmesi, 

3. İlköğretimden itibaren orta öğretimin sonuna kadar, Avrupa Birliği Yabancı Dil Seviye Sistemi benimsenerek ders saati sayılarının buna göre belirlenmesi, 

4. Genel liseler ile tüm mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının 9. 
sınıflarında, MEGEP (Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) kapsamında geliştirilen “Ortak Beceriler”, “Bilgisayar” ile “Tanıtım ve Yönlendirme” derslerinin okutulması, 

5. Anadolu Liseleri ile Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerin kademeli olarak, Anadolu Lisesi adıyla tek program altında birleştirilmesi, 

6. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Programlarının Uygulandığı Liseler, Teknik Liseler, İmam Hatip Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin yeniden yapılandırılmasında kendi statülerinin göz önünde bulundurulması, 

7. Hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıl süreli öğretim yapan resmi ve özel liselerin, isteğe bağlı olarak mevcut statülerini uygulamaya devam edebilmesi kararlaştırıldı (Haziran 2005, Tebliğler Dergisi, sayı 2573). 


Milli Güvenlik Bilgisi dersi kaldırılmış; bu dersin “amaç, konu ve açıklamaların, Ortaöğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersinin öğretim programlarında yer alması” kararlaştırılmıştır. 

MAYIS 2012 tarih ve 2656 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 12/04/2012 tarih ve 24 sayılı kararı “Lise Milli Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretim Programı”'ndaki Bazı Amaç, Konu ve Açıklamaların Yer Alacağı 


Derslerin Belirlenmesi” ile ilgilidir. Buna göre 


1. Söz konusu programda yer alan ekteki amaç, konu ve açıklamaların, 


Ortaöğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 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Dersinin öğretim programlarında mükerrerlik içermeyecek Şekilde yer almasına dair 


çalışmaların yapılması, 


2. Kurulumuzun 11/03/1998 tarih ve 15 sayılı Kararı ile kabul edilen “Lise Milli 


Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nın 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren 


kaldırılmasını içermektedir. 


4.7.4. 2002-2012 Döneminin İdeolojik Unsurları 


4.7.4.1. AK Parti Tüzüğünde İdeolojik Unsurlar 


Tablo 34 
AK Parti Tüzüğünün Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Programdaki Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Noktalar 

Bölüm/Cümle no (Anlamlar) 

4/2. Türk Milleti'nin Ülkesi ve Ременује bölünmez Milliyetçi bütünlüğünü savunur. Geçmişten gelen değerlerimizi muhafazakâr koruyarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak ve hatta onu aşabilmek için ikinci maddede açıklanan normlar ve genel kabullere uygun faaliyetlerde bulunmayı, siyasi hayatın zemini kabul eder. 

4/5 AK PARTİ; birey-devlet ilişkilerinde, demokratik Liberal Toplum olmanın gereklerine uygun düşmeyen 
Yaklaşımları ve her türlü ayırımcılığı reddeder. 

Devleti, bireye hizmet için, bireylerin oluşturduğu etkin bir hizmet kurumu olarak kabul eder. 

4/10 Ekonomik gelişmenin kaynağı ve hedefi Liberal( piyasa olarak insanı esas kabul eder. Piyasa ekonomisinin, ekonomisi) Tüm kurum ve kurallarıyla tesisini amaçlar. Devletin ekonomi içindeki rolünü, düzenleyici ve gözetici fonksiyonları ile tanımlar. Gelir dağılımındaki dengesizliği ve işsizliği, ülkemizin en önemli sosyoekonomik sorunu olarak görür. Küreselleşmenin meydana getirdiği fırsatlardan yararlanmak уе beraberinde getirdiği olumsuzluklardan korunmak amacıyla gereken yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilmesini savunur. 

4/11 Aileyi Türk toplumunun temeli kabul eder. Geçmişle Milliyetçi gelecek arasında köprü görevini yerine getiren aile muhafazakâr kurumunun; milli değerlerimizin, duygularımızın, düşüncelerimizin ve ülkemize has adet ve geleneklerimizin yeni kuşaklara aktarılmasında en temel, en vazgeçilmez sosyal bir kurum olduğuna inanır. 

4/12 Herkesin ve özellikle gençliğin; güven içinde, gelişmiş, Milliyetçi kalkınmış, refah düzeyi yüksek, her yönden güvenli bir muhafazakâr 


Türkiye sevdalısı olma ülküsüne bağlı, moral değerlerle bezenmiş bireyler olmalarını önemser. Bu nedenle her düzeyde özgür, bilgi toplumu olma yolunda bilimsel araçlarla ve ilmi verilerle donatılmış bir eğitim, öğretim ve öğrenim anlayışını pratiğe geçirmeyi amaçlar. 
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AK Parti tüzüğüne bakıldığında milliyetçi-muhafazakâr söylemin yoğunluğu 


dikkat çekmektedir. Buna karşın ekonomik anlamda liberalizmi savunmaktadır. 


4.7.4.2. Abdullah Gül Hükümeti Programında İdeolojik Unsurlar 


Tablo 35 


Abdullah Gül Hükümeti Programının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Programdaki Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Noktalar 
Bölüm/Cümle no (Anlamlar) 
9. paragraf/1. Uygulanan yanlış politikalar yüzünden devletin Liberalizm Cümle ekonomideki rolü değişen koşullara ayak uyduramamış, servetin toplum kesimleri ve bölgeler arasındaki dağılımında adalet sağlanamamış ve sağlıklı bir özelleştirme gerçekleştirilememiştir 
14.paragraf/3 Tüm bu çabalarımızda, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürkçü büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği muasır medeniyet seviyesini aşma hedefi atacağımız adımların dayanacağı temel olacaktır. 
14. paragraf/5 Rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturmuş, Liberalizm Eğitim/3 HÜKÜMETİMİZİN eğitimde temel hedefi, büyük (o Atatürkçü önder ATATÜRK'ün özdeyişinde ifadesini bulan 
"fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir." 
Eğitim/18 Eğitimin her alanında özel teşebbüs desteklenecek Liberalizm 


ve özel teşebbüsün eğitimdeki payı artırılacaktır. 


Gül Hükümet programına bakıldığında AK Parti'nin ilk dönemleri olması 


açısından kendi ideolojik görülerinden ziyade 


daha genel ifadeler kullandığı 


görülmektedir. Önceki hükümetlere benzer söylemler kullanılmıştır. Ekonomide liberal; 


hedef olarak Atatürk'ün düşünceleri çerçevesinde eğitim ve uygarlık seviyesinin 


vurgulandığı söylenebilir. 
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4.7.4.3. Recep Tayyip Erdoğan Hükümet programında İdeolojik Unsurlar 


Tablo 36 
Recep Tayyip Erdoğan Hükümet Programının Seçici Kayıt Yoluyla Analizi 


Programdaki Alıntı (Cümle) Öne Çıkan Noktalar 
Bölüm/Cümle no (Anlamlar) 
Giriş/85 Türkiye'nin gücünü her türlü şart ve coğrafyada Militarist 


hissettirecek, hem konvansiyonel hem de asimetrik muharebeleri icra edebilecek, caydırıcılığı, beka kabiliyeti ve muharebe gücü yüksek bir savunma sistemi ve gücünün oluşturulması ana hedefimiz olmuştur, olmaya devam edecektir. 


Ekonomi/13-14 Rekabet ortamının iyileştirilmesindeki en önemli Liberalizm konulardan birisi devletin ekonomik faaliyetlerden çekilmesi, düzenleme ve denetleme fonksiyonlarına ağırlık vermesidir. Bu çerçevede Hükümetimiz, özelleştirme uygulamalarını sadece kamu için bir gelir kaynağı olarak görmemekte, üretimdeki verimliliğin ve istihdamın artmasını sağlayacak önemli bir politika aracı olarak 


değerlendirmektedir. 

Gençlik/1 Nitelikli, girişimci, öz güveni yüksek, milli ve Piyasacı/liberal manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik, Milliyetçi muhafazakâr ülkemizi hak ettiği yere taşıyacak temel varlığımızdır. 

Diyanet/1 hükümetimiz, ahlaki ve manevi değerlerimizin Milliyetçi muhafazakâr 


yaşatılması, milli dayanışma ve bütünleşmemizin sağlanması için din hizmetlerini önemli bir alan olarak görmektedir. 


Aynı öğelere vurgular devam etmektedir. Milliyetçi, muhafazakâr söylem, ahlak ve manevi değerler üzerinden ifade edilmektedir. Gençlik beklentisi hem milliyetçi muhafazakâr hem de küresel ölçekte rekabet edecek nitelikte bir yapıyı içermektedir. 


Bununla birlikte militarist bir dilin hâkim olmaya başladığı görülmektedir. 


4.7.4.4. 2002-2012 Dönemi Sosyoloji Ders Kitabındaki İdeolojik Unsurlar 


Bu dönemin ders kitabında Türk-İslam vurgusu dikkat çekicidir. Türk kültürünün İslam'la birlikte zenginleştiği, Türklerin de İslam dünyasına katkıda 


bulunduğu belirtilir. 


İslamiyet'in kabulünden sonra bu kültür birikimi daha da zenginleşti. 
İslam kültürü, kendisinden önceki bütün bilgi birikiminden etkilenmişti. Eski Yunan, Mısır, Musevi ve Hristiyan kültürleri; bu kültür içinde erimişti... 
Abbasiler Döneminde en parlak yıllarını yaşayan İslam felsefesinde önde gelen iki büyük düşünür Türk'tü. İslam dünyasında felsefe dışında cebir, astronomi, пр ve astronomi gibi alanlarda da gelişmeler kaydedildi. İslam dünyasında kurulan dokuz gözlemevinden üçü Türklere aitti (Aşan, 2012, s. 118). 
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Avrupa'nın Rönensansının arkasında İslam dünyası olduğu belirtilmiş, bu anlamda tarihsel gerçeklik alt üst edilmiştir. Avrupa'da Rönesansı başlatanların neden 


kendi kültürlerinde buna benzer gelişmeleri neden yaşanamadığı konusu ise belirsizdir. 


Avrupa, İslam bilim ve felsefesinin üstünlüğünü anlamış, kurtuluşun bu fikir olgunluğunda olduğunu fark etmişti. 12. Yüzyıldaki çeviri faaliyetleri ile Arapça bilim ve felsefe eserleri Latinceye çevrildi. Bu uyanışın İstanbul'un Türkler tarafından fethi üzerine İtalya'ya kaçan bilginlerin götürdüğü eserlerle tamamlandığı ve böylece Rönesans'ın başladığı söylenir (Aşan, 2012, s. 118). 


Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de milliyetçilik ders kitabında en önemli öğelerin başında gelmektedir. “Her milletin yeryüzünde gerçekleştireceği tarihi ve medeni bir misyonu vardır. Türk milletinin misyonu ise ahlakın en yüksek erdemlerini uygulama alanına çıkarmak, еп olanaksız zannedilen fedakârlıkların уе kahramanlıkların mümkün olduğunu kanıtlamaktır” (Aşan, 2012, s. 25-26). 

Toplumsal etkileşim için öne sürülen davranışlar içerisinde “Demokratik değerler” en sonda yer verilmiş, ahlaki, milli, manevi değerler öncelemiştir. Toplumsal etkileşimler, insanlar içinde yaşadıkları toplumun insani, ahlaki, milli, manevi ve demokratik değerlerine uygun davranışları içleştirilmesini sağlar. Böyle bir durumda toplumsallaşma daha sağlıklı olur” (Aşan, 2012, s. 35). 

Kitapta Orhan Şaik Gökyay'ın “Bu Vatan Kimin” şiirine yer verilmiş. Şiirde, 


vatan için feda, gaza bayrakları gibi semboller işlenmektedir. 


Bu vatan toprağın kara bağrında 
Sıradağlar gibi duranlarındır, 

Bir tarih boyunca onun uğrunda 
Kendini tarihe verenlerindir. 
Tutuşup kül olan ocaklarından, 
Şahlanıp köpüren ırmaklarından, 
Hudutta gaza bayraklarından 
Alnına ışıklar vuranlarındır. 
Ardına bakmadan yollara düşen, 
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, 
Huduttan hududa yol bulup koşan, 
Cepheden cepheyi soranlarındır (Aşan, 2012, s. 59). 
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Kendi kültürüne saygı duymayan bir milletin başka milletlerin avı olacağı belirtilmiş, millet olmanın önemini “sopa ile kovulunca” anlaşıldığı dile getirilmiştir. Bu anlamda milliyetçiliğin önemli olduğunu savunmaktadır. 

“Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak ilk önce biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti, hissi, fikri ve fiili olarak bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim. Bilelim ki milli benliği bulunmayan milletler başka milletlerin avıdır” (Aşan, 2012, s. 60). 

“Bizim milletimiz, milletini ihmal edişinin çok acı cezalarını çekmiştir. Osmanlı İmparatorluğu içindeki çok çeşitli toplumlar hep milli inançlara sarılarak milliyetçilik idealinin kuvvetiyle kendilerini kurtardılar. Biz ne olduğumuzu, onlardan ayrı ve onlara yabancı bir millet olduğumuzu, sopa ile kovulunca anladık” (Aşan, 2012, s. 60). 

Kitapta Onuncu Yıl Marşı'nın sözlerine yer verilmiş. Görselde Atatürk'ün 


Onuncu Yıl Nutku "пи söylediği kare var. Öğrencilerden istenenler şunlar: 


1) Onuncu Yıl Marşı'nı söyleyiniz. Marşı söylerken neler hissettiniz, bunun nedeni ne olabilir? 

2) Herkesin böyle hissettiği bir toplumun gelişmesi daha kolay mı yoksa daha zor mu olur? Nedenini belirtiniz? 

3) Bir toplumdaki insanları bir arada tutan öğelerin en önemlilerinin bir milli değerlerdir. Sizce toplumdaki insanları bir arada tutan diğer önemli öğeler hangileridir? Nedenini belirtiniz? 

Sizce, Onuncu yıl Marşı öncelikle hangi önemli işlevi yerine getirmiştir? (Aşan, 2012, s. 89-90). 


Milli bilincin zayıflamasının nedenleri arasında “aile yapısındaki bağlılık ve dayanışmanın zayıflaması”nı sayar. “Bu bilincin (milli Birlik) zayıflamasının nedenlerinin başında, toplumsal ilişkilerde ve aile yapısında bağlılık ve dayanışmanın zayıflaması gelir. Milli birlik bilincinin zayıflaması; toplumda manevi değerler etrafında bütünleşmenin sağlanamamasına neden olur. Bunun sonucunda toplumsal çözülme ortaya çıkar.” (Aşan, 2012, s. 93) 

Yine Atatürk/çülükle ilgili öğeler/söylemler sıkça kullanılmıştır. 


Atatürk'e göre millet; milli bir kimliğe ve bilince sahip, ortak maddi ve manevi değerleri bulunan insanların bütünüdür. ...kendisini Türk hisseden ve “Ben Türk'üm diyen herkes Türk'tür. Atatürk'e göre milliyetçilik; milli benlik, milli birlik, milli ahlak, milli ekonomi, uygarlık ahlakı, milli duygu ve insani duygunun birleşmesinden meydana gelmiştir... Milliyetçilik aynı milletten insanların bağımsız bir devlet kurmalarını öngörür... Milletini sevmeye, 


230 


yüceltmeye ve onun mutluluğu için her türlü özveriye katlanmaya dayanır (Aşan, 2012, s. 60). 


Atatürk “Milletimizin hedefi milletimizin ideali, bütün dünyada tam anlamıyla medeni bir toplum olmaktır. Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta ekonomik hayatta bilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve 


ilerleme yolu budur (Aşan, 2012, s. 82). 


“Atatürk kültürün maddi ve maddi olmayan öğeleri aynı bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Atatürk, milli kültüre önem vermiştir. Çünkü ona göre bir millete kimlik kazandıran, o milletin tarih boyunca yarattığı maddi ve manevi değerlerdir... Atatürk milli kültürün temellerinin dil ve tarih olduğunu savunmuştur... Atatürk” Milli kültürümüz çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız” “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.” “Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır” (Aşan,2012, s. 102). 


“Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan ilkelerin ne anlama geldiği, tutarlıkları anlattıktan sonra “ Atatürkçülük, Türkiye'nin milli, bağımsız bir devlet olma savaşının doğal bir sonucudur. Bu düşünce sisteminde liberalizmin özgürlük anlayışının ve günümüz demokrasilerinin sosyal adalet ilkesinin bir sentezi yapılmıştır. Yalnızca düşünce planında kalmamış, uygulama yöntemini de beraberinde getirmiştir” (Aşan, 2012, 8. 174). 


Diğer kitaplardan farklı olarak daha açık bir Osmanlı olumlaması yapılır. (1991 yılındaki kitapta da benzer vurgu vardır.) Osmanlı'daki ve dolayısıyla Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardakilerden farklı olduğunu belirtir. 
“Osmanlı Devleti'nde Tabakalaşma” konusunda, “yöneticilerin çoğu yoksul ailelerden alınarak eğitim görmesi sağlanmış çocuklardı. Türk toplumundaki tabakalaşma bu yönüyle diğer toplumlardaki tabakalaşmadan çok farklıdır” (Aşan, 2012, s. 67). 

Hoşgörünün Türk toplumlarıyla başladığı, Osmanlı İmparatorluğunun sınırlarının genişlemesinde fetih değil hoşgörü/adalet/ ırk/din ayrımı yapılmaması 


olduğunu iddia eder. 


Anadolu'da Selçuklularla başlayan ve Osmanlı devletinde devam eden hoşgörü sayesindedir ki siyasal sınırları giderek genişleyen imparatorluk, insanları din ve ırk ayrımı gözetmeksizin bir arada yaşadıkları bir güven ortamına dönüşmüştür. Fatih Sultan Mehmet Dönemi hoşgörüde çağını aşan bir dönem olmuştur. Hristiyanlığı anlamaya çalışan sultan; Ortodoks ve Katolik 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kiliselerine ve Yahudileri yeniden örgütleyip etkinliklerini sürdürme olanağı tanımıştır... Yabancıların dinlerine ve kültürlerine saygı gösteren Fatih; Yunanca ve Sırpça öğrenmiştir. Bu tavır o yıllarda Hristiyan asla görülmemiştir. 
Kendilerine yapılan baskılardan kurtulmak isteyen İspanya'daki Yahudiler, en güvenceli ülke olarak Türkiye'yi bulmuşlar ve 1492'de buraya yerleşmişlerdir (Aşan, 2012, s. 117). 


Hükümet yetkililerince dinlendirilen “çocuk yapma” söylemi evliliğin tanımına 


sokulmuştur. “Evlilik, çiftlerin özgür iradesiyle, sevgi ve saygı bağıyla çocuk yapmak 


ve yetiştirmek için karşılıklı olarak yaptıkları toplumca onaylanmış bir sözleşmedir” 


(Aşan, 2012, s. 133). 


Tablo 37 


2002-2012 Döneminin Sosyoloji Ders Kitabı (Emine Aşan) Alıntı ve Çıkarımlar 


Ders 
Al. Бтр > | са Öne Çıkan Noktalar Çıkarım 
Bölüm Adı, Alıntı (Cümle) А : 
Мо. К н (Anlamlar) Kitaptaki kabuller 
Bölümdeki 
Cümle No 

1 1.Sayfa Aile, gerçek ya da varsayımlı kan Aile kan bağı ve 1-5. alıntı: Aile 
1.Paragraf bağıyla bağlı, karşılıklı hak ve ödevlere karşılıklı hak ve toplumun 1.Cümle sahip kişilerin oluşturduğu birincil ödevleri olan yansımasıdır. 

gruptur. kişilerden oluşur. 

2 2.Cümle Bireye sevgi, saygı ve dayanışmanın ilk Ailesini olan sevgi 

öğretildiği kurum ailedir. saygı ve dayanışmayı öğrenir. 

3 3.Cümle Aile içi dayanışma hem birey hem Aile toplumun 

toplum açısından önemlidir. çekirdeği olduğundan dayanışma önemlidir. 

4 4.Cümle Çünkü aile toplumun en küçük 

birimidir. 

5 5.Cümle Aile üyeleri arasındaki sıkı bağ, Aile toplumu belirler. 

toplumun da güçlü ve dayanıklı olmasını sağlamaktadır. 

6 Orta Sayfa Evliliklerde çiftler, aralarındaki farklılık (o Evliliklerde kişisel 6-10.Alıntı: 
Orta Paragraf ve benzerliklere dikkat etmeli, geçmişte özellikler önemlidir. Huzurlu aile 1.Cümle yaşadıklarından yola çıkarak bunlardan toplum ve birey 

dolayı yaşanabilecek problemleri açısından belirlemeli ve eşleriyle önemlidir. 
paylaşmalıdırlar. 

7 2.Cümle Birinin hastalığı, işsiz kalma gibi kriz Ailede dayanışma 

zamanlarında aile üyeleri kendi olmalı dünyalarına çekilmemeli, birbirleriyle 

duygu ve düşüncelerini 

paylaşmalıdırlar. 

8 3.Cümle Krizin nasıl aşılacağı birlikte Yaşanan problemler 

planlanmalıdır. birlikte aşılmalıdır. 

9 4.Cümle Ancak böyle davranılırsa huzurlu bir 

aile ortamı yaratılabilir. 
10 5.Cümle Bunun da bireylerin mutluluk ve Birlikte hareket 


başarısında rolü büyüktür. 


edilirse aile daha 


232 


huzurlu mutlu olur. 


11 Son Sayfa 2001 yılında da Türk Medeni 11-13. Alıntı: 
Son Paragraf o Kanunu'nda kadın haklarıyla ilgili Kadın hakları 1.Cümle değişiklik yapıldı. giderek 

iyileştiriliyor. 

12 2.Cümle Kadına, ailenin edinilmiş mallarına Yasayla kadının 

katılma, eşinin soyadıyla birlikte kendi o hakları genişletiliyor. 
soyadını da kullanma, çalışmaya 

başlarken eşinden izin almama hakkı 

gibi pek çok haklar verildi. 

13 3.Cümle Günümüzde pek çok kadın; güzel Kadınlar yaşamın her 
sanatlar, hukuk, tıp mühendislik alanında var. 
alanlarında eğitim görmekte ve ekonomik yaşama katılmaktadır. 

14 1.Sayfa Sosyoloji, din olgusunu bir toplumsal Din toplumsal bir 14-21. Alıntı: 
1.paragraf kurum olarak ele alıp inceler. kurumdur. 

15 2.Cümle Bunun için en eski zamanlardan var Sosyoloji dinleri Sosyoloji dini 

olan dinlerin gelişimini araştırır. geçmişten bugüne objektif olarak doğru inceler geçmişten günümüze kadar inceler. 

16 3.Cümle Sosyolojide, genellikle üç tip din Sosyoloji farklı din 

araştırması yapılır. Birincisinde dinin araştırmaları yapar. 

insan etkinliklerini nasıl ele aldığı - Din insan 

araştırılır. etkinlileri etkiler 

17 4.Cümle İkincisinde dinle diğer sosyal yaşam Sosyoloji dinin sosyal 
alanları arasındaki ilişkiler incelenir. yaşama etkilerini 

inceler. 

18 5.Cümle Böylece ekonomi, siyaset ve 
tabakalaşmayla din arasındaki ilişkiler ele alınır. 

19  6.Cümle Üçüncü olarak da dinsel roller, 
örgütlenmeler ve hareketler incelenir. 

20 7.Cümle Tüm bu incelemelerde sosyolog; iyi, Sosyoloji olanı inceler. 
kötü gibi değer yargılarında bulunmadan, olanı olduğu gibi incelemeye özen gösterir. 

21 8.Cümle Dinsel inançların ve bunların gereği Sosyoloji dinin 
olan normların doğruluğu veya toplumsal hayattaki yanlışlığıyla değil, insanların inançları etkilerini inceler. 
nedeniyle neden bazı normlara uyduğu ya da uymadığı ilgilenir. 

22 Orta paragraf Din kurumu, inanan insanların refahına Din inanan insanların 22-24. Alıntı: 
1.Cümle hizmet eden, yardımlaşma, sanat, eğitim refahına hizmet eder. Din toplumsal 

gibi toplumsal etkinlikleri kapsar. -Din inananların bütünleşmeyi yaşamını sağlar. 

23 2.Cümle Bunların bir kısmı dinlenme, eğlenme 

etkinlikleri olarak düşünülebilir 

24 3.Cümle Çünkü son derece tatmin edici duygusal Din toplumsal 
deneyimlere, dinlenmeye, canlanmaya bütünleşmeyi sağlar. 
yol açar, bireyleri birbirine yakınlaştırır ve toplumda bütünleştirici etki yapar. 

25 Son Paragraf (o Atatürk'e göre laiklik ilkesinden ödün Laiklik ile çağdaş 25-26. alıntılar. 
1.Cümle vermek din ve vicdan özgürlüğünden, uygarlık arasında Atatürk Laikliği 

dolayısıyla da Türk milletinin çağdaş paralellik vardır. uygar olma ölçütü uygarlık yolunda ilerlemesinden ödün görür vermek demektir. 

26 2. Cümle Atatürk, dine değil dinin devlet işlerine Din ile dinin devlet 


karıştırılmasına karşıdır. 


işleri farklıdır. 
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27 3.Cümle Atatürk'e göre İslam dini, vicdan İslam Vicdan 27-28. alıntılar; 
özgürlüğüne önem veren bir dindir. Özgürlüğüne önem Laiklik din devlet verir. işlerini ayrışmasını ister 
-İslam vicdan özgürlüğüne değer verir. 

28 4.Cümle Ayrıca, laik bir düzende devlet işlerinin Laiklik din işleri ile 
dinden ayrı olarak yürütülmesine de devlet işlerini olanak tanır birbirinden ayırır 

29 1-Toplum Aynı toprak parçası üzerinde yaşayan Ortak bir kültür, çıkar Ortak çıkar ortak 
ortak bir kültürü paylaşan kendi paylaşıp iş birliği kültür ortak toprak varlığını ve devamlılığını sağlamak, yapan sürekliliği olan ve işbirliği içinde temel çıkarlarını gerçekleştirmek için iş (o bütünlüktür. yaşayan insanlar birliği yapan insanların oluşturduğu topluluğudur. 
göreli sürekliğe sahip örgütlenmiş bütündür. 

30 2-Devlet Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal Devlet siyasi iktidarın Devlet egemenliğe 
bakımdan örgütlenmiş millet veya egemenlik anlayışı ve dalı hukuki ve milletler topluluğunun oluşturduğu hukuku içinde siyasi bir iktidardır. 
tüzel varlıktır. Hukuki açıdan devlet, örgütlenmesidir. 
genellikle unsurlarından hareketle tanımlanır. Buna göre devlet; Ülke adı verilen belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde siyasi iktidar örgütlenmesidir. 

31 3-Değişme: Belirli bir süre içinde doğada ve Toplumsal değişme Süreç içerisinde 


toplumda görülen başkalaşım ve farklılaşmalar değişme kavramıyla ifade edilir. Toplumun kendisi ve kurumlarında belirli bir zaman sürecinde meydana gelen farklılaşmalar, toplumsal değişme adını alır. Toplumsal değişme, toplumun yapı ve kültüründe ortaya çıkar. Ancak bu değişmeler iç içedir. 


toplumsal yapı ve kültürde ortaya çıkar. 


toplumdaki farklılaşmalardır. 


Öne çıkan noktalar; 


Aile toplumun yansımasıdır. 


Huzurlu aile toplum ve birey açısından önemlidir. 


Kadın hakları giderek iyileşmektedir. 


Sosyoloji dini objektif olarak geçmişten günümüze kadar inceler. 


Din toplumsal bütünleşmeyi sağlar. 


Atatürk laikliği uygar olma ölçütü görür. 


Laiklik din devlet işlerini ayrışmasını ister. 


İslam vicdan özgürlüğüne değer verir. 
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Diğer kitaplardan farklı olarak İslam'ın kadın hakları konusunda olumsuz değil olumlu rol oynadığı belirtilir. Türklük vurgusu ise aynen devam eder. Kadın konusunda, Türk toplumlarında kadınlarla erkekler arasında eşit bir ilişki olduğunu, İslamiyet”le birlikte kadın haklarının dolayısıyla toplumsal saygınlığın arttığı vurgulanmaktadır. Bu anlamda kitap gerçeklikle bağlantısı olmayan tamamen ideolojik perspektifle olayları 


değerlendirmektedir. 


Kadınla erkek arasındaki eşitsizliği eski Türk toplumlarında görmüyoruz. 
Eski Türklerde kadın ve erkek tüm toplumsal işlerde bir aradaydı. Hatuna ait simgeler Hakana ait olanlardan daha yüksekti. Türk Hakanı Çin İmparatoruna mektup yazdığı zaman “ Gökle yerin tahta geçirdiği Güneşle Ayın koruduğu Türk Hakanı derki” diye söze başlardı. Gök ve Güneş Hatunun Yer ve Ay ise Hakanın simgesiydi. Hatun savaşta siyasal meclislerde, avda mutlaka eşiyle birlikte olurdu. Kız çocuk tercih edilir ve kız çocuk sahibi olmak için oğuz beylerinin duası istenirdi. Türk toplumunda kadın eş seçiminde etkin rol alırdı... 
İslamiyet'in kabulü ile kadının toplumsal yapı içerisindeki rollerinde değişmeler oldu. Yaşama hakkı ve Miras hakkı gibi insan hakları konularında iyileştirme sağlanarak kadının toplumsal saygınlığı arttı (Aşan, 2012, s. 143). 


Din ve laiklik konusunda Atatürk'e gönderme yapar. “İslam dini özgürlüğe önem veren bir dindir; laiklikle çelişmez” şeklinde sözlerine yer verilmektedir. Laiklikle 


dini birbirine zıt iki olguyu uzlaştırmaya çalışmaktadır. 


Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur... Din anlayışı vicdani olduğunda cumhuriyet, din düşüncelerini devlet v dünya işlerinden, siyasetten ayrı tutmayı ulusumuzun çağdaş ilerlemesinde başlıca başarı etkeni görür” Laiklik ilkesinde ısrar ediyoruz. Çünkü milli irade ve insanlığa mal olmuş değerlerin belki de en kutsalı olan din özgürlüğü ancak laiklik ilkesine bağlı kalarak korunabilir”. Atatürk'e göre laiklik ilkesinden ödün vermek, din ve vicdan özgürlüğünden dolayısıyla da Türk milletinin çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesinden ödün vermektir. Atatürk dine değil, dinin devlet işlerine karıştırılmasına karşıdır. Atatürk'e göre İslam dini, vicdan özgürlüğüne önem veren bir dindir. Ayrıca, laik bir düzende devlet işlerinin dinden ayrı olarak yürütülmesine de olanak tanır (Aşan, 2012, s. 153). 


235 


4.7.4.5. 2002-2012 Döneminin Hâkim Söylemi ile Ders Kitapları Arasındaki Koşutluklar 


Tablo 38 
2002-2012 Döneminin İdeolojik Söylemlerinin Karşılaştırılması 


AK PARTİ Abdullah Gül Hükümet R.T.E Hükümeti 


TÜZÜĞÜ Öne , Programı І , Рговгаті Е 
Çıkan Noktalar Öne Çıkan Noktalar Öne Çıkan Noktalar 
Milliyetçi Liberalizm Milliyetçi Milliyetçi 
Muhafazakâr Atatürkçü Muhafazakâr Militarizm 
Atatürkçü Liberal Atatürkçü 
Atatürkçü Osmanlıcı 
Cinsiyetçi 


Dinsel ötekileştirme 


Dinsel öğeler 


İslamcı 


2002-2012 döneminin ideolojik yönü ile ders kitapları kıyaslandığında şu koşutluklar öne çıkmaktadır. 

AK Parti tüzüğünde ve hükümet programlarındaki öğelerin ders kitabına yansıdığı görülmektedir. Programlar dışında özellikle 2007'den sonraki söylemlerde dinsel muhafazakâr söylemlerde bir artış söz konusu olmuştur. Bununla birlikte özellikle Osmanlı vurgusu önemli bir yer kaplamaktadır. Bu söylemlerin de ders kitaplarına yansıdığı söylenebilir. Osmanlı ve İslam en çok bu dönemde olumlanmıştır. 
Milliyetçi, muhafazakâr Atatürkçü ve liberal söylemlerin ders kitabına yansıdığı 


söylenebilir. 


4.8. Dönemler Arasındaki Benzerlik ve Farklılaşmalar 


Bu tezdeki ana amaçlarımızdan biri, dönemler arasında farklılaşma olup olmadığı, varsa nasıl bir farklılaşma olduğu idi. Tek tek dönem bulgu ve analizlerinden 


sonra bu alt başlıkta ortaklaşma ve farklılaşma noktaları verilecektir. 


4.8.1. Dönemler Arası Ortaklaşmalar 


Dönemler arasında ortaklıklar/süreklilikler daha çok şu noktalarda 


toplanmaktadır. 


1) Tüm dönemlerde milliyetçilik vurgusu vardır. 


Tablo 39 


4) 


7) 
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2) 1950'lerde az olmakla birlikte Atatürk/çülük vurgusu süreklilik arz etmiştir. 


3) Laiklik ilkesine her dönemde yer verilmiştir. 


Cinsiyetçilik yoğunluklu olarak görülmüştür. 


5) Asker-millet/militarist söylemi 1960 “tan sonra yoğunluk kazanmıştır. 


6) Ötekileştirme/görmezden görme-yok sayma her dönemde yer almıştır. 


öngörülmüştür. 


8) Muhafazakârlık kavramına da tüm dönemlerde rastlanılmaktadır. 


Tüm Dönemlerin Karşılaştırılması 


Batı'dan her dönemde bahsedilmiş; muasır medeniyetler seviyesi olarak 


1950-60 1960-71 1971-80 5 А 1989-97 1997-2002 2002 sonrası 
R ~ A 5 = . 1980-89 Dönemi A : В 2 Я h 
Dönemi Dönemi Dönemi Dönemi Dönemi Dönemi 
Atatürkçü Atatürkçü Atatürkçü Atatürkçü Atatürkçü Atatürkçü Atatürkçü Milliyetçi Milliyetçi Milliyetçi Milliyetçi Milliyetçi Milliyetçilik Milliyetçi Muhafazakâr Muhafazakâ Muhafazak Muhafazakâr Muhafazakâr Muhafazakâr Muhafazakâr T âr 
Cinsiyetçi Cinsiyetçi - Cinsiyetçi Cinsiyetçi - Cinsiyetçi Ötekileştirme Ötekileştirme Ötekileştirme Ötekileştirme Ötekileştirme Ötekileştirme Ötekileştirme Batıcı Batıcı Batıcı Batıcı - - = 
Anti Komünist Antikomüni Anti- Anti-Komünist - - _ st Komünist 
- Militarist Militarist Militarist Militarist Militarist Militarist - Dönemin Dönemin Dönemin Dönemin Dönemin Dönemin 
Meşrulaştırıl o meşrulaştır o Meşrulaştırılması o Meşrulaştırıl o Meşrulaştırılm o meşrulaştırılması ması ılması ması ası 
Laiklik Laiklik Laiklik Laiklik Laiklik Laiklik Laiklik 
- - - Anti laik* Anti Laik* - İslamcı* 
Osmanlıcı 


*Laiklik tema olarak yer alıyor, ancak içerik olarak farklılaşmış durumda bulunuyor. 


İncelediğimiz 7 kitapta da farklı yoğunlukta da olsa Atatürk, milliyetçilik, 


muhafazakârlık, laiklik, ötekileştirme, cinsiyetçilik, militarizm ve dönemin ruhuna 


uygun (darbe kararları ya da parti programları/siyasi aktörlerin söylemleri vs.) konuların 


ve/veya söylemlerin süreklilik arz ettiğini söylenebilir. 


Bu kavramlardan biri Atatürk/çülük kavramıdır. Özellikle darbe dönemlerinde 


adı/ilke ve inkılapları daha sık geçmektedir. Bu yönüyle darbecilerin kendilerini 


meşrulaştırmak için araçsallaştırdıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca Sosyoloji müfredatında 


(1986 ve 1998 de Atatürkçülük ile ilgili konuların eklenmesi sonucu yapılan 


değişikliklerle birlikte) Atatürk hemen hemen her konuda anılmaktadır. Atatürkçü 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Düşünce Sistemi, Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı vb. konular ilgili ünitelerde işlenmektedir. Bunun yanında gerek ünite başında ve sonunda yer alan sorularda gerekse görsel olarak sık yer verilmekte; görüşlerine atıfta bulunulmaktadır. 

Milliyetçilik; ulus devletlerin olmazsa olmaz ideolojisidir. Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil teorisinden tutun da Türk Tarih Kurumu vs. kadar ortak bir bilinç, Üst/ün uk/millet ruhsal şekillenme uğraşı hep olagelmiştir. Bu durum ders kitaplarına da yansımıştır. Milliyetçilik anlatılırken; öncelikle “Eski Türkler” vurgusu yapılmıştır. Bu tarihsel süreklilik ve geçmişi içermesi bakımından önemli bir vurgudur. Bununla birlikte özcü ve anokranik bir yaklaşım dikkat çekicidir. Eski Türklerdeki yaşamın, aile tipi, devlet yaşantısı vb. sosyolojik kavramlar ile açıklanması ya da birçok sosyolojik kavramı Eski Türkler'e aitmiş gibi vurgulaması daha net ifadeyle her şeyin Türklükle ilişkilendirilmesi önemlidir. Bu noktada özcü ve normatif nitelik dikkat çekicidir. 

Milliyetçilikle ilgili simgeler/semboller, tarihteki kişilikler, hanlar hakanlar vs. 
de özellikle üzerinde durulmuştur. İç ve dış tehditler, biz vurgusu sürekli tekrarlanan milliyetçiliği besleyen kavramlardır. 

Muhafazakârlık kavramı; gerek devletin gerek toplumun korunması devamlılığın sağlanması gerekse de müfredatta yer alan ahlak konuları gerekse de birçok siyasi partinin parti programında (Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, AK Parti) ve kendini tanımlarken kullandığı —-muhafazakâr demokrat, 4 görüşten biri olarak muhafazakârlık- yer almıştır. Ahlak kuralları, değerler, otoritenin korunması, anarşinin yaratacağı sıkıntılar, organizmacı görüş vs. ile kitaplarda işlenen/vurgulanan konulardır. 

Laiklik yine tüm kitaplarda yer alan kavramlardandır. Laiklik kavramının tarihsel süreci; Türkiye'deki serüveni, Atatürkçü düşüncedeki yeri ve önemi, anayasadaki tanımı vs. işlendi. Ancak buna rağmen özellikle bazı kitaplarda din konusu İslam açısından değerlendirilmiştir. İlginç ve dikkat çekici olan bunun 1960 darbesi sonrasında basılan kitapta yer almasıdır. 

Eski Türk ailesi kadınının eşitlikçi/yasakçı olmayan bir ortamda iken İslam ve Osmanlı ile birlikte çok eşlilik örtünme, ayıplama vs. başladığı 2012 dönemindeki kitaba kadar vurgulandı. 2012'de ise gerek Osmanlı gerek de İslam'ın kadını daha eşit bir konuma getirdiği belirtilmiştir. AK Parti dönemine kadar İslam ve Osmanlı İmparatorluğunda kadına bir değer verilmediği; aksine Türklerin özünde olan kadınerkek eşitliğinin bozulmasına neden olduğu söylemi hâkimken; Emine Aşan'ın kitabında İslam ve Osmanlı ile birlikte kadının haklarının arttığı söylemi olduğu 


görülmektedir. 
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Geçmişi kurgularken biz/ötekiler kavramını kullanan, savaşçı kahraman iç ve dış düşmana karşı ordu-millet kavramlarının üretildiği ve her 10 yılda bir darbe yaşayan bir ülke olan Türkiye'de vazgeçilmez kavramlardan birinin militarizm olması şaşırtıcı olmasa gerek. Gerek geçmişle bağ kurarken gerekse bugüne dair dış düşman algısı üretirken militarist söylemler sık sık kullanıldı. Ders kitaplarının ve müfredatının MGK'nın bildirilerle direk müdahaleyle şekillendirildiği, kaldırılana kadar Askerlerin Milli Güvenlik derslerine girdiği ve dört bir yanımızın düşmanlarla çevrildiği algısıyla şekillenen bir ülkede militarist söylemler ders kitaplarında sıkça yer aldı. Her ne kadar Milli Güvenlik Bilgisi dersi ismen kaldırılmış olsa da içeriği diğer derslerin müfredatına dağıtılmış bu anlamda fiilen varlığını sürdürmüştür. 

Ötekileştirme hem millet hem dini anlamda “biz ve ötekiler” üzerinden hem de Türkiye'de yaşayan halkları mezhepleri dinleri yok sayarak yapıldı. 1961 yılındaki ders kitabı haricinde Kürtçe sözcüğüne rastlanılmadı. Aynı kitapta Alevi sözcüğünü Türklükle birlikte kullanıldı. Bunun dışında hiçbir kitapta ne Kürtçe ne Alevi ne de başka bir etnik köken vs. sözü geçmedi. Birçok milletin/dinin/mezhebin yaşadığı bir ülkede yaşayan bu halkların yok sayılması yetişen neslin/gençliğin “Derya içinde olup deryayı bilmeyenler” durumuna getirmiştir. Toplumu anlattığı iddiasındaki Sosyoloji biliminin Türkiye'deki yansıması toplumsuz Sosyoloji ya da ideolojik kurgulu bir toplumlu Sosyoloji olarak yansımaktadır. 

Tüm kitaplarda rastladığımız özelliklerden biri de kitabın basıldığı tarihteki olaylardan/ideolojilerden etkilenmesi olmuştur. Darbe dönemlerini meşrulaştıran konulardan tutun da Sosyolojik kavramları Anayasayı meşrulaştırmak için kullanan konulara kadar pek çok yerde rastlanmaktadır. Bunun yanında dönemin aktörlerinin söylemleri de etkili olmuştur. Mesela 2012 yılına ait kitaptaki evlilik tanımı bu türdendi. 

“Evlilik, çiftlerin özgür iradesiyle, sevgi ve saygı bağıyla çocuk yapmak ve yetiştirmek için karşılıklı olarak yaptıkları toplumca onaylanmış bir sözleşmedir” (Aşan, 2012, s. 133). 

Din konusunda tek tanrılı dinler özellikle İslam ön plandadır. Diğer dinler (Hristiyanlık ve Yahudilik) bazı kitaplarda tek tanrı dinlerden sayılmamıştır. İslam adına verilen bilgiler Sünni İslam anlayışına uygun; diğer mezhepleri/anlayışları rededen, görmezden gelen bir yönelime sahiptir. Dolayısıyla ders kitaplarında Türk-İslam-Sünni yorumlamaları ağırlıktadır. Türklere dair verilen bilgiler anakronizm içermektedir. Kadın-erkek eşitliğinden tutun da demokratik rejime laiklikten eşitliğe 


kadar tüm modem söylem ve yaşantılar Eski Türklerde mevcut olduğu iddiası 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dillendirilmektedir. Ви yönüyle ders kitapları doğru bilgilerden ziyade kurgulanmak istenen milliyetçi toplumun izdüşümüne yönelik bilgiler taşımaktadır. 

Sadece Türk ve İslam değil farklı olan hiçbir görüş; düşünce yaklaşım ders kitaplarında yer almamıştır. Alevi, Kürt, Laz, başörtülü, farklı cinsel tercihleri olanlar, engelliler ve diğer ötekiler görmezden gelinmiş, yok sayılmışlardır. 

İncelediğimiz din ve aile konuları açısından baktığımızda; 1950-1960 döneminde din hayatı bölümü üç sayfadan oluşmaktadır. İçeriğe baktığımızda — layikliğin* meydana gelmesi, layikliğin sosyal kurumlar üzerinde tesiri alt başlıklarıyla işlenmekte en son sayfada da özet yer almaktadır. Din olumsuzlanır. (Papazların özel bir sınıf yaratması; dinler-mezhepler arası savaş çatışma, engizisyon mahkemeleri vb.) 
Buna karşın laikliğin gelişimini olumlar. Bilimin eğitimin ve diğer alanların geliştiğini belirtir. 

Ailenin yapısı bölümü ise 8 sayfadan 3 Alt başlıktan oluşmaktadır (karı-koca ailesi, kadının hukuk durumundaki gelişme, Türk kadınının sosyal durumunda gelişme). 

Ailenin değeri bölümünde ailedeki problemlerin toplumsal sorunlara yol açacağı belirtilir. Problemli İnsanların ailesinden kaynaklı bu durumda olduğu düşüncesi hâkimdir. Karı-koca ailesi modem aile tipi olduğu belirtilir. Cinsiyetçi söylemler kullanılmaktadır. Sarp, (1954) “Çekirdek ailede kadın ve çocuğa ceza verme hakkının devlete geç”tiğini söylemektedir. Bu dönemde Türklerin İslam'la birlikte ataerkil yapıya geçtiği, “Eski Türklerdeki soy aile devrinde kadın hukuk bakımından erkekle eşitti. 
Birden fazla kadınla evlenmek yoktu. Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra ataerkil aile şeklini aldılar. Ataerkil ailede kadın ve erkek eşitsizliği, Türk kadının eskiden sahip olduğu haklarının kaybolmasına sebep oldu”ğu bu durumdan 


Cumhuriyetle kurtuldukları işlenir (Sarp, 1954, s. 96). 


İmparatorluk devri, Türk kadını için, Ataerkil aile durumunun tam bir devamı sayılır. Kadınların sosyal hayatta hiçbir mevki yoktu boşanma hakkı erkeklerde idi...1908 Meşrutiyet İnkılabı da kadın hukuku bakımından bir gelişme göstermemiştir. Bu devrin son günlerine kadar kadınlar, her sahada erkekten ayrı idiler. Giyinme, gezinme şekillerine kadar polis müdahalesine uğrarlardı. 

Türk kadınının sosyal durumundaki gelişme Cumhuriyet inkılabıyla başlar (Sarp, 1954, s. 96). 


1960-1971 dönemine baktığımızda “din sosyolojisi” adı altında okunacak parça 


dâhil olmak üzere toplam 10 sayfa ayrılmıştır. Laiklik konusu işlenmemektedir. 
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Dinlerin evrimleşmesi anlatılmaktadır. İleri Cemiyetlerde tek tanrıcılık konusunda Museviliği daha çok yerel bir inanç olarak sunmakta, Hristiyanlık ve İslamiyet'in evrensel olduğu belirtilmektedir. “Musevilik daha çok milli ve inhisarcı bir din şeklindedir. Tanrı Yehova'nın nazarında yalnız seçkin kavim olan İsrail önemlidir. Тек tanrıcılığa ulaşan ilk dindir. ... İslamlık ve Hristiyanlık Tanrı fikrini temel sayan evrensel iki dindir. Bu dinler bir milletin veya bölgenin değil, yeryüzündeki bütün ınsanların dinidir” (Pazarlı, 1961, s. 56). 


Yeni İlm-i Kemal'den şu alıntıyı yapar. 


İslam dini 7. Yüzyılda Arabistan'da başlamıştır. Türkler 8.yüzyılda Müslüman olmuşlardır. İslam'da Tanrı bütün kemal sıfatlarını haiz, varlığı zaruri, kendinden daha üstü düşünülemiyen varlıktır. İslamlığın esası; itikatler, ameller, ahlak olmak üzere üçtür. İtikat Tanrının birliği ve Hazreti Muhammed'in hak peygamberliği esasına dayanır. İslamlık Tanrının birliğini kavramak için en makul yoldur... Ahlak kısmında Tanrıya, ana ve babaya ve bütün insanlara karşı vazifeler bahis konusudur. İtikatler İlm-i Kelam'ın ameller Fıkıh'ın, ahlak da Tasavvuf ve Ahlak ilminin konusu teşkil eder” (Pazarlı, 1961, 8. 56-57). 


1955 sayımına göre Türkiye'de dinlerin bölümü verilmiş: Kategoriler şöyle: 
İslam ve Hristiyanların mezhepleri ve mezhebi meçhul olanlar (Ortodoks, Protestan vb.) 
diğer dinler ve dinsizler var. Yahudilik ihmal edilmiştir. 

Aile ünitesi 14 sayfadan oluşmaktadır. Öncelikle ailenin geçirdiği evrimsel süreç 


aktarılmaktadır. Türklerin geçmişten beri kadına değer verdiği aktarılır. 


Eski Türk ailelerinde dahi kadının durumu genel olarak bu şekilden başka değildir. Ancak totemizm devrini aşan Orta Asya'daki Türk İmparatorluklarında kadının sosyal hayattaki yerinin çok ileri olduğu yazılan seyahat kitaplarından ve tarihi belgelerden anlaşılmaktadır. Orta Asya'da kurulan ilk Türk Beyliklerinde ve İmparatorluklarında kadınların sosyal hayata karıştıkları, hatta Hakan ile eşi Hatunun buyrultuları beraberce mühürledikleri, elçi kabulü merasiminde, şölen denilen dini ziyafetlerde yan yana oturdukları anlaşılmaktadır. Kadınlar harblerde, kurultaylarda, avda kocalarıyla beraber bulunurlardı Büyük Türk Hakanı Cengiz'in en büyük yardımcısı anasıydı. 
(Pazarlı, 1961, s. 80). 


Türklerin “Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan sonra dini sebeplerle 


Arapların ve İranlıların tesirleri altında kal”ıp “İslami Aile” şekline geçtiği (Pazarlı, 


241 


1961, 8. 80) bu aile tipiyle birlikte kadının erkekten kaçmaya уе örtünmeye başladığı 


belirtilmiştir. 


Kadınların çarşaf giymeleri ve örtünmeleri âdeti bize Araplardan geçmiştir. Örtünme Milattan 1400 sene evvel Suriye'de başlamış, oradan İbranilere, sonra Araplara ve onların vasıtasıyla de Türklere geçmiştir. Ancak örtünmeye yalnız şehirler ve kasabalarda riayet edilmiş, köylü kadınlarımızın büyük çoğunluğu bu adetlere uymamışlardır... Aristokrat ailelerde ve konaklarda cariye almak usulü baş gösterdi. Bu adet bize İranlılardan geçti (Pazarlı, 1961, s. 80-81). 


Kadının tekrar eşit haklara sahip olması Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerinin sonucunda gerçekleştiği dile getirilir. “Memleketimizde kadınlığın yükselmesi ve erkeklerle eşit haklara sahip olması Cumhuriyet devrinin ve bilhassa Atatürk inkılabının eseridir” (Pazarlı,1961, 5. 81). 

1971-1980 dönemi ders kitabında laiklik bölümü 6 sayfadan oluşmaktadır. 
Laikliğin diğer kurumlar üzerindeki etkileri tartışılmıştır. 

Aile Bölümü 11 Sayfadan oluşmaktadır. Aile Tipleri ailenin evrimi anlatılır. 
Önceki dönemlere, benzer bir şekilde “İslamiyet'ten önce Türk kadınının; Orta Asya'da 


yaşayan Türk topluluklarında erkekle eşit haklara sahip” olduğunu belirtir. 


Kadın, toplum hayatında daima erkeğin yanında yer alırdı. Eski Türklerde devleti dahi, hakan ve hatun birlikte yönetirlerdi... Anadolu'da dolaşan İbni Batuta; Türk kadınlarının nasıl yüksek yeri olduğunu, erkeklerle bir arada çalıştığını ve birlikte yemek yediklerini anlatırdı: Burada Acayip bir hal gördüm. Türk toplumunda kadınlar saygı görmektedir. Kadınların derecesi erkeklerden yüksektir (Altay, 1973, s. 113-114). 


Önceki dönemde olduğu gibi kadın Osmanlı döneminde İslamiyet'in etkisiyle 


yayılan Arap ve Acem adetleri nedeniyle geri plana düştüğü anlatılmıştır. 


Osmanlı devrinde Türk kadını İslamiyet'in etkisi altında Arap ve Acem adetlerinin yayılması ile çok kötü bir duruma düşmüştür. Bu devrede kadının her türlü sosyal ve siyasal hakları elinden alındı ve sadece işlerini görmek üzere eve kapatıldı... Evde kapalı ve örtülü kalan toplum hayatına hiç katılamayan kadın, yüzyıllarca kafes ve duvar arkasında yaşadı... Evlerde bile kadınları kadın misafirleri ile” harem”de erkekler de kendi alanlarında “selamlık”ta otururlardı. 
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Toplumda kafes ve peçe arkasına hapsedilip, kendisine hiçbir hak tanınmayan kadından, sosyal alanda bir varlık beklenemezdi (Altay, 1973, s. 114). 


Türk kadının özgürlüğünü kazanması Atatürk devrimleriyle ilişkilendirilir. 


Türk Kadını; toplum içindeki gerçek değerini büyük Atatürk Devrimleri ile kazanabilmiştir. Layiklik, kıyafet, kadın hakları, eğitim vb. konularda yapılan devrimlerle Türk kadını, dinin baskısından kurtarılmış, uygar kıyafetle erkeğin yanında yer almış, kız çocukları erkek çocuklarla birlikte okullara devam ettiler. 
Hatta bazı Avrupa milletlerinden de ileri gidilerek Cumhuriyet devrinde Türk kadınının siyasal hakları da tanınmıştır... (Altay, 1973, s. 115). 


Bu haklar sayesinde “Osmanlı İmparatorluğundan arta kalan, kadını erkekten küçük gören inanç ve adetler ortadan kalkmış ve her alanda kadın ve erkeğe eşit haklar tanınmıştır” (Altay, 1973, s. 115). 

1980-1989 dönemi ders kitabında din ve laiklik ünitesine 8 sayfa ayrılmıştır. Din ve laikliğin tanımı verilmekte; dini olana göre laik olan olumlanmaktadır. Bu anlamda Osmanlı İmparatorluğu dinsel kurallar geçerli olduğu için eleştiriliyor, Buna karşın Cumhuriyet dönemi savunulmaktadır. 

Aile ünitesi ise 16 sayfadan oluşmaktadır. Aile tanımı aile şekilleri yer almaktadır. Türk kadının sosyal durumundaki gelişme kısmında İslamiyet Öncesi Türk Ailesi ve İslamiyet sonrası Türk Ailesi ve medeni kanuna göre Türk ailesini işler. 
Önceki kitaplarda olduğu gibi “İslamiyet'ten önce Türk ailesinde kadının erkeğin yanında şerefli bir yeri vardı... Bu dönemde Türkler arasında evlenme tarzı monogami idi” (Erdem, 1985, s. 109) ve kadının toplumdaki yerinin erkekle eşit oluğunu anlatırken; İslamiyet'ten sonra durumu şöyle açıklar: “Türkler İslamiyet'i kabulünden sonra Araplarla İranlıların etkisi altında kaldılar... Nikâh denilen evlenme sözleşmesi alım satım ya da kira sözleşmesi niteliğindeydi... Boşanma hakkı yalnız kocaya aitti... 
Bunun için de Boş ol demesi yeterdi. Erkeğin dört kadınla evlenmeye hakkı vardı” (Erdem, 1985, s. 110). 

1989-1997 dönemine baktığımızda aile (86-96. Sayfalar) ve din (96-101) kurumları “Kültür ve Sosyal Kurumlar” ünitesinin alt başlığı olarak işlenmektedir. 

Ailenin tanımı; akrabalık ilişkileri konularından sonra ailenin kutsallığına atıfta bulunur: Türk toplumlarında aile en önemli yeri alır. Dinin, manevi değerlerin, kültürün 


taşıyıcısı olan grup ailedir... milli değerler ilkin ailede oluşturulur. Manevi bağlar çok 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kuvvetlidir” (Nirun vd., 1991, s. 91). Orta Asya'da yaşayan göçebe Türk aileleri tarihin en eski ailelerindendir (Nirun vd., 1991, s. 91). 

Eski Türk ailesi hakkında elimizdeki geniş bilgilere göre “kadın” her yerde hayat arkadaşının yardımcısıdır... Radloff a göre; erkeğin kadına dayak atması eski Türklerde duyulmamış bir şeydir... Türklerde kadına şefkat gösterilir. Hele birkaç çocuğu olursa sevgisi, itibarı çok yüksek olur... Altaylılarda kadın ve erkek arasındaki konuşma ve görüşme tamamiyle serbesttir. Genç erkekler kız ve kadınlarla konuşurken, kadın yüzünü örtmeyi düşünmez. Bu esnada terbiyesiz sayılabilecek hiçbir şaka veya 


takılmaya rastlanmaz (Nirun vd., 1991, s. 92). 


Orta Asya'da Türk ailelerinde kadın ve erkek eşit sosyal haklara sahipti... Selçuklu döneminde de kadınlar sosyal hayatta etkindi. Mesela Kayseri'de Gevher Nesibe Sultan'ın yaptırdığı mimari eserlerde olduğu gibi mimari kuruluşlarda Selçuklu kadınının isimleri vardır. Osmanlıların son dönemlerinde kadın haklarında gerileme gözlemlenmektedir. “Cennet Anaların ayağı altındadır” diyerek kadını yücelten İslam dininde yanlış uygulamalar yapılmış, o devirde kadınlara ayrı bir statü ve sosyal düzen getirmişti... 
Cumhuriyet döneminde 20.1.1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu(Anayasa) çıkarıldı ve insan temel hak ve özgürlükleri kabul edildi... 17 Şubat 1926 yılında Türk Medeni Kanununun kabulü ile kadının sosyal hakları açıklığa kavuştu (Nirun vd., 1991, s. 95-96). 


Din konusunda tek tanrılı dinleri ve ibadeti olumlar. 1986 yılındaki Atatürkçülük konuların eklenmesi nedeniyle Atatürkçülük etkili olmuştur. Kitapta daha fazla yer ayrılmıştır. 

1997-2002 dönemi ders kitabına baktığımızda ilk dikkat çeken nokta 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde Atatürkçülük ile ilgili konuların eklendiği görülmektedir. Aile konusu 12 sayfada işlenmiştir. 

Kadının İslamiyet ve Osmanlı dönemlerinde haklarının gasp edildiğini eşit olmadığı vurgusu devam eder. 

Türk Kadınının toplumdaki yeri konusunda “Orta Asya Türk toplumunda tek eşle evlilik yaygındır. Eski toplumların kız çocuklarına karşı gösterilen olumsuz tutum Türk toplumunda yoktu... İslam dininin benimsenmesiyle birlikte toplumun tümünde ortaya çıkan değişmelerle, kadının toplumdaki konumu da değişmiştir. Erkeğin birden fazla kadınla evliliği toplumda yaygınlaşırken aynı zamanda siyaset, eğitim, kültür gibi 


alanlarda erkekler daha etkili hale gelmiştir. Osmanlı toplumunda da benzer 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uygulamalara o rastlanmıştır. Kadınların yaşamını kısıtlayan bazı fermanlar yayınlanmıştır” (Coşkun ve Öztürk, 1999, s. 156). 

Din kurumu okuma parçası dâhil 6 sayfadır. Din konusu anlatılırken tarihsel süreç; laiklik ve Atatürkçü düşüncede laiklik konuları üzerinde durmaktadır. Kitapta laikliğe daha çok vurgu yapılmaktadır. 

2002 den sonraki döneme bakıldığında aile konusu 14 sayfada işlenmiştir. Bu 
sayfaların çoğu etkinliklerin yer aldığı sayfalardır. Bilgi notu şeklinde genel bilgiler verilmektedir. Türklerde kadının yerinin geçmişten günümüze kadar toplumsal saygınlığı hak eden bir yerde olduğunu belirtmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de kadınların yerinin değişmediğini belirtir. Evlilikle ilgili yaptığı tanım hükümet söylemleriyle uyumludur. 

“Evlilik, çiftlerin özgür iradesiyle, sevgi ve saygı bağıyla çocuk yapmak ve yetiştirmek için karşılıklı olarak yaptıkları toplumca onaylanmış bir sözleşmedir” (Aşan, 2012, s. 133). 


Kadınla erkek arasındaki eşitsizliği eski Türk toplumlarında görmüyoruz. 
Eski Türklerde kadın ve erkek tüm toplumsal işlerde bir aradaydı. Hatuna ait simgeler Hakana ait olanlardan daha yüksekti. Türk Hakanı Çin İmparatoruna 


ce 


mektup yazdığı zaman “ Gökle yerin tahta geçirdiği Güneşle Ayın koruduğu 


Türk Hakanı derki” diye söze başlardı. Gök ve Güneş Hatunun Yer ve Ay ise Hakanın simgesiydi. Hatun savaşta siyasal meclislerde, avda mutlaka eşiyle birlikte olurdu. Kız çocuk tercih edilir ve kız çocuk sahibi olmak için oğuz beylerinin duası istenirdi. Türk toplumunda kadın eş seçiminde etkin rol alırdı... 
İslamiyet'in kabulü ile kadının toplumsal yapı içerisindeki rollerinde değişmeler oldu. Yaşama hakkı ve Miras hakkı gibi insan hakları konularında iyileştirme sağlanarak kadının toplumsal saygınlığı arttı (Aşan, 2012, s. 143). 


Din konusu 4 sayfada işlenmektedir. Tek tanrılı dinler üzerinde durulmakta konuya hazırlanalım bölümünde Kur'an'dan, İncil'den, Tevrat'tan ve Konfüçyüs”ten 
örnekler verilmektedir. (Kur'an'dan 5, İncil'den 3, Tevrat'tan 2 ve Konfüçyüs'ten 1 
örnek) Kullanılan kavramlar daha çok tek bir dine (İslam'a) aittir. (Ezan, Ramazan, Namaz) dinimiz kavramı İslam” işaret etmektedir. Laiklik konusunda Atatürkçü düşüncede laiklik konusu işlenmektedir. 

Yine din konusu anlatırken dinin geçirdiği aşamalar vurgulanmaktadır. Dinin sosyal kontrol aracı olması ve bu anlamda toplumsal düzeni sağlaması vurgusu sıkça 


yapılmaktadır. 
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Aile konusunda da aile tipleri, ailenin geçirdiği aşamalar evlenme şekilleri anlatılmaktadır. Ailenin değeri konusu 1991 ders kitabında ailenin kutsallığı vurgusu yapılmaktadır. Öncelikle Eski Türklerde kadının konum olarak iyi bir yerde olduğu vurgusu tüm kitaplarda yer alır. Ayrıca kadın haklarının Cumhuriyet döneminde 


geliştiği de tüm kitaplarda belirtilir (Atatürk-Cumhuriyet vurgusu). 


4.8.2. Dönemler Arası Farklılaşmalar 


Sosyoloji kısaca toplum bilimi olarak tanımlanır. Sosyoloji ders kitabında Bir ülkenin toplumsal özelliklerini, gelenek göreneklerini, kültürünü bulmanız beklenmektedir. Oysa ders kitaplarında etnik köken olarak Türklüğü, din olarak İslam”ı mezhep olarak Sünniliği almaktadır. Bu anlamda bunun dışında kalan Arap, Kürt, Laz, Çerkes, Hristiyanlık, Alevilik vb. diğerlerinin isimleri 1961 yılındaki ders kitabında dışında geçmemektedir. Türk dışındaki etnik kökenler görmezden gelinmiş yok sayılmış ya da genel bir tanım olarak hepsi Türkleştirilmiş, Türk sayılmıştır. Eğitim dili uluslararası antlaşmalar gereği azınlık sayılanlar dışında Türkçe'dir. 

Din konusu ele alınırken giderek 1980'den sonra (1997-2002) dönemi hariç-İslam dini ve özellikleri daha çok yer almaktadır. 1950 döneminde daha tarafsız bir dil kullanılırken 1961 den itibaren başlayan ve 1991 ve 2012 yılındaki ders kitabıyla daha da görünür olan bir İslam vurgusu söz konusudur. Bunun nedeni 1980 sonrasında Türkiye'nin ideolojik olarak Türk-İslam sentezinin benimsenmesidir. Hiyerarşik olarak İslam öne alınmakta; tek tanrılı dinler ve faziletleri anlatılmakta, Hristiyanlık ve Yahudilik eleştirilmekte, İslam”daki diğer mezhepler ise görmezden gelinmektedir. 

Din kurumu incelenirken genel olarak vurgu 1961 dönemi, haricinde laiklik kavramına yapılmıştır. 1986 sonrasında ise Atatürkçü Düşünce Sisteminde Laiklik konusu eklenmiştir. 

Kadının sosyal hakları konusunda ders kitapları arasında farklılıklar göze çarpmaktadır. İslam'da ve Osmanlı İmparatorluğunda kadının yeri konusu farklılık göstermektedir. 1954, 1961,1973,1985 ve 1999 ders kitaplarında Türklerde kadının toplumsal yerinin İslam ve Osmanlı İmparatorluğuyla birlikte gerilediği belirtilirken 
1991 ders kitabı İslam'ın aslında kadınlara değer verdiğini ancak uygulamalarda hatalar 
olduğunu; Osmanlıda özelikle son dönemde kadın haklarının gerilediğini belirtir. 2012 
ders kitabında ise İslam ve Osmanlıda kadının toplumsal yaşamda daha da değerli 


kılındığı anlatması bakımından diğer ders kitaplarından farklılık arz etmektedir. 
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Kadının toplumda dışlanmış ya da eve hapsedilmiş olarak kurgulanması ve 


dolayısıyla cinsiyetçi yaklaşım 1997-2002 dönemi haricinde sürekli üretilen 


kavramlardandı. Kadın daha çok erkeğe yardımcı görevindeyken erkek gücü, yönetimi 


temsil ediyordu. 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


б) 


Dönemler arasında farklılıklar şunlardır: 


19501 yıllarda ABD vurgusu ve “antikomünizm” daha açıkken 1960 sonrası Batı kavramı öne çıkmaktadır. 1990'dan sonra Batı söylemi Avrupa'ya işaret etmektedir. 

1950'lerde Atatürk vurgusu daha azken özellikle darbe dönemlerinde bir ideoloji olarak düşünülmüş ve bu dönemlerde Atatürk vurgusu artmıştır. Özellikle 1986- 
1998 döneminde özgül bir “paradigma” haline dönüştürülmeye başlanmıştır. 
Daha önceki dönemlerde Atatürk'ün bazı görüş ve uygulamaları örnek verilirken bu dönemlerde bütüncül bir bakış haline getirilmiştir. 

Kadının toplumdaki yeri konusunda son döneme kadar İslam'ın ve Osmanlı'nın olumsuz rol oynadığı vurgulanırken 2012 yılındaki ders kitabında olumlu olarak bahseder. 

1980'ler sonrası Osmanlı'nın olumsuzlanması azalmıştır. Osmanlı ile ilgili söylemler 1991 ders kitabında bir yerde olumlanırken 2012 yılında olumlamanın arttığı görülmektedir. 

Aynı durum İslam'da kadının sosyal hakları açısından da yaşanmaktadır. 
İslam'ın kadın haklarını açısından Eski Türklerdeki eşitlikçi tutumu olumsuz etkilediği anlatılırken 1991 ve 2012 yıllarındaki ders kitaplarında bu vurgunun değiştiği görülmektedir. 

Darbe dönemlerinde özellikle asker-millet vurgusu sıkça yapılmaktadır (1960- 


1997 arası). 
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BÖLÜM У 


SONUÇ VE ÖNERİLER 


6.1. Sonuç 


Bu araştırmanın ana hipotezine dair sonuç toparlanırsa, dönemin siyasal ve ideolojik egemen söylemleri ile MGK kararlarının ders kitaplarına yansımakta olduğu görülmektedir. 

1950-1960 döneminde DP'nin milliyetçi-muhafazakâr bir ideolojiye sahip olduğu, dış politikada kapitalist bloktan yana tavır aldığı görülmektedir. Bu öğelerin ders kitabında da yer aldığı söylenebilir. Buna karşın Kore Savaşı gibi önemli olaya ders kitabında yer verilmemiş olması, sürdürülen politikaların geniş kesimlerle paylaşılmasından kaçınıldığını, bazı önemli politik değişimlerin ve uygulamaların örtük olarak programlara yansıtıldığını göstermektedir. 

1960-1971 ve 1971-1980 dönemlerine bakıldığında Atatürk, milliyetçilik ve 
1960 bildirisinin yansımaları görülmektedir. 1961 ders kitabında darbe bildirisi, 
dönemin Cumhurbaşkanının konuşması ders kitabında yer almış, Demokrat Parti dönemi eleştirilmiştir. Darbe dönemlerinde askeriyeye özel bir önem atfedilmekte, darbelerin meşruluğu “Ordu-Millet” söylemiyle ifade edilmektedir. 

1971-1980 döneminde bu okuma parçaları kaldırılmış olsa da 1960 darbesini meşrulaştırıcı bir dil kullanılmaktadır. Milliyetçilik bu dönemde de önemli ideolojik öğelerden biridir. 1971 darbesinin Atatürk vurgusu ve militarist dili de ders kitaplarına yansımıştır. 

1980-1989 döneminde de Atatürk ve milliyetçilik vurgusu yapılmaktadır. Ayrıca darbe döneminde çıkarılan 1982 Anayasası muşrulaştırılmaya çalışılmış, 1985 yılında basılan ders kitabında işlenen birçok konuda “Anayasamızda da belirtildiği gibi” şeklinde söylemlere yer verilmiştir. 

1989-1997 dönemi ders kitabı büyük oranda dönemin ruhunu yansıtmaktaır. 
Türk-İslam sentezinin etkisi dine bakışta ve eklenen konularda kendini hissettirmektedir. Örneğin; tek tanrılı dinlere inananlar ve ibadet edenler olumlanmaktadır. 1986 yılında yapılan müfredat değişikliğiyle “Atatürkçülük” ile “Türk Kültürünün Genel Nitelikleri” konuları eklenmiş, Kemalist ve milliyetçi söylemin dozajı artırılmıştır. Bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğuna dair ilk olumlu söylem bu 


dönemde ortaya çıkmıştır. Osmanlı İmparatorlu “Türklerin yönetiminde herkes 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kanunlara uymak zorunda idi. Tarihçilerin belirttiklerine göre, Osmanlı Devletinin adil idaresi diğer ülkelerin zalim idaresi karşısında yerli halkı, Osmanlıları memleketlerine davet etmeye mecbur bıraktı. Osmanlılar, işgal ettikleri bölgelerin halkına adalet örnekleri götürmüşlerdir (Nirun vd., 1991, s. 131-132). Bu anlamda hem 1980-1989 hem de 1989-1997 döneminde dönemin egemen dilinin ders kitaplarına büyük oranda yansıdığı söylenebilir. 

1997-2002 dönemi 28 Şubat Bildirisi ile başlamaktadır. Bildiride Atatürk ve laiklik vurgusu öne çıkmaktadır. Bildiride yer alan 8 yıllık kesintisiz eğitim; hükümetin ilk icraatlarından biri olmuştur. Atatürkçülük konuları 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde geçmiş ders kitaplarında hemen her ünitede Atatürk vurgusu yapılmıştır. Ders kitabında hem 8 yıllık kesintisiz eğitim savunulmuştur hem de laiklik başat söylem haline getirilmiştir. Bu anlamda МОК kararlarının/dönemin egemen ideolojisinin ders kitaplarına yansıdığı söylenebilir. 

2002'den sonraki dönemi kendini muhafazakâr-demokrat olarak lanse eden AK Parti dönemidir. Özellikle 2007'den sonra dinin ideolojikleştirilmesi ve toplumun dinsel olana göre şekillendirilmesi öne çıkmaya başladı. 2006'dan beri liseye giriş sınavı olan SBS'de ve daha sonra üniversiteye giriş sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının sorulması, 4+4+4 eğitim sistemi, din derslerinin yoğunluğunun arttırılması gibi örnekler durumu özetlemesi açısından önemlidir. Hükümetin hem Osmanlı hem de İslam'la ilgili söylemleri, aileye ve ahlaka dair toplum mühendisliği çabası dikkat çekmektedir. Bununla birlikte Atatürkçülük ve milliyetçilik söylemleri de müfredat gereği devam etmektedir. 

Genel ve makro çıkarımlarda bulunulursa; gerek ders kitaplarında gerekse de hükümet programlarında farklı etnik köken, din, mezhep vs. dönük söylemlerden kaçınılırken Atatürk ve Türklük sürekli vurgulanmaktadır. Üniteler işlenirken ağırlıklı olarak geçmişten günümüze Türklerin geçirdiği evreler ve üstünlükleri anlatılmıştır. 
Türkler modem dönem kavramlarının çoğuna geçmişten beri vakıf bir millet (kadınerkek eşitliği, laiklik vb.) olarak yansıtılmaktadır. Özellikle 80 sonrası ders kitaplarında Atatürk vurgusu müfredat değişikliğiyle birlikte artış göstermiş, hemen tüm ünitelerde Atatürk'e atıf yapılmıştır. 

Dönemsel olarak farklı düzeylerde de olsa Atatürk, milliyetçilik, laiklik, gibi temalar tüm ders kitaplarında işlenmekte, muhafazakar bir dil kullanılmakta, toplumsal farklılıklardan ve farklı kültür ve gruplara değinilerden kaçınılmkatadır. Toplumsal cinsiyet ile ilgili olarak dinin oynadığı rolle ilgili 1989-1997 ile 2002-2012 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dönemlerinde olumlu atıflar yapılırken 1989-1997 döneminde dinin yanlış yorumlanması, 2002-2012 döneminde ise dinin olumlu rol oynadığı aktarılmaktadır. 

Din ve aile ünitelerine genel olarak baktığımızda bu üniteler daha çok laiklik, cumhuriyet, lider (Atatürk), çağdaşlaşma, toplumsal evrim, süreklilik ve temel kurum olma kavramları üzerinden kurgulanmaktadır. Laiklik daha çok özgürlük (din ve vicdan özgürlüğü), modernleşme уе eşitlik (kadın-erkek o eşitliği) çerçevesinde değerlendirmektedir. Din ve aile kurumunun sürekli olarak var olduğu ancak toplumsal formasyonlarının değişimine bağlı farklılaştığı, oevrimleştiği (o belirtilmektedir. 
Cumhuriyet, lider, laiklik, çağdaşlaşma yeniye ve olumluya işaret ederken geçmiş olumsuzlanmaktadır. 

İktidarlar; uluslararası ittifaklar ve resmi ideoloji çerçevesinde toplumu yeniden üretme eğiliminde bulunmakta; bu yeniden üretim sürecinde ders kitaplarını da önemli bir araç olarak görmektedir. 

Dönemler ve ders kitapları arasında 1950'den 2012'ye 60 yıllık serüven toplamında genel bir çıkarımda bulunulursa, dönemler arasında Atatürkçülük, orduya ve darbelere bakış, kadın, din ve laiklik temalarında bazı farklılaşmalar olsa da aralarında farklılaşmadan daha çok benzerlikler bulunmaktadır. Dönemler arasında ortak ana unsur ders kitaplarının lise öğrencilerine sosyolojik bir bakış açısı kazandırmaktan daha çok ideolojik bir aktarım aracı olarak hazırlanmış olduğudur. Bir başka deyişle eğitim ve okulların büyük oranda "araçsallaştırıldığı", darbe ve hükümet programlarıyla ders kitaplarının dili ve vurgusunun büyük oranda örtüştüğü görülmektedir. Sosyoloji ders kitapları; başta devlet ve aile düzeni olmak üzere hükümet programlarını, piyasayı, iktisadi ilişkileri, hâkim dini anlayışı ve mevcut diğer yerleşik yapı ve gelenekleri meşrulaştırmak üzere tasarlanmaktadır. 

Son bir çıkarım daha ifade edilirse, ders kitaplarının araçsallaştırılması, 


dönemsel olarak aralarında farklılaşmaları artırmak yerine benzerlikleri çoğaltmaktadır. 


6.2. Öneriler 


Ders kitapları yazılırken ideolojik bilgiler yerine, dönemin hükümetlerinin veya askeri yönetiminin anlayışına göre şekillendirilen ders kitapları yerine öğrencilerin toplumsal olayları, gruplaşmaları, kurumsallaşmaları, devlet ve siyasal yapıları, din ve 


etnik oluşumları, sosyo-ekonomik yapıları, bunların işleyiş ve dönüşümünü 


250 


kavrayabilecekleri, bir başka deyişle sosyolojik bakış kazanacakları sosyolojik anlayışı esas alan sosyoloji ders kitaplarına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Sosyoloji ders kitaplarının hem normatif (milliyetçi, cinsiyetçi, otokratik, İslamcı, Türkçü, antikomünist vb.) öğelerden, hem de aşırı didaktik-özcü anlayıştan arındırılması; yerine insan, toplum ve doğadan yana bilimsel, eleştirel, eşitlikçi, demokratik bir eğitim anlayışının benimsenmesi uygun olacaktır. 

Sosyoloji ders kitapları toplumun bütün kesimlerini içermeli (farklı etnisite, din, dil, inanç grupları, farklı cinsel tercihler, farklı görüş ve yaşam biçimleri vb.), bu anlamda ayırımcı, görmezden gelen, ötekileştiren söylemler yerine bütünü kucaklayacak bir dille ifade edilmelidir. 

Sosyoloji ders kitaplarında “tek millet, tek din” çağrışımı yapan homojenleştirici söylem yerine Türkiye'nin sahip olduğu heterojen yapıya uygun bir içeriğin benimsenmesi daha uygun olacaktır. Bu anlamda ders kitaplarında geçen “biz” “dilimiz” gibi kavramlar yerine bunlar hangi etnik kökene işaret ediyorsa onu açıkça dile getirecek şekilde ifade edilmelidir (Türk, Türkçe vs.). 

Sosyoloji ders kitapları dünyadaki gelişen yeni sosyal hareketleri ve bu hareketlerin gelişimini aktarabilmelidir (çevreci hareketler, kadın hareketleri, sosyal hareketler vs.) 

Sosyoloji ders kitapları güncellenmelidir. Türkiye'nin gündeminde yer alan sorunlar (Alevi sorunu, Kürt sorunu, Darbeler vb.) kitaplarda yer alabilmelidir. 

Sosyoloji ders kitaplarında Atatürkçülük, milliyetçilik, din-İslam gibi üniteler normatif yaklaşımlardan ayıklanmalı; şiddet, savaş, koloniyalizm, sömürgecilik, yayılmacılık, emperyalizm, bağımlılık, üretim, tüketim, reklam, propaganda, uluslararası ilişkiler, sanal toplum, küreselleşme, sınıfsal farklılaşma, ayrımcılık gibi toplumsal süreçlerin ve sorunların önemli boyutlarını gösteren konulara eleştirel bir bakışla ve farkındalık oluşturacak şekilde yer verilmelidir. Sosyoloji ders kitaplarında yer alan bilgiler objektif ve bilimsel niteliğe uygun olmalıdır. 

İdeolojilerin müfredata ve ders kitaplarına yansıması ile ilgili psikoanalitik çalışmalar da olmak üzere sosyolojik ve eğitimbilimsel çalışmaların sürdürülmesi ve derinleştirilmesi önemli katkı oluşturacaktır. Ayrıca MEB ve yerel düzeyde karar alıcıları (ders müfredatının oluşturulması ve ders kitaplarının yazılması süreçleri) hakkında araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Öğretmenlerin ders kitaplarını nasıl algıladıkları ve nasıl uygulamaya dönüştürdükleri konusunda da bilimsel çalışmalara 


ihtiyaç vardır. Aynı durum öğrenciler üzerindeki etkisi için de geçerlidir. Müfredatlar, 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ders kitaplarının oluşturulması, öğretmenlerin ders kitaplarından yararlanma biçimleri ve öğrencilerin nasıl etkilendikleri konusunda hem anlık hem de süreç analizleri önemli katkı sunacaktır. 

Ders kitaplarının yazımında Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümleri, öğretmen ve sosyal bilimler alanında öne çıkmış bilim kişilerinden komisyonlar oluşturması, ayrıca eğitimde öne çıkmış ülke örneklerinin de incelenip yararlanılması önemli olacaktır. 

Liselerde sosyoloji ve psikoloji dersleri seçmeli hale getirilmiştir. En azından birer sınıf düzeyinde bu derslerin zorunlu hale getirilmesi lise düzeyinde kazanılacak 


yeterlilikle açısından şart gözükmektedir. 
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EKLER 


1950-1960 Dönemi Ders Kitabı Din Ünitesi (İlk ve Orta Paragraf) 


EK 1 


`лара8Хпр aq єтїї әдлоцәцга пород әл из5:8 ошлох опо„Фпевчт,, ит{О 1424950 ш оррришешете пола әрләүцләр тузэ *пвп®Лпр ңгшдо®боң "ливлатр 
CTS лепо ШОУ чиште üm пие ЛО vyseq 'uesu 
! еКФ®ЕОХ пртштјоролвов Стрдеа рү лр әп пЗќпр ng элууүешо ёшлр -чтАп пшетравр ццпш®вәї) ҹәшлоЗёоц трлејатешт "трпе Мр тгшәчо э пйрдїей вштр/от əpunəzn шту8э әл мурце їтшщвпәл@ этрзпАтт ш преза әЗәшпәцпәшир 2108 чщ=нвэ NI ыр чләршәуте anioon ттүз:8д-еүүзмәтшәш ден "приљан uepunznypu мэ терети атп за AZO нлиов urpung "лепре ву тАтщо som и ршмеданоле әл [цу мәләрәдҝех о пллебелв теша, ытхпрүо ж 
-uu моаџортцво тр мејфезизш wq p3 әшүеч ңе»? ла yig; чешелтр зшцәђәиләу }әЛтүибәтц DA әртел 'угдегшАш пәрщзәпутэ шр зачу ара ёцпи##є тибә итрипитуед ynyny pu гету 
-ытХ әл фрартем иврејло шштүгеАпїшщ ашејопа чит pry поппури ото adidas зетя 960220 реј тресеу еАешүплпч syu шәрәш 
Ччришсу muar? Пра euvpáaw мир ер әр зршзот МЕЧУ ЗА yy 
-nq vuprujumıny үкАвоз 'e1u0s пзројавјеј әл шп 
"жејпрјо dagi ешевитије лләр ма TUTA YELESLANS әрвео> зр seng 'аеррлајапи шорщдәүд]ә UP “пчцёципбпр шпн ‘apuq {9 агаве Move ообпох ерлеу pog олулшааА 1 Џ (Бо muoug чә *ешвєтЗор шет `лтрзтцпулпу пәршләрвәз „Мој 1, 
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ЕК 2 
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EK 3 
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чиди o UMUDUN чету ппиплпупи Hayda әрәру `ап{ёпш[о Фодов vu 
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ЕН BUSUÇ справа шопо Урта ппцишпыпу one чтрштва 10460 


10р zvao ngeq : 
пше{фаша8 росс: 


t 


Әл KUULAYD ©шюшсъу 


UHAI 2504 СА домдо 'u LA ородв ng 


ә 


МИТА оршу MU дошцо шп ап 


PAINI тудвоз N мале 


"йш о {пшщєдәўу (19 

024-55) нпшоџодо әл ишле шр 'әшщдороАита popavynw шч resscs TWAN — YL UUPHIN 

2 "под о 

хободподашиш ал 200170 mewy крше Мори] 

ИЧВРРЈЕН угулуу vsa PPIH — род, пору 


u? да Teksos ugo 


“шерш р 5479 ‘oporo па (6 чацпрад аурисоз © мабаноро зролоридер ор дәу оруп ашп оту абаро Vouno творе 9205 - цем (8 
200: 8 итршјелт {әдә шәц чпреж шоу чуедтору (), рә unuz иврлијо әд (лед ытроќцці e мобаај 
5 'әё öpmrcopu соң + МЕН про морутигој әшэр “шпор зора лр 
рт плаши гий GUpİEK оъцитцоҳ 


KA эе 


00108 гршваре со} 


имп ш 


264 
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1960-1971 Dönemi Ders Kitabı Din Ünitesi (ПК Paragraf) 


ЕК 5 
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1960-1971 Dönemi Ders Kitabı Din Ünitesi (Orta Paragraf) 


EK 6 
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ЖР mea 151114 ei чекића up,eputjaz од bel eklem 
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1960-1971 Dönemi Ders Kitabı Din Ünitesi (Son Paragraf) 


ЕК 7 
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шер писер пиізеѕә плрзашивхо өч uppaa -parzeg әл 


һе — 


айтыа munuer земиј ungon ezn euo ече pue epey евә 


-uiu духаа uoğruapyunsnp пшр ечер маритриәҳ ‘maez RU 


=тсл “жец Tütuğuys puy чипа шие, ершетѕүу ірлербтшто VEUS триАлоА^ '8 POPAL узише ва ери ту y ерп^тп^ `n титр ше) 
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оре ма pseu титр {вә PIECA suue} ла ҳҷәләд5пш шшәиз wySeg uepund 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1960-1971 Dönemi Ders Kitabı Aile Ünitesi (ПК Paragraf) 


EK 8 
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Апол исКоѕод Vp epeuey “ep, uymouy ХМ 'рруХүелуєпдүл лете 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нирае]ип& морорјелом seso usone ugy лтројре q weles вагар ısday əjdəqəs nq әл июигш 
ЧГУ PHYA јаХтшаз әл aşır по [от ид 


VİTTATMIPJAR прр«ог make 
SOW ugy Hoy, — у 


уби 
7015 oprys nè Həm YeujSed цәригивцо иэ Həə әпи цојулов әр 


7УАЖТАЛАЈ мәд поргва PIR әләпйүтд Фтрлол чптеАтолвоцјо эл щит, мәм, опу — z | 


upige за ми 


7% имрицирје ог әр по јрубој SUE чәйтр тата WORE топе рлеу па 


^ 


«слазузуйтцпцйо} мортрапов ецирләш unajo пвиеү#вч әшщләричаш 2140149103 әл мец эрлер “пейви: опрорпрјод vepos ary мелијо телеу Хәл моддон кило приом ојгу» :либишја Jpeg әрүгүөз ns Kanu закот) 


шточаапар 


vpusesa хпсастми :лпрп San 


"трио чу 


ш 


iler ere ji) DEYE up 


ARPALI, ләрәдәѕеитш aq yumu пшр ‘дәр жуберигх 
= омео птрлејита “Yuz, шәр (4 
`лєртөАпє ruke ЭА ма ueg 


IE ула еј mepupeses ap шац ‘пріѕоасіуе плота та шоц “чүзү 


О 19цедваҳе арруәз таи рзона цца ‘nesur PHIL 
| о лтреците Jeq ал cugey Uq 
ETEEN ипо әл о8пјпјаој 14» eqe 


“ME 0R слип апуҳоќ Hogastunu эр YUSUPUUY шфтеделио арләрәх 


-puao тему 


мтрттаиох UYUP зов paaa шиеАједдоцјо эл Yur, 


А ов seque шуеќ пә uroje 


© MJU зл дәләр saly vuwpe ng ije 9UYISN пплеррелилш ол тивалерг 
мишеви па osun ла пеАешјо “8130 утритеј зрлајшивелаш 118 194 


1405 durup angop зидао поред EYUP” отрруберикх пәрт yroa 


“ABI оријазроду та unin цениӊәңәүшәр pTgogas цечелуе әр yam 
"Прэ 2137 vpns aq зроштор әрип8 tuse APAJA 1204 лпливор чука тлу "р [ешти зора ugpsos 14 дешитро ДАО '"мошдол лә]әАтрәц ‘ҷа 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еп пипупупц опе ерамипипиеу 1чәрәрү аабише гроб пшплих хе] 
че ол уппч щщ жер әр топе yang, әп аде ипопипием шәрар yanı, 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-әрәдит тимојцлцод “тш@цәзти ‘uea шипит (Je4iyeji) [0102], 


16 APAVI SA NJO 


“1sıfOofo4soş 
Wq SA IJP WA “Чие, uq “TfojoaL :aıpıejun$ џејеоцбеа upa 
“Зид чәќәјәэщ die әјә шерлерди реј Nunsnuoy шүр OPZNUMUNYO 


"дрвошлр тчә[әзїи JLL YLL IUP 90193 моршр гјајо штапа ч52ш108 увео шр меблов TUTUP үрчәҳ швохзоц пәшәц “шд изримо у шопо чә ипәрүпү5Я пн 'лрерјеши сен лем ораортора пихезла *әпд чодпа ‘Uyu, ш -ыершпла шр әл пир “SAG ejunung "1п$тшхәлә8 хошојмед 14әш$цәЗ yne ма unzn шр їзәшцпдә[ә8 зштец ишој5ј лојтодор па ue$njo uəp "лопорвар әл Jueu; zes әл sewi UEJYELUJO wnmy ла UAII ие шп 168415 JA [BÁSOS ‘UU INPUMINY ла поХојиогпр ишлоршојко әл әзип$пр шуа uəwəy ширюзир ‘upp ерлегшиаоз ќ&тш&цаЗ ze за [әх 


'прф$ешлеў ла имејпвапр па 251 ојрлов врипдо5 ла :леве4 nge mun Әл 18488 ‘(Zaos вршлентед ‘njo uswasa ІЗА әл пхлох eprejsiu “ETARP үир ви 'лвио [01 үшәце ирүп#Апр џеооХоц ирүпАпр врше лем море ишта әл mens ицеќеҷ оршваоц пошоц шлејтлавр ш] 


“пріѕәшләл UZAYI ершѕібгеу шүү әл 15ошло1508 гїїйгҗәлә8 15ишие$рХ 
pseu ‘isewejges TUğYUN gwen еүќиериѕ ишцеќец "Бошлиов yeye 51 
‘nmnzny [0098 eIeuesu; “ләтаәдәѕ воцбеа unungnjo rga врштјадој ray чипр “3198 әлрирёрр па 41913 18еовиќеүие џорлојојшто туерлеп Ад. 


«10чы тшзешцинш вопдпрјо шиүўшаш шипзошцо әрә хциәлп8 лч нүш хәзәл}$ә[$әр20 ојА26 ла uejo мадодошешта ише? ма Öl їщѕ -{рцәхў шпизи хелејо 11р pye зјкишешеј ал 215епѕ ‘3105 ал оштро же] eejo yas uydnıznsiy3 пеп$ецётех ‘ереќирр ма чедиццо uny 
“WQU їьвшиеллёз ҳелеро ши: “шс 'лрвдед ла џәќәшиәҳц) йд 181181 -13 21020 yewjnq по җәзәдипо8 випіп2пц [108 ‘opur; тшезло пјор ә “лото мчој за zZewpsejue ицеќец ynjun3 “utursuj ‘Wq, ОАЗА пили né 80104508 ng gama терубзех жетфер вАплов ng ¿upay 
-93 лербителлер әл оџеш ипр ершпјаој 124 иороџ 2GLIV '10421508 nu -nĝnpjo шр ла opundıg па váða nå eprejumjdoz unıng “лд yel 

у 
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1980-1989 Dönemi Ders Kitabı Din Ünitesi (Orta Paragraf) 


“turfe rn epi$rey џорипиоА Tejumuny kasa İlam ea 

2л yneIyoa шог yawyaq tuwug uruy nar R са repu e4sos тңергпшпшпүйоз—әзидцпдкң шз! Į ы 

желй mz ешлијрелтој әл IUNI! m ~ 
14505 әл yanyny ипапојелеа шу "рәјләр ла зрелог пә эа 1ч О 9 


D0% зе | ансы Sn портраов ара kan 5 pyne SA Тлеу озип$пр Hp 


To ерпед 1520 UNEI ор,оАрула, popa вло [34505 mE 


“PAN 


my әшэшицәд БАРА эшзацәд “ga рата й: гроршвиош ипләр ‘әрләп 
1: 
{га мр теа пир опривит итрлој PALMY ng тАНЦ оза (а 


*ирцәХиц bfepunsnsny утшеошиеш вАәл увшивит IUP па WPJ тон MALM итротд (в о | "дездем nodu 
* SN 
-my оу 21220 yewo Topta! 14910 иерэтл іла пзашту ша тч ba ив&вү#юз тштвриптеүүпу врпрецет за BoznsnyToy omana ета. > А 
4121 unsmp 21405 yeurepisiy ánmy шр ХР “Y 1040 


„тешвивјпо әл ZELIRUBUIY те] 
у әл 
-Op перизерееиеҳ әл зивш ппр İZBUMURJJOZ gerinim > gi кы мек и Sueur ир “веште 21911919) әл шАр пир ке и н. „Ма an 
1а1220] : “ap X о тїтхўЛ^ъ әш пуп 
0107 әл MÁR пир “peq әтАтыїй$ yeureur е нр 
паро ара звешеҹ әл Sueur тир “цррәА о: Меш І rang орој20в n$ зәң Мт] 257 оршзорреш ‘pz шше 


IAAF шподилтцу чэш ınlog IMUA әл јәредт *Ршрүп8Ап "шшолдо тар а нао рае ы у | Е 11115189р A I 
5 21 пизвеџех эл шшр чицәќиірц ә пе > 
ви „трава qey oynakLıumu шр ез baile ер e 
Н 498 әр 1орреш ‘gp UTU IS9ULBUULKIY | с 
95 mari bey şii Pu TANIN Susana әр,8?61 хцегу 01 


« Wsewzoq пипохдр пшех черо бпшизих ъүипиеҳ “ѕеииеүуіЅе шлајооиупр па IJ 79 А a д тїзїїдє теор пәрәзипёпр 'ројв»а espo mep үштр мн çe > eli ei жаа а ga bader e een la i d и 
Я 2 2ruos ПА єт uepung о Ни SE юн gerim Kya mi штититром врате} па 11$ә зоо лагао 


е6 хуу зл ма 


еревиемх әл piye "паор зперрг LLA 1ЗӘААП Хх әб эшүипә8 ошла4 unung ЗА Азро гпитапрјо плод enuey, әл U, ‘ZKA зрп ваши ekg мерен Yesuj пеуџошу 9/,1 Tursapeji yerejo əyp ла ЕЕ е! 
`11$тшпәвиппәд EPUNUOS итпајзреопш 119 NONIO за unzn үте 


NPP ивја šume runo&tımu шр ершетүпе 51128 пә ешшеүёеып/ <јәрләр JET MA? 
11895 Іҹ̧ершпүйој "прудор иеш 
7010290) ‘ешип ерзершеллвр myse еш гелт тшзәшбә[угеү чпојАзр “тэп *тешшпА 298 зимопомооц (eona) хум 
лоразр ла җе "пштовхоб "ЛПМЕОР5РА 5 оројизАој5г хашца ОК Ture 1 
. 91409 “aap 21ѕәцат$ѕ оҳешуртгец шло чеү^ (43193 шт un 

лешплох шгпәлилич шр [49198 unaq "лрцешешавк wnsg ла ериѕ 
616 те[пепрш әшр тулеу "трештем 21572 12) ери леХ логшр әр зајазр му 
-1$теў типа "прцешешилривер елетратх әл әхп Тир Q prew гешулех eieyniod әл Surları e£unp априплог Hq полрпапаи титшероја их "ша Павла enuos пе пәрзәц8па појџод Jepey вАвдпд 


УТОК титр ла musar чпојаор җе" `1п]5п$пц та пәирпиәпап тера ISİN “шр 21&4әр па egyseg 'лројавош ла пе 90151рџәҹ̧ шериејвл ә[А1їш®шр] ЕШР?РШПРП! ВАЗА Bur тр л тләр JWJ “тү лоХт блогу "ипојазр иеАюшл1йюА ешре | 


UL) пир па 5 әл ЧРАРШ&Р] шр пд5щ хелвјо 1ә[ләр tspuəy “додвлод 
> О 2151812] uumuke? 
Ppunsnsny шр јајлар JI 2108 euo "проПоиш мезолјов Хув e£nu 
-OX п$пто8 MEPUDEY 1ә[ләр зе 


"ттдевопае ем әши зар шр чизг snsny їзїї изпрз zos 


їтпрпё помалов tsewšejuw "прцештштј 
“UR взрш!моб зешешёттехў ошлоја игр ипајазр 243 
aunas; штр әп зојлор Biter i£ejop черип “ın чпојаор urr Youtojug паши ту 
DI паши mánum mq `7п1оАцит 
І PADY титр “штарвиуо your 
HARI Uepunurı ng 


юч ипдапоАд иу зарваг за durur Jürp Un әл Uedeumpurkep ешр 
"пету шр “әрләр чејо Зпјапу ла 1584! 


-їшҥшр{це [Ат eyep попапрјо әп ufer апи) 210181рүв кАШе у 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1980-1989 Dönemi Ders Kitabı Din Ünitesi (Son Paragraf) 


"лрџәѕә unejjejey nab шин се ме epulsip , IYBU,, 
- uapzņÁ ng әл чәдә}ѕ! мешејио плешу џепу ‚е, 
Әй işl ивриџмејшелбоза әѕәлрәш ка ye a делинди vepinpii ipya ә еоџему ипи,оәцјее) иехпА ese EJUOS nepe Mi '18$пшшобВ ипбАп ишевшупио ерело шиџерове 1916 pu 
-39L -емзен әл ихҗеләүү 1UJeğ шијивозро Jua иАЛәс }о201; BA е olun иејо $1une зушеррш еұдиеҳғәшә$ѕ әријшәиор пш! әл ар их nŞnpıny „(ејезелреџ 21495) ‚әЛїшешәс |,=џерәуу ерпачедѕ] ‘це 


'гплоА00в ічиеіҳцёцех ебешштрчдв уицећџереш шејѕј меџеа ел перцаек џерев luke ер иџејеооц ершѕеќирр шее} әршәиор O 


"уџејвоб !иџерџрејз! MENA әләщ= JISEU !,198,, a 81011614 өрә yeu uuejdepy језупу 1916 оц JUBA ә,,уви,, иџејхедед $ па 


‘$u; вш5ез ер иершииҳед ејезјеј dnjo шхАв ецеш! медјеб ел алеја ви үезүпу sewn} erse ое s e г Б euısıkejue иш мершуҳец п$пиор шиеЛипр ипи,оеје) 840) 
ли necmi өршѕәдеѕ ҳәшіәррә› Hene, piq ел IA, па yeoug = ine esıdey O ub 1!бїрешАп ewe па ејишјелше yemle meli 
-агрр! рбпрчор әри$әллә® шішиөѕҳә puey шец ‘шёәипб шац шир чор өн 4 
-па па “{5үоәш ләһешргеу әл едва 'прејешепш џердвА вршаџва » 42 
још 41. 'тА,оәцгк) |аомпешејеш иеЛүе мрлра owg pun ме unung 
“jip, чәшәбә гр әцџәүё! ша џејшере ща ‘пріо мерђрири! џедце) dipa 20леје уеге > лојеледиц өјќіѕіќејор иәшадарә} ел mey да (Buey 1әц иџеједед "рџешебе sulajsı јејлер ипија шр еришѕеќопр neg wey пбод шәц лејџеше2 ля "уџер зерер рај vuo eszewmsney !шр әзәјё! ‘л пәх$е иер! “Isının "sekis пбпрјо пүшпхпА орјешлоб aap ла 8196 eung 
] ‚ “ирлеүешд Yi) әлә 
"прлејеша ушр өѕ! JejeJaey ел әѕііу WLI ‘ир тпшпбпрітцо еә 'прлејевјаје 1шр 'џержраб ершѕеиѕ јерва! имејшецец өл zeded. ‹вооц 'дрлејевтаје Yel јејевјаје 2100 р46 unejzig ‘дл „еша уе "авјаје Jiel, меџџел џејзјешо 1416 ns лејмој205 iue :прибер мешер 215щр uep хоА 151611 ojula,, "прибер ә|Ао еѕќо “unısnıuunıng дејџелув пәп nung -прјо уешар жар ипипа еј товше змешејеуеа Isı ерла 'ерејшивј едјр иеАещ(о 151611 еүуциеацпи ел шр,, хелејо јеџеб џерр2ов neg 161х127 


MIIMIYTI ешпхо 


56 ANAVI зл ма 


Zznunsnu jo4nıng nop їКәзип$пр па „'лџвјбез ер 'зешешвнем вшивје име шиврогл әл вишеје 


черојл uye “Чп ng 'лревшјо гру ериџејивје [PUSY шиврә!л ал име рт, ‘E "гүщиәзбо ш л 

“ES ичејџејо dnsuaw әипәгшр грпцед әл 151рпа '50490јиом 'пршн 'ившрјепуј 

“яцирАц5ш!ң әу живштепи NUO PUR џејо еге} ue istes иә} ‘ynueánsuiH Z 


'т\шщАе џеришала мелејел ҳәшо әл yesekejuiuer Ішмеүшеллеҳ шта әл ша + 


мејпл05 вшбулиј әл ешерод пәр 


«10р 
“my Bdeyqpur титир збом,, іце 194 шоп ns OSI ершѕегҳу роцро цүшѕәрреш ‘997 ип2пшпипиеу шороуј пршері 150292 әл MİNS Еш чәритир шеүѕү штозцих ма uero зәл ърхпшпупҳпц MS :лрезҷешо 
Hq BÖYLE 22019 nš улер uouo ррершзеле ппц же әл хивллогј 
`4пўәшәр Iseul4n ршлејавог unesey “Bop тлејерзо pup "помлеком unu “EA инәләр *әшәр sewo yer ипупҳпң `14$1шә$їишиәд поему RUNI тер unynyny доц шиәрәрләр илорорј “EKO IFNA әл лејритву 2108 J geunejdes; ицеќъц мејипиех nsnondoy unuey опојлор yel *es£O “nuepizey yesejo ип8Ап sunojyıp 
-шрүа urlajıogult349d әл чаја вих [е51пх Jejunuey 'nuedep ошр херце ЗА пуп зпајлор ла JNLIJOIL Илвишыпу MYIYV әл уппн (Z 
'zewjides вривдваола ƏPRAƏS ла uey әр әрищ^әүе шр әрләүѕләс `7Рширүихец 2108 ®те[$@$ә 1шр мејшел8ола sq `4 `ирц1ә5ә8 шог шерш шпә180 8110 әл Мр хо5 цер jeny пя 'лојхошолол ѕләр ере пмо зәгләр мершере ша ‘в {їїрлетиї$ ләәхү 
00294 181ривкер шшпалао ә}јәүләр ла HPTF 'протхјошештојигхпр 2198 
greeny үшр әр шә әл штолао вршпјаој ng “тупш иершѕтҳ 
-seq итир әл štuje поритр ӘЈӘ5ЈӘЈ әл шта гршпјаој хеј ‘550 ёш 
-TALA ер,ешом (0091-8Р$1) ounıg очерлогоу чәрә pol ewe OZ pun -о]әдипёпр әл etuus guze што их їз$пшцыпрго ХолојптпА səp піно пәрицпәр$пло8 пир (Lipi - 2) типзом плци рр шеүѕү 'аптштро шрҹҷеш одош5 лцох әл Stuyuıpuejins әп Чеш [еў әдәшіцәЗ геі тие] UA вА,ешту әл yeuneyið мера 1@15пә8,, (66є-бор) sae yog wy “HN MNpuL]eZzI опорр: “eszeudek nung upepunioz you [парх әАтр nağop џојкоб Ирајони odkıp плдор шщр ‘wepe wg 'лроршашо umup "шта әпәләр ма мреллозј илцинипу шпалдо әл ши (Т 
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1980-1989 Dönemi Ders Kitabı Aile Ünitesi (ПК Paragraf) 


"вршетле isuey еќөл esoy шинефр века џерејипа өл мешре жиуајло ал желд — E звршбеје ппу әл |п=п шинеҳ ар еэоҳ әл пту әл {поп шивооу ән мех elig 2510 nujo pez ар ешуџезод 
iye ejoa BASA &шірәцѕә; әшиәјлә иго Siya TASI и буциац JAANUS — 2 
заршевзе е2191 әл EJBU “Aep ‘воше еј aswy ид 'гршвале зојверлах ла BUL INYEÂ әл едед еќәл ла ваза вив 'epuisese гып; өл (nsn uwewjo unsjo YIYES дәзәм — | ипрпишаш ешџајле epuisese зејәѕші |чер!бебу — 26 APPEN (9 


“mapa әлвә олопарецр әл uy гр "ага пошт npepunioz yew 
-Án eunsnzre порбјуоштту алерпоод PLY ‘луҳерпш вотлојо U, 2q -eg,, оропу IARU 2091498 191970 uue Ng PAE ла yeqerey ебупрјо пәүәЗ виерќэш пәр `дл IHSI ©тәрә[0Х сиштра теге "лерјизод 14010 *“шерупоо 214 $тшәшпәүлә “LTEJYNDOİ жожо Цлә “ejeg ‘едед пе ng `пчәр эр оре Opowped) Teyrekined vung гору 99у (а 

"приартем можо шиепе ‘p3 
~op gue појоно4 opulsajız uey UYUNÖ '29ш128 euruejug пдпрјо ершрех ппоАтштунц “па yeouy 'прорјошз5ов перше eue уедетун ерипйо5 шивүштүйо} иеАр$еА эри!р4ә$ 20 әл ир Ep,BAJENSNAV врелѕ п& 125393 alı njos леша деда euejy әүшәи ла nmánq чпапооб ла чеЗор год 
ер yerejo молов першјелеј уәлә uezeq “uepuyyerel итрез еп 1405 
*rregerye ергеүиеүу “yesek іѕэшиәјлә еүотреҳ ла epuer ике urgay -33 ма сер руки вате uqg sayay ерең porre мојдлоз ер 
-терштјд ој yj! teses вавлуе тамоприох ојдод25 nq әл иевиви оппорр -18 иәріҳіид 2£9A ивлќец үеѕупҳ џопор шәзоз ‘ng пѕәру uey (e 


тата ривутиле әрүҗә$ тертйеё” изрош 
-18 ечыеүцчыЖЛе “apre полбав лојошетор ҳоп оршаномг циг], 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1980-1989 Dönemi Ders Kitabı Aile Ünitesi (Orta Paragraf) 


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1980-1989 Dönemi Ders Kitabı Aile Ünitesi (Son Paragraf) 


ЕК 21 
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1989-1997 Dönemi Ders Kitabı Din Ünitesi (Orta Paragraf) 


) 


Ы 


иір “sutun usLlewjisiss nunendinp ашивцү 'uysut пороти орш ңцтщеА туҳоцёоҷ [цррцәхң шештог (@т}йн1фдиз uldejynyzoz цзїбө5 yeke “IHOQ Bp eup (821495 э[в 111324 пч әздороАпщ `11иә1399 әп Lerfuq Waas моје 
цә оптвојре ‘әціғәиыою лерхешта yj; упоо{у paea ейуц BULULĞIS 9208 


BA ТИВАТ Hs ANTAM, әп eng repus два (uzon) 


XIL. хърүиази: ueuz чрацилина, feg тилаитиод sA snaz џјевзуј 
RA дә{ләлоВ 11199 әл minga; tay) әшіиетур sis aq орпцачев wjuuer, 


“anpnsnuoy 795 терплимр ерее мод ‘gop uu; yog epemq q эләүатр пецзчэ PULMA зе24808 логитр tpe} под тады), 


тзїрл=бпишаК^оар әрихәё па эЛәлд né erejussu; пера зәргәҙәр ygn гҷәрирзяу миле тур TEE ry луҳәшәр ag аута 929[208 пушо-уттде] “ло[ўәллпх yesin {ыц әл мода 9108 тле 


-ussu ng ippurp оіге[иеец! ueueur әчїләрїтїбәүләА "аштлорррпзгата әрләрәҝ 


yney ‘вргзүҳјвхеќ Ада әрләү пшцәа итлрађоллти uvksuno 1syr$ *штдә]5р3 yz (штиту BAIA шїщәцїшерү) тшр „визу, MYRA вени.) 
Э1ріџәҳәу urup эл цдәё ҳр абеојшр 
19X11 ap umuuga ‘әв: пап:3 [84805 хи мера 10] 407 ех: отр pireu 9108 uo 1хюзёпшчиплив пшпўпро (пшжршејој, јата шонох urup пат әршя опбишлиризќа nunsağ4np шр врлијио unmp па “#nul4np 19/05 *nyzoy “ңччал{ыч ‘әлќеч эрчциёлеҳ шајАвјо 491493 1413 ıssurujnı Ан әл бәз 


503 uzun;ng 3321491 Ров “ep па тїй бегу 'гр #0108 вубәд ла 


IPIGA USUL HAYUN глејр па ҳәлеќебәҝ ерәләлд әршәұ zig. 


MEY şelgej `шчып[цпы взе вршатшту "лоеђицлориовор ха вал unynı ар ла шАв чәрпәрәд 'пшзадор пили! вршни! [әх шејАејо вАол әл wo prump үнө цә uuspwnido; [әң Митат) 9198 в,лојај, “зтрлә[ӧгшәрәәат тәүВоцоќеов 1419 слани сд 'еочеф H “OJAL «я нәшр өя 

У пате ров изрешиъќер 
BULUNUN) urup ИЧ !3ә2009 першрчәҗ шр әз epueurez шку сатни врату Јој [9 'әчїр [IN] PISA BIBA NJIA iuipusejne su пзршцр 
(9444 эрэлин uné Hojoksoe пилфпрјо suey штитрјев up јачи чл 


"зајоошт 


== 


| 


medna шр әл puna шојаој-итр yersro Jayefgo zekiye; uuair: шицшеризои jup шири 191(0104—06 шү 'лртлазда иинороќаое дечилтубеле 


hunumuny up аврепжва па әз обе вршту ој доц вао әр әрләціҳәв 


/yısığap Tojfruslasp әл паАпр ng їїрге|тшеллёр за изоәЛәч Uupyupdn 


С 


5 


“о j í 


—є——— A 


лешеви зротёгеҳ ejns шгүнАнц шерабдпр uq ‘зәрә әред мй 
Waas puny "Убе әр RAIO SPEE ИороАвов TATEA nammy шр әл Pey ud * 


U Q 1, (0 P р і С БАСК, (тле apye; ‘duw opupsrzaf пд Un Arup v за ши w -INW оком похаур солезиу) тар їзє 
4 ши x a О | э. = 
7 


A Trap сарац ректе шатре өр зо 
| Ата та а 


Ҹәш5өз прјалје 


epey Геғедуѕ ср 


мтрерјвогебвА золоаао ал myeu 

цел ппрех р түз ец [є&зоз 'spumukuy é; эрдушешму anwe 194 spunuuy ep дәш! гумени 
1979 (1919 puz; шп бор) u; глајалев jazo опире 1пўбүшпәпадрур чтрешлиу 
черзерјецло шејитрих 1ојешерд әл Ха SPANN UN. GA YUJUJULUYDA ‘еҷ ‘aopo “ләүәпщәвзоЛ әўуәАилпшәш әл 1әүашә{зәү! чојашатетлох алвтын& уаш “BULU әзәшат ‘1ga уашӊдә тов ивр„ипштиву (їгаүлїшәрү{ зә{ләс„ вршила херҳеҷ үеќвоб `їт}йїшїт}ә8 лејжец у6о ер yəyə емграм әр риме о велүш “штите 'лришешшер радшеш әл рррош штитом марту pY unuo па әл пётр parus, әре милпааоом pey AOPA вше тагщбәЗ шлә ‘eoo сатртцуајошттиј штиезоң :чуЗјәшзуу иғгшреҳ Yağ тавүўөз орла nunğupğnur шщ цч pijas чооҳоцеу ‘зәрә [оде лете 

зогаозод пч бшричёбәпләоәш радију жица пао şef unyung 
“pinnal əy 1999 emps uye; iq ewuesog npjnuoy nğnınpunuoz КМ 
Bpunmzny плашәш әшлүрчәјлә мужу әц wez мијилеј тэп зәр ppi харач мод вшреҳ грашчәрл траг тудеч subes тла 92ом ит дио т Е: о бтидеплам ијАштјив uwy ашішеүҳеч ИМ тејатрту табилем eZee тлермец ja чипреҳ әп ојпа“х пову tape 
LI PIP? ingeş теевә уцутеү әр: јваррвш `2, ununu 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ле деа үшвашбәгдә5дәЗ итицәлишуц мероја әл шр шәр чшғвштиле чаритве додо ump шшер ару әл sekis іла пәри›вцәл@ үәшәз, р! upy, peq o Оез aup Apg Şev Әл buvu, үзүр вәзләң„, 9108 єлїшєвеАвцү "даразичов иде; шчәхү sue па YAYI "трубе әл yekta Hapua шишзелцошә(р pijas nq шш®вдл{ошәр чї uapuyuok хохон 
| "мабтшерҳеѕвќ ешлривАнр 
gulejfemy urp во әр uaumy пичагар ENER єКгл 18518 ‘yruouoya ‘24808 мпајавр жїш=веАвиүу *лҗәшыт}$әүзәА үицә{илдөч мером әл шр epee ng ориштлох чертае шшр рәүләр “рі черотҷед тевеАтЄ 
"приволи җ#шщлАе порирлала тој еАшар әр шур “үрүп по Burun двАзицо ивршупле иєүш=ре шр IOUO „МИП, Чео HUANO аочпут uujonurd (90) ЗА 12518989 puoš ug © и әл ша У 


чирүо вишів sune peppa трчох ыөцәќпиву үтАвов apnay әл Tevakıs way ша +арүодоЗ терм лоза о шт ушр зора nyung әп єєшүї&е/^ эл 181415 шшәүшр uue; әз гр 20 “pa veunununp 1510141883 ' urup ҷәјләр зооркон ‘пріо UIP 119 peds әл pupe pugons әр шр азила әр аредувој yod әл yrulouoyu MAES tuee әр arp лов “әәщәй эшүеч зајоја те ит җәләуәүїшәЗ rumes Iqa ешоу “ipuouroğa тшр мцеб "чрАәүләр лецев 117 YISYDA BUOY ә]әәц0) Ipay әр эшвәлерї әл әр ‘urup шилцов ippeg wesu; пәрәҗләу тшт}ә]лер yeğ puey ‘premyo 
ётшліЗ ер тшайтүп[йоў jutp эл рер: ‘џәҳэв N шылцәё BPUBULEZ tue 181 
-беривувл изќеїеќ әриџәцәјләр лав врлеүӱсэҳү tpp? [пдеу черчувіе; пере ишврҳе2ӣоу ueue qua єр wepuus} "азитдејб лед тишерүезйоў праејтелва лејацави 'ларцбарлац лардој UBO чоршр vuku 'әрчыләр иту "рлоүачойар әт. 1241289 шр әп Мува ueq кравјшту до [940 элзёбтшәрэдә тәләр 
Te4sos әл nundoş әрүгҳәб 1q 1318 ФА 00503 ҳо5 ug `лібтшлцәд әацәҝ шејод -15%и0у purp ештер чрштудој ioy әл ившег хоц э зрео “Ap LA) туврштуйор urup ларбола çefvos 1913 yoğu “yaynduzoy ‘ugi 'эпү ‘mo тәширдзА ешцеүвшёазА тшшеүцоАтвзйоу їїлвүцо әл идраәуәллтх ташвүшыпу зәбір unumıdo; ‘ueu! иие, чәцәрәҷі. uedes yeno ‘rejueaíeq үш “raya? врие ізрцә uap peásos прарштешла тепе] "лађа ҳәшәүиәтур їшувАецч штудој utp зәң 910479 трррелех пир әр 103104 ‘TVJ "ла "дара ззлер әзвҹ=рез мецјо паг ә петаАпр әл шоу muwu ҳәләќәрәјѕәр ппѕешёиеќер pesos стару “edek зарашејиеттр IMH вр wpumekey 


yaa yerepe amns таоце фүөзәрү 9484 оде vejän? [84809 гәр әр 

yone дејдпла једвов nq ше ап утицо dəqəs эшвәшәй вигрќәш шиеүйгыз 

Teksos 12799 ңәләцәвишцәд иеритезе: лершетит зәүәәшпёр әл пЯќпр yuk uəzųup yaâsos әл ш "С 


Ка К | 1185 кещ 
-Supem воршаари помену “чәршиәүдәү *перишвүынц 030% vesur әр peq праг ҳәшідзбсреќ sáu, “ңәшчәүлшәз ти 2498 доц чәјә2 up за пој uuema зоре ‘әлой еб0л08 поруцезјиа мпцайоз «ыеёет8о[оАзос ‘mjo 1виќиҳ 


шејиозш влеза әр гыц yeup? влвібтчеллер 1294 ueo öne Yosa "лырчә}әллпих плејер тепих шлертимлавр m} nq зл шәл еза 
27 їпАв ‘ug 


эл мулоловштрлех “YILA spuuejtiuetaup tiwy юїнчїїШ{ 2981р села ис штшшејлеҷ „еп, врате әдә{Дон 'үрпрчәр5%а8 veni пр uns eyep tuu 


тәүәзирёр әл па Апр urussul тош uue Хә], пёцай əp'uajevunénp гл пдАпр 


швриещ үшр yesejo ungan сипа ә®зу8цә8 ujusutuz puq Utuusu! әз "трдалов yutsekunp utuesut јачу O "а рареа хп “reyenp Ji! әрзәгиір Xi i мала 
2208 ла unşsn gyep “цкзщ пебошалара eejo уладитр пловни bg m} 
-&пшДор першэаЛАцүц ng uuejuesur ‘шір aë] "праг зашАтр пору хе шта злеүҷцівл pepy әд лердевит 01202 ua врицејившег yiğiley unele Te4sog měnu? nepipuepey грализео елерот ynágq ҳо5 шцәгвил тершщ] ‘зәј зешАор yıyusan? uesur тредотр па цор ар гуроо "дајачуцаз "зараван аудимтој јез 13649) иви: “muodısyuoj [әчеЗ ме шш usposo; чела р 


эце Bünle 151433 вац pedsos 

“NUMAN up uaj yoradi лерим SUTUESU! таштїипй пердвүчизиї [әз] unjo бише [0474 ягеүчевщ титегриэҳ мелујо ҳіјлвл ла рама о чир зао "лето капела пр 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Paragraf) 


Y 


дрирраша вето тадеХуниој уүшочоҳэ uLupussul ожо ng 'лортр 
ADLI ошазогилота @пгеллер waq әл трио вјешти әсәр л пришт KUPE «што зу 9198 полгијовАарчу әр (леззАцчт лејазкиу 1ирнҥүуешитуицо tunawa azsávy утшоцоме iğizısimek па тера лех дрва pisse yo) шывудгшАеур °21ртієзәјәќ зеррешАкиц шејо мегезерја игара Ату па утехе aunq ‘эүгеу 0049p ио 191499 шшытер5нАцуцт wesu memsun soe спадеч душовомх ч 
опома 9 


upmuufup apq әп подишоц up пәАшдуч uepora пәтйәчэз ng ‘лруеш шлшејитр di әділ черул 
"паде шер yeurekek шојазпрбор әл паАпр па гуп yeuyo qrq UZPOLA пуй -[їїзлзА тртлој җәзәпдаәшойпр гришату за ҳәоз/пр маја |евПаАпр 'uesuj "уотцо чарлојлаћор ал 1рвопттр "летпВАпр ішәгу хил |ләцеш ишет чеш “гуку әр meltuuy 'uesut uspo diyes öyokısyuğ ‘пирівцшизцеҷ азејаочени ‘бршләл гарттата а! туэАилгац чтр за черәїл гецивещ тәге, сито apung оте) DALJ ера әл UL 
„ полицију 
ЗА zeureuvuiy 1410р поршшартешти YA İUSUT ушр 'ZULUYUNJJOZ чАеширибди пилеђтешим әл İuvul jump 'вАвишпан wajua әл ule ушр 'mepeg! 
"эзш И 101694198 poudo O ASN ах стао“ yap зоре 'аулац inuus шего пао plumpa Ere siraya GA таи о UA. '2108 ешле 
-еќзчу „гиче SUK ттт ТА вәә g iparos сацќв әрреш pZ Peyu inp эти ша ъриоҳпҳоҷ эве^вшү цәАшлоч огр әп падало прод элш 1130699 „пәЛшшуң черогд әл у], оштцон ТА 
чїшагетеАегү ‘WYNN дәй дебмлич черил врищәҷ атшзеАшшлочц 2294 


: posp черо әл ug э 


x 


Mipnyəwepən Bzy 


YAŞ) Epulsere зәрәрләр тед urumakımyumg IL чету ічәд 


{пуў=штрчат=х 00:08 skunp иф uəunénp пуц. 


сатрдешер уншзупу ике марилул " ' т әл зајлар эү: шәт шр “рүү nprap ҳәшәр yızısap SS жуг 


tor 


1 UIP ZIQ 3090] '211422508 18405 aurp 


Тү нрлра ор 1є04пё тиүод сёпууоХ 


"21 dap злу 
Дас эор va ZU випцеу патио [auo шү npo ruya ywuwjo luai; шір 2201 T пиона әл грпзедемх 
1 чррәғләр vu ığılusşösg 11818] auek] 54384 
пио штр "ехо дедих поруҳәд aLi qu MAY “(6261 ву 
Е) трротрјех хпенјец viuos ueputupji unafunyung етше ng спрлоАїцәзя! 
твзшүплп 2108 әшігәүәләд шщ] әр шәц 'ёвр2и5 шәҷ шчпә[ләр зао, 


Е _ Е В [ snpzofnönp sum әр эшівәурі Ak чцәціш "веша уцчәшәЗә эришәто теүёвривъвл ети? 
1598193 чир шоәрәллә5 под волу зраз оәрицәшәу шта  рацшту к 12802 vunq тештә GA зена iye їйїбїүчэс zo 1риәз ҳеәм[о Ҷәрәгуш eyup ssu ичир [LÁ зач *бувовлтїзгүэүләрглтү-#әрдөб-түз[туү 

зло, “9103 әшзәоипбёпр up orny тпраокојплоз ğına горја гејлежиз ysk 

шше) па әшшәүрчэң ипзышүштзрә utp eq 93905 “npaodtugur aupa чешыезүз вимтр пїләүәшбтңә5 упериоа әл unarekız rup 'улп}зтү 


тшелләҳ WAEI орәэшъилур ginny “q 


npo dıyva әштәАызач әшлтәй әчцәл ішрәрәлә urup 1918 pozu чишчерәтл yerejo 3169 ван труну 
Soa әрсез үу “Зәр |41614 Әл гүйролушох 1әүләр ваш ша 
MPA UNU "атрлеро пупрјо пуло VALURI әл шр чини гоојкоц трга TAPIIRI эн па TULİYULEN МИТ 'епратвогуаблод врше ајив јајавр Әл 3959518 Бори 4: лепо әл врашу "зајашитдор nfnpjo бише 913959418 әл шр шишлојоц ‘рші әл yeues чуиевәчо 1179 шәләр вАвшовАер әщр you UAAP IPVA РИТА TAX Pueg ртәрәшәлі5 öğ Sey леце черешто tuz; сија `ліутшъбеќ ләри unzn шува иц ууцозеҳ 
HPA Bug 'лопром 51 әри јејлор əy шр әріпілу ерго1ўе5еззгу 
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14—11 ST O10ASOŞ 


"шава 7 ЗА ТОМЕ `эшцәзәч BUSUVA uurjung ag 
^ 11911419 ajte 'nuofrayuoj jawa} гї штону 


ыйцоЛАувучор пору ‘p 


челу веша дов әү pN WAP әп пора шета у ти 
"ашбтивАнр әл ерла voy-ey 'арпшеев цә шизуеа Wep 
‘Jeq yeksos puissas auus ор упо) presny энше әл пере. им, aj 
ПО “TPAO гтршәчо yemes „уцздид, әр әвдуйпдоЗ Şİ 5 етра чеўїтр 14911070 eqeg aping ү ор ид изо smy әре әр ш пио ма `"црәўңәшшгрчәриЗ тшшетпоА1здчор шәрә Ҹелелиёвүҳеќ мод ичир пплорај әре 190иврау штиәтгү авио nyep ззҳ ла Шеп 151 әре тоц шайпүпүштмов ng әп ўпүпүштыов пәчгүдп^ вшеүлїшоө utueqeq әл vuy 
тацёгшәшәдбДәр тшмәүз[цәло әл гадекуцолцем шптәүүв пре луцов 3004 
PEST ла шшеовАтшвраеХ тудо 20157 әре “Iğızeuynunyop uruejry upyaq үеќвоз zeununyop әл Zısunfeg машту јој ‘apy "греје wnmy aupa Iğıpeuduk pa остао иплиогор iskete uapou “ту 2пдодта 


Mesin чуперту “g 


munng иез İnmos 09096 1315 трилавле маргјев yae әр napy yieqeye "о zuga уелвро musg опбшешилрівҳ изрвздо Tunas 
Әл тшы[ӱед дегу: щїглїїїїЯәр овлацедер әәәләр әш плаврлив 8494 
тмәшәе дозом, гпә?тур ылязрча грштите 'апрпаплв уцәделе әр әрәдәләр тошо ‘sape 418 пусрипјппд 11314 әр йет uey әрәдәдәр тошла unİnooğ "трудна ән мере „ууедеане uus, витларецелуе 1399 иву чпловоох вр шреҳ ‘шишае yağsa NAZ 7408 Breq 'әлҖә} vok плод 'әши “ped 
“npo ётши=]8$вЧ әриуәх tuie Bul eğriye 1999 Gu urutseqeq-vue “поо изо чэрэцед-ипу родод ви ву uny 125 yyeqeye єрчашцаоу тпшпипгу ipIobed врвлема чиев ваза 
TEJYEUEUI әшәзоў MÁY р! ўцәчедд# шоз01„, 19883 чїйцгдилүү 'npnânjo трүешдпдо saqeq әр әш ар Jeq uey әч уцздеаҳе врло ла wao, лро 2108 вќезоҳ моме пива ара ‘upyay әшвәце urusesoy upay чапә[лә әрә ng пивречл yis vysp ‘uapuruəzyp пупупц rue, орипат лог əpuruəzyp „пүпупцч eqeg, paylara ошаәүәпе шиывцдең әл 
9101019әр tusoq 8564 зошшајле JAH Upaspananpays ruue eqeqe 
ЗА ацеҳ әришвәллә5 әјә әйшїшә[лә my трааешетр 0108 елвүиреҳ 
DAVY suat өл урадила pae эпАра„ njnany ao? вшвиве nynyny вив, иеќевіву түзә 2129] чәр! “әвәуұ зала јер ep 1ётАюүцє yieqerye ‘a103 ешәтаеќ шчцәү!т полајоћ Wilp puy әЛәзщцәЗ огтиштито 


L8 


мтрездешиојкиј вр epwepowwz 1узә Моб ошлери bi 
Mİİ İEP, „вэшу„ “3199, ',Кздие, "үң трлојеов лвүзишгййшү “їр мәціҹәё ҳр әл pyp щиеру ‘pides muutes ppo вршили 
“XX әрчнәду лйзА [әх этүеўвлу„ Irura ajay ужета пр әргә әл тиләүгүбп eque sewo 5вуциш vunjeq ains шш 
Әл ївзш[гыпу чәрдәүвшә шав “вешизАеәр sunoradio шу 


штиншётав^ир вршиле тлә[Аәлд oe әл нәп ~ 


эчер вравдо әчыә[әце шикцге2 прво цитате миојонри әл [848 10149414 әри әрә vp nq ‘nwo yeus uq ою 
` ма әре зрицеќец што zpuyuns пор urupynızaamzapj “a ҳо5 eyup ъшетазќ оре үшшәрләу оре ичАвге yasap әл душ p урлецаҳо UPLEĞIp шщерүпәо5 “вүшїїүгї\ шричар оре шоихреу, ‘apagan Hune ррерштјдој шторе пәшўид nuwewjo браләчоќ зор әрә әр apumi arati пгшдәдау Ary 'атрефјеше одеш ‹иәрләр ере wamjia шв|фи+ әл }әллпх пәрдәүцо^ иАвов әл уиоох!в4 “ayr | шэрош 
"јод виврќәщ итраирјпооб Фрпоштојао әл послали UN ы: 
чә[п$пх їїїїтА 2108 ешшерум& ewmq бр либтшаце ер yo Wap 
598 ұјәвәш "үүцзәҳатәц pedsos џаролод же трипштудој ылри “20 
эр еҷър әр цэќеч лҷоё үпАпд әл 1вәш®әй muuyoppua тршпйо] п їшәцр шиешётшаЛер уҳершеєле рәрләр әү -лрәтцәшәхәувәр {шшш Preputswre мејела opre пвпЯАпр уиэд р{эрәцү `дгййшцәйЯ аүец njuno > -вшёгивќер 151 өте 1згашүщйдәА шыгиру[пдо5 чвишчардив птшшюлар ULAN плаве један трон парола yey цә штиетдол што &вштех шуш 
"пргодлош ма примара шчызузъАцуцт јаше) ичен Чада ла цир ®@ әрәллпҳ әш ләләр штей pessos әл зора “yılujokra ‘ay 
"атривршлер его үшәпо ua шчәце уццүшиләсу 'рлод. ттерүршлтү\, хацајбиещ “таыәүаәщудур 'тишвүаЗАЛар шдїүивєш. “рү сарарипе Uoo чүшмәләйер үвйвов ипшпүйоз їшї д, "одтивтцо ruau unumdo; prapouorað әл YOUSYİ ‘apio "зебару ипипшты ary 'адерлешвујар ләү [94608 unuo әр атрјар dws шлерштаој ‘ашо nunmy powe ппштудо „ари, | эәршәпер зәң “zur и на тшвишо тишд palaz unwnjdog шори "АИ | 
ng мани ueue пар эц ори мтшјојолнов крш ч[пәшез 005 
ра әри хпелејо nmsun susa итишпүйоу, 1 


v а увалу әл ONY у 
A è чупипнпя 
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1989-1997 Dönemi Ders Kitabı Aile Ünitesi (Orta Paragraf) 


мәгсәд ечїпАнїөА шд ‘Aog "долтцјо ётшәрдцәс ep miN вде за пао Уа рај тритшча би ишүне Kq 
(КОЎШУ “YANA : лвүвлів 91408 djep BÁZ пп тоа шцә[т# pII, 
“црцәлеб aq чачаўпр[о puue Tepe sU отишле да оре әрләү, ер па “їтрвү2в} чәрлә[үтр. 
дедтр ләүгәшцәхң чеХојлцед тит1двүр# ҳүүеделҳ apam, '2плолтив| 13 gee 
1399 ҳцедегҳе шпшиллим Kos әр uning тррбецих yewo 1354 муедалуе 
чөз5 TEpEy 970493 nounznyop apune], 2200 '289494 гоштрод әриүләүудүу, вАзу yeg ‘og трга тшрв pope yanı, 1489 „60$, euog 'алтделтр әр aje yn4ng eung 'лозбтшепиор ви ов vqeq wejeruos “Код uero UVpUNAOS вив мајаомо әрдәүул, траву 243111119 ojt мәүицвт шывүвтуъё 1912 тра«ов пч приме "Чеха зге 8408 `лрвәшәреҳ уц „шторе HRÁUG, әрләү, HASA „409, =црцәрнләәүпгтДЕз Шә'итцілез пәүәүге YA, ә4ә508 иеќебей вр,оАву eHO и рїє[їїшөїнА ишә мојој дур, ` чүрцзәлАпу мед лојдед augu чы тәјләҘәр YILA ла опвац оәрѕәи ‘geses [нео ijuwa зршвеХ ид. tuurepnsun дуз э{гу `їїрә{те duid изо mote ипо “штләүдә$әр YASUĞUL "иші “ape әл Sug ua әре врашершцаоз Yanı, 


пе орхерри, '8 


raono 


nnje ләртарәзу ҳә2алту59(502 ewmuetog 
‘noy Мәрв зәүләр иершіҳнд ng ‘20292 arez ep wnjdog uepumanp nq ‘aag? 
vunğaplo 1вәшщцпто5 unumuny шалуто тапәшәу општој ‘swuešog 
“Jap? ипраед опише әл випитуна шідеүутоо5 терең 131339Х 202 ep uipey лрериплог хеш вв eqe tulundağ шихерупао ју дал әЛәчие ‘eszewjo пштапр iiq јада yaeyug 8лејуп205 тиеќ 'nmsny ла ХОХо4 uruauun врвшинбод “деүупдо5 149764 попу :ирцшәчо eyup лоршејдола yıfojoyısd әл [еќв05 eyez 'лрушецо LEJIŞUTYIS yjuouoyə мезедор ш ҳпоо5 врешиевоц 'лретдештававикех пора әшүрә јолјаон чпдооо ‘зуҳэшіідееҳ шолҷаш чәрицеҳјәб шиоишу еќәл uapu “SABUNU шивава хп20 ‘лрерипапшо шлирпоој nym эрч пә шившиввод әршзәц упору чтлдушучоЯ әрдә) pape шиле орв #lurussoğ оцдоо әр: плавим diğe uereg ла БАЗА әп osr итрехеј ту орј доб тибе ер ушиебод "вод виврдаш ej! (борили yupo uere} іу: певи тру ouaaa аргдиштити) paea терел їй әп (веш у2о5 uae врштујој 16y чешец пләрош әл [әң “agöruuupırda gunsnğlo ашивбод әрәүів орплар DH 'npwewmzoq uq aa ‘шизёоя 
145150008 әл вшивбор ', 


16 | 77 


1214494 ung `лірвредед ҳцчәшадә apane (развојни) | 

“ириер рәр 0905 ‘gayaa ма (yep әщэәре ! п 

чз[о 191ҷее zos eoue "ли ов 2пууч иф yide ододле шәр N 

метртатуег 298 өр гршлај5т эүідзҹ "рудар әрәүге еоерте 

чавке и јего әүге parue члориле је {ппц sue йд 
\ 7 Ueşyadğıe тшпыпр ng uozeg луци nnp 9178 

ма ağnpjo wey чтотаатрр пупңпц єп шиши слабо луүйчшчөүйл Gi 

JVA чәй ушштејив Шучошово vue әре (ови) үцебләрзу (ү) 4 

: алел eyup (dış әре її әлой ошпвијо озшода urueqeq vlas eue әрәпү 


pusu пора әрәллпх vyep opujuozup ера “хәй ешӧциу цдеҷ veido; ширих зрхвүшодоу nq 1913484 поле шлорјезле Yyunğ “agd memez H 
“EpLEYNA ‘ape ердетшпүйоз пдпрјо aao шитшлиј 2842 -прәўуэшиәүиәдїр әло8 wsese ng dəy чешко uns; аўпоо5 ‘поҳо svinu лав okajıgeyi лр -әўңәшўа швләр воит од гет үе ng popou әлзәүәце па задэрәх19% їшдәүәүтв триәҷ LU P04 “еуҳчоүеҹ әршөәлләо оре әэщиәрлә Tezy оређе önü -чеүү түбә әлод oydu ap! аўпрүо шүүуҷ итиүчәлур nimmy вөү (0) pusula nyngny sgvg ер eprujumıdo; nğdupjo цдә5ә8 wurug, YOĞ, арүгүәб 1чу трио ој воч птшщәзўвїв зшоцода ‘ҳоҳгә OYUN) ырш \ 
‚ nynyny eqeq әрүцүәчәЗ арлацшАязх шеҷоу 20000) `дрәзҳәшјә 419 paR ' |, puay врат Авјор ‘sjyewpyey әшѕәре хопа итшеүєзохң члерцеҳ vegno) 
|| V леже pao њи ки пдпрјо мору ururaozup пупупн eqe (0) 
хуритҳшти 
А ҳәшјә Tie əs eunynyny eue әл vavg “yvar&n еКушериле ла аб 
* Међе “eruos порштод ҳи пч черек 9108 омт4 әрә ynõyy SA оло прууҳешгау әре зоо па ruas aa эўхәш1ә 18) 
ппвалле5 ajre зәшиәүлә диаүлә 'гвүзпәо5 әрәүүв пц vejnany иврлерјпооз бт -әшиәүлә әл вува-виче әдәре; празмешца swag үштау оде решо ununinq sönen периывүывё Ulurşe ley nq% nq uapou чар әре {озо (Z) "лубтшјећ івреҳ гогуштита хелвлавј ид изрлеритији 
PyR 10 әри {аЛ арка үш едо әрле ивлЛәц "јавор pipe зә^туүїш әл 18484 ла әдәрив тй} епа оќо әчәзогу ajër 180100) лъ[үпро цев Jeho `2плтдо орла (YEP 19019% epepunjdog izeg) napag UMUT мтцејуо ‘asy NENUOY 298 Ков ма бтшбејлод ‘лабо әрі ївєшүо pyep зшвело) | epe шўибпз вүгеу пәри "1412 1йтриәрләд әр әэцо цер “ope quang (T) { 


| 
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Ders Kitabı Din Ünitesi (ПК ve Orta Paragraf) 


1997-2002 Dönemi 


yo 


"лиши ме гој шд yawaq 141815 џгАвшјо Ішелип әл 149j$) |әѕшр ла !биешәц„ ер eA „иеќешіо dnsuaw од „ ‘хеее jujug (ѕпе!е|) ѕпоге јп0208 ишле ер беҳ еро чрќәјуәш 
"фра әред ISI) „иго џерјец, әјќпбпо205 зожџеј ершгипд 1352) 


"луёушјеҳ грлегпр јеглела пәлә|$! 
шшр ‘ајиәрәи па siwe JaA вршиером иџеједа џејо USA yasab ша "опашџећап зејшиа језшпјдој әл јебор әп. мејштпу ішоиоҳа 'Tesedis "упупу "штибе џејлелоб |езшпудој iBıpuepsn ипипшгипу шр әргпшпипб 'nonuos !зешбејућелјошер мејер:б unwnjdoj, 'npJokune6& гиџел гаје уозла ерштудој пшпупу шр ершејие ng 'дацез әзәќ лд үшәчо ебупр 
-о epweśĽÁ [920 әл језшпудој 'зршеџор 1011415 елеџо yi јејша 

гип јејџаџо штјеша ершуҳец бдҳәәб мејешевел pseu имвјџе5иј 2094696 [04 әлә|дәлд мејебцед еќешејбеѕ лшћеџер јеѕшпіао e 
"удела бев шишејеш5ејмегп иергенблем 
Әл Ішиејешецецег мејејо »ојож5а „имејџезш ојџелој asud • лрлејипз әр џејлеј5! језлела шша 
ва цев әлә[&! ла 'омејјебџе Мешпго5 језшпудо) 2291 
eye Ммешбшелер әл ошбајша вршвеје 1ә|Ләлд "ла e 
217296 Іләј&! еле |одиох jeswnido ла ершејџе ng 'ибје5 елешеј 
-es !џегпр језшпјдој хејелох sejesny шхешд 'шр орујеоио • uiplejun$ пәлә&! језшпјдој шиа 'лрзел џејлај5! 
јазлела әл језшпдо) шие 1бірлђәб sue ершпудој Ep ипипштпу шр 'әреч O эшёшицәч тшбеоејо YOK diyjey иереџо орјец іѕуе чшбпуәл -26 ısewjo }ләј&! Jig ипшпупу Joy џеје јећ ершпүйоу 'гдид вцед 


ов ` 


`лриәр+әүшр иие} YƏ} ууџиештапиј әл яцивАцвшн жилезпуј 
`щёшхела еЛиие} мој !шшәА хцошиеу мод 'әз! әршщәўоцорр 

“andıyes ешб его ише 

YEK uesu шеА мејџивј UBUNA 1916 suay әл snez :шбәшсу uménw 

-jo Јәјәиѕаџ Uediğej 1бцәџи nue; ek џеѕш пцәА әр џехед чәјәиѕәи }пА -os uəzeq 'ејеџваџ }пшоѕ uəzeq 1е|я!нел џеншеш apud 

мавишиз еќерџо (шгејоџош) 1$14ejue шр шиг) ҳу 

әл (штеујод) 1$1ејие шр иие} оё әјдәјпѕ па 'убиштебв шџле пмбор 

еАешиеш елерџџел }пќоѕ 'иврјешиви! ејерџџел јпшоѕ bueu, |езша "зубшејбп елејешббер әр Jajuıp меррџеш ә5уцёбәр зејшгао |, 

g "прзериел 19:6 Saye "ши ара ‘Ке ‘Saun пбпрџох ep ел фрешелерђе шиевєш эјуцәиәб 'ејивј “деј авио eepo yesejo ewde; зџиџебпб ебор `штыпуем 

мпабпштбор ил5еоип5рр :бцёејор дрџ5 џерџарва ununu ‘ер па `лиеш ошбуб џерједлеб елел о ершврџелл 'әѕёүшуб 8194 ла ерш 


851 


-#Агы :шбәшо) uen ла tuuepidek иәзниеАп ојАџајупр:об в ериѕеиѕ nyán 'Јејшпјдој је себор ивршвешј у пемеј вишалд жришећп әл nyAn биеш ng преоџеш ифрјцешол едеп шџаш | 
'пбпро цџго ел diyes eyni ла иџерџел wy рјеребор 'штишиу 


-es еделүе !иџенала јејџејо diyes еоџеш па шд! пбпрю wajo) ap uk -ӘлЧ epuewez тиќе 'шејој !бїриеш ипбпјпјао | `иргејёішиец еџпбпрјо шр ун шбциеѕш шш21шәјоз енош а шпудој шу "нрешџец глеџ5аџ 
21ѕиео ла !биешәц ep eÁ (унд 'иелАрц иепиви! еипбпрглох пбпјтда о әл випбпрјо 151у& ла језшр ерјпбпјпјдој иеѕи лд 'ш:шеој мету ершшеие „әивәи прпбп, мод ецер іш рәј $94 “job euiwejue ешиең глојеџвеџ циео ер EA zisueo џениеш ечпбпрјо sppe әл 505 да msn ебор 'ерлејшпдој (91 :ш2150ә4 лриејеоцёеа ицәјшр ҳу шгртеи әл штилив 'LUZILUJOJ ‘ш26цәу “лубішуи5 еќеро әрџҳәб па әр зәјшр Jlj méng елејеоипбпр әл вл -ејџеш шеу 1џеви "јешјех хп6506 epulsısıey це|Агүо ебор ‘ҳешеш зећериде dikejue гшќео што џејљџом егеу мод 'ер џерјебјо у 
« 119429) џерлејделео (ipaa 
шиеѕи азојшеј о 1916 шпјо ел шпбор џедел шее Кећипр, ‘шр 8496 
Әләдә/д XEW глргшој5јв јераред! ел зејӧиеш бүр ерпџел jesiny иеп вреле да мејиеѕи әршӧ! зејдагџб јевшптудој, ‘шр a106 ешефпа 
И `ирле|&!ше|шше} 
ерзађуов уге; jup лејбојолво5 ueśijeð ершџеје 1510104505 шо „узише5 елеџо |шә]515 зәрәбәр ла иәЛәшәд 1шбвоеииеш ерпдјо әи әл илбезенџеллер зеи Ејерірел језулу па чзешјо иџеју:рел әл Лејо |езулу әршр зәң 
“MENÁ әл эпүпАпр 164es әзәјќә& uejides jesiny "ирзел 
Jepiiyen ер BÁ sejejo иеџќеѕ језупу ершр ЈәЧ џешец ‘өуцәоису `ирлел әр pailazo ҳеџо 1283 иџејшр итд 'uep 
-UBA азо) "81021806 зер јего уге; зәрәҝцее; әл зејзиви! јәѕшр ершпі 90} зец 51 оертрјо diyes ејерџјего |езпупу х!&бәр јејшпдо | `лёцеё еАеше[ру!де eisie $iyeq ла jau 
"590 џеђевијео әл dus јәѕшр ериешех шу 'ејеош „ayé ү Gey MepLisele шпудој eÁisyuesed дивш језшр, “Isılojoksos ша 'лреној -ọÁsos шр "јер іојоќѕоз џеберјел yesejo пбјо ла језшпудој еша an$nuujo ёшви језшр ла 'әрш а пд ер ел né еримејшпдо; UESUJ uppg абишбие5 елешериде' ове иџвф џвш әл зе ем | јед џејипа губоџави| зп}$пшо Аејо әл пџом уозла мерреҳ 
2108 өрш®!беў "ерпрешвАврибв иџејџезш" еоипќод Јејбе 
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1997-2002 Dönemi Ders Kitabı Din Ünitesi (Son Paragraf) 
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191 


"гешајупбојјебјеб џерешџејпбап дуџевилџед ıseyji Мрђа esi па лешер чишје әшшәгп попдпутшгрум ешиезлер use әләМәлд игара әләр әл ıydıyes ешуҳеҷ єшивиеуеА иере|ц уш! 
umng MepLunıdoz заела иппа ‘шѕешјо ер eÁ unsjo dnsuaw ошр 219 
"орзоувеглошер пуш “4uya& epuyəqesaq usay MPPI MELEN njunjoz чвелјошеа `1рі=ша џериџеупбох uiuewjo ежп ypeyowap ериеше2 iuke "вешћра (ngey чершуеез јәјләр шш! її ‘OPIU O 

- andıyes әшдәАшпц әл yey yeuauune5 еЛәл ҳәшәб suya шмејџев шщр 29 1бдбәѕ yewo 


нулипнпя TVSANIdOL ЗА 90107 


091 


diyes әл iseÁjs ла 2206 ошрџех ‘ҳешиеш әшбірәдѕ! "зешипепр 
-аја! Joy Š, збашеков мејипё uey ерипѕпиоҳ РТ HP! 
ıngey опао хеј 'әр Isuq џериџеешој шиџејшилер Yy 


1. 


приорје BÂRSEÂRLE үзәхү 11121 еро ZEGT те wem үчөө нүлрї ў ёршиА 9261 UNUNZOS „pugs шр шицэдипцшлод 
-101„ џејо |верреш (ошу! шиеѕеќеџу шәә !ѕәшішцЅәјіе! ШӘ 
-pey !бпенјач эһуёв HEW є “Sey ешбціѕејо әшиәцәбчә UYAN “ığıpeyese; мешдел арјеовјеб ерипіоќ ешбејзербез оре иу Хеји хет грезипбпа п5хлпуеуу 


\ 


ешбир вшоцец јоѕшр-иилвеҳёеа Jig 'езегп ҳеио цер әр зәјләр teft эл пррјого ла јәзќаца-5ыеигушр “пип `Ийвәснәз EMELİ -ешинй фовог воџарфраје! ерише еоџелрб ng 1є|шезш! umnq unsjo вето ШӘР Buey вротао "ог опро эзи ма чеје eunje аоџелпб ци «орећитилереагол ибром ‘шр ипәмәлд umaq ңершгпүдо; рт '29ш -auajuaznp 6106 ешиеџезту шр зәрб Ҹәоәјџәл әл (баооЛој 5; изеџ ши “yeyin wyga ‘әдәјләр урт Yolla 2еје/дц! swig әл пиеш ie бер Jojo іеѕшр неџејпу әл ипиех џалејџегпр пшбебРА ипштдој 
"шә ицәшпхпц ‘uiside jest4ıs џпорер ‘әдәјләр ла AETI 
"пргбејеб ла шшбәз APLE, єриеше2 пиће штипр па лрәрәширә іпдеҳ паћишпу џером әл шр џајеб ешшејџе ѕешешёцеҳ ешоиещ шшѕеҳЅед ла шоозшњ 981 арАогпр |езшп)доћ, "арјеџлех epkeznp јозлела ‘шр әјиәрә па "дрџерзертробго әл yey 
pwa, ерзеререр упелјошер џејешдеџејлвр әл џејешидецпопр 89 
-m6zo вроппиоҳ ÖUEU! иџејџевиј ба цев 2154 ма ушечо пәАшпц uep -ajA әл шр вриивүшпдоу хдељошәр ип2пшпипо убише eáewuije ршн гдиәлпб peny мером әл шр әләпрә |паех ISƏ); « ZEWEUEJİNS aa zeweuguiy Мејор пәрипәңериех әл иеш {шр :гешеџерог едеш 
-epe шиәревивх әл 5иеш ушр "вАвшцем алајџејој әл шде julp ‘әјәр -egi esi, 'әрщѕәрреш ‘с шиѕеѕе/еџу поћипушпо Apun, "што ам прешле еище воџелрб ипәрпипбго па џиџаела члојоб ицәләп оубуцаз sunskıunu диви! эл ивром ‘шр зәјќәла 'әцәүләр да жел гәдәрә ӘМО8 еоевің џејипа `2џәјѕоб 
Japıııszo ғәгиед öplojeyin штра џејо &!шә<шшәд ipe, зојфвџојд па ipea uaşdısugıd јоџеб әл zeuyjiğiyej шбурџеј ueyió еќеро өрә] -wisg жбер ерејштдој Ipe ‘apupas ошбуеб иџејшпудо |. 


әшш 
56-е] ошер џоруе әре әл нерџребећ аолб20 IUURJİUBU! 
1901р": Т "arap heoa, vods ешшејџе 113524 


Хаопоашебе MOE 1958 ла УӘ]. `лршәдзіѕ ла џеје guiye asuaan ирдомаиле206 эне} шр әл ÖURUJ “1ĞJEY еш<шрүєз шоиви! иёлєх џешебо sny soy торортрпбго ешшае ал ÖUEU| 48/9} '95шр ипәп$х әл ueíew -ирикАер виџвџезпу щр ‘Haap иго &пүгипу ла језел 5 “MD 
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1997-2002 Dönemi Ders Kitabı Aile Ünitesi (ПК Paragraf) 


ibi 


-Mny әре ершејие па 'прушеџо URPUISIİR шпАп језшпјдој әл ';Вуцшел 

-әр ulueznp језшпудој "па `зшриртех |иџеџебер ипшпјдој мелеџбе и 

-еупоог еру 'ејбед зреџе доџо yji pans ошиолбо 'иџејезпХ 'пип 

општјдој !бїргбеА әри: ипбпоој ләү euuSejjesuun;do | 

ЈпаҳоА штапу eyśeq ла ҳәоәл}әб гиџад |лә|ҝ па 

ал зприпҳшош ејќішццеҳ иџајелп (әд yeoue шеләр ипшптудој 'пуип “IPIASJSI ушеџшо иә шиефу плеј ешејбез пишелор шзем 

uilipesyeg иәршлә[&! jawa; yop ши 
-еје ҳелејо јәиәд „лрјејеџ шәјләјё! шиәре әр2пшпипб 'es4ejkÇ 

“Jab ешшејџе 

191рәцәб гиџе4 џерејбр штеша чәјец шиәје ‘ериешех ишле 'ng pa} -ҹ̧әш:прпѕ Ішбіџел лрќ еојејша ‘esto әр ергејшт а реј ‘әү 

опәоә&цәб 

гејшгипҳ шӘА џелеблем јиџеђиојмад әл 5еАцц! ипштјдој әл yeseyjey 

џереџо шпјпу о ‘aswa ешпіпр 2ешеќејіё&еҳ |иџејђиајмед ел 5еАцц! 

општдој "штапу ла 'лррбер чпушпш мешје zos иершгипх ла оеќешю 1A9J$J ipae (A8j$I ла ише|шпупу итпд uee 134 әршӧг шпјдој џојлојвј jawa, шиоиу 'р 


“anıdnu6 ла пбпрјо џешебе инә 


иша ‘aliy • ејгешецабер мејејпу па ел Jeyipepunloz ҳешќп влвуелпу па шәјәќп әу 'прџегпр ла риәјіәЅ имерјезел jesynyny әл језшп)дој ше; үү • 
"unpas !шбїнел заруттштЈов па avans Iya шел 
-әр еру ‘рел иерупүпүшпиоз (ред џџемела uesmsnjo Мају e "ибејшбоцад әл Jnânjo əpu;ő; ене "151024 yéy ипбпзогј • 
“лрулшѕ еј pape шиџејелп шездех uluajıy • прушецо apuısaluuajlıye$ шиоџе зејшеџол јеѕпбАпр 196 ешјо ә}зәр іләџеш әл ірреш "попе хјеџиу 'лџећер ajawa, ла језпблпр ‘aliy e 
`ибе} ујенм 219 |әзиәллә uap 
-ZNÁ ng umsnujnuo6 әриѕәллә Joy шигш5уеб језшптјдој ‘ajy • деџешјеа әрііҹә$ nš џарџјего јешеј иџеју мере Uluojıy "о 


`нуё\шеудАе2 шәр 
Yilegelye еришеүшпүбо}) uay жбешшеј 'иеулшезел пәх&!! »цедејхе әршдд ла ипбол ејец еримејшпјдој wue, јәѕҳәиәјә) epes ша әл ешёшеАер ла вршвеје 1ә|йәлд грлејирб Moy әр шәц 'грлојирв прпш „шәц иәр20А ng 'лихејоб џајуау ошл Yijegelye иериеҝ әј 
‘иез 1о1ќебед џерицеле) шпудој) ајџгреџ па “unınBop зору -OlLUMINA әл Jepyey ‘зәцоз ayes ершѕезе лә|Дәлд '»педеуу 


ЧУТИПЧПЯ тузиплаој ЗА UNLINI 


"лрарјаш 
-деб џерицеје) зеже әр шәц шрез шец эцеделҳе es) вриџејшпудој опгпштипо 'лререшдев џерицејеј Yayla ууеделје әз! epunepzeq 
‘џәҳцәб џерипќоѕ uiuipey гоерез жједелме 'ерғејшпійој 728 
эп$п[о Yijegeye ла 'ajıg езешјо 'бед uey EPUISEJE јој59 
'uewez пбпріпіпҳ әйе на "аб 1бицәд вришшеј ш,шәцупа едеу әл elly *g 


опрпа гр juəpəu шщш&цех еууеде пре па шиоју оабишје әк yesejo шпупу ла језшпјдој ерил ја ла ипблп звиџејшши5меј -26 ипшпјдој ербез зец әје ел waje моје јајшевар әл штиоб jəs -44eg "ај Мејо “uysııda6 џерлеруиабер ә2иәд әрәје ugjo 1SBİJEJ ununıng о ‘әѕёүшӧәб џерларжбер 1916 su əpujsuəð; безпе jəsyue ‘шпјӣо ‘лріѕедзеа ла шџегпр језшпјдо) гр әје 19:6 шпупх јан 
, AnpLunun) jeswnjdo ла 'бирје јел мод ер eÁ ze џџајжђирде мшомоме 8196 еџегпр језшп)до) џеттипјла әри! 
“nGnpinuny u; оџел џелпб ‘2215 ершвеје Jepin9od еџеједеа eue 
Әл Јајба "брџајџегпр иџер аи језшо "ђе џећеје2 врши ћа про әл ун Uluoolns ешиешх2ец ешпудој ‘Bipa ununun) иеш apui; ‘aliy, EPİ 
-в әрәб n әршд Jig 5џеб ецер Моје əs; еАеўир2О 4970 
"лрерјешл0б yesejo Mila ла цәлә}$0б ууушелор YOĞ влел ZE 'пүп! 
-Ny иврзејупоод әл 290) ‘ше, [А ‘ƏS YOYUN) дошу “TW 


dejulluej YEJEJO „шила хп 
-ny чә ипшпіӣо} џоџећар зәјләро әл yey ум бјеу әл ивипјла 1бед uey мејејо јеѕшіќезлел гр eÁ меблеб ериџејеје, ‘sape Wjoyyung оузишидел џејешејшџеј ере цуе; џгрицелеј зејбојол5оз џедел ешлёезе ерипѕпиоҳ әү џер!б әри} ле белцц ҳішои 
-оҳә әл ешимед "ешиплој ебед әри! ере әоио і! isewšejeswnjdo} uang `2ејбеѕ ішшеләр мејеједо5 иџејџезиј џвпјбпјо пшпјдој ‘ериеш -eZ ШАу ulpisiokajueznp шиеүёиезлер језшо ‘әре иериед ә 


эп} 
-5пшүгиоВ пбпрјо 151024 әре на вршта па ер EK n$ '2вјо әр зрлејимеб үбәр ‘әршѕдәц unejunjdo; бишезвл Jepey еџејоб ә2пшпипб ‘ea хріѕешо әѕиэзлә, (бујого ушечо че uvede шппу jawa) ajy 
“pug черзејшгипу ушеио әл |уве иә пбпрмпубпјо ишеви! 
‘оре џеж5 елеџо әіѕәшёцәб иполрђаш әл геш5еџол ебејдој пшеји ју шиәу "е 
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1997-2002 Dönemi Ders Kitabı Aile Ünitesi (Orta Paragraf) 


ISI 


-msiweiAez ецер zesq ејџело өќәје |езујеџојеб мају жедел yeo 
-uy 'лрарјошбев џерицеје) едед әр шәц suue шәц »педелу e 

| опбшиџојмејзер ер еоџив|јеЈ 

| $ә əəə unu 

-ny ynyny муве ng `1цё!шг|бев !швешо diyes eeey 1 

а әбиәһи ла әдәб әб әлә чезце5 ер шире e 

"ибародлов еџејешбцезд шец 

дел epul$ıp лә иџерпоод әвлхәләб 'ибежџе әл шрех а Де дам 
"тшу иврјешјо juug wan ла әу e 

ешјеу ша шцәхпу па и хеш} „Рим әзәјуціә29 né YEJEJO јеџеб pəjəje мерзрјед шәрош ипхпштиро 


|, 


öznunsıo4nıg6 unepm әйе Buey EPUBNNA 


чуше BUL 
-ә2п џејштпу штубе 'убер әје &шәб ішләјёі ешлршро ҳәјѕәш гл шибә -әргпшпипб шбәшсу апбиштехе оддуб әрәһе ҳәрлуә5 '1әүләлуоВ пбпрјо diyes шиәце 520 'ирешејбев пшпќор ҳојоҳіѕа ел плшелер usau члә& jawa; шмеџе мершуеб џејо 1611929 uluyejlun,do; Жеџеб у "ирге 1s1kes әлгү nénjo иерзерјпоод бушешџајле essea 1әбә әл едед ‘suue әоәре$ ‘ирий eyle ла uamo зрлађџох әл ерзејшпудој бишзајеџез ҳезејо |әцәсу :әце (чпдпх) мерио д је чаалејвоб зејуује2о јрџевје ер ВА pague ‘Sje |әвңәцәәсу үе JUISI о SAKİN апекі ае вәАп узећ цә шиәүу PISANJ е5упрјо ме 
-бед яцеделу зеп зә ушецо лерјеџелоб әл деџејеб греје па 


нулипнпх ТИПО SA НЛО" 


|ГОЛОА505 


-о ејќиејешто врше ned тиќе ера зИџорлпа ‘ирәјәце пӧпри имерјебпм шәл "шд әре па пришт әйе џејлоб мејејо шбке/ әр 
-9J јеѕлу әл ерлејшпјдо) jsaoug Keves :әе (6/џ96) јавуоџојед JIPJBA шд! Әйе зт 1! 8496 eulsikes ӘАГ 

"џез 14149106 ешлелбо џејелпу јевшр ејер 

-05 әр шәц "Yauapı6 |иџајшшмелеб жшоџоме шиәһе шец Bgeğ $ 

мешћеб sulak џајлај5) ушоиоме әл lup !бгрје иершѕедед приеу 

-09 'прерјешје џереџеш јәѕшр !ш5еуојо ‘eqeq ҳеејо јеџас) а 

"дрезешјеб uepunkos 

едед ҳеделе ‘әрш!ӧ! ла 1519] ше} шмеџе јрровим 'pdiyes елрдаћ зә 

әрипә2п џерхлоод гр Way гѕџеҳ шец әл ле е/едед JAYININ 'лрштец 1814010 Egeg ла међпш әл 2п5џ05 :ојје (реџешед) зә 

черпито epee ла !зд9ц 

шипеупоо5 unejung әл џејберзеу Yayla әл 214 Ulusuuy с1ә5әб џерипа -os шрех жједелуу `лр$әрлех межџе хпАпа шшреу чәл ung 

лие 1бәрлех yaya 

урапа әшнәл uluipey Мајџајо ng 'лушивудој ериреҹ ејџојо џоргпа па 

шуётшејбеѕ низешјо ҳәѕҳпА ипипопјеј5 рјерш; шпјдој әл әйе unuo "8 

-ewo diyes 8184 на uppa ерипелуев) wem шшреу '"прзолбебп вџој5! 

1916 іѕәшүџђбәолә иелдец "вешицбцал ид Чѕәшоиәјѕәд "вешиплом 

чшіҳед unen әрлә зејшреҳ 'иеҳиёезбп ејуцшоле јајна а пашу елеџо ayiq Əl әшёәрәҝ ебејдој :әце (јеҳгеіцеш) јрџовиу ушле елрџ 8496 гш5ејџојо едед әл оџџе ‘әу 


alle (упдпу) Nepimeğ e әпе реду • оре (5/96) |әвңәшәәсу e әпе әри • 
9106 оХоуојо 


КЕНИН, 


Hanı əy 


"прзејбиштривјишв ajite yes 
-ешепу зођрдјо puey ејбојолвов џедећ ешцёезе ориџегп еру anSijeze уәзәр!б әр џәјләј&! рибом е5бућибв 15!деА шиәпе зерех аџејеб ә2пшпипе) “unğıuunsığep !иџејлајн әл ишетдед шие "веш едеџо имејштпу еубед вјиеше7 'прштипу 19 бишје әшиәхп мелоб yoğ Yed yelejo ләјё ep шец Sıua6 ебупрјо yelejo ide шәц әре 'зрлејшеи -QP Ji! 1біриејёед akalujnıo6 ununuunıny әйе ериџејшп)дој иези] `118ёшвзбп езорухкибер ушаио џершађв џејлеј5! әр шец ISIdeÁ шәц ‘попиоѕ шиле лд иәл)з UNZN уо “elele Jaa yısıBep чәе иәршәиор 1бцз!5 еќеро ми ‘ay 


T 
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1997-2002 Dönemi Ders Kitabı Aile Ünitesi (Son Paragraf) 


LSI 


"дрерјашје шелар џејац пбодла шомајлеј 8 ери! еје ‘иәшбеу eung 'прерјешеј5об хпиоде врџвје 199 лајшрем 


= "ңрәзәәнә ер ецер попшпиоҳ шинлреу 
WAL штипр ng лао п205 ершп)до) ла !бїрцрә |паеу ог лејив жеј ype 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Dinin toplumsal işlevleri neler olabilir? 


EK 32: 2002 Sonrası Dönem Ders Kitabı Din Ünitesi (İlk Paragraf) 


Yukardaki konuda beyin fırtınası yapınız. Önce konuyu birkaç dakika düşünüp etkinliği öyle başlatı- 
‚тг. Söylenenleri tahtaya yazınız. Etkinlik sırasında eleştiri ve yorum yapmayınız. Etkinliğin sonunda tah- | 


"тада yazılanları gruplandırınız ve dinin toplumsal işlevlerinin neler olduğunu belirleyiniz. 


Ф ETKİNLİK 
A. Aşağıda verilen farklı din tanımlarını okuyunuz ve bunlarda ortak olan özellikleri söyleyiniz. 


Din, bir kutsala inanan, onun etrafında birlik meydana getiren insanların inanç, ibadet ve ayinleriyle ilgili kural ve kurumlardan oluşan sistemdir. 

Din, Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurumdur. 

Din, üyelerine bir bağlılık amacı, eylemlerinin kişisel ve sosyal sonuçlarını yargılayabilecekleri davranış kuгаћап bütünü ve evreni açıklayabilecekleri temeller veren düşünce, duygu, eylem sistemidir. 

B. Aşağıda verileri örnekleri okuyunuz. Bunlardan hareketle, bilgi notundan da yararlanarak dinin toplumsal yaşamdaki önemini belirtiniz. 

• Türkiye ile ilgili tanıtım resimlerinde en çok yer alan görüntülerin arasında birer sanat harikası olan camiler ve minareleri gelmektedir. 


• Namaz ve peygamber kelimeleri Farsçadan Türkçemize girmiştir. Ezan, ramazan, maşallah, inşallah ve selam kelimeleri Arapça kökenlidir. Ancak Türkçe ko- 


Fotoğraf 6. 18: Camiler, mimarimizdeki dinsel meatiflerdendir (Sultanahmet Camii, İstanbul). 
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Din \ 

Sosyoloji, din olgusunu bir toplumsal kurum olarak ele alıp inceler. Bunun için en eski zamanlardan beri var olan dinlerin gelişimini araştirir. Sosyolojide, genellikle üç tip din araştırması yapılır. Birincisinde dinin, insan etkinliklerini nasıl ele aldığı r. İkincisinde dinle di- 


ğer sosyal yaşam alanları arasındaki ilişkiler in- | 


‘сеіепіг. Böylece ekonomi, siyaset ме tabaka- | 


laşmayla din arasındaki ilişkiler ele alınır. Üçün- | 


cü olarak da dinsel r örgütlenmeler ve ha- | 


reketler incelenir. Tüm bu incelemelerde sos- 


'уојод; iyi, kötü gibi değer yargılarında bulun- 


madan, olanı olduğu gibi incelemeye özen gös- | terir. Dinsel inançların ve bunların gereği olan normların doğruluğu veya yanlışlığıyla değil, insanların inançları nedeniyle neden bazı normla- , ra uyduğu ya da uymadığıyla ilgilenir. 

Özellikle tek tanrılı dinlerde ilahi, yüce, aşkın insanlara gönül rahatlığı sağlar. Belirsizlikler, tehlikeler ve mutsuzluklarla dolu bir dü a 


teselli ve güvenlik gereksinimi büyüktür. Bu ge- а 


reksinimin karşılanması апі 
'hâle getirir. 


Bütün dinler zorunlu, arzu edilir, duygusal tatmin sağlayıcı olduğuna inanılan davranışları önerir. İnsanların neleri yapıp neleri yapmaması gerektiği konusunda yol gösterici, doğru 


davranışlara yönlendirici kurallar getirir. Bu ku- 


raliar, insanın yaşamını sürdürmesi ve refahı bakımından önemli olduklarından insanlar onlara büyük saygı gösterir ve uymaya çalışırlar. 
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EK 33: 2002 Sonrası Dönem Ders Kitabı Din Ünitesi (Orta Paragraf) 


‚ nuşan herkes bu kelimelerin anlamlarını bilir. Bunlar | Din böylece toplumsal denetime katkıda Бији- | 


ў Бя ми 
А; g" 2“ ~ ај: 


artık Türkçeleşmiş kabul edilmekte ve kullanılmakta- пи. | 


dır. | Din kurumu, inanan insanların refahına hiz-! 
• Büyüklere saygı göstermek, küçüklere sevgi iley met eden, yardımlaşma, sanat, eğitim gibi topyaklaşmak, darda olana yardım etmek, komşular "Чита! etkinlikleri kaps bir kısmı din. 


arasında yardımlaşmak, bayramlaşmak örf ve âdet- Пепте, eğlenme etkinlikleri olarak düşünülebilir, lerimizdendir. Bunların hepsinde dinimizin öğütleri = | Çünkü son derece tatmin edici duygusal dene- 


nin katkıları bulunmaktadır. 4 yimlere, dinie ептеуе, canlan vi ї bil ~ 


* Türk kültüründe dini duygu ме düşünceleri ала: reyleri birbirine yakınlaştırır ve toplumda bütünmak için de müzikten yararlanılmıştır. Pek çok ilahi- | ieştirici etki yapar. | ler, nefesler ve dini içerikli iştir-So- vE | поста, Türk tasavvuf müziği ortaya çıkmıştır. 


Gelecek Derse Hazırlık 

Atatürk'ün laiklikle ilgili sözlerinden ve fotoğraflarından örnekler bularak bunları yorumlayınız. En beğendiğiniz söz ve fotoğrafları seçerek zamk, makas ve poster yapacağınız kâğıtlarla birlikte sınıfa getiriniz. | 


| 


J. DİNİN VE LAİKLİĞİN ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDEKİ YERİ | 


TEMEL KAVRAMLAR ~ | 


• Laiklik | % KONUYA HAZIRLANALIM | 
• Din ve vicdan özgürlüğü Aşağıdaki afişi inceleyiniz ve ön bilgilerinizden de | yararlanarak soruları yanıtlayınız. 


1. Afişteki laik sözcüğünden ne anlıyorsunuz? 


2. “Hiç kimse bir başkasının inancından, düşüncesinden dolayı kin duymamalıdir. Herkes birbirinin inancına, düşüncesine ve geleneğine saygı göstermelidir.” 

Atatürk, yukarıdaki sözüyle neyi vurgulamak istemiştir ve bunun laiklikle bir ilgisi var mıdır? 
Tartışınız. - 


3. Aşağıdaki laiklik tanımlarını okuyarak din F || tj РА farla ve laiklik ilişkisini yorumlayınız. је: AS у 

/ Laiklik, akıl ile inancın yetki alanlarının birbirin- у ~“ 
den ayrılması demektir. 

/ Laiklik, dindaşlık ile yurttaşlık statülerinin bir- | birinden ayrılması demektir. r 

/ Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılтаза. 


МЕ». А _ 


МУ CUMHURİYET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN 


А» 
/ + У А + 
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EK 34: 2002 Sonrası Dönem Ders Kitabı Din Ünitesi (Son Paragraf) 


Ф 1. ETKİNLİK 


A. Laikliğin anayasada yer alma süreci İle ilgili olan aşağıdaki tarihlerde hangi önemli olayların gerçekleştiğini noktalı kısımlara yazınız. 


В. Atatürk'ün aşağıdaki sözünü okuyunuz. 
Yandaki bilgi notundan da yararlanarak “laiklik ilkesinde ısrar etmesinin” nedenini söyleyiniz. 


“Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur. 
Devlet timinde lar, düzenleme- 


ler bilimin, çağd ladığı esas ve şekillere, dün Me an уре. | 


uygulanır. Din anlayışı, vicdani olduğundan 


cumhuriyet, din düşüncelerini devlet ve dünya 


işlerinden, siyaset ri tutmayı ulusumuzun onla eninde arka beşir etkeni göгӣг."23) 


“Laiklik ilkesinde ısrar ediyoruz. Çünkü тил irade ve insanlığa mal olmuş değerlerin belki 


de en kutsalı olan din özgürlüğü, ancak laiklik _ ilkesine bağlı kalarak korunabilir.” 


hipür.... 


КЕ | Bilgi Notu 


Ülkemizde Laikliğin Gelişimi 
Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesidir. Laik devlet, din konusunda tarafsızdır. Hiçbir dinden yana olmadığı gibi hiçbir dine karşı da değildir. Laiklik ilkesi, devlet yönetiminde din kuralları- 


‘піп değil, aklın ve bilimin esas alınmasını öngörür. Bu 


ilke gereğince yönetimde geçerli olan yasalar, din kurallarından ayrıdır. Toplumun gereksinimleri, akıl ve bilimin bulguları esas alınarak hazırlanır. Laiklik ilkesi, yalnızca devlet yönetiminde değil, her alanda akla ve bilime önem verilmesini gerektirir. Böylece toplumun çağdaşlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunulur. 


Atatürk, laiklik yolunda ilk adım olarak halifeliğin 


kaldırılmasını sağladı. Ardından Türk Medeni Kanu- 


nu'nu hazırladı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul! edildi. Bu kanunla Türk vatandaşları din, mezhep ve cinsiyetleri ne olursa olsun hak ve ödev 


bakımından eşit oldular. Hukuk sistemi laikleştiği hål- 


de Anayasa'da laik cumhuriyet esaslarına zıt hükümlere henüz dokunulmamıştı. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Anayasa'nın laikleşmesi ilkesini kabul etti ve 
2. maddesindeki “Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır.” 
fıkrası kaldırıldı. Bundan başka milletvekilleri ve cumhurbaşkanının ettikleri yeminlerde yer alan “vallahi” 
sözcüğü değiştirilerek namus üzerine ant içilmesi şekli kabu! edildi. Böylece laikleşme yolundaki çalışmalar büyük öiçüde tamamlanmış oldu. 

Laik devlet, bireylerin din ve vicdan özgürlükleri- nin teminatıdır, bunları sağlar ve korur. Devlet, aralarında ayrım gözetmeksizin bütün dinsel inançları anayasal güvence altına alır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 


_ де laik bir devlettir. Anayasa'mızın 24. maddesinde, 


“Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sa- 


Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlana- 


maz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.” sözüyle din ve vicdan özgürlüğü güvence altına alınmıştır. Bu güvence, toplumsal barışın da рок göre laiklik ilkesinden ödün vermek, din ve vicdan özgürlüğünden, dolayısıyla da Türk milletinin çağdaş uygarlık yolun- 


da ilerlemesinden ödün vermek demektir. DEUG спе а 


Іеї et işlerinin dinden ayrı olarak yürütülmesine de olanak tanır. ДР. 


il dinin семе işlerine karı - 
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EK 35: 2002 Sonrası Dönem Ders Kitabı Aile Ünitesi (İlk Paragraf) 


Ф etkinik |4 Bilgi Neta 
" | 
° Aşağıdaki Türk atasözlerini okuyunuz. Bilgi notundan da yararlanarak bunlarda ailenin önemi ile ilgili hangi noktaların vurgulandığını söyleyiniz. 


Aile К 
Ул, gerçek ya da varsayımlı kan bağıyla ba Н. 
il, karşılıklı hak ve ödevlere sahip kişilerin ol 
‚диди birincil gruptur. Bireye sevgi, saygı ve дауа _ nışmanın ilk öğretildiği kurum ailedir. Aile içi dayal _ nışma hem birey hem de toplum açısından öne - 

lidir. Çünkü aile toplumun en küçük birimidir. АЈ 5 
|џуејеп arasındaki sıkı bağ, toplumun da güçlü ve 


sözlerini arkadaşlarınızla paylaşınız. 
W Baba nasihatı tutmayan pişman olur. 
у^ Çocuk evin meyvesidir. dayanıklı olmasını sağlamaktadır. , 


y Sen seversin oğlunu, о da sever oğlunu. Çocuğun eğitimi ailede başlar. Çocuğun kiş & Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Iğinin gelişmesinde, toplum kurallarının çocuğa öğ & Ata yolu doğru yoldur. retilmesinde, okul yaşamında ve meslek seçi y Kardeş kardeşi azarlamış, dönmüş yine ku- | de aile önemli rol oynar. 
caklamış.5 Aile, üyelerinin en uyumlu olduğu toplu al х | gruptur. Dilin, davranışların, kültürel mode! ve гој- 
— lerin öğrenilmesinde, kısaca çocuğun toplumsal- 
| laştırılmasında ailenin önemi büyüktür. Bireyin, 
© toplumun kültürüyle ilk karşı karşıya geldiği ve toplumsallaşmaya başladığı kurum ailedir. 
| Birey; hukuk, ahlak, din, ekonomi gibi toplum- 
© sal kurumlar aracılığıyla da toplumun değer ve kurallar sistemini öğrenir. Ayrıca radyo, televizyon, 
| yazılı basın gibi kitle iletişim araçları da toplumsal- 
| laşma üzerinde etkilidir. Bunlar, bireyi toplumun 
| kendisinden beklentileri konusunda bilgilendirir. 
Çocukların toplumla bütünleşmelerini sağlama 
| işlevini üstlenen aile, bireyin geleceğinin bir parçasıdır. Anne ve babanın çocuklarına duyduğu! 
karşılık beklemeyen sevgi, aile üyelerini birbirine yakınlaştırır. Korunmaya muhtaç olan bebek, güvenli bir ortamda büyür ve o da anne ve babasına 


zamanla katkılarda bulunur. | 


| Malların ve mülkiyetin aktarılmasında ailenin! 

| önemli rolü vardır. Miras, büyük ölçüde aile çerçevesinde kuşaktan kuşağa aktarılır. | 

| Aile, toplumsallaşma yoluyla toplumun kültürü- 

| nün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar. Anne ve! | 

baba, kendi anne ve babalarından öğrendikleri kül-| 

türü çocuklarına aktarırlar. | 


Ун 6. 2: Айе, ie en dyan birimidir. 


—— 
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EK 36: 2002 Sonrası Dönem Ders Kitabı Aile Ünitesi (Orta Paragraf) 


eşim, gök gürültüsü sesini çıkarırsa yağmuru da ve- | karşı tarafın bunları doğru algılamasına çalışı. 
rir.” der. Sokrates artık gençlerle evlilik konusuyla il- | malıdır. 
gili konuşmalar yapar. Kendisine evliliğin iyi bir şeyaj — Evliliklerde çiftler, aralarındaki farklılık olup olmadığını soran birine: “İster evlen, ister bekâr © benzerliklere dikkat etmeli, geçmişte yaşadıkla. 
kal. Her iki hâlde de mutlu olacaksın. Eşin iyi çıkar- rından yola çıkarak bunlardan dolayı yaşanabi. 
sa mutlu, kötü çıkarsa filozof olursun. Ama her iki есек problemleri belirlemeli ve eşleriyle paylaşhâlde de mutlu olursun.” diye yanıt verir. lıdırlar. Birinin hastalığı, işsiz kalma gibi kriz Günler hep böyle geçer. Sokrates ve eşinin уа- A zamanlarında aile üyeleri kendi dünyalarına çeşadıklarında bir değişiklik olmaz. Ancak bu sıralarda /kilmemeli, birbirleriyle duygu ve düşüncelerini herkesi şaşırtan bir olay olur. Sokrates, sözcüklerle iPaylaşmalıdırlar. Krizin nasıl aşılacağı birlikte oynayan, öğretileri ile ahlakı ve devleti baltalayan, | planlanmalıdır. Ancak böyle davranılırsa huzurgençleri devlet otoritesini sorgulamaya yönelten bir Пи bir айе ortamı yaratılabilir. Bunun da bireylekişi olmakla suçlanır ve ölüme mahküm edilir. Her irin mutluluk ve başarısında rolü büyüktür. 
fırsatta kavga çıkaran hırçın eşi, Sokrates'in Уат Ате dan hiç ayrılmaz. Günlerce onun için gözyaşı döker. Eşinin haksız yere mahküm edildiğini söyleyip durur. Sokrates'in ise yanıtı şöyledir: “Ne yani, bir de haklı yere mi öldürülseydim?” Sonunda Sokrates ölür, ardında gözü yaşlı, kendisini gönülden seven eşini ve çocuklarını bırakır. "© (ковать) 


a A л 


E. FARKLI TOPLUMLARDAKİ AİLE YAPILARI VE TÜRK AİLE YAPISI 


TEMEL KAVRAMLAR ка 


ё-Айаёп йе ö KONUYA HAZIRLANALIM 

• Ataerkil aile (baba ailesi, bölünmez Aşağıdaki resmi inceleyiniz, metni okuyuasaba, Roma ailesi) nuz ve soruları yanıtlayınız. 

• Büyük aile 


8. yüzyıldan itibaren Oğuzlarda söylenegelen 

* Çekirdek aile Dede Korkut öykülerinin kahramanlarından biri olan m > m mmm Bamsi Beyrek, babasına evlenmek istediği kızı şöyle tarif eder: “Baba bana öyle bir kız al ki ben yerimden kalkmadan o kalksın. Ben Karakoç atıma binmeden o binsin, ben düşmana vurmadan о bana baş getirsin. Böyle birini alver.” Babası Bay Büre Han ise şöyle der: “Oğul, meğer sen kız istemiyor, kendine yoldaş istiyormuşsun.”" 


1. “Türk ailesi, son otuz yıldır yaşanan toplumsal değişmeler karşısında sanki yeni bir İstiklal Savaşı vermektedir.” !? diyen Kadir Arıcı пе söylemek istemiş olabilir? Tartışınız. 


2. Resimde gördüğünüz айе, aynı yerde bugün oturmuş olsaydı neler farklı olurdu? 


Resim кое ale Nİ B Metinden hareketle 8. yüzyılda Türk айе ya-Resim 6. 7: Köyde Aile, Namık İsmail, 1923 pisi hakkında neler düşünüyorsunuz? 


geni 
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ЕК 37: 2002 Sonrası Dönemi Ders Kitabı Aile Ünitesi (Son Paragraf) 


gerek yoktur. Bizim milletimizde kadın, eskiden bu önemi gerçekten en yüksek derecede kazanmıştır. Büyük atalarımız ve onların anaları, tarihin ve olayların tanıklığıyla sabittir ki cidden yüksek faziletler göstermişlerdir. Burada birçok noktalardan sayabileceğimiz о faziletlerin еп büyüğü ме еп önemlisi kıymetli evlatlar yetiştirmeleriydi. Gerçekten Türk milletinin bütün dünyada yalnız Asya'da değil Avrupa'da bile büyük üstünlükler göstermiş olması, gösterişli hareketler yapmış olması, hep öyle kiymetli ataların faziletli evlatlar yetiştirmesi ve daha beşikten çocuklarının ruhuna mertlik ve fazilet aşılaması sayesinde idi...”'9 

“Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın; bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlık-' 
tir.”20 A 

#,.. Dünya'da hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere 


götürmekte Anadolu kadını kadar gayret göster- + 


dim. diyemez.” 


Ga PERFORMANS GÖREVİ 


Kadın hakları açısından ele aldığınız eserle ilgili performans görevinizi sınıfa sunarak değerlendiriniz. 


И 


Ф 2. ETKİNLİK 
= 


= 


~ А Bilgi Notu 


Ülkemizde Kadın Hakları 

Ülkemizde kadın haklarıyla ilgili ilk önemli yasa, 
1924 yılında kabul edilen Tevhiditedrisat (Öğretim 
Birliği) Yasası'dır. Bu yasayla ülkedeki tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı, eğitim kurumları olan medreseler kapatıldı. Böylece laik bir eğitim anlayışı ortaya konuldu. Okullarda kız ме erkek öğrencilere bir arada eğitim vermesi konusu gündeme getirildi. 

Türk kadını, Cumhuriyet Döneminde aile kurma, istediği iş kolunda çalışma gibi erkeklerin sahip olduğu özgürlükleri kazandı. Medeni Kanun'un kabul \ edilmesiyle erkekle eşit olarak toplumda yerini aldı. 
Türk kadınına 3 Nisan 1930'da belediye seçimleri- 


ж 


ine, 1933'te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı ta- 


nindi. 5 Aralık 1934'te de milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi. Türk kadını böylece birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan önce siyasal haklarını elde etmiş oluyordu. ~ 

2001 yılında da Türk Medeni Kanunu'nda kadın 
haklarıyla ilgili değişiklikler yapıldı. Kadına, ailenin г edinilmiş mallarına katılma, eşinin soyadıyla birlik- | te kendi soyadını da kullanma, çalışmaya başlar- || ken eşinden izin almama hakkı gibi pek çok haklar / \ verildi. Günümüzde рек çok kadın: güzel sanatlar, АЎ 

С 


te ve ekonomik yaşama katılmaktadır. 


М... 
-s 


Aşağıda başlayıp sayfa 146'da devam eden metni okuyarak soruları yanıtlayınız. 


• Profesör Halet Çambel, dünya çapında tanınmış bir Türk arksologdur. Tarih öncesi ve İlk Çağ tarihinin dünyaca ünlü bilim insanları arasında yer alır. İlk Türk bayan sporcu olarak 1936 Berlin Olim- _ 


piyatlarına da katılan Çambel, Adana Karate 


-Aslan 


burada bir açık hava müzesinin açılmasını sağlamıştır. 
e Fizik profesörü Ayşe Erzan, 2003 yılında Avrupa'nın en başarılı bilim kadını, dünyanın beş başa- 


пи bilim kadınından da biri oldu. 


• İlk Türk kadın seramik profesörü olan Jale Yılmabaşar Paris, Münih, Moskova ve Londra'da sayısız sergi açmıştır. Sayısız ödül alan Yılmabaşar, devlet sanatçısı ödülüne de sahiptir. 

• Sosyoloji profesörü Mübeccel Belik Kıray, Norveç Bergen Üniversitesi, Kahire Amerikan Üniversitesi, ABD Berkley Üniversitesi ve Zürih Teknik Üniversitesinde konferanslar verdi. 1994'te Türkiye Bi- 
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